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ÖNSÖZ 


Endülüs Tarihi adıyla anılan bu eser dört ciltten oluşmaktadır. Eserin 
birinci ve ikinci cildi tek cilt halinde Matbaa-i Amire”de basılmış ve 1276 
(1859) yılında İstanbul'da yayımlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü cildi de tek cilt halinde Tercüman-i Ahvâl Matbaası'nda basılmış ve 1280 (1864) yılında İstanbul'da neşredilmiştir. 


Eserin tek ciltten oluşan birinci ve ikinci cildi 199 sayfadır. İkinci cildi meydana getiren üçüncü cilt 202 sayfa, dördüncü cilt ise 537 sayfadır. Eserin tamamı 537 sayfadan oluşmaktadır. Eserin ilk baskısının yapıldığı bu günlerde Ziya Paşa hayattadır. 


Eserin ikinci baskısı İstanbul'da Karabet ve Kasbar Matbaası'nda 1304- 
1305 (1887-1888) tarihlerinde gerçekleşmiştir. Dört cilt halinde yayımlanan 
eserin birinci ve ikinci ciltlerinin baskısı 1304 (1887) yılında yapılmıştır. 
Eserin birinci cildi 208 sayfa, ikinci cildi 119 sayfadır. Üçüncü ve dördüncü ciltlerin baskısı 1305 (1888) yılında gerçekleştirilmiştir. Üçüncü cilt 294, dördüncü cildi 148 sayfadır. Dört cildin tamamı 769 sayfadır. 


Viardot'un bu eserinin tercümesi konusunda farklı görüşlere tanık olmaktayız. Said Paşa, tercümenin Edhem Paşa tarafından yapıldığı, edebi üslup bakımından gözden geçirilmesi için Ziya Paşa'ya teslim edildiği ifade edilmektedir. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Edhem Paşa'nın Fransızca”sının mükemmel olduğunu, tarihe de ilgi duyduğunu vurgular. Eserin birinci cildinin Ethem Paşa tarafından tercüme edildiğini, diğer ciltlerin tercümesini ise Ziya Paşa'nın yaptığını belirtir.” Nihad Sami Banarlı, İbnülemin'in düşüncesini kabullenir. Ziya Paşa “Mâbeyn Müşiri Edhem Paşa'nın Türkçe'ye Fransızca'dan çevirmeye başladığı Endülüs Tarihi adlı eserin daha sanatlı bir nesirle yazılması hususunda paşaya yardımcı olmuş ve bu müşterek tercüme, genç şairin hem Fransızca'sını ilerletmiş hem de ona bir tercüme kabiliyeti kazandırmıştır” ifadelerini kullanır.? 


Edhem Pertev Paşa'nın teşvikiyle Ziya Paşa tarafından çevrilen Endülüs Tarihi, Ziya Paşa'nın ilk tercümesidir.“ Murat Uraz, Seyit Ali Karalioğlu, Mustafa Nihat Özön ve Kaya Bilgegil de eserin Ziya Paşa tarafından tercüme edildiğine dikkat çekerler.” E. J. Wilkinson Gibb, eserin Ziya Paşa tarafından çevrildiğini kabullenir ve eserde bürokratik bir üslup ve dil kullanıldığını vurgular. 


Birinci cildi Edhem Paşa'nın tercüme ettiği belirtilse bile bu görüş kesin bir delile dayanmamaktadır. Diğer ciltlerin Ziya Paşa tarafından tercüme edildiği bir gerçektir. 


Ziya Paşa'nın yaptığı bu tercüme eserin aslıyla tamamen örtüşmemektedir. Ziya Paşa, başka eserlerden edindiği bilgilerle birlikte kendi düşüncelerini de esere aktarmıştır. Paşa, Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerle metni süslemeye çalışmıştır. 


Viardot'un eserinin birinci cildinin ilk altmış sekiz sayfası Ziya Paşa'nın Endülüs Tarihi'nde yoktur. Aynı cildin son 370-400 sayfaları da tercüme edilmemiştir. Viardot”un eserinin ikinci cildinin son 220 sayfalık 


1 Said Paşa, Gazeteci Lisanı, Dersaâdet: Sabah Matbaası, 1317 / 1899, s. 54-55. 

2 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar, 3. bs., İstanbul: Dergah Yayınları, 
1982, 2/622. 

3 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1976, s. 869-870. 

4 Önder Göçgün, Ziya Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti ve Bütün Şiirleri, Ankara: 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987, s. 46. 

5 Murat Uraz, Ziya Paşa, Hayatı ve Şiirleri, İstanbul: Nümune Matbaası, 1946, s. 10; Seyit 
Ali Karalioğlu, Ziya Paşa, Hayatı ve Şiirleri, İstanbul: İnkılap-Aka Basımevi, 1984, s. 28; Mustafa Nihat Özön, Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Istanbul: Maarif Matbaası, 1941, s. 
311, Kaya Bilgegil, Ziya Paşa Üzerine Bir Araştırma I, Ankara: Sevinç Matbaası, 1979, s. 26. 


6 E.J. Wiykinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları, 1999, 3-4 / 547. 
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bölümü de yirmi beş - otuz sayfa halinde özetlenmiştir. Ziya Paşa'nın Endülüs Tarihi'ne eklediği “Endülüs Müellifleri” bölümü ile “Endülüs Memleketleri” bölümü Viardot'un eserinde yoktur. Bu iki bölüm esere Ziya 


Paşa tarafından ilave edilmiştir. 


Sadeleştirilen Endülüs Tarihi 


İçinde yaşadığımız toplumda, Endülüs'ün tarih ve medeniyetinden övgüyle söz edilirdi. Ancak tüm bu övgü dolu bahislere rağmen Endülüs tarihi ve medeniyeti ile ilgili ilmi boşluk gerçeği, bugüne kadar doldurulabilmiş değildir. Biz, Ziya Paşa'nın eseriyle bu boşluğu doldurmayı dü- 


şündük. Bu amaçla da eseri sadeleştirmeye başladık. 


Ziya Paşa'nın resmi dilini, bürokratik üslubunu mümkün olduğu ölçüde hafifletmeye çalıştık. Yarım sayfa tutarındaki uzun cümleleri parçaladık. Hicri tarihlerden sonra kaydedilen milâdi tarihleri parantez içinde verdik. Bazı hicri tarihleri de yıl, ay ve gün olarak kaydettik. Karşılıklarını da yıl, ay ve gün olarak parantez içinde sunduk. Metin içinde geçen âyet- 


lerin anlamlarını yazdık, hangi sürenin kaçıncı âyeti olduğunu kaydettik. 


Özel isimlerin ve Batı menşeli kelimelerin yazımı konusunda kaynaklarda da farklılıklara tanık olduk. Mümkün olduğu ölçüde doğru biçimini yazmaya çalıştık. 


Yapılan sadeleştirmede okuyucunun esere intibakını sağlamayı düşünerek eseri bölümlere ayırdık. Bazı bölüm başlıkları ve küçük başlıklarla eseri anlaşılır hale getirmeye çalıştık. 


Metin içinde yer alan Türkçe beyitleri sadeleştirmedik, ancak Arapça beyitlerin tercümelerini sunduk. Kıymetli zamanlarını ayırarak, emelleriyle, yürekleriyle çalışmamıza katkıda bulunan Prof. Dr. Mustafa Çiçekli, Farsça şiirlerin tercümelerini gerçekleştirdi. Gösterdikleri yardım ve ince- 


likten dolayı burada kendisine teşekkür ediyorum. 


Cemil Çiftçi 


LOUİS VİARDOT 


Hayatı 


Fransız asıllı yazar Louis Viardot, 1800 yılında Difon”da doğar. 1838'de Fransız tiyatrosunda yöneticilik yapmaya başlayan Viardot. 1840 yılına kadar bu görevini sürdürür. 1840'ta ise İspanyol şarkıcı Pauline Garcia ile evlenir. Le Globe, Le National, Le Siecle, La Revue des Deux Mondes, La Revue Paris dergilerinde çalışmaları yayımlanan yazar, 1841 yılında Revue Independante dergisinin kurucuları arasında yer alır. Tarihle ve güzel sanatlarla ilgili önemli eserlere imza atan Louis Viardot, İspanya tarihi ve edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalar sebebiyle İspanyol Akademisi tarafından ödüllendirilmiştir. Yazar 1883 yılında Paris'te ölür.” 


Eserleri 


1. Essai Sur l'histoire des Arabes et des Mores d'Espagne. Eserin aslı Fransızca”dır. 1833 yılında iki cilt halinde yayımlanan bu eser 560 sayfadır. 


2. A Brief History of the Paintersof all Schools. Eser, 1877 yılında basılmıştır. 516 sayfadır. Eserin ikinci bölümündeki “School of Spanish” ana başlığı altında “School of Andalusia” konusu işlenmektedir. 


3. Histoire des Arabes et des Mores d'Espagne. Eserin aslı Fransızca'dır. 
İlk eserin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş biçimidir. Birinci cildi 421, ikinci cildi 458 sayfadır. 


7 Zehra Gözütok, Ziya Paşa'nın Endülüs Tarihi (yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 2008), 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü s. 43. 
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Paris'te, 1851'de basılan bu eserin birinci cildi yedi bölümden oluşmaktadır: Eserin birinci bölümünde Kur'an, Hz. Peygamber'le birlikte 711 yılına kadar Araplar arasında süregelen olaylar ve İspanyollar, ikinci bölümde Endülüs'ün fethi ve valiler dönemi (710-756), üçüncü bölümde Endülüs'ün yükselişi (756-1001), dördüncü bölümde devletin parçalanması (1002-1094), beşinci bölümde Muvahhidler dönemi (1094-1266), altıncı bölümde Gırnata Krallığı (1264-1492), yedinci bölümde Moriskolar'ın tarihi (1492-1614) anlatılır. 


Louis Viardot”un eserinin ikinci cildi, Endülüs”te gelişen ve Avrupa”yı etkileyen kültür ve medeniyetinden söz eder. Bu cildin birinci bölümünde yönetim, siyasi ve sosyal yapı, kanunlar, ekonomik durum, ordu, denizcilik, medreseler, akademiler, kütüphaneler anlatılır. Pusula, barut, duvar saati konularında bilgiler verilir. İkinci bölümde matematik, tıp, ziraat, musiki, edebiyat, şiir, töre ve gelenekler hakkında bilgiler yer alır. 
Üçüncü bölümde aile, cami ve savaş konularıyla birlikte Araplar'da tiyatro sanatı üzerinde durulur." 


8 Zehra Gözütok, a.g.e., s. 47-49. 


ZİYA PAŞA 


Hayatı 


Asıl adı Abdülhamid Ziyâeddin olan Ziya Paşa, 1829 yılında İstanbul'da doğar. Babası, Galata Gümrüğü kâtiplerinden Erzurumlu Feridüddin Efendi'dir. İlk eğitimine Kandilli mahalle mektebinde başlar ve daha sonra Mekteb-i Ulüm-i Edebiyye'de okur. Öğrencilik yıllarında halk edebiyatına ilgi duydu ve halk şairlerini okudu. Bir süre sonra divan edebiyatına yönelerek Arapça ve Farsça öğrendi. Tezkireci Fatin Efendi'den aruz öğrendi, şiir yazmaya başladı. Lebib Efendi'nin konağında toplanan şairler arasına katıldı. Encümen-i Şuara grubu arasında yer aldı. 


Sadâret Mektübi Kalemi'nde memuriyete başladı. Bir müddet sonra saraya alındı, Mâbeyn-i Hümâyun beşinci kâtibi oldu. Abdülaziz'in teveccühünü kazandı. Fuad Paşa'nın sadrazamlığa, Âli Paşa'nın Hariciye Nâzırlığı'na atandığı günlerde Ziya Paşa saraydan dışarı çıkarıldı, Zaptiya Nezareti müsteşarlığına atandı. Kısa süre sonra Atina elçiliğine atandıysa da istifa etti. Bu günlerde paşa unvanıyla Kıbrıs mutasarrıflığı uygun görüldü. 
Kıbrıs'ın havasına uyum sağlayamadı. Aile fertleri sıtmaya yakalandı. 
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İstanbul'a naklini istedi. Meclis-i Vâlâ âzalığına atanarak İstanbul'a döndü (1862). Kısa süre Bosna müfettişliği görevinde bulundu. 1863 yılında Amasya mutasarrıfı oldu. Çalışmaları sebebiyle halkın takdirini kazandı. 
Bir süre sonra yeniden Meclis-i Vâlâ âzalığına atandı. Belgrad Kalesi'nin Sırbistan'a verilmesi sebebiyle hükümete karşı tavır takındı. Muhbir gazetesinde yazdığı yazılar sebebiyle Âli Paşa ile arası açıldı. İstanbul'dan uzaklaştırılmak istenen Ziya Paşa tekrar Kıbrıs mutasarrıflığına atandı ancak. 
Kıbrıs'a gitmedi ve Nâmık Kemal'le birlikte 1867 yılında Paris'e kaçtı. 


Paris'te Mustafa Fâzıl Paşa'nın himayesinde hükümet aleyhine yayın faaliyetleri arasına katıldı. Sultan Abdülaziz, Napolyon'un davetlisi olarak Paris'e geldiğinde Jön Türkler'in Fransa'yı terketmeleri istendi. Ziya Paşa o günlerde Londra'ya gitti. Abdülaziz'in Londra'ya geldiği günlerde Avrupa'ya kaçmasını gerektiren sebepleri sundu. Abdülaziz, Mustafa Fâzıl Paşa ile anlaştı. Bu anlaşma sonucunda Mustafa Fâzıl Paşa İstanbul'a döndü. Jön Türkler desteklerini kaybettiler, himayesiz kaldılar. 


Ziya Paşa, Âli Paşa'nın vefatı sonucu 1871 yılında İstanbul'a döndü. 
Önce Divan-ı Ahkâm-ı Adliyye'de kurulan İcra Heyeti reisliğine, sonra Şürâ-yı Devlet (Danıştay) üyeliğine ve Sultan V. Murad döneminde de Maarif Nâzırlığı'na atandı. Nâmık Kemal'le birlikte Kanun-ı Esâsi Encümeni'nde çalıştı. Abdülhamid döneminde sırasıyla Suriye, Konya ve Adana valiliklerine tayin edildi. Bu günlerde sağlığı bozuldu ve 17 Mayıs 1880 
günü vefat etti. Ulucami Kabristanı'na defnedildi. 


Telif Eserleri 


Eş'âr-ı Ziya. Şiirlerinden oluşan bu eser, 1298 (1881) yılında Mihran Matbaası'nda basılmıştır. 


Terci-i Bend. 1859 yılında yazılan eser farklı zamanlarda basılmıştır. 


Terkib-i Bend. Rühi-i Bağdâdi'ye nazire olarak 1870'te İsviçre'de yazılmış, 1314 (1897) yılında basılmıştır. 


Harabat. Üç ciltten oluşan divan edebiyatı antolojisidir. 1875 yılında İstanbul'da basılmıştır. Türk, İran, Çağatay, Arap şairlerinin şiirlerinden seçmeler bulunmaktadır. 
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Zafernüme. Şair, bu eserinde Sadrazam Âli Paşa'yı över gibi yaparak hicvetmeye çalışır. 


Şiir ve İnşa. Şairin “Şiir ve İnşa” konusunda yazdığı makalesinden oluşmaktadır. 


Rüya. Siyasi tenkit amacıyla yazılmış küçük bir eserdir. 


Arz-ı Hal. Şairin Londra'da iken yazdığı ve Sultan Abdülaziz'e sunduğu yetmiş iki sayfalık küçük bir eserdir. 1909 yılında İstanbul'da basılmıştır. 


Veraset Mektupları. 1868'de yazılmış, Şürâ-yı Ümmet ve Yeni Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanmıştır. 


Tercümeleri 


Tartüf. Ziya Paşa'nın Adana valisi olduğu günlerde Riyanın Encamı adıyla Molier”den çevirdiği bir eserdir. 

Emile. Şairin Rousseau'dan çevirdiği bir eserdir. 

Telemak. Bu eser elimizde yoktur. 

Engizisyon Tarihi. İspanya'daki engizisyon mahkemelerinin Müseviler'e yaptığı zulümleri ve baskıları anlatılır. 1882, 1888, 2011 yıllarında basılmıştır. 


ZİYA PAŞA'NIN SUNUŞU? 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ... 


Haberler ülkesindeki sayısız varlıkları yaratan şanı yüce Allah'a parlak cevherlerin takdim edilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. O, eserden, eserin sahibine ulaşmamız için evreni yoktan var eyledi; insan türünü de akıl ve konuşma özellikleriyle üstün kıldı. 


Sonsuz salât ve selâm Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] üzerine olsun. İrfan kaynağının araştırılması, onun üstünlüğünü bilmemizi gerektirir. Dalâlete düşenlerin yolunu bulabilmeleri için, tesis edilen dinin ana unsurları kıyamete kadar bâki kalacak ve cihanın karanlığını aydınlatacaktır. Onun tarafından bize verilen hediyelerin, tevhid ve irfan okulunun öğretmenleri olan Ehl-i beyt'inin ve ashabının ruhlarına armağan edilmesi daha uygundur. Bunların her biri, saadet yolunun parlayan yıldızları ve ümmetin kılavuzlarıdırlar. 


Akıl ve irfan sahiplerinin de bildiği gibi, cihanı aydınlatan İslâm güneşi Bathâ'nın"“ doğusunda parlamaya başladı. Asırlardır, rahat döşeklerinde uyumaya alışkın olan Arap kabileleri, eski sertliklerini, özelliklerine uygun olmayan din ve inançlarını terkederek kurtuluş sancağı altına gir- 


3 “Önsöz”den, “Abdurrahman b. Muâviye Dönemi”ne kadar olan bölümler ve metin 
başlıkları eserde yoktur, mevcut başlıklar tarafımdan verilmiştir. 


10 Hz. Âdem'in [aleyhisselâm] yeryüzüne indirildiği mevkiin adıdır. Bu yerin neresi olduğu 
konusunda farklı görüşler mevcuttur. Kesin olan kanaat, Mekke ile Mina arasında bir yerin adıdır. 
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diler; hidayeti seçtiler. Kelime-i şehâdetle Allah'ın birliğini kabullendiler. 
Fıtri cevherlerinde gizli bulunan kahramanlıklarıyla, karışıklığı ve düşmanlığı önleyerek dünyanın gözü önünde hayret uyandırmaya başladılar. Çok kısa zamanda gerçekleşen olaylarla akıl ve vehim sınırları dışında fetihler yaptılar. Meskün bölgelerin dörtte birinin yarısını cehalet ve sapıklığın ağır uykusundan uyandırdılar. Ayak bastıkları yerleri ilim ve irfan ile aydınlattılar. 


Medine şehri, bir müddet, hilafet ve adalet dairesinin merkezi oldu. 
Sonra, bu büyük ağacın dallarından devşirilen İslâm ve iman meyvesiyle yeryüzünde sayısız şubeler oluştu. İslâm toplumunun idaresi zaman zaman emirlik, zaman zaman hilafet, zaman zaman saltanat unvanlarıyla Şam, Bağdat, Mısır ve Endülüs bölgelerinde karar kıldı. Özellikle, 2. yüzyıldan sonra hilafetin merkezi olan ve Bağdat'ta kurulan Abbâsi Devleti ile Endülüs'te zuhur eden Emevi hükümeti sebatıyla, kararlılığıyla varlığını korudu. 


Tarihlerin kaydından, milletlerin tanıklığından anlaşıldığı üzere Araplar, ellerindeki cihad kılıcı ile girdikleri harabelere bayındırlığı ve adaleti götürdüler. Dağları, bağları, çölleri ve sahraları gül bahçelerine dönüştürdüler. Abbâsiler'in gayretiyle Bağdat toprağındaki güzelim bahçeler, İrem bahçelerinin kıskançlığına neden oldu. Endülüs toprağı da, Emeviler'in yardımı ile Vizigotlar'ın tahripkâr ellerinden kurtulan eserlerle mutluluk kazandı. 


Ama, 600 (1203-1204) yılından sonra gerek Bağdat hilafeti gerekse Endülüs idaresi türlü değişimler neticesinde yıkımı tattılar. İslâm'ın parlayan yıldızının Rum'dan doğarak ışık saçması, -Bağdat'a yakınlığı nedeniyle- Rumistan”ın ileride kazandığı fazilet ve üstünlüğe neden oldu. 
O bölgede bulunan nice faziletli bilginlerle birlikte eserleri de bu tarafa nakledildi. Endülüs'ün mesafesinin uzak oluşuyla arada kalan İslâm devletleri, bağnaz hıristiyanların zulmüne mâruz kaldılar. Zarara uğrayan ve harap olan eserlerin çoğu ateşin azığı oldular. Osmanlı Devleti, o bölgenin yıkıntısından yarar sağlayamadı. Durumları, bir efsane gibi dillerde dolaştıktan sonra tamamen dağıldılar. 


Endülüs bölgesinde zuhur eden İslâm toplumunun, hâkimiyetinden yıkılışına kadar 700 yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu zaman zarfında gelişen olaylarla, Araplar'ın bu bölgeye çıkış biçimleri ve yapılan bayındır eserler titizlikle incelenmelidir. Araplar'ın mağluplar hakkında gösterdikleri şefkat ve muamelelerden sonra karşılaştıkları davranışlar ve diğer olaylar, üzerinde itina ile durulması gereken işlerdendir. 


Şimdiye kadar bu tür eserlere sahip olunamamıştır. İspanya'nın ateşinin hararetinden ve bağnaz hıristiyanların elinden kurtulmuş Arapça kitaplar pek azdır. Kurtubalı Ebü Abdullah Muhammed el-Hamidi, Ma- | yorka adasından Ahmed b. Yahya ed-Dübi, Abdülmelik b. Habib es-Sülemi, Abdullah b. Yunus, Abdullah b. Vahid, Ebü”1-Kasım Abdurrahman, Belensiyeli meşhur İbnü”1-Ebbar, Ebü Mervan b. Hayyân Endülüs'ün fethiyle ilgili çalışmalarda bulunmuşlardır. İşbiliye emiri İbn Abbâd”la ilgili Muhammed Ebü Bakr'ın, tavâif-i mülük zamanına ait Kurtubalı Ebü”1-Kasım Halef'in ve Murâbıtin" ile Muvahhidin” devletlerine ait Gırnatalı Ab- 


dülhâtem'in eserlerini sayabiliriz. 


Tarih kitaplarının bir kısmı değişik yollarla Avrupalılar'ın ellerine geçmiş ve bunların bazısı kendi dillerine çevrilmiştir. Bunlar arasından doğuya gelen pek az eser vardır. Sıhhatli bir Endülüs tarihinin yazılabilmesi için mevcut Arapça kitapların yeterli olmadığı, Batı dilleriyle yazılan eserlerin de incelenmesi gerektiği görülmektedir. Bu işin gereken biçimde yapılabilmesi, bol zamanı ve gayreti gerektireceğinden bu zahmetlere katlanılmadığı deneyimlerle belli olmuştur. Diğer bir neden de, İspanya'nın haberlerinin, din ve millet olarak birbirine rakip olan müslümanlarla hıristiyanlar arasında gerçekleşmiş olmasıyla bu olaylar her iki millet tarafından da tesbit edilmiştir. Nakledilen olaylara din ve mezhep gayreti de karışmış olduğundan iki zıt ifade arasındaki gerçeği ortaya çıkarma zahmeti tembelliği önleyici bir engeldir. 


Gerek Endülüs gerekse tarafsızlığı ile tanınan Avrupa tarihçilerinin eserlerinde görülen makul kararlar, -bu konuda zikrolunan karışık bir olayın öncesi ve sonrası- bilinen biçimlerden uzak olmak imkân ve ihtimaline 


11 Kuzey Afrika'da, Endülüs'te ve Balear adalarında ikamet eden Berberi kabilesine mensup kişiler. Bu kelimenin çoğulu Murâbıtlar ve Murâbıtin biçiminde anılmaktadır. 
Murâbıtin hanedanı ile ilgili ileride bilgi verilecektir. 

12 Kuzey Afrika'da, Endülüs'te ve Balear adalarında ikamet eden Berberi kabilesine mensup kişilerden İbn Tümert, müridlerine Muvahhid adını verdi. Muvahhid adının çoğulu Muvahhidler veya Muvahhidin biçiminde zikredildi. Bu konu hakkında ileride bilgi sunulacaktır. 
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delalet etmektedir. Meskün uygarlık beldelerindeki paha biçilmez haberlerden bütün milletler yararlandıkları halde Osmanlı Devleti gibi bir devletin halkının bu bilgilerden mahrum kalmış olması teessüfü gerektirmektedir. Bu iki güzel sebep, iki propleme itiraza imkân bırakmayan delildirler. Hâlâ saltanatını süslemekte olan zamanın padişahı, irfan ve olgunluk sahibi Sultan Gazi Abdülmecid Han efendimiz hazretlerinin, kendisinden öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği şahane devirlerinde, güvenlik içinde bulunan irfan ve sanat sahiplerinin her birinin bu nimete teşekkürü, 


Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş ifadesi gereğince, eserleriyle adlarının anılmalarına sebep olmuş, üçüncü derecede bir gayrete cesaret sağlamıştır. Tarafsız biçimde olayları yazmayı deneyen tarihçinin ölçülü araştırmalarının tercümelerinde de, bu âdil 


ölçü kabullenilmekle beraber ifadelerin düzenlenmesindeki yanılmaların düzeltilmesi de mürüvvet ve fazilet sahiplerinden beklenilmektedir. 


Ziya Paşa” 


13 Burada herhangi bir isim yoktu. “Ziya Paşa” adı tarafımdan yazıldı. 
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İFRİKIYE”NİN“ FETHİNİN SEBEPLERİ 


26 (646-47) yılında Mısır ve İskenderiye valiliği görevini yürüten Abdullah b. Sa'd b. Ebü Serh, İfrikıye tarafına asker göndermek için üçüncü halife Hz. Osman'dan [radıyallahu anh] yardım ve izin istedi. Bu tür bir talepte bulunulması sonucu Hz. Osman [radıyallahu anh] tarafından gereken izin verildi. Çok sayıda asker ile sahabenin seçkinlerinden Abdullah b. 
Abbas, Abdullah b. Ömer [radıyallahu anh] ve diğerleri de o tarafa gönderildiler. Ukbe b. Nâfi” de müslümanlardan oluşan bir toplulukla onlara katıldı. İfrikıye'ye doğru ilerlemeye başladılar. 


İfrikıye memleketi o zaman Bizanslılar'ın idaresi altındaydı. Trablus'tan Sebte Boğazı'ndaki Tanca'ya kadar uzanan bölgenin valisi Gregorios adını taşımaktaydı. Çoğu süvari olan 100.000'den fazla askeriyle Trablus civarındaki Sübeytıla şehrine yakın bir yerde İslâm askeriyle savaşa başladı. Kırk gün süren savaşın sonucunda her iki taraf da gücünü kaybetti. Gregorios'a göre yeni asker tedariki oldukça kolay bir işti. 
Müslümanların asker tedariki oldukça zordu. İslâm askerlerinin bulundukları yer, İslâm beldelerinden uzaktı. Hilafet merkeziyle de irtibatları kopmuştu. Bundan önce, İfrikıye'ye açılan seferlerde kâfirlere karşı başarı sağlanamamıştı. Bu savaşta da İslâm askerlerinin başarısızlığa uğraması ve ric'ata mecbur kalması gerekebilirdi. 


14 Bugünkü Tunus ve civarına verilen isim. Ortaçağ'da Araplar, Mısır ile Mağrib (Atlas 
Okyanusu) arasında kalan bölgeyi bu adla anarlardı. 
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Haberleşmenin kesilmesinden endişelenen Hz. Osman, Abdullah b. Zübeyr hazretlerini (r.anhümâ) çok kalabalık bir toplulukla İslâm askerlerinin yardımına gönderdi. Abdullah b. Zübeyr, süratle hareket etti, kısa zamanda çok yol aldı. Müslümanlarla kâfirlerin çarpışmaları anında Abdullah b. Sa'd'ın [radıyallahu anh] bulunduğu yere Hızır gibi yetişti. Bu günlerde müslümanların gücü tükenmişti. Ansızın gelen bu yardım sayesinde müslümanların mukavemeti arttı. Diğer taraftan da Abdullah b. 
Zübeyr'in [radıyallahu anh) güzel idaresi ve önlemi Gregorios takımının tamamen bozguna uğramasına sebep oldu. Gregorios'un ölümü, Abdullah b. Zübeyr'in [radıyallahu anh) eliyle gerçekleşti. 


Abdullah b. Sa'd (radıyallahu anh) İslâm askerinin başkomutanıydı ve müslümanların kalbi bununla şenleniyordu. Ordunun sağ kolu Abdullah b. Ömer'le zafere kavuşuyor, sol kolu Abdullah b. Zübeyr'in [radıyallahu anh) gelmesine seviniyordu. Ordunun öncü kuvveti de Abdullah b. Abbas ile aydınlandığından bu savaş “Harbü”1-Abadile”1” adıyla şöhret buldu. 
Bu fethin ve Sübeytıla şehrinin zaptı haberi Abdullah b. Zübeyr (radıyallahu anhl ile müminlerin emirine bildirildi. 


Sübeytıla'da İslâm askeri o derece ganimete kavuştu ki, her süvariye 3000, her piyadeye de 1500 altın düştü. Fetihten sonra Abdullah b. Sa'd Mısır'a döndüğünde İfrikıye valiliği Hz. Osman [radıyallahu anh] tarafından Abdullah b. Nâfi'e bırakıldı. Bir müddet sonra -Muâviye b. Ebü Süfyân ve Yezid b. Muâviye zamanlarında- Mısır valisi bulunan Ukbe b. Nâfi” yeterli sayıda İslâm askerini yanına alarak süratle ve azimle batıya doğru gitmeye başladı. Başlangıçta Yunanlılar'ı barındıran ve Kartaca denilen eski şehirle o tarihlerde İskenderiye'ye denk olan Siren (Cyröne) adlı önemli şehirler istilaya uğradı, fethin pençesine düştü. Sonra, şimdiki Tunus'a doğru yol aldı ve oraları da fethetti. Kayrevan şehrini kurduktan sonra akıl almaz bir cesaretle Atlas dağlarının güney taraflarına doğru giderek -Süs nehri boyunca eski Süs hükümeti memleketine girerek- Kanarya adaları önündeki Atlas Okyanusu sahiline ulaştı. O asra göre bu sahil, toprak parçasının sonu kabul edilmekteydi. Ukbe b. Nâfi” bindiği atı -bir rivayete göre de deveyi- Atlas Okyanusu'na sürerek, “Ey Rabbim! Sen de görmektesin ve bilmektesin ki bu umman yürümeme engel olmasaydı adını daha 


15 Bu savaşa, Abdullah adını taşıyan altı-yedi sahabe katılmıştır. Bu nedenle, bu savaşa 
“Harbü'l-Abâdile” veya “Gazvetü'l-Abâdile” adı verilmiştir. 


FETHE DOĞRU ə 31 


ilerilere götürürdüm” demiştir. Bu sözü, Musa b. Nusayr'ın söylediği söylentisi meşhur ise de bazı araştırmalara göre Ukbe b. Nafi” tarafından söylenilmiştir. Ukbe”nin fethini başardığı bu geniş arazi önceleri, Romalılar'ın eline geçmiş olan Kartaca memleketiyle Numidya ve Çukurta (Jukurtha) ve Çuba (Juba) memleketlerinden oluşmaktaydı. 


İslâm askeri Moritanya'da “Berber” adlı savaşçı bir kavimle karşılaştı. Bu kavim, önceleri, İslâm askerlerine yardımcı oldu. Daha sonra, cibilliyetleri gereği yardımlarını ihanete dönüştürdüler ve İslâm hükümetinin İspanya'da inkıraza uğraması sonucu bağımsızlıklarını ilan ettiler. 


Berberiler yarı hıristiyan, yarı putperest idiler. Belki de hiçbir dine bağlı olmamaları nedeniyle fırsat buldukça isyan ederlerdi. Ukbe b. Nafi”i ric'ata ve müstahkem olan Kayrevan şehrine kapanmaya mecbur eylediler. Fakat, Ukbe b. Nafi” kuvvet kazandıktan sonra bunlara karşı koymaya çalışmış ise de bütün askeriyle beklemekte olan Berberi valisi İbn Kuheyne, Ukbe'yi ve mevcut İslâm askerini kuşattı. İslâm askerinin çoğunu ve Ukbe'yi şehid, geri kalanlarını da esir eylediler. Bu bozgundan sonra Kayrevan şehri Berberiler'in eline geçti. İntikam almak arzusuna din gayreti de eklenince müslümanlar tarafından kaybedilen bu yerlerin fethi lüzumlu görüldü. Mısır valisi bulunan Hassân b. Nu'mân yeni asker tedarik ederek Berberiler üzerine hücum ettiler. Berberiler'i bozguna uğratan Hassan b. Nu'mân, İbn Kuheyne'nin karısını yakaladıktan sonra Ukbe b. 
Nâfi'in bozguna uğradığı yere kadar düşmanı izledi. 


Ümeyyeoğulları'ndan Abdülmelik b. Mervân'ın kardeşi Abdülaziz, Şam'da, basit bir hayat sürmekte iken Hassan b. Nu'mân'ın yerine Mısır'a vali tayin edildi. O da bütün Mağrib” ülkelerini fethetmek, Muhammedi güzellikleri Fas ve Merakeş'e yaymak için Musa b. Nusayr'i görevlendirdi. Bu zat, nice zaferler elde etti. Müslümanlar arasında övgüye layık olan birkaç nadir zattan biri de odur. 

16 Berberiler'in menşei ve anayurtları hakkında kesin bir bilgi verilmemektedir. Verilen 
farklı bilgiler ışığında bu kabile Afrika'nın yerli halkıdır, doğudan gelerek bu bölgeye yerleşen insanlardır. Filistin ve Lübnan'dan gelmişlerdir. Ne zaman geldikleri konusu 


da meçhulümüzdür. Berka”dan Atlas Okyanusu'na kadar uzanan ve Afrika'nın kuzeyi- ne yerleşen bu kabile, “Berber” veya “Berberi” adıyla anılmaktadır. 


17 Mısır ile Atlas Okyanusu arasında kalan Libya, Cezayir, Fas ve Moritanya ülkeleri, Arap 
müellifleri tarafından Mağrib adıyla anılmıştır. Bu ülkelerin hepsine birden Mağrib adı verilmekle birlikte her ülke ayrı adlarla anılmıştır. Libya'ya “Yakın Mağrib”, Tunus ve Cezayir'e “Orta Mağrib, Merkezi Mağrib”, Fas ve Moritanya'ya da “Mağrib-i Aksa” denilmiştir. 
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Berberiler, öteden beri binicilikte meşhur olan cengâver ve cesur bir topluluktu. Bunlar, müslümanların saldırılarına karşı mukavemet gösterememişlerse de tamamen yenilgiyi de tatmamışlardı. Bu kez Musa b. Nusayr”ın kuvvetine karşı koyamadıkları için tamamen yenilgiye uğramışlardı. Bu kesin zafer, Musa'nın ününü göklere çıkardı. Musa, her nerede Berberi muhafızlarına rastladıysa onları yerle bir eyledi. Kendisine boyun eğen Berberi reislerinden rehineler alarak Atlas sıradağlarının -Deren dağının- güneyindeki çöllerden Atlas Okyanusu'na kadar ilerledi. Ukbe b. 
Nâfi'in ulaştığı memleketleri ve geniş arazileri yeniden fethetmiş, bu nedenle dine, millete, belki de bütün insanlığa hayırlı hizmetler sunmuştur. 


Musa b. Nusayr, Abdülaziz ve Mervân adındaki oğullarını birçok hizmette görevlendirmiştir. Mağluplar hakkında güzel muamelede bulunmuş; insaf ve adalet olgunluğuyla bilgece önlemler alarak gerçeği ortaya çıkarmış, adaletin ışığını yaymıştır. Bu nedenle Berberiler'den pek çok asker toplamıştır. Aslan yürekli yiğit müslüman askerlerin sayılarını kat kat artırarak gönlünde filizlenen fetihlerin tanınmasına sebep olmuştur. Tanca kentinde iken İspanya ülkesini fethetmek, ülkeleri ve beldeleri genişletmek, ehl-i imanın heybetini artırmak tasavvuruyla gereken önlemlere teşebbüs eylemiştir. Bu fetihlerin naklinden ve yazılmasından önce İspanya'nın eski haliyle yeni durumunun kısaca açıklanması uygun görülmüştür. 


İSPANYA'NIN ESKİ DURUMU 


Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] doğumundan -tahminen- 1500 yıl önce gemicilik ve ticaretle meşhur olan Fenikya halkı pazar edinmek üzere İspanya'ya ulaştılar. Akdeniz sahillerindeki Abdare (Adra) ile Malaga'yı, Okyanus sahillerindeki Kadis limanlarını, Batalyas nehri üzerindeki İşbiliye ve Kurtuba şehirlerini kurdular. Mezkür ülkeyi kendi dillerindeki “gizli ve saklı” anlamına gelen “İspan” sözcüğünden türeterek İspanya biçiminde adlandırmış oldukları söylenir. Daha sonra Yunanlılar geldiler, sayısız şehirler kurdular. Bunlardan sonra hem savaş hem ticaretle meşgul olan Kartacalılar'ın İspanya'yı fethederek büyük ticaret merkezleri oluştur- 
- dukları bir anda, ülke, Romalılar'ın eline geçti. Bu kadar muhtelif insan türlerinden oluşan bu ülke uzun müddet Romalılar'ın idaresinde kaldı. 


Hazar denizi yönünden zuhur eden Ye”cüc ve Me”cüc benzeri bir kavim, önüne gelen her yeri çiğneyerek İspanya'yı istila eyledi. İspanya, 


FETHE DOĞRU ə 33 


kuzeyden gelen bu kalabalığın ayakları altında kalmaktan kendini kurtaramadı. Vahşi kabilelerin birbirlerini izledikleri dönemde İspanya'nın güneyinde bulunan Vandal kabilesi bu baskılara dayanamadı. Sebte Boğazı'ndan geçerek İfrikıye'ye yayıldılar. Bu bölge, o zaman, Bizanslıların elinde bulunmaktaydı. Justinyanus'un meşhur generali Belizaryo (Belisarius), üzerlerine yürüyerek onları perişan ettiler. Adı geçen Got kabilesi (Vizigotlar) İspanya'da karar kılarak bir krallık oluşturdular, bu krallığın dışında kalan birçok yeri kendilerine bağladılar. Bu krallık 400 yıl boyunca devam etti. Milâdi 472 yılından 710 yılına -İspanya'nın müslümanlar tarafından fethine- kadar bu krallık yirmi beş kral tarafından idare edilmiştir. 
Bunların birincisi 472 yılında krallık tahtına oturan Oris (Oriyus); sonuncusu, 710 yılında krallık görevini yürüten Rodrik (Roderic) idi. 


Saltanatı dedesinden ve babasından miras alan Rodrik, Tuleytula şehrinin sarayında oturmaktaydı. Bu zaman zarfında, yazılması gereken bir savaş gerçekleşmediğinden mülkü idare etmek için, bazı kanunlar ve nizamlarla meşgul olmuşlardı. Uzun zamandır oturmanın verdiği rahatlığı seferin güçlüğüne tercih ederek tembelleşmişlerdi. Özellikle, krallık makamına oturacak zatın, memleketin büyüklerinin müşaveresiyle seçilmesi âdeti geçerli idi. Bu âdet kral aileleri arasında uyuşmazlıklara ve düşmanlklara neden oluyor, iç karışıklıklar nedeniyle iş yapmaya vakit bulamıyorlardı. Milâdi 700 yılında krallık makamına geçen Vitiza'nın yaratılışındaki bayağılığı sebebiyle kölelerin ve halkın üzerine zulmün kapıları açıldı. Halkın ve saygın topluluğun büyüklerinin sevgisini kendisinden uzaklaştırdığından on yıl sonra krallık makamından hal'edildi. Tahttan indirilmesini müzakere eden meclisin kararıyla, onun yerine, eski idareden memnun olmayan tarafın başkanı bulunan Rodrik krallıkla müjdelendi. Ancak, o da krallığa başlar başlamaz Vitiza'nın felaket sebebi olan istenilmeyen hareketlere ve haksız işlere başladı. “Kefen soyguncusunun ilkine Allah rahmet eylesin” sözünü halkın diline düşürdü. Vitiza'nın oğulları, amcası Oppas, İşbiliye şehrinin büyük rahibi ve diğer muhalifler yardımlaşarak İspanya'nın güneyinde isyanın tohumlarını attılar. 


Yiğit bir insan olan Musa b. Nusayr'ın İspanya'yı fethetmesinden önce Got kavmi bu durumda idi. Bu dönem, 84 (703) yılında babasının yerine tahta çıkan Halife Velid b. Abdülmelik zamanıdır. Velid, hırs ve açgözlülükle vasıflanmakta ise de Allah elçisinin mescidini genişletir, 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Beytülmukaddes/te' olan mescidi tamir ettirir. Şam'daki Ümeyyeoğulları Camii'ni bina ettirmek için her gün 10.000 işçi çalıştırarak 5.000.600 dinar para harcar. Zalim ve gaddarlıkla suçlanmakta ise de ilk kez yolcular için misafirhane, garipler için hastahane yaptıran odur. Kendi dili olan Arapça'yı bile doğru konuşamayacak derecede ilim ve marifet ziynetinden nasipsiz idi. Yazışmalarda onun zamanına kadar Rum dili kullanılmakta iken o, bunu lağveder, yasaklar, ve Arap emirlerinin dili üzere yazılmaya başlanır. Korkak, kararsız, Şam'daki sarayından dışarı çıkmayan bir kimse idi. Ancak emirleri, Velid'in adını Doğu'nun ve Batı'nın uç noktalarına kadar ulaştırdılar. İslâm devleti onun zamanında şan ve şerefe kavuştu. 
Velid'in kardeşi Mesleme, Ermenistan'ı ve birçok memleketi ele geçirdi. 
Fetih amacıyla Karadeniz sahiline, Kostantiniye”ye (İstanbul) kadar ilerledi. Diğer taraftan da onun emiri bulunan Kuteybe, Türkistan'ın uzak noktalarını istila ederek İslâm devletinin sınırını Çin'e ulaştırdı. Bir yandan da Hindistan emiri Muhammed b. Hüsâm et-Tâkifi, Sind'i ve Mültan'ı fethetmişti. Musa b. Nusayr da bu günlerde Avrupa toprağına girmişti. 


18 Eski müelliflerin Beytülmakdis veya Beytülmukaddes dedikleri bu şehri müslümanlar 
Kudüs adıyla anmaktadırlar. Buradaki mescidden kasıt da Mescid-i Aksâ'dır. Bu mescid, Beytülmakdis veya Beytülmukaddes adlarıyla da anılmaktadır. 


İKİNCİ BÖLÜM 
ENDÜLÜS'TE GERÇEKLEŞEN 
FETİHLER 


MÜSLÜMANLARIN ENDÜLÜS'E 
GİRİŞİ ve FETİHLERİ 


a) Târık b. Ziyad”ın Endülüs'e Girişi 


Musa b. Nusayr, Mağrib toprağının tamamını idaresi altına aldı ve halkını dalâlet çukurundan çıkararak İslâm'ın nuru ile nurlandırdı. İslâm dininin gür sesini, Endülüs adasındaki sapıkların kulaklarına yerleştirdi. 
Cihad görevini yerine getirmek için halifeden yazılı izin istedi. Yazdığı mektubunda, bu yarımadayı letafet yönüyle Şam toprağına, havasının ve suyunun uygunluğu yönüyle Yemen'e, ıtriyatı ve çiçekleri hususunda Hind”e, sebzeleri ve meyveleri konusunda Mısır'a, madenlerinin değerliliği yönüyle Çin'e benzettiği sabittir. Bu mektup üzerine, o bölgenin fethi konusunda halife tarafından kendisine gereken izin verildi. Bu emri alan Mağrib Valisi Musa b. Nusayr, yaşlılığına ve savaş yolculuğunun güçlüklerine hiç aldırış etmedi. 


Bazı rivayetlere göre onun asıl amacı İspanya'yı fethettikten sonra Fransa'yı, Almanya'yı istila etmek ve Macaristan tarafından gelerek İstanbul'u zapteylemekti. Bu teşebbüsüyle, “Kostantiniye (İstanbul) elbet fetholunacaktır. Onun emiri ne güzel emir, onun ordusu ne güzel ordudur” hadis-i şe- 


19 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/335. 


36 e ENDÜLÜS TARİHİ 


rifinin müjdesiyle şereflenmekti. Bu amacını gerçekleştirmeyi düşünürken umulmadık bir sebep zuhur etti. İspanya'ya geçmek için bu fırsatı ganimet bildi. Şöyle ki İspanya Kralı Rodrik tarafından Sebte şehri muhafızlığına görevlendirilen Kont Julianus, kraldan gördüğü uygunsuz davranış nedeniyle” bu şehri Musa b. Nusayr'a teslim etmeyi kararlaştırdı. Got Krallığı'nın hal ve keyfiyetinden onu haberdar eyledi. Fakat Musa b. Nusayr, hulianus”un sözlerine pek güven duymadığından bir ay boyunca araştırma yaptı. Berberi kavminden olan ve İspanya sahilleri hakkında bilgi sahibi bulunan Tarif b. Mâlik'i 500 muhafız ile birkaç adet büyük kayığa bindirerek 91 (709-10) yılında İspanya'ya gönderdi. Tarif b. Mâlik'in indiği bu yere daha sonra bir şehrin temeli atılmış ve bu şehre Tarif adı verilmiştir. 


Bu sahilde bazı hayvanları yakaladılar, birkaç insanı esir aldılar. Asker nakletmek ve çıkarma yapmak hususunda önemli olan yerlerin durumlarını, kolaylaştırıcı sebeplerini gereği gibi anlayarak Musa b. Nusayr'ın yanına döndüler ve keyfiyeti ona aktardılar. Musa b. Nusayr, bu hususun kolay bir yolla gerçekleştiğini hayra yorarak uzun zamandır tasavvur eylediği fethin, düşünceden fiile aktarılmasını tasarladı. 


Sebte ve Tanca limanlarında uygun gemiler hazırladılar. Berberi kabilelerinden de cesur ve cengâver olanları seçerek 92 (711) yılının ilkbaharında Târık b. Ziyâd adlı kişiyi başkomutanlığa tayin ettiler. Bâbüzzükâk -Sebte veya Cebelitârık adıyla anılan boğaz- üzerinden yarımadaya geçiş sağlandı. Târık da, Cebelülfetih adlı buruna bitişik olan Ceziretülhadra adındaki küçük adacığa indi. Şu anda burdaki şehir Cezire adıyla anılmaktadır. 


Târık b. Ziyâd'ın Önlemleri ve Got Kralının Yenilgisi 


Araplar'ın İspanya'ya geçmelerinden bir yıl sonra o bölgenin valisi bulunan Tüdmir (Theodomiro) bu kez hazırlıklı bulunarak savunmaya teşebbüs ettiyse de Arim seli gibi galeyana gelen İslâm askerinin yolunu tıkayamadı. Târık, civarda bulunan dağı zaptetti ve oradaki hisara kapandı. 
Buraya Cebelitârık adını verdi. Tüdmir, İslâm askerini İfrikıye'ye sürmek sevdasıyla askerini topladı, büyük bir kuvvetle İslâm askerini kuşattı. Târık, sahilde bulunan gemilerini yaktırdı, askerine hitaben, “Eğer sabır ve 
20 Julianus, eğitim amacıyla kızı Filorinda'yı Rodrik'in sarayına gönderir. Rodrik, Filorin- 


da'ya tecavüz eder. Julianus'la Rodrik'in arası açılır. Julianus, Rodrik”ten intikam almak ister. Bu nedenle, Musa b. Nusayr'la ittifak oluşturur. 
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sebat gösterirseniz muzaffer olur, Endülüs'ü fethederiz; yoksa düşman hepimizi denize döker” dedi. Bu komutanın söylediği yiğitçe sözler İslâm askerinin saldırısını ve selâmete çıkmasını gerektiriyordu. Bu nedenle, canı gönülden Tüdmir askerinin üzerine hücum ettiler ve onlara göğüs gerdiler. Kahır ve intikam kılıcıyla damgalayarak kâfirlerin çoğunu perişan ve darmadağın ettiler. Kılıçtan kurtulanlar da “aslandan ürkmüş, yaban eşekleri gibi”? firar yolunu tuttular. Daha sonra, sayıları önemsenmeyecek derecede az olan müslümanlar, memleket içinde kollara ayrılarak batıya doğru yöneldiler. Vâdi-i İnâs adlı nehre kadar sahili istila ettiler: Fenikeliler'in, tahminen bundan 1600 yıl önce buraya gelerek kurmuş oldukları Şezüne (Sidonia)? şehrini zapteylediler. Ancak, İspanya kralı olan Rodrik, Tüdmir'in telaşlı ihtarlarından, İfrikıye taraflarından gelerek gökten inmiş gibi ansızın zuhur eden, vatanlarını kısa zamanda tahrip eden, bunca fetihlere mâlik olan muzaffer İslâm askerinin taarruzunun şiddetini anlamakta zorlandı. Açıklamalara ve telaşa rağmen güçlükle gaflet uykusundan uyanarak İspanya'nın her tarafından 90.000 asker topladı. Soylulardan tayin ettikleri subayları Vâdi-i Lethe denilen çay kenarına ve Şeriş şehrinin civarına gönderdi. İslâm askeri az ise de gerek silah imali ve hareket sürati, gerek cesaret ve yiğitlikte düşmanlarından üstün olduklarından, derya gibi askerlerin çokluğundan korku ve telaşa düşmediler. Got askerlerinin ilk ve son safları demir ve şahtiyan zırhlar kuşanmışlardı. Birtakımı mızrak ve kılıç, birtakımı ok, yay ve sapan, bazıları da eski âdetleri üzere demirli topuz, balta ve keskin oraklarla silahlanmışlardı. Arap subayları etrafa yayılmış olan süvarileri bir araya topladı. Târık, bunları bölük bölük düzenleyerek öğüt ve nasihatlerle hepsini cesaretlendirdi. Ramazan-ı şerifin ikinci pazar günü iki ordu arasında çarpışma gerçekleşti. 


Her iki ordudan gök gürültüsü gibi bir ses yükseldi 
Hepsi birden savaş meydanına daldılar 
Çevik hareketlerle birbiriyle savaştılar 


Akan bir ırmak gibi kan döktüler 


zı Müddessir 74/50-51. 
22 Bu şehrin adı bazı kaynaklarda Şekuma, Sekuma biçiminde de geçmektedir. 
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İki ordu birbirlerine hücum ederek savaşmaya başladılar. Bu savaş kıyametten bir alâmet oldu. 


Süvarilerin ayak tozundan bulutlar kapladı gökyüzünü 
Çelik kılıçlar şimşek gibi parladı 

Sağdan soldan ordunun tozu yükseldi 

Ne havanın üzeri kaldı aydınlık, ne de ayın 

Süvarilerin tozundan o geniş çölde 

Yeryüzü altı oldu, gökyüzü sekiz 

Gürz atan ve aslan yakalayan süvariler 

Zırh, kılıç ve okla coşmada 

Çelik temrenlere ve kartal başlı oklara karşı 

Güneşi okların önünde siper ettiler 


ifadesiyle gerçeğe işaret olunmuştur. Silah ve süngü sesinden, gülle atmaktan dolayı açılan çukurlardan, ruhların alınmasına memur edilen meleğin gidiş ve gelişinin çokluğundan, dünya ile ahiret arasına bir cadde açılmıştı. Kılıçla ve kalkanla çarpışmalardan yer yer ateşli şimşekler zuhur ediyor, atların kısık seslerinin, savaş meydanının gürültülerine çarpması sonucu masmavi bir kubbe oluşuyordu. Sürekli gürlemeler sonucu yeryüzü ve gökyüzü dehşetle titriyordu. 


Bu savaşa, anılan günde, güneş doğarken başlanmıştı. Bir müslümana dört hıristiyan nefer düşmekteydi. Savaş sekiz gün sürdüğü için müslümanlarda zayıflama belirtileri görülüyordu. Savaştan yüz çevirmek, İslâm'ın ikbalini bahtsızlığa dönüştürmek gibi izlerin belirmesi üzerine Târık b. Ziyâd atının dizginlerini çektikten sonra, yüksek sesle şöylece haykırdı: “Ey Mağrib toprağının gazileri! Ey yiğit müslümanlar! Nereye gidersiniz? Nereye varmak istersiniz? Önünüz düşman, arkanız denizdir. 
Sizin yapmanız gereken Allah'ın vaadine, zaferine, yaratılıştan gelen yiğitliğinize güvenerek savaş meydanında direnmektir. Ey süvariler! Benim hareketimi taklit ediniz” diyerek rüzgâr gibi uçan atına bindi. Sağındakileri ve solundakileri cehennem çukuruna yollayarak düşman sancaklarının dikili bulunduğu yere kadar ulaştı. 


Kral Rodrik”in fildişinden yapılmış arabasına, güçlü beyaz katırların koşulduğunu, başında da beyaz incilerle süslü kraliyet tacının bulunduğunu gördüler. Göz açıp kapayıncaya kadar, ansızın gelen bela gibi, kısa zamanda yetişerek can alan mızrağıyla katı kalbinin kanını saçtılar ve cehennem çukurunun en âdi yerine gönderdiler. Kendisini izleyen askerleri de kükremiş aslanlar gibi kâfirler sürüsüne daldılar, onları doğradılar. 
Savaş meydanında kalan yığın yığın ölüler hayvanlara ve böceklere yem oldular. Kralın ölümüyle bütün askerlerin hezimete uğraması Got Krallığı'nın yıkımına sebep olmuştur. Musa b. Nusayr, bu zaferin müjdesiyle birlikte kralın kesik başını da halifeye göndermiştir. 


b) Musa b. Nusayr'ın Endülüs'e Girişi ve Fetihleri 


Musa b. Nusayr, Târık'ın gerçekleşen makbul hizmetlerinden pay sahibi olmak arzusuna kapılmıştı. Târık'ın gemileri yakmış olması diğer donanmanın da keşif amacıyla Sardunya ve Korsika adalarını dolaşmak- ta olmaları sebebiyle dönüşlerini beklemek zorunda kalmıştı. Döndükleri zaman 10.000 süvarisiyle 8000 piyadesini adı geçen gemilere bindirdi, Mağrib toprağını oğlu Abdülaziz'in idaresine teslim eyledi. Târık'a da emrinin ulaştığı yerden daha ileriye hareket etmemesi, fetih için gerekli sebeplere itibar etmeyerek kendisini beklemesi konusunda talimat gönderdikten sonra, askerleriyle birlikte memleketin batı sahilindeki bir yere ulaşmak istedi. 


Târık ve emri altında bulunan diğer subaylar Léthé vadisinden bir hayli uzaklaşmışlardı. Julianus ile gerçekleşen müşaverede, önlerinden kaçmakta olan mağlup askerlerin birlik ve beraberlik sağlamalarına meydan verilmeyerek izlenmeleri, izlendikleri takdirde İspanya toprağının kolaylıkla fethedileceği kanaati hâsıl olmuştu. Gönüle hoş gelen bu düşünce, tedbir erbabının tasvibinden geçmiş, Târık askerini üç kola ayırmıştı. Yol boyunca tahribat ve yolsuzluk yapılmaması, yalnız, elinde silah bulunan ve karşılık vermeye cesaret eden düşmana silah çekilmesi, gereksiz yere insanların öldürülmemesi, yağma edilmemesi ve savaş alanında bulunan ganimetlere kanaat edilmesi konusunda vasiyet ve uyarılarda bulunmuştu. 


Bu üç koldan biri Mugis er-Rümi komutasında idi. Vâdi-i Kebir adıyla anılan nehre varan İslâm askerleri fevkalâde şecaat ve cesaretle Kurtuba şehrini zaptetmeyi başardılar. Zeyd b. Kesâdi es-Sekseki komutasında bulunanlar süratle Malaga, İlbire (Elvira) ve diğer şehirleri istila eylediler. 
Târık'ın idaresinde bulunan üçüncü kol, iki grubun ortasından çıkarak 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yolu üzerinde bulunan Ceyyân (Jaen) şehrini aldıktan sonra birleştiler. 
Önlerinden kaçan Kral Rodrik”in kılıç artıklarını kovalayarak Got Krallığı'nın başşehri Tuleytula”yı muhasara eylediler. Bu şehir, Tâce nehri üzerinde bulunmakta olup burçları gök kubbe ile iç içe idi. Etrafı kuvvetli, sağlam bir sur ile çevrilmiş ve takviye edilmiş olmaktan başka, içinde yoğun nüfusun bulunması nedeniyle muhasaranın sıkıntılarına, savaşın şiddetine uzun zaman tahammül edebilmesi umulmaktaydı. Akıl sahipleri bu düşünceyi taşımakta iken pek çok Got asilzadesi firar ederek Pirene dağlarından Fransa'ya ve İtalya denizine gitmişlerdi. Tuleytula şehrine sığınmış olanlar da bela seli gibi akıp gelmekte olan askerlerin önünden kaçıp kurtulmanın imkânsız olduğunu ifade eylediklerinden şehir halkının zihinleri karıştı, dirençleri gevşedi. Dehşet saçan İslâm askerinin kale önüne ulaştığı 93 (711-12) yılında -Târık'ın İspanya'ya ayak basmasından bir yıl sonra- kale kapılarını açtılar ve kaleyi teslim eylediler. 


Tuleytula'nın Fethi 


Hz. Ömer'in (radıyallahu anh) Kudüs, Amr b. Âs'ın (radıyallahu anh] İskenderiye, Musa b. Nusayr'ın [radıyallahu anh] Sebte ve Tanca halklarına uyguladığı adaletin bir benzeri de Tuleytula halkına uygulandı. Târık, hiçbir zorunluluk yok iken düzenlenen şartnameler gereğince Tuleytula halkı hakkında müslümanların nişanı olan mülayemeti seçerek adaletle davranacağını duyurdu. 


Adı geçen şartnâmenin hükümleri şöylece sıralanıyordu: 


1. Tuleytula halkı esir değil, hür olacaklar. 


2. Malını ve emlâkini terketmek şartıyla isteyen istediği yere yerleşebilecek. 


3. Bulunduğu yerde oturmak isteyenlerin hepsi ev, emlâk ve diğer mallarına tam bir emniyetle sahip olacaklar. Ancak, varlık durumuna göre “ta'dil” adı verilen vergi ödeyecekler. 


4. Eski kiliselere dokunulmayacak, yeni kiliseler de izinsiz yapılmayacak. 


5. Dinlerinin esaslarına göre hareket etmekte serbest olacaklar, herkes kendi dini ve milli kanunlarınca yargılanacak. 
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6. Davaları, kendi yargıçları tarafından çözümlenecektir. 


7. Kendi istekleriyle müslüman olanlara bu hükümler uygulanmayacaktır. 


8. Şehir içinde ne kadar silah ve at varsa müslüman askerlere teslim edilecektir. 


Bu sözleşme ilan edildikten ve rehineler serbest bırakıldıktan sonra, Tarık, yanına aldığı birkaç askerle şehrin içinde bulunan ve kıvrım kıvrım akan nehre nâzır olan tepenin üzerindeki Got krallarına mahsus saraya çıktı. Orada nice zamandan bu yana, kralların bir araya getirerek topladıkları pahalı ve kıymetli şeylere iltifat etmedi. Gotlular'ın âdeti üzere, sarayın bir köşesine, ölen her kralın saltanatının övüncü olan altın taç ile saltanat elbisesinin süsü kabul ettiği mücevherleri sırasıyla dizilmişti. Ölen her kralın adı, yaşı, saltanatı bir levhaya yazılarak kayıt altına alınmıştı. 
Burada mevcut bulunan yirmi beş kralın taçlarını diğer hazinelere tercih ederek İslâm adaletinin kuralını icra etmiştir. 


İşbiliye, Karmüne ve Luzitanya'nın” Fethi 


Musa b. Nusayr, -yukarıda açıklandığı üzere- Batı sahillerine indikten sonra yanına aldığı hıristiyan kılavuzlarla Târık'ın askerlerinin tuttuğu yolun batısını izledi. İşbiliye (Sevilla) şehrine ulaştı ve kısa bir muhasaradan sonra fethetti. Daha sonra Karmüne (Carmona) adıyla anılan müstahkem şehri zapteyledi. Rüzgâr gibi Luzitanya memleketine yönelerek orasının da idaresini ele geçirdi. Estremadura tarafına doğru yürüyerek meşhur ve müstahkem Mâride (Mérida) şehrine ulaştı. Bu büyük şehrin sağlam surlar ve yüksek kalelerle korunduğunu gören Musa b. Nusayr hayrete düştü. Bu şehrin, birbirine bakan kulelerle takviye edilmiş ve etrafının sağlam surlarla çevrilmiş olduğunu gördüğünde, “Sanki insanlık bir araya toplanarak bütün güç ve kabiliyetlerini onun azamet, ziynet ve sağlamlığına harcamışlardır. Ne mutlu onu fethedene” dediği tarihlerde kayıtlıdır. 


Kral Rodrik'inn eşi ve birçok Got soyluları kale kapılarını kapayarak mukavemet meydanında direndiler. Her ne kadar teslim olmaları teklif olunduysa da muhalefet göstermeleri nedeniyle muhasara müddeti bir hayli uzadı. Muhasara esnasında her gün hücum ve çarpışma olmakta 


23 Bugünkü Portekiz bölgesi. 
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idi. Zaferin bir an önce sonuçlanması için Musa b. Nusayr, oğlu Abdüla-Ziz'i İfrikıye'den buraya davet eylemişti. Abdülaziz bir miktar süvari ve okçulardan oluşan Berberi askeriyle, çarpışmakta olan orduya ulaştı. Kale halkı ordunun güçlenmesini ve kendilerine ârız olan zayıf hali müşahede etmeleri nedeniyle Musa'ya elçiler gönderdiler. 


Bazı tarihçilerin nakillerine göre bunlar Musa'yı otağında buldular, çehresinde yaşlılık ve yorgunluk belirtileri gördüler. Musa, elçilere güleryüz gösterdi, onlara iltifatlarda bulundu. Komutanlarıyla anlaşma şartlarını müzakere edeceğini, bir gün sonra kendilerine cevap verileceğini bildirdi. O gece sakalını kısalttı ve boyadı. Çehresini süsledi. Elçiler, ertesi gün Musa'yı bambaşka bir durumda gördüklerinde hayrete düştüler. 
Dönüşlerinde, gördükleri garip halleri çevrelerindeki insanlara anlattılar. 
İstedikleri zaman gençleşen böyle bir toplulukla çarpışmanın imkânsız olduğunu açıkladılar. 


Düşmanın teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını gören Musa b. Nusayr mertlik gösterdi. Tuleytula halkına gösterilen adaletin kendilerine de uygulanacağını bildirdi. Ancak, İslâm askerini uzun zamandır muhasara ile meşgul etmelerine karşılık, muhasara anında elinde silah bulunarak ölenlerin mal ve emlâki ile kendi istekleriyle vatanlarını terkedenlerin mal ve emlâkinin zaptolunacağı şartını mukaveleye ekledi. 


Kralın karısını ve birkaç Got soylusunu rehin alarak Tuleytula şehrine yöneldi. Yolda, rastladığı nice istihkamlı mevkileri yorulmadan idaresi altına aldı. Müslümanların İspanya'ya gelişi, halkını esir eylemek, öldürmek yahut arazisini tahrip ile zarar vermek, mal ve eşyalarını gasp ve yağma eylemek değildi. Direnenlerle, inat ve ısrarını aralıksız sürdürenlerle savaşmak içindi. 


c) Musa b. Nusayr'la Târık Arasındaki Soğukluk 


Târık, Kastilya memleketinin tamamının idaresini eline aldıktan sonra Musa b. Nusayr'ı Talabfre”ye kadar karşılamaya geldi. Musa b. Nusayr'ın daha önce gerçekleşen emrini yerine getirememek zorunda kaldığını, ancak İslâm'ın şan ve kudretini yaymak için böyle hareket ettiğini saygı ile açıklamış ise de Târık'ın bunca fetihler kazanmış oluşu, Vali Musa b. Nusayr'ın şöhretini gölgeleyeceği mülahazasıyla Tarık”a karşı hüsnü muamele etmekten uzak kalmıştır. 
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Nakledildiğine göre Musa b. Nusayr Tuleytula”ya geldiği zaman saraya gitti. Târık'ın, Medinetü”s-Salim şehrinden almış olduğu “Süleyman sofrası” adıyla anılan meşhur ve kıymetli tablayı halifeye göndermek üzere Târık'tan istedi. Rivayete göre bu tabla büyük zümrütten veya zümrüt rengindeki taştan yapılmıştır. 360 ayaklı olan bu tabla güya Hz. Süleyman laleyhisselam) zamanından kalmıştır. Buhtunnasr'ın, Kudüs'ü zaptetmesin- den sonra İspanya'ya götürülmüştü. Başka bir rivayette Roma imparatorlarından Titus, Kudüs'ü tahrip eylediğinde mezkür tablayı zafer işareti olarak Roma'ya götürmüşler. Sonra, Vandal kavmi Roma'yı istila eylediklerinde onu bu şehirden alarak İspanya'ya götürmüşler. Daha sonraları bu tabla Got topluluğunun elinde kalmıştı. 


Târık mezkür tablayı bir ayağı noksan olarak Musa b. Nusayr'a arzeyledi. Musa b. Nusayr, bu noksanlığı kinine vesile ederek Târık'ı seraskerlikten azletmiş, bir rivayete göre de hapsetmişti. Diğer komutanlar her ne kadar rica etmişlerse de kamçılanmasına engel olamamışlardır. 
Bu olay, Şam'a akseylediğinde, Târık gibi makbul hizmetler yapmış, -İslam”ın kınından çıkan keskin kılıcı kabul edilmiş- bir zatı hareketsiz bırakmak uygun değildi. Halife tarafından yazılan tekdirnâme üzerine Musa b. 
Nusayr kendisini toparladı, Târık ile açıktan açığa el sıkışarak barıştılar. 
İslâm askerleri bu duruma sevindiler. Bu iki kıymetli zatın aralarındaki soğukluk zafer ve şan hasedinden doğmuş olabileceği gibi kabile ve cinsiyet sebebinden doğmuş olması da muhtemeldir. 


Yeni Fetihler 


Maride şehrinin zaptından sonra, İşbiliye halkı isyanını ilan etti. Hem isyan eden İşbiliye halkını itaat altına almak hem de Endülüs'ün doğusunda bir miktar asker bulunduran Tüdmir'i kahreylemek için babasından ayrılan Abdülaziz o tarafa doğru yöneldi. Önlem sahibi olan Tüdmir, savaş meydanında aslanlar gibi çarpışan İslâm yiğitlerine karşı koyacak güçlerinin olamayacağını deneyimleriyle bildiği için ovalardan kaçarak sarp dağlara sığındı. Ufak tefek kavgalarla bir hayli başarı gösterdilerse de Lorka'ya yakın bir yerde İslâm askeri onu ve askerini perişan eyledi. 
Tüdmir, Oryota adındaki küçük bir şehre can atarak iltica eyledi. Yanında bulunan az sayıdaki firariler ile hisara çekilmişlerse de çevrelerini saran 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İslâm askerine teslim olmaktan başka çareleri kalmadı. Bu durumdan kurtulmak için şehirde bulunan kadınlara asker kıyafeti giydirdi, saçlarını da boğazlarına sakal gibi sardırdı. Kalenin bedenlerine çıkararak Abdülaziz”i kale muhafızlarının çokluğuna inandırdı. O gece Tüdmirli bir adam sıfatıyla kıyafet değiştirerek Abdülaziz'in otağına geldi. Teslimiyet şartlarını arzeylediğinde Abdülaziz onun cesaretini takdir ederek Mürsiye eyaletindeki yedi adet şehri “Tüdmir toprağı” adıyla onun idaresine terkeyledi. 
Yıllık belirli miktar vergiye bağladı. 94 yılının Receb ayında (Nisan 714) mukavele yapılmış, bu mukavelenâme, metniyle birlikte Arapça tarih kitaplarında yazılı olup Halife Velid tarafından da tasdik olunmuştur. 


Abdülaziz bu bölgeye emniyet ve sükün kazandırdıktan sonra oradan döndü. Yöneldiği yolda kendisine herhangi bir engel çıkmadı. Adaletinin ve yiğitliğinin şöhreti, zafere ulaşmanın gereğiyle yarışarak yolu üzerindeki yerleri fethetti. Sonra Gırnata adıyla anılan meşhur İlbire, Beyza, Antekre (Anteguera) şehirlerini barış yoluyla İslâm memleketlerine ekledi. 
İspanya kıtasının güneyinin fethedilmiş olmasından sonra kuzey tarafında bulunan memleketlerin İslâm hâkimiyetine girmesi için çalışıldı. Müslümanlar Tuleytula”yı merkez kabul ettiklerinden, orada toplandılar, fetih ve cihad sebeplerini müzakere eylediler. Târık, Tâce nehrinin kaynaklarına kadar uzandı. Nice dağların tepesinden geçerek Ebre nehrine çadır kurdu; sonra o bölgenin en büyük ve özenli şehri bulunan Sarakusta'yı muhasaraya çalıştı. Musa b. Nusayr da batı yolunu tutarak Şelemenke ve Astorga şehirlerini aldıktan sonra Ebre nehrini geçti, aldıkları karar gereği Sarakusta şehri önünde Târık'la karşılaştı. Bu şehir de diğerleri gibi fethedildi. Ancak bu memleketin halkı diğer fetholunan belde sakinlerinin elde ettikleri aftan tamamen yararlanamadılar, merhametten nasiplenemediler. “Kan pahası” adıyla çok miktarda nakdi tazminat istenmesiyle halk, kiliselerinin altın süslemelerine el uzatmak zorunda kalmışlardır. 
Araplar'ın bundan amacı, mal kazanmaktan doğan yolsuzluk ve vefasızlık değildi. Fetih sebeplerinin kolaylaştırılması, ileride muhasarası düşünülen diğer beldelerin halkına etkili bir ders olması maksadından ibaret bir önlem olduğu bundan evvel ve bundan sonra gerçekleşen olaylardan anlaşılmaktadır. 


Bundan sonra İslâm askeri iki kola ayrıldılar. Bunlardan biri Musa b. Nusayr ile Fransa'da bulunan Arbüne (Narbonne) şehrine, oradan da 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Pirene dağlarını aşarak İspanya”ya döndü. Nihayet batıya kadar gücünü ulaştırdı. Tarık”ın komutasındaki kol da, diğer tarafta kalmış olan yerleri kendi idaresine kattı. Bu iki değerli zat, komutasında bulunan ve İspanya kıtasındaki hıristiyan nüfusunun onda biri kadar bile olmayan İslâm askeriyle bunca sınırları, kaleleri, hisarları ve topraklarıyla bir büyük kıtayı fethederek adlarını dünyada ölümsüzleştirmişlerdir. 


d) Tarık”la Musa b. Nusayrın Şam'daki Mahkemeleri ve Musa'nın Ölümü 


Târık ile Musa b. Nusayr arasında zuhur eden ihtilafın değişmemesi sonucu anlaşma gerçekleşmedi. 


Bir insan yaşlanınca, hırs onu gençleştirir 
Seher vaktinin uykusu ağır olur 


Musa b. Nusayr'ın yaşlılıktan doğan hırsı gittikçe arttı; savaşlarda elde edilen ganimetleri kendisi için korumaya başladı. Târık ise şer'i esaslar ve savaş kuralları gereğince ganimetin beşte birini halife için ayırdıktan sonra geriye kalanını zaferin şerefli askerleri arasında paylaştırması nedeniyle bütün askerlerin gönüllerini fethetmişti. Bu nedenle, askerin idaresi elinden çıkmış gibi olduğundan Musa b. Nusayr'ın hasedi daha da arttı. Bu nifakın ve ayrılığın keyfiyeti halifenin kulağına ulaşınca muhakeme edilmek amacıyla ikisi de Şam'a çağırıldı. 


Önce Târık sorgulandı. Târık, Allah'ın adını yüceltmek amacıyla yaptığı hizmetlerini saydı. Namus ve doğruluğuna da yoksulluğunu tanık tuttu. Bu halin yalnız müslümanlardan değil, yenilgiye uğrayan hıristiyan topluluğundan da sorulmasını, eğer onlara bile zulüm yapmaktan doğan bir suçu gerçekleşirse, kendisine gereken cezanın uygulanmasını istemekle nefsini temize çıkardı. Musa b. Nusayr ise Kurtuba, Tuleytula ve İşbiliye'de topladığı malları ve eşyayı, dönüşünde rehin yoluyla yanına aldığı 
400 soyluyu da kendisiyle beraber getirdiğinden Şam'a Târık'tan sonra -96 
(714-15) yılında- ulaşmıştı. Bunlar, halifenin huzurunda mahkeme olundular. Mezkür “sofra” sorunu ortaya atıldığında Târık, bu tür bir amaç için gizlediği bir adet ayağı halifeye arz ile bu eski zaman yâdigârı paha biçilmez sofrayı ele geçirenin Musa olmayıp kendisi olduğunu ispat eyledi. 
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Bu aralık Velid'in vefatı ve kardeşi Süleyman Abdülmelik”in hilafet tahtına cülüsu gerçekleşmişti. Halife Süleyman, İspanya'nın durumunu sordu. Musa b. Nusayr cevabında, “Endülüs halkı kale içinde aslan gibi cesur, atlar üzerinde karakuş gibi hızlı, ovalarda -korkaklık nedeniyle- kadınlara benzerler. Dağlık yerlerde de keçi gibi serbest ve hafif adamlardır” dedi. Halife, Fransızlar'ın ve Berberiler'in durumunu sorunca Musa b. Nusayr, “Fransız topluluğu, hücumlarında cesur, firarlarında şidddetlidirler. Berberiler tahammül, cesaret ve savaş esaslarında Araplar'a benzerler. Ancak, tabiatlarındaki hıyanetleri, kelâmlarındaki sebatsızlıkları ve güvensizlikleriyle bilinen bir kavimdirler” cevabını vermiştir. Musa b. 
Nusayr'ın bu sözleri, zamanın geçmesiyle yaratılışın ve kavimlerin mizaçlarının değişmediğini açıklar. Şu durumda da Fransa ile İspanya halkı arasında Musa b. Nusayr'ın açıkladığı ahlâk farkı, gereği gibi müşahede olunmaktadır. Eski Yunan tarihçilerinin başkanı meşhur Herodot, Arap kavmini tarifinde, “ Araplar sözlerinde sebat eden bir kavimdir” demiştir. 
Afrika'nın halkı da eski Romalılar ve Yunanlılar zamanlarında sebatsızlık ve güvensizlikle meşhur idiler. Şu anda da bu halde bulunmaları Musa b. Nusayr'ın bu sözünü desteklemektedir. Bunları nakilden amaç, Musa b. Nusayr'ın savaş adamı olmaktan başka, nüktedan bir insan olduğunu tanımlamaktan ibarettir. 


Ama ne çare ki her asırda küçük sebeplerle amaçların icrası ve itirazların gerçekleşmesi dünyanın eski bir geleneğidir. Bu sebeple, şan sahibi olabilecek nice zatlar insanın yaratılışından gelen düşmanlıkla, haset oklarına hedef olabilirler. On iki kez irtidad etmiş olan Berberi kabilelerinin küfür ve sapıklık gibi alçak bir dereceden en yüksek zirve olan hidayete yükselmesine vesile olan, din ve peygamber için çalışan, Endülüs'ün eşsiz Berberi yiğitlerinin fâtihi Musa b. Nusayr da yaptığı makbul hizmetler karşılığında halifeden umduğu iltifata karşılık, adı geçen “sofra” kavgası vesilesiyle hakarete uğradı. Bu duruma üzülen Musa b. Nusayr hüzünle Hicaz'a yöneldi. Tek başına uzlet köşesine çekilmiş iken -aşağıda açıklanacağı üzere- oğullarının da türlü iftiralar sonucu kendi âkıbetine uğradıklarını işitmekle 97 (715-16) yılında dünyaya veda etti. 


Ey bu zamandan eline bir şey geçmeyen 


Zamandan hiçbir şey bekleme! 
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Hiçbir şey bâki değilse şaşma! 
Hiç olan da karar yoktur. 


Biz kimden ve neyden bir şey murat etmişsek 
Gördük, ancak hesapta kitapta yeri yok 
Kâinattaki zerreler gelip gitmektedir 


Düşünen akıl bunun boş olduğunu bilir 


Zamane meclisinde hemen hırsın sarhoşu olma 
İnsan, onun yudumundan sarhoşluktan başka bir şey görmedi Rahatlık ve güven arama 


Çünki dünyada kimse bunları görmedi 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


EMEVİLER-E BAĞIMLI VALİLER 
DÖNEMİ 


ABDÜLAZİZ b. MUSA DÖNEMİ ve ŞEHADETİ 


Musa b. Nusayr'dan sonra oğlu Abdülaziz, Mağrib ve Endülüs toprağına emir unvanıyla vali tayin edildi. Başkanlardan ve şeyhlerden oluşan divanını Tuleytula”dan İşbiliye'ye naklederek Kral Rodrik'in karısı Ayéla ile evlendi. Gerek sevgisi gerekse işlerin düzenli yürümesini sağlamak amacıyla evlendiği bu kadını “Ümmü"1-İ”sam” künyesiyle adlandırdı. 


Bu evlilikten sonra, bazı bölgeleri idaresi altına aldı. Gereken vergiyi ayırdıktan sonra ganimet olarak alınan nefis eşyayı on neferle birlikte Şam'a gönderdi. Bu hizmetler, Halife Süleyman'ın memnuniyetine sebep oldu. Ancak, Musa b. Nusayr'ın oğullarının Mağrib ve İspanya'da nüfuz kazanmaları halinde, babalarına yapılan muameleyi hazmedemeyecekleri düşüncesiyle, babaları hakkında uygulanan cezanın bunlar hakkında da icra olunmasını istediler. Varlığını ortadan kaldırmakla itibarlarının artacağını sanarak çirkin bir tedbiri tasvip eylediler. 


Takdim edilen hediyelerle birlikte gelen on kişiden beşini, Abdülaziz'in Kayrevan ile Tanca idaresine memur olan kardeşlerini ve diğer beşini de Abdülaziz'in kendisini telef etmek talimatıyla İspanya'ya gönderdi. Fakat, başkanların ve şeyhlerin hepsinin kendisinden memnun ve emrine itaatkâr bulunmalarıyla Abdülaziz'in öldürülmesinin kolay olamayacağından, zihinleri karıştıracak fesat bir yola yöneldiler. Abdülaziz'in, karısının sözüyle hareket ettiğini, hıristiyanların tarafını tuttuğunu, Got hükümetini meydana çıkaracağını ve bu sebeple saltanat sahibi olmak inancında olduğu haberini yaydılar. Onu öldürmekle görevli kişiler, gönüllerindekini icra etmenin yollarını açtılar. Birtakım saf bağnazlar da bu yalana aldanarak fesada yönelik gruplar oluşturdular. Sarayında bulunan mescidde, sabah namazını eda etmekte olan Abdülaziz'in 96 (714-15) yılında ömür defterini dürdüler. 


Onun cismi kaybolmuş gibi ise de gerçekten kaybolmadı 


Onun iyilik ve üstünlüğü haşre kadar anılacaktır 


Bu olaydan tahminen kırk iki yıl sonra Abbâsi halifelerinin ilki olan Seffâh, Emevi hükümetini yenilgiye uğrattıktan ve perişan ettikten sonra Emevi halifelerinin sonuncusu olan II. Mervân'ı yakınlarıyla birlikte cezalandırdı. Bunlardan, Abdurrahman b. Muâviye b. Hişâm b. Abdülmelik canını kurtarmak için Musa b. Nusayr ile oğullarının fetheylediği Endülüs ülkesini emniyet yurdu kabul ederek -yeri geldiğinde yazılacağı üzereyeni bir Emevi hükümeti oluşturdu. 


EYYÜB b. HABİB, HÜR ve SEMMAH DÖNEMİ 


Abdülaziz'in şehadetinden sonra halife tarafından vali atanmadı. 
Başkanlar ve ileri gelen kişiler valinin atanmasına kadar merhumun amcası Eyyüb b. Habib'in bu makamda bulunmasını uygun gördüler. Hem Endülüs'ün ortasında bulunmak hem de Afrika'dan uzakta kalmamak için idare merkezi İşbiliye'den Kurtuba'ya nakledildi. 


Bugünlerde İspanya ülkesi dört kısma ayrılmış olup orta, kıble, doğu ve batı adlarıyla anılmakta idi. Ülke halkı -yeri geldiğinde açıklanacağı üzere- muhtelif topluluklardan meydana gelmişti. Târık ve Musa ile bu ülkeye gelmiş pek-az Arap vardı. Bunların çoğunluğu Berberi idiler. Mağlup olan halk Roma, Got ve eski İspanya'da yaşamakta olan İber kavimlerinden ibarettiler. Hıristiyan anlamını ifade ettiğinden dolayı bunların 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hepsine “Rümi” denilmekteydi. Bunlardan başka, Filistin'den gelmiş olan birçok yahudi de bulunmaktaydı. Bunların hepsi, esaretten uzak bir hayat yaşıyorlardı. Dinleriyle ibadetlerinin icrasında, eski âdetleriyle, ana dillerini kullanmakta, her türlü işlerinde ve kazançlarında güçlükle karşılaşmamaktan emin idiler. 


Eyyüb, yeni bir şehir kurdu ve bu şehre “Kal'a-i Eyyüb” adını verdi. 
38 (716-17) yılında Hür b. Abdurrahman, Eyyüb'ün yerine vali tayin edildi. 
Bu tarihte İspanya'da fethedilecek yeni bir yer kalmadığı için Fransa'ya girmek istedi. Fransa'yı İspanya'dan ayıran Pirene dağını Musa b. Nusayr'ın zorladığı geçitten geçerek Arbune, Karkason (Carcassonne) şehirlerini ve nice yerleri zapteyledi. Garonne nehrine kadar giderek bol ganimetlerle döndüyse de gaddar ve kendini bilmez bir insan olduğundan atandığı tarihten iki yıl sonra azlolundu ve yerine Semmah atandı. 


Semmâh, yetenekli ve kavrayış üstünlüğüne sahip bir kimse olduğundan vali bulunduğu müddetçe ülkeyi güzelce idare etmeyi başarabilmiştir. Bir donanma hazırlayarak komutanlığına “Emirü”1-mö” unvanlı birini atamıştır. Avrupalılar şu ana kadar bu adı “Amiral” biçiminde kullanmaktadırlar. Vali, tabiatındaki hakbilirlik ve şefkat duygusu gereği kendisinden önceki vali zamanında hapishanelerde bulunmakta olan mazlumların üzerlerine kapanan kapıları açarak, malları gasbedilen çaresizlerin mallarını iade etti. Mahpusların yaralı gönüllerini lutfuyla teselli 


eyledi. Yüklendikleri vergi konusunda da adalet ve insafla hareket eyledi. 


Bu âdil tavırları sebebiyle herkesin sevgisini kazandıktan sonra cihad amacıyla Fransa'ya yöneldi. Eski valinin varmış olduğu yerleri geçerek Tuluz şehrini kuşattı. Şehrin teslim alınacağı bir anda, çok sayıda Fransız askeri yardıma geldiler, az sayıdaki İslâm kahramanlarının etrafını kuşattlar. Savaştan yüz çevirmeyen Semmah askerlerine, “Düşmanın çokluğu sebebiyle korkmayınız. Cenâb-ı Allah'ın yardımı bizimle oldukça bizi kimse yenemez” diyerek herkesi cesaretlendirdi. Savaşın gereğini yaparak ordusuna düzen verdi. İslâm askeri cesaret ve gayretle uzun müddet karşı koydularsa da Semmâh'ın ve bazı komutanların şehid olmalarıyla savaşı bırakmak zorunda kaldılar (103 / 721-22). 
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ABDURRAHMAN b. ABDULLAH el-GÂFİKİ DÖNEMİ 


Meşhur komutanlardan Abdurrahman b. Abdullah el-Gâfiki bazı güzel önlemlerle düşmanı meşgul etti. İslâm askerine düzen vererek ordunun merkezi kabul edilen Arbüne'ye döndü. Bu güzel hareketi nedeniyle şöhret kazandı. Bu arada, o bölgede zuhur eden isyan kıvılcımını da güzel önlemi ve idaresiyle teskin etmeye ve Semmâh'ın yerine Ubeyye b. Sehm el-Kâ'bi vali oluncaya kadar memleket işlerini güzelce idare ve icraya muvaffak oldu. Bu yeni vali de oldukça âdil ve güzel idarede mahir bir insan olup müslümanların, hıristiyanların ve yahudilerin hukukunu hak ve adaletle icra etti. Fetih anında kavgasız teslim olan yerlerin halkına onda bir, kılıçla alınan yerlerin halkına beşte bir vergi tahsis etti. Müslümanlardan muhtaç olanları da boş bulunan yahut o anda Mesih-i Mev'üd” olmak amacıyla ve unvanıyla huruç eden Zonarias adlı Filistinli yalancının gürültüsüne kulak asarak hicret etmiş yahudi ailelerinden boşalan uygun yerlere yerleştirerek umumun kabulünü gerektiren pek çok şey ifa etmiştir. Sonra, kendisinden önceki vali gibi Fransa'ya ve doğuya yönelerek Rhöne nehrine ulaşmış; Nimes ve Lyon şehirlerine girmiştir. Daha sonra Saöne nehri boyunca ilerledi. Autun (Augustodunum) adlı eski şehri de istila etti. Bunca beldelerin muhafaza ve idaresi maksadıyla dönmeye karar vermiş iken yolda meydana gelen bir çarpışmada yaralanarak vefat etmiştir. Bundan sonra atanan Yahya b. Sâlime, Huzeyfe el-Kays, Osman b. Ebü Nisa ve Haytam”ın valilikleri pek kısa sürmüştür. 


Haytam”ın kötü idaresinden şikâyet edilmesi üzerine o anda hilafette bulunan Hişam, tahkikat için Muhammed b. Abdullah adlı güvenilir bir adamını göndermişti. Şikayet durumunun gerçek olduğu görülünce talimat gereği vali azlolundu. Mallarına el konulduktan sonra elleri bağlı, başı açık bir eşek üzerine bindirilerek ibret olması amacıyla zulmettiği yerlerde teşhir edildi. Şam”a dönmeden önce, Endülüs memleketinin işlerinin idaresini üstlenen, halifenin isteği üzere daha önceleri valilik unvanıyla Tuluz”da hizmeti geçen ve Semmah”ın vefatında bir müddet kaymakamlık görevinde bulunan meşhur Abdurrahman b. Abdullah el-Güfiki”ye 110 
(728-29) yılında valilik görevi verildi. Bu vali, Semmah”n yolunu izledi. 
Kendisinden önceki valinin kötü idaresi sonucu, meydana gelmiş fenalıkların ortadan kaldırılmasına gayret göstermiştir. Bizzat beldeleri gezerek 


24 Beklenilen kurtarıcı anlamında kullanılan bir terim. 
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herkesin durumuna ve şikâyetine vâkıf olmuştur. Hıristiyan ve yahudilere verilmiş imtiyazların hakkıyla yerine getirilmesine çalışmıştır. Bir taraftan da mevcut askerleri toparlamaya ve hazırlamaya gayret etmiştir. 


Abdurrahman b. Abdullah el-Gâfiki İfrikıye, Mısır, Şam, Hicaz taraflarında da birçok askeri bir araya getirerek, geçen olayın intikamını almak ve Fransız toprağını istila eylemek niyetiyle hazırlandı. 113 (731-32) yılında emri altında bulunan kalabalık askerlerle Pirene dağını geçti. Rastladığı yerde din düşmanlarını kahrederek Tuluz ve Bordo (Bordeaux) şehirlerini mukavemetsiz biçimde istiladan sonra Garonne, Dordogne ve Charente nehirlerinden geçerek Puvatya (Poitiers) şehrini aldı. Loire nehrine gelerek meşhur Tur (Tours) şehrinin suruna ulaştı. 


Hun Tatarları, milâdi 451 yılında, deryaya benzeyen askerlerinin sel gibi gürültüsüyle önlerine tesadüf eden memleketleri yağma eylemişlerdi. 
Müslümanların vardıkları yerlere uzak olmayan Şalon ovasına geldiklerinde Fransızlar Vizigotlar'la birleşerek Tatarlar'ı darmadağın etmişlerdi. 
Fransa'dan çıkardılarsa da güney tarafından gelen İslâm ordularının heyecanına engel olamadılar. Avrupa kıtasının tamamının İslâm sancağının ışığı ile aydınlanmasına razı olmayan ve buyruk almak şartlarını kabullenmeyen Charles Martel, Fransa'nın kiliselerinin sandıklarında biriktirilmiş akçeleri alarak Loire nehrine doğru yöneldi. 


Avrupa tarihçilerinin rivayetine göre o zaman Tur şehri daha alınmamıştı. Arap tarihçilerine göre düşmanın yaklaştığında mezkür şehir Abdurrahman'ın gayretiyle alınmıştı. Her ne kadar Târık ve Musa'nın izinden yürüyerek şehrin halkını yağmadan kurtarmaya uğraşmış ise de askere söz dinletememişti. “Akşam karanlığına muhtaç olan açlar -sayısız tecrübelerle sabit olduğu üzere- ganimetteki bolluk sebebiyle askeri harekâtın intizamsızlığına sebep olmaktan dolayı müslümanların hezimete uğramasını sağlamıştır” diye yazılmıştı. 


Düşman askeri, İslâm askerlerinin sayısına nisbetle birkaç kat fazla idiler. Vatanlarından ayrı olmadıkları için her zaman yenilenmeleri ve güçlenmeleri kolay biçimde hâsıl olabiliyordu. İslâm askerlerinin yabancı bir ülkede bulunmaları sebebiyle memleketlerinden yardım ve yiyecek ikmali sağlamanın imkânsızlığı hezimet sebeplerine eklenmekteydi. “Savaş sırayladır” iddiasınca bu büyük çarpışmada İslâm askerinin asli silsilesi tefrikaya uğramıştır. 
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Bu savaşta Abdurrahman şehid, askerleri darmadağın oldu. Savaş bölgesini terkederek Arbüne'ye doğru firar eylediler. Araplar'ın Kaldos adıyla andıkları Charles Martel, peşlerinden giderek adı geçen Balorod şehrini müslümanlardan temizlemeye çalışmış ise de amacına ulaşamadı. Emrinde bulunan sayısız askeri yağmaya ve tahribe teşvik eyledi. O bölgenin hıristiyan halkı hemcinslerinden zulüm gördüler, gaddarca muamelelere, zulüm ve yağmalara uğradılar. İslâm askerlerinin galibiyet ve zaferinde görmüş oldukları lutuf ve adalet sebebiyle kralın askerinden nefret ederek müdafaa için müslümanlarla ittifak ettiler. 


Tarihçilerin Düşünceleri 


Puvatya bozgunu hicri 114, milâdi 732 yılının Ekiminde gerçekleşti. Bu konuda hıristiyan yazarları uzun uzun açıklamalarda bulunurlar. Bazıları dini rekabeti de bir tarafa bırakarak kasıtsız beyanlar ileri sürmüşlerse de çoğu din, mezhep, ırk ve Câhiliye gayretiyle heyecana gelerek her biri bir tür hava estirmişlerdir. Bunlara göre, İslâm ordusu haydut kabilindendi. 
Eğer Charles Martel onları bozmamış olsaydı Almanya'yı fethederek İstanbul”u muhasara etmekte olan hemcinslerine karışarak bütün yeryüzü İslâm devletine dahil ve bütün dünya Muhammedi olurdu. Hıristiyanlıgın yok olmasıyla dünya sapıklıktan kurtulamazdı. Bu bağnaz topluluk, “Hıristiyanlık, bayındırlığın durağı ve medeniyetin en doğru yoludur” iddiasında olup düşünmeksizin ve karşılaştırma yapmaksızın ispat davasına çalışmaktaydılar. 


Teraziyi adalet ve insafla kullanan hıristiyan müelliflerinden bazıları, “Muhammed dininin nurlarının Doğu'dan Batı'ya doğru parlaması nice kavimlerin dalâlet karanlığından kurtulmasına sebep olmuştu. Müslümanlar gelmemiş olsaydı insanlar bu denli ilim ve irfandan mahrum olurlardı” biçiminde açıklamada bulunmuşlardı. İrfan sancağı, İslâm dinine mensup ilim, irfan ve adalet sahibi faziletli kişilerin gayretiyle yükselmekteydi. Yaratılıştan bu yana insanlar, bir asır gibi kısa bir zamanda böyle bir seviyeye ulaşmamışlardı. Eskilerin kaydettikleri gibi ilim sınıfına mensup olanların dışındakiler yok olmaya veya ufukta kaybolmaya meyilli iken İslâm dinine mensup olan bilginler itibarlarını cevher gibi saklamışlardı. 
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Bütün dünyanın müslüman olması halinde, âlemi dalâletin kaplayacağı fikrinin ne derece bâtıl ve esassız olduğu apaçık ortadadır. Dünya tarihi genellikle tetkik edildiğinde medeniyet ve bayındırlık noktası iddia edilen Hıristiyanlığın yolunda yürüyenlerin kendi aralarında ve diğerleri hakkında icra eylemiş oldukları karanlık muamelelerin, sayısız ayıpların hiçbir vakit müslümanlar tarafından gerçekleşmediği görülecektir. 
Başka delile de gerek yoktur. Tarafsız müelliflerin düşüncelerinin özü de bu merkezdedir. Dikkatle bakıldığında, İslâm devletini Çin sınırından Fransa'ya kadar genişleten Araplar hiçbir yerde adalet ve hak tanırlılıkta kendilerinden daha üstün bir topluluğa rastlamadılar. İstila altında kalan bu kavimlerin pek çoğu bulundukları dini terkeylediler. Müslüman olmayanlar bile müslümanların kanatlarının altını emniyet yurdu kabul eylediler. Arap kavminde, bu insani faziletlerin bir arada toplanması Allah Resülü'nün tebliğ ettiği dinin gereğidir. Erdemli kişilerle birlikte yalancılar bile buna tanıklık etmektedirler. 


Hıristiyanlar arz-ı mukaddesi” istila için sayısız askerlerle Doğu arazisine döküldüklerinde vardıkları her yerde İslâm halkının kendilerinden daha medeni ve kendilerinden daha sanatkâr olduğunu görürler. Bu gerçek tarihlerinde kayıtlıdır. Bunların Doğu'da, Batı'da, Amerika'da yaptıkları barbarlıkları, Hıristiyanlık yüzünden haksız yere milyonlarca nüfusun mağdur ve mazlum olarak öldürüldükleri kesindir. Eserimizin sonlarında, Endülüs hükümetinin yıkılışı zamanında, uygarlık yolcusu hıristiyanların muameleleri ve hareketleri yazılacaktır. İslâm dininin gölgesinde kalan üç kıtada, kısa zamanda türlü ilim ve sanatların merkezleri oluşmuştur. 
Avrupa prensleri güzel terbiye kazanmak, irfan ve sanat elde etmek, devlet idaresinin esaslarını öğrenmek niyetiyle Bağdat ve Endülüs'e giderler, daha sonra memleketlerine dönerek gördükleri şeyleri öğretirler, kütüphaneler ve okullar yaptırırlardı. Bunlardan niceleri, kavmi arasında şöhret ve imtiyaz kazandı; papa rütbesini elde etti. İşte İslâm halkının şan ve şöhretlerinin yükselmesine sebep, ancak Hz. Muhammed”in [sallallahu aleyhi vesellem] tebliğ ettiği dinin şerefi sonucudur. Endülüs Devleti'nin kısa zaman sonra yıkılışına, Avrupa devletlerinin asrımızda görülen kuvvet ve 


25 Allah'ın Hz. İbrahim [aleyhisselâm] ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaat ettiği 
yer için kullanılan terim. İki nehir arasındaki kısım. Bu yerin sınırları hakkında farklı mekânlar verilmektedir. Genelde Nil nehrinden Fırat'a kadar olan bölgeye arz-ı mukaddes veya arz-ı mev'üd denilmektedir. 
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uygarlık düzenine din meselesi sebep olmayıp her birinin nice sebeplere dayanmakta olduğunu olayların biçimi ispat etmektedir. 


Ne zamana kadar sözden söze geçelim? 


En iyisi, biz, kendi hikâyemize geri dönelim 


UKBE b. HACCÂC el-KAYS DÖNEMİ 


Müslümanlar, hükümet merkezi olan Şam'a pek uzak olduklarından gereken yardımı alamıyorlardı. Mağrib halkı, Şam tarafından kendilerine gönderilen ve atanan valilerinden memnun olmadıkları gibi Puvatya şehri civarında olan yenilgi de o bölgenin durumunu karmakarışık etmişti. Bir müddetten bu yana Endülüs'ün idaresi Mağrib valisinin emrine verilmişse de oradan da yardımcı kuvvet gönderilmediğinden Pirene dağlarının öte yanında Arap hükümetinin istikrarı ve yayılması mümkün olmadı. 


İfrikıye valisi bulunan merhum Abdurrahman'ın yerine Abdülmelik b. Kattân el-Fihri Endülüs'e vali tayin edildi. Abdülmelik, yanına bir miktar asker alarak Pirene dağlarının kuzeyinde bulunan İslâm askerlerine yardım etmek için gayret göstermişse de ilkbahar mevsimine tesadüfle adı geçen yerden dönmekte iken düşmanla karşılaştı. Az miktardaki İslâm topluluğu o bölgede birkaç kısma ayrıldı. 


Dönemin halifesi olan Hişâm, Berberi kabilelerini itaat altına alan Ukbe b. Haccâc el-Kays'ı Endülüs valiliğine atadı. Bu yetenekli zat, kendisinden önceki valilerden daha çok memleketin idaresini düzeltmeye güç sarfederek İspanya'yı güzel ve düzenli bir hale soktu. Adalet ve insanlıkla vasıflanmış olan Ukbe, zulüm yapanlara şiddetli cezalar uygulayarak, haksızlıklara ve yolsuzluklara engel oldu. 


Her türlü hediyeyi kabulden sakınan insaf sahibi bir zat idi. Adalet ve hukuku uygulama konusunda soy, sop, sınıf, cins, değerli ve değersiz olmak yönüyle insanlar onun yanında eşitti. Yalnız müslümanlar değil, bütün hıristiyanlar bile. 


Senin insanlığa yaptığın cömertliği 


Hiçbir baba oğluna yapmadı 
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Allah âleme bağışta bulunmak istedi 
Lutfuyla seni âleme padişah etti 


İnsanlar onu övmekte müttefiktiler, güzel idaresinden de dost ve düşman memnun idiler. 


Onlar, müslümanların faziletlerine tanıklık ettiler 


Fakat düşmanlar faziletlerle meşhur olmadılar. 


Tabiiyetinde bulunan sınıfların hepsine rütbe ve memuriyetlerin kapılarını açarak, görevlerin belirli gruplarda toplanması kuralını iptal eyledi. Kasaba ve şehirlere okullar açtı, mahkemelere kadılar tayin eyledi. 
Bunlardan başka yolların emniyetini, beldelerin ihtiyaçlarını, halkın refah ve rahatını sağlamak amacıyla “kâşif” adıyla anılan ve süvarilerden meydana gelen seyyar bir tümenin oluşmasını sağladı. Bu suretle, karışıklığı ve genel emniyeti sağladıktan sonra savaş için Fransa tarafına yönelmeye karar verdi. Fakat Sarakusta şehrinde iken Berberiler'den ve Lemtüne kabilesinden “Murâbıtin” adıyla bilinen bir topluluğun isyan fitilini tutuşturduğunu, Tanca'ya girerek düşmanlıklarını açıkladıklarını haber alınca hemen Kurtuba'ya yöneldi. Oradan seçtiği askerlerle Cebelitârık Boğazı'nı geçti. Güzel tedbirlerinin ve sebatının meyvesiyle isyancıları itaati altına aldı. İfrikıye”de dört yıl kaldıktan, 124 (741-42) yılında Endülüs'e döndükten bir müddet sonra fâni dünyadan ayrıldı. 


BELC b. BEŞİR, SA'LEBE b. SALİME ve HÜSAM b. DIRÂR 
DÖNEMİ 


Ukbe'nin Endülüs”ten bu kadar uzak kalması İspanya memleketlerinin emniyetinin ve nizamının bozulmasına sebep olmuştu. Her memleketin memuru da başka bir idareye kollarını sıvamak için gayret göstermeye başlamışlardı. Berberi kabileleri Ukbe'nin Endülüs'e geçtiğini haber aldıklarında çöldeki siyah Araplar'ı toplayarak yeniden işgal ateşini körüklemeye karar vermişlerdi. İspanya ve Mağrib bu halde iken Mısır valisi bulunan Hamdullah b. Safvan el-Kâ“bi isyancılar üzerine Belc b. Beşir ve Sa'lebe b. Sâlime'yi bir miktar asker ile gönderdi. Bunlar ise isyancı grubu 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araştırmak için yetersiz önlemlerle Atlas dağlarının öte tarafındaki çöl ve kumluk olan Aksa-yı Süs'a kadar gittiler. Sudanlılar'dan büyük bir topluluğa tesadüf ettiler. Hem şiddetli sıcağa hem de Sudanlılar'ın hücumlarına karşı koyamadıklarından bozularak perişan oldular. Belc b. Beşir ve Sa'lebe b. Sâlime askerlerinin sağ kalanlarıyla birlikte, muhalefet merkezi olan bu yerlerden perişanlık, yorgunluk ve güçlükle Sebte Boğazı'na ulaştı. Oradan da Endülüs'e girdi. 


İfrikıye bozgunları, Endülüs'te bulunan valinin bağımsız olması düşüncesini doğurmuştu. Halbuki Ukbe b. Haccâc el-Kays”tan sonra halife tarafından İspanya valiliğine atanmış bulunan Abdülmelik b. Kattân bu duruma vâkıf olduğundan iddia olunan keyfiyeti keskin kılıca havale ile üzerlerine bir grup asker gönderdi. Belc b. Beşir ile Sa'lebe b. Sâlime birbirlerinden ayrılarak biri Kurtuba'yı, diğeri de Tuleytula”yı muhasaraya niyetlendiler. Fakat Abdülmelik bunları muhasaradan vazgeçirmeye mecbur eylediğinden, birleşerek kendisinin üzerine yürümüşler, Kurtuba şehri civarında Abdülmelik”e karşı galibiyet sağlamışlardı. Bu zafer ve galibiyetten sonra askerlerin çoğu Belc b. Beşir'in valiliğini kabul eylemiş olduklarından Sa'lebe b. Sâlime'nin emrinde kalanlar çekilerek Estremadura memleketine gittiler. Bu durumda, merhum Ukbe b. Haccâc'ın oğlu Abdurrahman, müttefiki olan bir cemaatle Belc b. Beşir üzerine hücum ederek 125 (742-43) yılında askerini perişan ve kendisini de idam eyledi. 


Endülüs halkı, bu durumu İfrikıye valisi bulunan Hamdullah”a bildirerek memleketin asayiş ve emniyetini iadeye muktedir olacak bir zatın atama suretiyle gönderilmesini istediler. Bunun üzerine Endülüs'e vali olarak “Ebü”1-Hatar” lakabıyla anılan Hüsam b. Dırâr el-Kelbi gönderildi. 
Ebü”1-Hatar, Berberf kabilelerine üstünlük sağlayarak Mağrib valisi nezdinde şöhret kazanan komutanlardandı. Hamdullah, itaat altına aldığı Berberiler'in birçoklarını Hüsam”ın emrine vererek 126 (743-44) yılında Endülüs”e gönderdi. Bu ana kadar salt Berberiler'den oluşan böyle bir asker topluluğu Endülüs”e gönderilmemişti. Hüsam el-Kelbi istiklal sevdasında olan Sa'lebe ile diğer valileri Berberi askerleriyle yenilgiye uğrattıktan sonra İspanya”ya gelmiş olan muhtelif kavimleri toprağa bağlamak istedi. 
Bu nedenle, uzun müddet memleketin asayişini sağlamak için her kavme kendi vatanının suyuna, havasına, mevkiine ve iklimine benzer yerler bularak uygun miktarda arazi verdi ve orada iskanlarını sağladı. 
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Mısır'dan gelenleri Ocsonoba, Becâ (Beja), Tüdmir'e, Hıms'tan gelmiş olanları İşbiliye'ye, Filistin'den gelenleri Şezüne ile Elcezire'ye, Taberi- ye'den gelenleri Malaga'ya yerleştirdi. Irak ve Kayrevan halkına da doğu bölgesinde uygun yerler verildi. Arap kabileleri de vatanlarına intisapla lakaplandılar. Asturias adıyla anılan memleketten başka bütün İspanya memleketleri İslâm idaresine geçmiş bulunmaktaydı. Fakat Asturias gittikçe memleketin başına büyük bir çıban olmakla birlikte daha sonra telefine sebep olmuş olması hayret edilecek bir olaydır. 


İspanya'nın kuzeybatısının son noktasında bulunan ve deniz sahiline kadar uzanan Asturias ve Cillikıye şu an Rumeli'de bulunan Karadağ gibi gayet sarptı. Dağlarla kuşatılmış olduğundan müslümanların idaresine boyun eğmeyenler oralara kaçmışlardı. Burası İspanya'nın kenarında idi. 
İslâm gazileri Pirene dağlarında cihad ettiklerinden İspanya'nın bu tarafı hatırdan çıkmıştı. Bundan önce gerek Romalılar gerekse Vizigotlar o bölgenin halkını itaatleri altına alamadıklarından kendi haline terketmişlerdi. Abdurrahman, Puvatya şehri civarında yenilgiye uğradığında İslâm askeri Fransa'dan dönmekteydi. Asturias dağlarında istihkam kurmuş olan İslâm dininin düşmanları bu sırada intikam almak için, 


Ormanda erkek aslan kalmayınca 


Çakallar ormana cesurca gelir 


ifadesince gizlendikleri inlerden başlarını kaldırmışlar ve etrafa yayılmışlarsa da vali Abdülmelik b. Kattân el-Fihri bunları, vahşi hayvanları inlerine sürer gibi izleyerek yine dağların gerisine sürdü. İslâm'ın zuhurunda -97 (715-16) yılında- bunların başkanı Bilây (Pelayo) adında bir kimseydi. 
Bilây'e Rümi adı verilmiş, daha sonra da kral seçilmişti. Bilay”ın damadı Kral Alfonso 133 (750-51) yılına doğru hükümet merkezini Şelemenke şehrinin yakınına kadar genişletmişti. 


YUSUF b. ABDURRAHMAN el-FİHRİ DÖNEMİ 


Vali Abdülmelik b. Kattân el-Fihri almış olduğu isabetli önlemlerle İspanya'nın nizam ve asayişini sağlamış ise de iki yıl sonra -128 (745-46) yılında- iskân edilmiş olan kabilelerin başkanlarından Şamlı Sumeyl b. 
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Hâtim el-Kelbi ve Mısır'dan gelmiş olan İbn Selâme el-Cüzâmi adlı kişiler kendilerine düşen araziye kanaat etmediler. Hüsâm'ı, hemşehrileri olan Yemenliler'e daha çok arazi vermek bahanesiyle suçlayarak itaatten yüz çevirdiler. Kurtuba”ya yakın bir yerde Hüsâm'ı yakalayarak esir ve hapsettiler. Valinin adamları, onu hapisten kurtarmışlarsa da şehrin dışında ilerlemekte iken muhaliflerinin eliyle telef olmuştur. Bu sırada İbn Selâme el-Cüzâmi Kurtuba'yı, Sumeyl de Sarakusta ile kuzey eyaletleri istila ederek sancaklarını dalgalandırmışlardır. İstiklal sevdasıyla hareket etmişlerse de bu tefrika daha sonraları o havalinin bozulmasına sebep olacağından Arap başkanları bu toprakları vatan edinmiş itibarlı kabileleri toplayarak, bu ayrılık ve ihtilalin kaldırılması konusunda müşaverelerde bulundular. Bu karışıklık meşhur ve güvenilir bir zatın idaresinde çözümlenmeye muhtaç olduğundan Ukbe b. Nâfi'in torunlarından Yusuf b. Abdurrahman el-Fihri”yi 129 (746-47) yılında seçimle valiliğe atadılar. 


Şimdiye kadar Endülüs'ün idaresi için atanan valiler Şam'daki halifenin seçimiyle gerçekleşirdi. Genellikle bu durum, memleketin idari işlerinde kargaşaya yol açardı. Bu kez, kendilerinin istekleri ve seçimleriyle hâkimiyet koltuğuna oturan vali, halife tarafından onaylanmış ise de işin başında Şam'a müracaat edilmeksizin valilik makamına getirilmesi halifenin Endülüs kıtasındaki nüfuzunu kırmıştı. Bu hal, mezkür ülkenin idaresinin kendi istiklalini kendisinin sağlayacağı düşüncesini doğurduğundan halifeye bağlılık sözde kalıyordu. 


Vali Yusuf, iyi ahlâk sahibi bir kimse idi. Vali bulunduğu Frenk beldelerindeki yerlerde hiçbir nedenle lekelenmemişti. Gerek müslümanlar gerekse hıristiyanlar arasında başarısının meşhur ve makbul olması, müslüman gazilerle Mısır'dan yola çıkarak batının son durağına kadar ilerleyen Ukbe gibi yiğit bir zatın torunlarından olması da umumun kabulünü gerektirmekteydi. İdaresi altındaki halkın durumunu kontrol etmek maksadıyla idare ettiği yerleri gezerek mazlumların şikâyetlerini dinler, yollarını yaptırır, alt ve üst tabakadaki insanları taltif ederdi. Geçmiş zamanlarda sancaklarda ve eyaletlerde zulüm ve sitemi âdet haline getiren, kendisine emanet edilen reâyâyı miras kalmış koyun gibi görmek iddia ve endişesi olan zalim valileri memuriyetlerinden uzaklaştırmaya çalışmak gibi meydana çıkan övülmüş tavırları yönüyle havassın ve avamın kalplerinin sevgisini kazanmıştı. Özellikle belirli bir zamandan bu yana, reâyâ 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hakkında işlenmekte olan hakareti imha ile kırık gönüllerini kazanarak şan ve şerefe sahip olmuştu. 


İspanya Memleketlerinin Taksimi 


Bu vali zamanında İspanya -aşağıda açıklanacağı üzere- beş kısma taksim edilmişti. 


Birinci kısmın merkezi Kurtuba idi. Endülüs memleketindeki İşbiliye, Karmüne, İstice, Şezüne, Arkos, Leble, Malaga ve Ceyyân kentleri Kurtuba'ya bağlı idi. 


İkinci kısmın merkezi Tuleytula idi. Kastilya memleketi, Vâdilhicâre, Oryolat (Orihuela), Belensiye, Dâniye (Denia), Lukana, Kartaca, Mürsiye, Vâdilkays şehirleri Tuleytula'ya bağlıydı. 


Üçüncü kısmın merkezi Maride idi. Estr6madura memleketinin çevresinde bulunan Batalyus, Braga, Portekiz'in başşehri olan Lizbon, Portugal (Porto), İlbire, Astorga şehirleri Mâride'ye bağlıydı. 


Dördüncü kısmın merkezi Sarakusta idi. Aragon, Navarra ve Katalonya adı verilen memleketlerin çevresi, Tarragona, Turtüşe, Barselona, Gerona (Cirona), Lâride (Lérida), Veşka (Huesca), Pamplona ve Jaca Sarakusta”ya bağlıydı. 


Beşinci kısmın merkezi Arbune idi. Pirene dağları ile Nim (Nemüse) vadisi arasındaki memleketin çevresi. Karkason, Beziers, Ağda (Âc), Montpellier, Nimes) şehirleri Arbune'ye bağlıydı. 


Amir b. Amrın Abbasiler Adına Ayaklanması 


Yusuf'un güzel önlemlerinin meyvesine dört yıl boyunca tanık olundu. 
Ancak Amiral Âmir b. Amr el-Kureyşi'yi azleylemesi nedeniyle İspanya'nın durumu yeniden karıştı. Âmir'in, Bedir Gazvesi'nde Peygamber Efendimiz”in [sallallahu aleyhi vesellem] sancaktarlığını yapan bir zatın torunu olması sebebiyle, görevinden azli ve bundan başka Sarakusta ve Tuleytula”nın idaresinin kendi aleyhindeki bir zata verilmiş olması infiale sebep oldu. 


Bu anda doğuda Abbâsiler'in ikbalinin parlaması, Emeviler'in izmihlali havadisi İspanya'ya yayıldı. Bu keyfiyeti fırsat bilen Amir b. Amr önce 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Şam'dan gelen kabileleri, sonra Berberiler'i Abbasfler adına ayaklandırdı. 
İsyan bayrağını yükselterek Sarakusta'yı zaptetti ve Tuleytula”daki Yusuf”un üzerine hücum etti. Vali Yusuf, Yemen'den gelen kabilelerle diğer yerlerin halkını kendisine bağlamış olduğundan büyük bir kuvvetle, ortaya çıkan sıkıntıya karşı koydu. Şiddetli çarpışmalardan sonra Amir mağlup olarak savaş meydanından kaçtı. Sarakusta”ya kadar izlenilmesine çalışıldı. Bir yıl muhasaradan sonra intikam çengelinin pençesine düştü. 


138 (755-56) yılındaki bu olay kainat aynasının yüzündeki küfün silinişidir. O arada Ümeyyeoğulları'ndan bir zat, hazırladığı yardımcıları ve yakınları ile Endülüs'e girmiş, İspanya memleketini başka bir biçime dönüştürerek müstakil ve kuvvetli bir idarenin oluşmasına sebep olmuştur. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


BAĞIMSIZ ENDÜLÜS EMİRLERİ 
DÖNEMİ 


ABDURRAHMAN b. MUÂVİYE DÖNEMİ” 


Emevi halifelerinin sonuncusu olan Mervân, Hımar-ı Za'b denilen yerde yenildikten sonra Şam'a ve oradan da 20.000 askeriyle Mısır'a firar eylemiştir. Abdullah b. Ali Ebü Avn ardınca giderek Şam'da Mervân b. 
Hakem'in çocuklarından seksen kişiyi kılıçtan geçirdi. Mervân'ı yakalayarak askerlerini dağıttı. İstenilmekte olan başını da 132 (749-50) yılında Abdullah es-Seffâh'a gönderdi. Bundan sonra, eline geçen Ümeyyeoğulları'nı türlü eziyetlerle kılıcına havale etmeyi ihmal eylemedi. Hatta Ömer b. Abdülaziz'in dışında kalan eski Emevi halifeleri mezarlarından çıkarılarak yakıldı. Fakat her zaman zulüm ve gaddarlık yoluyla amaca ulaşılamadığı âşikârdır. Abbâsiler, Ümeyyeoğulları'ndan eser ve iz kalmaması için gayret gösterdilerse de, 


Verâ-yı perdede esrâr var zuhur edecek 


mefhumunca zihinlerinde tasarlanan ümitler hâsıl olamadı. Emeviler'in onuncu halifesi Hişam”ın Küfe”de bulunan Seffah tarafından idamları emrolunan iki torunundan yirmi yaşında bulunan Abdurrahman b. Muâviye kontrol anında evinde bulunmaması nedeniyle canını kurtarabilmiş, adını ve kılığını değiştirerek, 


26 “Abdurrahman b. Muaviye Dönemi” bölümündeki diğer başlıklar eserde yoktur, tarafımdan verilmiştir. 
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Baş var olsun, tac ister olsun, ister olmasın 


mefhumunu hasbihal ederek bedevilerin içine karışmıştı. Burada da kendisini emniyette göremediğinden binbir güçlükle İfrikıye taraflarına yöneldi. Orada, Ümeyyeoğulları'na taraftar olan bazı kişilere karışarak sahile ulaştı. Bir müddet Zenâte adlı Berberi kabilesi arasında Cafer el-Mansür adıyla ikamet eylemişse de beş-altı yıldır Seffâh tarafından aranmakta olduğundan orasını da terkederek kendisine başka bir sığınak bulmak amacıyla İspanya toprağına geçmeye karar verdi. 

İlk kez durumun gerçek yönünü araştırmak için babasının kölelerinden Bedr”i o tarafa gönderdi. Bedr Kurtuba'ya ulaştığında -daha önce belirtildiği üzere- Endülüs Valisi Yusuf'un, Amir b. Amr el-Kureyşi'nin üzerine gitmiş olduğunu gördü. Şam ve Mısır taraflarından gelen kabilelerin başkanlarının adı geçen şehirde Temmâm b. Kamh el-Yemeni adlı başka- nın evinde memleketi ihtilal ateşinden kurtarmak, yeni bir hükümet kurmak ve işleri düzeltmeyi müzakere etmek amacıyla toplandıklarına tanık oldu. Onlardan bazılarının sırlarına vâkıf oldu. Çünkü İspanya'nın Şam'a uzaklığı sebebiyle halifenin nüfuzu ile valilerin idareye hâkim olmasının güçlülüğü: ortadaydı. Doğudaki karışıklıklar nedeniyle İspanya'daki İslâm idaresi bir müddet sonra tamamen ortadan kalkabilirdi. O anı ve geleceği düşünerek ıslahın sebeplerini araştırmak hamiyet ve vatanperverlik gereğiydi. Bu anda durum ve nesep yönüyle övgüye layık olan müstakil bir emirin varlığına ihtiyaç duyulduğu, bu vasıflarla bezenmiş bir zatın seçilmesi ve atanması konusu mezkür toplantıda düşünülmekteydi. 


Mukaddime-i İbn Haldün'da belirtildiği gibi: “Her ne zaman mülkün ve devletin idaresine itibar yönüyle akranlarından üstün olan bir zat atanırsa, bu zat, sancağını yükselttiğinde bütün insanlar ona itaate, ihtiyaç halinde de yardıma kalkışırlar. Bir değişime gerek duyulduğunda da zamanın hadiseleri sultanların ve meliklerin oğullarından böyle üstün bir zatı yurdundan, yuvasından ayırır. 


Kangı diyar olursa vatandır civar-ı dost 


Gurbet değildir ehl-i safaya diyar-ı dost 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ifadesi üzere çevresindekilerin kendisine sevgi ve itaatleri kesinleşir. Bu insanlar, bulunmaları gereken yere ulaştıklarında, o memleketin şereflileri onu saygı ve merasimlerle karşıladıktan sonra ilerlemesi amacıyla kollarını sıvamaya gayret ederler.” İşte bu hakikatin gereği üzere o vaktin söz sahiplerinden Vâhib b. Züheyr, Ümeyyeoğulları'ndan geriye kalan Abdurrahman”ın varlığını işlerin düzenli ilerlemesi için hayır ve uğur sayarak, 


Sultanlar yıldız iken o kıymetli bir güneşti 
İlk atası gibi soylu, deniz gibi cömertti 


beytiyle onu herkese tercih etti. Temmam b. Kamh, Bedr”i yanına alarak Yemen, Şam, Mısır kabileleri adına İspanya idaresini kendisine teklif eylemek üzere gizlice hareket etti. Abdurrahman b. Muâviye, teklifi kabul eyledikten sonra Zenâte kabilesine mensup olan birkaç yüz süvariyi yanına alarak Cebelitârık Boğazı'nı geçti. Büyük şehir ve iskelelerden sakınarak Hısnülmünekkeb (şimdiki adıyla Almunecar) denilen yere indi. Adı geçen kabile başkanları da Abdurrahman'ın adını ve şöhretini ilan ederek o bölge halkını karşılamaya hazırlamış olduklarından Meriye, Malaga ve Sezüne şehirlerinin kapılarını açtılar. İşbiliye şehrinin halkı da bunlara uyarak 20.000 asker ile Abdurrahman'ı karşıladılar. 


Bu esnada yukarıda belirtildiği üzere emir Yusuf, Sarakusta'yı zaptetti, rakibi Âmir'i yakaladı. Tuleytula”ya dönerken Abdurrahman'ın Endülüs'e geldiğini öğrendi. Büyük oğlu Abdurrahman”: Kurtuba muhafazasına gönderdi. Kendisi de diğer iki oğlunu, komutanı Sumeyl”i ve İspanya'nın kuzeyindeki, doğusundaki, batısındaki mevcut askerlerini yanına alarak Abdurrahman ile savaştı. Abdurrahman b. Muâviye ecdadının bunca fetihleriyle kazanmış olduğu üstün şöhretini kırmamak, kendisi de adını ve şanını artırmak emeliyle hızlı biçimde Kurtuba'ya doğru Yusuf'un oğlu Abdurrahman'ın üzerine yürüdü. Kuvvetlerini dağıtarak ricata ve şehre sığınmaya mecbur eyledi. Kalabalık askeriyle taht merkezini kurtarmak ümidiyle gelmekte olan Yusuf'un karşısına çıktı. Kale muhasarasından vazgeçmeyen Abdurrahman b. Yusuf, mevcut askerinin seçkinlerinden 10.000 süvariyi yanına almıştı. Yusuf, Abdurrahman'a karşı koyamadı. Sumeyl de Mürsiye'ye doğru kaçtı. Kurtuba halkı da Abdurrahman b. Yusuf'a isyan ederek şehri 139 yılının Rebfülahir ayının sekizinci (9 Eylül 756) günü Abdurrahman b. Muâviye'ye teslim eylediler. 
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Endülüs Emevi Devleti'nin Teşekkülü 


Abdurrahman b. Muâviye b. Hişâm b. Abdülmelik İspanya'nın idaresini eline aldı. Şam tarafından gelen Ümeyyeoğulları taraftarlarını, bundan önce kendisine yardım edenleri uygun memurluklarda görevlendirdi, hâkimiyetini güçlendirdi. 

Doğu'da Emevi Devleti'nin güneşi batarken, bu güneşin yeniden Bat'da parlamış olması kıyamet alametlerine benzemektedir. Bunun nice karışıklıkları ve güçlükleri beraberinde getireceği tabii idi. Eski vali Yusuf kendi taraftarlarını toplayarak Mürsiye'ye, -daha önceleri Tüdmir toprağı adıyla anılan memlekete- firar eden Sumeyl”le birlikte Abdurrahman b. 
Muâviye üzerine savaş açarlar. Abdurrahman daha önceleri İfrikıye'den gelirken uğradığı Hısnülmünekkeb adlı sahilde bunlara tesadüf eder. 
Aralarında geçen büyük bir çarpışmadan sonra Abdurrahman galip gelir ve hasımları da İlbire dağlarına kadar kaçarlar. 


Abdurrahman”dan af ve eman dilemeleriyle sorumluların ricaları kabul edildi. Fakat Yusuf, bir müddet sonra verdiği sözde sebat etmeyerek yeni baştan isyana kalkıştı. Abdurrahman b. Muâviye'ye savaş açan Yusuf, savaşmakta iken 140 (757-58) yılında yokluk ülkesine doğru yol aldı. Oğulları ve yakınları da rahat durmadılar. Serkeşlikleri ve isyanları sonucunda 
140 (757-58) yılında onlar da mağlup ve esir oldular. Komutanlar, her ne kadar varlıklarının hayat sayfasından silinmesi yolunda ısrar ettilerse de affa uğrayarak zaferin zekâtı kabul edildiler. Bu esnada Bağdat'ta hilafet makamında oturan Ebü Cafer el-Mansür, Kayrevan Valisi Ali b. Mugis'i, Abdurrahman b. Muâviye'nin yakalanarak öldürülmesine memur eylemişti. Ali b. Mugis”in İspanya'nın batı sahiline geldiği haberi Abdurrahman'a ulaştı. 
Ali b. Mugis”in oraya gelinceye kadar Ümeyyeoğulları hakkındaki alçaltıcı tavırları etrafa yayıldı. Doğu'da adlarının ve izlerinin silindiğini ilan eylemesi üzerine Abbâsiler'e taraftarlık hususu kuvvet kazandı. Büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlayan Abdurrahman, 


Ülke gelinine sıkıca sarılır 
Keskin kılıcın ucunu öpen kimse 


ifadesi üzere düşmana karşı koymak hususunda titizlik gösterdi. Bütün kuvvetini Kurtuba'ya toplamakta iken, Yusufun taraftarları intikam almak amacıyla Abbasi halifesinin tarafını tuttular, Tuleytula”da isyan bayrağını açtılar. Abdurrahman, babasının âzatlı kölelerinden Bedr'i bir miktar askerle isyanın önlenmesi için yola çıkardı. Kendisi de 146 (763-64) yılında ordusuyla Ali b. Mugis üzerine hareket eyledi. 


Yukarıdan aşağıya akan sel ve şiddetle esen rüzgür gibi 


ifadesi gereği İşbiliye şehri civarında İfrikıye askeriyle karşılaştı. Savaş ocağını alevlendiren ve karıncayı andıran sayısız düşman askerleri, “sav: rulmuş yün gibi” (Kâria 101/5) yere çalınmak suretiyle güçleri kırıldı. Yenilgi- ve uğrayan askerin bir kısmı Şezüne Kalesi'ne doğru çekildiler, zaptederek oraya kapandılar. Diğer kısmı ise kaçarak İfrikıye tarafına yöneldiler. 
Diğer taraftaki Tuleytula isyancıları, başkanları Kasım b. Yusuf'un gayretiyle adı geçen şehrin sağlam duvarları arkasında iki sene -148 (765-66) yılına kadar- şiddetli muhasaralara dayandılarsa da teslim olmak zorunda kaldılar. Bununla beraber sıkıntılar aşılamadı, fitnenin önü alınamadı. 
Kayrevan valisinin yenilgisinden sonra, yağmacılar gibi, her tarafa yayılmuş olan mağlup askerler, Abdülgâfir el-Meknizi'nin sevk ve idaresiyle Erikıye'den yardımlarına koşan Berberi ordularıyla güç kazandılar. İşbi- 
“ye şehrini zaptederek yağmaya ve tahribe başladılar. Zafer kazanmış bir xişi olan Abdurrahman bu topluluğun üzerine yürümenin şan ve şereünin gereği olduğunu bildiği halde, şehir halkını bu beladan kurtarmak için Kurtuba”dan hareket etti. Bu topluluğu İstice”de perişan eyledi. 


Abdurrahman'ın Zaferleri 


Bundan böyle yabani Berberi kabilelerin İfrikıye'den İspanya'ya giişlerine engel olmak üzere Tarragona, Tartuşe, Kartaca, Meriye, Malaga, Kadis şehir ve limanlarında birçok hafif gemiler yaptırdı. Muhafaza için donanmasıyla İspanya sahillerini dolaşmak görevini hacibi” ve amirali Temmâm b. Kamh'a havale eyledi. Bu önlemlerin yararına tanık oldu. İsvanya ülkesi belirli bir müddet Berberiler'in saldırısından korundu. Ab- 
= Saray teşkilatında “mabeyinci” anlamına gelen bu kelime, daha sonra farklı anlamlarda 

kullanılmış bir terimdir. Milâdi 10. yüzyılda Endülüs'te mülki idarenin başında bulunan, hükümdarın emriyle hükümdarın yetkilerine sahip olan kimsedir. Zaman zaman 


hükümdarın yardımcılığı görevini de üstlenirlerdi. İbn Haldün”a göre bu görevde bulunan kişiler, vezirlerle hükümdar arasında temas sağlayan insanlardır. 
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durrahman içeride gerçekleşen ihtilal ateşini böylece söndürdü. Doğuda zuhur eden sıkıntı ve tehlikeyi de önledikten sonra hükümet yapısını kuvvetlendirdi, müslümanların, düşmanları arasında şan ve şerefini yükselterek İspanya'nın ele geçirilmesine teşebbüs eyledi. 


Abdurrahman, Yusuf el-Fihri olayı ile meşgul iken Asturias ve Cillfkıye hiristiyanları fırsat kollayarak çapulculuk yapmaya başladılar. Diğer yandan da, Arbune tarafındaki İslam askeri Kurtuba tarafına gitmiş olduğundan o bölge kuvvetten arındırılmış, Fransa Kralı Pepin tarafından istila edilmişti. Adı geçen dağlıları gereken biçimde terbiye ederek kral ile anlaşma imzaladı. Bir müddet sonra merhum Yusuf'un oğullarından Kasım, Almanya”ya giderek Büyük Karlo ile görüştü. Kralı, Abdurrahman aleyhine teşvik etti. Kral, 161 (777-78) yılında bizzat İspaya'ya hareket etti. Pirene dağlarını geçerek Pamplona şehrini tahrip etti ve Sarakusta”ya kadar geldi. Sarakusta”nın valisi bulunan Abdülmelik b. Ömer gafil davranmayarak daha önce askerini hazırlamış olduğundan Fransız askeri üzerine kılıç ve süngü havalesiyle hepsini perişan ederek Pirene dağlarına dönmeye mecbur eyledi. Fransızlar Roncevaux Boğazı'ndan geçmekte iken o bölgenin insanları Fransız askerlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirdiler. Bu olaydan sonra Yusuf el-Fihri'nin âmâ sanılan diğer oğlu Muhammed, Kurtuba'da bulunduğu hapishaneden kaçarak Abdülgâfir ile gelmiş bulunan Berberfler”den bir topluluğa katıldı. Fitne ve fesat ateşini körüklemeye çalıştıysa da bozguna uğrayarak dağlara firar eyledi. 
Vahşi hayvanlar gibi dolaştı, açlık derdiyle karar yurdunu boyladı. Kardeşi Kasım da ele geçirildikten sonra affa uğradı. 


Abdurrahman dış ve iç emniyeti sağladıktan sonra halkın işlerini düzeltmeye çalıştı. Bağdat hükumetiyle olan alakalarını kırarak İspanya'da yeni bir hükumetin kurulmasını başarmakla Kurtuba'da kendi adına hutbe okuttu ve adına para bastırdı. Bu yaptıklarına rağmen “halife” veya 


AlI 


“müminlerin emiri” unvanını almayarak yalnız “emir” veya “melik” de- 


nilmesine kanaat etti. Abdurrahman zamanın acısını ve tatlısını görmüş, 


VEFE LEVE] 


.“.. . 


ce gibi şeylere rıza göstermemiştir. 
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Muzaffer vakt-i fırsatda adüden intikâm almaz 


Mürüvvetmend olan nâ-kâmi-i düşmenle küm almaz 


hikmetinin anlamı gereğince affı intikama tercih ederdi. 


Abdurrahman Döneminde Bayındırlık 


Memleketin emniyetini sağlamak, halkın işlerinin kolaylaştırmak, onları gözetmek için hükümet merkezi olan Kurtuba”dan başka, idaresi alända bulunan bütün memleketi Mâride, Tuleytula, Sarakusta, Belensiye, Mürsiye ve Gırnata olmak üzere altı valiliğe ayırdı. Bunların her birini bir eyalet kabul ederek, her birine birer vali atadı. Her eyaleti de dört sancağa taksim ederek her birine bir vezir tayin eyledi. 


Gayri müslimlerin itibarlıları Kurtuba'ya çağırılarak hıristiyan tebaanın beş yıl içinde ödemeleri gereken vergi ittifakla kabul edildi. Bu vergi, 120.000 miskal altın, 10.000 livar gümüş, 10.000 at, 10.000 katır, 10.000 zırh, 
1000 süngü, 1000 kılıç biçiminde kararlaştırıldı. Bunların imtiyazlarının 
devamlılığı bâki kaldı. İspanya sahillerinin birçok yerinde yeni limanlar, içerlerde de nice yollar, kanallar açarak sayısız çeşme ve hamamların yapılmasıyla kasaba ve beldeler gıpta edilecek biçimde İrem bahçelerine dönüştü. Sardunya ile Sicilya adaları müslümanların elinde olduğundan ispanya ile İstanbul arasında deniz ticareti kolaylıkla sağlandı. Sanat ve ziraata pek çok rağbet olması nedeniyle halk arasındaki soy, sop safsatası bir tarafa bırakıldı. Çiftciliğin en şerefli sanat olması itibariyle herkesin çalışması sonucu Ziraat gelişti. Ziraat yapılmayan çöl ve sahra kısa zamanda bağa, bostana, çorak araziler de bayındır hale dönüştüler. İspanya memleketi eski sahiplerinin eline geçtiğinde o yerler eski bakımsız haline döndü. 


Melik Abdurrahman, memleket idaresi sanatında ve siyasi kanunlarda emsalsiz bir insandı. Bilginlere ve hekimlere sevgisi olan bu zat, ilme ve irfana aşina bir kişi idi. Kurtuba'da yapımına başladığı caminin şeklini ve planını kendisinin çizdiği rivayet edilmektedir. Bu cami-i şerifin biçimi Mescid-i Aksâ'ya benzemekte olup güzellik ve büyüklükte müslümanların inşa eylediği binaların hepsinden daha üstündü. Gören seyyahlar hayretten parmaklarını ısırmaktaydı. Bir şehri zaptettiklerinde oraya bir 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cami, bir okul, bir hastahane yaptırmak Araplar'ın âdeti idi. Abdurrahman da adı geçen caminin civarına bir hastahane, bir okul açmıştı. Herkes bu okulda hiçbir karşılık ödemeden ilim ve sanat öğrenirdi. Bunlardan başka İspanya'nın büyük şehirlerine de kütüphaneler yaptırmıştı. Başşehir Kurtuba'da da kendi sarayının içinde bilginlerden, hekimlerden, şairlerden oluşan bir irfan meclisi teşkil eylemişti. Ömrünün sonuna kadar mülkün imarı, ilmin neşri, halkın eğitimi ile meşgul olarak cihana şöhret saldı. Müslümanların medeniyette ve insanlıkta nelere muktedir olduğunu dünyaya bildirdi. 


Melik Abdurrahman otuz iki yıl emirlik tahtında oturduktan sonra atmış yaşında iken, 


Zamandan muradını alsan 

Güneşe adını yazsan 

Sâsâniler ve Keyâniler mülküne erişsen 

Sâmüâniler'in hazinelerini elde etsen 

Cihan, İskender'e müyesser olduğu gibi senin eline geçse Zorbalıkla feleğin tepesine sancağını diksen 

Ne fayda! Sonunda bırakıp terkedeceksin 

Yazık! Sonunda geçip gideceksin 


mefhumu üzere 172 yılının Rebiülâhirinin yirmi dördüncü günü (2 Ekim 
788) tacı tahtı terkederek rahmet-i rahmâna kavuştu. Vefatından önce, altı eyaletin valilerini ve bunların emrinde bulunan yirmi dört veziri, kadılkudâtı, hâcibi, meşveret adıyla anılan divan üyelerini sarayına çağırdı. 
Kendinden sonra hükümetin işlerini üç oğlunun en genci olan Hişâm'a terkeylediğini cemaat huzurunda ilan eyledi. Mecliste bulunanlar derhal el öperek Hişâm'a biat ettiler. Emirin vefatına kadar, babasının adıyla beraber camilerde Hişâm'ın adını da zikreylediler. 


Abdurrahman'ın Oğluna Nasihati 


Abdurrahman'ın bu mecliste veliahtına nasihat ve vasiyet konusunda söylediği hikmetli sözler ve âyetler tarih sayfalarında zikredilmekle buraya da yazıldı: 
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“Deki: Allahım, (ey) mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın” (Âli İmrân 3/26) âyet-i kerimesinin hükümlerini hatırından bir an çıkarma. Nail olduğumuz mülk ve saltanattan dolayı Cenâb-ı Allah'a hamdetmek ve Allah'ın emaneti olan bütün halka iyilik yapmak görevimiz gereğidir. Zenginlere ve fakirlere eşit biçimde adalet ile muamele yap. Zulüm ve cefaya devamlılık nimetin zevaline sebep olur. Şiddetin zarureti dalâlettir. Tebaan hakkında güzel muamele, lutuf ve merhamet ile davran ki onlar da bizim gibi, Allah'ın kullarıdır. İşlerini, durumları tecrübelerle belirlenen akıllı ve dirayetli kişilere havale eyle. Cevr ve sitemi âdet haline getiren memurunu görevinden uzaklaştır. Askerlere de gereğince şefkat göster, gerektiğinde de cezalarını ver ki memleketin koruyucusu olsunlar, tahribe sebep olmasınlar. Çiftçiler, zahiremizi yetiş- 
“rdiklerinden o sanatı teşvik ve himaye eylemekte kusura izin verme. Tebaanın kalplerini kazanmaya gayret göster. İdarenin emniyetinin onların emniyetiyle, tehlikesinin de onların nefretiyle meydana geldiği âşikârdır. 
Bu biçimde hareket eyle, himayen altındakilere lutufta bulun. Halkın tamamının refahı ve mutluluğu ömrünün ve devletinin devamını sağlar. 
Halkın dualarını artırmalarına sebep olur. Kudret sahibi bir padişahın şan ve şerefini artıran hareketler bunlardır.” 


Melik Abdurrahman, muttasıf olduğu adaleti, insafı ve cesareti geresince şöhret kazanmıştı. Bağdat Halifesi Mansür onu methederken akıl ve dirayetinden, cesaret ve kahramanlığından bahsederek kötü talihini üstün seviyede mülk ve devlete dönüştürdüğünden, kendisine “Kureyş sahini” derdi. Abdurrahman güzel yüzlü, uzun boylu idi. Saçları ve sakalı sarımtırak, gözleri maviydi. Yüzünde bir alameti vardı. Fakat vefatından önce bir gözü görmez olmuştu. 


HİŞAM b. ABDURRAHMAN DÖNEMİ” 


Yukarıda zikrolunduğu üzere Abdurrahman'ın üç oğlu olup adları Süleyman, Abdullah ve Hişâm idi. Süleyman ile Abdullah Şam'da dünyaya gelmiş, Hişâm ise Zenâte kabilesinden olan Havra adlı hanımdan 


xs “Hişâm b. Abdurrahman Dönemi” bölümündeki diğer başlıklar eserde yoktu. Bu başlıklar tarafımdan verilmiştir. 
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doğmuştu. Abdurrahman, gerek annesinin nüfuzu gerek kendisinin güzel ahlâk ve olgunluğu nedeniyle Hişâm'ı çok seviyordu. 


Merhum Abdurrahman'ın veraset işi için bir kural koymayarak onu kendi yerine geçirmesi diğer iki kardeşinin hasetlerini üzerine çekti. Hişâm, saltanat koltuğuna oturduğunda nifak ve ihtilal baş gösterdi. 
Uzun zamandan beri İspanya'nın nimetlendiği refah ve mutluluğu alıp götürdü. Bu esnada Süleyman Mâride'de, Abdullah da Tuleytula”da vali bulunduklarından her biri istiklal sevdasına yöneldiler. İdaresinde bulunan vezirlerinden halifeye sadık olanları sormadan azleyleyerek yerlerine kendi taraftarlarını tayin etmeyi kararlaştırdılar. Tuleytula”da vezir bulunan ve Süleyman'ın hapse attığı bir zatın tahliyesi her ne kadar Hişâm tarafından istenilmişse de Süleyman son derece öfkelendiğinden bu isteğe kulak asmayarak biçâreyi zulüm çivisiyle telef ettirmişti. Bunların bu hareketi açıktan açığa isyandı. Hişâm onların üzerlerine asker göndererek ikisini de Bulş (Boolche) Kalesi civarında gerçekleşen büyük çarpışmada yenilgiye uğrattı. Tuleytula”da mahsur kalan Abdullah'ın eman dilemesiyle suçları affedildi. Kardeşi Süleyman, Mürsiye'ye doğru ric'ata başladı. Orada, isyan dairesini genişletmekte ısrarlı olduğu için üzerine Hişâm'ın oğlu Hakem gönderilmişti. Süleyman her karşılaşmada yenilgiye uğrayarak Hişâm'a teslim olmaya mecbur oldu. Geçmiş günahlarının karşılığı olarak Hişâm onu İspanya'dan kovarak elinde bulunan araziyi 60.000 miskal altına satın aldı. Tanca'da ikamet eylemek üzere kendisine bir saray hediye eyledi. Üç yıl önce Alevi seyyidlerinden İdris b. Abdullah, Fas tarafında yeni bir hükümet kurdu. İfrikiye taraflarında Abbâsiler'in hâkimiyeti kalmamış olduğundan Emeviler'in düşmanı olan Abböâsiler'in 


zararlarından emin olduğu halde safa ile aylarını ve yıllarını geçirdi. 


Zikrolunan ihtilal ateşinin sıcaklığı söndükten sonra, 175 (791-92) yılının başında Hişâm, müslümanları cihada teşvik etti. 39.000 asker ile Hâcib Abdülvâhib b. Mugis'i Asturias hıristiyanları üzerine, bir başka orduyu da Abdullah b. Abdülmelik komutasında Pirene dağlarına doğru yola çıkardı. Abdülvahib b. Mugis, hıristiyanları perişan etmiş ve sınırsız ganimetler elde etmiş ise de Cillikıye dağlarından dönmekte iken Asturias Kralı I. Bermudo”nun askerleri gizlendikleri pusudan ansızın çıkarak ilk kez İslâm askerini bozguna uğrattı. 
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Abdullah b. Abdülmelik Cerende ve Gerona (Cirona) şehirlerini muhasara ederek güçlükle zapteyledi. Pirene dağlarını geçerek Arbüne şehrini hıristiyanlardan kurtardı. Etrafı yağmaladı, Karkason şehrini zapteyledi. Müslümanları eseratten kurtararak sayısız esir, mal ve eşya ile İspanya'ya döndü. Mezkür ganimetlerden beşte bir hesabıyla Hişâm'a düşen miktar 45.000 miskal altına ulaşmaktaydı. 


Kurtuba Câmi-i Kebiri'nin Tamamlanması 


Hişâm, bu ganimetle babasının başlatmış olduğu camiyi tamamlamavı başardı. Adı geçen cami, uzunluğu 330, eni 185 zira, yüksekliği 35 ayaktan oluşan bir binadır. Kıymetli ve ender mermerden, somakiden yekpare olarak 1093 adet sütun üzere bina olunmuştur. Doğusunda dokuz, batısında dokuz adet müzeyyen ve nefis kapıları vardı. Kubbelerinin en yüksesi olan orta kubbesinin alem yeri altından yapılmıştı. Üç adet düğüm ile müzeyyen 4700 adet kandilinin ışığıyla ehl-i imanın numunesi görünümündeydi. Melik Abdurrahman”ın yolunda yürüyen oğlu Hişâm da bina tamamlanıncaya kadar bizzat ahiret ödülünü kazanmaya gayret etti. 


Bu cami daha sonraları kiliseye dönüştürüldü. Onu değiştirenlerde “abii güzellik duygusu olmadığından taassup ve düşmanlık nedeniyle bazı yerleri değiştirilmiş, evvelki güzelliği ve şöhreti kalmamıştır. 


Hişâm, adalet ve hakkaniyeti kabullenme konusunda babasının yoluau izledi. Ömrünün sonunda icra eylediği nasihat ve vasiyet üzere amel eyledi. Nice hayrat ve hasenata muvaffak oldu. Bilginleri gözettiğinden, “akirleri koruduğundan dolayı “rıza” ve “âdil” lakaplarıyla anıldı. Pek cok okul inşa ettirdi. Arap dili onun zamanında o kadar itibar kazandı xi hıristiyanlar bu dili öğrenmeye mecbur kaldılar. Latin dili önemsiz bir dereceye düştüğünden İncil ve Tevrat bile Arapça'ya tercüme edilmişti. 


Hişâm b. Abdurrahman 180 yılının Safer ayının on ikinci günü (26 Nisan 796) dünya işleriyle meşguliyeti bırakarak nimet yurdu olan cennete zitti. Yerine, vefatından bir yıl önce tayin eylediği oğlu Hakem geçti. Ümmetin işlerine nizam verdi. Hişâm, bilgin, dindar, âdil, kanaatkâr, övgüye layık bir melik idi. Otuz yaşında emirlik koltuğunu şereflendirdi. Emirlik müddeti yedi yıl olup henüz gençlik bağının meyveleri çoğalmadan cennetin gülşenine yöneldi. 
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HAKEM b. HİŞÂM DÖNEMİ? 


Hakem b. Hişâm tahta cülüs eylediğinde fırsat kollayan amcaları Süleyman ve Abdullah inatla isyan bayrağını açtılar. Süleyman, birtakım Berberiler'le İspanya'ya girdi. Tuleytula”da bulunan Abdullah'ın da nankörce davranışı nedeniyle Hakem, bunlar üzerine babası gibi asker göndermeye mecbur oldu. Ancak, bu arada, Fransız askeri Pirene dağlarını aşarak Katalonya ve Navarra memleketlerine gelmiş olduğundan ilk kez bunların üzerine hücum ile geldikleri yere dönderdikten sonra amcalarının üzerine yöneldi. Mürsiye ovasında gerçekleşen muharebede zafer rüzgârı Hakem tarafına esti, hasımların askerlerinde perişanlık ve yenilgi işaretleri görüldü. Savaş esnasında Süleyman siperin arkasında kaldı. Abdullah da Tanca”ya kaçmak zorunda kalmıştır. Fakat Hakem, Abdullah'a ve isyan konusunda onunla beraber olanlara, 


Afv rücihdir berâ-yı terbiyet-i tekdirden 


manası üzere af ile muamele etti. Emniyet nedeniyle Abdullah'ın iki çocuğunu yanına alarak terbiyelerine gayret gösterdi. Büyüğünü kendisine damat edindi. Hakem”in iç ve dış proplemleri böylece önlemesi sebebiyle, adına “Muzaffer” unvanı ilave edildi. Fakat Mağrib ve İspanya'yı fetheden eski gazilerden hiçbirine bu tür unvan verilmemiş olduğundan Hakem”in bu biçimde adlandırılması dalkavukların ve övgücülerin o zamanlarda itibar kazanmış olduklarına delil teşkil eder. 


Hakem”in Zulmü ve Gaddarlığı 


Hakem'in güzel yaratılışına daha sonraları bazı uyumsuzluklar eklendi. Bencil, haşin, bazan da zalim olduğundan halk kendisinden pek memnun olmadı. Bu sırada Fransa kralı meşhur Büyük Karlo ve Asturias kralı bulunan Alfonso ile barış yaptı. 


Hakem”in bu tavrı İslâm bilginleri tarafından yadırgandı, hoş karşılanmadı. Din düşmanlarıyla barış yapması mücadeleyi ve düşmanlığı terketmek biçiminde yorumlandı. “Ey inananlar! Kendinizden başkasını ken- 


29 “Hakem b. Hişâm Dönemi” bölümündeki diğer başlıklar eserde yoktur, tarafımdan verilmiştir. 
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dinize dost edinmeyin; onlar sizi bozmaktan geri durmazlar” (Aki İmrân 3/118) âyeti İslâm'ın cihad kuralına aykırıdır gibi bazı amiyane sözlerin yayılması üzerine halkın bütünü iyi niyet gösterisinden vazgeçerek bazı mutaassıpların düşüncelerine kapıldılar. Hakemin bir cuma günü camide idam edilmesi düşünüldü. Bu kötü niyetten haberdar olan Hakem bir gecede 
300 kadar zanlıyı idam eyledi. Kesik başlarını sarayına getirterek intikam 
çengelinde sallandırdı. Şehrin büyük meydanında toplanan halka güç zösterisinde bulundu. Bu zamana kadar, böyle bir şiddeti görmeyen Kur- 
“uba halkı bu gaddarlığı nefretle karşıladıklarından içlerindekini açıklamak için fırsat kollamaya başladılar. Bu esnada şehre giren erzaktan vergi almak gibi kötü bir âdet icat olundu. Hasılat vergisi Berberi ve Zaklebf? 
adı verilen takımdan oluşan ve belediye zabıtalığına tayin edilen askere tahsis edilmişti. Şehirden akmakta olan nehrin öte yakasındaki “Kıble” adı verilen büyük mahalle halkı, bu yeni verginin ödenmesi konusunda muhalefet eylediler. Sindirilmeleri amacıyla bunların arasındaki on neferin kazığa vurulması bizzat Hakem tarafından emredildi. O mahallenin halkı bunları kurtarmak için Hakem'e ricada bulundular. O halka gücünü zöstermek ve ibret örneği sergilemek sevdasıyla ricalarını kabul etmemek konusunda ısrar ve verilen emrin icrasını tekrar eyledi. Ancak hükümetin nalktan istediği emniyet ve itaat keyfiyetleri yalnız şiddet, cebir, korku ve dehşetle hâsıl olamayacağından, hem siyasi esaslarla hem de lutufkâr tavırlarla hükumetin süslü terazisinde eşitliğin sağlanması gerekirken adı geçen hususta lüzumundan çok şiddet gösterilmişti. Halkın güveni «almadığından silahlandılar, ölüme gönderilmekte olan masumları kurtarmak için ayaklandılar. Zaklebileri dağıtarak saraya kadar kovalamayı Saşardılar. Hakem, halkın bu hareketine kızdı. Her ne kadar oğlu, hâcibi ve yakınları tarafından olayı önlemeye gayret gösterildiyse de pek etkisi olmadı. Asker ile adı geçen halk üzerine hücum ve nicesini telef ederek ele geçenleri nehir kenarındaki kazıklara bağlattı. Bu kan içiciliğe de kanaat etmeyerek itaatte kusur eden Kıble mahallesi halkını Endülüs”ten uzak- 
“aştırdıktan ve mahalleyi askerine tahrip ettirdikten sonra bir daha oralara bina yapılmamak üzere bayındırlıktan iz ve eser bırakmadı. 


æ O anda yahudilerin Slav memleketine yani Venedik taraflarına giderek Sırplar'dan satın alıp Endülüs'e getirdikleri esirlere özgü bir lakap idi. Gerek bunlara, gerekse İspanya'da bulunup da Arap olmayanlara müsta'rib denilirdi. 
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Bu biçimde yurtlarından kovulan halkın bir kısmı üzüntüyle Tuleytula'ya yöneldiler. Bunların 8000 kadarı Fas Meliki İdris b. İdris'in sancağının altına iltica eylediler. Fas'ta bunlara mahsus bir mahalle bina edilerek orada iskân edildiler. 15.000-20.000 kadarı da içlerinden Ömer b. Şuayb ve Ebü Hafs'ın başkanlığında Mısır'a doğru gittiler. Orada da istedikleri biçimde yerleşemediklerinden başka bir yerde karar kılmak niyetiyle -her nasılsa- İskenderiye'yi zaptettiler. Cebir kuvvetiyle bunların oradan çıkarılmasının çok güç olduğunu anlayan Mısır Valisi Me'mün -halifenin emri gereği- bunlarla anlaşma yaptı. Akdeniz adalarından birine nakil ve iskân eylemek üzere geniş imkân tanımış olduğundan adı geçen muhacirler, Rumlar'ın elinde bulunan Girit'e indiler, orada kendilerine özgü bir yönetim oluşturarak Ömer b. Şuayb”ı kendilerine emir tayin ettiler. Daha sonraları bunlara Irak, Şam, Mısır'dan pek çok adam katıldı. Diğer adalara giderek onları da fetheylediler, amaçladıklarından daha çok zengin oldular. Kandiya liman şehrini bina ederek buraya “Hendek” adını verdiklerinden Kandiye adı Hendek”ten galat olarak kullanılmaya başlanıldı. 
Bunların yaptıkları fetihlerle ilgili olarak başlarından geçen olaylar Zeyd b. Yunus, Hamidi, Muhammed b. Hüsâm ve diğer tarihçilerin araştırmalarıyla gün ışığına çıkmıştır. 


Adı geçen dehşet verici bu olaydan sonra Melik Hakem'in akıl ve şuuru tamamen harap oldu, halkın nefretini kazandı. Tahkir maksadıyla Ebü”1-Asf (asilerin babası) adıyla anıldığı halde uzlet köşesi olarak siyah toprağı seçti. 


Kıta 
Dünyada zulüm yayını çekip de 
Ebedi lünet okuna hedef olmayan kim var? 


Değersiz zamanede zulüm işleyenler 
Kendisinin zamaneye ibret olmayacağını zannetti 


ABDURRAHMAN b. HAKEM DÖNEMİ"! 


Bir müddetten bu yana, saltanatın veliahtlığına tayin edilmiş olan Abdurrahman b. Hakem, Fransızlar'la yaptığı ilk muharebelerde Turtüşe 


31 “Abdurrahman b. Hakem Dönemi” bölümündeki diğer başlıklar tarafımdan verilmiştir. 
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sehrini Fransa Kralı Lui nin istilasından kurtardı. Kuzey taraflarda bulunan Asturias hıristiyanlarını cezalandırarak güzel şöhrete sahip oldu. 
Babasının hastalığı esnasında da devlet işlerini vekâletle idare ederek gerektiği biçimde başarı göstermiş olduğundan halk bunun idareyi eline almasını hayra yorumlayarak sevinçlerini belirttiler. 


Melik Abdurrahman akıl, zekâ ve güzel yaratılışta dedesi Hişâm'a benzerdi. Gerek hayır işlemede gerekse güzel idare ve lutfunda benzeri görülmemiş âdil bir melik idi. Kendisinden öncekilerin zamanlarından daha haşmetli bir zaman yaşamış ise de zuhura gelen türlü türlü sebeplerle uygun olan olgunluk ve büyüklüğü göstermekten geri kalmıştı. 


Bu kargaşada yer alanlardan biri de Hişâm'ın kardeşi Abdullah'tı. 
Endülüs meliki bulunan Abdurrahman'ın büyük amcası olup Tanca'da ikamet etmekteydi. Abdullah, yaşlılığına rağmen, içinde gizli bulunan hırs ve emel yarasını meydana çıkardı. Abdurrahman, Hakem”in sulbün- den gelmiş olduğundan itibarlı sayıldı. Abdullah, kabul görmedi. Hükümet makamının kendi hakkı olduğuna inandı ve kendisinin bu makama gelmesiyle Abdurrahman'ın kovulacağı kuruntusuna kapıldı. Gerek kardeşi Hişâm'ın kendisine ihsan eylediği ve gerekse kendisinin biriktirdiği paraları bu hususa sarfederek Berberi kabilesinden birtakım asker yazmaya ve düşmanlığını ilan eylemeye başladı. Belensiye civarından bir miktar asker toplamış olduğundan o tarafa yöneldiyse de Melik Abdurrahman'ın sıkıştırması sebebiyle şehrin içine kapanmak zorunda kaldı. Muhasaranın etkisiyle şaşkınlık yaşayan Abdullah, bir müddet sonra, mezkür kalede sıkışıp kalmaktansa yeniden Abdurrahman”ın askeri üzerine hücum etmeye karar verdi. Subaylarını Tüdmir Kapısı civarındaki camiye topladı. 
Saltanat davasında kendisi haklı ise kendisinin, eğer Abdurrahman haklı "se iki tarafın kanı dökülmeksizin hakkın zafere erişmesini kabullenenlerin düşüncelerini aktarmalarını, orada hazır bulunanların da bunu onay- 
“amalarını istedi. Rivayet edildiğine göre, 


Dudağı daha duaya doymamıştı. 


Camiden çıktıklarında gayet şiddetli bir rüzgâr esmekteydi. Rüzgârın etkisiyle Abdullah söz söyleyemeyecek derecede hastalanmıştı. Üç gün sonra birazcık konuşma gücüne kavuşmuşsa da ilâhi muradın, Abdurzahman'ın Saltanat tahtına oturmasına rızası olmadığına işaret edildiği 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kanaatine varıldı. Bu manevi işaretle davasından vazgeçti. Huzura geldiğinde, Melik Abdurrahman kendisini karşılamak ve elini öpmek için acele edince, her iki tarafta saygı ve şefkat hâsıl oldu. Tâzim amacıyla “Tüdmir toprağı” adı verilen Mürsiye memleketinin idaresi kaydıhayat şartıyla Abdullah'a bırakıldı. İdaresinde bulunan Berberiler de Mürsiye tarafında iskân edildiler. Sofrasının kırıntılarını toplamaya gayret eden Abdullah, 


bu olaydan iki yıl sonra rahmet nimetiyle nimetlendi. 


Diğer yandan Fransızlar Melik Abdurrahman b. Hakem'in bu meşguliyetini memleket ve arazi anlaşmazlığı kabul ederek, yol kesmek gibi melunlukların icrasına fırsat buldular; eskiden belirlenen İslam sınırlarını yağma ve tahribe cüret ettiler. Abdurrahman, -yukarıda da belirtildiği üzere- Abdullah'la aralarındaki anlaşmazlığı çözümleyerek Fransızlar'ın üzerine yürüdü. Bunların hepsi, İslâm askerinin önünden kaçarak ellerinde bulunan Barselona şehrine sığındılar. İslâm askeri, o derece şiddetli muhasara ve tazyikte bulundu ki her gün kahramanca hücumlarıyla topluluklarının nizam ve mukavemetlerini bozdu. Fransız askerlerini korku ve haşyet istila eyledi. Kale bedenlerini terkeylemiş olan İslâm gazileri 
muzafferce şehre girdiler. Barselona şehrinin yıkık yerleri tamir edildi. 207 
(822-23) yılında Fransız askerleri izlenerek nice yerler ellerinden alındıktan sonra, Pirene dağlarına kadar uzaklaştırıldılar. Melik Abdurrahman, zaferle Kurtuba'ya döndü. 


Bu esnada Abdurrahman'a Rum İmparatoru Michael tarafından bir elçi geldi. Nefis hediyeler takdim etmekle birlikte, Bağdat halifesi aleyhine müdafaa ve taarruz anlaşması yapmayı arzeyledi. Abdurrahman tarafından hazırlanan hediyeler de Vali Yahya b. Hakem ile imparatora gönderildi. 


Merhum Abdullah'ın üçüncü oğlu Ubeydile, 209 (824-25) yılında Cillikıye'de bulunan askerin komutanlığına atandı, rahat durmayan Asturias Kralı Alfonso üzerine gönderildi. Muharebe iki yıl kadar uzadı. Nihayet, dağlılar, tahammül edemeyeceklerini anladılar ve firar ettiler. Katalonya ile Navarra memleketlerinde de müslümanlar bunlara galip geldiler, Pamplona şehri civarında bunların hepsini perişan eylediler. Pek çok esir alarak Kurtuba'ya döndüler. Bunların içinde birkaç tane de general bulunmaktaydı. 
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Ubeydile'nin galibiyetini sürdürdüğü bu günlerde Melik Abdurrahman da oğullarının terbiyeleriyle meşgul idi. Ebân ve Osman adlı iki oğlunun eğitimini Şezüne Valisi Muhammed b. Said el-Gamri'ye, Yakub Ebü Kuza’ ile Beşşâr adlı oğullarını da meşhur Yahya el-Yeti"ye havale eyledi. Bunlardan Yakub Ebü Kuza' şiir sanatında, Beşşâr da çeşitli ilimlerde, -özellikle hitabette- maharet kazanmıştı. Abdurrahman zaman zaman bilginleri meclisine çağırır, bunlar ile mubahese ettirirdi. Yahya el-Yeti doğuda iken İmam Mâlik b. Enes hazretlerinden ilim öğrendiğinden kendisine “Endülüs âlimi” adı verilmişti. Mâliki mezhebini Endülüs'e getirenlerin ilki budur. 


Melik Abdurrahman, Yahya'nın uyarısıyla musiki sanatında mahir olan Ali b. Ziryab”ı Irak'tan Kurtuba'ya davet etti. Ona bir yer tahsis ederek musiki sanatını tedris ettirdi. Doğu halkından geri kalmamak için her tarafın bilginleriyle münasebet kurarak ilim, sanat ve irfan sahiplerini Kurtuba'ya davet etti. Şairlerden de -yukarıda yazılı olduğu üzere- elçilikle İstanbul'a giderek Yunan hekimleriyle görüşen, onların durumları ve eğitimleri konusunda bilgi sahibi olan Yahya b. Hakem'e gereğinden fazla itibar gösterdi. Hıristiyan melikleriyle ilgili mühim konuların müzakeresinde onu müsteşar, daha önce adı geçen Gamri'yi de -edebiyat ziyneti ve fazileti ile donanmış olgun bir hekim olması nedeniyle- kendisine sadrazam tayin eylemiştir. 


Fransızlar intikam almak niyetiyle 212 (827-28) yılında yeniden gayrete geldiler. Barselona şehrine kadar olan yerleri ve adı geçen şehri zapteylediler. Melik Abdurrahman, babası Hakem'in vezirlerinden Abdüsselam”ın oğlu Muhammed'i hududun süvari askerine komutan tayin ederek Fransızlar”ın üzerine gönderdi. Kendisi de o tarafa gitmek için hazırlık yapmış iken durum gereği diğer tarafa gitmeye mecbur oldu. Çünkü Fransa kralı, her tarafa el altından casuslar göndererek Tuleytula ile Maride şehirlerindeki ve diğer yerlerdeki müsta'ribleri tahrik ediyordu. 
Müslüman halktan zekât adı altında toplanan verginin toplanma biçiminden incinen Mâride halkı, bu sebeplerden dolayı isyan bayrağını açtılar. 
Melik Hakem zamanında bu şehirde tahsildar olup, gerçekleşen tecavüzü nedeniyle azlolunmuş olan Muhammed b. Kebir de bunların hareketini benimsedi. Şehirde bulunan vezirleri idam ettiler. Silah, cephane ve diğer önemli mühimmata el konuldu. İhtilali büyütmeye gayret ettiklerinden 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âfâkı alevlendirmiş olan fesat ateşinin kolaylıkla sönmeyeceği nedeniyle memleketin valisi mukavemetten ümit kesmiş, ailesini ve çocuklarını alarak bir kısım askerle şehirden kaçmıştır. 


Durum böylece devam etmekte iken isyancılar üzerine Tuleytula Valisi Abdürrauf gönderildi. Abdurrahman da onun peşinden hareket etti. 
Şehri tahripten sakınarak yalnız muhasara ve sıkıştırma ile yetinmeye karar verdi. Tahminen şehirden de yardım görerek geceleyin içeri girildi ve şehir zaptedildi. İsyancılara umumi af çıkarıldı. Fakat Mâride'de baş göstermiş olan ihtilal ateşi için için yanmış, içten içe işlemiş olduğundan bu önlemlerle söndürülemedi. Serpilen kıvılcımlar Tuleytula şehrine de intikal ederek yeni sıkıntıların doğmasına sebep oldu. 


Şehirde pek çok yahudi ve hıristiyan bulunmaktaydı. Bunların tamamı, gizlice İslâm hükümeti aleyhinde melânetlerini icra etmekten geri kalmadılar. Yahudi topluluğunun çoğu, zengin olmaları sebebiyle isyancılara para yardımında bulunuyorlardı. Abdürrauf, dokuz yıl devam eden bu isyanı bastırdıktan sonra Tuleytula'yı zapteyledi. Sonraları Mâride halkı tekrar ayaklandılar. Melik, bizzat kendisi giderek şehri muhasaraya çalıştı. Musa b. Nusayr'ın gazaları bölümünde açıklanmış olan bu şehrin kulelerinden birkaçını kazdırarak odun yerleştirdi. Ateşe verdirerek tahribe çalıştı. Kalenin içine umumi bir hücumla girmek ve zaptetmek gerçekleşti. 
Abdurrahman, merhamet gereği şehir halkını affın güzelliğiyle temizledi. 
Vezirlerin, kalenin tamirinin yarar sağlayacağını açıklamaları üzerine gereken tamirat ve yenileme 220 (835) yılında son buldu. Tamiratların kendi zamanında ve Emir Abdullah b. Küleyb nezaretinde başmimar Cafer b. 
Muhsin marifetiyle gerçekleştiği kale kapısının üzerine yazılmıştır. 


İspanya'nın diğer köşesinde Asturias ve Cillikıye kralı bulunan Alfonso oldukça yaşlı olup çocuğu da olmadığından 217 (835) yılında” krallığı yeğeni Rodmir'e teslim eyledi. Yeğeni, Alfonso'nun hilekâr tavrına uyarak müslümanlar arasında nifak çıkarmak, her tarafa insan ve para göndererek tebaa arasında fitneyi yaymak için fırsat kollardı. Zaman zaman dağlardan inerek etrafı yağma etmekten sakınmadığından sınırlarda emniyet kalmamıştı. Rodmir'in idaresinde bulunan memleketler Asturias ve Cillikıye ile Liyon memleketinin bir kısmından ibaret olup Duero neh- 


32 Hicri 217 yılının karşılığı milâdi 835 değil, 832 yılıdır. Alfonso'nun, yeğeni Rodmir'e 
krallığı teslim etmesi 842 yılındadır. 
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rine kadar uzanmaktaydı. Katalonya tarafının Lâride şehriyle Barselona şehrine ve Pirene dağlarına kadar olan yerler Fransızların idaresinde bulunuyordu. Fakat sonraları ellerinden çıkmıştı. Navarra memleketi de 217 
832) yılında idareleri altından ayrılmış, Asnar adındaki kişinin hâkimiye- ne geçmişti. Biskay memleketi ise hiçbir tarafa bağlı olmaksızın beyleri tarafından idare olunmakta idi. 


İspanya'nın kuzey tarafında dört hükümet oluşmuştu. Diğer memleketlerle iç tarafta bulunan Jaca ve Huska (Veşka) şehirleri müslümanların ellerinde bulunduğundan Pirene dağlarına oradan gidip gelirlerdi. Bu küçük hükümetler birleşerek tek bir hükümet biçimine girmedikçe müslümanlara karşı galibiyet sağlayamadılar. 


Az önce açıklandığı gibi Abdurrahman, valilere karşı kazandığı zaterle dâhili sıkıntıları önledi. Lui le Debonnair”in vefatı, Karlo hükümetinin nifak ve izmihlalini gerektirdiğinden hârici engelleri ortadan kaldırdı. 
224 (838-39) yılında birçok askerle İbn Abdülkerim”i ve yukarıda fetihleri 
zikredilen Abdullah'ı hududa doğru gönderdi. Fransızlar bunların muharebe ve saldırılarına karşı koyamayarak bozulmuşlar; sayısız esirler, hayvanlar, mallar, eşyalar ve zahireler bırakmışlar. Bir taraftan Cillikıye memleketinde çarpışma eksik olmayıp diğer tarafta da Melik Abdurrahman'ın techiz eylediği donanma Taragona Limanı'ndan yelken açarak yola çıktı. Fransa sahillerinde demir atarak korku saldı. Marsilya şehrine ve köylerine kadar şecaat arzeyledi. Oradan da Sardunya'yı, Korsika'yı ve daha sonra Girit adasına kadar olan adaları dolaşarak melikin adını ve şanını her tarafa yaydı. Diğer taraftan yukarıda adı geçen Navarra halkı 
227 (841-42) yılında Kalhora'ya gelerek bütün geçtikleri yerleri yağma eyledikten sonra her tarafı yaktılar. Bayındırlıktan iz ve eser bırakmadılar. 
Fransızların müslümanlara yaptıkları bu zulüm bir intikam kabul edildi. 
Güya bununla yüreklerini soğuttular. Bunca kin ve öfkeyle, bu meseleyle hiç ilgisi olmayan bunca insanın kanına girerek zulmeylediler. Bu karışıklıkların olduğu günlerde Bağdat halifesi bulunan Mu'tasım aleyhine ittifak yapmak amacıyla İstanbul'dan Kurtuba'ya bir elçi gelmişse de İslâm hükümeti aleyhine Rum kayseri ile ittifak etmenin İslâm şiarına aykırı olması nedeniyle böyle şeylere izin verilmedi. Sefire gereken cevap verilerek gönderildi. 
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Normanlar'ın Saldırısı 


229 (843) yılında Portekiz sahiline ansızın kim olduğu belli olmayan bir 
düşman topluluğu ayak bastı. Adları ve sanları o güne kadar müslümanlar tarafından duyulmadığından “Me'cüc” diye adlandırıldılar. Bunlar, 


Onlar felaket içindeki deveye saldıran hayvan gibidirler Çöllerde, sık ağaçlar arasında yollarını kaybederler 


mefhumu üzere sıfatları, halleri ve şöhretleri keşfedilen vahşi kuzey kavimlerinden olan bu topluluğa Norman” adı verilir. Barbar ve amansız bir kavim olup amaçları yırtıcı hayvanlar gibi insan kanını akıtmak, arzu ve emelleri kuduz köpekler gibi bayındır beldeleri yağmadan ibaretti. Bunlar üzerlerine asker gönderilinceye değin binmiş oldukları elli dört adet şaykadan Ye'cüc ve Me'cüc gibi taşraya çıktılar. Şeytanın ırklarının benzerleri, meskenleri ve mezraaları dolaşarak rastladıkları insanları aman vermeksizin helâk okuna hedef ettiler. Yayılmış çekirgeler gibi yollarına rastlayan mezraaları “yenilmiş ekin gibi” (Fil 105/5) çiğneyerek telef eylediler. Fakat İslâm askerlerinin gelişini haber aldıklarında Lizbon şehrine dönerek, yağmaladıkları malları ve eşyaları gemilerine yüklediler, kendileri de binerek kayboldular. Kısa müddet sonra, yine batı sahiline gökten bir bela gibi inerek Şezüne şehrine kadar olan yerlerin izlerini ve nişanlarını sildiler, süpürdüler. 230 (844-45) yılında da “Vâdilkebir” adlı nehirden çıkarak İşbiliye şehri civarında bulunan köy ve kasabaları perişan ettiler. 
Halkını zarara uğrattıktan ve birkaç savaşı kaybettikten sonra Abdurrahman'ın donanmasının gelmekte olduğunu, karşı koyacak olduklarında kendilerinin de perişan olacaklarını anladıklarından aceleyle gittiler. Herkes de Me'cüc korkusundan kurtuldu. 


İslâm memleketlerinin başşehri olan Kurtuba hududa uzaktı. Her taraftan hızlı biçimde haber alınmaması birtakım müşkilata sebep olduğundan Melik Abdurrahman'ın aldığı kesin önlemlerle postalar düzenlendi. 
Her nahiyeye “posta sahibi” adıyla memurlar atandı, kontrolü ve yönetimi de oğlu Yakub'a bırakıldı. Fransa Kralı XI. Lui, bundan 600 yıl sonra Abdurrahman'ı taklit ederek posta taşımacılığını oluşturmuştur. Avrupalılar 


33 İskandinavya memleketinden zuhur eylemiş olduklarından Norman (Şimal âdemi) adı 
verilmiştir. 
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birçok icadında İspanya Arapları'nın çırağı oldukları gibi posta işini de onlardan öğrenmişlerdir. Melikin bu görüşü icra mevkiine getirildikten sonra Normanlar'ın tahribatını ve sebep oldukları zararları tamir eylemekle meşgul oldu. İşbiliye şehrinin yıkılan binalarını onardı. Zarara uğrayan zayıf halka ihsanda bulunmakla birlikte bu tür musibetlerin bir daha tekrarlanmasına engel olmak ve sahilleri muhafaza etmek üzere Taragona, Cartagena, Kadis tersanelerinde yeterli gemileri inşa ile Kurtuba ve Tuleytula”da da asrımızda şöhreti bâki kalan silah fabrikalarını bina ettirdi. 


Melik, bu tür âfeterin def'i, beldelerin ve sınırların işlerinin tanzimiyle meşgul olmakta iken 232 (846-47) yılında insanlığın gücünün dışında semavi bir musibet kendini gösterdi. Şiddetli sıcak ve kuraklık sebebiyle sular çekilmiş; toprağın yüzü, âşığın yüreği gibi parça parça olmuştu. 
Ekinlerin ve bitkilerin bir kısmı kurumuştu. Yer ve gök İfrikıye tarafından bulutlar gibi inmekte olan çekirgeler sebebiyle helâk oldu, Endülüs toprası kıtlık ve pahalılığın istilasına uğradı. 


Önlenilmesi mümkün olmayan yeni bir sıkıntı ortaya çıktı. Bu musibet sebebiyle sayısız davarlarla büyükbaş hayvanlar telef oldu. Nice halk zaruri olarak İfrikıye'de bulunan Fas'a naklolundular. Melik Abdurrahman bu kargaşada, mevcut hazinesini diğer ülkelerden zahire toplamaya sarfeyleyerek halkı açlık ve fakirlik belasından mümkün mertebe korumakta kusur eylemedi. 


Melik Abdurrahman, daha sonraları beldelerle, memleketlerin imarı, yollarının açılması, binaların onarımı, inşası ve suların her tarafa akıtılması için gayret gösterdi. Üç sene zarfında -237'de (851-52)- bunların tamamlanmasını başardıktan sonra oğlu Muhammed'i veliaht tayin etti ve bu durumu İspanya memleketlerine duyurdu. Kasaba ve köylerde bulunan bütün muhtaçlara ve fakirlere sadakalar gönderdi. 238 senesinin Safer ayının dokuzuncu günü (30 Ağustos 852) devlet kavgasından el çekti. Fâni bir günün ağırlığını yüklenerek rahmet sığınağına iltica etti. 


Kimi bahtı şahlık tahtına oturttu ise 
İlk önce kaza ona azil mektubunu okudu 
Felek onlar için bir çember hazırladı 


Her biri bir diğerinin peşinden çıktı 
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Melikin yaşı altmış beşe, saltanat müddeti de otuz bir seneye ulaşmıştı. Onun saltanatı anında cihanı aydınlatan İslâm dini, şerefli evlerin konuğu oldu. Şanı, şerefi, lutfu ve adaleti sayesinde, 


Mazlumun yardımcısı, korkakların güven kapısı oldu. 


Yıkılmışların divanesi ve kavminin sevdalısı oldu. 


neşidesi üzere dünya halkı onun zamanında nimet ve emniyete kavuşmuştu. 


MUHAMMED b. ABDURRAHMAN DÖNEMİ“ 


Melik Muhammed b. Abdurrahman b. Hakem, babasının yerine saltanat tahtına oturdu. Açıklanacak türlü sebeplerle, saltanatı zamanında İslâm hükümeti zaaf, İspanyollar da güç ve kudret kazandığından iki tarafın kuvveti aynı seviyeye ulaşmıştı. 


Müslümanlar İspanya'ya ilk kez ayak bastıklarında yıldırım gibi dehşetli bir biçimde her tarafı fetheyleyerek Fransa'nın hükümet merkezine kadar olan yerleri gözetim altına aldıktan sonra -yeri gelince açıklanacağı üzere- Asturias hıristiyanlarını kendi halleri üzerine bırakmışlardı. Bunların kendi halleri üzerine bırakılmalarının sebebi, sığındıkları yerlerin elde edilmesi mümkün olmayan birtakım dağlardan, çorak yerlerden ve tepelerden ibaret oluşuydu. Müslümanlar, düz ve münbit arazileri tercih ederek oralara ilgi göstermediler. Hem de Musa b. Nusayr'ın Şam Halifesi Süleyman'a tanımladığı nedenle “bu memleketlerin halkı dağlarda keçi gibi hareketli, ovalarda ise kadın gibi yüreksiz ve korkak” olduklarından sığınaklarından ne zaman inmeye cesaret eylemişlerse yenilgiye mecbur olmuşlardı. Kaçanı kovalamak, zebunu öldürmek İslâm medeniyetinin şiarına uygun olmamakla bunların ellerinde kalan bir miktar toprağın alınmasına tenezzül edilmedi, haklarını müdafaaya müsaade edildi. Fakat, hakir görülen bu küçük topluluk, 


34 Muhammed b. Abdurrahman Dönemi bölümündeki diğer başlıklar eserde yoktur, tarafımdan verilmiştir. 
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Damlalar bir araya toplandığında nehir olur 
Nehirler, nehirlerle birleştiğinde denizleri oluşturur 


mefhumunca etraftan toplanan hıristiyanlarla güçlendiler. Öte yandan da birkaç günlük hükümet olan İslâm ümmetinin tefrikaya düşmesi, birtakım iç musibetlerle karşılaşması ve zayıflamasıyla, 


Bir kavmin musibetleri diğer kavme yarar sağlar 


sözü gereğince amaçlarını icraya fırsat buldular. Bu hal daha sonra, müslümanların Endülüs toprağında zeval bulmasına sebep olmuştur. 


Got kavminden olup da İslâm'ı benimseyen Sarakusta Valisi Musa b. Ziyad el-Cüdâyi'nin 139 (756-57) yılında” İlbire Kalesi'ni hıyanetle İspanyollar'a teslim eylediği% Melik Muhammed'e açıklandı. O da cezalandırmak amacıyla adı geçen valiyi ve Tuleytula”da vali bulunan oğlu Lope?” b. Musa”yı görevlerinden azletti. İkisi birden Asturias, Biskay ve Navarra hıristiyanlarıyla birlikte fesat ve isyan bayrağını açanlara yardım eyleyerek kâfirler tarafından gönderilen lânetli askerlerle Tuleytula”yı, Sarakusta'yı ve birkaç yıl İslâm askerini taciz eylemeye kalkıştılar. Musa'nın vefat etmesiyle, adı geçen bu şehirler isyancıların elinden kurtarılmıştır. 
Bundan böyle Tuleytula'nın istihkamsız bırakılmasının sağlayacağı fayda ve babası Abdurrahman'ın da bu konuda gerçekleşen hatası -her ne kadar- adı geçen melike açıklanmışsa da etkili olmamasına rağmen kalenin onarımına başlanıldı. 


Bir taraftan Fransızlar, bir taraftan da altmış adet gemi ile Malaga tarafına gelmiş olan Normanlar üzerine 246 (860-61) yılında asker sevkedildi. İslâm askeri, iki tarafta da zafer kazanarak ganimetler elde etti. Diğer 


35 Hicri 139 yılı L Abdurrahman dönemidir. Bu tarihin 239 olması gerekir. Muhammed b. 
Abdullah, 238 (852) yılında tahta çıkmıştır. 


36 Musa b. Ziyad, Muhammed b. Abdurrahman döneminde istiklal sevdasına düşer. Dedelerinin hıristiyan bir aileye mensup olması nedeniyle kan bağını kullanarak onların desteğini sağlar. Yönetim bakımından kendisini İspanya'nın üçüncü kralı ilan eder. 
Sarakusta'yı başşehir yapar. Onun bağımsızlığı Fransızlar tarafından da kabul edilir. 
Musa b. Ziyâd, 862 yılında ölür. Oğulları isyan ederek hâkimiyetlerini bir süre korurlar. 


37 Lebine veya Lübeyne biçiminde anılmakta olan bu şahsın adı Batı kaynaklarında Lope 
şeklinde geçmektedir. 
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yandan Asturias hıristiyanları üzerine gönderilen askerlerde perişanlığın işaretleri görülmekle birlikte Şelemenke, Korya (Coria) şehirlerine kadar olan yerler düşman eline geçti. Melik, Araplar'ın “mukaddime, kalp, meymene, meysere, sâka” adlarıyla beş gruptan oluşan ve “hamis” adıyla anılan bir büyük ordunun düzenlenmesini şecaat ve kahramanlığıyla meşhur olan oğlu Münzir komutasına verdi, Asturias kâfirleri üzerine gönderdi. Cesaret sahibi olan Münzir bu savaşta, bundan önce Asturias hıristiyanları tarafından istila edilen bütün memleketleri fethederek dönmüşse de bir buçuk sene sonra -249 (863-64) yılında- o yerler düşmanlar tarafından yeniden istila edildi. Hatta, Lizbon şehrinin de muhasara belasına uğramış olmasıyla yanına bol miktarda asker alan Melik Muhammed bizzat kale halkını kurtarmaya gayret etti. Cillikıye dağlarına kadar hıristiyanları izledikten sonra muzaffer bir biçimde İfrikıye'ye döndü. 


Ömer b. Hafsün'un” İsyanı 


Navarra memleketinin sınırına yakın olan Ronda dağlarında, haydutların başkanı ve beldelerin muhafazası için görevlendirilen keşif askerinin bile elde edemediği dinsiz, putperest Ömer b. Hafsün adlı eşkıyanın o bölgede ne kadar haydut varsa hepsi yanına toplanmıştı. Pirene dağlarına yakın olan Rota'l-Yahüd adlı metin bir kaleye sığındığı, Laride şehrinde hükümetin veziri bulunan bu rezil kişinin şehri eşkıyaya teslim eylediği, bu lönetlinin her türlü yağmaya cesaret eylediği, münkirlikte en ileri dereceye vardığı tafsilatıyla Melik Muhammed'e anlatıldı. Melik Muhammed, topladığı askerleriyle bunların üzerine yöneldi. Bu eşkıya, hilekâr olması sebebiyle, melikten eman diledi ve emrine asker verdi. Mevcut askerleriyle birlikte kâfirlerle savaşacağına söz verdi. Melik, Zeyd b. Kasım adlı yeğenini bir miktar askerle birlikte eşkıyanın tarafına göndererek kendisi Kurtuba'ya döndü. | 


Ömer b. Hafsün, melik tarafından gönderilen bu askerlerin hepsini bir gecede öldürmüştür. Bu üzüntü ve dehşet verici haber melikin kulağına geldiğinde, bu lânetlinin habis varlığının ortadan kaldırılmasının en önemli iş olması nedeniyle 253 (867) yılında oğlu Münzir'i bir miktar asker- 


38 Ziya Paşa'nın Hafs biçiminde yazdığı bu kelime, eserin aslında ve kaynakların çoğunda 
Hafsün şeklinde geçmektedir. Bu nedenle Hafsün şeklinde okumayı tercih ettik. 
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le birlikte bunların üzerine gönderdi. Münzir, eşkıya topluluğunun elinin altında bulunan düşmanın cesetlerini darmadağın etti. Lânetli başkanları Ömer b. Hafsün, yakın olması nedeniyle Fransa'ya kaçarak müslümanla- 


rın keskin kılıcından canını kurtardı. 


Düşman Donanmasının Yenilgisi ve Münzir'in Zaferi 


Hastalığa müptela olan devletin, nazik bedeninin tedavisine çalışıl- 


makta iken, bunca tehlikeler oluverirken, 


Dünyanın tamamı her taraftan kıyama kalkınca 


Toplanan şeyler dağıldı, emeller ve ümitler boşa çıktı. 


beytince melikin talihinin uğursuzluğu gereği sayısız nice musibetler Allah'ın ezeli iradesinin perdesi altında kendisini gösterdi. Bu durum İslâm hükümetinin zaafını, İspanya kâfirlerinin kuvvet ve dayanıklılığını artırdı. Bu esnada Cillikıye memleketinin tamanının zaptı için Amiral İbn Abdülhamid bir donanma ile Cillikıye sahillerine gönderildi. Adı geçen sahile vardıklarında fırtınaya yakalandılar. Müslümanların gemileri birbirlerine çarparak telef oldular, içinde bulunan askerler de boğularak Hakk'ın rahmetine kavuştular. Bu durum karşısında sevinç gösterileri yapan hıristiyanlar, fırsattan yararlanmaya çalıştılar. 


Asturias Kralı III. Alfonso, Navarra kralının kızıyla evlenir, aralarında ittifak oluştururlar. Bütün güçlerini birleştirerek müslümanlara hücum ederler. Luzitanya ve Estremadura memleketlerini istila ettikten sonra meşhur Mâride şehrine kadar ulaşırlar. Münzir, bunların üzerine gönderilir. Duero nehrine karışan bir çayın kenarında birbiriyle buluşan iki grup asker savaşmaya başlarlar. Kâfirlere nisbetle az olan İslâm askerlerinin 


mümtaz süvarileri telef olduğu halde, 


Saf saf olmuş küfrün askerine zafer nasip olmadı 


Fakat mutluluk ve yardım inananlara nasip oldu 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mefhumunca zafer güneşi müslümanlar tarafında parlamaya başlar. Kâfir askerlerin birçoğu kılıçtan geçirilir. Bu büyük savaşta toprak çukuruna yuvarlanan ve perişan olan düşman askerinin sayısını belirlemek imkânsızdı. Savaş meydanında kalmış olan ölülerin cesetlerini ancak on bir günde toplayarak kaldırabildiler. 


260 (873-74) yılında İspanya'nın tamamı kıtlık belasıyla karşı karşıya 
geldi. Devasız bir dert olan tâun hastalığı, kıtlık ile birleşerek bela üzerine bela yağdırdı. 267 yılının Şevvalinin yirmi ikinci günü (26 Mayıs 881) büyük bir zelzelenin gerçekleşmesiyle viran dünyanın sarayı yıkıldı. Birbirini izleyen bu musibetler sebebiyle sayısız nüfuslar telef oldu, nice kaleler ve hisarlar harap oldu. Bu sıkıntılar da hükümetin zaaf sebeplerine eklendi. 


267 (880-81) yılında Ömer b. Hafsün, Navarra hıristiyanlar ile birleşerek Sarakusta valisiyle Huska kuvvetlerini bozguna uğrattıktan sonra Ebro nehrine kadar olan yerleri zaptetti. Melik Muhammed mükemmel bir ordu düzenledi. “Kalp” adı verilen orduyu kendi idaresine alarak “mukaddime”yi Münzir'in ve kollarını da Abdürrauf ile İbn Rüstem'in, Sâka'yı da Şezüne valisi bulunan diğer oğlu Ebü Said'in uhdesine verdikten sonra savaş meydanına korku saldı. İsyancılar, gördükleri bu muntazam kuvvetin kusursuzluğundan ve güzel idaresinden hayrete düştüler, korkuyla dağlara doğru kaçmaya başladılar. Bir miktar süvari ile bunları izlemekte olan Münzir, Navarra köylerinden İybar”da bunlara yetişerek hayat nimetinden hepsinin nasibini kesti. Ömer b. Hafsün adındaki eşkıyayı ve Navarra kafirlerinin başkanlarını öldürerek onlardan intikam aldı. 
Bu külfetsiz zafer 269 (882-83) yılında zuhur etti. Meymenet ve Mesleme askerleri de ganimetten pay sahibi oldular. Melik Muhammed, bundan sonra, oğlu Münzir'i sınıra bırakarak kendisi Kurtuba”ya döndü. Onu saltanatın veliahtlığına tayin ettikten üç yıl sonra -272 (885-86) yılında- mutluluk yurdu olan cennete göç etti. 


Kıta 


O dünyada katıksız bir cevher gibidir 

Onun heybetinden düşman kararsız gibi olur 
Sanki yoktu ve gelmedi dünyaya 

Uyan ey gönül! Yoksa bir uyku olur 
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Merhumun yaşı, babası IL Abdurrahman gibi altmış beşe, saltanat müddeti otuz dört seneye ulaşmıştı. Yazık ki zamanında gerçekleşen türlü türlü belaların önlenmesine vakit harcamaktan dolayı kendisinden bekleneni yapamamış ve medeniyetle ilgili güzelliklerin icrasına zaman 


bulamamıştır. 


MÜNZİR b. MUHAMMED DÖNEMİ 


Münzir'in saltanat tahtına oturduğu günlerde hayatta bulunan otuz üç kardeşi vardı. Bunların saltanat davasından uzak kalmayacakları umuduyla Muhammed b. Abdurrahman zamanında eşkıyalığı açıklanan Ömer b. Hafsün adlı lânetlinin ektiği tohum da, her zaman fesat çıkarmak ve insanlara zarar vermek için fırsat kolluyordu. Galib adlı bir habisin eşkıyalığı, fitne ateşini körüklemeye başladı. İfrikıye'den gelen ve bir müddetten bu yana memleketi karıştırmakta olan Berberiler'den başka birtakım hıristiyan ve yahudileri başına toplayarak 10.000 kadar süvari, daha fazla piyade asker ile Sarakusta şehrini istila eyledikten sonra Tuleytula”ya gelmişler, şehrin sakinleri olan yahudi ve hıristiyanlar adı geçen şehri Galib b. Hafsün'a teslim eylemekteki gayretleri nedeniyle memleketin kuzeyinin mühim kısmı isyancıların eline geçmiştir. 


Münzir de, babası zamanında hâcib bulunan, cesaret, ilim ve faziletiyle meşhur olan ve kendisinin de itimadını kazanan Hişâm b. Abdülaziz”i bu eşkıyaların yok edilmesi için görevlendirdi. Fakat Galib, hile sanatında babasını aratmayacak ölçüde bir tilki olması nedeniyle durumdan haberdar oldu. Derhal pişmanlık göstererek af ve eman dilemekte acele eyledi. Fakat Tuleytula şehrini teslim ettikten sonra bazı eşya ile yaralılarını sınıra değin götürmek için bol miktarda hayvan vererek Hişâm'ı razı eyledi. Saf bir insan olan Hişâm düşmanın hilesinden gafil olması sebebiyle kan dökülmeden şehrin zaptedileceğine ve isyancıların kolayca İspanya'dan sürüleceğine memnun oldu ve durumu Münzir”e açıkladı. 
Münzir, sırların inceliğini bilmekte deneyimli olduğundan düşmanın sözüne asla itimat edilmemesini emreylemişse de oldukça saf olan Hişâm, Galib”in mâruzatını güven verici bularak Münzir'in ihtarını bir vesvese- den ibaret sanmıştı. İstenilen hayvanlar verilmemiş, anlaşma sebebiyle Tuleytula kendisine teslim edilmemiş olsa bile kuvvetle alınması müm- 


90 e ENDÜLÜS TARİHİ 


kün olduğundan istenilen şeyler savaşsız ve külfetsiz elde edileceğinden, kan dökülmeden iş bitmiş olacağından bu iki durumun hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin Galib”in hilesine meydan verilmeyeceği mütalaasına kanaat getirilmişti. 


Düşmanın düzenlediği şeytanlık sonucu garip bir hile ortaya konulmuş, eman dilemiş olduğu halde mağlup iken galip olmuştur. Kararlaştırılan hayvanlar hazırlanınca, Galib b. Hafsün, şehirde gizlenen adamlarının bir kısmını nakledilecek eşya ile bırakarak bir kısmını şehrin dışına çıkarmıştır. Kendisi de bu amaçla yola koyulmuştur. Hişâm b. Abdülaziz, insanlara zarar vermeksizin bu sıkıntının başarıyla neticelenmesine şükrederek boşaltılmış olan bu şehre girdikten sonra, emri altındaki mevcut askerlerin lüzumunun kalmaması sebebiyle yerlerine iade olunmaları hususunu Münzir'e arzeyledi. O da böyle sevinçli bir haberden dolayı hoşnutluğunu açıkladı. Askerlere izin verildiğini işiten Galib, yolculuğu esnasında, kendisine biraz taraftar bularak içinde gizlediği isyanın icrasının zamanı geldiğine inanınca, zikrolunan eşya ile hastaları nakil için emrinde bulunan insanlarla hayvanları ateş saçan kılıçlarına yem ettiler. Tuleytula şehrinde gizlediği insanları uyararak mezkür şehri zapteyledi. Bu korkunç haber Münzir'e ulaşınca başlangıçta önlem almakta kusur gösterme suçunu işleyen Hişâm, bu öfkesinin ateşiyle gadr kılıcına mâruz kaldı. Öfkeye kapılarak Galib'in üzerine asker göndermeye çalıştı. Abdullah adındaki kardeşini de yanına alarak amacına ulaşmaya gayret eyledi. Karşı koyamayacağını anlayan Galib, oldukça müstahkem olan bir şehirde üzerine gönderilen askeri meşgul etmekle günlerini geçirmekteydi. Bu biçimde, bir yıl vakit geçirmekte olan Münzir bir iş başaramadı. 275 yılının Saferinde (Haziran 888) düşman üzerine şiddetle hücum etmekte iken, 


İki ayağıyla düşman üzerine bile bile yürüdü 


“Allah, yapılması kararlaştırılan bir işi yerine getirdiğinden” (Enfal 8/42) şehadet mertebesine ulaşarak, saltanat sıkıntısından kurtuldu. 
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Münzir, savaş esnasında şehadet mertebesine ulaştıktan sonra emrinde bulunan kardeşi Abdullah, durumu açıklamak üzere Kurtuba'ya yöneldi. Daha önceleri veliaht tayin edilmediğinden vezirlerin oluruyla saltanat makamına atandı. 


Bu esnada Galib b. Hafsün'un taraftarları Kastilya ve Aragon memieketlerini istila eylediler. Melik Abdullah bunların sıkıntısını önlemeye çalışmakta iken Kasım ve Özbek adındaki kardeşleri meşveret heyetinin, saltanat makamına Abdullah'ı seçmelerini haksız bularak ayaklandılar. 
Şezüne ve Şeriş şehirlerini zaptettiklerini, İşbiliye valisi bulunan kendi oğlu Muhammed'in de bunlara uyarak şehri teslim etmiş olduğunu haber aldı. Mâride, Lizbon şehirleri ve Ceyyân memleketi de isyan etmiş, yer yer Sine ve fesat ateşi körüklenmiştir. Kurtuba halkının da serkeşlik işaretleri göstermesi sonucu birkaç yerde ihtilal ateşi parladı. Bunun kolay biçimde önlenemeyeceği ihtimalini gören Abdullah asla gevşeklik göstermedi. 
Mevcut kuvvetlerini sayısız gruplara ayırarak uygun yerlere gönderdi. 
Kurtuba halkının galeyanını teskin ve itaate davet etmek hususunu vezirlerine havale ederek kendisi bir miktar askerle Mâride şehrine ulaştı, halkını itaat altına aldı. Bir grup askerini de Lizbon şehrine göndererek isyankâr valiyi yakalattıktan sonra, isyankâr grubun fesadını önledi. İlbire, Ronda ve Ceyyân memleketlerine yönelerek orada, mevcut isyancıları hezimet vadisine uğurladı. Diğer taraftan da Abdurrahman el-Muzaffer adlı oğlunu -isyanı yukarıda açıklanan- diğer oğlu Muhammed'in üzerine gönderdi. İtaat eylemesi için kendisine icra olunan öğütler ve teminatların fayda sağlamaması sebebiyle cebir kuvvetinin kullanılmasına gerek görüldü. Abdurrahman 282 (895) yılında bir miktar askerle birlikte kardeşinin üzerine yürüdü. İşbiliye şehri civarında karşılaşarak muharebeye başladılar. Amcası Kasım ve kardeşi Muhammed'i yakaladı. Fakat muharebe esnasında kardeşi Muhammed, can alıcı bir yara almış olduğundan birkaç gün sonra vefat eylemişse de babasının emriyle öldürülmüş olduğu duyurulduğundan kendisine Muhammed el-Maktül, henüz dört yaşında olan oğluna da Abdurrahman b. Muhammed el-Maktül adı verilmiştir. 


Bu arada hıristiyanlar, kendi memleketlerinde zuhur eden ihtilal kargaşasını ortadan kaldırmakla meşgul bulunuyorlardı. Diğer taraftan 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Asturias Kralı II. Alfonso ile İslâm meliki arasında yapılan anlaşma yürürlükteydi. Araplar, hıristiyanların kargaşa ve tefrikalarından yararlanmadılar, kargaşanın önlenmesi hususunda onlara yardımcı oldular. Kralın memleketinin sınırları emniyet altında değildi. Galib b. Hafsün, Cillikıye memleketini istila etmek niyetiyle Melik Abdullah'ın akrabasından Ebü”1-Kasım Ahmed b. Muâviye'yi Berberi kabilelerinden ve birtakım rezil kişilerden oluşan 60.000 askerle o tarafa göndermişti. Sınırda bulunan komutanlar, zikrolunan askerlerin barış içinde bulunan kralın memleketlerine hücum edeceklerini melike bildirmişler ve kralı da durumdan haberdar eylemişlerdi. Kral, hazırlıklı bulunup 288 (901) yılında Semmüre adlı yerde Ebü”1-Kasım ile dört gün savaşır. Savaşın meşakkatine göğüs gererek bu topluluğu yenilgiye uğratır. Ebü'l-Kasım da bu savaşta ölür. 


Olay, her ne kadar isyancı takımının zayıflamasına, hükumetin gücünün artmasına, refah ve emniyetin sağlanmasına sebep olmuş ise de müslümanlardan bir grup, “Galib ile ittifak yaparak müşriklerden intikam almak gerekirken hıristiyan kralı ile anlaşma yapıldı, İslâm dininin özüne aykırı olmasına rağmen müslüman müslümanla çarpıştı” biçiminde açıklamada bulundular. Bu dedikoduların çoğaldığı günlerde henüz iç emniyet sağlanmamıştı. Melik bu dedikodulara kulak asmamakla kalmadı, bilakis Kral Alfonso'ya Ubeydullah el-Gamri adlı güvenilir bir sefirini göndererek isyancılar aleyhine ittifakın temelini güçledirdi. Bu durum fıkıhçılar tarafından hoş karşılanmadı, hatta İşbiliye şehrinin camilerin- de melikin adı hutbelerde anılmaz oldu. Bu nedenle kargaşanın işaretleri zuhur etti. Hatiplerin ve fıkıhçıların pek çoğu yakalanarak İfrikıye'ye sür- gün edildi. Bu tahriklerin tamamı Galib”in eseriydi. Ubeydullah el-Gamri, emrine verilen askerlerle Galib”in üzerine yürüdü. 296 (908-909) yılında askerlerini dağıtarak bozguna uğrattı. Galib, Tuleytula şehrine kaçtı, üç yıl boyunca orada mahsur kaldı. 


Ubeydullah el-Gamri bu savaştan sonra, daha önceleri vali bulunduğu Mâride şehrine atanma arzusundaydı. Bu valiliği -daha önceleri adı geçen- Şehzade Muzaffer de arzu etmekteydi. Muzaffer, babası Abdullah”a bu zatın yaşlılığından söz ederek emekli edilmesini ve Mâride valiliğinin kendisine verilmesini rica eylemişti. Melik, eski hizmetlerinin karşılığı olarak Gamri'yi emekliye ayırmanın adalet ve insafa uygun olmaması nedeniyle normal eceli ile ölünceye değin bu görevde istihdam 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edileceğini açıklamıştı. Vali Ubeydullah, Muzaffer'in infialinden sakınarak memuriyetinden affolunmasını melike arzeylemiş olduğundan birkaç gün sonra çağırılarak Asâkir-i Hassa emirliğine atandı. Gamri, bu memuriyeti esnasında, bir taraftan Muzaffer'e sevgisini açıklarken bir taraftan da söz fırsatı düştükçe melikin gönlünü Muzaffer aleyhine döndürme- ye çalıştı. Veliahtlığa Abdurrahman b. Muhammed el-Maktül'ü uygun görmekle beraber herkes tarafından kabul görmesi için Abdurrahman”ı devlet büyükleriyle görüştürerek onun terbiyesinin güzelliği hususunda gayret gösterirdi. 


Kabiliyet var ise aslında 


Görülür terbiyenin tesiri 


Abdurrahman, anadan doğma yetenek sahibi bir insandı. On yaşında iken hâfız-ı Kur'ân olmuş, fıkıh ve hadis ilminde de yetkin insan olduğunu ispatlamıştı. Bünyesinin sağlamlığı nedeniyle süvarilik ve silah sanatında da maharet kazanmıştı. Güzel ahlâkı ve tavırlarıyla insanlar arasında meşhur olmuştu. Sebatıyla, önlemleriyle, ilim ve sanattaki üstünlüğüyle büyüklerle birlikte küçüklerin de sevgilisi haline gelmişti. 


Melik Abdullah, 300 yılının Rebiülevvelinde (Ekim 912) hastalandı. 
Henüz yirmi iki yaşında bulunan Abdurrahman'ı veliaht tayin eyledikten birkaç gün sonra ilâhi ferman gerçekleşti. İrcif emrine icabet ederek, doğruluk makamına ve iktidarlı melikin yanın göç etti. 


Feryat, bu sıkıntı veren ve rahatı kaçıranın felaketinden Feryat, bu can avlayan ve eziyet edicinin dönüşünden 
Bir ömür boyunca yaptığı süreti kendisi yok etti 


Yıllarca deldiği inciyi kendisi kırdı 


Melik Abdullah adalet, merhamet, cömertlik, şecaat ile mümtaz, ikbale ve talihsizliğe tahammüllü, mütevekkil, sözünün eri olup herkese güzel muamelede bulunan bir insandı. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


HALİFELER DÖNEMİ 


IL ABDURRAHMAN DÖNEMİ” 


Veliaht tayin edilen Abdurrahman, zekâsı, merhameti yönüyle meş- 
"ur, vakar ve metanet yönüyle mümtaz bir genç idi. Abdullah'ın hayat ağacının meyvesi Abdurrahman el-Muzaffer, vasıflanmış olduğu kahramanlık ve cesaret ile zikri geçen olaylardaki güzel hizmetleri nedeniyle meziyetli bir insan ise de yaratılışının şiddete meyilli olması sebebiyle hüxümet idaresinde itidalli hareket edemeyeceğinden -halk arasında- yeğeni Abdurrahman b. Muhammed el-Maktül kendisine tercih edilmekte idi. Bu nedenle memleket halkı her ne kadar Melik Abdullah'ın vefatından üzün- 
“ü duymuşlarsa da Abdurrahman'ın saltanat tahtına vâris olmasından memnun olmuşlardı. Bu dönemin elli yılını şan ve adaletle muhafaza ey- 
“eyecek bu zatın saltanat tacını kazandığı gün, halk tarafından türlü türlü senlikler yapıldı. Muzaffer, kazanılmış hakkından vazgeçerek samimi bir xalple Abdurrahman b. Muhammed el-Maktül'e sevgi gösterisinde bulundu, herkesten önce biat eyledi. Melik Abdurrahman, amcasını kucaklayazak sevincini açıkladı. Herkesin hüsnükabulünün ilanı olmak üzere adına “müminlerin emiri ve Allah'ın dininin yardımcısı” unvanı ilave edildi. 


= “M. Abdurrahman Dönemi” bölümündeki diğer başlıklar eserde yoktur, tarafımdan verilmiştir. 
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Uzun zamandan beri devam etmekte olan ihtilallerin ıslahının vesilelerine teşebbüs etmezden önce, bizzat Kurtuba halkı arasında tefrikayı gerektiren bazı sebeplerin önlenmesi gerekmekteydi. Abdurrahman tarafından icra olunan islahatın eseri olarak hanedan arasındaki nifakın önlenmesiyle, ittifak gerçekleşti, ihtilaf önlenerek barış yapıldı. 


Galib b. Ömer b. Hafsün'un Yenilgisi 


Sonraları, fesatçılar tarafından istila edilen yerlerin kurtarılması hususuna gayret gösterildi. Galib b. Hafsün, Tuleytula şehrini merkez edinmiş, Tâce nehrinin aktığı Talabire şehrinden nehrin kaynağına kadar olan yerlerle birlikte Aragon ve Katalonya memleketlerini tasarrufu altına almıştı. Sahillerde de Turtüşe'den Mürsiye'ye değin yerleri istila eylemişti. 
Bu nedenle İslâm hükümetinin yarısı kadarı tasarrufunda bulunuyordu. 
Adı geçen memleketleri dedelerinden miras yoluyla alan Abdurrahman, güzel ahlâk ve adaleti sebebiyle bütün halkı gönül terkisine almış, emir ve yasaklarıyla kendisine bağlamıştı. 


Kıta 


Halkına zulmü revâ gören padişahın 
Zor gününde dostu bile onun katı bir düşmanı olur 
Halka iyi davran, düşmanla savaşmaktan kurtul 


Çünkü âdil hükümdarın halkı onun askeridir 


Emir ve fermanı sebebiyle sayısız eyaletlerin halkından 40.000 kadar asker toplayarak Tuleytula”ya doğru yöneldiğinde, Galib b. Hafsün, mukavemet gösteremeyeceğini anladığından oğlu Cafer'i yerine bırakarak karşı koyabilecek kuvvet tedariki için Belensiye memleketine yöneldi. 
Tuleytula'ya kadar olan bütün kalelerle hisarlar itaate mecbur oldular. 
Tuleytula'yı zapteylemek mümkün olduğu halde vakit kaybedilmemesi, Galib b. Hafsün'un topladığı askerle imdada yetişmesi ihtimali üzerinde duruldu. Muzaffer'in tertip ve önlemi nedeniyle doğruca Belensiye'ye gidilmesi uygun görüldü. O tarafa gitmekte iken Galib”in dönüş haberi alındı. Bütün askerler kaplerindeki emniyet eserinin cesaretiyle savaşa hazırlandılar. Künke (Cuenca) şehrine yakın olan Şukar (Tucar) adlı küçük 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nehrin geçtiği bir derede birbirleriyle karşılaştılar. Her ne kadar sayı bakımından Galib”in askeri çok, Tüdmir, İlbire memleketlerinin en meşhur cengöverleri onun idaresi altında ise de süvarisi azdı. Diğer tarafın askeri gibi silahları mükemmel değildi. Muzaffer, öncü kuvvetleri kendi yanına aldı. Askerin karargahını Melik Abdurrahman'a, iki tarafını da savaş deneyimi bulunan iki zata havale eyledi. Ordunun geri hizmetlerini adı geçen Ubeydullah”ın dirayetine bıraktı. Ubeydullah, her ne kadar yaşlı ise de cesaretiyle meşhur ve önlem sahibi bir insan idi. Melikin çocukluğundan bu yana, özel hizmetinde bulunarak onun güzel terbiyesi ile ehliyet kazanmıştı. Ömrünün sonunda sadakatini açıklamak ve bu olayda da hizmette bulunmak amacıyla savaşın güçlüğüne katlanmayı seçmişti. 


İki tarafın öncü askerleri savaşa başladı. Sonra diğer gruplar da birbirine hücum ettiler. Savaş meydanı, 


Okun sesi, kılıcın şakırtısı 


Filin beynini, aslanın ödünü koparmış 


denildiği üzere mahşerden bir numune oldu. Savaşan insanlar birbirine karıştı. O solgun çöl, 


Kılıç, gürz, davul gürültüsünden 


Yeryüzü siyah, gökyüzü lacivert oldu 


mefhumu nedeniyle bu korkunç gün kıyametten bir eser oldu. Bir müddet sonra, isyancıların üzerine asker gönderildi. Ayak diretememeleri ve mukavemet gösterememeleri sebebiyle bozguncu grubundan 7000 kişi savaş anında kılıçtan geçirildi. Pek çoğu yaralanarak zillet toprağını yatak edindiler. Devleti elde etmek isteyen gaddar düşman askerlerinin bir kısmı geceleyin firar eylediler. Melik, ölülerin cesetleriyle mezbaha gibi olan savaş alanını görünce merhamet ve insanlığı gereği içi kan ağlayarak iki tarafın yaralılarının -istisnasız- tedavi olunmasını emreyledi. Diğer isyankârların izlenmesi ve sindirilmesi hususunu Muzaffer'e havale eyleyerek kendisi Kurtuba'ya döndü. Muzaffer de her tarafta zafer sermayesi elde ederek İspanya'nın doğusunu tamamıyla itaati altına aldı. Fakat Galib b. Hafsün 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ve sağ kalmış olan isyancılar çetin geçitlere sığınmaları nedeniyle ele geçirilemediler. 


Melik Abdurrahman, vakit kaybetmeyerek 303 (915-16) yılında bizzat İlbire memleketinin isyancıları üzerine hareketle adı geçen şehri ve o şehrin halkının hepsini itaati altına almıştır. Bu sefer de 200 adet şehir ve kale karşı koymaksızın kendisine boyun eğdiler. Bu fethe nail olması nedeniyle melik yeniden Kurtuba'ya dönmüştür. 305 (917-18) senesine değin şehrin tezyinatı, ıslahı ve özellikle mali işlerin düzenlenmesi, deniz mühimmatı- nın tamamlanmasıyla meşgul oldu. Bunları gerektiği gibi düzenledikten sonra bütün memleketlerin umumi asayişini sağlamak niyetiyle Gırnata, Mürsiye, Belensiye ve oradan da Turtüşe şehrine yöneldi. Sonra Sarakusta şehrine ulaştı. Bu şehrin halkı, eskiden bu yana isyan halinde bulunmalarına rağmen bu kez baş eğdiler, melikin eman ve merhametine sığındılar. 


Sarakusta şehri gönül alıcı bir mevkide bulunup, 


Kıta 


Aralık, ocak, şubat ve mart aylarında 
Yeryüzünü daima lâle dolu görürsün 
Hava hoş, yeryüzü bezenmiş 


Ne sıcak, ne soğuk, sürekli bahar 


mefhumu nedeniyle suyu ve havası pek güzel olduğundan “el-Kasr” adlı sarayda birkaç ay ikamet etmeye karar verildi. Bu esnada Pirene dağlarına firar eden ve sığınan Galib b. Hafsün, Endülüs kıtasındaki İslâm hükümetini yarı yarıya aralarında taksim eylemek mefhumuyla melike bir mukavelenâme gönderdi. Melik Abdurrahman da bir ay içinde eman dilemesi halinde affolunacağını, aksi halde cezalandırılacağını açıkladı. 306 
(918-19) yılında Huska şehrindeki toprak çukuruna gizlenmiş olan, onun habis nutfesinden meydana gelen oğulları Süleyman ve Cafer bir müddet isyan meydanında sebat ettiler. Cafer, Tuleytula”da birkaç yıl mahsur kaldı. Erzak ve mühimmatı azalınca 4000 savari ile Asturias hıristiyanlarının yanına firar eyledi. Melik Abdurrahman 315 (927-28) yılında Tuleytula'ya girdi. Bu şehir, 270 (883-84) yılında Galib'in eline geçmiş olduğundan tahminen kırk beş yıl eşkıyalığa ve isyana bulaşmıştır. 
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Yukarıda yazıldığı gibi, iç ihtilallerin devam ettiği üç melikin saltanatı zamanında -altmış yıldan fazla olan bu zaman içinde- İspanyalılar kuvvet kazanarak yavaş yavaş memleketlerini ve arazilerini genişletmişlerdir. 
Bu esnada, II. Ordono, Asturias”ın eski başkenti olan Oviedo şehrini terkeyleyerek Leon şehrine taşındılar, orada Leon Krallığı'nı kurdular. Daha sonra Portekiz ve Estremadura memleketlerine sefer eylediler ve memleketlerini genişlettiler. Navarra kralı bulunan Sanşo Garces memleketiyle Aragon memleketinden bazı kaleleri memleketine kattı. 


Cafer b. Galib, Leon kralına giderek eğer kendisine askeri yardımda Bulunur ve bu vesileyle düşmanlarına karşı zafer kazanırsa her hükmüne itaat edeceğini, kendisine bağlanacağını ve haraç vermeyi kabulleneceğini fade eder. Kral da gençlik hevesiyle -henüz kraliyet tahtına yeni oturmuş olmasından- iktidarının başlangıcında İslâm'dan intikam almaya, şan ve söhret kazanmaya pek hevesli olması nedeniyle adı geçenin talebini kabul ederek imdat için bir ordu hazırladı. Kralın ordu düzenlemesi ve bu sebeple iktidarına kuvvet kazandırmak sevdasıyla Cafer gibi bir asiye yardım eylemesi, doğru olmayan bir tasavvurdan, hırs ve tehlikeden doğmuş uyzunsuz bir hareket olduğundan daha sonraları bunun zararını görmüştür. 
Bu esnada hıristiyanlarla İslâm halkı arasında nifak meydana gelir. Nice durumlarda, mal ve bedenle güçlerinin yettiği ölçüde yardım etmeleri poütikaları gereğindendi. Kralın hareket ve fiillerinden pek hoşnut olunmaması nedeniyle, müslümanlar hıristiyanlar aleyhine mukabelede bulundular. Fesat ve nifaklarının düşünceden fiile aktarılması mümkün olduğundan zikrolunan bu hareketin akla uygun olmadığı apaçık ortadadır. Kral, Cafer b. Galib'e eylediği yardım ile Semmüre muharebesini kazanmış ve açıklanması müstehcen pek çok barbarlık ederek bir hayli esir almıştı. Muzaffer, İslâm askerlerinin gösterdiği kahramanlıkla -318 (930) yılında- gerek xralın ve gerekse Cafer'in bütün askerlerini perişan ve kendilerini Duero nehrinin öte tarafına firara mecbur ederek yaptıkları işten pişmanlık duy- 


maları sağlamıştır. Kendisi de zaferle Kurtuba'ya dönmüştür. 
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Mağrib'in Durumu 


Melik Abdurrahman içte ve dışta meydana gelen bu ihtilalleri önledikten sonra İfrikıye tarafından ansızın zuhur eden olaylara müdahale ederek şan ve şerefini yükseltmeyi başarmıştır. Çünkü bu tarihten 200 yıl önce I. Abdurrahman'ın Kurtuba'da Emevi Devleti'ni kurduğu esnada Resülullah”ın damadı Hz. Ali'nin evladından Şeyh İdris, Hicaz taraflarından pek çok taraftar kazanmakla Bağdat halifesinin nazar-ı gayretini celbeylediğinden kendisine bağlı insanlarla beraber Mağrib toprağına sürüldüler. Bu zatın çocukları burada Fas hükümetini teşkil ederek -yukarıda adı geçtiği üzere- I. Hakem zamanında Endülüs'ten oralara hicret eden halkla kuvvet ve iktidar kazanmışlardı. Bu esnada, Şia grubuna mensup olan Ebü Muhammed Ubeydullah, Fas şehrini muhasara ile hükümet makamında oturan Yahya b. İdris'i tazyik etmişti. Melik Yahya b. İdris bütün varını vererek vergi ödemeyi kabullenmiş, bu sıkıntıdan kurtulmuş, hükümet makamında kalmış ise de nüfuzu kırılmıştır. O civarda bulunan Miknâse emiri Musa b. Ebü'l-Âfiye, Yahya'yı tahtından indirerek hükümeti kendi tasarrufuna aldı. Fakat Zenâte kabilelerinin eşrafları gasp biçimiyle meydana gelen bu yeni idareyi kabul etmediler. İdrisoğulları'nı meydana çıkarmanın sebeplerini müzakere ettiler. Bu işin düzene kavuşması için İspanya'da hükümran olan Emevi hanedanı ile Beni İdris arasındaki münasebetlerin düzelmesi ve dostluğun gelişmesi konusunda ittifak ettiler. 
Uzlaşmanın sağlanması konusunda Abdurrahman'dan yardım beklediler. Abdurrahman sorumluları bulacağını ve askerlerini göndererek yardım edeceğini vaat etti. Derhal, Mayorka Valisi Cafer b. Osman ile amirali Ukayli'yi Zenâte emirleri ile ittifak yapmak üzere İfrikıye tarafına yolladı. 
Bunlar da 319 (931) yılında Tanca ve Sebte şehirlerini zaptederek istihkamlarını tamir ve içlerine bol miktarda asker yerleştirdiler. İbn Ebü'l-Âfiye üzerine yürümeye hazırlanmışken, İbn Ebü'l-Âfiye adı geçen Abdullah el-Fâtımi'nin öfke ve gazabından ziyade Kurtuba Meliki Abdurrahman'ın kuvvetinden korkuyordu. Bu nedenle Fas şehrinde onun hükümetini tanıdığını ilan etmeye mecbur oldu. 


Bu olay, adı geçen Ebü Muhammed Ubeydullah'a akseylediği zaman, Hamid b. Hamdân el-Hemedanf adlı kişinin emrine bir miktar asker vererek Fas şehri üzerine gönderdi. 321 (933) yılında adı geçen şehri savaşmaksızın idaresine almış ise de Endülüs'ten gelmiş olan askerlerin başkanlaundan Ahmed b. Bekir b. Abdurrahman b. Sehl el-Cüzami acele ile üzerlerine yürüdü, istihkamların tamirine vakit bırakmadan şehri tekrar aldılar. 
7000 kadar insanı kılıçtan geçirerek Hamid”in başını Melik Abdurrahman'a 
yolladılar. Ahmed b. Bekir bu hizmetinin karşılığında Fas valiliğine atanmuştı. Bu ara, Ubeydullah”tan sonra, oğlu Ebü”1-Kasım 322 (934) yılının basında bütün askerlerini Fas'ın muhasarasına görevlendirdiğinden yedi ay içinde şehir yeniden Fâtımiler'in eline geçmiştir. Ahmed b. Bekir bir vesile 


Ze yakalanmış, zincire vurularak Ebü”1-Kasım”a götürülmüştür. 


Abdurrahman gibi iktidar sahibi bir insanın Fâtımiler'i o bölgeden uzaklaştırması mümkünse de bunun için sarfolunacak gayreti İspanya'daki din düşmanları hakkında kullanmayı daha uygun buldu. Tanca ve Sebte mevkilerinin muhafazasıyla yetinerek -şimdilik- Fas tarafıyla uğraşmaktan kaçındı. Bu esnada Melik Abdurrahman, Kurtuba”ya üç saat mesafede bulunan Vadilkebir kenarında Medinetüzzehrâ adıyla anılan vir saray yapmaya başladı. Bu sarayı 4300 adet mermer sütun üzerine yerleştirerek her gün 6000 adet yontulmuş taş hazırlattı. Her yıl, 300.000 dinar altın harcayarak yirmi beş yıl içinde tamamlandı. Evrenin yaratıldığı günden bu yana, bu üstün sarayın biçimi, ne bir mimarın hayalinden ne de 


mühendislerin aklından geçmiştir. 


Nimetiyle ve rüzgârıyla onu meşhur etti 


Rıdvan cennetinde onun hikâyesi anlatıldı 


Suyuyla, havasıyla, manzarasının güzelliğiyle övgüye layık idi. 


Halkının makbulü olan Abdurrahman, seçkin tebaası ve özel askerleri için çevresine sayısız binalar yapmak suretiyle benzeri olmayan bir şehre dönüştürdü. Ne yazık ki gelecekteki nam sahibi eserlere örnek olmaya uygun olan ibret dolu bir hatıranın, asırlarca medeni dünyayı süslemesi ve ayakta kalması mümkün iken, -Kurtuba Camii gibi mukaddes bir sıfatın kendisinde bulunmamış olmasına rağmen- bağnaz hıristiyanların eline geçtiğinde kıymeti bilinmedi, yerle bir edildi. Adının ve izinin kal- 


mamış olması nedeniyle ne kadar esef edilse yeridir. 
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O yüzyılın, güvenilir tarihçilerinin açıklamalarına göre sarayın daireleri oymalı mermer, saf ve nakışlı çini ile süslenmişti. Çatıları nakışlı, altın işlemeli, türlü türlü nefis renklerle süslü olup münasip yerlerinde türlü renk ve şekilde yapılmış sayısız havuzlar vardı. Bir divanhanede de İstanbul'da işlenmiş “yeşm” adı verilen yeşil renkli taştan yapılmış bir havuz bulunurdu. Havuzun ortasındaki fıskıye gönül alıcı bir kuş biçiminde olup halis altındandı. Onun üzerinde, Rum kayseri tarafından hediye olarak gönderilen nadide beyaz bir inci asılıydı. Binanın çevresinde benzeri görülmemiş çiçekler, ağaçlar ile muntazam ve güzel bahçeler vardı. Bu gül bahçesinin ortasında yüksekçe ve etrafa nâzır mermer direkler üzerine konulmuş garip biçimli bir saray vardı. Bunun ortasında da istiridye biçiminde somakiden yapılmış süslü bir havuz bulunurdu ki bu havuz- dan su yerine civa akardı. Şehirde, Kurtuba Camii'ne benzer müzeyyen ve benzersiz bir cami bina olunmuştu. Bu asra kadar meskükâtın şekli Ümeyyeoğulları'nın Şam'da bastırdıkları sikkeler biçiminde iken, bu kez, mezkür melikin camiinin avlusuna bir darphâne inşasıyla sikkenin biçimini değiştirdi. 

Halifenin zatına mahsus olan özel askerler 12.000 neferden ibaretti. 
Bunların 4000 kadarı Zaklebi topluluğundandı. Geriye kalan 8000 neferin yarısı Zenâte kabilesinden ve diğer yarısı da Endülüs yerlilerinden oluşan süvarilerdi. Bölüklerin subayları melikin akrabalarından ve bilinen asil kimselerden olurdu. 


Semmüre Muharebesi 


326 (938) yılında -bazı tarihçilerin açıklamasına göre 324 (936) yılının 
başında- Santarem (Şenterin) şehrinde vali bulunan İshak b. Ümeyye'nin kardeşinin uygun olmayan bazı fiillerinden dolayı halife tarafından öldürülmesi istenmişti. Onun, -intikam sebebiyle- valisi bulunduğu mezkür şehri Leon Kralı II. Ramiro”ya arzetmesiyle kral tarafından kendisine bol miktarda asker gönderildi. Her zaman uygun bir vakit için pusuda bekleyen İspanyollar, içlerinde gizlediklerini icra için bu durumu beklenmedik bir nimet kabul ettiler. Lizbon şehrine kadar girmeye muvaffak oldular. 
Batalyevs memleketini ele geçirdilerse de Mâride tarafından üzerlerine gelen el-Muzaffer'in hücumuna karşı koyamadılar. Eski Kastilya yoluyla 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Roma vadisi dağlarından geçerek ve o zaman küçük bir kasaba görünümünde bulunan Madrid”i yağma etmişlerdir. Madrid”in vasıfları bu olay nedeniyle tarihçiler tarafından açıklanmıştır. Endülüs halifesi valinin bu biçimde açıkça hıyanetinden, kullukla ilgili esasların bir vesile ile icra-yı mel'anete dönüşmesinden gayet müteessir oldu. Duero nehri kıyısında bulunan müslüman halkın hıristiyanlardan gördükleri vahşi muameleye tahammül edemeyerek evlerini terkettiler. Hayvanlarıyla etrafta bulunan kale ve hisarlara göç ettikleri haberleri ulaştığında, gayret ve hamiyeti bir kat daha arttı. İslâm memleketlerinde cihad ilan ederek bir araya toplanan islâm gazilerinin Şelemenke mevkiine yönelmesi konusunda bütün vilayetlere emirler gönderdi. Doğudan ve batıdan -adı geçen şehre- grup grup islâm askerleri gelmeye başladı. Abdurrahman el-Muzaffer, Mâride'nin batı bölgesinin süvarilerini, melik de hassa askerlerini ve Endülüs süvarilerini seçerek adı geçen yere yetişti. Toplandıklarında mevcut askerlerin yoklaması yapıldı. 


Aslan gibi kükreyen, demir zırhlı feleğin kapılarını açan 


Orduları yenen savaşçı, fetihci, düşmanı yakan 


Zâbitlerinin emrine uyan güzide neferleri 100.000 adede ulaşmıştı. Bu ordu üç gruba ayrıldı. 40.000 kişiden oluşan birinci grubu Muzaffer'in, o kadar askerden oluşan ikinci gurubu melikin, ihtiyat olarak bulunan ve saray askerlerinden oluşan üçüncü grubunun da Batalyevs Valisi Abdullah b. Ahmed'in idarelerinde bulunmasına karar verildi. Gerçekleşecek hareketler belirlendikten sonra Duero nehrini geçerek muhasara için Semmüre şehrine ulaştılar. Adı geçen şehir bundan önce defalarca iki taraf arasında zaptedilmiş, Büyük Alfonso tarafından sağlam birkaç kat hisar ve içi su ile dolu iki kat hendek ile etrafı çevrelenmiş müstahkem bir mevki olduğundan ve özellikle de içinde Kastilya'nın seçkin askerlerinin bulunduğundan zorla fethi mümkün değildi. Kalenin zaptı için gereken operasyona Abdullah Gamri ile Belensiye valisi görevlendirilmişti. 
Düşman, yoğun biçimde kaleden İslâm askeri üzerine saldırmışsa da bir başarı elde edemeyerek ric'ata mecbur olmuşlardı. Gelişini beklemekte oldukları Kral Ramiro'nun, Navarra halkının ve müttefiklerinin yardımı için hazırladığı birçok asker ile Santarem halkından oluşan İslâm askerlerinin sayısına karşılık derya gibi askerle Asturias ve Cillikıye dağlarından 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geçerek Semmüre üzerine gelmekte olduğu haberi alındı. Abdurrahman, Abdullah el-Gamri'yi 20.000 askerle şehrin muhasarasında bıraktı, bunları cesaretli saray gazileri biçiminde vasıflandırdı. 


İkbal ona dost, talih ona yar 
Zafer ona yardımcı, baht ise nedim 


Hıristiyan askerleri karşısına yöneldiler. Semmüre ve Leon şehirleri arasındaki bir çay kenarında düşmana rastladılar. O gün, iki tarafın öncü kuvvetleri çarpışmaya başladılar. Fakat, savaşın ateşi gerektiği gibi alevlenmedi. Her iki taraf, iki gün boyunca tereddütlü hareket ettiler. Bazı tarihçilerin sözlerine göre Cenâb-ı Hakk'ın ezeli kudretinin hikmeti gereği iki günde, 


Zamana binmiş hükmeden hükümdar, 
Vücudu aydınlatan çenber, ateş mizaçlı zemzem 
Günü ağartan güneş, taşı olmayan çeşme 


Hançeri eriten miğfer, altın ipleri olan gemi 


Dünyaya ışık saçan güneşin küsüf perdesi altına gizlenmesiyle (güneş tutulmasıyla), sanki ulvi âlemin sakinleri dökülecek kan, telef olacak can ve başların matemini tutarak savaşın gerçekleşmesine engel olmak istiyorlardı. 


Üçüncü gün, doğu dünyasının pehlivanı olan güneş, şafak vaktinde kızararak hareketlenmeye başladığında din ve cinsiyet ayrılığı gereği iki tarafın askerinde intikam almak gayretiyle savaşmak arzusu doğdu. İki tarafın deniz dalgasını andıran askeri savaşa başladılar. Muzaffer, askerleri arasında yüksek sesle konuşarak herkesi cesaretlendirdi. Hangi tarafta zayıflık eseri gördüyse o tarafa yöneliyor, muhkem bir duvar oluşturan müşriklerin saflarını paramparça etmekten geri kalmıyordu. İspanyollar'ın piyadeleri, savaş meydanında mukavemet gösteren süvarileri birbiriyle kaynaştılar, zırhlara bürünmüş olarak ayak dirediler. Hatta Kral Ramiro baştan başa zırhlara bürünerek süvarisinin önünde cesaret örneği göstermekte ve Kastilya kontu bulunan Gonzales de hücumla etrafına korku ve telaş saçmakta idiler. Buna nisbetle İslâm askerleri daha az teçhizatlı ve onlar kadar düzenli olmadıklarından bir hayli zahmet çektiler. 
Hücum anında İslâm askerinin sağ tarafına zayıflık ârız oldu. Tuleytula Valisi İbn Ahmed askerinin firarını önleyemeyecek duruma gelmişken, bu vakte değin ihtiyatta beklemekte bulunan Melik Abdurrahman hassa askeriyle Kurtuba süvarisinin önüne geçerek kâfir askerlerini kahr ve perişan etmeye başladı. Müslümanların talihinin yine şeref burcunda isökrarla parladığını gören Kral Ramiro'nun bütün kuvvetini o tarafa yöneltmesiyle savaş öncekinden daha çok şiddetlendi. İbn Ahmed de, bozulmaya yüz tutan askerini toplayarak yeniden savaşa girişti. Altında iki atı helâk oldu. Kendisi de başına isabet eden balta yarasıyla şehidlik mertebesine yükseldi. Ehl-i imanın aslan yürekli birçok yiğidi bu kargaşada cennet bahçelerine doğru yol aldılar. Haksız biçimde kan dökülmesine sebep olan bu karışıklık, cihangirlerin kılıcının parıltısı kınına girinceye, akşamın karanlığı matem ehline elbise oluncaya kadar devam etti. Müs- 
'ümanlara karşı koyamayacaklarını, Semmüre olayına yardımcı olamayacaklarını anlayan korkak hıristiyan muhafızları, 


Savaş benim içimde cereyan etti 


Bu savaşta, hezimet bile ceylan yavrusu gibiydi 


mefhumunu hasbihal ettiler, geceleyin çayın öte tarafına geçerek firar etüler. 


Melik Abdurrahman bunları izlemedi. Çay kenarına karakol biçiminde bir müfreze kuvveti bırakarak kendisi Semmüre şehrine yöneldi. 
Mezkür kalenin muhasarasına görevlendirilen yaşlı savaşçı Abdullah el-Gamrf kaleyi zaptedememişse de düşmanı tazyikten uzak kalmamıştır. 
Melikin dönüşünün şerefine olağanüstü gayret gösterildi. Kalenin bedeninde iki büyük gedik açılarak oradan kalenin içine girmek için sebat edilmişse de iç tarafta su ile dolu derin bir hendek zuhur ettiğinden iç duvara ulaşmak güçleşti. Gidenlerin bir kısmı şehadet deryasında boğuldular, bir kısmı da düşmanın yağmur gibi yağdırmakta olduğu can alıcı okların etkisiyle rahmet nimetiyle zenginleştiler. Bu mutlu şehidler topluluğu hayatlarında Allah adını yüceltmek için can ve başlarını nasıl feda ettiler. 
Ölümlerinde de ruhsuz, kalıplarıyla fetih ve İslâm'ın zafere ulaşması için ellerinden gelen hizmet ve yardımda kusur etmediler. Hendekleri dol- 


106 e ENDÜLÜS TARİHİ 


duran şehidlerin cesetlerinin üzerinden geçilerek ve düşman tarafından yapılan müdafaaya bakılmayarak kale içine girmek mümkün olmuştur. 
Mevcut bulunan ehl-i salib muhafızlarının tamamı, mukavemet konusundaki ısrarları nedeniyle kılıçtan geçirildi. Fakat çocuklara ve kadınlara el uzatılmamış ve bu olay “Hendek Muharebesi” adıyla şöhret bulmuştur. 


Melik; bu zaferin başarı aynasına aksetmesinden sonra kalenin yıkılan yerlerini tamir ettirdi, hududun emniyet ve muhafazasını düzenledi, askerlerini taltif ederek Kurtuba'ya döndü. On sekiz ay sonra, 329 (941) senesinde Kral Rodmir”in yeniden çok asker tedarik ederek tekrar Semmüre'yi istila ve muhafızların tamamını telef eylemiş olduğu haberi melike ulaşınca, bol miktarda askerle Abdullah'ı Semmüre üzerine gönderildi. 


İslâm askerleri Duero nehri civarında hıristiyanlara rastladı, intikam süngüsüyle birçoklarının kötü namlarını mezarlıklara süs yaptı. Sonra, civarda bulunan Gormaz Kalesi'ni de ellerinden aldılar. Oradan Semmüre Kalesi üzerine gelerek vakit geçirmeksizin yeniden fetih hareketini gerçekleştirdiler. 


330 (941-42) yılında yukarıda isyan biçimi açıklanan İbn İshak'ın Kral 
Rodmir'i terkederek Melik Abdurrahman'dan af dilemesiyle geçmiş suçları affedildi. Kralın bunca zamandan bu yana gösterdiği düşmanlıktan yararlanamaması ve tebaasını da hoşnut eyleyememesi nedeniyle melikten barış istendi. 332 (943-44) yılı içinde Kurtuba'ya bir elçi gönderdi. Beş yıl müddetle anlaşma yapıldı. 


Abdullah b. Abdurrahman'ın Öldürülmesi 


Serkeşliğinde sebat eden ve Katalonya memleketinde bulunan Hafsün'un evladı üzerine bir miktar asker sevkedilmekle isyankâr topluluğun düzeni tarumar edilmiştir. Alevlenmiş fesat ocağı söndürülerek izleri kaybedilmiştir. Bundan sonra Hafsün”un oğulları tamamen kaybolmuşlar, ne adları duyulmuş ne de bir yerde görülmüşler. Yazılan müşkilatlar çözümlendikten sonra, Melik Abdurrahman, geçerli olan âdet üzere oğlu Hakem'i veliaht tayin eylemiştir. Diğer oğlu Abdullah, kardeşinin kendisine tercih edilmesine infial göstererek çevresine topladığı taraftarlarla muhalefet yolunda yürüdü. Kendisine bu dersi veren düşüncesiz müfsitle beraber yakalandı, ikisi de hapsedildi. Adı geçen fesatçı, hayattan ümidini keserek 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napishanede kendi kendini boğarak siyaset kılıcının kahrından boynunu kurtardı. Biçâre Abdullah, kendisinden sonrakilere ibret olması amacıyla 
338 yılının Zilhiccesinde (Mayıs 950) geceleyin odasında telef edildi. 


Saltanatın veliahtı olan Hakem"in, kardeşi Abdullah'ın affı konusunda gerçekleşen yakarış ve ısrarı Melik Abdurrahman tarafından kabul zörmedi. “Kardeşin için gerçekleşen hareketini çok beğendim. Hükümet tahtına oturmuş olmasaydım bu isteğini tereddütsüz kabul ederdim. Faxat ben, bir hükümdar olmam nedeniyle tebaama ve benden sonrakilere ret olmak üzere hakkı icra eylemeye mecbur olduğuma teessüf ederek ömür boyu teselli bulamam. Bu durumda ne senin ne de benim hüznümüzün ve kederimizin göz yaşı Abdullah'ı hak ettiği cezadan kurtaramaz. 
Bilmez misin ki Hz. Ömer [radıyallahu anh) adaleti uygulamak maksadıyla muhterem çocuğunu dövdürmüştür” dediği tarihlerde yazılıdır. 


Fakat Abdullah fıtri kabiliyet ve kişisel görüşü yönüyle kalplerin sevzilisi bir zat olmuştur. Halifenin alışılmış merhametinin, oğlu hakkında bu derece şiddetli olması insanlar arasında hoş görülmemiştir. Bu olaydan bir iki yıl sonra Abdurrahman'ın amcası olan ve saltanatın hacibi bulunan zafer sahibi Abdurrahman el-Muzaffer takdir edilen eceliyle bekâ zlemine göç eylemiştir. 


Bu toprak üstünde yaşayan herkes toprak olacak 
Toprak, bu toprakta ne olduğunu nereden bilecek? 
Her bir yaprak, bir özgürün yüzüdür 


Her bir ayak, bir şehzadenin başıdır 


Bu esnada Fas hükümetinin, idaresini eline geçirmiş olan zat, Beni İdris hakkında gerçekleşen himmet ve yardımı karşılığında hâkim bulunan Abdurrahman”a bağlılığını arzederek onun ismini minberlerin hatipleri- nin dillerinin süsü yapmıştır. 


Kral Rodmir ile kararlaştırılan mütareke müddeti tamamlanmış olduğundan hıristiyanlar zarar vermeye başladılar. Abdurrahman en-Nâsır 
339 (950-51) yılında cihad ilan ederek pek çok asker topladı. İfrikıye'den 
de Fas valisini seçkin süvarileriyle davet ederek el-Muzaffer'in vefatından sonra hâcibliğe atanan Ahmed b. Sa'd'ı askerlerin tamamı üzerine 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serasker tayin eyledi ve düşman üzerine gönderdi. Hâcib, gereken biçimiyle hıristiyanların kulaklarını bükerek, sayısız yerlerde topluluklarının düzenini bozarak darmadağın etti. Cillikıye memleketini dolaşarak İslâm askerlerini sayısız ganimetlere boğdu. 


Mısır Sultanı ile Abdurrahman Arasındaki Soğukluk 


344 (955-56) yılında eşya ve mal yüklü bir gemi İşbiliye'den Mısır tarafına giderken Sicilya adası taraflarında Mısır Sultanı Muizzüddevle”nin bir gemisine tesadüf ederek zapteylemişti. İskenderiye'ye götürüldüğü, orada satıldığı, bedeliyle de mal alınarak İspanya'ya dönüldüğü haberi Mısır'a aksettiğinde, Muizzüddevle donanmasını hazırladı. Sicilya adasının gemilerini de kendi donanmasına katarak zikrolunan Endülüs gemisini izlemeye gönderdi. Adı geçen İspanya gemisi Meriye adlı limana yükünü boşaltmak üzere iken mezkür gemilerin yetişmesiyle, yüküyle beraber zaptolundu. Limandaki mevcut gemiler batırıldıktan sonra Mısır tarafına dönüldü. Hacib Ahmed b. Sa'd 20.000 süvari ile İfrikıye'ye geçti. 
Saldırgan bir bela gibi, Mısır hükümetinin mülhakâtından ve ticaret merkezi olan meşhur yerlerden Tunus şehrine ulaştı. Kara muhasarasında bir miktar yiğitlik gösteren belde halkı donanma ile denizden de sıkıştırılmaları nedeniyle, 


Can için her şey yapmaya değer 


sözü gereği canı, malı muhafazaya tercih konusunda tamamı birleşirler. 
Hepsi bir ağızdan, “Ak akçe kara gün içindir” meselini söyleyerek nihayetsiz altın, gümüş, kumaş, mal vb. ile silah, at ve esirleri feda ederler. 
Limandaki, talep edilen gemileri de terkederek Ahmed b. Sa'd'ın kahrının pençesinden kurtulurlar. Hâcibin elde ettiği ganimetler nedeniyle gerek melik gerekse askerler memnun olurlar. Kendisine mükâfat olarak yıllık 10.000 dinar altın ihsan edilir. Mısır Sultanı Muizzüddevle bu alçaltıcı muameleden ziyadesiyle müteessir olur. İntikam almak sevdasıyla hazırlıklara başlamış ise de İspanya'nın sıkıntısız oluşu ve Melik Abdurrahman en-Nâsır'ın gücünün kemal noktada bulunması sebebiyle hareket etmeye cüret edemez; bu iş için fırsatın zuhurunu beklemeye başlar. 
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Leon memleketinin hıristiyanları, Semmüre meselesinde gerçekleşen bozgunculukları nedeniyle zaafa düştüler. Memleketlerinde zuhur eden Sinelerden dolayı müslümanlar rahat ve emniyet içinde yaşadılar. Kral Rodmir'in vefatıyla oğlu II. Ordono saltanat tahtına oturdu. Babadan kardeşi bulunan Sanşo, miras kalan bu mülkün bir kısmında hak sahibi olduğunu iddia etti. Ordono'nun kayınpederi olan Kastilya memleketi kontu Fernan Gonzales, damadının nüfuzunu kırarak Kastilya memlekeände istiklal davasına kalkıştı. İktidar olabilmenin sebeplerini araştırdı, gizlice Sanşo'ya yardım ederek onu tahrik etti. Bu durumu gören Kral Ordono, Fernan'ın kızını boşadı, Elvira adında başka bir kadınla evlendi. 
Bunlar üzerine asker göndermeye hazırlanmakta iken Fernan Gonzales korku nedeniyle sulh ricasında bulunduğundan savaştan vazgeçildi. Kral Ordono, dört yıl kraliyet makamında kaldıktan sonra vefat etti. 


Ordono'nun vefatıyla onun yerine kral seçmek konusunda halk üç gruba ayrıldılar. Bunlardan bir grup, ölen kralın ikinci eşinden olan küçük oğlu Bermudo'nun seçilmesinde ısrar ederek onun nüfuzu altında kendi maksatlarını icra etmek ve kişisel çıkarlar elde etmek istediler. Bir kısmı Sanşo'yu uygun buluyorlar, fakat Navarra kralının kız kardeşinin oğlu olması nedeniyle onun atanması dolayısıyla kralın nüfuzunun etkisinden korkuyorlardı. Kral Gonzales taraftarı olan üçüncü grup, Leon Krallığı'nda fesat ve kargaşa çıkararak kendi aralarında istiklal sevdasında bulunmaktaydılar. Sanşo bu şamata sebebiyle telaşa kapıldı, canını kurtarmak amacıyla Navarra memleketine firar etti. Oradan da, müptela olduğu derdin devasını bulmak için Kurtuba'ya yöneldi, bir müddet orada kaldı. 
Bunun üzerine memleketin söz sahipleri başka birinin krallık makamına atanmasını müzakere ettiler. Fakat bu hususta da ittifak sağlayamadılar. 


Bu günlerde Gonzales, Kastilya”dan Leon şehrine gelerek türlü türlü hilelerle bundan önce kral bulunan IV. Alfonso'nun uzun zamandan bu yana manastırda bulunan ve “ruhban” lakabıyla anılan oğlu Ordono'yu kral seçtirmiş, vefat eden eski damadı üçüncü Ordono'nun boşadığı eşini onunla evlendirerek kendisine damat yapmıştır. 
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Kral Sanşo'nun Tedavi İçin Kurtuba'ya Gelişi 


Leon'dan firar eden Kral Sanşo, çok şişman olması sebebiyle tedaviye gerek duyuyordu. O asırda, dünyanın en bilgili tabiplerinin müslümanlar olması nedeniyle hıristiyan tabiplerine güven duyulmuyordu. Bu durum karşısında asrın mümtaz tabibi Ebü”l-Kasım'a*“ müracaata mecbur oldu. 
Tabip Ebü”1-Kasım tarafından tedavi edilmek üzere Kurtuba'ya gelmesi hususu Melik Abdurrahman'a bildirildi. Abdurrahman, gelişinden haz duyulan bu kişinin izin isteğini ve isteklerinin yerine getirilmesini kabul etti. Saygıyla karşılanan bu zatın muhafazası için sayısız memurlar ve yeterli miktarda asker görevlendirildi. Kendisine saraydan bir daire tahsis edilerek misafirliği müddetince her türlü saygının icrasıyla beraber tedavisine gayret gösterildi. Mezkür hastalıktan tamamen şifa bulan bu zat, can düşmanı kabul ettiği müslümanlardan gördüğü güzel muameleyi, insanlığı, misafirperverliği, merhameti görüp hayrete düştü. Kaybettiği krallık tahtına da müslümanların yardımıyla sahip olduğunda, 


Saçımın her teli şükran duygusuna gebedir 


Fakat dil gereken övgüyü hakkıyla yapamamaktadır 


beytinden de anlaşılacağı üzere şükranını diline tesbih etmekten, müslümanlara olan sevgi ve hürmetini de her an açıklamaktan uzak durmadı. 


Sanşo'nun İkinci Kez Leon Krallığı'na Sahip Oluşu 


Sanşo'nun firarıyla Fernan Gonzales, Leon Krallığı'nın tahtına -türlü hile ve fesat icrasıyla- IV. Ordono'yu geçirmiş ve kendisine damat yapmıştı. Ordono'nun bir manastır papazı iken birdenbire kendisini hükümetin en yüksek makamında görmesi vefasızlığını ve bozgunculuğunu tahrik etmiştir. Türlü türlü uygunsuzluklara cesaret ettiğinden halkın kendisinden nefret ettiği haberi Kurtuba'ya aksetti. Kurtuba'da bulunan Sanşo'ya adam gönderilerek bir miktar askerle gelmesi halinde memleket halkının tamamının ayaklanarak kendisine bağlılık göstereceği ve kendisinin krallığa atanacağı müjdelendi. 

40 Bu tabibin ismi Ebü'l-Kasım Halef b. Abbas'tır. Beytüzzehrâ'da doğmuş, Kurtuba'da 


vefat etmiştir. Tıp sanatına dair ef-Takrif adlı güzel bir kitap yazmıştır. Daha sonraki Avrupa tabipleri tarafından bu kitaba “Yeni Tıbbın Esası” adı verilmiştir. 


HALİFELER DÖNEMİ ə 111 


Melik Nâsır, Sanşo'nun maiyetine gereği kadar asker katarak saygıyla yolcu etti. Sanşo, mezkür askerle beraber Leon sınırına yaklaşır yaklaşmaz Ordono, Asturias dağlarına firara karar vermişti. Sanşo, kaybettiği krallık tahtına sahip olmuş, ruhban ise aşırı korku ve telaşından Asturias tarafında da duramayarak İslâm memleketlerinden Aragon'a iltica etmiştir. Halktan bir insan gibi yaşamış ve ölmüştür. Kendisi Asturias”tan firar ederken yanında bulunan eşi -Fernan/ın kızı- halkın eline geçmiş Leon'a getirilmiştir. 


Kral Sanşo'nun, geçmiş olaylardan dolayı Fernan Gonzales'e kin duyması beklenilmekte iken Leon'a çağrılarak hürmet, insanlık ve mürüvvet gösterilmiştir. Kısa bir müddet sonra, “İyilik yaptığın insanın kötülüğün- den sakın” sözünün doğruluğu üzere, yaptığı iyiliğe karşılık akla gelmez bir felakete uğramıştır. Fernan, bir gün, gayet güzel bir at ile eğitimli bir şahin getirerek Sanşo'ya arzeder. Sanşo bunları hediye kabul etmeyip pahalarını sorar. Fernan tarafından fahiş bir paha talep edilir. Sanşo, zengin olmadığından mezkür meblağın ödenmesi için zaman tayin edilmesini ister. Belirlenen zamanın bir gün geçmesiyle, belirlenen meblağın bir misli- nin artmasına, daha çok zaman geçtiğinde de her gün için iki katı zam yapılmasına karar verilir. Belirlenen müddet tamamlandıktan sonra paranın yokluğu nedeniyle istenilen meblağ verilemeyerek üzerinden çok zaman geçmişti. Bu sebeple, zamlarla birlikte borcun verilmesi imkânsızlaşır. 
Alacağını tahsilde ısrar ve belki de hükümetin itibarına dokunacak muamelelere başlayacağından borcun ödenmemesi halinde bu adamın sesi- nin kesilmeyeceğini bilen Sanşo, mezkür borcun ödenmesi için vekillerine bir çare bulmalarını emreder. Onlar da İspanya toprağının tamamının bu borcu kapatamayacağını açıklarlar. Buna karşılık, Kastilya memleketinin Fernan'a terkedilmesinden başka çare bulamazlar. Fernan, bir at ile eğimli bir şahin pahasına Kastilya gibi bir memlekete sahip olmuştur. 


Fas'ın Durumu 


Bu esnada Mısır azizi Sultan Ma'd b. İsmail, selefi Muizzüddevle'nin Endülüs hükümetinden gördüğü hakareti ve Abdurrahman en-Nâsır'ın Fas hükümetine İdrisiler'i bırakarak Mağrib'i tasarrufu altına aldığını çekemedi. Yine o taraflara el atmak emeliyle Sanhâce ve Ketâme kabilelerinden 20.000 süvari ile Mısır askerinden oluşan bir ordu düzenleyerek 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Cevher er-Rüm adlı seraskeriyle Mağrib tarafına gönderdiği haberi Melik Abdurrahman'a ulaştı. Mağrib ülkesi İdris sülalesinin idaresinde ise de bunlar Endülüs hükümetinden atanan vali makamında idiler. İdrisiler”den vali bulunan zat Fas'tan Kurtuba'ya geldiğinden Mağrib valiliğine Ya'lâ b. Muhammed tayin edildi. Maiyetine bir miktar asker verilerek düşmanın karşısına gönderildi. Cevher er-Rüm Kayrevan'dan hareket etti, Tâhert civarında Ya”13”nın askeriyle karşılaştı. Cevher, Endülüs atlılarına mukavemet edemeyeceğini, mağlup olarak ric'ata mecbur kalacağını anlayınca para karşılığında Ya'lâ b. Muhammed'i idam ettirdi. 


Baş gidince pâyidâr olmaz ayak 


mefhumu üzere Endülüs askerini kargaşa ve dehşet içinde bırakmaya çalıştı. Ya'lâ'nın oğlu ustaca bir hareketle askerini düzenli biçimde Tanca'ya çekerek yenilgiye uğramaktan kurtuldu. Cevher, pervasızca hareket etti, önce Sicilmöse”ye ve oradan Fas'a gelerek çadırını kurdu. 349 senesinin Ramazan ayında (Ekim 960) on üç gün muhasara ile zaptı gerçekleştirdi. 
Halkına katliam yaptıktan ve istihkamlarını tahrip ettikten sonra Sebte, Tilimsân ve Tanca”dan başka o bölgede bulunan bütün kale ve hisarları galibiyet kılıcıyla istila ederek bol ganimet, sayısız esir ile Kayrevan'a döndü. Bu olay üzerine Abdurrahman en-Nâsır, Endülüs'ten bol miktarda süvari gönderdi. Zenâte kabilelerinin de yardımıyla Ketâme, Sanhâce kabileleri perişan oldular. Mağrib toprağı yeniden fethedilerek Abdurrahman'ın memleketine katıldı. 


Abdurrahman'ın Vefatı 


Bu durumun, açıklanan biçimiyle cereyan etmesinden sonra, Mağrib toprağının tahtını süsleyen Abdurrahman yaşlılık nedeniyle döşeği arkadaş edindi. Doğru olan söz üzere, 


Ebü Ali ishalden öldü 
Eflâtun da akciğer iltihabından öldü 
Ölümün devası O'nun yanındadır 


A n 


O, her şeyi “kün fe yekün” emriyle var eder. 
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Tedavisi konusunda zamanın mahir tabipleri acze düştüler. 350 yılızın Ramazanının ikinci günü (15 Ekim 961) yaşı yetmiş iki, saltanat müdgeti elli seneye ulaşmış olduğu halde dünya saltanatını bıraktı, fetihlerle süslenen ruhu cenneti makam edindi. 


Kıta 


Başı yokluk, sonu fena olan felek 
Hakkında sabit ve bâki olduğunu düşünmek hatadır 
Buluttan akan göz yaşını görünce, sızıntıdır deme 


Dağda naleyi işit de, sestir zannetme 


Abdurrahman'ın Eserleri 


Abdurrahman'ın saltanat dönemi İspanya'da hüküm süren İslâm devletinin en şerefli zamanı oldu. Onun döneminde Endülüs halkı Mısır, Sam, Rumistan taraflarıyla boy ölçüştü. Bizans'tan, Venedik dukasından, italya kralı ile Frans'a kraliçesinden, Almanya imparatoru bulunan Otton'dan sefirler gelerek dostluk ilişkileri oluşturuldu. Barış ve anlaşmaların düzenlenmesiyle ticari pazarlar genişlemiş, bu nedenle, servet ve mutluluk hâsıl olmuştu. Emniyetin sağlanmış olması, geçim yollarının artması, kısa zamanda nüfusun çoğalmasına sebep olmuştur. 


Endülüs memleketinin nüfusu 6.000.000'dan fazlaydı. Bu durumda bütün belde ve memleketlerde bayındırlıktan istenilen hususlar meydana geldi. Vâdilkebir nehri civarında 12.000 köy vardı. Bizzat Kurtuba'nın merkezinin nüfusu 1 milyonu bulmuştu.” Her iklimden, her memleketten nice meşhur bilginlerin, şairlerin, maharetle vasıflanan birçok ustanın bulunmasıyla umumun menfaatlerini araştırmak, mülki ve milli saade- 
4 tamamlamak hususunda para harcamaktan çekinilmemiştir. Özellikle 
ziraatın ilerlemesi konusunda pek çok yardımı olmuştur. Yaptırmaya muvaffak olduğu sayılamayacak bunca eserlerin içinde halen nice köprü ve sâkiyeler bulunmaktadır. Bunlar vasıtasıyla çeşitli hububat, tütün, pamuk, şeker kamışı, pirinç, zafran ve çeşitli ağaçlar yetiştirildi. Böcekten ipek, ipekten kumaş, merinos yününden çuha, mevcut madenlerden silah 


sı Hâlâ asrımızda, bütün Endülüs kıtasında 3 milyondan fazla nüfus ve Vâdilkebir'de 300-400 köyden başka imaretgâh bulunmadığı bir gerçektir. 
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ve diğer aletler, pamuktan çeşitli mensucat maddeleri imal ettirerek ticaret yaygınlaştırılmış ve sanatın itibarı artırılmıştır. Hâsıl-ı kelâm bu mutlu asır, bütün güzellikleri bir araya toplayınca asırların en güzeli oldu. Halk da lutuf, nimet ve bolluğa ulaşınca her diyarın ve her melikin sakinleri imrenmeye başladılar. Onun zamanı, 


Bugün vaat edilen arzular tamamlandı 
Temenni edilen şan ve şerefe ulaşıldı 
Bugün dünyayı da onun gösterişini de geride bıraktı 


Allah'ın ve İslâm'ın hükmüne razı oldu 


mealine misal olarak imrendiğimiz geçmiş ve gelecek, kendisinin nam ve şanı, 


Akranlarından daha yüksek ve daha aziz idi 
Bu durum ona başarı, mutluluk, kibir ve övünç verirdi 


sözünün anlamı, alelade mertebede şeref ve ikbal ile yüceltilmiştir. 


İbn Haldün”un nakline göre Abdurrahman en-Nâsır vaktinde İfrikıye ve Endülüs donanmaları 200 parça veya daha çok gemiye ulaşmıştır. Abdurrahman tarafından, Endülüs'te mevcut olan Bahriye emirleri üzerine serdar ve kaptan olarak bir emir atanmıştır. Bicâye, Meriye limanları bu donanma için karargâh kabul edilmiş idi. Mezkür donanma etraf sahillerdeki gemilerin bulunduğu limanlardan getirilirdi. Her geminin askerinin tanzimi için özel bir kaptan bulunurdu. Derya üzerinde gemi yelkeni ve sandal imali gerçekleşirdi. Bunların icrasının mümkün olmadığı sahilde lenger ile belirli çizgiye demir atmak için iş bilir bir başkan bulunurdu. Her ne zaman harp için, gazâ için veya sultanlığın başka bir emrini icra için deniz vasıtalarının ve gemilerinin toplanması lazım gelse etraf memleketlerde bulunan derya âmirlerine emir verilirdi. Zamanı geldiğinde bulundukları yerlerden hareketle toplanmaları gereken limanda demir atarlardı. 


Melik Abdurrahman en-Nâsır'ın vefatından sonra, kendi el yazısıyla yazılı bir yaprak parçası bulundu. Bu yaprak parçasında şunlar yazılıydı: “Elli yıl boyunca saltanatta adalet ve hakkaniyet ile işleri idare hususunda 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zayret ve ihtimam göstererek tebaama, kendimi babaları gibi sevdirdim, daire-i ittifakıma dehâlet eden düşmanlarımdan ve çağdaşım bulunan me- 
#klerden saygı ve ihtiram gördüm. Şu âlemde hiçbir şeyi arzu etmemek özere umduğumdan ziyade servet ve saltanat ile ömür sürmüş iken ömrüm Soyunca gamsız geçen günlerim on dört gün oluşuna hayret ettim.” 


Bu zamanda mutluluk, ankâ gibidir 

İnsan sıkıntı ve meşakkat için yaratılmıştır 

Dünyayı dolaştıkça gamlı, üzüntülü, çaresiz insanlar gördük Herkes kendine göre bir sıkıntı ve meşakkate duçardır Kimseye rahat, huzur ve kurtuluş beratı verilmemiştir 


Abdurrahman'ın saltanatı zamanında veliahtı bulunan oğlu Hakem, daha önce Diyarbekir'den davet edilmiş olan İsmail b. Kasım Ebü Ali el-Kâlî adlı fazıldan ilim öğrenerek yüksek ilimlere ve üstün sanatlara olan igisi cihetiyle evini hekimlerin ve âriflerin toplantı yeri yapmıştı. Hacib &hmed b. Sa'd da evinin kapısını hekimlere ve şairlere açmıştı. O asırda vaşayan hekimlerin çoğu Kâdi b. Darb'ın evinde, tabii ilimlerde mahareti olanlar da tıbbi ilimlere dair meşhur teliflerin sahibi olan Vezir İbn ishak ile İbn İsa ez-Zehrâvi'nin evlerinde toplanarak ilmi münakaşalar yaparlardı. Hakem, bilgi edinebilmenin sebeplerini araştırma konusunda yoğunlaştı. Para sarfederek Mısır, Şam, Irak ve sair yerlerden nefis kitaplar aldırdı. Bir taraftan da genç müelliflerin yeni eserlerini, zaman zaman zönderilen kitap ve nüshaları, sahih nüshalarından istinsah ettirdi. Bazı züvenilir tarihçilerin nakline göre mezkür kütüphanede dolap içinde savısız bölümler bulunmaktaydı. Bunlar cins ve özelliklerine göre düzen- 
“enmiş oldukları halde özel bölümlerinde belirli bir düzende bulunurlardı. Her dolabın içerdiği ciltlerin isimlerini belirleyen ayrı ayrı defterler vardı. Bu biçimde kitapların isimleri bulunan defterlerin her cildi elli vapraktı. Kırk dört kütüphanenin ihtiva ettiği kitapların tamamı 600.000 
ciltten ibaretti. Bunların tamamı, toprak olasıca cahil kâfirlerin galibiyet sağladıkları esnada darmadağın oldular. 897 (1492) senesinde Katolikler Gırnata'yı zapteylediklerinde kütüphanede buldukları 1.000.000'dan fazla nefis Arapça kitapları yakmışlardır. Mezkür asırdan 400 sene sonra Fransa Kralı Karlo zamanında kral kütüphanesinde Efrenc, Yunan ve Latin lisanları üzere bulunan ciltler yalnız 900 adede ulaşmıştı. Bunların üçte ikisinin 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dinle, üçte birinin de diğer ilimlerle ilgili olduğu Fransız tarihlerinde yazılıdır. Hakem, şiire de ilgi duyduğundan Ahmed b. Muhammed b. Abdürrebahf” adlı şairin nefis şiirlerini toplayarak yirmi fasıl üzere bir divan tertip eylemiştir. Kendisinin de şiir ve sanata dair teliflerinin bulunmuş olduğu araştırmacılar tarafından açıklanmıştır. 


II. HAKEM DÖNEMİ” 


Melik Hakem kırk yedi yaşında iken 350 yılının Ramazan-ı şerifinin üçüncü günü (16 Ekim 961), babası Abdurrahman'ın vefatından bir gün sonra Beytüzzehrâ'da saltanat tahtına oturdu. 


Güneş gibi, etrafındaki yıldızlarla birlikte süratle göç etti Ayakta kalan yıldızlara örnek oldu ve hizmet etti 


Yüce bahtlı padişahın tahtının etrafında şehzadelerle akrabaları, bunların arkalarında Endülüs, İfrikıye ve Zaklebi hassa askerlerinin subayları bulunmaktaydı. Önlerinde hâcib ile vezirler ve meşveret üyeleri, onların arkasında beyaz elbiseler giyinmiş baltalı Zaklebi askerleri vardı. Sudanlı hizmetçiler iki saf halinde idiler. Endülüs ve İfrikıyeli hassa askerleri de saray meydanında saf halinde idiler. Devlet erkânı ve memleketin büyükleri mertebelerine göre biat etmekteydiler. Orada toplanmış olan bunca halk da itaat ve hürmetle avaz avaz bağırarak melikin ismine el-Müstansır-Billâh unvanını eklediler. 


Biat töreni böylece icra olunduktan sonra Abdurrahman'ın pâk naaşı Beytüzzehrâ'dan çıkarıldı. Defin için alayla Kurtuba'ya naklolunurken yollarda saf bağlayan halk, babalarından ayrılmış matemzede yetimler gibi, “Ey fakirlerin ve miskinlerin koruyucusu, ey zulmün ve müşriklerin mahvedicisi, ey her şeyi birbirinden ayıran ve açıklayan dinin yardımcısı” feryadıyla ağlayı ağlayı âh ve melal ile yakalarını yırttılar. Figanlarıyla dağları ve sahraları doldurdular. 


42 Rebah, Endülüs'te bir kalenin ismidir. Muhammed b. Sa'd el-Lugavi ve Kasım b. Şârib 
el-Fakih ve Muhammed b. Yahya en-Nahvi oradandır. 


43 “IL Hakem Dönemi” bölümündeki diğer başlıklar eserde yoktur, bu başlıklar tarafımdan verilmiştir. 
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Sonra camilerde ve sair yerlerde Melik Hakem'in cülüsu ilan edildi. 
Belâgata süs veren şairler, övgüsünü gerektiren nice kasideler ve nefis şiirler söyleyerek sevinçlerini yaygınlaştırdılar. Bu medhiyelerin içinde İşbiliye Valisi İsmail b. Bekr'in tanzim eylediği latif manzumeler diğerlerine tercih edilmiştir. Bu manzumeyi, Ravza sahibi Ahmed b. Ferec el-Ceyyâni adlı şair divanında zikreylemiştir.” 


Hükümetin yükünü taşımaya tahammüllü olması nedeniyle evvelki zibi ilimlerle meşgul olamayacağından, adı geçen kütüphanenin idaresini kardeşi Abdülaziz'e, âlimlerin, hekimlerin işlerinin düzenlenmesiyle nimayesini ve hikmetli ilimlerinin tedris edildiği medreselerin düzenine nezaret etmek hususlarını da diğer kardeşi Münzir'e havale eyledi. Hakem”in özel emriyle İspanya ve İfrikıye tarihini telif etmiş olan Vâdilhicâreli Muhammed b. Yusuf, Endülüs memleketinin meşhur ve zariflerinden sair Muhammed b. Yahya, ilk kez Endülüs'te nüfus sayımına sebep olan sır kâtibi Galib b. Abdüsselâm ile Batalyevs Valisi Şabur Fârisi melikin yakınlarından olup istedikleri her vakitte huzurlarına izinsiz girip çıkarlardı. 


Şelemenke'nin Fethi ve Semmüre Kalesi'nin Yıkılışı 


İki yıl boyunca herhangi bir yerde savaş, fitne ve ihtilal işaretleri görülmedi. Günler sükün ve refah içinde geçmişse de insanlar yaratılışı gereği gerek asayiş gerek fesat ve kargaşanın devamından usanarak yeni bir seyler görmek isterler. Memleket halkı, bir müddetten bu yana nimetlendikleri rahatın lezzetinden bıkarak, mülkün sükünetle idare edilmesini, cihad ve gazâya çıkılmamasını Hakem”in korkaklığına yorumladılar. Kurtuba şehrinde dedikodular çoğalmaya başlayınca zaruri olarak 352 (963) yılında cihad ilan edildi ve kendisinin de bizzat gazâya çıkacağını halka açıkladı. Ancak, bu ana kadar, pek çok kez gerçekleştiği üzere, fesatçıların cihad ve gaza vesilesiyle türlü türlü fesat çıkarmaları, karışıklıkların zuhuruna sebep olur. Bu tür olumsuz işlerin gerçekleşmemesi için, Hz. Ebü Bekir'in [radıyallahu anh) İslâm askerlerini cihada gönderirken mücahidlere tembihatta bulunduğu gibi Melik Hakem de gerekli bilgileri verdikten ve nasihatte bulunduktan sonra Allah'a tevekkül ederek Tuleytula”ya yönel- 


& Kurtuba şehrinin hıristiyanların eline geçtiği günlerde, Ahmed b. Ferec el-Ceyyâni'nin Ravza adındaki divanı diğer İslâmi kitaplarla birlikte yakılmıştır. 
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di. Oradan, Aya Estefan Gormez” adlı kale üzerine vardı. Leon kralı her ne kadar kaleye imdat kuvveti göndermişse de çare olamamıştır. Bu kale zapt ve fethedilerek İslâm memleketlerine katıldı. Sınırsız mal ve ganimetlerle nimetlendiler. Bundan sonra o civarda bulunan Şelemenke ve sair bazı kaleler de zaptedildi. Bundan sonra Semmüre Kalesi'nin muhasarası ve fethiyle surları yıkılarak zaferle Kurtuba'ya dönüldü. 


Bir müddet sonra 354 (965) senesinde, Leon kralı anlaşma için Kurtuba'ya elçiler gönderdi. Anlaşma yapmak düşüncesine meyilli olan Melik Hakem hüsnükabul göstererek bunları Beytüzzehrâ'da misafir etti ve ziyafetlerle taltif eyledi. Sulha karar verildi. Sefirlerin dönüşünde, hediye olarak krala donanımlı iki at, Kurtuba ve Tuleytula mamülü iki kılıç, gayet güzel eğitilmiş iki adet şahin hazırlatarak vezirine teslim etti ve birlikte gönderdi. 


Melik Hakem Müstansır'ın ömrünün sonuna kadar ülkesinde harp, kıtal, isyan, ihtilal türü haller gerçekleşmedi. Günler mutluluk içinde geçmekte iken, sanat, hüner, marifet fevkalâde ilgi gördü. Bu zaman zarfında Leon, Kastilya, Navarra ve Fransa kralları Müstansır'dan birkaç kez yardım istediler. Hıristiyan milleti arasında gerçekleşen fitne ve düşmanlıktan yararlanmak hususu vezirleri tarafından kendisine arzedildiğinde, “Ahdi de yerine getirin, çünkü (insana) ahd (inden) sorulacaktır” (İsra 17/34) emriyle cevap vererek ahdin bozulmasına razı olmamıştır. 


Leon kralı bulunan Sancho 356 (966-67) yılında Fernan Gonzales”in verdiği zehirli elmayı yiyerek hayatını kaybetmiş olduğundan, memleket halkı, Sancho”nun beş yaşındaki oğlu II. Rodmir'i saltanat makamına atadılar. Fakat yaşının küçüklüğü cihetiyle memleketin işlerinin vekâletle idare edilmesi hususu validesine ihale edildi. Rodmir'in annesi, Sancho zamanında yapılmış olan anlaşmanın yenilenmesi dileğiyle Hakem'e sefirler gönderdi ve talebine uygun cevaplar aldı. 


Maarifin İtibarı 


Hakem, dini farizaların ve şer'i hükümlerin icrası hususunda kusur göstermiyordu. Fakat bir müddetten bu yana, -fakihlere varıncaya değin- halkın tamamı, “üzümün kızı” denilen fesadın annesinin meclisine 


45 Bazı kaynaklarda kalenin adı San Esteban de Gormez veya San Estevan de Gormez 
biçiminde anılmaktadır. 
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katılıyordu. Bu meclise fahişeliğiyle ve kötü alışkanlıklarıyla isim yapmış insanlar çağrılıyordu. Ziyafetlerde de hilekâr gönüller, kendisine haram olan içkinin eteklerine tutunmaktan kaçınmayarak açıktan açığa sarhoşluk verici şeylere devam ediyorlardı. Hakem, âlimleri ve fıkıhçıları huzuruna çağırdı. Kesin delille haram olduğu zâhir olan şarabı içmeye halkın bu derece düşkün oluşunun sebeplerinin araştırılmasını istedi. 


Melik Muhammed zamanından bu yana müslüman halk, şarap içmeyi bedenlerinin güçlenmesine vesile kabul ediyorlardı. Irak halkından edindikleri alışkanlığı âdet haline getirmişlerdi. Özellikle sınır sakinlerinin tamamının şarap üretmiş oldukları cevabını alınca, bütün memlekette sarhoşluk verici şeylerin yasaklanmasına dair emirler gönderildi. Mevcut bağların üçte ikisini tahrip ettirdi. Şurup ve reçel yapmak, taze üzüm yemek için üçte birinin imarına izin verildi. Bu hususun yürütülmesini ve icrasını da İspanya Kadılkudatı Abdülmelik b. Münzir'e ihale etti. 


Meşhur tarihçilerden Endülüs Tarihi müellifi Ahmed b. Said el-Hemedâni ve Yusuf b. Harun er-Râmidi adlı şair Beytüzzehrâ Sarayı civarında oturuyorlardı. Mülkün idare biçimine ve meliklerin önlemlerine dair muteber telifleri olan İşbiliyeli Ahmed b. Abdülmelik Kurtuba kadılığına atandı. Mezkür teliflerde yardımı ve iştiraki bulunan Abdullah da mükafata nail oldu. Bu asırda Kurtuba şehri faziletli kişilerin ve bilginlerin toplantı merkezi idi. Burada bulunan hüner sahiplerinin sayılarını kalemler yazmaktan âcizdi. Bu hal, yalnız adı geçen şehre münhasır değildi. Endülüs idaresi altında bulunan diğer şehirlerde de nice şöhretli ve faziletli kişiler yetişmekte idi. Hatta İşbiliye, Batelyus ve Vâdilhicâre gibi meşhur mevkilerde nice eser sahibi erdemli kişiler mevcuttu. Bunlar sedef içindeki inci gibi mutlu bir biçimde vatanlarında ikamet etmekteydiler. Batalyevsli Ebü Velid Abdullah'ın Mısır ve Irak'a gittiği, ilim ve olgunluk tahsil ederek vatanına döndüğü esnada Melik Hakem tarafından Kurtuba'ya davet olundu. Bu zatın burada ikamet etmesi istenilmiş ise de ancak birkaç gün xalabilmiştir. Bundan böyle el-Garb”da mevcut olan evinin bir köşesinde inziva hayatı yaşayarak eser telifiyle meşgul olmak için avdet etmiştir. 
Mezkür asrın bilginleri, hekimleri, hüner sahipleri, şairleri daima birbirleriyle yazışırlar, sohbet ve münakaşalarda bulunurlar, belirli vakitlerde bir araya gelirlerdi. İlimlerle ilgili müzakerelerde, müşaverelerde her ilim ve sanatın ilerlemesine gayret ederlerdi. Özellikle Kurtuba şehrinde bu tür 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birkaç Encümen-i Dâniş bulunurdu. Bundan önce açıklandığı ve yazıldığı üzere Melik Hakem için, Mervân'ın sarayında böyle bir umümi Meclis-i Maârif düzenlenmişti. İşbiliye ve Tuleytula encümenleri de şöhret kazanmışlardı. Tuleytula'da fıkıh ilimlerinde zamanın yegânesi olan Ahmed b. Said el-Ensâri, encümeni kendi hanesinde düzenlemişti. Her yılın teşrinsani, kanunuevvel, kanunusani (kasım, aralık, ocak) aylarında gerek adı geçen şehirde gerekse çevre şehirlerde bulunan meşhur bilginlerden ve hekimlerden kırk kişi bu toplantıda hazır bulunurdu. 


İlim ve hüner konusunda melikin gayreti oldukça yaygındı. “İnsanlar, meliklerinin dini üzeredir” ölçüsüne göre herkesin ilim tahsiline istekli olması nedeniyle İspanya'da ilim ve maarif kısa zamanda o derece ilerledi ki kadınlardan da nice faziletli ve şöhretli kişiler zuhur etti. Güzelliğiyle meşhur olan Line, ilm-i sarf, ilm-i hesap, şiir ve inşâda akranları arasında mümtaz bir yere sahipti. Özellikle hat ve yazı sanatında Abdülhamid'e muâdil ve İbnü”1-Umeyd”e eş, benzersiz bir yakuttu. Hakem, Line”Yi kitabet hizmetinde, kadınların fasihlerinden olup hüsn-i hattıyla zamanının meşhurlarından olan Fâtıma'yı da kitapların istinsahı hizmetinde istihdam ederdi. Âişe bint Ahmed el-Kurtubi de benzersiz bir şaire idi. Kitapların, mütalaasıyla şöhret sahibi olan Cafer b. Nusayr et-Temimi'nin kızı Hatice de nazma süs veren bir şaire idi. İlm-i musikide de mahir idi. 


Güzel şiirleriyle âlemi meftun, nağmeleri herkesi mest eden Ebü Yakub el-Gayzüli'nin kızı Meryem de şiir ve inşa sanatını öğretmek için İşbiliye şehrindeki yetenekli kişileri çevresine toplayarak pek çok öğrenci yetiştirmiş idi. Merhum Melik Abdurrahman'ın âzatlı câriyesi Raziye de nazım ve güzel söz söyleme hususunda kabiliyet sahibiydi. Melik Hakem'in vefatından sonra Şark memleketlerini gezerek şan ve şöhret kazanmıştı. 


Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] tebliğ ettiği dinin ihtiva ettiği şer'i hükümler, ayrım yapılmaksızın insan nev'inin yaratılışı gereği, onun yararlanacağı insani olgunlukların tahsilini gerektiren hikmetli hususlardan ibarettir. Kur'âni naslar ve sahih nebevi hadislerle tesbit edilmiş olduğu üzere, ilim öğrenerek insanın içini ve dışını temizlemesi her akıllı müslüman için farzdır. İslâm dinine düşmanlığıyla tanınan, vukuf sahibi olmayan bazı kişiler tarafından, “Müslüman erkeklerin ilim ve sanatta üstün derecelere ulaşmaları, kadınların ise cahilliğin ve bilgisizliğin kurbanı 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olmaları, ilmi olgunlukların doruğuna ulaşmaktan mahrum bulunmalam, inandıkları dinin hükmü gereğidir” biçimindeki insafsızca açıklamalarının yalan ve hakikat dışı olduğu bir gerçektir. Adı geçen müslüman kadınların kazanmış oldukları ilmi olgunluk sebebiyle önemli işlerde görevlendirildikleri, ders vermeye başlayarak sayısız öğrenci yetiştirmiş olmaları bunun açık ve âdil bir şahididir. 


İspanya'nın Bayındırlığı 


Melik Hakem Müstansır, oğlu Hişam”ın terbiyesine ihtimam gösterdi. Muteber telifleriyle çeşitli ilimlerde akranlarından daha üstün sevivede bulunan Ebü Bekir ez-Zübeydi, Kasım, Muhammed b. Hattâb adlı üstatları seçerek onun hizmetine tayin etti. Bizzat kendisi de ilm-i ahlâk ve mülkün idaresine dair nasihattan uzak kalmadı. “Zorunluluk altında kalmadıkça savaş ve kıtale teşebbüs eyleme. Zira halkın ıslahı barış ile hâsıl olur. Belde ve şehirleri tahrip eylemekte, gam ve kederi yaymakta ne şan vardır. Nefsin gururunu okşayacak işlerden sakınarak hakkı icra edersen hem muhterem bir bilgin olursun, hem de gönül mutluluğuyla yaşarsın” biçiminde vasiyetlerde bulunurdu. 


Ne yazık ki babasının vefatından sonra onun izinde yürüyemedi, öğüt ve nasihatlerinden faydalanamadı. Mülkün ve milletin idaresinde başarı sağlayamadı. Hüküm ve idare vekillerin elinde kaldı. Yukarıdan bu yana zikredildiği ve açıklandığı üzere Melik Hakem'in zamanında sanat ve sanayiin değeri kemal mertebesine ulaştı. Özellikle ziraat aşırı derecede ilerledi. Çiftçiliğin ruhu mesabesinde bulunan arazinin sulanması hususuna gayret sarfedildi, memleketin her tarafına arklar kazıldı, köprüler yapıldı. Dağların eteklerine kadar, yokuş ve sarp yerler bile boş bırakılmayarak bayındır hale getirildi. Cebelitarık”tan Pireneler'e varıncaya kadar yer altında bulunan altın, gümüş, kehribar, zümrüt gibi makbul taşlar, madenler kazılarak imal edildi. Deniz sahilinde de avcılık önem kazandı; inciler, mercanlar çıkarıldı. Devlet geliri kat kat artırıldı. Hakem'in saltanatı döneminde âşârın dışında kalan hazine gelirinin 12.000.000 miskal altına ulaştığı tarihlerde kayıtlıdır. Bu belirtilen meblağ asrımız rayicine göre ayarlandığında 32 yük kese akçeden daha çoktur. Memlekette Kurtuba şehrine denk altı adet büyük yerleşim alanı, ikinci derecede seksen, 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üçüncü derecede 300 şehir oluştu. Köy ve kasabaların adedi bu sayılanların dışında kaldı. Kurtuba'nın merkezinde 200.000 ev, 600 cami ve mescid, elli bimarhâne, seksen medrese, 900 hamam ile 1 milyondan fazla nüfus vardı. Hakem, hâkim olduğu memleketin nüfusunu yazdırarak ekilecek hububatın onların idaresine kifayet edecek miktardan fazla olmasına özen gösterdi. Tarlaların bol miktarda sürülmesi ve imarıyla elde edilen fazla mahsuller sair ülkelere ihraç edilirdi. Böylece devlet sayısız faydalar elde eylerdi. Hakem'in saltanat dönemi medeniyet ve bayındırlık yönüyle eslaf ve ahlafının zamanlarının üstünde idi. Roma imparatoru meşhur Augustus'un asrına denk veya ondan daha üstün denilebilirdi. Ama, 


Fesâd-ı kevne mukarin adem-i vücüda redif 
Cihan yok olmada manend-i şem" var olalı 


delilince yeryüzünde fesadın yükseklere tırmanmasıyla her vücut gerdanını bıçağa uzatır ve her şey helâk olur. Ulvi babaların ve geçmişte yaşayan annelerin yokluk yatağının ipiyle bağladıkları çocuklarının insan eti yiyen devler tarafından lokma lokma yutulmaları tabii bir iştir. Ne makam şerefi ve saltanatın büyüklüğü ne de akıl ve hikmet bu kazanın ve bu derdin önlenmesine engel olabilir. 


Ecel sarayında çare ve gayret âcizdir 

Feza atelyesinde çaba ve sakınma bâtıldır, boştur 
Bizim ölümümüz, ölümün lokması olacaksa 
İnsanoğlunun anneden doğmaması daha iyidir 


Bu âlemşümul meselenin hüküm ve gereğinden Melik Hakem de uzak kalamadı. On beş buçuk sene izzet, ikbal, azamet ve haşmet ile yaşadı. 366 yılının Saferinin ikinci günü (30 Eylül 976) irtihal etti. 


Dünya sırrını ifşa edecek olsa 

Sana iniş çıkışlarını gösterir 

Yani hükümdarlarla dolu 

Üzeri süvarilerin kanıyla dolu 

Eteği bilge insanlarla dolu 

Gömleği parçalanmış gül yüzlülerle dolu 
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Melik Hakem Müstansır'ın vefatından sonra on bir yaşında bulunan oğlu Hişam saltanat tahtına oturdu. İsmine el-Müeyyed-Billah unvanı eklendi. Melikin annesi bulunan Subh akıl ve dirayetle muttasıf, saltanatın önemine vâkıf, uyanık ve iffetli bir kadındı. Merhum melik hayatta iken vekiller arasında nüfuz sahibi olmuş, devlet erkanının çoğunu kendisine bağlamıştı. Yazılı olduğu üzere, oğlu Hişâm hilafet makamına gelince, gençliği nedeniyle önemli işlerin düzenlenmesi, halkın işlerinin yürümesi için ittifakla vasi tayin edildi. Subh”un görüşüne, düşüncesine, uyanıklığına ve zekasına, hacib bulunan Cafer b. Osman'ı azil ile yerine Muhammed 
5. Abdullah b. Ebü Amir el-Mansür'u ataması yeterli bir delildir. Mansür 
327 (938-39) senesinde Ceziretülhadra'da bulunan Turuş (Torrox) adlı köyde doğup küçük yaşında yetim ve yardımcısız kalmıştı. İlim tahsili için Kurtuba'ya gelmiş, anadan doğma yeteneğinin Allah vergisi olması, az vakitte kazandığı ilim ve fazilet ile insanlar arasında akıl, zekâ ve olgunlukta şöhret sahibi oluşu melikin kulağına kadar ulaşmıştı. 


Dürr-i yetime herkes müşteri olur 


mefhumunca melikin yakınları arasına karıştı. Subh'un yazışma işlerine atanarak seçkin bir mevkiye ulaştı. Subh, çok önemli olan hâciblik hizmetini Âmir gibi bir zatın idaresine vermekle, onu saltanatın vekili ve nalifenin işlerine kefil yaptı. Bu durum, azledilen hâcibin dışında bütün insanlar tarafından güzel karşılanmıştı. Muhammed b. Ebü Âmir hiçbir vakit adalet ve hakkaniyetten ayrılmamış, nüfuzunu uygunsuz işlere harcamayarak dinine ve milletine büyük hizmetler yapmıştır. 


Muhammed b. Abdullah el-Mansür'un Hâcibliği 


Merhum Hakem'in zamanı barış ile geçmiş olduğundan, müslüman nalk arasında, “Hıristiyanlar bu yüzden güçlenmeye vakit bulabilmiş” türünden bazı dedikodularla hoşnutsuzluk işaretleri görülmeye başlamıştı. 
O vakit Hakem, uyanık davranarak bu mutaassıp kişilerin zihnini teskin eylemişti. Gerçekleşmesi muhtemel olan dedikoduların önlenmesi ve İbn 


& “IL Hişâm Dönemi” bölümündeki diğer başlıklar eserde yoktur, bu başlıklar tarafımdan verilmiştir. 
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Amir”in İspanya kıtasının tamamını İslâm topraklarına katmak düşüncesiyle Mağrib tarafında zuhur eden ihtilali söndürerek o tarafta bulunan cengâverleri Endülüs'te topladı. Sonra kalelerin, hisarların, sınırların, surların durumunu gözden geçirdi. Cihad emrini hatırlatarak hazırlık yapmak maksadıyla 367 (977-78) yılında o tarafa yöneldi. Topladığı askerlerle birlikte Cillikıye memleketine girerek halkını hezimete uğrattı; bol ganimet ve birçok esirle Kurtuba”ya döndü. Bu esnada Vâdilkebir nehrinden Şelemenke şehrine kadar inşasına başlanmış bulunan büyük köprüler tamamlandığından 367 senesinin Rebfülahirinde (Kasım 977) nehir suları mezkür şehre akıtıldı. 368 (978-79) yılında ikinci kez Cillikıye'ye sefer yapıldı. Hıristiyanlar mukavemet gösteremediklerinden İslâm askeri galip gelerek ganimet sahibi oldular. Muhammed Mansür'un fütuhatını etraflıca yazmak ve uzun uzadıya anlatmak konusu ihmale uğradığı için başlıcalarından birkaçının zikriyle yetinildi. O vaktin âdeti üzere her sene bahar mevsimi ile güz mevsiminde sefere çıkılırdı. Bu sırada, dört sene boyunca cihada devam edildi. Hâcib Mansür”un üstün gayretinin eseri olarak Kastilya memleketi tamamen ele geçirildi. Şelemenke, Semmüre, Astorga şehirleriyle hıristiyanların hükümet merkezleri olan Leon şehri de fethedildi. Bu basit arazide hıristiyanlara sığınacak bir yer kalmamış olması nedeniyle -daha önce anlatıldığı gibi- dağların doruklarına çıkmaya mecbur olmuşlardı. 


Muhammed b. Abdullah el-Mansür”un Muharebeleri ve Galibiyeti 


İmam Ebü Bekir Muhammed b. Ebü”1-Velid b. Muhammed et-Turtüşi el-Fihri el-Kureşi'nin ve sair tarihçilerin yazdıklarına göre 370 (980-81) yılında hıristiyanların ittifak ederek sayısız asker topladıkları, savaş ve kıtale hazırlandıkları şüyu bulunca bunlara karşı müdafaada bulunmak gerekmekteydi. Mansür'un yazdırdığı askerlerin, eğitimli ve savaş görmüş takımından olmaması nedeniyle, düşman askerinin çokluğundan telaşa düşüldü. Cesaretiyle bilinen İbnü”1-Madcaf”yi huzuruna davet ederek askerin durumunu sordu. “Müslüman askerlerin arasında savaş görmüş 1000 kişi var mıdır?” dediğinde Madcai süküt etti. “Niçin süküt edersin, bunca askerler arasında 1000 nefer bahadır yok mudur?” sualine İbnü”I-Madcai “yoktur” dedi. İbn Mansür, “Ya 500 kadar da bulunamaz mı?” dediğinde “yoktur” demesi üzerine Mansür öfkelendi. “Elli kadar da yok mudur?” dediğinde, “Yoktur, ancak üç neferden ziyade göremiyorum” dedi. Mansür, huzursuz oldu ve onu huzurundan kovdu. 
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Kıtal ve savaş için saflar düzenlenip hazırlıklar tamamlanınca, eski savaş âdeti gereği, düşman askerinden bir bahadır kılıcını çekerek meydana aktı. İki askerin arasında dolaşarak mübareze talep eyledi. Müslümanlar srasından meydana çıkan bir yiğit, belirli bir müddet çarpıştıktan sonra sehid oldu. Düşman tarafı sevinç nâraları attılar. Bu düşman askeri, “Bre Xi olsun” diyerek yeniden mübareze talep etti. İslâm safları arasından #dakâr bir yiğit düşmana karşı koymak amacıyla savaş meydanına atıldı. 
Ancak o da şehid oldu. Böylece peşi peşine İslâm askerleri arasından on işi şehid oldu. Bu durum, müslümanların şaşkınlığını artırdı. Sıkıntı içinde bulunan Mansür, İbnü”l-Madcai'yi yanına çağırdı. “Söylediğin gibiymiş. Askerim arasında iş görecek üç neferden başka yiğit yokmuş” dedi. 
Yiğit bir pehlivan olan bu hıristiyan askerinin, müslümanları şaşkınlığa düşürmesi nedeniyle Mansür”un huzursuzluğu arttı. Bu durum, iman eh- 
“nin moralinin bozulmasına sebep olacağından, “Eğer sen bu müşrik kişizin şerrini müslümanlardan uzaklaştırmazsan, karşısına ya oğlum Abdülmelik'i gönderir, yahut bizzat kendim varırım” dediğinde, İbnü'1-Madcai, “inşallah, şimdi belasını bulur” diyerek gurur meydanında nâra atmakta olan hıristiyanın üzerine şahin gibi hamle ederek yürüdü. Silah kullanmakta, savaş sanatında mahir ve yiğit bir insandı. Can alıcı saldırıya karşı xoyamayan bu müşrikin yaralanarak atından aşağı yuvarlanmasıyla başım bedeninden ayırarak Mansür'un huzuruna götürdü ve önüne attı. 


Eline ve pazusuna aferin! 


Güvenilir tarihçiler bu muharebenin tafsilatıyla ilgili şaşılacak bazı seyler yazmışlardır. Bunların toplu halde açıklanması uygun görülmüş- 
“ür. İbnü”1-Madcaf -yazıldığı üzere- galip olduğu pehlivanın kesik başını Wansür'un önüne, alçaklık toprağına yuvarladığı anda bir haseki süratle gelerek saygı ile diz çöktü. Eli, ayağı bağlı genç bir çocuk, bir mektup takdim eyledi. Bu hediye ve mektup geçen yıl Bağdat'tan gelerek Fusüs adında bir kitap tasnifiyle hâcibin ilgisine mazhar olan ünlü şair Ebü'l-Alâ Said b. Hasan er-Rub'i tarafından gelmişti. 


Bu mektup açıldı, açılan mektup Mansür tarafından okundu. 
Mansür'un lutuf ve himayesi karşılığında ona teşekkürünü izhar etmek için eli ayağı bağlı takdim edilen bu gencin, hıristiyanların kralı Garsiye 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b. Fernan ismiyle anıldığı, mezkür kralın bu genç gibi kemendle yakalandığı, eli ayağı bağlı biçimde yorumlandığı Mansür'u fevkalâde sevindirdi ve heyecanlandırdı. Bu tesadüfü hayra yorumlayarak gönül rahatlığıyla askerine hücum ve hareket emrini verdi. İslâm gazileri derya gibi coştular. 
Zehire bulaşmış ölüm okları atmaya başladılar. Taraf taraf Allahüekber nidâlarıyla düşman üzerine hamle ettiler. Her taraftan hücuma kalkışıldı ise de düşman saflarının mukavemetlerini kıramadılar. Bir taraftan bir gedik açılamadı. Mahşerden numune olan bu kargaşada telef olan insan ve hayvan cesetleri mukavemet merkezinde sebat eden düşman saflarının önüne sağlam bir kale olduğundan hücum eden İslâm mücahidleri zahmet çekmekteydiler. 


Mansür, beyhude yere zarara uğramamak için okçularını geriye aldı, ihtiyatta bekleyen seçkin askerleriyle süvari takımını düşman üzerine sevkeyledi. Süratli hareketleriyle yeri göğü titreten mızraklı muhafızlar, atlarına izin vererek kendilerini şiddetle düşman saflarına vurdular. 
Derya gibi coşkunluk gösteren bu hücumlara düşmanın sebat sahrasında karşı konuldu. Ellerinde uzun mızraklar, can alıcı süngüler ile cengâverlerini taşıyan arabaları müdafaa etmelerine rağmen topluluklarını dağıtamadılar. İslâm askerleri, kendilerini toplayarak hücum ettiklerinde din düşmanları müdafaa konusunda ayak dirediler. Bu iki hücumda, müminlerin yiğitleri, hayli savaşçılar şehadet mertebesine ulaştığından nizamlarına eksiklik ârız oldu. “Savaş sırayladır” diyen iman ehlinin geriye kalan askerlerinin selâmet semtine koştuklarını, kargaşa ve kalabalıktan dolayı kaçmaktan utananları kışkırtmanın mümkün olamayacağını ve bu halde İslâm'ın şerefinin talihsizliğe uğrayacağını anlayan Mansür, binmiş olduğu atını firarilerin kaçmak istedikleri tarafa sürer. Onların önüne geçti. 
Sarığını başından çıkardı, nice muharebelerde onların cesaret bulmasını sağlayan kılıcını bir tarafa attı. Atından indi, açık başını ve hürmet işareti olan sakalını toprağa bulayarak yol üzerine boylu boyunca yattı. Firarilere, buradan ileriye gitmenin kendisini çiğneyip geçmekten başka bir biçimde mümkün olmayacağını, lisan-ı halin sürat konusunda lisan-ı kâl- den daha kolay ve etkili olduğunu anlattı. Mansür gibi bir zatın Allah'ın adını yüceltmeyi seçtiğini görüp maksadının ne olduğunu anladılar. Askerler utandılar, etrafına toplandılar. Bundan sonra subayların avazeleri askerlerin kulağına girmeye başladı. Herkes birbirini cesaretlendirerek, 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>eyecanlandırarak bir an evvel ölü bitkiler gibi perişan ve korku ile firara &oşan askerlerin derhal itaat sancağı altında düzene girdikleri 


Korkaklıkta utanç ve ikbalde ululuk vardır 
Kişi korkaklıkla kaderden kurtulamaz 


Seytinin anlamı nedeniyle “ya gazi ya şehid” diyerek kaçmamaya yemin ettiler ve savaş meydanına döndüler. Tedbir sahibi olan Mansür, askerini saf saf düzenleyerek hamle etmelerine izin verdi. İlk safta bulunanlar bindikleri hayvanları düşman mızraklarına siper ettiler, düşene kalana Sakmayarak düşman saflarına ulaştılar. Onları izleyen saflar da onlar gibi savaş meclisine dahil oldular. İman ehlinin muhafızları sel gibi coştular, düşman saflarının setlerine her taraftan girmeye başladılar. Mızrak ve süngü oyununun bitmesiyle sağlam yapıları perişan ve halleri bir an önce müslümanlara ayan oldu. 


En gerideki safta bulunan Kral Bermudo bu hali görüp belirli bir düzenle askerini geriye aldı, üzerlerine yağmur gibi yağan İslâm okçularının attıkları can alıcı oklardan korunarak muharebe mevkiinin gerisinde butunan taşlık alana can attı. Fakat Garcia yaralı olarak ele geçirildi, adı geçen şairin yorumu yerini buldu. Bu esnada İslâm askerleri, düşmanlarının seçecekleri yerleri kapatmıştı. Bir tarafları da Turmusu nehri ile çevrilmiş olduğundan Kastilya hıristiyanları için Mansür'un af ve merhametinden başka çıkış yolu kalmadı. Hafif bir hareketle, nefes alan bir ferdinin kalmaması konusunda intikam kılıcıyla damgalanmaları için kendisine pek cok ısrar olunmuş iken Mansür'un alışılmış olan şefkati onlar hakkında affa dönüşerek yollarını açtı, onları ümitsizlik ve telef edilme sıkıntısından kurtardı. 


Celadet sahibi olan Mansür 371 (981-82) yılında tekrar Leon kralı üzerine yürüdü. Semmüre Kalesi'yle o bölgede bulunan hisarları istila etmiş, “00 esir ve bol ganimetlerle Kurtuba”ya dönmüştür. 


Müşrikler, her nerede Mansür”un karşısına çıktılarsa ölümden kurtulamadılar. Her çarpışmada hezimete uğradıklarından harbin tekrarlanmasın- dan korktular. Leon ve Astorga kiliselerindeki kıymetli eşyalarının tamamım başka yerlere naklettiler. İçlerinden bir çoğu da Asturias dağlarına firar 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eylediler. 373 (983-84) senesinde Muhammed Mansür Leon Kralı IL Bermudo üzerine yürüdü. Leon şehrini muhasara etti. Beş gün zarfında kalenin tunçtan yapılan kapılarını ve metin surlarını tahrip ederek zaptetti. Bizzat kendisi bir elindeki zafer alemini diğer elindeki yardım kılıcına eş etti. 


Şüphe ve kılıç avucundadır 
Dolunay yıldırımlarla beraber oynarlar 


Herkesten önce surun en yüksek yerine çıkarak İslâm sancağını dikmiştir. Asâkir-i muvahhidini cesaretlendirdiği, şöhret ve nam aldığı güvenilir kişilerin kaleminden aktarılmıştır. Askeri konularla daha önce ülfeti olmamış ise de cesareti ve zekâsı nedeniyle savaş kuralları konusunda kısa zamanda maharet sahibi olmuştu. Hiçbir dönemde gerçekleşmeyen bunca fetihler zuhur etmiştir. Rivayet olunduğuna göre Cillikıye”ye ilk seferinde muharebeden sonra çadırına geldiğinde elbisesi üzerinde olan zafer gubarını toplayarak korumuştur. Diğer savaşlarda da buna riayet etmiştir. Biriktirilen ve korunan gubarın, ölümü anında, kendisiyle birlikte kabre konulmasını vasiyet ettiğinden, adı geçen vasiyet yerine getirilmiştir. Kendisi her ne kadar seferlerde sertlik göstermekte ise de saltanat makamında iken devlet işleriyle ilgilendiği zaman adalet, hakkaniyet, hilim ve süküneti ön plana çıkarırdı. Bilginlerin, hekimlerin himayesinin endişesini duyardı. Fazilet ve irfan nurlarının yayılmasını, ilmin artmasını, hüner ve sanatların ilerlemesini ilk görevi kabul ederdi. 


Kendi sarayında bir Dârülhikme kurdurarak Endülüs”ün meşhur bilginlerini, hekimlerini, şairlerini burada toplardı. Bunlar ulüm-i hikemiyyenin müzakere ve mübahasesini yaparlardı. Bu Dârülhikme'de tertip olunan Encümen-i Dâniş'in başkanı o asrın Mâlik b. Enes'i kabul edilen alim, fâzıl İbrahim b. Nâsır idi. Belagata süs veren o zamanın şairi Muhammed b. İsa, cihanı süsleyen dil ustası İbrahim b. Muhammed ve Abdülmelik el-Haris ve İbnü”d-Darık ile divan özasından Hasan b. Malik ve bunların emsali büyük bilginler de mezkür encümen azasından sayılmakta idiler. Mansür, genellikle Darülhikme”ye giderek cereyan eden mübahaseleri, süsleyici sözleri dinledikten sonra öğrencileri imtihan ederler ve mertebelerine göre ihsanlarda bulunurlardı. Devlet, melikin annesi Subh ile Mansür”un idaresindeydi. Mansür”un sefer ve cihadda bulundu-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Su anlarda Subh, kulların işlerinin yürütülmesiyle beldelerin ve mülkün Bayındırlığıyla meşgul olurdu. Hatta, adının sürekli anılması amacıyla bir cami tesisini Kurtuba hâcibine havale etmişti. Oğlu Melik Hişâm ise dünya zevklerine düşkünlük göstererek sarayında vakit geçirmekteydi. 
Hişâm'ın adı yalnızca camilerde zikrediliyordu. 


Mansür, askerlerini yirmi üçüncü kez, 370 (980-81) senesinde Kata- 
“onya memleketi üzerine gönderdi. Düşman askerlerini kılıçla avlayarak Barselona şehrine ve ertesi sene de Kastilya semtine doğru saldırıya geçti. 
Santiago'yu (Belde-i Yakub adlı şehri), İslâm mülküne ekleyerek meşhur xilisesindeki mevcut hazineyi ve birikmiş olan nefis eşyaları ganimet olarak aldı. Açıklandığı üzere, yağmadan uzak kalan İslâm askerleri de Navarra memleketinden Pirene dağlarına kadar atlarıyla hücum ederek o navaliyi tamamıyla zapteylediler. Bu seferde ganimet olarak her piyade askerinin hissesine beşer miskal altın düşmüştür. Gerçekleşen muharebe- 
“erin tamamında Leon, Biskay, Navarra ve Cillikıye hıristiyanları perişan olduklarından sığınak olarak ellerinde yalnız Asturias dağlarındaki inler <almıştı. Kendilerinin, cüzi bir gayret ile buralardan da uzaklaştırılmasıyla İspanya memleketlerinde müslüman düşmanı kalmayacak dereceye zelmişti. Ancak, İfrikıye'de gerçekleşen bazı mühim olaylar, Mansür'un askerini o tarafa sevke mecbur ettiğinden İspanya'dakiler nefes almaya vakit bulabilmişlerdir. 


İdrisiler Devleti'nin Yıkılışı 


Mezkür olaylar araştırmacılara göre şöyle cereyan etmektedir: Mu- 
“ammed Mansür b. Ebü Âmir hâciblik rütbesi ile hilafetin kefili olduğu esnada Mağrib toprağının karışıklığını yatıştırmaya muvaffak olmuştur. 
Frenk hıristiyanlarıyla gerçekleşmekte olan ve süregelen muharebelerden dolayı meşguliyetin arkası alınamadı. İdrisoğulları'nın sonuncusu ve Fas valisi bulunan Hasan b. Kennün “fırsat vaktidir” diyerek vergi ödememe- ve ve hutbede Halife Hişam”ın ismini okutturmamaya çalışarak alenen syana kalkıştı. Mansür, Endülüs askerini oğlu Abdülmelik'e teslim ederek onun üzerine gönderdi. Abdülmelik de onu öldürerek kesik başını 366 

376-77) senesinde babası Mansür'a gönderdi. 200 yıldan bu yana o havalide devam eden İdrisoğulları'nın hâkimiyeti böylece son buldu. 
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Sonra birtakım âsi kabileleri itaat ipine bağlamak üzere görevlendirilen Berberi kabilelerinden Ziri b. Atıyye el-Mağrâvi görevinde gayret göstermesi ve güzel hizmetlerde bulunması nedeniyle Hişâm tarafından vezir-i kebir rütbesiyle Fas valiliğine tayin edildi. Bu aralık, Endülüs'ün birçok meşguliyeti arasında bir hükümet teşkilinin kolayca gerçekleşeceğini tasavvur ederek basiretini kaybetti. 385 senesi Saferi (Mart 995) esnasında isyana kalkıştı. Bu sıkıntının kolay biçimde çözülmesi için bir miktar asker gönderilmişse de bir iş görülemeyerek Sebte'ye dönülmüş- tür. Ziri b. Atıyye'nin galibiyetini gören Berberi kabilesinin de yardımıyla bütün Mağrib toprağı fitne ve fesat ateşiyle kavruldu. Bu kıtanın Endülüs hükümetinden ayrılmasına az bir şey kalmıştı. Dehşet saçan Muhammed Mansür kuzeydeki hıristiyanları terkederek bu tarafa yönelmeye mecbur oldu. Hem Endülüs'ü hem Mağrib'i gözetim altında tutabilmek için Avrupa ile İfrikıye arasında bulunan ve asli vatanı olan Ceziretülhadra'yı ordu merkezi yaptı. Oğlu Abdülmelik Muzaffer'i, münasip miktarda asker ile Mağrib karışıklığını ortadan kaldırması için görevlendirdi. 


Ziri b. Atıyye, Zenâte kabilesinden Zâb, Tilimsân, Mülüye, Sicilmâse'den bol miktarda asker topladı. Harp sanatında mümtaz, şecaat ve cesarette babasına denk olan Abdülmelik, 387 (997) senesinde düşman üzerine yürüdü. Tanca sınırında karşılaşan ve iki taraf arasında gerçekleşen büyük çarpışmada kötü kazançlı düşman topluluğu gönül alıcı kaküller gibi perişanlık kazandı. Ziri b. Atıyye de Miknâse'ye firar eyledi. Bozguna uğrayan askerler izlendi. Çoğu keskin kılıcına havale edilerek helâk edildi. 1000 neferden fazla esir alan Abdülmelik Fas şehrine muzaffer olarak girmişti. Bela ve şirret taraftarı olan Ziri b. Atıyye 391 (1001) senesinde Sanhâce sahrasındaki çöllerde yokluğa mahküm olmuştu. Bu fetih camilerde, Kurtuba halkına ilan edildi. Fakirlere sadakalar, hapishanelerde bulunan borçlulara yeterli miktarda bahşiş ihsan edildi. Kadınlı, erkekli 1800 hıristiyan esirinin salıverilmesi ile pek çok şenlik yapıldı. Bu vakayı eslafa bildirmek için Tuleytula”da müzeyyen ve büyük bir köprü inşa edildi. Abdülmelik de Mağrib emiri unvanıyla Mağrib”in idaresine görevlendirilmiş olup babası tarafından hareket biçimi açıklanarak kendisine tafsilatlı bilgiler gönderilmiştir. 


HALİFELER DÖNEMİ ə 131 
Nesr Kalesi Olayı ve Mansürun Şehid Oluşu 


Mağrib olaylarıyla meşguliyet anında hıristiyanlar güç kazanmışlardı. Birlikte hareket eden kralların tamamı derya gibi askerlerle İslam memleketleri üzerine yürüdüler. Mağrib”den dönen İslam gazileri ayaklarının tozuyla -elli ikinci seferini yapmakta olan Mansür”un gayretiyle- 392 
(1002) senesinde, bir şahin gibi uçarcasına Kastilya memleketinden geçtiler. Medine-i Salim civarında bulunan Kal'atü'n-Nesr'de sayısız hıristiyan askeriyle karşılaştılar. Mansür, zafer lezzetiyle dimağını tatlandırmayı alışkanlık haline getirdiğinden, kendi askerinin çok zayıf olmasına bakmaksızın düşmanın çokluğundan çekinmeyerek gelişinden bir gün sonra muharebeye başladı. İki taraf kin ve intikam mevkiinde saf bağladılar. 
inilti pazarına o derece ilgi gösterdiler ki en büyük değer olan can, değersiz bir nakit gibi ecel elinin süsü oldu. 


Bizim safımızdan kaçan kimse savaşçı degildir 
Savaşta öldürülmeyen kimse bizim kabilemizden değildir. 


Bütün muhataplar birbiriyle çekişmekte iken, akmakta olan kan nehriyle savaş meydanı Bedehşan'a dönüştü. Safları yarmakta olan İslam atuları derya dalgaları gibi hücuma kaktılar. Güneş batıncaya kadar savaşa devam edildi. Sonra çarpışmaya ara verildi. Mezkür günde İbn Ebü Amir el-Mansür askerleri arasında yiğitlik göstererek zafere doğru ilerledi. Düşman askerinden nicesini ateş yağdıran kılıcından geçirdikten sonra kendisi de yaralanmıştı. Harp anında gereken askeri hareketlerin ve önlemlerin icra biçimi için savaşa başlanacağı günün sabahı subaylar Mansür”un huzuruna geldiler. Bu korkunç olayın gerçekleştiği günün ertesi günü sabahı bilgi almak amacıyla subaylar Mansür”un çadırına gelerek emre hazır olduklarını bildirdiler. Alelade subaylarla karşılaşan Mansür, nice savaşlarda kendisine arkadaşlık eden bunca deneyimli subayların bu savaşta küffar eliyle şehid edildiğini anlayınca, “Yara üzerine yara, yara üzerine tuz” sözüyle içinde yeni bir yara açıldı. Hüzün ve elemle “ah” çekti. Savaşta sağ kalan askerlerini tehlikeden kurtarmak ve selamete ulaştırmak amaayla Duero nehrinin beri yakasına geçilmesini emrederek nehir üzerindeki köprüleri kaldırdı. Düşman tarafı da bunlardan birkaç kat fazla zarara uğradıklarından mecalleri kalmamıştı. Müslümanların tekrar hücum etmelerinden korktukları için savuşup gittikleri öğrenilmişti. Gerçekleşen elliden fazla muharebenin tamamında zafere ulaşmış olmakla birlikte, bu savaşta istediği biçimde galibiyet elde edememişti. Mansür, aşırı derecede müteessir olur, artık “Mansür” unvanını kendine layık görmeyerek ölümü hayata tercih eder. Aldığı yara sonucu vefat eder. 


Seyret ulüvv-i himmet ü fart-ı hamiyyeti 
Bir jâlesinde âkıl isen çeşm-i ibreti 


Bi-gayretin vücudu ile nümu mahv olur 
Ehl-i kemal gitse kalır hüsn-i şöhreti? 


Merhumun vasiyeti üzere pak naaşı Medine-i Sâlim'e naklolundu. 
Bulunduğu gaza ve muharebelerde elbisesinde toplanmış olan toz ve toprak ile beraber nur dolu mezara konuldu. Şehidler hakkında uygulanan İslâmi usul gereği elbisesi üzerinde bırakıldı. Mansür'un vefatı 392 senesinin Ramazan-ı şerifinin yirmi beşinci günü (16 Temmuz 1002) gerçekleşti. 
Öldüğünde altmış beş yaşlarında idi. İslâm milleti arasında cengâverlik gösteren şöhret sahiplerinin ve mümtaz meliklerin saltanat günlerinde yirmi beş sene devletin hâcibi ve hilafetin vekili olarak her hal ve her yerde şeref, şan, nusret ve unvan ile ömür sürdü. Elli ikinci gazasında hayata veda etmiş olan Muhammed el-Mansür İbn Ebü Âmir ciddi görüşü, sağlam düşüncesi, önlem ve zekâ üstünlüğü ile ilim, fazilet, yiğitlik ve cesarette zamanının meşhuru idi. Yaydığı adalet ışığının parıltısı güneş gibi idi. İtibarlı kişilerin tedbir ipi ve kılıcıyla din ve devlet düşmanlarını perişan ve darmadağın etti. Yaptığı hayırlı işler asırlarca dillerde dolaştı. 


47 İbn Haldün'un Mukaddime'sinin üçüncü bölümündeki yirminci fasılda, “Mansür b. 
Ebü Amir evlad-ı ümeradan olup Hişâm'ın hilafeti döneminde babası ve ecdadı gibi işlerin neticelenmesi ve halkın işlerinin düzenlenmesi konusunda bir fert olmakla yetinmemiştir. Meliklere ve sultanlara mahsus olan lakap ve âdetlerde ortaklığı vardı. 
Hişâm'dan sonra saltanat tahtına sahip olmak üzere Hişâm'dan ahidnâme aldığı, Endülüs'te bulunan Beni Mervân ve Kureyş eşrafının mâlumları olunca tamamı ayak dirediler ve Mansür b. Âmir'i katl ve idam ettikten sonra Hişâm'ı hal” ve amcazadesi Muhammed b. Abdülcebbar b. Nâsır'ı tahta oturtmuşlardır” diye yazılı ise de açıklandığı üzere, Mansür b. Ebü Amir mülk ve saltanat fikrinde bulunmayarak Kal'atü'n-Nesr muharebesinde vefat etmiş, Medine-i Sâlim'e defnolunmuştur. Bu tür bir iddiada bulunan onun oğlu Abdurrahman'dır. 
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Zalim felek senin canına cefa etti 

Gerçi hayıflanmakta fayda etmiyor, ama yine de yazık 
Elin sağın denizi, gönlün solun madenidir 

Âlem bu madenden ve denizden mahrum oldu, yazık 
Âdil Süleyman'ın tahtı boşa gitti, âh! 

Cömert kişinin ordusu toprak oldu, yazık! 


Abdülmelik b. Mansürun Hâcibliği 


Muhammed Mansür'un vefatında Melik Hişâm'ın annesi Subh hayatta idi. Hâciblik hizmetini Mansür'un büyük oğlu Abdülmelik'in uhdesine ihale etti. Bu da saltanat işlerinde babasının izinden yürüyerek hükümetin şan ve şerefini korumaya muvaffak oldu. Durumu zikredilen Ziri b. Atıyye'nin oğlunu Mağrib memleketinin valiliğiyle görevlendirdi. O bölgenin asayişini iade eyledikten sonra İtalya sahillerine donanma gönderdi. 397-398 (1006-1008 senelerinde İspanya'nın kuzey tarafında cihad karakolları oluşturuldu. Hıristiyanların kış mevsiminde binbir güçlükle tamir ettikleri kaleler ve hisarlar tahrip edilerek toplulukları dağıtıldı. Fakat yirmi seneden beri süregelen savaş sebebiyle iki tarafa da rehavet gelmiş olduğundan düşmanlığı terkettiler. Özellikle, senelerden bu yana her çarpışmada hezimeti tatmış olan hıristiyanlarda da mecal kalmadığından intikam almayı uygun bir vaktin zuhuruna bırakmak fırsatını kaçırmadılar. 


Abdurrahman b. Mansürun Hâcibliği ve Müthiş Durumlar 


Hâcib Abdülmelik, Subh'tan bir müddet sonra, 398 (1007-1008) senesinde vefat etti. Melik Hişâm ise henüz çocukluk çağından kurtulamayarak nefsi hazlara düşkünlükten dolayı mülkün ve devletin idaresine muktedir olamadı. Kendisi adına saltanatı idare edenlerden de ayrı kalarak tek başına yaşadı. Mansür'un hanedanından bir hâcibin atanmasının güzel idareye vesile olacağı sanıldı, Abdülmelik'in kardeşi Abdurrahman'ı hâciblikle görevlendirdi. Ne yazık ki Abdurrahman gün görmüş bir adam değildi. İşrete, eğlenceye düşkünlüğü ve kibirliliğiyle tanınıyordu. Gerçi siması, babası Muhammed Mansür'a benzerse de yaratılış ve tabiatında hiçbir benzerlik yoktu. Kendisinin kötü idaresi ve düşüncesizliği sebebiyle 200 seneden ziyade Endülüs diyarında parlayan Emevi Devleti'nin 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güneşi onun zamanında sönmeye yüz tuttu. Hükümet kuvvetlerinin parçalanmasıyla birtakım zorbaların zuhuruna sebep oldu. Fıtri dirayetinin ve yaratılışının gereği üzere emel ve hırsı velinimetinin saltanat tahtına kadar ulaştı. Zamanın halifesi Hişâm'ın çocuksuz oluşunu, aklının ve şuurunun bozuk, düzensiz olduğunu sanatlı ifadelerle arzetti. Gençliğinden yararlanarak gizli biçimde kendisini hükümetin vârisi kabul ettirdi. Bu teşebbüsünü halk nazarında makbul ve meşru göstermek istedi. Devlet ve millete faydalı güzel hizmetler arzederek nam ve şöhret kazanmaya çalıştı. Bu yol ile tac ve saltanata layık olmak iddiasıyla askerin tamamını gazâya çıkarmak üzere hazırladı. Desise dolu hareketlerinin meydana çıkması sebebiyle Emevi hanedanı bu durumdan ziyadesiyle müteessir oldular. 


Halk, melikin amcası HI. Abdurrahman'ın torunu bulunan Muhammed b. Abdülcebbâr'ı saltanat tahtının vârisliğine münasip gördüler. 
Muhammed, Kurtuba'dan Kastilya'ya gelerek taraftarı bulunan mevcut askerleri yanına aldı. Emevi hukukunu korumak, hâcib Abdurrahman'ı te'dip etmek için Endülüs'e yöneldi. Abdurrahman, Muhammed'in gelişini beklemeyerek maiyetinde mevcut olan Berberi askeri ile müdafaaya çıkmıştı. Rakibi Muhammed, bir ihbar üzerine Kurtuba'da bulunan taraftarlarını iki gruba ayırdı. Bir grubunu hâcibin üzerine sevketti, diğer grubu yanına alarak sapa bir yoldan Kurtuba'ya girdi. Melikin sarayını kuşatmış, halkın silahlarını ellerinden aldırarak hâcibin azlini ilan, hicabet hizmetini de kendisi için istemişti. Bu durum Abdurrahman tarafından duyulunca kızgınlığı artmış, halkın yardımına güvenerek Kurtuba'ya dönmüş ve rakibi ile şehrin civarında muharebeye başlamıştı. Halkın taraftarlıkta kararsızlığı sebebiyle İbn Abdülcebbâr'a muvafakat eylemiş olduklarından Abdurrahman'ın askeri yenilerek dağılmış, kendisi de yaralanarak atından düşmüştür. Yakalanan Abdurrahman, hakaretlerle idam edildi. Dört ay hâciblik yapan Abdurrahman'ın 399 senesinin Cemâziyelevvelinin on sekizinci günü (18 Ocak 1009) ikbali sönmüştür. 


Rakibi Muhammed b. Abdülcebbâr, kötü ahlâkı ve beceriksizliği konusunda selefinden geri kalmadı. Zikrolunduğu üzere hâcibliği elde eder etmez gözünü hilafet makamına dikti. Bunun elde edilmesinin yollarını araştırdı. Halka hoş görünmek için şehirdeki Zenâte askerini görevden uzaklaştırarak yerli yersiz birçok kimseyi azletti. Kendi taraftarlarını tayin etti. Bu nedenle, saltanat içinde, düşüncesine karşı çıkacak kimse kalmadığından, içinde gizlediklerini icra etmenin vakti gelmişti. Başlangıçta halkın düşüncesini, tasavvur edilen icraat hakkındaki kabiliyetini yoklamak icap ediyordu. Melik Hişâm'ın ümitsiz derecede hasta olduğunu ilan ile her tarafa duyurdu. Bu havadis memleket içinde yayıldı. Melikin durumuyla ilgili bir şeylerin sorulmadığı, vefat etmiş olursa kendisinin melik kabul edileceği havadisinin yayıldığını görerek pervasızca Hişâm'ın öldürülmesine karar verdi. Fakat, melikin yakınlarından ve İbn Ebü Âmir el-Mansür'un taraftarı bulunanlardan Vaz” el-Âmiri adlı nimet bilen bir yiğidin ricasıyla öldürülmekten vazgeçildi. Bir yere hapsedildi. Melike benzeyen diğer bir günahsız kişi boğularak Hişâm'ın vefatı ilan edildi. 
Düzenlenen resmi alay ile sarayın içine defnedildi. 


ALTINCI BÖLÜM 


ZORBALAR DÖNEMİ 


MUHAMMED b. ABDÜLCEBBAR DÖNEMİ 


Bu durum, maktul hacib Abdurrahman'ın idamından kırk gün sonra Cemaziyelahirin yirmi beşinci günü (24 Şubat 1009) gerçekleşti. Mezkür günde Muhammed b. Abdülcebbar saltanat tahtına cebren oturdu. Kendi adına para bastırdı, camilerde hutbe okuttu ve Mehdi-Billah unvanıyla anıldı. 


Ancak, gaddarlık ve ihanet yoluyla ele geçen ikbalin lezzet, saadet ve rahatı olmadığından bu tür bir nimetin bela olması tabii kurallardandı. 
Muhammed b. Abdülcebbâr, saltanata gelir gelmez birtakım müşkilatlarla, çekişmelerle, ömrü mihnet ve bela içinde geçmiştir. Başlangıçta şiddet göstererek halkı korkutmayı düşündüğünden İfrikıye ve Zenate askerinden oluşan hassa askerini fesh ve ilga etti. Askerlerin komutanları bu hareketten hoşnutsuzluk duydukları için muhalefete başladılar. Subaylardan Reşid b. Süleyman'ı kendilerine başbuğ yaparak tahtın gasıbı ve Hişam”ın katili kabul ettikleri Muhammed'in sarayına hücuma kalkıştılar. 


Muhammed b. Abdülcebbâr, Endülüs askerleri ve Kurtuba halkıyla müdafaaya kalkışarak İfrikıyeliler'i şehirden çıkardı. Kargaşa esnasında ele 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geçmiş bulunan Reşid b. Süleyman'ın kesik başını surun en yüksek yerinden muhalif grubun önüne attırdı. Mezkür grup, bu küçük toplulukla Muhammed b. Abdülcebbâr'a mukavemet edemeyeceklerini anladıklarından Tuleytula'ya doğru çekildiler, maktul Reşid'in kardeşinin oğlu Süleyman b. Hakem'i kendilerine başkan yaptılar. Süleyman, Kastilya kontu bulunan Sancho'dan yardım istedi. Süleyman, gönderilen süvarileri kendi askerine katarak güç kazandı. Kanitiş adıyla anılan yerde Muhammed b. Abdülcebbâr'ın askeriyle karşılaşarak çarpışmaya başladılar. Bu şiddetli muharebede Berberfler”le yardımlaşan kâfir askerleri galibiyet elde etmişlerdi. Rivayete göre, savaş meydanında 20.000 kadar asker ölmüş olduğundan Muhammed b. Abdülcebbâr, kılıç artığı bir miktar askeriyle dağlar arasından geçerek oğlu Abdurrahman'ın vali bulunduğu Tuleytula şehrine firar eyledi. Süleyman da, Berberi ve Kastilya askerinin yardımıyla teklifsizce Kurtuba'ya girdi. Bu galibiyetle, 400 (1009-10) yılında saltanat tahtını elde etti. 


SÜLEYMAN DÖNEMİ 


Süleyman'ın aleyhinde bulunan Kurtuba halkı bu belayı başlarından uzaklaştırmak istiyorlardı. Bu duruma vâkıf olan Süleyman, bütün memuriyetlere kendi adamlarını tayin ediyor, halkı zalimce muameleleriyle korkutuyordu. Onlar da sureta itaat gösterisinde bulunarak ve düşmanlıklarını gizleyerek Süleyman'a Müstain-Billâh unvanını verdiler. Bu şiddet ve bu korku ile Kurtuba halkı itaat altında tutulmuş ise de Süleyman'ın rahatı kaçmış, halka güvenemeyerek Beytüzzehrâ'ya çekilmeye mecbur olmuştu. Kurtuba şehrinde bulunan Abdülcebbâr'ın taraftarları -gizlice-İfrikıyeliler'le Endülüslüler arasına tefrika düşürerek aralarına düşmanlık ve nefret tohumu saçmışlardı. İfrikıyeliler'in ittihatlarını kırmak, aralarına fesat tohumu ekmek niyetiyle Süleyman'ın yeğeni bulunan Mervân'a yardım etmesi ve Süleyman'ın elinden halkı kurtarması sonucu saltanat tacını elde edeceğini vaat eylemişlerdi. Bu niyetleri kısa zamanda meydana çıktığından dolayı elli nefer idam edildi, Mervân da yakalanarak hapse atıldığından amaçlarına ulaşamadılar. 


Süleyman'ın, bu olayda galip olmasını hıristiyanlar tarafından gerçekleşen askeri yardıma bağlayan Muhammed b. Abdülcebbâr, Süleyman'dan intikam almak için aynı yola başvurdu. Barselona memleketinin 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kontu bulunan Raymond ve Urcel (Urgel) kontu olan Armengol ile birleşti, arzusunu kolayca elde etmek amacıyla onlardan yardım istedi. Bunlar da her ne şekilde olursa olsun, müslümanların tefrikaya düşmeleriyle hükümetlerinin zayıflamasına sebep olabilecek konularda ellerinden gelen yardımı esirgemediklerinden bu olayı nimet kabul ettiler. Kastilya hıristiyanlarının kontu, topladığı seçkin 10.000 askeriyle Muhammed b. Abdülcebbâr'ın hazırlamış olduğu 30.000 müslüman askerine iltihak ederek Kurtuba üzerine yürüdüler. Süleyman, bu durumu öğrendiğinde Kurtuba halkının huzuru kaçmış, güveni kalmamıştı. Yalnız, İfrikıyeli bir miktar asker ile şehirden çıkmış, 10 saat mesafede bulunan Akabetü”l-Bakar adlı yerde muharebeye başlamış ise de mukavemet edememişti. Geceleyin bir miktar askeri ile firar ederek Beytüzzehrâ'ya ulaştı. Orada bulunan kıymetli eşyaları gasbetti. İfrikıye tarafına geçmek amacıyla Cebelitarık”a doğru yürüdü. 


Bu olaydan haberdar olan Muhammed b. Abdülcebbar acilen Kurtuba'ya girdi. Yeniden hükümet tahtını elde etti. Süleyman'ın İfrikıye”ye geçmesine engel olmak için vakit geçirmeden arkasına düştü. el-Cezire'ye yakın bir yerde arkalarından yetişti. Süleyman'ın askeri, yorgunluğunu üzerinden atmıştı. Burada gerçekleşen muharebede Muhammed b. Abdülcebbâr'ın tarafı mağlup ve perişan oldu. Urcel Kontu Armengol ile diğer hıristiyanların başkanlarının birçoğu yokluğu tattılar. Muhammed b. Abdülcebbâr, mevcut olan hafif eşyalarını yanına alarak Kurtuba'ya firar etti ve orada istihkama kapanmaya çalıştı. Gece gündüz halkı çalıştırarak derin hendekler kazdırdı. Müdafaa amacıyla gerekli savaş malzemelerini hazırlamaya gayret ettiyse de dün, kendisinin idaresini bin can ile arzu eden halk bugün onun idaresinden memnuniyetsizlik göstermeye başladılar. 


Hişam”ın dostlarından ve Slav cinsinden bulunan Vaz” el-Âmiri bugünlerde hâciblik görevine atanmıştı. Âmiri'nin, Zaklebi askerleri ve din düşmanı hıristiyanlarla birleşerek müslümanlar üzerine yürümesi Arap başkanları arasındaki itibarını zedelemişti. Halkın, Muhammed b. Abdülcebbar”dan hoşnutsuzluğu son safhaya ulaşmıştı. 


Her zaman şan, şeref ve azameti gerektiren galibiyet, halkın hâkimiyet sahibine karşı lazım gelen saygısını artırır, mağlubiyette meliklerin itibarını düşürür, halkın teveccühünü azaltır. Bununla birlikte Kurtuba şehri, her ne kadar sağlam bir kale görünümüne kavuşmuş ve asker tedariki 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için Tuleytula, Mâride, Sarakusta valilerine gerekli emirler gönderilmişse de halkın Muhammed b. Abdülcebbâr hakkında olan hüsnü nazarı değişmiş, eski nüfusundan eser kalmamıştı. Mezkür emirlerin hükümlerinin yerine getirilmesine memurlar müsamaha gösteriyorlardı. Muhammed b. 
Abdülcebbâr, düşmanlarına karşı koyabilecek askerden ümitsizdi. Bu ana kadar sadakat gösterisinde bulunan asâkir-i hâssası arasında da nifak ve ihtilal alametleri zuhur eylemişti. 


Vaz' el-Âmiri, bu halin ıslahını görmemezlikten geliyor. Belki de bu hali, içinde gizlediği maksadın icrası için güzel bir vesile kabul ediyordu. 
Diğer taraftan da daha çok şiddet ve karışıklığı gerektirecek gizli sebeplere teşebbüs ediyor. Bir yandan da Muhammed b. Abdülcebbâr'ın kalbine korku ve telaş vererek meydana getireceği olay için askerlerin ve halkın zihnini meşgul ederek böylece gerçekleştirme biçimini kolaylaştırmış oluyordu. 


Muhammed b. Abdülcebbâr, üzüntü ve ümitsizliğe düşmüştü. Vaz” 
el-Âmiri bu fırsatı kaçırmadı. Herkes bu kargaşa ve telaş ile meşgul iken 401 
(1010) senesinde Melik Hişâm b. Hakem'i saklı bulunduğu mahzenden çıkararak cami-i şerif minberinden cemaate gösterdi. Beklenmedik haber her tarafa yayıldı. Memleket halkı grup grup camiye akın ederek saygı ve sevinç gösterdiler. Hişam” saraya getirerek yeniden saltanat tahtına oturttular. 


HİŞAM b. HAKEM'İN İKİNCİ KEZ CÜLÜSU 


Muhammed b. Abdülcebbâr, bu tuhaflığa hayran hayran bakmaktadır ve bazı özürler ileri sürerek işlediği suçunu affettirmek isterken Hişâm'a birazcık cesaret gelir. Muhammed b. Abdülcebbâr'ı gerçekleşen gaddarca hareketi nedeniyle azarlar, derhal idamını emreder. Kesik başını da -korku salmak amacıyla- Süleyman Berberi"ye gönderir. 


Süleyman, aklını başına almadığı gibi, bu durumu, kendi maksadının oluşmasına bir vesile sayar. Tuleytula valisi bulunan Muhammed'in oğlu Abdullah'ın babasına yardım göndermek amacıyla asker topladığını öğrenir. Kendi tarafına almak için 10.000 miskal altın ile ona bir mektup gönderir. Babasının kesik başı ile beraber Abdullah'a gönderdiği mektupta “Bu baş, senin babanın başıdır. Kendisine tahtı bahşeden insan hakkında nankörlük yapan Hişâm'ın icra eylediği muameleye, nazar eyle. Eğer sana emniyet ve intikam lazımsa bu hususta senin arkadaşın Süleyman'dır” 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kelâmıyla sözünü bitirir. Bu haberin ulaşmasıyla Abdullah'ın ciğeri yanar, düşmanından intikam almaya can atar. Süleyman'ın bu teklifini canı gönülden kabul ederek ittifak yaparlar. 


Bu ittifakın zararını önlemek için hacib Vaz: el-Âmiri bir miktar asker ile Tuleytula üzerine yürür, diğer taraftan da Kastilya Kontu Sancho'dan yardım ister. Düzenbaz kont, böyle bir talep karşısında Süleyman'ın altı adet kale verdiğini, kendisinin de altı adet kale vermesi halinde isyancılar tarafında bulunmaktansa halifenin yanında bulunmayı tercih edeceğini açıklaması nedeniyle hâcib, “Zaruret mahzurları mubah kılar” fehvasınca mahrum olduğu şartlara boyun eğdi. Belirlenen askerlerle Abdullah'ın üzerine vararak onu esir etti, Kurtuba'ya gönderdi. Sultanın emri gereği diğerlerine ibret olması amacıyla idam edildi. Diğer taraftan Süleyman Berberi de kendi takımıyla Endülüs'ün güney tarafında bulunan Vâdilkebir semtini yağma etmekteydi. Bu bölge gayet münbit ve ziraata elverişli olduğundan Kurtuba'nın ambarı durumunda idi. Bu sebeple, mezkür sehre kıtlık yetmiyormuş gibi peşinden de veba hastalığı zuhur eder. Halk aşırı derecede ıstıraba düşerek şehri terkederler, köylere ve kasabalara firar ederler. 


Bu olaydan sonra halkın gazaba uğraması, müşriklerden üç kez yardım istenilmesi nedeniyle İslâm devletinin çamura bulandığı biçiminde yorumlar yapılır. Fıkıhçılar arasında bazı dedikodular devam eder. 


Bunca kederlerle mustarip olan Melik Hişâm güzelliği, çirkinliği, faydayı, zararı fark ve temyizden âciz olduğundan, etrafını almış olan men- 
“aatperestlerin tahriklerine kulak vermesi sebebiyle vehimleri artmıştı. 
Cibilliyetindeki korku ve kötülük de bu hale eklenince kimseye güveni xalmamıştı. 


Kendisine emniyet sağlayacağı zannıyla zulüm yolunu seçti. Bundan önce kendisinin helakten kurtarılmasına sebep olan, açıklanan olayda sadakatini ibraz ile güzel hizmetlerde bulunan ve kendisinin sarsılan hükümetini tahkime muktedir olan hâcib Vaz” el-Amirf gibi bir emektarı sebepsiz yere kılıcının kahr ve gazabına havale etti. Onun yerine Slav cinsinden Hayrân el-Âmiri'yi hâciblik görevine atadı. Hacib, dirayet ve cesaret erba-Sından, önlem ve düşünce sahiplerinden ise de ne çare ki Emevi hüküme- 
&nin inkırazı gerçekleşmiş ve bu inkırazın mevsimi gelmiş olduğundan nükmün engellenmesi mümkün olamadı. 
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Kazâ semadan kanat çırpıp inince 
Tüm akıllılar kör ve sağır oldular 


Süleyman eyaletlerde bulunan valileri birçok vaatle kendisine bağlayarak büyük bir güç kazanmış olduğundan 403 senesi Şevvalinde (Nisan 1013) pervasızca Kurtuba'ya hücum eder. Kurtuba, birbirini izleyen bunca musibetlerden, çaresizliklerden, mukabele ve müdafaaya mecali olmadığından meşakkatsizce zaptedildi. Hücum ve savaş esnasında hacib yaralı halde bir yere gizlenmiş, fakat Melik Hişâm bu karışıklık arasında kaybolduğundan nam ve nişanı işitilmemiştir. Süleyman Kurtuba şehrini üç gün boyunca askerine nimet sofrasının yağması yaptı. Binlerce nüfus helâk okuna hedef oldu. Nice Arap hanedanlarının başkanlarının evleri harap oldu. Evlatlarının ve ailelerinin namusları sitem eliyle incinmiş olmaktan başka Melik Abdurrahman Nâsır, Melik Hakem Müstansır ve hâcib Muhammed Mansür'un adaletli dönemlerinde uzak memleketlerden gelerek medreselerde eğitim görmek üzere bulunan âlimler, hekimler ve sair isim sahibi kemal erbabından nice genç civanlar bu kargaşa arasında telef oklarının lokmaları olmuştur. 


SÜLEYMAN'IN İKİNCİ KEZ ZORBALIĞI 


Süleyman ikinci kez Endülüs hükümetine böylece melik oldu. Valilerin çoğunu azil ile yerlerine kendi adamlarını ve İşbiliye'ye de kardeşi Abdurrahman'ı tayin etti. Sadakat üzere kalmaları şartıyla -aşağıda açıklandığı üzere- eyaletleri de bunlara mâlikâne olarak verdi. Bu durum görünüşte hükümet işlerinin idaresini kolaylaştırmak, manen de hükümet içinde hükümet teşkil etmekti. Arazinin, açıklanan şekliyle mâlikâne biçiminde verilmesi âdeti önce kuzey taraftaki kavimlerden zuhur ederek Avrupa'nın diğer yerlerinde icra olunmaya başladı. İspanya İslâm hükümetinde meşru olmayan bu usulün gerçekleşmesi devlet fermanlarının zillete uğramasını gerektiren mukaddimelerin başlıcalarıdır. Bu kavmi keyfiyet nedeniyle ecnebi kabul edilen İfrikıyeliler'e ziyade nüfuz ve kudret verilmiş olması yerli Araplar'ı gücendirmiştir. Düşmanlık ve husumet daha sonraları bu hükümetin yıkılmasına sebep olmuştur. 


Yaralı olarak gizlenen hacib Hayrân sıhhat kazanır, bazı taraftarlarıyla birlikte firar ederler, daha önce valisi bulunduğu Meriye şehrini ve 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limanını zaptederler. Sonra İfrikıye'de Sebte ile Tanca valisi bulunan Ali b. Hammüd tarafına giderler, Berberiler'in zulmünden şikâyet ederler. 
Endülüs halkının hoşnutsuzluğunu anlatarak halen hayatta bulunduğu umulan Melik Hişâm'ı kurtarmaya teşvik ederler. Bu durum muvafık bulunur. Bol miktarda askerle 406 (1015-16) senesinde Endülüs'e geçerek Malaga'yı, sonra sancağı altına toplanan bol miktardaki askerini artırarak diğer yerleri zapteder. Bu dehşet verici olaylar Süleyman'a ulaşınca, halkı kendisinden memnun olmayan bir memleketin içinde tedirginlikle müdafaaya uğraşmaktansa -hiç olmazsa- emniyetsizliğin birinin olsun ortadan kalkması için hariçte çarpışmayı tercih eder. Afrikalı askerler ile Kurtuba”dan çıkarlar, el-Minkar adlı mahallin civarında karşılaşırlar. Ancak askerin çokluğu nedeniyle bunlara mukavemet edemeyeceğini anlayınca -mümkün mertebe- muharebeyi savuşturmak tarafını kabullenerek bunları hayli oyalar. Bilahare İşbfliye şehri civarında sıkıştırıldığında zaruri olarak savaşı kabullenir. Kısa zamanda askeri bozulup kendisi ve kardeşi yaralı oldukları halde ele geçirilirler. Bu hal ile İbn Hammüd Kurtuba”ya vardığında kapılarını açık bulur, halkın tamamı tarafından sevinçle kabul edilir. Süleyman ve adı geçen kardeşi Kurtuba”dan çıktıklarında, yerine vekaletle bırakılmış olan yaşlı babası ile beraber siyaset arsasına getirilerek -hepsinin felaketlerinin sebebi olan başları- İbn Hammüd'un kılıcı ve zamanın dili ile zillet toprağına yuvarlanır. 


Sen öldürdün, seni öldürdüler, 

Seni öldüren de sonunda insanlar tarafından öldürüldü 

Sen götürdün, senden götürdüler, 

Senden götürenlerin elinde olanları ister istemez götürdüler. 


mazmununu söyler oldu. Daha sonra Melik Hişöm her tarafta arandı ise de nam ve nişanı zahir olmadı. Saltanat tahtının sahipsiz kalması nedeniyle hacib Hayrân'ın rızası gereği Ali b. Hammüd, Mütevekkil-Billâh lakabıyla 407 yılının Saferinde (Temmuz 1016) saltanat tahtına oturdu. 


ALİ b. HAMMÜD DÖNEMİ 


Bir zararın gerçekleşmesinde teessürlerinin müşterek hissesi münasebetiyle korku üzere bulunanlar, o zararın püskürtülmesi amacıyla yapılan 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ittifakın hâsıl olmasından -yani sulh rabıtasının maddesi olan zararın bertaraf edilmesinden- sonra hilaf ve nifakın değişmiş olması tecrübelerdendir. Ali b. Hammüd, Hayrân'ın yakınlığıyla saltanat tacına nail olmuştu. 
Hayrân'ın Kurtuba halkı arasında mâlum olan nüfuz ve itibarından çekinmekteydi. Âmir'in taraftarları bulunan İşbiliye, Tuleytula, Mâride, Sarakusta valileri gönderilen cülüs ilannâmesi münasebetiyle meliki tebrik etmeye hazırlanırlarken, hâcibi Kurtuba'dan uzaklaştırmak niyetiyle eski idare merkezi olan Meriye eyaletine görevlendirdi. O, şimdiye kadar yaptığı güzel hizmetinin ve sadakatinin mükâfatını beklemekte iken bilakis hakkında infial eseri zuhur ettiğinden gönlü kırılarak bu memnuniyetsiz hal ile memuriyet makamına gider. Fakat Âmiri takımıyla ittihat ve ülfet oluşturur. Narbonne, Ceyyân, Viza komutanlarını yanına alarak Sarakusta valisi bulunan Münzir'le yazışmalarda bulunur. Bundan başka, yapılan ittifak ve ittihadı meşru göstermek için Ali b. Hammüd'un Tanca”dan gelişi Beni Ümeyye hükümetini bâki kılmak niyetine mebni iken daha sonra taht ve tacı gasbetmiş olduğundan hükümetin yine Beni Ümeyye'ye verilmesi için teşebbüste bulunduğu havadisini halka ilan eyledi. Bunun üzerine, Ceyyân şehrinde merhum Melik Abdurrahman en-Nâsır'ın torununun çocuğu bulunan Abdurrahman b. Muhammed el-Murtaza'nın hilafet makamına seçildiği ve İspanya'nın güneydoğu kısmının halkının tamamının bu zata bağlılığını izhar eylediği haberi yayılınca Ali b. Hammüd Kurtuba'dan çıktı. Askerini iki gruba ayırarak bir kısmını Melik IV. 
Abdurrahman üzerine sevketti. Kendisi de diğer grup ile Meriye'de bulunan Hayrân üzerine yürüdü. Mezkür şehri kolaylıkla zapt etti ve hâcib Hayrân'ı kahr ve helâk kılıcına arzeyledi. Fakat bununla halkın Emevi hanedanına olan rağbet ve meylini yok edemedi. 408 (1017-18) tarihinde hamamda iken üzerine hücum edildi, boğularak öldürüldü. 


IV. ABDURRAHMAN ve KASIM b. HAMMÜD DÖNEMİ 


Ali b. Hammüd'un vefatından sonra Ceziretülhadra valisi bulunan kardeşi Kasım b. Hammüd”u Kurtuba'ya götürüp hükümet tahtına oturtmuşlardı. Kasım, kardeşinin katillerini buldurup işkence ile idam ettirmiştir. Bununla birlikte memleketin itibarlı insanları hakkında tahkir, azarlama, mallarını zapt ve el koyma gibi türlü türlü uygunsuz davranışların icrasıyla halkı ve halkın eşrafını kendisinden bizar eylemişti. Bundan 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dolayı, halkın tamamı, zikrolunan Melik Abdurrahman el-Murtaza'ya meyl ve iltica eylediler. Bu durum, Abdurrahman'ın zayıf kuvvetinin güç kazanmasına sebep oldu. Yukarıda açıklandığı gibi Ali b. Hammüd”un, Süleyman maktul üzerine gelirken Mağrib valiliğine bırakmış olduğu oğlu Yahya, babasının vefatı haberini aldığında -veraset gereği- hükümete sahip olmak iddiasıyla Deren dağı etrafında ne kadar asker varsa topladı ve Süs memleketinden tedarik eylediği Sudanlılar'ı da yanına alarak İspanya'ya geçti. Amcası Kasım'ı bozguna uğrattı. Yaptıkları anlaşmaya göre kendisi Kurtuba'da ikamet edecek, Kasım da askerlerinin tamamıyla Abdurrahman üzerine hücum ederek onun sıkıntısını ortadan kaldıracak- a. İşin sonucunda hükümeti kendi aralarında paylaşacaklardı. 


Yahya bu olay üzerine Kurtuba'ya girdi. Halk, zalimce hareketleri nedeniyle Kasım'dan nefret ettiklerinden kendisi hakkında hüsnükabul gösterdiler. Yahya bu güzel muameleden istifade ederek babasından kendisine miras kaldığını kabul ettiği hükümete diğerlerini ortak edemeyece-Sini ilan etti. Bu haber Kasım tarafından duyulunca, tüm askeriyle Kurtuba'ya geldiler, güçlükle karşılaşmadan şehre girdiler. Yahya, şehirden frara mecbur oldu. Ceziretülhadra'ya geldi, Mağrib”den gelecek yardımı beklemeye başladı. Kasım, yeğeni Yahya”nın sıkıntısını böylece ortadan kaldırdıktan sonra korkutmak amacıyla Kurtuba halkından bazılarını uzaklaştırdı, cezalandırmaya kalkıştı. Halk, kendisinin geçmiş idaresinden memnun değillerdi. Bu kez, gösterdiği şiddetten de büsbütün gönülleri kırıldı. Gaddarca fiillerinden korktuklarından seslerini çıkaramayarak sessizce beklediler. Kasım gafletle, 


Kime kötülük yaparsan, ölümü düşün 


anlamını unutarak bu sükünet biçimini hakikate hamleder, daima endişe duyduğu düşmanı üzerine yürümek için bu vakti fırsat mevsimi sanırdı. 
Mevcut askerlerinin tamamını, Ceyyân şehrine kapanan IV. Abdurrahman üzerine gönderdi. Kurtuba halkı, amaçlarını yerine getirebilmek için bu fırsattan yararlandılar. Kasım'ın etrafında asker bulunmadığını görerek düşmanlığa kalkıştılar, tasarrufu altında bulunan sarayı muhasaraya başladılar. Özel hizmetinde bulunan bir miktar asker ile elli gün kadar şiddetli muhasaraya mukavemet ettiler. Mevcut erzakı tükenmiş olup hariçten gelmesi de mümkün olmadığından askeriyle saraydan çıkarak muhasara etmekte bulunan asker üzerine -umutsuz biçimde- hücum eyledi. 
Bu hücumda mevcut askerinin çoğu telef oldu. Kalan birkaç Âmiri neferi ile kendisi canlarını kurtardılar. 413 (1022-23) yılında Şeriş şehri valisine dehalet etti ve eman diledi. Ceziretülhadra'da bulunan yeğeni Yahya b. 
Ali bu olayı haber alarak bir miktar süvari ile geldi ve şehri muhasara etti. 
Vali, Kasım'ı düşmanına teslim etmek zorunda kaldı. Yahya, Kasım'ı İfrikıye'de bir kaleye hapsetmiş, ömrünün kalan kısmını orada geçirmiştir. 


Abdurrahman el-Murtaza üzerine gönderilmiş askerler gerçekleşen muharebede perişan olmuşlardır. Ancak, askerinin ilk safında savaşmakta olan Abdurrahman, düşman tarafından atılan can alıcı bir ok isabetiyle Rahmân'ın yakınlığını kazanmıştı. Ansızın gerçekleşen bu olay, Emevi taraftarlarını ve özellikle memleketin refah ve asayişini, mülkün ve milletin hayrını isteyenleri hüzne müptela etti. Kurtuba halkı Kasım gibi zalim bir adamın hıyanetinden ve tecavüzünden kurtulduklarına şükrederek Abdurrahman'ın dönüşünü beklemekteydiler. Sevinçlerini açıklamak ve şenlik yapmak amacıyla özel zafer takları inşa etmişlerken bu tür bir haberin ulaşmasıyla sevinçleri hüzne dönüşmüştür. 


V. ABDURRAHMAN el-MÜSTAZHİR-BİLLAH DÖNEMİ 


İslam hükümetinin Endülüs kıtasında kazandığı feyiz ve üstünlük, halkın tadı damağında kalan refah ve huzur, Emevi hanedanından gelen güzel idarenin meyvesi olması nedeniyle bu hanedandan münasip biri bulundu: MI. Hişâm. Bu zat, Süleyman'ın zamanlarında hükümeti zapteyleyen Muhammed b. Abdülcebbâr el-Mehdi"nin kardeşi Abdurrahman Hişâm'dır. Saltanat makamı için seçilerek 414 (1023) yılında memleketin idare dizgini liyakatli eline ihale edildi. Adına el-Müstazhir-Billâh lakabı eklenerek haşmet sahibi bir melik oldu. 


Adı geçen melik; merhum Abdurrahman Murtaza gibi Abdurrahman en-Nâsır'ın torunlarından olup yirmi iki yaşında idi. Akıl, dirayet ve gü- . 
zel yaratılışı gereği halk arasında pek makbuldü. Asayiş ve emniyet konusunda Zenâte kabilesinden oluşan hassa askerini düzene sokmak için gayret etmişse de ezeli irade Emevi hanedanının zevalinin sonucuyla ilgili olduğundan bu güzel başlangıçla umulan elde edilemedi. Çünkü bu askerler uzun zamandan beri devam eden iç karışıklıklardan fırsat bularak halka türlü türlü zahmetler veriyorlardı. Genç melik kolay biçimde mal kazanmayı amaç edinen hassa askerlerinin zulmünden halkı kurtarmayı öncelikli görevlerden sayıyordu. Bu tür tecavüzlerin bundan böyle gerçekleştirilmemesini ve her kim bu emre muhalefet edecek olursa tehir etmeksizin cezasının verileceğini belirten güçlü emirler ve uyarılar neşreyledi. Bu durum, bu grubun alışmış oldukları menfaat vesilelerini esasından yıkıyordu. Bu nedenle, incindiler. “Bu ahlâka sahip olan bir adam halife olmaktansa bir zâviyenin dünyaya itibar etmeyen piri olmalı idi” biçiminde dedikodulara başladılar. Süregelen çıkarlarının muhafazası için, onu öldürmek amacıyla aralarında anlaşma yaptılar. Abdurrahman'ın amcası Muhammed b. Abdurrahman'ı kendilerine başkan seçerek cülüsundan kırk yedi gün sonra 414 yılının Zilkadesinin yirmi yedinci günü (11 Şubat 1024) sabahı halifeye ait olan özel bölüme girdiler. Hassa hizmetlilerini esir ederek kılıçtan geçirdiler. Halife, belirli bir müddet düşmanlarına karşı kendisini müdafaaya çalıştı ise de hücumları sonucu onu da öldürdüler. 
Halifenin idam edildiğini ve yerine Muhammed b. Abdurrahman'ın Müstekfi-Billâh unvanıyla hilafet makamına geçtiğini şehir halkına ilan ettiler. 


MUHAMMED b. ABDURRAHMAN el-MÜSTEKFİ- 
BİLLÂH DÖNEMİ 


Muhammed Müstekfi-Billâh gasbeylediği saltanat tahtını, -açıklandığı üzere- kendi eliyle haksız yere kanı dökülen halife ile velinimetleri- nin öldürülmesine cüret eden Zenâte topluluğunun vahşiyane gayretleri sonucu kazanmıştı. Bu sebeple kendisinin devletinin devamının onların rızalarını kazanmakla mümkün olacağından gerek akçe gücü, gerek bazı özel imtiyazlarla taltifleri gerekiyordu. Kararsızlık ve sebatsızlıkla meşhur olan Berberiler'in bu yolla sadakatlerini kazanarak müsterih bir kalp ile kendi zevki ve safası için Beytüzzehrâ'nın bahçelerini imar ve tezyin ile günlerini ve aylarını geçirmekteydi. 


Eyalet valileri kişisel çıkarlarını savunmak, belki de giderek istiklallerini hazırlamak için ihmale uğramış bu hükümetten ve gevşek idareden yararlanıyorlardı. Hiçbir şeyden sual olunmuyor, istedikleri gibi miri manı kullanıyorlardı. Bu hal, tahminen on dört seneden beri geçerli olduğundan Kurtuba'ya gelen tahsilat-ı miriyye melikin özel masraflarını bile karşılayamamakta idi. Halk üzerine yeniden bir vergi konulmasına ve bu verginin tahsil biçiminde cebri muamelelerin icrasına karar verilmişse de yine bir fayda sağlanmamıştır. Tahsil olunabilen cüzi meblağlar da tahsildarların elinde heba oldu. Muhammed Müstekfi bu durumlara vâkıf ise de çözümünü bulmaya muktedir değildi. Zenâte grubuna vermek zorunda olduğu bol bahşişlerin arkasını kesmemek için gerçekleşen fevkalâde masraftan ve kendisinin kötü idaresi nedeniyle özel işleri için yaptığı israflardan dolayı bu denli masrafı karşılayacak bir şeyi de kalmamıştı. Halk ise halifenin savurganca israflarından ve tahsildarlar tarafından gerçekleştirilen tahammülü mümkün olmayan zulümlerden takatsiz düşüyor, şikâyetlerinin velvelesi göklere çıkıyordu. 


Berberi topluluğu mutat bahşişlerini gerçekleşen talepleri üzere alamadıklarından melikin hasislik ve cimriliğine dair türlü türlü uygunsuz sözlere başladılar. Müstekfi”nin bu hareketi ne ihsana alışanlar tarafından ne de bu yolda zulme uğrayan reâyâ tarafından kabul görmüştür. Bir taraftan da eyalette bulunan valiler ve kumandanlar kendi başlarına hareket etmeye başladılar. Halk işsiz kalarak zarurete düştü. Fitne ve isyanı hazırlayarak Muhammed b. Abdurrahman” tahta çıkaranlar da kendisinden memnun olmadıklarından devletinin zevaline vesile aradılar. İhtilal ateşinin her tarafa sıçraması nedeniyle herkes ayaklanmıştı. İsyancılar topluluğu tarafından önce devletin vekilleri, sonra Müstekfi'nin başkanları talep olundu. Melik Muhammed'in canı başına sıçradı, birkaç hassa hizmetçisi ile birlikte geceleyin Beytüzzehrâ'dan firar eyledi. Yolda, bunları da terketti. Yanında bir iki kişi bulunduğu halde Tuleytula eyaletine girdi ve Uklüs adlı kaleye ulaştı. 
Önceleri orada bulunan komutandan riayet ve hürmet görerek kendisini felaketten kurtulmuş zannettiyse de -hilafet tahtının istilasından on yedi ay sonra- 416 senesi Rebfülevvelinde (Mayıs 1025) zehirlenerek vefat etti. 


YAHYA b. ALİ b. HAMMÜD DÖNEMİ 


Ali b. Hammüd”un oğlu Yahya, -zikri geçtiği üzere- Cezfretülhadra”da yardım ve imdat beklemekte iken Sebte, Tanca, Ceziretülhadra ve Malaga memleketlerinden ibaret bir küçük hükümet teşkil etti. İcra eylediği âdil hareketler sebebiyle idaresi altında bulunan halkın hüsnüteveccühünü ve 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Sağlılığını kazandı. Rahat biçimde günlerini geçirmekte iken yakını þulunan bazı dostlarının ısrar ve teşvikiyle Kurtuba'ya yöneldi. Kurtuba halkının memnuniyeti ile sahipsiz kalmış olan saltanat tahtına oturdu. Eski #det üzere, biat için, eyalet valileri Kurtuba'ya davet olundular. Bunlar Sir müddetten bu yana hilafet merkezinin mütegallibelerin oyuncağı olduğunu görüyorlardı. Dimağlarının istiklal lezzetine bulaşması nedeniyle vu davete yalnız birkaç kişi icabet etmişti. Diğerleri özür dilemekle yetindiler. Bazısı da, -özellikle İşbiliye Valisi Muhammed b. İsmail b. Abbâd el-Lahmi- sükütla muhalefet ettiler. 


Muhammed b. İsmail, aslen Humus halkından ve Lahmi kabilesindendi. Babası İsmail, İşbiliye kadılığında bulunmuş, servet ve itibar sahibi olması nedeniyle geçen ihtilalde Kurtuba”dan firar eden başkanlar ile dizer itibarlı kişilere kapılarını açarak İşbiliye etrafında bir kat daha nüfuz kazanmıştı. Oğlu Muhammed'i de böyle terbiye etmişti. Muhammed b. 
ismail de adı geçen Kasım zamanında İşbiliye valiliğini elde etmiş, bir sonraki fesat ve karışıklıktan yararlanarak -bu kez- istiklal çehresi gös- 
“ermiş olduğundan biat için gerçekleşen davete icabet etmemişti. Yahya, Muhammed b. İsmail'i itaat dairesine almak için gereken kuvvetle üzerine yürüdü. 417 yılının Muharremininin yedinci günü (28 Şubat 1026) Ronda adıyla anılan yerde savaşa başladı. Kendi yanlış hareketinin sonucu olarak düşmanının kurduğu tuzağa düştü ve askerini perişan eyledi. Kendisi de savaş esnasında telef oldu. Kesik başı, zaferini ilan kastıyla İbn Abbâd “rafından İşbiliye'ye gönderildi. 


HİŞAM b. MUHAMMED b. ABDÜLCEBBÂR DÖNEMİ 


Endülüs memleketine istikrar direğini diken İslâm hükümetinin, bir müddetten bu yana uğradığı türlü musibetler ve fesatlar, sükün ve asayişin bozulmasına sebep oldu. Her türlü musibet sebebiyle iç düzenine Boşluklar ârız olmuş olduğundan, bu uygunsuzlukların önünü alıp þarışın sebeplerini oluşturmaya muktedir zannolunan -adı geçen- iki Abdurrahman ile Yahya'nın da kısa zamanda gaddar rüzgârın elinde helâk olmaları, mezkür memlekette İslâm devletinin güneşinin zeval bulmasına sebep oldu. Allah'tan manevi bir işaret olması nedeniyle müslümanların endişe dönemi başladı. Devam eden bu olaylardan ve bilhassa herkesin ümit beklemekte olduğu Yahya'nın da böylece kaybolmasından son derece elem duydular. 
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Yahya'nın mağlubiyet haberi Kurtuba'ya ulaştığında, memleketi kargaşadan kurtarmak için bir melikin bulunması ve seçilmesi lazım geldiğinden Kurtuba'nın veziri Ebü'l-Hizâmi'nin önlemi üzerine meşveret encümeni toplandı. Hilafet makamı için Emevi hanedanından Melik Abdurrahman el-Murtaza'nın kardeşi Hişâm b. Muhammed”in seçilmesi nedeniyle, davet için Kurtuba'ya özel memurlar gönderildi. 


Hişâm, inziva hayatını tercih etmiş, dünyadan el çekmiş olduğunu, kulların işlerini yürütmeye muktedir olmadığını açıklayarak özür beyan etmişse de Âmiri takımının muteberlerinin ısrarlarına rağmen birkaç gün düşündükten sonra zorunlu olarak tekliflerine muvafakat eyledi. Fakat halkın ne kadar farklı düşünce yapısına sahip olduklarını bildiğinden Kurtuba'ya gitmekten vazgeçti. Hıristiyanları huduttan uzaklaştırmak bahanesiyle Kastilya tarafına yöneldi. Askerini de o tarafa sevketti. Çünkü hıristiyanlar, Muhammed b. Abdülcebbâr zamanından beri kendilerini gereği gibi takviye ettiler. Müslümanların ittifaksızlığından, memleketlerin ihtilal halinde olmasından, devletin yalnızlığından istifade ile fırsatı ganimet bildiler. Kendi memleketlerinin genişlemesi hususunda ittifak etmiş olmaları nedeniyle Barselona kontu Sarakusta eyaletinin bir miktarını zaptederek mezkür eyaletin valisini sulha mecbur eylediler. 


Kastilya kontu da pederinin telefinden dolayı müslümanlardan intikam almak hırsıyla Tuleytula eyaletinden birkaç parça şehir ve kale alarak memleketinin sınırını genişletmeye muktedir olmuştur. Leon Kralı TIL Bermudo da babasının yolunda yürüyerek bol miktardaki askeri ile Portekiz taraftarlarına bir hayli zarar vermiş idi. Melik Hişâm, üç yıl boyunca, mezkür sınırda düşman ile uğraşarak birçok yerde galibiyet elde etti. Kurtuba halkının meliksiz idareleri zor olduğundan ve henüz Hişâm'ı göremediklerinden türlü dedikodular başladı. Meşveret âzasının ve hâcib bulunan Ebü'l-Hasan el-Cevheri”nin ısrarlarıyla Hişam döndü, 420 yılı Zilhiccesinin sekizinci günü (18 Aralık 1029) hükümetin merkezi olan Kurtuba'ya ulaştı. 
Memleket halkı kendisinin gelişinden derecesiz memnuniyet duydu. 


Melik bu hüsnükabulden memleketin zararına olan şeylerin yok edileceği, iç karışıklıkların önleneceği, asayiş ve emniyetin sağlanacağı, tebaanın durumunun kolâylıkla çözümleneceği anlamını çıkardı. Bu yolda gerçekleşen güzel teşebbüsler sebebiyle, bir müddetten beri kargaşa 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«nde bulunan insanları teskin eyledi. Harap olan camileri, medreseleri “emir, bimarhanelerle mektepleri ve mahkemeleri kontrol etti, fakirlere ve zayıflara yardım ve iltifatta bulundu. İnsanları kendisinden memnun etti. 


Bundan sonra ıslah sırası isyan ve istiklal davasında bulunan valilere zeldi, İslâm devletine ârız olan zaaf ve gevşeklik düşmanların kazandıksr kuvvet, müslümanların düştükleri tefrikadan oluşmuş bir keyfiyetti. 
Hişâm, Endülüs kıtasında 400 seneden beri parlamakta olan İslâm güneenin zeval bulmasının mümkün olacağını anladığından, müslümanlar arasında ittifak, ittihat ve tek hükümete itaat ve bağlılığın ne derecelerde zerektiğini açıklayarak gerekli nasihatlerde bulundu. Valiler bu nasihateri sözle kabul ettiler, ancak icrasından uzak durdular. Bunların doğru sözü kabul etmemeleri, doğru yoldan uzak durmaları nedeniyle ya istiksilerini tasdik etmek yahut zor kullanmaktan başka çare yoktu. Birinci yolun kabulü halinde şikâyet edilmekte olan tefrikaya ve onun kabulü ise «nde bulunulan zarar ve tehlikeye rıza göstermekten ibaretti. Bu durum, <içbir sebeple tecviz olunmayacağından, ikinci yolun yani bunların üzeane asker sevkiyle cebren itaat dairesi altına alınmaları cihetinin kabulüme zorunluluk hâsıl oldu. Ama hilafet merkezine ârız olan zayıflık, belde zabıtasını ziyadesiyle ifsat etmiş ve adı geçen valilerden başka şehirlerde “an vezirler ve komutanlar da istiklalleri doğrultusunda her biri bir hüsümet makamını tanımayı kabullenmişlerdi. Bunların tamamını itaat altıza almak gerekmekteydi. Hişâm bu işin güzel bir biçimde yürütülmesini Abdullah b. Abdülaziz adlı komutana havale etti. Abdullah, batıdaki bazı somutanları itaat altına almış ise de valilere bir şey yapamamıştır. 


Gerçekleşen birçok muharebede mağlubiyeti tatmak Hişâm'ı çok müessir etmişti. İster istemez bunların öğüt ve nasihatle yola getirilmesini is- 
<miş olduğu halde, bir türlü etki ve faydası görülemediği gibi bunun kötü sonuçları da görüldü. Bu hal, hükümetin aczini meydana çıkararak her tarafta bulunan memurların cesaret kazanmalarını sağlamış, fesat kabiliyeti Sulunan insanları şımartmış, Kurtuba halkı da Hişam”a ihmalkâr nazarıyla zakarak isyana kalkışmışlardı. Bu ara, dostları Beytüzzehrâ'ya gitmesi için —işâm'a ricada bulundularsa da razı edemediler. 422 (1030-31) senesinde cazı eyaletlerden gelmiş olan casusların tahrikleriyle halk isyan etti. Hişam, 


Ondan kurtulmak, onu terketmekle olur 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diyerek tacını, hükümet elbisesini, meliklere mahsus bütün eşya ve alametlerini terketti. Evlatlarını, ailelerini ve yakınlarını yanına alarak Kurtuba'dan çıktı. İki gün sonra yaptırdığı Ebü”ş-Şerif Sarayı'na ulaştı. Orada altı yıl daha yaşadıktan sonra vefasız dünyayı terkederek bâki olan nimete yöneldi. Hişâm'ın vefatıyla 138 (755-56) yılından itibaren 284 sene boyunca Endülüs saltanatına hükümran olan Ümeyyeoğulları”nın hâkimiyeti son buldu. Bundan sonra -ikinci ciltte açıklanacağı üzere- tavâif-i mülük zuhur eyledi. 


IL Cilt 
YEDİNCİ BÖLÜM 


TAVAİF-i MÜLÜK DÖNEMİ” 


Birinci ciltte yazıldığı üzere Emevi hanedanının Endülüs topraklarındaki 300 yıla yakın hâkimiyeti, gücü ve metaneti, onun saltanatının tezvınatı oldu. Sonunda, meydana gelen nice sebepler, nice vesileler devlet ve ikbalinin sağlam yapısını bozmaya, mutluluğunu zedelemeye yöneldi. 


Basiret sahipleri tarafından bilinen incelikler, her asırda özel bir “arzda cereyan eder. Eşyanın esası olan anlayış da zamanın değişimiyee yolunu değiştirerek zenginleşir. Bundan 500 yıl önce yeryüzüne ayak casan insan ve eşya, o devre mahsus olan anlayışın gücüyle beslenerek zer terkip oluşturduğundan, o oluşumda meydana gelen zararlı durumun “nlenmesi de yine mezkür devirde hakim olan genel anlayışın feyziyle seslenerek bir deva oluşturur. Şimdiki asrın anlayışının değişmiş olması sedeniyle, zikrolunan devrin oluşturduğu unsurlar ne şimdi gerçekleşivor ne de bu zamanda oluşan belalar mezkür devirde kullanılan tedbirserle önlenebiliyor. Bugünün hastalığının, yine bugünün ilacıyla tedavi edilmesi hikmetin esasının gereğidir. İnsanların geçmiş günlerinin sönük zle gelmesini gerektiren hastalığın, bulunduğu devrin anlayışıyla tedavi edilmesi gerekmektedir. Fakat zikredilen dönemin üzerinden 500-600 sene 


sı Bu başlığın dışındaki başlıklar eserde yoktur, tarafımdan eklenmiştir. 
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geçtikten sonra, başka bir asırda yaşayan insanların anlayışlarını, içinde bulundukları geçerli hükümlere tatbik ederek, “Şöyle yapılmış olsa, böyle olmaz idi” demeleri, yahut yaşadıkları asırların durumunu eski hallerine tatbik ederek, “Filan zamanda filan adamın şöyle hareket etmesiyle böyle olmuş” diye hareket etmeleri abesle iştigaldir. 


Bir olayın oluşumunu ve özellikle güçlü bir devletin tesisini gerektiren nice illet ve sebepler, meydana gelen olgunluk ve kudretle yeryüzünde adalet ve aydınlık neşreden güçlü bir devletin yokluğa yönelmesi kendi zamanındaki hârici ve dâhili bahaneler sebebiyledir. Bunların tamamının, anlayış zenginliğiyle açıklanması, o asırda yaşayan titiz tetkikçilere bile nasip olamayacağından, daha sonrakilerin ellerinde bulunan yetersiz tarihlerden yararlandıkları cüzi bilgilerle geçmişteki bu tür muazzam işlerin inceliklerine vâkıf olamayacakları âşikârdır. Ancak, kötü maksat ve tarafgirlikten uzak kalan bazı tarihlerde zikredilen sebeplerden belli başlıları yazılmıştır. Sonraki tarihçilerin kabullendikleri ölçülerle, farklı yönlerden yazılmış olan tarihlerde ittifak görülmüştür. Ölçü kabul edilen bu tür zâhiri sebeplerin bilinmesi faydalı olmuştur. 


Endülüs Emevi Devleti'nin Çöküş Sebepleri 


Emevi Devleti'nin çöküşünün en önemli sebebi ahlâkın bozulmuş olmasıdır. Diğer uygunsuzlukların tamamı bundan doğmuştur. Emevi hükümetinin ortalarında ve sonlarında uğradığı karışıklıklar, yerlerinde gösterildiği üzere milli ahlâkın değişmesinden ileri gelen hallerdir. Araplar'ın Endülüs topraklarını fethetmelerinin genel sebebi olan İslâm, din ve cihad gayreti gibi övülmüş özelliklerin asayişi koruma ve huzuru devam ettirme fikirleriyle yer değiştirmesi, zulüm ve intikam için fırsat kollayan din düşmanlarının işini kolaylaştırmıştır. Bunlar üzerine taraftarlığın, faydacılığın, düşmanlığın, itibar ve ikbal sevgisinin eklenmesiyle, hastalık ırkçılığa sirayet etmiştir. İklimin özelliği kan bağını bozduğu gibi devletin, devlet başkanlarının ve bütün halkın tabiatlarını hastalıklara müptela etmiştir. Ülü”1-emrin emrine itaat, kanunlara riayet, hâkimlerde insaf ve adalet, verilen sözü yerine getirmek hususundaki ahlâki özelliğin sağlamlığı yok olmuştur. 
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Çıkarlarını gözeten memurlar çoğalmıştır. Akrabalık bağlarından uzaklaşarak çıkar elde etmeyi sağlamak amacıyla emanet ve doğruluk cevherinden uzak olan Berberiler'in nüfuzu artmıştır. Bunlardan askeri Sirlikler düzenlenmiş, bu nedenle zenginliğin dizgini ve memleketin sükünu bunların ellerine teslim edilmiştir. Bunun gibi nice tedbirsiz ve yolsuz şeylerle memleketin nizamının şirazesi bozulmuştur. 


Valiler de hükümetin düştüğü bu zaaftan faydalanmışlar. Bunların “er biri kendi idareleri altındaki yerlerde bağımsız biçimde hâkimiyet kurmak sevdasına kalkışmışlar. Bu nedenle İslâm hükümeti, derebeyleri arasında paylaşılmıştır. 


Hilafetin hâkimiyeti ancak Kurtuba'da geçerliydi. Diğer yerlerde ha-Senin nüfuz ve etkisi kalmamıştı. İşbiliye valisi bulunan Muhammed b. 
mail b. Abbâd, zikredildiği üzere, İşbiliye civarındaki merhum Melik Yahya b. Hammüd'a karşı galibiyet kazanır; bu eyalet dahilinde bulunan sancakların vezirlerini ve itibarlı kimseleri para gücüyle kendisine bağyarak istiklalini elde eder. Karmüne ve Şezüne valileri de kendi eyaletserinde başka başka hükümet teşkiliyle her biri adı geçen kişinin izinden wörümüştür. Yahya'nın Kurtuba'da hükümet tahtına oturmasından önce, idaresi altında bulunan Ceziretülhadra, Malaga ve Sebte'den ibaret bulusan hükümeti de biraderine veya oğluna intikal eylemişti. 


Doğu tarafta bulunan Gırnata ve İlbire memleketleri 420 (1029) yılından bu yana Habbüs b. Mâksin b. Mülakkin es-Sanhâci'nin elindeydi. O “arafın bütün sahilleri -Meriye'den Mervidro'ya değin mevkiler- hacib Muhammed el-Mansür b. Ebü Amir zamanından beri Âmiriler'in idare- 
<ndeydi. Bu kez de Dâniye (Denia) valisi olan Züheyr'in idaresi altına erdi. Züheyr, Meriye ve Mürsiye'yi zapt ve oralara vekil atayarak kenīsi deniz yoluyla Sardunya'ya kadar gitti. Zapteylemiş olduğu Balear adalarında ikamet eylemekte ve yine Âmiriler'den Abdülaziz Ebü Hasan > Abdurrahman da 412 (1021-22) yılından bu yana Belensiye”de hâkimimetini yürütmekteydi. Daha sonraları, Züheyr'e vâris olması sebebiyle > bölgeleri de Belensiye”ye katarak başlı başına bir hükümet şekli oluşdu. Endülüs'ün kuzeyindeki Sarakusta Valisi Ebü'l-Hakem el-Münzir ve Tuleytula Valisi İsmail b. Zünnün,” batı tarafında da Batalyevs Valisi 


ss Zinnün biçiminde yazılan bu kelimeyi Zünnün şeklinde okuduk. 
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Abdullah b. Mesleme b. Eftas” işlerini yürütmekte bağımsız idi. Her biri eyaletlerini münferit bir hükümet ve müstakil bir idare suretinde yürütmekteydiler. Kurtuba hükümeti kendisine bağlı olan kasaba ve köylerle bir eyalet hacminde bulunduğundan, kendisinden ayrı, on kadar müstakil hükümet oluşmuştu. Bu hükümetlerin her birinin ayrı askeri ve ayrı sikkesi olmakla birlikte himayelerinde derebeyleri gibi sayısız nahiye sahipleri de vardı. Bunlar, diğer nahiye sahipleri veya başka emirler tarafından taarruza uğradıklarında koruyucularından yardım görürlerdi. Melik Abdurrahman en-Nâsır ve hâcib Mansür zamanlarında bunca himmet ve gayret ile sağlam bir düzene ulaşan saltanat yapısı, sayısız bölgelere ayrılmış, eli ayağı kesilmiş iktidarsız bir kalıba dönmüştü. Müslümanlar, hıristiyanlardan birkaç kez yardım alarak asker istihdam etmişlerdi. İki kez saltanat merkezlerine kadar celbederek onların saldırıları anında yol göstermişlerdi. Eğer bu kargaşa halinde İspanyollar ittifak oluşturabilselerdi, İslâm hükümetinin tamamen İspanya kıtasından silinmesi az bir gayretle gerçekleşebilirdi. Onlar da iç işlerindeki bazı karışıklıklarla meşgul bulunarak etraflıca düşünmeye vakitleri olmadığından, hareketsiz kalarak kendi halleriyle uğraşmakta idiler. 392 (1001-1002) yılında Kal'atü'n-Nesr muharebesinde Aragon ve Navarra kralı bulunan Garsiye'nin oğlu Sanşo ve Kastilya Kontu Fernan ve Leon Kralı Bermud”un oğlu V. Alfonso birleşerek hacib Mansür”un üzerine bol miktarda askerle gelmişlerdi. O andan tavâif-i mülük vaktine değin cereyan eden bazı dâhili halleri, tarihi olaylar silsilesiyle ilgisi nedeniyle kısaca açıklanmaya çalışıldı. 


Kâfir Memleketlerinin Durumu 


Cillikıye, Asturias ve Leon kralı olan Bermud”un oğlu V. Alfonso beş yaşında kral tahtına oturup yirmi sekiz yıl boyunca hüküm sürmüş, ömrünü kilise ve manastır binası yapmakla geçirmiştir. Fakat 417 (1026) yılında Portekiz memleketinde bulunan Vizeu Kalesi'ni müslümanların ellerinden almak emelinde iken yaralanarak hayatını kaybetmiş olduğundan, 


50 Abdullah, Melik Hakem'in vefatından sonra Şâbür Fârisi'nin (Sâbür es-Saklebi) yanında terbiye olur. Sonra, onun tavassutuyla Mâride'ye vali tayin edilmiş, halk arasında makbul ve muteber kabul edilmiştir. Şâbür'un zamanında isyan bayrağını açarak Bat- 
1os”u (Batalyevs olması muhtemeldir) zapteylemiş ve istiklalini kazanmıştı. Bunun çocukları ve torunları 100 yıl kadar Batalyevs'te hâkimiyet sağladılar, Beni Eftas lakabıyla şöhret kazandılar. 
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oğlu II. Bermud onun yerine tahta geçti. Frenk tarihçileri Alfonso”nun idaresinin güzelliğini ve mevcut konuları ıslah eylemiş olduğunu rivayetle beraber, mezkür kanunları o vakitten bu yana kimsenin bilmediğini ikrar ederler. Kastilya'nın müstakil kontu olan Fernan, Kal'atü'n-Nesr muharebesinden sonra başka bir yerde müslümanlarla gerçekleşen, çarpışmada ölmüş yerine oğlu Sancho geçmiştir. Sancho, Müstain-Billah”ın askeriyle beraber Süleyman Berberi'nin üzerine giderek Ceziretülhadra'ya kadar Berberiler'i izlemişlerdi. 


Fernan”ın oğlu Sancho”nun iki güzel kızı olup bunların birinin ismi Donano idi. Donano, Aragon ve Navarra Kralı Garsiye'nin oğlu Sancho'nun, diğer kızı Tereziya da IlI. Bermud'un eşi idi. 


Tarihçilerin hikâye ettiklerine göre Kastilya Kontu Sancho'nun annesi İslâm esirlerinden yakışıklı bir insana âşık olur, onun uğrunda canını ve cihanı feda etmeye hazırlanır. Her ne suretle olursa olsun sinesinde parlayan yakıcı aşk ateşini söndürmek için sevgilisiyle evlenmek arzusunda bulunursa da oğlu Sancho”dan sakındığından kendisini zehirlemek sureyle ölmeyi düşünür. Bu arzusunu gerçekleştirmek için zehirli bir şerbet hazırladığını öğrenen Sancho, bu şerbeti annesine cebren içirerek öldürür. 
Bu durumu haber veren şahsı da ödüllendirir. 


Sancho'nun vefatında on üç yaşında bulunan oğlu Garsiye, Kastilya kontu olur. Memleketin başkanları, akrabalık münasebetlerini artırmak emeliyle hem eniştesi hem kaynı olması için Leon Kralı Bermud”un kız kardeşi Dona Sanşa”yı kont Garsiye ile evlendirmek isterler. O aralık bazı kindarlar intikam sevdasıyla Garsiye”yi öldürmüş olduklarından mezkür karar gerçekleşmemiştir. Müteveffanın yerine kız kardeşi Dona”nın kocası bulunan Sancho geçer, bu suretle Kastilya memleketi, Navarra ve Aragon Krallığı'na iltihak eder. Zikrolunan idare o esnada İspanya'da bulunan hıristiyan idarelerinin içinde en büyük bir hükümet olmuştur. Bu sebepten dolayı Garsiye'nin oğlu Sancho”ya Büyük Sancho manasına Sancho el-Mayor ve bazan da İspanya imparatoru unvanı verilir. Fakat bu tür ifahar lakapları onun bönlüğünü meydana çıkarmakla bönlüğünü gizleyici perde olamamış, garip tavırları rüzgâra savrulmuştur. 
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Sancho, sefere çıkmak istediği bir gün, çok sevdiği atını, bakması amacıyla eşi Donano'ya emanet eder. Daha sonra oğlu Don Garsiye bu atı Donano'dan ister. Halkın itibarlı kişilerinden Sisi Donano'ya kralın tembihini hatırlatır ve atın Garsiye'ye verilmemesini ifade eder. Donano, Garsiye'ye ret cevabı verir. Garsiye, yapılan ret muamelesini kendisine hakaret kabul eder, annesinden intikam almaya yönelir. Bu hususta kendisine yardımcı olması için kardeşi Fernando'yu da yanına alır. Babalarının gidişiyle annelerini zina suçuyla suçlarlar. “Garsiye'ye bile zina fiili için ısrar etti” diye iftiraya kalkışırlar. Bu saf kral, araştırma keyfiyetini bir tarafa bırakarak masum zevcesini haksız yere hapsettirir. 


Memleketin ileri gelenleri, kralın öfkesini teskin etmeye yöneldilerse de iddia edenler kendisinin çocukları olduğundan ısrar edemediler. Kralın emri üzerine bu tuhaf davanın görülmesine garip bir biçimde karar verdiler. Hıristiyanların âdetleri üzere kralın karısıyla zina ettiği ifade edilen kişi veya tarafından atanacak vekili özel bir yerde adı geçen davacıyla mübareze meydanına çıkar, eğer galibiyet suçlanan tarafında gerçekleşirse suçsuz olduğunu ispat eylemiş olurdu. Şayet bu hükme rıza göstermezse isnat olunan cinayeti itiraf edeceğinden ateşe atılması düşüncesi tasvip edildi. Hak, bâtıla galip olur mefhumunca, ne vakit ve ne biçimde olursa olsun, kendisini temize çıkarması dünya kuralının kaidesindendir. Ancak anne hakkında isnat olunan suç kendi evladı tarafından gerçekleşmiş 

tuhaf bir isnat olmakla, onun çözümü için mahkeme hâkimi yeni bir icra usulü icat eyledi. Kral Sancho el-Mayor'un nikâhı altında bulunmayan İybâr adında bir hanımdan doğma Ramiro adındaki zina çocuğu, kraliçenin düştüğü hapishane belasından müteessir olur. Evladı yüzünden haksız olarak bir musibete uğradığına tahammül edemeyerek annenin oğulları olan davacıları icap eden karar gereği mübarezeye davet eyledi. Fakat Garsiye ve Fernando, Ramiro ile karşılaşmaya cesaret edemeyerek müfteri olduklarını kendileri ikrar ederek babalarından ve annelerinden af talebinde bulunmalarıyla mübarezeye gerek kalmamıştır. 


Kral Sancho hükümetini haylice genişletmiş olduğu halde buna kanaat etmeyerek hem-hudut bulunan Leon kralıyla bir mâbed kavgası çıkararak onun mülkünün bir kısmının kendi mülküne katılmasını istemişse de 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kavga konusu kendi tasavvuru gibi gerçekleşmeyerek hayale gelmeyen bir biçim kazandı. Tarihlerde bu olayın hakikati şu biçimde gerçekleşir: 


Sancho el-Mayor bir gün avlanmakta iken bir mâbede sığınır. Üzerine hücum eden bir canavardan kurtulmakla birlikte bu mâbedi tamir ettirir. 
Bu mâbed Leon Kralı Bermud”un idaresi altında bulunuyordu. Kral, bu mâbedin kendisine ait olduğunu iddia etmekten vazgeçmedi. Sancho askeriyle birlikte üzerine yürüyerek Astorga şehrine kadar olan yerleri zaptetti. Bir sene sonra Kral Bermud yeniden asker celp ve tedarikiyle Sanşo ile muharebeye girişmişse de iki tarafın ordusunda bulunan papazların tavassutu ve Bermud'un kız kardeşi olan Dona Sanga Kral Sancho el-Mayor'un ikinci oğlu Fernando ile evlendirildi. Buna mukabil Kastilya memleketi, Kral Sancho tarafından oğlu Fernando'ya bırakılacağı gibi kendi krallığı da oğluna devredilecekti. Hem de Bermud'un geçen sene seferde kaybetmiş olduğu yerlerin bu yeni kraliyete ilave olunması şartıyla kan dökülmeksizin araları ıslah olundu. 


Garip olaylardandır ki Kastilya, önceleri Leon Krallığı'na bağlı bir eyalet iken Fernan Gonzales zamanında bir şahin bir at pahasından dolayı müstakil kontluğa dönüştürülmüş, bu kez de bir mâbed kavgası neticesinde kraliyete dönüştürülmüş ve son zamanlarda İspanya'nın diğer hükumetlerini de bir araya getirerek bir büyük hükümet şekline girmiştir. 
Bundan sonra Kral Sancho diğer mülklerini de diğer evlatları arasında taksim etmiştir. Garsiye'ye Navarra memleketini, üçüncü oğlu olan Gonzalo'ya Sobrârab (Sobrarbe) idaresini, İybâr'ın oğlu Ramiro'ya da Aragon hududunu ayırdı. Dört krallık teşkil eyledi. Kendisi de 420 (1029) senesinde vefat eyledi. İşte hıristiyanların ittifak oluşturarak zaaf halinde bulunan İslâm idaresinin yıkılmasını hızlandıramamaları, zikrolunan dâhili meşguliyetlerinden vakit bulamamalarından ileri gelmiş idi. 


SEKİZİNCİ BÖLÜM 


CEHVERİLER 


CEHVER5: b. MUHAMMED DÖNEMİ 


Islahat Hareketleri” 


Gelelim Kurtuba hükümetine. Yazıldığı üzere, Melik MI. Hişâm'ın saltanat tacını terketmesi, inziva ve uzleti kabullenmesiyle Emevi süla- 
'esinin idaresi son buldu. Bir fitnenin zuhurundan sakınan Kurtuba'nın reisleri bir araya geldiler. Mülkün ve saltanatın korunması ve idaresi için muktedir bir zata ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Halk arasında muteber, güvenilir, muktedir bir insan olan hâcib Cehver b. Muhammed'in ehliyeönden bahisle onun Kurtuba hükümetinin tahtına oturması hususuna karar verdiler. Cehver, bu seçim üzerine Kurtuba tahtına oturdu. Akıllı bir insan olması nedeniyle herkesin beklentisi üzerine hükümetin idaresinin güzel bir biçimde işlemesi için elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. 
Devleti, daha önceki güç ve azametine ulaştıramamış ise de zeval vaktini uzatmaya muvaffak olmuştur. Doğrusu, böyle bir vakitte kendisinden zunura gelen hayırlı hizmetler beğenilmiş ve takdir edilmiştir. Cehver, her nususta halkın isteğine muvafakat mecburiyetinde olduğundan mümkün 


51 Ziya Paşa'nın eserinde bu zatların adı Cevher biçiminde geçmektedir. Kaynakların genelinde Cehver şeklindedir. Ben de Cehver biçimini tercih ettim. 


> Bu ve bundan sonraki başlık eserin aslında yoktur. İki başlık tarafımdan eklenmiştir. 
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mertebe asayişi iade hususunda, huzur ve önemli işlerin ıslahı için yapılması gereken önlem ve hareketlerde halkına karşı sorumluluk duydu. 


Sunulacak tekliflerde müşkilatlarla karşılaşmamak üzere hâkimiyetin esaslarını başka bir biçime dönüştürmeyi düşündü. Bunun için, başkanlık kendisinde kalarak Kurtuba halkının seçkin insanlarından bir meclis oluşturdu. Devletin işlerini o meclisin düşüncesine havale etti. Gerçekten de bu önlemlerin yararı görüldü. Hem kendisini hükümet mevkiine çıkaranların devlet işlerine müdahalelerinden emin oldu, hem de işlerin yolunda yürümesine ve kendisinin ikbalinin sürekli kalmasına sebep oldu. Çünkü bütün işler mezkür meclisten çıktığından, bir iş için doğrudan doğruya kendisine müracaat edildiğinde, kendi başına bir şey icra edemeyeceğini, mecliste de, diğer üyeler gibi yalnız bir oya sahip olduğunu açıklayarak arzedilen işi meclise havale ederdi. Orada, verilen kararın gereği icra olunurdu. 


Mutlakiyet hükümlerinin icra edildiği bu hükümeti, meşrutiyet biçiminde göstererek birçok güç ve nüfuz sahibi kişileri meclis âzası arasına kattı. Eslafının uğradığı asabiyet sıkıntısından ve tehlikelerinden kendisini korudu. Bunun dışında kalan özel işlerini de mucidi bulunduğu yeni usule tatbik ile meliklere mahsus olan saraydan belirli bir süre uzak kaldı. 
Fakat bazı devlet erkânının ısrarıyla bilâhare muvafakat gösterdi; özel işlerinin gereği olan tasarruflardan da uzak kalmadı. Gösteriş için eslafı gibi fazla hizmetli kabul etmedi. Özel hizmeti için gerekenleri alıkoyup bunun dışındakileri reddederek devlet hazinesine bu yolla çok kazanç sağladı. 


Sonra, şer'i mahkemelerin düzenlenmesine ve ıslahına gayret sarfetti. 
Yalancı şahitleri cezalandırdı, kadı ve mübaşirleri görevlendirdi. Yalanla halkın mallarına sahip olan sahte tabipleri, kâhinleri, halka zarar veren bu tür insanların geçimlerine vesile olan müfsitleri şehirden uzaklaştırdı. Tababeti icra edecek olanların imtihanları için meşhur tabiplerden oluşan bir meclis oluşturdu. Devlet ve milletin yararını gerektiren güzel vesilelerin oluşmasında kusur göstermedi. i 


Diğer taraftan da Kurtuba şehrini kıtlık ve yoksulluktan korumak için büyük ambarlar yaptırdı, içlerini zahirelerle doldurdu. Halkın daha rahat ve kolay geçinebilmeleri için zaruri ihtiyaçlarını artırdı, ticari muameleler ve narhlar hakkında öngörülen düzenlemelerin icrasının devamına nezaret etmek üzere çarşı ve pazarlara mahsus özel memurlar tayin etti. Bir 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müddetten bu yana tahsil edilmesi gereken vergilerin “Emval-i Emiriyye” kanalıyla toplanması mümkün olmamıştı. Halk zulme uğrarken tahsildarların irtikabı sebebiyle gelirler uygun yol ve vakitlerde hazineye ulaşmıyor, devlet zarurete düşüyordu. Bu halin ıslahına çalışarak tahsildarların muhasebelerinin her yıl görülmesi karara bağlandı. Kurtuba”nın merkezinin muhafazası, emniyet ve rahatının sağlanması için halktan askerler istihdam edildi. Her gün şehirde cereyan eden olayların defterlerinin kendisine arzedilmesi konusunda düzenlemeler yapılarak beldenin emniyeti sağlandı. Bu hayırlı ıslahatlar meyvesini verdi. Halkın yuvasından uzaklaşan saadet kuşu ve refah bu kez sığınağına dönmeye meyletti; herkes canından ve malından emin olduğu için ticaret yeniden revaç buldu. Önceleri, şehirden gitmiş olanlar, grup grup Kurtuba'ya döndüler. Kurtuba şehri, -eskiden olduğu gibi- İspanya'nın birinci derecede ticaret ve sanayi memleketi oldu. Cehver'in bu güzel önlemleri, İslâm hükümetinin İspanya'da şan ve şerefini yükseltti. Umumun menfaatini sağlayan işler yapıldı. Diğer eyaletler, hükümetten ayrılmış olduğundan, bu saadetten yalnız Kurtuba halkı yararlandı, ötekiler bu mutluluktan yararlanamadılar. 


Kavimlerin Melikleri ve Durumları 


Organların ayrılması ve kopması sebebiyle can çekişmekte olan devletin varlığını yeniden ihya eylemek, ilk başta, memleketin dağılan parçalarını birbirine bağlamakla gerçekleşir. Bu da hayli zamandır yalnız başına hareket eden valilerin dimağından gurur kokularının temizlenerek itaat altına alınmasıyla mümkündür. Bu talebin doğrudan doğruya gerçekleşemeyeceği geçmiş olayların delaletiyle mâlum olduğundan, hekimane üsluplarla çare bulma yoluna gidildi. Büyük memleketlerin emirleri arasında olan ihtilaf ve kavgalara müdahale ile önce ıslah edici biçimde orta yol izlemek, sonra Kurtuba”nın dönülecek bir yer olduğunu hissettirmeden eyaletlerin hepsini toplanılması gereken bir yere bağlamak biçimi Cehver için güzel bir düşünce kabul edildi. 423 (1031-32) yılında bir mektup ile emirleri Kurtuba'ya davet eyledi. 


Bunların kimisi bazı bahaneler ileri sürerek gelmekten kaçındılar. 
Sununla birlikte, bağlılığını bildirenlerin bir kısmı da ne davetine icabet etiler ne de sözlerini dinlediler. Bir kısmı da, “Şu an Emevi sülalesi bitmiş olduğundan artık Kurtuba hükümetinden eser kalmamıştır. Bundan 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sonra bizi Kurtuba'ya bağlayacak hiçbir bağ bulunmamaktadır” diye muhalefetlerini açıkladılar. Hatta Tuleytula emiri İsmail b. Zünnün”un gurur ve azametle “Cehver'in, Kurtuba”da ikamet ettiğine kanaat ederek teşekkür etmesini dostane nasihat ederim. Ben de bu dünyada, Allah”tan gayri kimseyi benden üstün tutmam ve tanımam” dediği inanılır kişiler tarafından araştırılmıştır. Cehver ise bunların hak ettiği muameleyi icra edecek kadar gücü olmadığından süküt etti. 


Bu esnada Kurtuba civarında bulunan İşbfliye emfri İbn Abbad, Cehver”den perva etmemesi nedeniyle Karmüne emfrinin arazisine taarruz ederek iç savaşların kapılarının açılmasına sebep olur. Çünkü Karmüne emiri bir yıl önce İbn Abbad”ın taarruzuna mukavemet göstermişse de bilahare tahammül edemeyerek firarla hükümetini terketmişti. Gırnata, Malaga emirleri olan Habbüs Mâkien ile İdris”ten yardım istedi. İdris”ten bir miktar asker gelmiş ve Habbüs da bizzat askeriyle birlikte o tarafa yönelmiş ve hazır bulunmuştu. Bunlar ittifakla 427 (1035-36) yılında İbn Abbâd'ın askerini bozarak Karmüne memleketini kurtarırlar. 


Bu arada Malaga emiri bulunan İdris b. Hammüd”un vefat etmesiyle yerine birinin seçilmesi hususunda anlaşmazlık ve ittifaksızlık zuhur eder. İbn Bakne'nin gayretiyle İdris'in oğlu Yahya emirliğe atanmıştı. 
Fakat Slav cinsinden olup Sebte muhafızı vekili bulunan Necâ el-Hâdim Melik Yahya b. Ali b. Hammüd'un oğlu Hasan'ı Malaga tahtına oturtarak memleketin işlerinin dizginini kendi eline almak niyetine sahip olmuştu. Hâdim, Malaga'da bulunan taraftarları ile birlikte muhabereye başladı. Cebelitârık'tan geçerek İbn Bakne'nin bulunduğu yere uğramayarak başka yolla Malaga”nın kalesi olan el-Kasaba”ya giderek zapteyledi. İbn Bakne derhal yetişti, Hâdim'i muhasara altına aldı. Bazı arabulucuların tavassutuyla araları bulundu. Hasan'ın Sebte ve Tanca”ya dönüşüne, İdris b. Hammüd'un da Malaga'da emir kalması hususuna karar verdiler. 
Bu esnada Melik Cehver de Kurtuba civarında teşekkül etmiş olan Sahile emirliği üzerine asker göndermişti. Fakat, memleket küçük ve kuvvetsiz olduğu halde adı geçen Tuleytula emiri Zünnün'un idaresinde bulunduğundan onun tarafından gelen yardım sebebiyle Cehver'in askeri perişan oldu. Bir müddet sonra, 435 (1043-44) senesinde kendisi de vefat etti. Güzel ahlâkı ve davranışı nedeniyle halk arasında itibar ve düşünce sahibi olan oğlu Muhammed onun yerine Kurtuba hükümet tahtına oturdu. 
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MUHAMMED b. CEHVER DÖNEMİ 


Tuleytula emiri Zünnün kuvvet ve iktidar sahibi olduğundan Endülüs'ün tamamını idaresi altına almak düşüncesine kapılmıştı. Belensiye, Gırnata, Malaga emirleriyle de ittifak halinde bulunan Muhammed b. 
Cehver hükümet tahtına oturduğunda, müttefik kuvvetlere karşı yeterli bir kuvvet tedarikinin gerektiğini düşündü. İşbiliye emiri bulunan Mu/ta- zıd b. Muhammed b. Abbâd, Batalyevs emiri İbnü”1-Eftas ile haberleştikten sonra 443 yılının Rebfülevvelinde (Temmuz 1051) İşbiliye'ye murahhaslar gönderilerek bir anlaşma düzenlendi. 


Fakat bu ittifak üçünü de bir seviyede tutmakta idi. Bu anlaşmaya göre Kurtuba meliki kendisini emir seviyesine düşürmüştü. İşbiliye emirliği bunların en kuvvetli olanıydı. Diğer emirliklerin önüne geçtiği için, Kurtuba hükümetinin hiçbir imtiyazı kalmamıştı. Bunların belirtilen biçimdeki iki taraflı ittifakları bütün Endülüs memleketini ateş içinde bırakarak savaşa sürüklemişti. Bu kargaşada tarafların başkanları olan İşbiliye ve Tuleytula emirleri ölmüşlerse de barışa yararları olmamıştır. Oğulları Zünnün el-Meymün ile İbn Abbâd Il. arasında şiddetli düşmanlıklara sebep olmuştur. 


İslâm memleketleri bu iki zıt fırkanın düşmanca fesatlıkları sonucunda ayak altında kaldı, hiçbir tarafta emniyetten eser kalmadı. İbn Abbâd II. Gırnata ve Malaga emirleriyle uğraşmakta iken Meymün rahatlıkla Kurtuba arazisine tecavüz etti. Büyük bir muharebede Muhammed b. 
Cehver'in ordusunu mağlup etti. Hasta ve gönlü kırılmış olan İbn Cehver, yardım talebi için oğlu Abdülmelik'i müttefiki sandığı İşbiliye emiri İbn Abbad”a gönderdi. İbn Abbad yardım konusunda gayret göstermeyerek Abdülmelik”i ikram ve ziyafetlerle meşgul etti. Böylece vakit geçirdiğin- den İbn Cehver'in içinde bulunduğu emniyetsizlik arttı. Yardım beklemekte olan Cehver acilen Tuleytula emiri üzerine hücum etti. Askerlerin yardımı geldi, Kurtuba şehrinden düşman üzerine hareket edildi. 


Emir Meymün'un askeri iki ateş arasında kalarak perişan olmuştu. 
İbn Cehver'in askerinin ganimetlerle meşgul olduğu anda İbn Abbâd askerini şehre sokarak kapılarını kapadı. Askerlerini uygun mevkilere yerleştirdikten sonra saraya giderek yatağında yatmakta olan Muhammed b. 
Cehver'i yakaladı. Muhammed b. Cehver'in oğlu Abdülmelik emir Abbâd'ı Kurtuba'dan çıkarmak gayretiyle harbe kalkışmıştı. Bu savaşta yaralanarak vefat ettiğinden Kurtuba halkı -mecburen- İşbiliye emirine tâbi oldular. İbn Abbâd, 452 (1060) yılında bu uygunsuz fiiliyle ittifakı ihanete, anlaşmayı hıyanete dönüştürdü. Kurtuba hükümetini büsbütün mahvederek amacına ulaşmış ise de kıyamete kadar nefretle anılmıştır. 


Zalim kimselerden eser kalmadı, 

Ancak, onun bıraktığı çirkin kurallar kaldı. 
Âdil kimse de göçüp gitti. 

Ancak, güzel adını yâdigâr bıraktı. 


DOKUZUNCU BÖLÜM 


HIRİSTİYAN MEMLEKETLERİ ve 
İSLAM HANEDANLARI 


Küffar Memleketlerindeki Karışıklıklar 


İslâm hükümetinden ayrılan sayısız idareler birbirlerini parça parça etmekte iken hıristiyanlar da huzur içinde değildi. Özetle belirtildiği üzere Kral Sancho el-Mayor'un Leon kralından alarak kendi hükümetine ilave ettiği yerlerle beraber bütün mallarını, vefatından önce dört oğluna dağıtarak tek idareyi dört hükümete taksim eylemişti. Bunlar, paylaştıkları kısma kanaat etmeyerek her biri kendisini babasının bütün mülküne vâris sayarak kardeşlik hukukunu dünya sevgisine feda ettiler. Diğerleri hakkında ellerinden gelen fenalığı icra ettiler. Önce Aragon Kralı Ramiro memleketini genişletmek için kollarını sıvadı. Navarra kralı bulunan kardeşi Garsiye ile muharebe ederek mağlup oldu. Aragon memleketinin bir kısmı idaresi altından çıkarak Garsiye'nin tasarrufuna geçti. 


Leon Kralı Bermud, Sancho el-Mayor'un memleketinin böylece paylaşıldığını ve oğullarının arasında gerçekleşen nifakı gördüğü için harekete geçti. Sancho'nun daha önce kendisinden aldığı yerlerin geri alınmasını fırsat kabul etti, Kral Fernando”nun memleketine girdi. Adı geçen yerleri tekrar aldı. Fernando, Navarra kralı olan kardeşi Garsiye'den yardım alarak ittifakla Bermud”un üzerine yürüdü, hasmına karşı zafer elde etti. 
Leon memleketinin tamamını istila etti. Bu savaş esnasında Leon Kralı Ber- 


53 Bu bölümdeki başlıkların tamamı eserin orjinalinde yoktur. Başlıklar tarafımdan eklenmiştir. 
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mud, bindiği attan baş aşağı düştü, yaralanarak vefat eyledi. Bermud'un kız kardeşinin Fernando'nun zevcesi olması nedeniyle Leon Krallığı Kastilya Krallığı'na ilave edildi. Fernando, milâdi 1037 yılının Haziranının 22. 
günü Leon şehrinde Leon hükümeti tacını kazandı. 


Sobrârab (Sobrarbe) Kralı Gonzalo, bir gün avdan dönmekte iken meçhul bir şahısla karşılaşır. Bu şahıs, kralın gafletinden yararlanarak hücum eder ve kralı öldürür. Sobrârab memleketine bu suikastı yaptırmış olması muhtemel olan Aragon Kralı Ramiro mutasarrıf oldu. On yedi yıl bu minval üzere günlerini geçirdiler. Fernando ile kardeşi Garsiye de rekabet ve düşmanlıkları gereğince her biri gönlünden geçen şeylerin icrasına bahane arıyorlardı. Fernando, hasta olan kardeşi Garsiye'nin hatırını sormak için Navarra memleketine gelirken kardeşi Garsiye'nin kendisini hapis, Kastilya'ya asker göndererek zapteylemek hilekârlığında bulunduğunu haber alınca infial ile Kastilya”ya döndü. Bundan bir müddet sonra Fernando hastalandı. Garsiye, Kastilya'ya doğru yola çıktı. Eğer vâkıf olmuşsa, daha önceki düşünceleri nedeniyle ondan özür dileyerek kendisini affettirecek, şayet vâkıf olmamışsa hasta ziyareti yaparak dönmek niyetindeydi. Kurtuba'ya geldiğinde Fernando onu yakalattı, bir kaleye hapsettirdi. “Kim, kardeşi için bir kuyu kazarsa o kuyuya kendisi düşer” delili kendini gösterdi. 


Mahpus bulunan Garsiye para gücüyle bekçilerin ellerinden kurtulup memleketine döndü. Sarakusta emirinden de yardım isteyerek asker tedariki ile öç almaya kalkıştı. Milâdi 1054 yılının Eylül başlangıcında Bergos adı verilen şehre dört saat mesafede bulunan bir yerde iki tarafın askerleri karşılaştılar. Gerçekleşen savaşta Garsiye mağlup oldu ve vefat etti. Fernando, kardeşinin memleketinden yalnız bir miktarını kendi hükümetine ilave ve geri kalan kısmını müteveffanın oğlu Don Sancho Garses”e terketti. 


Nükte: Yabancılara gösterilen sevgi, ne kadar ilerlemiş olursa olsun, yakınlık sonucu olan kardeşlik sevgisi derecesine ulaşılamayacaktı. İkisi arasında gerçekleşen düşmanlığın şiddet derecesi son noktaya ulaşma- dan, ikisinden biri diğerlerinin suçunu affeder. Arabulucuların etkileyici tebligatlarından etkilenerek sevgi binasını yenilemek mümkün olabilir. 
Fakat kardeşler arasındaki yakınlık bağı bir kere kırılırsa nefret zuhur eder. Çocukluk anında birçok kardeş arasında baba ve anneleri tarafından 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kendilerine olan sevginin paylaşılmasından diğer çocukça muamelelerden dolayı zuhura gelen düşmanlık sır perdesi altında büyür. Bir müddet sonra unutulan bu düşmanlık küçük bir sebebin oluşumunda yeniden depreşiyor. Bu insanlar iktidar ve güç sahibi oldukları zaman birbirinden şiddetli biçimde intikam almadıkça kinini teskin edememesi insan tabiatının özelliğindendir. Kardeşler de gerek kişisel düşmanlıkları gerek makam sevgisi belasıyla bu nükteye mazhar olmuşlardır. 


Kastilya ve Leon Kralı Fernando, müslümanlarla da uzun müddet muharebe etti. Yalnız, muharebelerin tafsilatı ve gerçekleşme tarihleri, hangi tarafın galip ve mağlup olduğu tarih kitaplarında belirtilmemiştir. Fakat Kral Fernando, Portekiz memleketinden bir miktar yer ile Madrid şehrini almış, Tuleytula emiri Meymün b. Zünnün ile anlaşma yapmıştır. Hatta Belensiye emiri bulunan Abdülaziz'in elinde bulunan şehri zaptetmek için Meymün tarafından kendisine yardım gönderilmiştir. Uğursuz ayağını her nereye basmış ise oraların müslüman halkını esir ederek ateş yağdıran kılıcına yem yapmış; beldeleri, köyleri tahrip ederek eser bırakmamıştır. 


Ağaçları ve mezraayı yakmak gibi vahşiyane hareketleri tarih kitaplarına yazılmıştır. Kırk yıl boyunca gaddarlığı ile hükümet mevkiini pisliğe bulaştırmış, 457 yılının Kânunuevvelinin yirmi birinci günü (Aralık 1065) yokluk diyarına yolcu olmuştur. Vefatından önce memleketin asilzadelerini, başkanlarını, başpapazlarını Leon şehrine davet etmiş, hepsinin huzurunda, idaresi altındaki memleketinin tamamını çocukları arasında taksim etmiştir. Sancho”ya Kastilya hükümetini, Alfonso”ya Leon Krallığı'nı, küçük oğlu Garsiye'ye Cillikıye memleketini, kızı Oraka”ya Semmüre'yi, Elvira”ya da Turuş'u terk ve tahsis eylemiştir. Memleketini böylece parçalayarak müteveffa Sancho el-Mayor”un gerçekleşen hatasını kendisi de yapmıştır. 


Sancho el-Mayor'un dört evladından hayatta olan Aragon Kralı Ramiro, İslâm fırkasının melikleri ile ve özellikle de Sarakusta ve Lâride emirleriyle kavga halinde olup 460 (1067-68) yılında Gardos Kalesi üzerine hücum eylemiştir. Sarakusta emiri, Ahmed b. Süleyman b. Hüd'un karşısına çıktı. Ramiro'nun askerini helâk etti, kendisini de kılıcına azık yaptı. Yerine büyük oğlu Sancho Ramirus Aragon kralı oldu. Böylece Sancho el-Mayor”un Sancho adlı üç torunu bir vakitler saltanat tahtında bulunmuştu. Biri Aragon Kralı Sancho Ramiro, biri Navarra Kralı Sancho 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Garses, diğeri de Kastilya Kralı Sanşo Fernandes idi. Bunlar arasında da memleketini genişletmek arzusuyla rekabet, nifak, sayısız muharebe ve ihtilaflar gerçekleşmiştir. Bilâhare Sancho Fernandes, Leon hükümetini kardeşi Alfonso”nun elinden aldı, kendisini bir manastıra hapseyledi. Alfonso yolunu bularak hapisten firar etmiş, Tuleytula emiri Yahya el-Meymün'un kanatları altına iltica etmiştir. Yahya, Fernandes'ten perva etmemesi nedeniyle bunun hakkında türlü mürüvvet izhar etmiş, hatta bazı akrabalarını da kabul ederek kendisine büyük bir konak ve bol miktarda maaş tahsis etmiştir. Fernandes kız kardeşi Oraka ile Semmüre Kalesi'nin kavgasını yapmakta idi. Çocuksuz olan Fernandes maktulen hayatını kaybeder. Alfonso, Leon'a avdet ederek hem kaybettiği hükümetini hem de sahipsiz kalan Kastilya Krallığı'nı ele geçirdikten sonra ikinci kardeşi Garsiye”den Cillikıye memleketini de cebren zapteyledi. 465 (1072-73) yılında babası Fernando'nun bütün mülklerine sahip oldu. 


İşbiliye ve Tuleytula Emirlerinin Düşmanlıkları 


Yukarıda zikrolunduğu üzere, İşbiliye emiri Mu'tazıd b. Abbâd, Kurtuba hükümetini mahv ve perişan eyledikten sonra İşbiliye, Karmüne, el-Garb, Cebelitârık ile o havali civarında bulunan beldeleri, şehirleri, kaleleri ve hisarları hükümetine dahil ederek, tam bir nüfuz ve iktidar elde etti. 
Diğer memleketleri de elde etmek sevdasına düşerek birinci rakibi olan Tuleytula emiri İbn Zünnün'a savaş kapısını açtı. Oğlu Muhammed'i de bol miktarda asker ile Gırnata ve Malaga hükümetleri üzerine gönderdi. 
460 (1067-68) senesinde Batalyevs emiri bulunan Abdullah b. Eftas hayatının sayılı nefeslerini tamamladı. Yerine oğlu Yahya geçti. 461 (1068-69) yılında da Mu'tazıd b. Abbâd âlemin dağdağasını terkettiğinden yerine oğlu Muhammed, Mu'temid-Billâh unvanıyla hükümet tahtına oturdu. 


Bazı rivayete göre Mu'tazıd vefatından önce oğlu Muhammed'e Afrika”daki Lemtüne kabilesinden zuhur eden Murabıtlar”dan sakınarak Endülüs memleketlerinin anahtarı durumunda bulunan Cebelitârık mevkiini muhafaza etmesini ve Ceziretülhadra'yı zapteylemesini öğütlemiştir. 
Hükümetini Kurtuba hükümeti yerine kaim tutarak bütün Endülüs memleketleri üzerinde hak sahibi olma davasından uzak durmamasını vasiyet eylemiştir. 
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Emir Muhammerd cesur, vakur, kerim, dirayetli bir insan idi. İlim ve fazilette, şiir ve inşada akranları arasında parmakla gösterilmekteydi. Meriye emiri Muizzüddevle de nazım ve belâgat sanatında yegâne-i devran bulunduğundan aralarında ittihat bağı bulunmakta idi. İkisi de ilim ve hüner sahiplerini davet ederek fevkalâde lutuf ve saygı gösterirler, bu suretle ulum ve maarifin yükselmesine gayret ederlerdi. 


Açıklandığı üzere, bir müddetten beri Tuleytula ve İşbiliye emirleri arasında zuhur eden şiddet, kin, düşmanlık İslâm hükümetini kargaşa ve buhrana düşürdü. Mu'tazıd'ın vefatıyla Meymün b. Zünnün'un ateşinin sıcaklığı, hırs ve düşmanlığı sönmedi. el-Mu'temid Muhammed b. 
Mu'tazıd b. Abbâd da her ne kadar olgunluğu, fazileti ve güzelliği kendisinde toplamakta ise de gençliği ve tecrübesizliği nedeniyle Meymün onun hükümet tahtına gelmesini fırsat kabul etti. İlk başta, Muhammed b. 
Mu/'tazıd'ın müttefikleri olan Mürsiye, Tüdmir emirleri Ebü Bekir b. Âmir ile Ahmed b. Tahir'den ayırmak ve kuvvetini kırmak istedi. 465 (1072-73) senesinde, bol miktardaki askerine rağmen Leon ve Kastilya Kralı Alfonso”dan yardım için getirmiş olduğu hıristiyan süvarilerini kendi kuvvetine katarak bu iki emirin memleketlerine ayak bastı. Bunlar da müttefikleri bulunan Muhammed'den yardım istediler. 


Muhammed b. Mu'tazıd, Malaga ve Gırnata emirleriyle muharebe üzere bulunduğundan müttefiklerine yeterli kuvvet gönderemedi. Yalnız, yardım etmemiş olmamak için o tarafa hâcib İbn Ömer ile bir miktar asker gönderdi. İbn Ömer, Ebü Bekir ve Ahmed'i bol miktarda asker gelecek diye ümide düşürerek düşmanlarına karşı mukavemete teşvik etti. 
Bir iki gün sonra Barselona kontu olan Raymond”a giderek peşinen 10.000 
adet altın verdi. Mürsiye'ye ulaştığında, bir o kadar daha altın verileceğini vaat ederek ittifakına dahil etti. 


Her iki taraf, kendisini emniyete almak için Raymond”un yeğeni ile emir Muhammed'in oğlu Reşid rehin yoluyla değiştirilmişti. Kont, 10.000 
süvari ile beraber Mürsiye tarafına hareket etmişse de Muhammed b. 
Mu'tazıd tarafından geleceği beklenen vaat edilmiş askerler gelmediklerinden kont korku ve vesveseye kapıldı. Müslümanların amaçlarının Tuleytula ve İşbiliye emirleri arasındaki düşmanlık vesilesiyle kendisini ve askerini helâk edecekleri fikrine kapılarak Reşid'i güzelce muhafaza 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etmekle birlikte telaşa düştü. Müslümanlar arasında dedikoduların oluşmasıyla emniyetsizlik işaretlerinin zuhur etmeye başladığı bazı casuslar vasıtasıyla Tuleytula emiri Meymün'un mâlumu oldu. Bunların üzerlerine hücum ederek topluluklarını perişan etti. Bu durum üzerine emir Muhammed b. Mu'tazıd askeriyle birlikte gelmişse de iş işten geçmiş olduğundan üzgün olarak geriye dönmüştür. Kont Raymond, Reşid”e sahip olarak Barselona'ya ric'at eylemiştir. Daha sonra söz verilen 30.000 altın ödenerek Reşid kurtarılmıştır. Bu durum üzerine Ahmed b. Tahir Tuleytula emiri İbn Zünnün'a tabi olur, Mürsiye emiri Ebü Bekir de müttefiki bulunan emir Muhammed el-Mu'temid'e iltica eder. 


Bir müddet sonra İbn Zünnün Kastilya süvarisiyle kendi süvarisini birleştirir, seraskeri İbn Hakem"in idaresine teslim eder. Kurtuba”nın zaptı için görevlendirilen serasker, adı geçen şehirle Beytüzzehrâ'yı zaptettikten sonra kendisinin yaklaşmasından ve hücumundan habersiz olduğu için İşbiliye şehrini de muhasara etti. Emir Meymün muhasara edilen bu şehri 
466 (1073-74) senesinde tekrar zaptetti. Bu nedenle el-Mu'temid b. Abbad”ın 
iki başşehri ve birçok memleket Meymün hükümetinin mülküne katıldı. 


Mu'temid, bu esnada Ceyyân memleketlerinde asker toplamak ve müttefik aramakla meşguldü. Tuleytula emiri kısa zamanda sayısız yerleri ele geçirmişse de o mahallerin muhafazası konusunda askerinin bulunması gerekiyordu. Toplu halde olması gereken askerinin zaruret gereği dağınık olması nedeniyle el-Mu'temid b. Abbâd bu tefrikadan istifade ederek derhal kaybettiği memleketlerden bazılarını geri aldıktan sonra İşbiliye şehrine yürüdü. Meymün bu şehirde iken hastalandı ve o esnada vefat edince, askerleri, İşbiliye şehrinden çıkarak Tuleytula'ya firar ettiler. Me'mün'un kendi yerine veliaht tayin eylediği Yahya'yı 467 (1074-75) senesinde Tuleytula emiri tayin etti. Melik İbn Abbad da hükümet merkezi olan İşbfliye”yi aldıktan ve orada birkaç saat ikametten sonra düşmanlarını izlemeye başladı. Kurtuba'ya kapanmış olan Haris b. Hakem'in üzerine vardığında Kurtuba halkı Muhammed b. Mu'tazıd'ın gelişini beklemekte olduğundan şehri derhal teslim ettiler. Haris, mukavemetten âciz olması nedeniyle firara karar vermişse de emir Muhammed b. Mu'tazıd aman vermeyen kaza gibi arkasından yetişerek harbesiyle vurup öldürdü. Cesedini bir köpek leşiyle birlikte Kurtuba köprüsü üzerine attırdı. Emir Muhammed, 471 (1078-79) 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senesine değin zorbalar eliyle istila edilen memleketinin tamamını yeniden fethetmenin dışında, 471 (1078-79) yılında Mürsiye, Malaga memleketlerini de hükümetine dahil eyledi. 


Emir Muhammed b. Abbad zikrolunduğu üzere idaresi altında bulunan hükümetini genişletmiş, diğer emfrlerle ittihat oluşturmuştu. Bunları manen nüfus ve idaresi altına almıştı. Kendisinin asıl amacı, bu dağınık ülkelerin tamamını birleştirerek tek hükümet haline koymak ve bu yolla halifelik unvanını elde etmek, Emevi hükümeti gibi bir hilafet idaresi teşkil eylemekti. Rakipsiz biçimde Endülüs memleketinde istiklal ve istikrar kazanmak sevdasında idi. Bu amacının gerçekleşmesine yalnız Tuleytula emiri engel olacağından -özellikle yakınlarda istilaya uğrayan Mürsiye memleketini tekrar idaresi altına almak üzere hazırlığa başlamış olduğundan-, Tuleytula emiri ile Kastilya kralı arasındaki uzun zamandır teessüs eden ittifak rabıtasını bozmak, hem de gerektiğinde yardımından yararlanılması konusunda Barselona kontunu kendi idaresi altına almak için adı geçen hâcib İbn Ömer'i bunlar üzerine gönderdi. İbn Ömer, güzel konuşması, hilesi ve dirayetiyle herkesi iknaya muktedir, arkadaşları arasında uyanık bir insandı. Daha önce emirleri birbirine düşürerek zaafa uğramaları halinde memleketlerinin Muhammed el-Mu'temid tarafından kolaylıkla zaptolunmasına sebep olması nedeniyle bu kez de zikrolunan önemli işin idaresi onun üzerine ihale edildi. Bu esnada Tuleytula emiri Meymün vefat ettiğinden oğlu Yahya el-Kâdir hükümet koltuğuna oturmuş ise de hevâ ve hevesine tâbi olması, iktidarsız bulunması -diğer taraftan da İbn Ömer'in tahriklerine kapılması sonucu- halkın zihnini karıştırıyordu. Halk 472 (1080) senesi sonunda isyan ederek emiri muhasara altına aldılar; vezirlerini, hassa askerinin zabitlerini yakalayarak idam ettiler. Bu kargaşa arasında Yahya el-Kadir her nasılsa firar ederek canını kırturma- ya muktedir oldu. Belensiye memleketi sınırında bulunan bir kalede karar kıldı. Sarakusta ve Batalyevs emirlerine, özellikle de babasının güvenilir müttefiki kabul ettiği Kral Alfonso”ya durumunu açıklayarak yardım talebinde bulundu. İbn Ömer, Barselona kontu ile istenilen ittifakı oluşturduktan sonra vakit geçirmeyerek Alfonso tarafına hareket etti. Önce, İsmail b. Zünnün ile yapılan ittifakını bozmak üzere külliyatlı miktarda para vererek kralın açgözlülüğünden yararlandı. Alfonso, mülkünün emniyet altında genişlemesi için yaptığı ahdini bozar, bunca nimetine nail 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olduğu zatın oğlu aleyhine İşbiliye emiri ile 473 (1080-81) senesinde ittifak anlaşması imzalar. İşbiliye emirinin bu suretle İslâm aleyhine hıristiyanlarla anlaşma yapması müslüman halk arasında kötü etki yapmış, birçok dedikoduya sebep olmuştur. Tüdmir emiri Ebü Bekir ve komutanı Abdullah b. Reşid mezkür hareketi beğenmedi. İbn Ömer'in hilekârca önlemleri bilâhare müslümanların imha olmasını sağlayacağından varlığını ortadan kaldırmaya fırsat kolladılar. 


Kral Alfonso'nun Hıyaneti 


Tuleytula emiri Yahya b. Meymün'a yardım etmek arzusunda bulunan Sarakusta emiri Ahmed b. Hüd, 474 (1081-82) senesinde irtihal etti. 
Yerine geçen oğlu Yusuf Ebü Âmir de o niyette iken Aragon ve Navarra kralı tarafından kendi memleketine yapılan tecavüzler nedeniyle kuveti- 
, nin tamamını oraya sevketmeye mecbur olduğundan verdiği sözü yerine getirmeye zaman müsaade etmedi. Diğer taraftan biçâre Yahya, Kastilya Kralı Alfonso”dan tekrar yardım istedi. Kötü işler yapan kral ise yukarıda açıklandığı üzere gaddarlığını ortaya koyması sebebiyle yapısında gizli bulunan küfran-ı nimette bulunmak gibi kötü bir unvana kanaat etmeyerek yanına bir de melânet ve ihanet cümlesi ilave etmek için ilk kez dostça Tuleytula arazisine girer. Sonra düşmanlık sancağını yükselterek ve düşmanlığını açıklayarak tesadüf eylediği beldeleri, şehirleri yakar, sayısız mal ve hayvanları gasbetmekle birlikte nice günahsız insanların kanlarını akıtır. Bu güçlü belanın bertaraf edilmesi için Yahya, 


İlaç derdi artırdı, bunun dermanı nedir? 


mazmunuyla Batalyevs emirinden çare umar. Batalyevs emirinin bol miktarda askerle Vâdiâne ve Tace vadisi tarafına gelmekte olduğu haberi ulaşınca bu hilekâr kral gasbeylediği bu hamisiz malları kurtarmak için Batalyevs emirinin önünden firar ederek memleketine ric'at eyledi. Emir, böylece Yahya'yı tehlikeden kurtarır, yönetim koltuğuna oturduktan sonra askerleriyle Mâride'ye doğru hareket eder. Biraz sonra bekâ yurduna göç ettiğinden yerine kardeşi Abdülmütevekkil İbnü”1-Eftas, Batalyevs emiri olur. İşbiliye emiri Muhammed ile Kastilya Kralı Alfonso arasında yapılmış olan mukavelede kralın Tuleytula'yı, Emir Muhammed'in de Gırnata 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ve Meriye ile Batalyevs'i zaptetmeleri, İspanya'nın tamamının kendi aralarında paylaşılması hususu mevcuttu. Bu halin hâsıl olmasından sonra birbirlerini mahvederek İspanya memleketlerinde istiklal kazanmak her ikisinin emel ve arzusu ise de bunun gerçekleşmesi mümkün değildi. 


Tuleytula”nın Muhasara ve İstilası 


Alfonso, Tuleytula şehrini muhasara altına alarak köy ve nahiyelerini dört sene boyunca yağmaladı. Ekilecek alanlara zarar vermesi nedeniyle memleketi kıtlık istila etti. Halkı da dert ve belaya müptela oldu. Bu durumdan endişelenen pek çok müslüman, böyle güzel bir mevkiin Alfonso'ya teslim olunmasıyla birçok fenalığın zuhur edeceğini anladılar. 
Başka birileriyle ittifak için gayret gösterdilerse de bu çabalar ve öğütler garaz ashabına etki etmediğinden semeresiz kaldı. Bu gayretli topluluk içinde güzel ahlâkı ve tavrıyla meşhur olan Becâ kadısı Ebü”1-Velfd şehir şehir, memleket memleket gezdi. İslâm emirlerini ittifaka davet eyledi. 
Başkanlar, her ne kadar ihtilafı körüklerse de mülk ve milletin zevale düşmesi, hükümet yapısının ve saltanatın yokluğa uğraması kaçınılmazdır. 
“Alfonso gibi melânet icra eden bir insanın gösterdiği göstermelik mülayimliğe emniyet etmeyin. Zira Allah'ın kesin emri gereği “Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin’ (Mümtehine 60 / 1). 
Dinin rakiplerinden dost olmaz. Onların izhar eylediği dostluk kendi işini görünceye, belirli bir vakte kadar olan zorunlu yoldaşlıktır. Amaçladığı ve ulaşmak istediği şey, hepimizi mahvetmektir” diyerek vardığı yerlerde öğüt ve nasihatlerde bulunduğu tarih sayfalarına yazılmıştır. 


Uzun zamandan bu yana muhasara altında bulunan Tuleytula halkının zahire azlığı nedeniyle günden güne durumları kötüleşiyor, yardım umutlarının kalmamasıyla da anlaşma için Alfonso'ya elçi gönderilmesi konusunda emirleri Yahya'yı sıkıştırıyorlardı. Yalnız, inatçı kral, şehrin teslim edilmesinden başka bir sebeple sulha razı olmuyordu. Bu durumun, esareti gerektirdiğini anlayan hamiyet sahibi müslümanlar böyle sert bir teklifin reddinde ittifak halindeydiler. Kâfirlerin mahkümu olmaktansa, harabe şehrin toprağı altında kalıncaya kadar kendilerini müdafaa etmeyi tercih ettiler. Ne çare ki kıtlık ve diğer ihtiyaçlardaki sıkışıklık tahammül olunamayacak bir hale gelmişti. Her ne kadar ısrarlarında sebat ederek 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bunca nüfusun telefi göze alınmış olsa da güzel bir sonuç alınması umulmuyordu. Şehrin kapıları açıldı, krala yeniden elçiler gönderildi. 


Alfonso, şehir halkının ve mallarının emniyette olduğunu, din ve ibadet esaslarının icrası konusunda mescidlerinin ve camilerinin ayakta kalacağını, müslümanların davalarının şer'i esaslara göre görüleceğini bildirdi. 
Başka bir yere nakil ve hicret etmek isteyenlerin serbest oldukları yolunda bir anlaşma yazıldı. Arap ve Latin dilleriyle yazılan bu anlaşma Alfonso tarafından mühürlendi. Muhtevası halkın tamamı tarafından kabul edildi. 
478 yılının Muharreminde (Mayıs 1085), -yani 372 yıl İslam hükümetinin 
idaresi altında bulunduktan sonra- Kral Alfonso Tuleytula”ya girdi. Emir Yahya da askerlerden ve halktan birçok kimse ile Belensiye şehrine hareket etti. Şehirde ikamet eden müslüman halkın, Alfonso gibi gaddarın bu tür bir iznine nail olması, Târık b. Ziyad”ın şehri fethettiğinde, halkına verdiği imtiyazların bu ana kadar müslümanlar tarafından güzel bir biçimde itina ile korunmasına manevi bir mükâfat şeklinde yorumlandı. Alfonso şehre girdiğinde, şehir halkının yarısının hıristiyan ve yahudilerden oluştuğunu, engelsiz ve zahmetsiz biçimde âyinlerini icra ettiklerini, mâbedlerinin nasıl korunduğunu gözüyle gördü. Bunun karşılığında kendisinin icra eylediği muamelelerle, diğerlerinin müslümanlar hakkında uyguladığı hareketler bundan sonra açıklanacak durumlardan anlaşılacaktır. 


İbn Ömer'in Cezalandırılması 


Tuleytula gibi mutena bir mevkiin düşman eline geçmesi, İslam”ın şanını ve şerefini lekelediğinden gayret sahibi başkanlar, şeyhler ve subaylar çok müteessir oldular. Özellikle adı geçen kumandan İbn Reşid herkesten önce feryat ederek, “Elem verici bu olaylar İbn Ömer'in, İslâm'ın yaralı gemisine ektiği şekavet tohumunun mahsulüdür. Sınırlara kendi adamlarını bırakıp mal toplayarak İslâm memleketlerini hile ve desiselerle müşriklerin eline teslim eyledi” diyerek cezalandırılması konusunda tek dil haline geldiler. Gerçekleşen olaylarla ilgili şikâyetlerin bazıları uygun bulunduğundan, İşbiliye emiri Muhammed el-Mu'temid b. Abbâd, İbn Ömer'in mahkemesini meclise havale etti. 


İbn Ömer, “Hain korkak olur” fehvası gereğince önce Belensiye şehrine, emin olmaması nedeniyle oradan da Tuleytula'ya firar eyledi. Kral 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Alfonso, yararlanmak amacıyla kendisini kabul eylemişse de şehirde bulunan müslümanlardan emin olmadığı için orada da barınamayarak Sarakusta emiri bulunan Ahmed Ebü Cafer, İbn Yusuf'un himayesine iltica eyledi. Ahmed Ebü Cafer, ona izzet ve ikramda bulundu, bazı işlerinde görevlendirdi. Hatta Belensiye sınırına yakın kalelerin korunmasını idaresine verdi. Fakat İşbiliye emiri Muhammed, İbn Ömer'in ne yolla olursa olsun yakalanması konusunda Ceziretülhadra valisi bulunan oğlu Yezid er-Rıza”yı görevlendirmişti. Yezid, kılık değiştirerek Belensiye”ye uğradı. 
Oradaki muteber hanedanlardan birini aracı ederek Belensiye eyaletinden bazı yerlerin Sarakusta hükümetine teslim olunacağını ve bunun icra biçiminin müzakere olunması için kendisinin Belensiye şehrine gelmesi hususları bu hanedan tarafından İbn Ömer'e yazılmıştır. İbn Ömer bu tuzağa aldanarak Belensiye şehrine vardığı anda Yezid er-Rıza'ya teslim edilerek Kurtuba'ya gönderilir, orada birkaç gün hapsedilir. Muhafaza görevi için yanında bir takım asker bulunur. Kendisi, siyah matem elbiseleri giyinmiş olduğu halde akşama yakın İşbiliye şehrine girdi. Çarşıda seyir ve temaşasına koşan halkın sövgü ve ayıplamasıyla alkışlanarak zindana atıldı. 
Zindanın anahtarları da Muhammed el-Mu'temid/'e teslim edildi. 


İbn Ömer kendisini temize çıkarmak için -her ne kadar- geçmiş hizmetlerini, sadakat ve doğruluğunu emire ve emirin oğlu Reşid”e yazarak açıkladıysa da aleyhinde bulunanlar idamını istemekte israr ettiklerinden 
479 yılının Muharreminde (Nisan 1086) zindanda öldürüldü. 


Kötü kimse, kötülük görmeden kötülük yapmadı 
Bu nasihate iyi kulak ver, iyi kimse ol. 


İbn Ömer gerçekten emirin sadık bir hâcibi ise de müslümanların arasını düzelterek müşterek düşrnana galip olmanın sebeplerinin hâsıl olmasına gayret göstermesi hamiyeti gereğiydi. O desiselerinin icrasıyla onlar arasında türlü türlü fesat tohumları saçmış, müslümanların umumi düşmanı ile ittifak yapmıştır. Bu fesatların zararının sonuçları olmak üzere -yazıldığı gibi- Tuleytula'nın ve daha nice beldelerin, kalelerin ve memleketlerin düşman eline düşmesine sebep olduğundan, işin sonunda kendisi de böylece belasını bulmuştur. 


Diken eken kişi üzüm devşirmez 
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Alfonso'nun Diğer Beldelere Hücumu 


Kral Alfonso, yalnız Tuleytula'ya kanaat etmeyerek Madrid, Makda, Vâdilhicâre şehirleriyle Tâce nehrinin iki tarafında bulunan nahiye ve kasabaları da gasbetmiştir. Emir Muhammed o vakit kendi eliyle dikilmiş olan garaz ve hırs ağacının ne tür meyve verdiğini görüp bu mazmun üzere, 


İş işten geçtikten sonra pişmanlık neye yarar? 


faydası olmayan pişmanlık göstererek, takdim edilen şeylerden meydana gelecek zararlı sonuçların def'iyle ilgili sebeplere kalkışır. Krala, kendi aralarında yapılmış olan mukavelenin sınırını geçtiğini açıklar. Kral bu söze cevaben, eski dostu ve müttefiki bulunan emir Yahya'nın kendisine terketmiş olduğu memleketi müştemilatıyla birlikte tamamen tasarrufu altına almış olduğuna kimsenin bir diyeceğinin olmayacağını açıkladı. Kendisiyle olan anlaşmasında sebat ettiğini, bunun açık delilinin Gırnata tarafına gerçekleşecek seferinde kendisine yardım için seçkin ve eğitimli 500 
süvari askeri gönderdiğini, bu askerlerin İşbiliye şehri yakınında emrine hazır bulunduğunu yazar. Mu'temid, gereksiz oluşu nedeniyle askerleri iade ederek hilekâr kralın istila pençesinden kurtulmak istedi. Bu hayâsız kral, meliklere uygun olan ar ve namusu küçük bir menfaat için feda etti, anlaşma ve sözleşmeyi gayretsizlik ve pervasızlık sebebiyle yalanlayarak imha eyledi. Zaaf halinde olan Sarakusta ve Batalyevs emirleri üzerine bol miktarda asker göndermiş olduğundan Sarakusta emiri Ahmed Ebü Cafer imdat talebiyle diğer emirlere adamlar gönderdi. Batalyevs emiri Ömer b. Eftas mevcut bulunan az miktar asker ile krala mukabelede bulundu. 
Müttefiki bulunan Gırnata emirinin İşbiliye emiri ile savaşmakta olması sebebiyle kendisine yardım edemeyeceği âşikârdı. Meriye emiri semt ve cihet bakımından uzak, Belensiye emiri de kralın nüfuz ve himayesiyle mukayyet idi. Emir Muhammed el-Mu'temid ise nüfus ve kuvvetini şimdiye kadar tavâif-i mülük-i İslâmiyye aleyhine kullanarak, 


Kendi de muhtâc-ı himmet bir dede 
Kande kaldı gayriye imdad ide 


mealiyle hemhal olduğunda onun tarafın ümit kapısının kapalı bulunduğu âşikârdı. Biçâre Ömer el-Eftas kendisine yardımın mümkün olmadığını görünce üzüntü ile İfrikıye'de zuhur etmiş olan, şan ve şöhreti etrafa 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yayılan Yusuf b. Tâşfin'den imdat istemeye karar verdi. Müslümanlar arasında gerçekleşen ihtilaf ve tefrika sebebiyle memleketin emirlerinin tamamının Zaafa uğradıklarını, müşriklerin galibiyetiyle muvahhidinin evlat ve ailelerinden binlerce nüfusun kâfirler elinde mahküm ve esir kaldıklarını, gerçekleşen zulüm ve tecavüzlere tahammül olunamadığını tafsilatıyla arzetti. Müslüman topluluğu adına, kendilerinin bu musibetlerden kurtarılması için Endülüs'e gelmesini rica etti. 


Müslümanların Meşvereti 


Kral Alfonso, Portekiz memleketinin anahtarı mesabesinde olan Meriye Kalesi'ni zaptettikten sonra, bazı mutena mevkilerin de -gerektiğinde- cebir kuvvetiyle zaptolunacağını ima ile kendisine teslim edilmeleri hususunu bir mektup göndererek emir Muhammed'den talep eyledi. 
Emir Muhammed'in öfkesi arttı. Müzakere anında kendi vezirlerinden bazıları Kastilya kralının kuvvet ve kudretinden korkmuş olduklarından şimdilik yüzlerine gülmek ve gerekirse yıllık bir miktar vergi vererek savaşı bertaraf eylemek cihetini açıklamışlardı. Emir Muhammed, şimdiye kadar memleketi genişletmek ve hükümetini güçlendirmek iddiasında olması nedeniyle bu vahim görüşü uygun görmedi, krala ret cevabı vererek savaşa hazırlandı. İttifakla müzakere yaptılar; muhaberenin sebepleri konusunda Gırnata, Meriye, Batalyevs emirlerini davet eylediler. Bunların murahhasları da İşbiliye”ye gelerek müşavereye başladılar. 


İlk başta Becâ kadısı Ebü Bekir, Kurtuba kadısı Ebü”1-Velfd, adı geçen Batalyevs emiri Ömer b. Eftas'ın görüşüne uyuldu. İfrikıye'den Yusuf b. 
Tâşfin'i Endülüs'e davet ederek hıristiyanların eski sınırlarına kadar uzaklaştırılmasını teklif ettiler. Mecliste hazır bulunanlar bu düşünceyi kabul ettiler. Mecliste bulunan Malaga Valisi Abdullah b. Züğüt ihtiyatlı, sağlam düşünceli, tedbir sahibi bir insandı. Açıkladığı ikna edici delillerle bu kararı iptale kalkıştı. Meclise hitaben, “Murâbıtlar'dan yardım istemeye karar vereceğiz. Ancak bunlar, çöllerin vahşi hayvanları gibi zararlı ve kan dökücü birtakım kabilelerden oluştuklarından Endülüs beldelerinin suyunu, havasının güzelliğini, ekilebilecek arazilerini, Belensiye memleketlerinin bağ ve bostanlarını görürlerse bir daha buraları terketmeyecekleri âşikârdır. Hıristiyanlara karşı galibiyet sağlamaları, bizleri, onların esaret zincirinden kurtaracakları kuvvetle muhtemel ise de Yusuf b. Tâşfin Mağrib kabilelerinin tamamını kahır ve esaret pençesi altında zebun ettiği gibi sizleri de bu gruba katacağı kaçınılmazdır. Kastilya kralının pençesinden kurtulmanın çaresi kendi elinizdedir. Çünkü, bizim zaaf ve helâkimize sebep olan nifak ve ittifaksızlık aramızdan kaldırılarak tek vücut olursak, 


Sözü, akdi sağlam dostların düşmandan korkusu yoktur 
Sözün, ahdin şartı dostla olan bağı kesmemektir 
Yüzbinlerce ipliğin tek başına dayanıklığı yoktur Birbiriyle birleştirilince, İsfendiyar bile onu koparamaz 


mazmunu üzere her türlü tehlikeden emin oluruz” diye uzun uzadıya anlattı ise de bu hayırlı ifadeler krala sahiplik manasına hamledildi. Bu düşünce kabul edilmeyerek Yusuf'a sefir göndermek hususu ittifakla karar altına alındı. 


Muhammed el-Mu'temid b. Abbâd'ın veliaht tayin ettiği oğlu Reşid de zikrolunan Malaga Valisi Abdullah'ın doğru düşüncesinin müttefiki idi. Emir Muhammed, oğluna, “Hasbihal ve müzakerelerde esiri olduğumuz tehlike haliyle Endülüs emirlerinin zaaflarını da görmektesin. Eğer Alfonso cenk ve cidalle zarar vermeye çalışırsa askerimiz az, akçemiz olmadığından bizim için zafere ulaşmak müşkildir. İbn Tâşfin'e müracaattan başka çaremiz kalmadı” dedi. Oğlu Reşid de, “Nesebi belirsiz olan Yusuf b. Taşfin İfrikıye'yi zaptetmiştir. Eğer Endülüs'e girecek olursa bizleri de esir veya memleketimizden kovacağı şüpheyi gerektiren bir durum değildir” diye cevap verdi. Muhammed el-Mu'temid tekrar söze başladı. 
“Eğer, şu anda olduğu gibi, Endülüs memleketi hıristiyanların pençesine düşerse müslümanların tamamı kıyamete kadar beni lânet ve sövgüyle anacaklar. Müşriklere haraç vermektense Yusuf b. Tâşfin'in çobanı olmak daha evladır. Her durumda Allah'ın yardımına güvenerek bu işe teşebbüs edildi” dedi. Oğlu da, “Âlemlerin Rabb'i seni, mülkünü ve devletini korusun” cümlesinden başka cevaba cüret edemedi. İşte el-Mu”temid”in sözünün gelişinden anlaşıldığı üzere Yusuf b. Tâşfin'in Endülüs'e davet olunması, gerçekleşmesi muhtemel olan zararların düşünülememesinden olmayıp belki de müslümanların çok çaresiz kalmış olmaları, sakıncalarıyla birlikte adı geçen önlemleri almayı gerektirmiştir. 


ONUNCU BÖLÜM 


MURABITLAR DÖNEMİ 


MURÂBITLAR'IN ORTAYA ÇIKIŞI 


Murâbıtlar'ın Endülüs'e girişlerini yazmadan önce zuhurlarının başlangıcının bilinmesi gerektiğinden açıklanmasına teşebbüs edildi. 


Sahra'nın güneyinde bulunan, Berberi beldeleriyle Sudan arasında yaşayan Mülessimün” kabilesi, nereden geldikleri ve yayıldıkları bilinmeyen bir topluluktu. Sayısız aşiretlerden oluşan bu kabile sanat, ticaret, ziraat ve çiftçilikten nasipsiz olduklarından yalnız et ve sütle hayatlarım sürdürmeye alışkındılar. Tamamının Mecüsi inancını kabullenmeleri nedeniyle diğer kabilelerle ünsiyetten kaçınırlardı. Lemtüne aşireti de bunlardan sayılmakta ise de anber gibi olan din-i Ahmedi ile mutluluk sahiline ulaştılar. 


Diğer aşiretlerin başkanlığı bu aşirete münhasır olduğundan başxanları bulunan Yahya b. İbrahim 440 (1048-49) senesinde hac görevini eda etmek üzere Kayrevan şehrinden geçerken Mâliki mezhebinin şeyhi Ebü İmran el-Fasf”” ile karşılaşır. Aralarında sevgi ve dostluk bağı oluşur. 
Yahya b. İbrahim, mezkür kabile aşiretlerinin çoğunun cahil olduğunu sı Mülessimün kelimesi “peçeliler” anlamını ifade etmektedir. Bu kabileye mensup olan 


insanlar, kendilerini sıcak kumlardan korumak için yüzlerini peçe ile örterlerdi. Bundan dolayı, bu kabile Mülessimün (peçeliler) adıyla anılmışlardır. 


> Fârisi biçiminde yazılan bu kelime Fâsi şeklinde okunmalıdır. Ebü İmrân Fas'ta doğmuştur. Fâsi nisbesiyle anılmaktadır. 
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ifade eder. Hacdan dönüşünde öğrencilerinden birinin kendisine katılması hususunu şeyhten rica eder. Ebü İmrân bu isteği sevinçle kabul eder, Süs memleketi dahilindeki Sicilmâse'de ikamet eden Muhammed Veccâc” adlı fıkıhçıya istenilen sıfatla vasıflanmış fâzıl ve mutemet bir zatın başkana gönderilmesini sipariş etti. Muhammed Veccâc da bu husus için Abdullah b. Yâsin b. Mekv el-Cezüli'yi uygun gördü. Emir Yahya, hacdan avdetinde bu fakihle beraber Lemtüne kabilesine döndü. 


Bu zat İslâm dinini öğretmekte, Kur'ân-ı Kerim okutmakta iken başkan vefat etti. Bu kabilenin dalâlet ehli başkanları kötü yaratılışları gereği fakihe yüz vermediler, kendi aralarından uzaklaştırdılar. Fakih, bu kabilenin muteberlerinden Yahya b. Ömer, kardeşi Ebü Bekir ve birkaç pak itikadlı muvahhidle beraber bir yerde inzivayı seçtiler, uzlet, ibadet ve itaatle günlerini geçirdiler: Bir müddet sonra, etraftan toplanmakta olan müslümanların sayısı 1000 kişiyi buldu. Abdullah b. Yâsin onlara hitaben, “Bizim sayımız 1000'e ulaştı. Bu kadar nüfus düşmana mağlup olmaz. Bu durumda bizim hakikatte sebat etmemiz, Allah'ın yardımını istemekte kararlı olmamız gerekmektedir” diyerek 1000 kişiyi bu cahil kabile ile savaşa teşvik eyledi. Bunlar pervasızca mezkür kabilenin üzerine hücum ve şeyhin keramet ifade eden sözü üzerine İslâm dinini kabul ettirinceye kadar muharebe etti. Allah'ın hidayetiyle, dalâlette bulunan o kavim saadet-i İslâmiyye'ye nail ve İslâm mücahidlerinin gayretlerini hâsıl eyledi. 


Abdullah b. Yâsin kendi taraftarlarını Murâbıtin unvanıyla adlandırdı. Bu topluluğun üzerine kendisiyle birlikte inzivada bulunan Yahya b. 
Ömer'i başkan tayin etti. Sonra Sahra”dan geçerek Der'a ve Sicilmâse'ye yöneldi, orayı da zapteyledi. Bir hayli zekât alarak döndüler. Sicilmâse halkı kendi başkanlarının zulmünden çok rahatsız oldukları için bunların dönüşünden memnun olmadılar. Kendilerini zulüm ve yolsuzluğun pençesinden kurtarmaları için yine Sicilmâse'ye gelmelerini Şeyh Veccâc'dan rica ettiler. 445 (1053-54) yılında Murâbıtlar yoğun bir kalabalıkla önce Der'a'yı, sonra Sicilmâse'yi istila ettiler. Zulmeden emirleri öldürerek Sahra'ya tekrar avdet ettiler. 447 (1055-56) senesinde başkan bulunan Yahya b. Ömer vefat etti; kardeşi Ebü Bekir, onun yerine Murâbıtlar'ın başkanı oldu. 448”de (1056-57) Süs beldesi çevresinde bulunan diğer mülkleri istila eyledi. 450 (1058-59) yılında Musamede beldesini de fethettiler. Sonra 


56 Ziya Paşa'nın Vâgâg biçiminde yazdığı bu isim bazı kaynaklarda Veccâc şeklinde geçmektedir. Bu nedenle Veccac şeklinde okuduk. 
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Rif'u1-Garbi'de Bergavâta kavmiyle muharebe anında Murâbıtlar'ın şeyhi şehid oldu. Yerine Süleyman b. Adu adındaki zat şeyh tayin olundu. 
Bir yıl sonra o da bekâ mülküne göç ettiğinden yerine şeyh seçilmedi. 


Murâbıtlar'ın başkanı bulunan Ebü Bekir, 452'de (1060) Zenâte kabilesi üzerine yürüdü. Bu aralık Lemtüne ve Mesüfe kabileleri arasında zuhur eden muhalefet nedeniyle tekrar Sahra'ya avdete mecbur oldu. Mağrib'e amcası oğlu Yusuf b. Tâşfin'i kaymakam olarak görevlendirdi. Kendisi Sudan'a yönelerek doksan merhale miktarı yerleri istila eyledi. Birkaç yıl sonra, Ebü Bekir'in vefatıyla Yusuf b. Tâşfin Mağrib'de istiklal kazandı. 
Murâbıtlar'ın başkanı olarak bütün Mağrib'i ve Fas memleketini fetih ve istila eyledi. Merakeş şehrini de bina ederek büyük ve güçlü bir hükümet teşkil eylemiş olduğundan 478 yılının Muharrem ayının on beşinci günü 
(13 Mayıs 1085) ismine “müslümanların emiri” unvanını ilave ettirdi. 


Arap tarihçilerinin açıklamasına göre Yusuf esmer renkli, güzel gözlü, hoş bakışlı, çatık kaşlı, uzun sakallı, uzun boylu, kavi bünyeli, güzel yüzlü, latif yaratılışlı bir insandı. Bu minval üzere, 


Gökyüzü gibi herkese karşı güçlü 
Güneş gibi herkese karşı cömert 


biçiminde vasıflanmış, cesareti, kahramanlığı ve cömertliği darbımesel haline gelmiştir. Her şehir ve her diyarda yenilecek ve içilecek şeylerde itidal ve hamiyeti gözettiklerinden ömürleri sağlıklı biçimde geçmiştir. 
Doğum tarihi 400 (1009-10), vefatı da 500 (1106-07) senesinde gerçekleşmekle 
100 yıl yaşamıştır. 


Yusuf b. Tâşfin'in Endülüs'e Çağrılışı” 


Bundan önce yazıldığı üzere 477 / 1084-85 senesinde Batalyevs emiri Ömer b. Eftas, İbn Tâşfin'den yardım istemişse de böyle büyük bir tehlikeyi acilen sırtlamak mümkün olmamakla birlikte bu iş için gelmiş olanlara ilgi gösterdi. Yalnız, kesin bir cevap vermeyerek onları Endülüs'e yolcu etti. İşbiliye emiri Muhammed b. Abbâd da, 


57 Bu başlık eserin aslında yoktur. Tarafımdan eklenmiştir. 
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Zamanla birlikte bana sen de mi zulmediyorsun 

Köpekler beni yerken sen nasıl aslan oluyorsun 

Bütün avcılar senin gölünden su taşıyorlar 

Bereketli yağmur olmana rağmen susuzluktan mahvoluyorum 


şiiriyle, Alfonso'nun gerçekleşen zulümlerinden yana yakıla şikâyet etti. 
Kendisinin himmetinin gerekli olduğunu bildirmesi üzerine hamiyet gereği olarak müslümanları Alfonso belasından kurtarmak için himmet elbisesini giyinmek önem kazandı. Ancak Endülüs'e girmezden önce kendi memleketinin emniyetini sağlama alması gerekiyordu. Lemtüne kabilesiyle diğer Berberi kabilelerinden davet ettiği Arap meşâyihleri ile bu meseleyi müşavere etti. İttifakla İspanya müslümanlarının imdadına koşmaya karar verildi. Yusuf, bu konu hakkında güven duyduğu Meriyeli Abdurrahman ile de istişare etti. Müzakeresi yapılan kararın suretini açıkladı, özellikle bu konu hakkında kendisinin de düşüncesini öğrenmek istedi. Abdurrahman düşüncesini şöylece aktardı: “Mademki beni müsteşar ve mutemet kabul ederek mütalaamı soruyorsunuz. Ben, bu konuda, ekseriyetin düşüncesine muvafakat edemiyorum. Çünkü İspanya kıtası Akdeniz ile kuşatılmış olup kuzey tarafı da dağlarla sınırlıdır. Müslümanlar adı geçen bölgenin birçok kısmına sahip olmuşlarsa da gün geçtikçe güç ve iktidarları azalmaktadır. Hal böyle iken siz de bu memleketlere gireceksiniz. Eğer durum Alfonso”nun galibiyeti ile sonuçlanırsa İfrikıye”ye dönüşünüz kolayca engelleneceğinden bu müşkül halden kurtuluşunuz çok zor olur. Bu nedenle “çıkmanın girmeye tercihi” nüktesini düşünmenin gereksizliği halinde bir şey kaybedilmeyeceğine bakarak, 


Çarpışmak için ihtiyatı elden bırakmaz 
Emniyette isen ihtiyata gerek yoktur 


ifadesince, bu tür işlerde doğru düşünmenin ve ihtiyatın faydadan uzak olmayacağını mütalaa ederek ihtiyaç halinde emniyetle dönülebilecek bir mevkiin elinizde bulunması lazımdır. Endülüs'ün anahtarı makamında olan Ceziretülhadra bu iş için uygundur. Tarafınızdan gerçekleşecek imdat ve yardıma karşılık olarak oranın İşbiliye emiri tarafından elinize teslim edilmesi gerektiği hatırlanmalıdır” dediğinde Yusuf b. Tâşfin bu önlem üzerine hareket etti. Mu'temid b. Abbâd'ın elçilerine bu hali ifadeyle 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ikramlarda bulunarak Endülüs'e iade etti. Bu teklif üzerine İşbiliye vezirleri arasında yeni ihtilaflar zuhur etti. Özellikle de Reşid'in Berberiler'den yardım istenmemesi taraftarlığına rağmen Ceziretülhadra gibi mühim bir mevkiin terk ve tesliminden hâsıl olacak mahzurları babasına açıklamış ise de emir Muhammed, Yusuf'un bu şartını Alfonso'nun tahakküm ve taarruzundan ehven görüp mezkür mevkiin terk ve teslimine ait olan mukaveleyi tanzim ederek Yusuf'a gönderirler. Murâbıtlar'ın gelişlerinde Ceziretülhadra'nın tahliye edilmesi hususunu kale muhafızına yazdıktan başka bizzat kendisi de Yusuf'un yanına giderek, şifahen dönüş isteğini belirtti. Sonra, bu ifadeler üzerine memleketine döndü. 


MURÂBITLAR'IN İSPANYA'YA GİRİŞİ 
Zellâka Muharebesi ve Kâfirlerin Hezimete Uğraması” 


479 senesinin Rebiülevvelinin on beşinci günü (30 Nisan 1086) Yusuf b. 
Tâşfin sayısız askerle Cebelitârık Boğazı'ndan geçerek Ceziretülhadra civarına indi. Onu karşılamaya gelen Mu'temid de mukavele gereği, kaleyi teslim eyledikten sonra yine İşbiliye'ye avdet eyledi. Yusuf kaleyi tamir ettirdi, içine de gerekli miktarda mühimmat yerleştirdikten sonra İşbiliye'ye yöneldi. Bu esnada Kastilya Kralı Alfonso, Sarakusta'yı muhafaza etmekte iken Murâbıtlar'ın gelişlerini haber alarak Cillikıye, Asturias, Biskay, Aragon ve Navarra kralından yardım istedi. Topladığı bol miktarda askerle Endülüs üzerine hücum etmek üzere iken, mevcut askerleriyle beraber İşbiliye'den hareket ve düşmana mukabeleye gayret eden Yusuf, Batalyevs şehrine dört saat mesafede bulunan Zellâka sahrasında düşman ordusuyla karşılaştı. Alfonso”nun piyadeden başka 80.000 kadar da süvarisi mevcuttu. Bunun birinci grubu kendi idaresi altında, diğer fırkası da Navarra kralı maiyetinde idi. Yusuf”un ordusu da iki kısımdan oluşuyordu. Murâbıtin süvarilerinden oluşan kısım Davud b. Âişe'nin, Gırnata, Belensiye, el-Garb ile Batalyevs”ten gelen askerlerden oluşamaktaydı, diser kısmı da Muhammed b. Abbâd/'ın idaresi altındaydı. Yusuf b. Tâşfin bu askerlerden başka Lemtüne, Sanhâce ve sair kabilelerden oluşan bir ihtiyat ordusu da hazırlamıştı. i 


Bu bölümde bu ve bundan sonraki başlıklar eserin aslında yoktur. Tarafımdan eklenmiştir. 
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Hıristiyan tarihçileri Zellâka muharebesi hakkında pek az şey yazmışlardır. Tarih yazarı Abdülhamid ile muharebede bulunmuş olan tarihçi Ebü Mervân'ın yazdıklarının özetine göre, iki tarafın askerleri, Batalyevs nehri kenarına geldiklerinde grupların karşılaşmalarının gerçekleşmesinden önce Yusuf b. Tâşfin, Kral Alfonso'ya bir mektup gönderir. Bu mektupta, dalâleti terkederek doğru yola girmesi, vergi vererek kendisine tâbi olması yahut savaşa hazır olması şıklarından birini teklif eyledi. “Senin birtakım gemiler tedarik ederek benim mülküme gelmek niyetinde bulunduğunu haber aldım. Buna hacet kalmaması için işte ben senin memleketine geldim. Gururunun cezasını vermek için Allah ikimizi burada bir araya getirdi” biçiminde ifadeler kullandı. Bu mektup Alfonso'ya ulaştığında hiddet ve öfke ile mektubu yırtarak yere fırlattı. Mektubu getiren adamı da, “Eğer Yusuf korkmaz da gelirse muharebede görüşürüz” cevabıyla iade eyledi. Sonra kral, süvarilerinin önüne geçerek, Murâbıtlar üzerine o derece saldırdı ki şecaati ve yiğitliğiyle meşhur olan Davud b. Âişe bu saldırıyı önlemekte etkili olamadı. İslâm askerleri arasında parçalanma ve perişanlık yüz göstermeye başladı. Diğer taraftan da Navarra kralı Endülüs askerleri üzerinde galibiyet kurmaya başladı. İslâm askerlerinin bu fırkaları, “Bugün Cülüt"a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok” (Bakara 2 / 249) diyerek kavga meydanından yüz çevirdiler, Batalyevs'e doğru yol almaya karar vermişlerken diğer taraftaki Muhammed el-Mu'temid'in sebat ve gayreti, İşbiliye askerlerinin şevk ve cesaretinin kaynağı oldu. Hücum eden düşman gruplarına yiğitçe mukavemetle teşebbüs ve metanetlerini açıkladılar. Yusuf b. Tâşfin, düşmanların galibiyete kabiliyetli olduklarını görünce en seçkin cengâverlerinden oluşan ihtiyat askerini yaratılış ve şecaatiyle meşhur olan Sir b. Ebü Bekir'e teslim etti. Bunlar da müşriklerin başına bela gibi üşüştüler. Firara karar veren müslümanlar, sebat eden düşmanın zelil olduğunu ve halinin değiştiğini görünce âniden dönerek bu askere katıldılar, süratle muharebeye başladılar. Bu hali gören Yusuf vakit geçirmeden Lemtüne, Zenâte, Sanhâceliler'den mürekkep olan muhafız askerleriyle bizzat kendisi Alfonso üzerine hücum ederek çadırına kadar ulaştılar. Muhafızları öldürerek çadır içinde mevcut olan sınırsız derecede pahalı mal ve eşyayı ganimet olarak aldılar. Köşkünü de intikam ateşiyle yaktıktan sonra gürültülü rüzgâr gibi firarilerin arkasına düştüler, intikama susayan Murâbıtlar'ın askerleri istedikleri gibi düşman kanıyla kinlerini soğuttular. 
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Bazı tarihlerde tanık olduğumuz tafsilata göre savaşın başlangıcında galibiyet küffarda, sonra el-Mu'temid'in sebatı, Yusuf'un güzel önlemlerinin meyvesi olarak zafer güneşi İslâm ufkunda cilve etmeye başladı. Bu durum, savaş meydanının bir tarafında savaş işleriyle -meşgul bulunan Alfonso'ya ulaştığında kendisi, her ne kadar Davud b. Âişe'nin grubunu dağıtmak üzere bulunmakta ise de Yusuf'un galibiyeti nedeniyle canı başına sıçradı. Bulunduğu yeri terkederek Yusuf'un üzerine hamleye mecbur oldu. Bu hücumda Alfonso”nun askeri pek ziyade şiddet gösterdi. 
Müslümanlar da metin dağlar gibi mukavemette bulundular. 


Hava, kılıçtan ateş yağdıran buluta dönmüş 
Yeryüzü, mızraktan demir bir bahçeye dönmüş 


mefhumu sebebiyle birbirleriyle çarpışan kılıçlar, bulutlar gibi ateş saçtılar. Savaş meydanına alışkın olan silahlı kan dükücüler sanki kasabın numunesi olmuşlardı. Bu savaş esnasında emir Yusuf, süvarilerinin safları arasında dolaşarak hak yolundaki sebat ve inançlarını, şecaat ve cesaretlerini takdir ile savaş ve kıtale teşvik etti. Gerektiğinde kendi canını da fedakârane bir biçimde tehlikelere arzeylemekten çekinmemiş, hatta savaş esnasında altında üç adet at telef olmuştur. Hâsılı kelâm, ehl-i İslâm'ın bütün askerleri anılan günde şehadet ve sürur arzusuna düştüğünden ölüm korkusu herkesten uzaklaştı. Savaş meclisi kızıştıkça din düşmanlarından intikam alma şevk ve hırsı hâsıl oldu. Tamamı, 


Ya muradımızca feleğin üstüne ayak basalım 
Ya da mertçe himmete başımızı koyalım 


mazmununu hasbihal ettiklerinden işin sonunda Muhammed b. Abbâd da Sir b. Ebü Bekir'in yanında bulunan Murâbıtlar'dan oluşan askerlerle birlikte düşmanın üzerine dayanılmaz bir hücumla saldırdıklarından, kötü yaratılışlı düşman cemiyetinin şirazesi darma-dağın oldu. Kâfirler topluluğu güneş batıncaya kadar müslümanların ateş saçan kılıçlarına yem oldular. Leon ve Kastilya kralı olan mağrur Alfonso da Yusuf'un mektubu hakkında cüret ettiği tahkir muamelesine alet olan bacağından yaralandığı halde askerlerinin leşleri üzerinden yürüyerek 500 kadar süvarisiyle firar semtini seçti ve bir ormana sokulup canını İslâm kılıcından kurtardı. Müslüman askerler o geceyi savaş alanında müşriklerin cesetleri 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arasında geçirdiler. Ertesi gün firar eden düşmanı izleyerek bol miktarda ganimet elde ettiler. 


Bu büyük zafer 479 yılının Recebinin 14. Cuma günü (25 Ekim 1086) gerçekleşti, muvahhidlerin tamamının yüreklerine su serpildi. Bugün, müslümanlar arasında meşhur bir gün kabul edildi. Bu umumi sevinç sebebiyle herkeste bir sevinç hâsıl oldu. O asrın şairleri tarafından türlü türlü kasidelerin, methiyelerin nazım ve inşadıyla sevinçlerinin ilan edildiği sırada meşhur şair Ebü Muhammed Abdülcebbâr es-Saklebf de adı geçen Muhammed b. Abbad için bir kaside tanzim etti. Bu kaside, belagatının mükemmelliği yönüyle selefin seçkin eserlerinden sayıldı. Birçok Arap tarihinde meşhur ve mevcut olan bu kasidenin matlaı şudur: 


Keskin kılıçların hepsi beni sevinçten hayrete düşürür Muhammed'le Muhammed'in dinini güçlendirir 


Mezkür muharebede şehadet nimetiyle nimetlenen müslümanların sayısı 300'e ulaşmaktadır. Savaşanlar arasında bulunan İbn Mervân'ın yazdığına göre emir Muhammed b. Abbâd tarafından başları kestirilen kâfirlerin sayısının 24.000'e ulaştığı görülmüştür. Abdülhamid mübalağa eder, 60.000 olduğunu rivayet eder. Yusuf b. Tâşfin bu zaferin haberini İfrikıye”ye ulaştırır. Birkaç yerinden yaralı olan Mu”temid de Endülüs emirleri arasında kahramanca davranışlarıyla şöhret sahibi olur. İşbiliye halkı, bu muharebenin haberini yürekleri çarparak beklemekteydiler. Bu durum Mu'temid'in mâlumu olunca, şanlı beldelerinde senelerden beri kullanılan âdet uygulandı. Olayın durumu bir kâğıda yazıldı, bu kâğıt bir güvercinin kanatları altına bağlandı. Bu yolla, mektup kısa zaman zarfında mezkür şehre ulaştı. Memleketin söz sahipleri mektubu açtıklarında, 


Bu bir çizgi midir, yoksa dökülen damlalar mıdır 
Bir söz müdür, yoksa yağmur damlası mıdır 
Sözlerin kapalılığında anlamlar toplanıyor 
Sabahın ışığı karanlıkları aydınlatıyor 


neşidesini yâdederek sevinçlerini izhar ettiler. Gönderilen mektup camide okunarak müslümanların tamamı bu haberden paylarına düşen sevinci aldılar. 
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Alfonso'nun bu bozgundan sonra kendini bulması, tekrar savaşa kalkışabilmesi imkânsız iken iktidarını hâsıl edebilmek için yeniden sebepler icat etmeye kalkıştı. Tuleytula'ya geldiğinde bu şehre sığınma konusunda istihkamlarını inşa eylemeye kalkışması kendisinin ümitsizliğine, korkusuna ve telaşına isnat olunacağı için bundan vazgeçti. Yalandan cesaret göstermeye kalkışarak kaybettiklerini yakın zamanda telafi etmeye niyet etti. 
Noksan olan levazımının tedariki ve askerin mühimmatıyla meşgul oldu. 


Zellâka muharebelerinden birkaç gün sonra Yusuf'un İfrikıye mülküne memur olarak görevlendirdiği oğlu Ebü Bekkin Sir'in vefatı haberi geldi. Bu sebeple Mağrib idaresiyle ilgili bazı işlerin düzenlenmesi gerektiğinden Yusuf b. Tâşfin, Sir b. Ebü Bekir'i Endülüs'te serasker bırakarak kendisi İfrikıye'ye yöneldi. Yusuf b. Tâşfin'in İspanya'dan uzaklaşmasıyla tavâif-i mülük, Murâbıtlar'ı terkederek her biri hükümet merkezlerine avdet ettiler. Aralarında olan eski ittifaksızlığın korkusu su yüzüne çıkmaya başladı. Sir b. Ebü Bekir ise Batalyevs emiri ile birlikte Cillikıye'yi istila etti. Birkaç yıldır düşman elinde kalan nice kale ve hisarları alarak hıristiyanları her yerde hezimete uğrattılar. 


Sir b. Ebü Bekir her vardığı yerin durumunu araştırıyordu. Melik Yusuf'un gizli amacının sebeplerini hâsıl etmek ve hazırlamaktan uzak değildi. Emir Mu'temid b. Abbâd”ın ise Kral Alfonso”nun mahvından başka emeli yoktu. Yusuf'un asıl niyetinden gafil ve yardımından gönlü rahattı. 
Hatta serasker Ebü Bekir'in Güney Endülüs'te kâfirlerin elinde tutsak durumda olan İslâm memleketlerini kurtarmaksızın kuzey tarafta savaşla meşgul olmasına bir anlam veremiyordu. Kendisi, askerleriyle Tuleytula arazisine girerek nice kale ve hisarları zaptettikten sonra Mürsiye memleketine ulaştı. Lorka şehri civarında bulunan Lebit Kalesi'nde düşman askeriyle karşılaştı. Gerçekleşen muharebede mağlup oldu. Mezkür şehrin valisi Muhammed b. Leon nezdine iltica ile ondan yardım istedi. Bu ara hıristiyanlar da boş durmuyor, etrafa tecavüz ediyorlardı. Sarakusta ile Belensiye'nin muhaberesine engel olarak müslümanlara hayli zarar vermişlerdi. Kral Alfonso, Zellâka bozgunundan sonra kendini takviye etmek için Tuleytula”ya çekilmiş, yazışma yoluyla Fransa Kralı I. Filipus”tan yardım istemişti. Kral Filipus, Burgonya memleketinin kontu Raymond”u bir miktar askerle göndermişti. İspanya”da hıristiyanların ellerinde bulunan yerler yahut daha sonra inşa edilecek olan manastır ve kiliseler için bir grup papaz ve ruhban gönderdi. 
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Garip Olaylar 


Bu esnada baş gösteren garip olaylardan biri, anlaşmanın aksine hıristiyanlar tarafından Tuleytula”da bulunan Câmi-i Kebir hakkında gerçekleşen muameledir. Bu olay ile İslâm milletinin hıristiyanlara güveni kalmamıştır. Bundan sonra hıristiyanların ne barışına ne sözlerine ne de insanlıklarına güven duyuldu. Bu olayın özeti şudur: Tuleytula şehrinin Alfonso'nun istilasından bir yıl sonra, Fransalı Bernal adlı papaz, Tuleytula şehrinin patrikliğine atandı. Halbuki, mukavele gereği şehrin teslimi anında müslümanların ellerinde kalan camilerden Câmi-i Kebir görkemli bir iç yapıya sahipti. Patrikin birinci kilisesi ise âdi bir bina idi. Bu durum patriğin gönlünü yaraladı. Patrik, türlü desiselerle Fransa krallarının familyasından olan ve Alfonso'nun zevcesi bulunan Konstans'a baskı yaparak onu kandırır. Onun düşünce ve rızasıyla bir gece caminin kapıları kırılarak açılır. Tahkir amacıyla caminin içini kirletirler, mevcut eşyalarını da gasbederler. Âyinlerinin esasları üzere prestiş eyledikleri süretleri yerleştirerek tevhid makamını, teslis makamı yaparlar. 


Müslümanların tamamı, bu keyfiyet nedeniyle gam ve eleme müptela oldular. Şehirde bulunan müslümanlar anlaşmanın bozulmasıyla gerçekleşen bu gaddarca muameleden dolayı Alfonso'ya şikâyette bulundular. 
Başlangıçta hiçbir dahli ve bilgisi yokmuş gibi davranarak bu işi yapanlara öfke ve hiddetini belirtti. Fakat bir iki gün sonra özel bir törenle kilisenin açılışını icra eyledi. Hıristiyanlar, müslümanların tebaasında bulundukları müddetçe, âyin ve mezhepleriyle ilgili hususlarda tamamen serbest ve imtiyazlı biçimde insani haklardan yararlanmış iken, müslümanların hıristiyan tebaasına girmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden ellerindeki mâbedleri yapılan sözleşmenin aksine zaptolunmuştur. Yiğitlik ve mertliğin aksine böyle garip bir halin gerçekleşmesine sebep olanların ahirete kadar nefretle anıldıkları ecnebi tarihlerinde de yazılıdır. 


Adı geçen garip olaylardan biri de yine bu arada meydana çıkan dini bir meselenin çözümü ve karar konusunda hıristiyanların kabul ettikleri garip yol ve acayip hükümdür. Bu maddeyi de şöylece açıklayabiliriz: İspanya halkı her ne kadar Katolik mezhebinde iseler de âyinlerini Gotlar'ın âdetleri üzere icra etmekteydiler. Sonradan İspanya'ya gelen Fransızlar ve diğer ecnebiler Roma âdetlerine uydular. Özellikle İslâm idaresi altında 


MURABITLAR DÖNEMİ ə 191 


bulunmuş olan halkın geneli ecdatlarından görmüş ve öğrenmiş oldukları eski âdetin devamında ısrar eylediler. Hatta “Kitâbü's-Salât” manasına ge- 


dd 
1 


len Litorya kitaplarına “Meyl-i Müsta'ribi” adını vermişlerdi. Katolikler ise kendi mezheplerinin itibarı için gayret sarfediyorlardı. Bu sebepten dolayı hıristiyanlar iki gruba ayrıldılar. Zikrolunan iki âdetten birinin tercihi için yapılan müzakereler bir fayda sağlamadı. Sonunda, bu maddenin hükm-i ilâhiye havale edilmesine karar verildi. Bu karara göre her iki taraf meydana birer pehlivan çıkaracaklar, çarpışma sonucunda galip gelen pehlivanın tarafı âdetlerinin icrasını kazanacaktı. Bu karar üzerine meydana çıkan pehlivanlardan Kitâb-ı Müsta'ribi tarafı galip gelmiş iken diğer tarafın pehlivanı yenilgiyi kabul etmedi. Davanın başka bir yolla çözülmesine karar verildi. Ortaya garip bir icat çıktı. Bir meydana ateş yakılacak, bu ateşin içine iki mezhebin kitapları aynı anda atılacaklar. Ateş, hangisine tesir etmezse onun doğruluğunun kabul edileceği uygun bulundu. Ne tuhaftır ki bu oyunu icra eylediklerinde Roma kitabı kızardı, bu nedenle hemen ateşten uzaklaştırıldı. Diğeri ise uzun müddet ateş içinde kaldı. Çıkarıldığında ateşten etkilenmediği görüldü. Halk tarafından Meyl-i Müsta'ribi kabul ve tercih edildi. Fakat kralın zevcesi Konstans, Fransalı olup Roma âdetini kabullendiğinden hıristiyanlar arasında kadınların, kocalarının düşünce ve hareketleri üzerinde ne derece etkili olduklarını belirten bir keyfiyettir. Kral, mahkümu bulunduğu kraliçenin hatırı için yeni yapılmış ve yapılacak kiliselerde Roma âdetinin, eski kiliselerde de -eskiden olduğu gibi- Gotlar'ın âdetlerinin icra olunmasını emretti. 


Melikler Arasındaki Ayrılık ve Yusuf'un İkinci Kez İspanya'ya Girişi 


Yukarıda zikrolunduğu üzere İslâm idaresindeki ayrılıkların ihtilaf ve tefrikaya sebep olması, hıristiyanların ilerlemesinden ve Murâbıtin askerinden umulanın elde edilememiş olmasından kaynaklanıyordu. İbn Abbâd bu durumu açıklamakla beraber Murâbıtin askerinin kendi emrine verilmesini, mevcut kuvvetlerin tek idare altında bulunarak düşmandan gereken biçimde intikam alınmasını yazarak Yusuf b. Tâşfin'den yardım istedi. Yalnız, mektubun istenilen etkiyi göstermeyeceğini bildiği için bizzat kendisi İfrikıye'ye gitti. Durumu tafsilatıyla Yusuf'a haber verdi. 
Yusuf, Mu”temid”in möruzatını kabul etmiş gibi göründü. Fakat, askerlerinin Mu”temid”e teslim edilmesi kendisinin gizli isteklerinin aleyhine gelişmekteydi. Bu durumdan sakındı ve tereddütlü biçimde cevap vermekle yetindi. Bu olay üzerine Mu'temid İşbiliye'ye döndü. Bir müddet sonra, yani 481 yılının Rebiülevvelinde (Mayıs 1088) Yusuf b. Tâşfin bir miktar asker ile ikinci kez Ceziretülhadra'ya çıktı. Endülüs emirlerinin durmaksızın cihada hazırlanmaları, Lorka ile Libitus Kalesi arasındaki sahraya toplanmaları için davetnâmeler gönderdi, kendisi de oraya yönelmeye karar verdi. Adı geçen yerde Malaga emiri Temim b. Bulukkin, Gırnata emiri bulunan Temim'in kardeşi Abdullah el-Muzaffer b. Bulukkin, Meriye emiri Muizzüddevle, Mürsiye Valisi Abdülaziz Reşik cesaret ve şöhretle mevsuf olan Lorka Valisi Muhammed b. Leon ile Ceyyân ve Bicâye valileri de mevcut bulundular. Hatta Meriye emiri Muizzüddevle emir Yusuf'a bağlılığını açıklamak için Murâbıtlar'a mahsus siyah renk elbise giymiş idi. İbn Reşik ile Temim b. Bulukkin her ne kadar valisi bulundukları Mürsiye ve Malaga'yı İşbiliye emiri İbn Abbâd adına idare eylemekte iseler de manen istiklal arzusunda bulunuyorlardı. İbn Abbâd da bu hale zaruri olarak göz yumuyordu. 


Belirlenen yerde emirler arasında yapılacak hususlar üzerine cereyan eden müzakerelerin kararı, hıristiyanların elinde bulunan Lebid Kalesi'nin muhasarasıyla ilgiliydi. Bunun gereği yapılmaya başlanılmış ise de adı geçen kale kubbesinin tepesi, burç ve hisarları, 


Onun tepesi ziyan verici feleğin çemberinden de öte 
Onun şerefesine çıkmak için muhafız nöbetçi iki büklüm olur. 


mefhumu üzere gökkubbenin burçları ile yeryüzünün müstahkem duvarları İskender'in seddini andırıyordu. Bu nedenle hücum ile fethi ve zaptı zor, belki de imkânsız olduğundan muhasara birkaç ay uzadı. Emel kapısı, kazâ eli ile kapanmış olduğundan bu güçlük sebebiyle vakit kaybetmektense Yusuf'un düşüncesi, İbn Abbâd ile Abdullah b. Bulukkin'in muvafakati ile uygun bulundu. Savaş meclisinin hıristiyan memleketlerine taşınmasına karar verildi. Mürsiye Valisi İbn Reşik mezkür kale zaptedilmedikçe başka bir yere gitmeyeceğini açıkladı. Meriye emiri ile Lorka valisi de kendi memleketlerine yakın olan böyle geniş bir mevkiin düşman elinde bulunmasının kendileri için büyük bir tehlike olduğundan bahisle İbn Reşik'in düşüncesini kabul eylediler. Bunun üzerine birçok dedikodu deveran etti. Bilâhare mübahese kavgaya, söz ve sohbet işten çok kişiliğe 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intikal etti. Bu vesile ile İbn Abbad, İbn Reşik”i Alfonso'nun gizli ittifak hafiyeliği ile suçladı. İbn Reşik öfkelendi. İşbiliye emirine vurmak amacıyla kılıç çekti. Yusuf, İbn Reşik'i yakaladı, hapsedilmesi için İbn Abbad”a teslim ettirdi. Bu keyfiyet üzerine Mürsiye askeri kırık kalp ile ordugâhı terkederek etrafa yayıldılar. Orduya gelen mühimmat ve erzaka el koymakla müttefik ordusunda kıtlık baş gösterdi. Alfonso bu olaydan yararlandı, hazırladığı sayısız süvari ile Mürsiye tarafına yürüdü. Yusuf b. Tâşfin, bu durumda kralın ordusu üzerine gidemedi. Ordusunun yarısını Meriye”ye doğru, diğer yarısını da Lorka'ya sevketti. Kendi maiyetinde bulunan askerlerini alarak avdet etmek amacıyla İfrikıye tarafına hareket etti. 


Yusuf'un İfrikiye'ye çekilmekten muradı Endülüs'ü hıristiyanlara bırakmak değildi. Ancak, kendisine çeki düzen verdikten sonra mezkür memleketleri korumaya muktedir olamayan tavâif-i mülükun elinden alarak Musa b. Nusayr gibi Endülüs ile Mağrib”i tek hükümete bağlamaktan ibaretti. Her ne ise Yusuf'un İfrikıye'ye ric'atıyla Endülüs emirleri de memleketlerine avdet ettiler. Alfonso da Lebid Kalesi'nin kendi memleketinden uzakta olduğunu, İslâm memleketleri içinde bulunduğunu, burada asker bırakmanın kendisine bir yarar sağlamayacağını düşünerek kaleyi yıktı, sağ kalan muhafızlarını alarak Tuleytula'ya döndü. Rivayet olunduğuna göre mezkür kalenin muhafazasında bulunan 12.000 piyade ile 1000 nefer süvariden çoğu gerçekleşen hücumlarda müslümanların kılıcına yem oldu. Bir kısmı da zahiresizlikten telef oldular. Alfonso'nun çıkışı anında ancak 100 nefer kalmıştı. 


Yusuf'un Üçüncü Kez İspanya'ya Girişi 


Yusuf, Zenate, Masmüde, Gumâre ve diğer kabilelerden topladığı bol askerle 483 (1090-91) yılında üçüncü kez Endülüs'e girdi. Bu kez tavâif-i mülükun davetiyle gelmiyor, şimdiye kadar gizli tuttuğu niyetinin icrası için geliyordu. 


Seraskeri Sir b. Ebü Bekir, Gırnata emiri Abdullah b. Bulukkin, Yusuf'un bu gizli niyetlerinden haberdardılar. Sir b. Ebü Bekir, Endülüs'ün fethi için durumun uygun olduğunu, emirleri hükümetlerden uzaklaştırmaktan başka çıkar yol kalmadığını kendisine yazmış olması nedeniyle bu işin icrasının çabuklaştırılması konusunda acilen yola çıkmıştır. İşin sonucunun kolaylaştırılması için teşebbüsünü meşru göstermek amacıyla 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Endülüs ve Mağrib fukahasından ve özellikle İmam Gazâli, İmam Turtüşi gibi avam ve havassın itimadını kazanan zatlardan sayısız fetvalar almıştı. Gereken işler yapıldıktan sonra, müttefikleri bulunan valiler ve Endülüs emirleri ile ittihat bağını koparmanın uygun olmaması nedeniyle Endülüs'e geldiğinde bütün kuvvetiyle kâfirler üzerine yürüyeceği şayiasıyla Tuleytula'ya doğru hareket etti. Bu şehri muhasara edeceği haberini yayarak Endülüs emirlerinin de beraberce cihad mükâfatından hissedar olmaları konusunda orada toplanmalarını emreyledi. Fakat bunların her biri, bulunduğu şehrin istihkam ve muhafazasıyla meşgul olduklarından, bu hususa muvafakat göstermediler. 


Yusuf, emirlerin bu tutumunu bahane ederek hepsine düşman nazarıyla baktı. Tuleytula”ya gitmekten vazgeçti, acilen Gırnata üzerine yürüyerek muhasaraya başladı. Gırnata Valisi Abdullah el-Muzaffer mukavemete muktedir olamadığından Yusuf'a teslim oldu. Derhal evlat ve ailesiyle birlikte İfrikıye'deki Ağmat şehrine gönderildi. Avamın zihninde yer eden bu uygulamayı ve şiddeti hafifletebilmek için diğer emirlere, “Abdullah, memleketini, İfrikiye'de bulunan diğer bir memleketle değiştirdi, o tarafa yöneldi” diye açıklamada bulundu. Malaga şehrinde bulunan Abdullah'ın kardeşi Temim b. Bulukkin de ele geçirilerek Merakeş'e gönderildi. Yusuf b. Tâşfin, geriye kalan diğer memleketlerin zaptı hususunu seraskeri İbn Ebü Bekir'e havale ederek Sebte'ye döndü. 


İşbiliye emiri Muhammed el-Mu'temid b. Abbâd, Murâbıtlar'ı Endülüs'e davet etmekle ne derece hata ettiğini farketti. Mahzurların gerçekleşmesinden sonra pişmanlığın fayda vermeyeceğinden Temim ile Abdullah gibi kendisini de yakında hükümetten uzaklaştırılacağını anladı. 
İfrikıye”de bulunan kaleleri tamir ederek mukavemete hazırlandı. Yusuf b. Tâşfin, tavâif-i mülükun kendisine böylece mukavemet etmek için gerekli sebeplere teşebbüs ettiklerini haber alınca İbn Bekir'e yeniden asker gönderdi. Mevcut kuvvetler dört gruba taksim edildi. Birincisi, İşbiliye memleketi ile Batı Eridülüs'ü istila için İbn Bekir'e teslim edildi. İkinci grup Mu'temid'in oğullarından Ebü Nâsır'ın idare ve muhafazasında bulunan Kurtuba şehrini alması için Kusür el-Lemtüni'nin maiyetine verildi. 
Üçüncü grup Ebü Zekeriyya ile Meriye memleketini, dördüncü grup da Abdullah b. el-Hac yönetiminde Mu'temid'in diğer oğlunun vali bulunduğu Ronda'yı zapt ve istilaya tayin edilmişti. 
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Sir b. Ebü Bekir acilen İşbiliye toprağına girerek İbn Abbâd'a bir mektup yazdı. Mektupta İbn Tâşfin'e kalelerin teslim edilmesini, kendisinin de itaat etmesini bildirdi. İbn Abbâd böyle bir teklifi beklemekte olduğundan cevap vermeye tenezzül etmedi ve derhal mukavemete hazırlandı. 
Murâbıtlar sayı bakımından her ne kadar çok ise de İbn Abbâd gayretli ve cesaretli bir insan olması sebebiyle kendi varlığını noksan olan savaş levazımatına bedel kabul ederek bir hayli mukavemet etti. Yusuf b. Tâşfin emirin bu mukavemetini haber alınca bir an önce memleketlerini tamamen zaptederek kendisinin de yakalanması konusunda seraskerine emirler gönderdi. Diğer taraftan Kurtuba valisi bulunan Ebü Nâsır b. Mu'temid de, Kusür'a karşı kahramanca hücumlarıyla Murâbıtlar'ın askerlerinin bir çoğunu telef etti. Kusür'u muhasaradan vazgeçmeye mecbur eyledi. Sir b. Ebü Bekir tarafından gönderilen bir miktar yardımcı askerle muhasara takviye edildi. Bu halde, Kurtuba halkı, mukavemete muktedir olamayacaklarını anladılar. Eman dileyerek Murâbıtlar'a teslim olmak gerektiğini valileri Ebü Nâsır'a ifade ederek anlattılar. Böylece 484 yılının Saferinde (Mart-Nisan 1091) Kurtuba'yı Kusür'a teslim ettiler. Ancak halkın can ve malının korunması şartları eman mukavelesi iken kusurlarla dolu olan Kusür buna riayet etmeyerek Ebü Nâsır'ı hıyanetle suçladı ve idam ettirdi. Melânetler yaymakta olan Kusür, Ronda'yı zaptettiğinde, valisi bulunan Muhammed Abbad"ın diğer oğlunu da kan dökücü elinin ulaşması sonucu telef etmiştir. Kurtuba'nın tesliminden kırk gün sonra Karmüne şehri de alınmış olduğundan Muhammed Abbâd'ın elinde yalnız başşehri olan İşbiliye kalmıştı. Bu halde bulunan Abbad müslümanların yardımından tamamen mahrum ve ümitsiz olduğundan eski ve güçlü düşmanı olan Alfonso ile Murabıtlar aleyhine ittifak yapmaya mecbur oldu. 


Kral, Muhammed Abbad"n zaaf halinin kendisinin gücünü artırmasına sebep olacağının farkındaydı. Bundan yararlanmak lazımdı. Onun yerine, ikbal hırsı ve iktidar sahibi diğer birinin zuhurunu kabul edemeyeceğinden İbn Abbad”a zaruri olarak yardıma mecbur olup İşbiliye'ye 20.000 
asker gönderdi. Bazı hıristiyan tarihçileri İbn Abbâd'ın Seyyide adındaki kızını Alfonso ile evlendirerek yardım elde ettiğini rivayet etmişlerse de bu haber makbul bir haber değildir. Özellikle, Seyyide'nin irtidad ederek Marya adını almış olduğu rivayeti de bu haberin sahih olmadığının delilidir. Ayrıca, Alfonso için Yusuf'un zafer kazanması zararlı, zaaf halinde 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bulunan Abbad”ın bekası faydalıdır. İbn Abbad”ın talep etmeksizin, Alfonso'nun yardım ederek müşterek düşmanlarıyla çarpışmaları gerektiği halde, böyle bir mesele için akrabalık bağının kurulmasına gerek yoktur. 
Hem de, Endülüs gibi İslâm kurallarına tamamıyla riayet olunan bir yerde, her ne kadar mülk ve dünya faydası için zaruret hâsıl olursa olsun, normal bir müslümanın hıristiyana kız vermesi ihtimal harici iken İbn Abbâd gibi akıllı ve fazilet sahibi bir emirin, birkaç günlük dünya devleti için bu alçaklığı yapmayacağı az bir düşünce ile mâlum olur. Yalnız, bazı muharebelerde kâfirler tarafından yakalanmış, esaret altında kalmış, uzun müddet hıristiyanlar arasında bulunmuş ve Marya adıyla evlenmiş ise mezkür rivayetin bu yanlışlıktan kaynaklanması kuvvetle muhtemeldir. 


Tavâif-i Mülükun Zevali 


İşbiliye'ye yardıma gelmiş olan Murâbıtlar, hıristiyan askerlerini perişan ederler; sağ kalanları da Tuleytula'ya avdet ve ric'at ederler. Bahtsız emir İbn Abbâd yardımdan ümidini kesmiş, başka çaresi de kalmamış olduğu halde yine elinden geldiği kadar mukavemet meydanında sebat etmişse de yanında kalan askerleri uzun muhasara meşakkati ile bitkin düşerler. Çarpışmalarda mızrak ve kılıç yaraları almış olmalarından silahlarını kullanmaya kudretleri kalmamıştır. Erzak ve mühimmatları da tükenmiş olduğundan kendisinin, evladının, aile halkının, askerlerinin can ve malına zarar verilmemesi şartıyla teslim olacağını Murâbıtlar'ın seraskeri Sir b. Ebü Bekir'e bildirir. Ebü Bekir, şartı kabul eder, 484 yılının Recebinin yirmi ikinci günü (10 Eylül 1091) İşbiliye”ye girer. Ancak yukarıda, gaddarane hareketleri zikrolunan Kusür gibi bu da sözünde durmaz, Mu'temid'i evladı ve ailesiyle birlikte yakalayarak hapseder. Sonra hazırlanan gemilere bindirerek İfrikıye'ye gönderir. 


İbn Abbâd, kederle kuşatılmış olarak gitmekte iken, saltanatın yüksek derecesinden perişan hale düşmesi nedeniyle esef ve üzüntü duyacağı yerde, yanında bulunanları teselli ettiği rivayet edilmektedir. Hiçbir telaş eseri duymaması ne derece övgüye sahip, ahlâk sahibi bir zat olduğunun delilidir. Hatta İşbiliye'den ayrılışında memleketin binaları ve bayındır eserleri gözden kaybolurken, gemide bulunanların tamamı vatanlarından, sevdiklerinden ayrıldıklarını hatıra getirerek ayrılıktan müteessir olurlar. Bunların âh ederek ağlaştıklarını gören İbn Abbâd kendi sıkıntısını gizleyerek kazâya rıza gösterir, yanında bulunan yakınlarının iniltilerini hafifletmek için bunlara şöylece hitap eder: “Ey sadık dostlarım, sevgili oğullarım. Bugünkü kısmetimize ve kaderimize razı olalım. Bu fâni âlemin bâki olmadığı, “O'nun zatından başka her şey helâk olacaktır” (Kasas 28 / 88) âyet-i kerimesin- den anlaşılmaktadır. Bizim hiçbir şeyimiz olmadığı, her şeyin tasarrufunun Allah'a ait olduğu, ‘De ki: Allahım, (ey) mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın' (Âl-i İmrân 3/26) âyet-i kerimesiyle de açıkça ortadadır. Canımızı bile Allah verir, yine Allah alır. Bu dünyada tatlı ile acı birbirini izlediği gibi ikbal ile bahtsızlık da birbirinin benzeridir. Ancak kerem sahibi olanların bu tür ahval değişikliğinden müteessir olmaması gerekir” diye nasihat etmiş olduğu tarih sayfalarında yazılıdır. İbn Abbâd, Sebte'ye indirilir; oradan Ağmat şehrine gönderilir ve kule hapsine atılır. Emir, dört yıl hapiste kaldıktan sonra dünya bağlarından ilgisini koparır. 


Emirin hapishanede bulunduğu günlerde lutfunu gören meşhur şairlerden Muhammed Abdülcebbâr tâziye yolunda beliğ bir manzume yazar. Bu beyit o manzumedendir: 


Sınırlarının, kereminle devam ettiğine vâkıf oldular 
Zaman geçti ve sen o zamanın pek küçük bir bölümünü yaşadın 


İbn Abbâd âlim, şairleri, âlimleri seven, zarif, keremli, övülen hasletlere sahip bir insandı. Doğu'ya ve Batı'ya vâkıf bilgi sahibi faziletli bir insandı. Pek çok kişi, nimetini ve yardımını görmüştür. Hakkında pek çok methiye yazıldı. Zeydüniyye, Cevheriyye, Kaside-i Nüniyye sahibi meşhur Abdullah b. Zeydün adlı şair, hâcibi Ebü Muhammed b. Mecid de o asrın meşhur ve mümtaz şairlerinden olup Batalyevs emirinin veziri idi. 
Tavâif-i mülük zamanında şiire pek çok rağbet gösterildiğinden memuriyet şairlerin elinde bulunuyordu. Yazışmalar bile manzum olarak icra edilmekteydi. İbn Abbâd'ın, Yusuf b. Tâşfin'e ve Kral Alfonso”ya gönderdiği mektuplar manzum olarak yazılmıştır. Bilindiği üzere şiir, inşâ ve hikmet gibi akli ilimler ile sağlam düşüncelerine ve iyi niyetlerine itimat edilerek hükümet makamına getirilenler, çoğu kez, mezkür sanatlarla ilgisi olmayan bir şahsın idaresinden daha yolsuz ve kendisinden beklenilmeyen uygunsuz harekette bulundukları sabittir. Adı geçen tavaif-i mülükun vekillerinin ve memurlarının şairlerden olması ne Tuleytula”yı Alfonso”nun istilasından ne de Endülüs memleketini Murâbıtlar'ın hilekâr hareketlerinden kurtarabilmiştir. 


Amaçlarına ulaşabilmenin yollarını kolaylaştırmak için hıyanetlerini hoş gören hırs sahipleri, içlerinde coşan tamahkârlığı söndürmeye muktedir olamayarak her tür çirkin suçları işlemeleri mümkündür. İşbiliye emirinin açıklanan biçimde talihsizliğe uğraması da böyle bir dersi hatırlatan açık delillerdendir. Mezkür olay Endülüs'teki diğer emirlerin korku ve endişesine sebep olmuştur. Kendilerinin de birer birer İbn Tâşfin'in tuzağına düşeceklerini anladılar. Bu görünür kazanın sebeplerini ortadan kaldırmak çarelerini düşündüler. Özellikle içlerinden Meriye emiri Muizzüddevle b. Sumâdih eski dostu ve hakiki müttefiki olan İbn Abbad”ın uğradığı musibete herkesten önce kendisinin uğrayacağı kanaatine sahip oldu. Diğer emirlerle Murâbıtlar aleyhine umumi bir ittifakın yapılmasına gayret eylediyse de bunların tamamı korku deryasında parçalandılar, üzüntü içinde sersemleştiler. Korkulan tehlikenin tek çaresi olan bu ittifakın gereği sonuç vermedi. Bu hal üzerine Ebü Bekir, Ebü Zekeriyya'nın muhasara için gönderdiği sayısız gemiler dışında başka bir memurunu da karadan Meriye'ye gönderdi. Meriye'yi şiddetle tazyik ettirdi. O aralık Muizzüddevle elem ve kederinden hastalandı, vefat eyledi. Yerine geçen oğlu Ahmed Abdullah düşmana karşı koymaktan âciz olduğundan bir gemi tedarik ederek evlatlarını, ailesini, paralarını, mallarını alarak İfrikıye'ye firar etti. Murâbıtlar bu fırsattan yararlanarak şehre girdiler, komşuları bulunan nahiyeleri de kolayca zaptettiler. 


Belensiye”nin İstilası ve Rodrigo”nun Muamelesi 


Sarakusta ve Belensiye ile Batalyevs emirlerinin memleketlerini de istila etmek üzere İbn Taşfin tarafından görevlendirilen Davud b. Aişe, Üştuva, Daniye ve Üşgüra şehirlerini zaptederek Belensiye”ye girdi. Meşhur Zünnün”un torunu ve mezkür memleketin emiri bulunan Yahya”yı muhasara eyledi. Hıristiyan sergerdelerinden meşhur Cid Rodrigo el-Campeador bir miktar asker ile emirin yardımına geldiğinden beraberce Murabıtin askerine mukavemet ederlerken emir yaralandı ve vefat eyledi. Yerine geçen kardeşi el-Kadir-Billâh mukavemet meydanında sebat etti. Fakat Belensiye kadısı bulunan Ahmed b. Cehhâf, hayasız bir eşkıya, mayası bozuk bir insandı. Davud'un vaadiyle hareket ettiği için hile ile şehrin kapılarını açarak düşmanları davet etti. Bu karışıklıkta el-Kadir-Billâh vefat etti. 
Ahmed b. Cehhâf, Davud tarafından Belensiye valiliğine tayin edildi. Bu olaydan sonra Rodrigo el-Campeador askeriyle birlikte bir kaleye çekildi. 
Murabıtlar, Belensiye'nin muhafazası için az bir asker bıraktılar, Mayorka adasının zaptına yöneldiler. İbn Mervân Abdülmelik, Üştuva ve Dâniye memleketleri halkını Murâbıtlar aleyhine ayaklandırdı. Belensiye'ye vali tayin edilen kadı sureten dostu ve Murâbıtlar'ın müttefikleri aleyhinde bulunan Rodrigo ile birleşerek az miktarda kalan Murâbıtlar'dan intikam almak için Belensiye”yi muhasara eylediler. Şehri şiddetle tazyik ettiler. 
Ahmed b. Cehhâf mukavemetten umudunu keserek can ve mal emniyeti 
ile kâdılkudâtlıkta kalmak şartı ile bunlara teslim oldu. Campeador, 487 
yılının Cemâziyelevvelinde (Mayıs 1094) şehre girdi. Bir yıl kadar düşüncesini gizleyerek Ahmed b. Cehhâf'ı kâdılkudâtlıkta bırakmış ise de 488 
senesinin Cemâziyelevvelinde (Mayıs 1095) bir perşembe günü Ahmed b. 
Cehhâf ile akraba ve yakınları, “Merhum Belensiye emirinin hazinesini sakladılar” biçiminde suçlandılar. Şehir meydanında Ahmed b. Cehhâf ile 330 kişiyi orman kebabı pişirir gibi ateşe attılar. Müslümanlar arasında nüfuz sahibi olan bu insanları telef ettiler. Askerlerini ve şehir halkını topladıktan sonra bir kürsü üzerine çıkarak onlara şöylece hitap etti: 


“Ey müslümanlar! Benim, melikiniz için ne tür gayret gösterdiğimi, sizi Murâbıtlar'ın elinden kurtarmak için ne zahmetlere katlandığımı gördünüz. Allah'a hamdolsun. Muvaffak olup şehri tasarrufum altına aldım. 
Bu konuda bana yardımcı olanlar övünmeye hak kazanmışlarsa da bunların ilk işleri Kral Alfonso'ya sadakatle tâbi olmaktır. Hepinizi tasarrufuma almış olduğumdan, hakkınızda istediğimi yapmaya, mevcut olan mal, evlat ve ailenizi bile almaya muktedirsem de böyle şeyleri kabul etmem. Yalnız, sizlere emir ve uyarım odur ki içinizden bana yardım etmiş olanlar evlerinde bir katır ve bir hizmetçiden başka kimseyi alıkoymamak şartıyla çoluk çocuklarıyla kalabilirler. İzinsiz olarak hiç kimse silah taşımayacaktır. Müslüman halk şehirden çıkacaklar, gösterdiğim yerde iskanları sağlanacaktır. İbadetleriniz için Belensiye”de camiler, davalarınızı görmek için tarafımdan atanacak kadılarınız olacaktır. Miras haklarınıza 


200 e ENDÜLÜS TARİHİ 


zarar verilmeyecek, ancak tahsis olunacak vergiyi ödeyeceksiniz. Sikkeler kendi adıma darbolunacaktır. Hükumetin idaresi altında bulunacak olanlar bu şartları kabul etmeye mecbur oldukları gibi, kabul etmeyenler de istedikleri yere gitmekte serbest olacaklar. Ama sahip oldukları malları ve eşyayı beraberlerinde götüremeyeceklerdir” dedi. 


Hiçbir zaman, galip olan bir zalimin cesaret edemediği bu acayip şartları müslüman halk işittiklerinde ne tür bir büyük bela ile karşı karşıya kaldıklarını görüp hayrete düştüler. Ellerinden bir şey gelmeyeceğini bildiklerinden bu merhametsiz teklifleri, iskanı istenen hiç bir tebaa hakkında icra olunmamış benzersiz bir şey kabul ettiler. Bu zilleti kabullenmektense evlerini ve memleketlerini terketmeyi canlarına minnet bildiler, o saat evlat ve aileleriyle şehirden çıkmaya başladılar. Müslüman nüfusu o derece fazla idi ki acilen şehirden ayrılmaları 50 saatten fazla sürdü. 
Sonra, bunların yerine hıristiyanlar geldiler, şehirde kalan müslümanlarla birlikte iskân edildiler. Fransa'dan gelen bir papaz da Belensiye'ye metropolide atandı. İşte hıristiyan tarihçilerinin, “Cesaret ve insanlıkta ikinci bir benzeri olmayan ve o asrın cihan pehlivanı” diye vasıflandırdıkları Cid Rodrigo el-Campeador böyle zalim, hilekâr, kötü huylu bir habis idi. 
Yazdıkları tarihlerde, Belensiye'de gerçekleşen hareketin açıklanmasını önemsemediklerini hafifçe geçiştirirlerse de Avrupalı birkaç muteber müellif tarafından olayın durumu sıhhatli biçimde tesbit olunmuştur. Rodrigo için, “Hükümet seraskeri tabiri yerine, haramibaşı denilmesi daha uygundur” demişler. Rodrigo, Belensiye'ye girişinden beş yıl sonra cehenneme doğru yola çıkmış, o esnada Mayorka'dan dönmüş olan Sir b. 
Ebü Bekir, Murâbıtlar'ın askerleri ile Belensiye”yi tekrar muhasara ederek 
495 yılının Recebinde (Nisan 1102) zaptetmiştir. 


Bu esnada Sarakusta emiri bulunan Ebü Cafer'in memleketi geniş ve nüfusu yoğundu. Özellikle Sarakusta”nın merkezinin sakinleri servet sahibi olmakla birlikte hepsi de itaatkâr idiler. Turtüşe Tersanesi'nin donanması mükemmeldi. Diğer emirlerden daha ziyade mukavemet göstermeye muktedirdi. Bu yeni selin önüne set olacak sebeplere teşebbüs ederek ihtiyatla hareket etti. Yusuf'a bazı pahalı hediyelerle bir mektup gönderdi. Din düşmanlarının saldırılarından korunmak için ittifakı içinde bulunmayı talep etti. Yusuf b. Tâşfin de onun bu isteğine muvafakat etti. 
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Bundan biraz sonra Aragon kralı bol askerle Sarakusta arazisine girerek ellerine geçen eşyayı yağma ettiler, gözlerine ilişen binalarla arazileri yaktılar. Kadınlardan ve erkeklerden 40.000 masum nüfusun haksız yere kanlarını akıttılar. Bunun bir kaç misli nüfusu da esir etmiş olduklarından Murâbıt askerler Ebü Cafer'in imdadına yetişti. Birkaç muharebeden sonra düşman eline geçen hisar ve kaleleri boşalttılar, bozguna uğrayan kâfirleri Aragon arazisine değin izlediler. Memleketlerine girerek birçok malını ganimet olarak aldılar, Sarakusta'ya avdet ettiler. Aragon Kralı Sancho bu aralık Veşka (Huesca) şehri önünde gerçekleşen muharebede yaralanarak bir müddet sonra öldü. Bu olaylar arasında Murâbıtlar'ın seraskeri ve Yusuf'un vekili el-Garb ve Batalyevs memleketlerini zaptederek hükümran olan Ömer b. Eftas'ın oğulları Fâzıl ile Abbas'ı kurban bayramı günü kurban ettirdi. 


Yeri geldiğinde açıklandığı üzere isyan ve ihtilal şaibesi arasında oluşan tavâif-i mülük, süresiz olan bu oyun evinde, altmış yıl kadar huzur ve rahatı kaybettiler. Sonra ittihaz ettikleri makul olmayan nice esaslarla, ikbal güneşleri zevale ulaştı. Devlet yapıları kendi ağırlığını kaybetti. 
Hastalığı uzaklaştırmak için acil şifa zannettikleri bir hârici zorba onların yerlerine oturdu. Çünkü bunlar mülkperverliğin önemli kurallarını, elde edilen başkanlığı, istenilen bayındırlığa sarfedecek yerde yapılmış bulunan bayındır eserleri tahrip, yükseltilmesi ve kalması gerekenleri de yok ettiler. Kişisel çıkarlarını umumun dâimi faydası üzere tercihe kalkışmaları, zararlı olan yerlerde ittihadı kabul etmek gibi türlü türlü ters ve çıkmaz yollar seçmekle âkıbetleri bu şekli kazanmıştır. 


Yazıldığı üzere İspanya'da mülük-i tavâif kalmadı. Beni Hüd'dan Sarakusta emiri bulunan Ebü Cafer de, Yusuf b. Tâşfin'in himayesine girmişti. Bu nedenle, Yusuf için hıristiyanlardan başka meydanda tehlike kalmamış olduğundan bir müddet umumun halinin ihlalini gerektiren keyfiyet gerçekleşmedi. 


Bu aralık Navarra ve Aragon kralı vefat ettiğinden yerine büyük oğlu I. Petro kraliyet tahtına oturdu. Kastilya ve Leon Kralı Alfonso, Zellâka muharebesinden sonra Murâbıtlar'ın hücumundan kendisini kurtarmak için Fransa Kralı 1. Filip'ten yardım istedi. Burgon Kontu Raymond, Bizanson Kontu Henri, Tuluşa kontu diğer Raymond Fransa askerleriyle 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geldiler. Bunların gerçekleşen hizmetlerine karşılık kızlarından Oraka'yı Burgon kontuyla evlendirdi. Birkaç sene sonra kâbin (mehir) olarak Kastilya memleketini vermiş, bu evlilik ile hıristiyanlar arasında nam kazanmış olan Alfonso doğmuştur. Kralın Elvira adındaki ikinci kızı Tuluşa kontuyla evlendirilmiş, kocasıyla Tuluşa”ya dönmüştür. Sonra ehl-i salib ile arz-ı mukaddese yöneldi. Kralın Tereziya adındaki üçüncü kızı Portugal (Porto) şehriyle Batalyevs arazisine değin olan memleketlerin kontluğu ile beraber Bizanson kontu olan Henri ile evlendirildi. 


Kruvazad Meselesi 


480 (1095) senelerinde Fransalı Petro adlı mutaassıp bir rahip Kudüs 
ziyaretinden Avrupa”ya döndü. Kendisi fasih dilli bir insandı. Henüz cehaletin kucağında bulunan hıristiyanların ırk taassubunu tahrik ve mukaddes mekânların müslümanların elinden alınması için her tarafı dolaşarak halkı teşvik eylediler. İslâm milletini oralardan kovarak şark memleketlerine sürmeyi amaçladılar. Nice mutaassıp kişiler, din gayretiyle gerçekleşen teşebbüslerin içinde yer aldılar. Silahlanarak karadan ve denizden yola çıktılar. Bu cemiyete ve ittifaka ehl-i salib cihadı manasına gelen “Croisade” adını verdiler. Bu niyet yavaş yavaş Avrupa'nın her tarafına sirayet etti. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya halkı tek millet gibi tek dil oldular. Âdet üzere bu tür hususlarda savaşa hazırlananlar derece derece papanın affına uğramakta, uzak diyarlara giderek mal kazanabilmek ümidi de hatırlarda yer etmekteydi. Bu havadisin duyulmasıyla İspanya hıristiyanlarının zaptedilmeleri mümkün olmadı. Bunlar, Filistin tarafına can attıklarından vatanlarının ve kendilerinin düşmanları olan Murâbıtlar'a zafer kapılarını kendi elleriyle açmış oluyorlardı. Kral Alfonso şaşırır, papa Piskal”e türlü vaatler ihtiva eden bir mektup yazar, İspanya halkını Kruvazad hizmetine gitmekten zorla affettirir. 


Melik Yusuf b. Tâşfin 496 (1102-1103) senesinde Ebü Tahir Temim ve oğlu Ali ile beraber Afrika'dan Endülüs'e gider. Her tarafı gezip gördükten sonra Kurtuba'ya varır. Valileri, meşâyihi ve Murâbıtlar'ın başkanlarını oraya davet eder. Küçük oğlu Ali'yi veliahd tayin eder. Ali'ye vasiyetinde hükümetin güzel idaresi için eyalet ve şehirlerde bulunacak vali ve mimarların Lemtüne Murâbıtları'ndan istihdam edilmesini, sınırların muhafazasına ihtimam gösterilmesini, Endülüs hıristiyanlarının harp hilelerine ve mülki idarelerine vâkıf olduklarından, gerektiğinde üzerlerine gönderilecek askerin bunlardan tertip edilmesini söyler. İfrikıyeliler'den 
başka Belensiye”de 4000, Gırnata”da 3000, Kurtuba”da 1000, İşbiliye”de 7000 
ve Tuleytula sınırı üzerinde de 2000 yani toplam 17.000 Murâbıtin süvarisi 
ikame edilir. Belirlenen hayvanlardan başka her birine ödenecek aylık 5 
altının vaktinde ödenmesini, mecbur olmadıkça hıristiyanlarla ve özellikle İfrikıye'de Der'a ve Masmüde Arapları'yla muharebe etmemesini, Sarakusta”da bulunan ve hıristiyanların tecavüzlerine engel olan Beni Hüd'larla süregelen ittihat ve ittifakı korumasını tembih eyledi. 


Yusuf'un İfrikıye”ye Dönüşü ve Vefatı 


500 yılının Muharreminde (Eylül 1106) Yusuf b. Tâşfin İfrikıye'de bulunan Merakeş'e avdet etmek üzere Kurtuba'dan Ceziretülhadra'ya giderken Esice civarında bulunan ve halkının çoğunluğu yahudi topluluğundan oluşan Lusine şehrinden geçer. Oysa, bu günlerde Kurtuba'da bir eski kitap bulunmuş. İçinde de Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] zamanında yahudilerin bekledikleri Mesih'in hicri 500 tarihine kadar zuhur eylememesi halinde Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] risaletini tasdik edeceklerini taahhüt etmiş olmaları yazılı imiş. Zikrolunan tarih gelmiş, yahudi topluluğu yine eski dinini terketmemiş olduğundan dolayı müslümanların şiddet kullandıkları melikin mâlumu oldu. Yahudi topluluğu da bu olaylardan şikâyetle beraber bir hayli nakdiye arzederek eski imtiyazlarından yararlandılar. 


Yusuf b. Tâşfin, bu şehirden Sebte'ye geldiğinde, ömrü boyunca ilk kez hastalanmış olduğundan Merakeş”e naklolundu. Birkaç gün sonra rahat döşeğinde vefat ettiğinden yirmi üç yaşında bulunan oğlu Ali hükümet tahtına oturdu. Harp sanatlarına olan mahareti, kahramanlığı, yaratıışı ve güzelliği herkes tarafından kabul edildi. 


Ali b. Yusuf'un Tahta Çıkışı ve Mağrib Olayları 


Daha önce açıklandığı üzere Zellâka muharebesinden sonra Endülüs'e vefat haberi gelen ve Yusuf'un diğer oğlu Ebü Bekkin Sir'in oğlu ve Fas valisi bulunan Yahya, Lemtüne meşâyihlerinden bazılarının yardımuyla saltanat davasına kalkıştı. Ali b. Yusuf derhal bol miktarda askeriyle Fas şehri üzerine yürümeyi kararlaştırdı. Bu şayia Yahya'nın kulağına ulaşınca mukavemet konusunda âşikâr olan aczini anladı, Tilimsan'da vali bulunan Mezdeli tarafına iltica etti. Kendisine icra edilen dostane nasihatleri kabul etti ve onun tavassutuyla eski suçları melik tarafından affedildi. Bundan sonra Ali b. Yusuf, Endülüs'te câri olan hükümetini tahkim ve takviye için boğazdan geçerek Kurtuba'ya ulaştı. Biat töreni için her taraftan gelen vezirlere, memurlara teveccüh gösterdi. Sonra, gereken sefer levazımını hazırlamak amacıyla Merakeş'e avdet etti. Kardeşi Temim'i, Endülüs askerini sınırda toplamak amacıyla Belensiye valiliğine tayin eyledi. Kendisi de İfrikıye süvarisini toplayarak Kurtuba'ya ulaştı. 
Topladığı bu süvarileri kardeşine gönderdi. 


Müslüman askerlerin hazırlıklarını öğrenen Kral Alfonso, sefer meşakkatine tahammül edemeyecek derecede yaşlı olduğundan muharebede bulunamadı. Harp lavazımının ve gerekli mühimmatın hazırlanmasına gayret gösterdi. Bütün askerlerini ve sair memleketlerden gelmiş olan kontları damadı olan Raymond”un maiyetine verdi. Kontun yolda vefat etmesi üzerine yerine on bir veya on beş yaşında bulunan oğlu Sancho”yu lalası Don Gomez Garses ile beraber orduya görevlendirir. Askerlerin işlerini Garses”e ihale eder. Hıristiyanlar, zaferin zahir sebeplerinden olan silah, asker ve savaş gereçlerinin mükemmel oluşuna aldanırlar. Bir müddetten bu yana müslümanlara karşı her yerde zafer kazanmaya alışmış olduklarından önlerindeki düşmanı kanadı kırık bir sinek gibi görerek pervasızca hücuma kalktılar. Murâbıt askerlerinin az oluşu, yolların kâfir askerleri tarafından tutuluşu nedeniyle Temim muharebeden sakınarak ric'atı tasvip eyledi. Abdullah Muhammed b. Fâtıma, Muhammed b. Âişe ile diğer başkanlar İslâm askerlerinin bu halde ric'atının firar demek olduğunu biliyorlardı. Hıristiyan askeri çok ise de Endülüs ve İfrfkıye askerinin kahramanlığı bu mühim iş için yeterli olacağından bahisle savaşı tercih eylediler. Bu isabetli görüş üzerine 502 yılı Şevvalinin yirmi altıncı günü (29 Mayıs 1109) Uklis (Ucl&s) Kalesi civarında savaşa başlanıldı. Kâfir askerlerini ölü otlar gibi darmadağın ettiler. Frenk tarihlerinde açıklandığı üzere Savaş esnasında Sancho'nun bindiği atı telef olup kendisi de düşman eline düşmek üzere iken, lalası Garses askeri harekâtın idaresini unutarak Sancho”yu kurtarmaya çalıştı. Diğer kontlar da bulundukları yerleri terkederek onun imdadına koştular. Subaysız kalmış olan kâfir askerleri düğümü çözülmüş saç telleri gibi bozulmaya başladı. Sancho”nun kurtarılmasına gelenlerin hepsi de kurtulmamak üzere kılıçtan geçirildiler. Sancho da gadr kılıcına arzolarak telef oldu. Murâbıtin askerleri firar semtine yönelen düşman askerlerinin kılıç artıklarını izleyerek başkanlarının ve subaylarının çoğunu kara toprakla perdelediler. Çok zararla sonuçlanan bu savaşta 20.000 düşman helâk oldu. Müslümanlar zaferle ve ganimetlerle döndüler. Bu savaşta yedi kont öldürüldüğünden Araplar bunların ismine “Yedi hınzırlar” adını verdiler. 


Kral Alfonso, ömür ağacının meyvesi olan oğlunun bu biçimde düşmanın korkunç kılıcına intikam lokması olmasına hayret eder. Şimdiye kadar zuhur eden muharebelerin çoğunda galibiyete alışkın olduğu halde bu kez kendi askerinin hezimete uğraması, eski düşmanı olan müslümanların zafer kazanmalarından pek müteessir ve mustarip olur. Bu zararların telafisini ümit etmekle birlikte kederinden akıl ve şuuruna bozukluk ârız oldu. Sersem bir hale geldi. Kendisine sorulan her soruya, “Oğlum nerede?” sözünden başka cevaba muktedir olamadı. Bu durum birkaç gün devam etti. Bazı dostları tarafından gerçekleşen etkili ihtarlar sebebiyle biraz kendisine gelerek Tuleytula şehrinin istihkamlarını yenilemeye çalıştı. Asker ve mühimmat tedariki teşebbüsüne başlamış ise de bu korkunç elem, kine bulanmış gönlünden bir an ayrılmadı; bir müddet sonra kendisi de toprak altına gizlenerek helâk oldu. Hıristiyan hükümetlerinde yine kargaşa belirtileri ve karışıklıklar görünmeye başladı. 


503 (1109-10) yılında Melik Ali b. Yusuf 100.000 kadar süvari ile Mağrib'den Endülüs'e geçti. Tuleytula havalisinde bulunan şehirleri, hisarları zaptettikten sonra Tuleytula şehrini de muhasara altına aldı. Kale halkı, Murâbıtin üzerine gerçekleşen birkaç hücumlarında aşırı derecede hezimete uğradıklarından bir daha hücuma cesaret edemediler. Kalenin sağlamlığı nedeniyle uzun müddet mukavemete tahammül edeceği ve açıkta bulunan İslâm askerlerine zarar verilmesi halinde gevşeyecekleri düşünceleri hâsıl oldu. Bu sebeple müslümanlar kalenin zaptını müsait bir vakte bıraktılar. Bir ay sonra İslâm askerleri Madrid, Vâdilhicâre, Talabire memleketlerine doğru yöneldiler, bol ganimetler elde ettiler. O esnada İfrikıye'de gerçekleşen bazı bozguncu hareketlerin ıslahı için o tarafa yöneldiler. 
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Sarakusta'nın Kaybı 


Fransa'nın güney tarafında bulunan hıristiyan mutaassıplar zaruret gereği Kruvazad mücâhede topluluğundan geride kalarak, bu toplulukla birlikte Kudüs'ün kurtarılmasına gidememişlerdi. Papa tarafından vaat edilen uhrevi sevabın yağmasından pay sahibi olamamışlardı. Buna karşılık İspanya'da bulunan müslümanlarla savaşmaya söz verdiklerinden çok miktarda bir toplulukla Sarakusta memleketi üzerine dökülerek mezkür şehre kadar olan yerleri istila eylediler. Bu esnada Sarakusta emiri bulunan İmâdüddevle b. Ebü Cafer cesur ise de babası gibi gün görmüş, idareye âşina olamadığından işi bu dereceye getirdikten sonra Kurtuba'da bulunan Murabıtlar”dan yardım istedi. Bunlar hemen yetişerek ehl-i salibi perişan ve emir İmâdüddevle'yi düşman elinden kurtarmışlarsa da zamanın geçmesiyle -adetleri üzere- bu güzel topluluk, yardımlarını ihanet ve hıyanete dönüştürdüler. Başkanları bulunan Abdullah b. Mezdeli, Sarakusta halkı hakkında âdeta mağlup ve mahküm reâyâ muamelesini icra etmeye başladı. Bu hareket ise bilâhare Sarakusta”nın Murâbıtin hükümetine ilhak olunacağı anlamını ifade ediyordu. 


İmâdüddevle ise ahvali yukarıda zikrolunan İbn Abbâd ve diğer emirler gibi İfrikıye'de Ağmat zindanında zincire vurulmak niyetinde olmadığından evlatları ve aileleriyle beraber 510 (116-17) Rota”1-Yehüd adlı kaleye firar eyledi. Fakat orada da Murâbıtlar'ın zararlarından emin olamadı. Diğer taraftan da hıristiyanların tazyiklerinden rahatsız olduğundan, sakıncaları, ileride zuhur edecek bir zararın öldürücü tehlikesin- den uzaklaşmaya çalıştı. Murâbıtlar'ın ellerinden kurtulmak için Aragon kralından yardım istemeyi kabul etti. Kral tarafından yardım gerçekleşti. 
İmdadına gelen hıristiyanlarla birlikte Sarakusta civarında Mezdeli ile karşılaştı. Murâbıtin askerini perişan eyledi. Mezdeli ile diğer meşâyih ve başkanlardan bazılarını muharebe esnasında yokluk yurduna gönderdi. 
İmâdüddevle b. Ebü Cafer, Murâbıtlar'a galibiyet sağlayarak Sarakusta hükümetine yeniden sahip oldu. Ancak Aragon kralı muameleyi değiştirdi. Gerçekleşen yardımına karşılık Lâride ile civarında bulunan nice kaleleri kendi mülküne kattı. Bunlara da kanaat etmeyerek Sarakusta emirinin ne derece zayıf olduğunu bildiğinden isteklerini kat kat artırdı. İşin sonunda, Sarakusta şehrinin kendisine teslim edilmemesi halinde cebren zaptedeceğini emire pervasız ve açık biçimde ifade etti. 
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Denilmiştir ki zalim galibin. coşkun biçimde alevlenen hırs ocağı, mazlumun ne ayıplaması ne şikâyeti ne de feryat ve ricası ile teskin olur. 
İcrasını tasarladığı gaddarca hareketlerden vazgeçemeyeceği âşikârdır. 
İmâdüddevle'nin bu mazlum hali gadrin gerçekleşmesi konusuna engel olamadı. Arzeylediği teklife emirin tereddüt göstermesi üzerine hemen savaş ilan etti. Biçâre emir her ne kadar mukabeleye gayret gösterdiyse de muhasara altında yaşamanın mümkün olmaması nedeniyle isteyenlerin mallarıyla ve eşyalarıyla emin biçimde şehirden çıkıp gidebilmeleri şartıyla 512 (1118-19) yılında taht merkezini Aragon Kralı Alfonso el-Butlador'a teslim eyledi. Mezkür şehrin müslüman halkının, kralın sözüne güven duymamaları sebebiyle birçoğu Belensiye ve Mürsiye memleketlerine gittiler. Fakat müsta'riblerin hepsi şehirde kaldılar. Bu olaydan sonra Ali b. 
Yusuf, Sarakusta'yı kurtarmak üzere her ne kadar askeriyle Merakeş'ten İspanya'ya geçmişse de Dorka adlı mevkide bozguna uğradı. Serakusta böylece emirliğine bağlı olan yerlerle beraber Aragon hükümetine katıldı. Bu muharebeden bir yıl sonra Kurtuba halkı Murâbıtlar'dan görmekte oldukları türlü tecavüzlere tahammül edemeyerek ayaklandılar, bunların pek çoğunu öldürdüler. Melik Ali, ihtilal ateşini söndürmeye muvaffak olmuş ise de açıklanacağı üzere, Murâbıtlar'ı mahvetmek ve yutmak için İfrikıye”deki Deren dağları yakınında parlamakta olan fitne ve ihtilal ateşinin etrafa yayılması nedeniyle, acilen o tarafa gitmeye mecbur oldu. Endülüs'ün emniyet ve asayişi gereken şekilde hâsıl olamadı. 


ON BİRİNCİ BÖLÜM 


MUVAHHİDLER DÖNEMİ 


MUHAMMED b. TÜMERT el-MÜŞTEHİR Bİ1-MEHDİ 


Deren dağındaki Herga kabilesinden Abdullah Tümert'in oğlu Muhammed, ilim öğrenmeye hevesli olması sebebiyle birkaç yıl Kurtuba Medresesi'nde ilim tahsil ettikten sonra İskenderiye'ye, oradan da hac görevini yerine getirmek için Hicaz'a gitti. Hac dönüşü Bağdat'a uğradı. 
O asrın bazı büyük âlimleriyle ve özellikle İmam Ebü Hâmid el-Gazâli ile görüştü. İmam Gazâli'nin o tarihlerde tasnif eylediği İhyâü Ulümi'd-Din adlı eseri Endülüs uleması arasında Ehl-i sünnet'e muhalif bir eser kabul edilmiştir. Ulemanın bu kararı üzerine Melik Ali b. Yusuf b. Tâşfin bu kitabın Mağrib ve Endülüs'te bulunan nüshalarının tamamını yaktırmıştı. 
İmam bu muameleden pek mahzun olduğundan Murâbıtlar Devleti hakkındaki kızgınlığını İbn Tümert'e açıklamıştı. 


Muhammed b. Tümert'in tahsili anında bazı müneccimler tarafından gerçekleşen gaybi ihbarlarla ilgili olarak halk Mağrib”de yeni bir devletin zuhurunu beklemekte idiler. Halkın bu inanç ve iddiasını, kendi emelinin hâsıl olmasını kolaylaştırıcı bir yol kabul ederek İmam Gazâliye Mağrib ve Endülüs'ün değişik ahvalini ve kendi içinde gizli olan iddialarını arzetmesiyle İmam Gazâli onun muvaffakiyetine dua ederek Muhammed b. 
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Tümert'i Mağrib'e göndermişti. Muhammed b. Tümert Mağrib'e vardığında, kendisi şarkta iken, Ehl-i sünnet'ten ve Eş'ariyye imamlarından ilim tahsil eyleyen Mağrib bilginleri Mâtüridiyye mesleği üzere âyet ve hadislerde müteşabihatı münasip anlamıyla tevil etmeyerek yalnız zâhirini tasdik ve ikrar ediyorlar, tevil ve anlamını gaipleri bilene havale ediyorlardı. 


Muhammed b. Tümert, onları Müşebbihe ve Mücessime menzillerine tenzil ile ayıplıyordu. Eş'ari mezhebinin itibarını artırmakla beraber, kendisinin imametini ilan ederek halkı davete başladı. Berberi lisanı üzere el-Mürşide ve't-Tevhid isminde bir kitap ve akaide dair birkaç kitap telif ve neşreyledi. İmam-ı Ma“süm konusunda Şfa topluluğunun İmâmiyye kolu üzerine de bir risale tasnif eyledi. İmam-ı Ma”süm”un varlığını iddia ile her asırda, beyan edilen ahkâmın icrası için sâdât-ı ehl-i beytten bir imam bulunması gerektiğini, bu asrın imamının da kendisi olduğunu iddia eyledi. Fasih dilli bir insan oluşu nedeniyle, başlangıçta gezdiği ve gördüğü yerlerde iyiliği emir, kötülüğü nehiy üzere halkı davete başladıysa da davasına kulak asan olmadığından bir müddet Tilimsan tarafında ikamet etti. O civarda Abdülmü”min namında bir kimseye tesadüf ederek imamı olduğu mezhebi ilan etti. Onunla birlikte Fas”a ve Merakeş”e gitti. Her nereye vardılarsa kovulmaktan başka muamele görmediler. Melik Ali b. 
Yusuf, Muhammed b. Tümert'i huzurunda bilginlerle mübahase ettirdikten sonra kendisini meczuplarla kıyaslayarak terbiyesinden vaz geçilmiş, Merakeş tarafına sürülmüştür. 


Gerek hak, gerek batıl bu tür yeni iddialar ile meydana çıkanlar ilk günlerinde nice engellerle karşılaşırlar. Birdenbire herkesi temin edemezlerse de bu engellerden kurtularak iddialarında ısrar üzere bulunurlarsa, -çünkü insan daima yeni çıkan şeye meyletmeye mecbur olduğundan- genellikle sonunda cüzi bir müddet için de olsa nam ve şöhret elde ettikleri sayısız misalleriyle malum olan hallerdendir. Muhammed b. Tümert bazı öğrencileriyle Merakeş”ten çıktılar. İsmail b. İcic” adlı zatla kendi kavminden 200 cesur insan olarak Masmüde dağlarından Müncât'a ve oradan Herga beldeleri yoluyla 515 (1121-22) yılında İcilliz® şehrine vardılar. Orada bir mescid bina ederek halka Kitâbü'1-Mürşide ve't-Tevhid'i öğretmekle meşgul oldu. Böylece Muhammed b. Tümert'in sesi ve sadası etrafa yayıldı. Topluluğu nokta iken kitap oldu. 


59 İgig biçiminde yazılan bu kelimenin aslı İci'dir. 


60 İgillin biçiminde yazılan bu kelimeyi İcilliz şeklinde okuduk. 
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Siyah bulutların gittikçe sis ve körlükle hem hal olduğu vakitte zamanın bilginlerinin başkanı olan İbn Haldün”un belirtmesine nazaran bu durum, garbın ve İşbfliye meşhurlarının faziletli kişilerinden, ölimlerin en kamili ve garip ilimlerde koşu meydanında yalnız başına koşan, doğuda ve batıda benzeri bulunmayan, olgunluğuyla meşhur Malik b. Vüheyb”in mâlumu oldu. Melik Ali b. Yusuf'a giderek Muhammed b. Tümert'in varlığının ortadan kaldırılmasının şer'-i şerif gereği olduğunu açıkladı. Melik Ali tarafından da mezkhur hususa mahsus memurlar tayin olundu. Bu haber Muhammed b. Tümert'e ulaşınca bulunduğu yerden firar etti. Herga'dan sayılan Süs memleketinin valisi bulunan Ebü Bekir b. Muhammed el-Lemtüni'ye iltica eyledi. Orada da öldürüleceğini haber aldığından Masmüde kavmine giderek halkı mezhebine davet ve çok kimseyi kendisine bağladı. Kısa zamanda bütün Herga kavmi Muhammed b. Tümert'e tâbi oldu. Büyük bir toplulukla Ketmiyut ve Kenfise'ye vardı. Oraların halkını da biat dairesine almış olmasıyla o zaman kendisine İmam Mehdi, arkadaşlarına talebe, davetini kabul edenlere de Muvahhidin unvanlarını verdiler. İbn Tümert, böylece sayısız kabilelerin, kendi arzusunun gerçekleşmesi için birleştiklerini görünce asıl maksadın icra zamanının gelmiş olduğunu anladığından bir araya getirdiği topluluğu bir devlet görünüşüne koyarak umumi idaresini kendisine hasretti. Teferruatla ilgili işlerini de halifesi makamında olan Abdülmü'min ile dokuz arkadaşına ve yetmiş nefer Arap'tan mürekkep bir meclise havale etti. Mehdi vaaz ve nasihatin- de, Murâbıtlar'a olan düşmanlığını açıklayarak halkı onlarla savaşmaya teşvik ediyordu. Bunlardan 10.000 kişiyi seçti, beyaz sancaklarını açarak Ağmat şehrine doğru yöneldi. İşte yukarıda zikredildiği üzere Melik Ali b. Yusuf'un Kurtuba ihtilalini acilen bastırarak İfrikıye tarafına süratli biçimde dönüşü bu mühim meselenin zuhuru nedeniyledir. 


İfrikıye İhtilali ve Muvahhidlerin Galibiyeti" 


Melik, mezkür topluluğu itaat altına almak hususunu Süs Valisi Ebü Bekir el-Lemtüni'ye havale eylemişti. Mehdi'nin maiyetinde bulunan 10.000 seçme süvariden başka yolda bunlara Herga, Tinmellel, Hintâte ve sair kabilelerden bol miktarda asker katılmıştı. Vali, tek vücut halinde bulunan bu insanların durumunu Ali b. Yusuf'a ulaştırdı. Melik, Ebü İshak 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İbrahim adlı kardeşini bir miktar asker ile Ebü Bekir'in yanına gönderdi. 
Murâbıtin askerleri Muvahhidin ile karşılaşınca ordunun ileri kısmında bulunan askerleri sebat edemeyerek firara yüz tuttuklarından bütün ordu dağıldı. Sonra melik tarafından gönderilen yeni ordu da evvelkinin uğradığı hezimetle karşılaştı. 


Melik Ali, İspanya'da şöhret kazanan kardeşi Temim'i, Merakeş”e davet etti. Maiyetine mükemmel bir ordu vererek 516 (1122-23) yılında üçüncü kez Muvahhidin üzerine gönderdi. Hudâ'nın hikmeti gereği bu kez de fetih ve galibiyet Muvahhidin'in zaferiyle sonuçlandı. Bundan sonra Muhammed b. Tümert Mehdi gerektiğinde sağlam bir sığınak olması için Tinmellel adlı yere gereği gibi istihkamlar oluşturdular. Burası Der'a memleketinden ve Tilimsan'dan okyanusa değin uzanan dağ silsilesinin en yüksek ve sarp mevkiinde bulunuyordu. On saatlik dar bir boğazdan başka yolu olmadığından mezkür yerde bulunan derin uçurumlar üzerine gerektiğinde kaldırılacak biçimde hareketli ahşap köprüler konulmuştu. 
Onların gizli biçimde gelip geçmeleri, Tinmellel'e ulaşmaları mümkün olmadığı halde mezkür yeri, suru ve istihkamıyla birlikte ellerine geçirdiler. 
Yüksek tepenin üzerine bir kale inşasına başladılar. Üç sene zarfında 517 
(1123-24) yılında tamamlandı. Sonra 40.000 kadar asker toplayarak Merakeş şehrinin zaptına hazırlandıysa da o aralık kendisinin hasta olması nedeniyle meclis âzasından Ebü Muhammed el-Beşir'i askerler üzerine serdar tayin etti. Mezkür grup ilk başta önlerine çıkan Murâbıtlar topluluğuna galip olarak Merakeş şehrini muhasara altına aldılar ise de 519 (1125) yılında kendileri bozuldular. Serdarları olan Beşir de vefat ettiğinden, kalenin zaptına muvaffak olamadılar. 


Aragon Kralının Galibiyeti 


Muvahhidler”in, -yazılan minval üzere- Murâbıtlar'ın zaafına sebep olmalarından ve Temim”in bütün askerleriyle İspanya'dan İfrfkıye”ye geçerek gerçekleşen harplerde zuhura gelen hezimet ve mağlubiyetinden dolayı, mezkür kıtada İslam hükümetinin kuvveti azaldığından Aragon Kralı Alfonso, vakit geçirmeden Belensiye memleketini dolaşarak komşularını yağma, talan, köy ve mezraalarını da harap ve viran eylemişti. 
Bunun üzerine valiler birleşerek bir ordu düzenlediler. Fürs adlı yerde 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Alfonso el-Butlador”un askerlerinin karşısına çıktılar. Hıristiyan ordusu seçkin neferlerden ve özellikle Fransa'dan davet edilen birçok gönüllü askerlerden oluşmuştu. Diğerleri de birtakım derleme askerlerden oluştuğundan belirtilen yerde gerçekleşen muharebede müslüman askerler mağlup oldu. Bu esnada Gırnata memleketinde bulunan müsta'ribler de (hıristiyan tebaa) krala gizlice adamlar göndererek memleketin bulunduğu hali açıkladılar. Şu aralık kolaylıkla zaptedilebileceğini, kendilerinin de ellerinden gelen hizmet ve yardımda kusur etmeyeceklerinden bahisle bir an önce o tarafa gelmelerini rica ettiler. 


Alfonso, başlangıçta bunların sözlerine itimat etmedi. Fakat memleketlerine kralın askerleri girdiği anda 10.000 ve sonra daha çok asker toplayacaklarını yeniden temin ettiler. Gırnata memleketini medih ve senâ ile bu hususun icrasına teşvik eylemiş olduklarından, kral bir miktar asker ile Sarakusta”dan hareket etti. Nereye gideceğini gizleyerek, bazı yerlere uğradıktan sonra müsta'riblerden aldığı kılavuzlar delaletiyle Belensiye arazisine ulaştı. Şukar nehri civarında tesadüf ettiği bir miktar Murâbıtin askerini bozup Daniye Kalesi”ne kadar takip eyledikten sonra Üştuva”ya ulaştı. Oradan Mürsiye arazisine girerek yolu üzerinde bulunan hayvanları, eşyayı ve malları gasbeyledi. Fakat kendisinde kale zaptına vasıta olacak mancınık ve sair aletler olmadığından büyük şehirleri alamadılar. 
Sonra Beca şehri üzerinden Gırnata”ya yönelerek Gıyâne'ye vardılar. Bir ay müddetle orada ikamet ettiler. Bu müddet zarfında etraftan hayvanları ve silahlarıyla 50.000”den fazla müsta'ribin gelerek kendisine tabi olmasıyla topluluğu iki kat arttı. 


Gırnata'nın Direnişi 


Dehşet verici bu olayın başlangıcında Gırnata”dan özel haberciler çıkarılarak durumun İfrikıye'deki Melik Ali b. Yusuf'a bildirilmiş olmasıyla Temim bir miktar askerle Gırnata'nın imdadına yetişti. Hıristiyan tebaayı lutufla idare ederek kaleyi de düşman hücumundan salim olacak derecede tamir etmişti. Kral Alfonso, mezkür kalenin önüne geldiğinde sağlamlığını gördü. 


Gaddarane tavrı üzere etrafını yağma ve talan etti. Birkaç şehri, kasabayı da harap ve viran eyledikten sonra deniz sahiline indi. Larna 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adlı mahalde umulmadık biçimde dağlara gizlenmiş bulunan bir miktar Murâbıtin askeri düzensiz halde bulunan düşman askerinden bir grubun üzerine hücum ederek pek çoğunu kılıçtan geçirdi. Kalanını da darmadağın ederek mallarını ve çok miktarda eşyalarını ganimet etmek üzere iken Alfonso, arkadan yetişerek çoğunu telef etti. Alfonso, on beş ay İslâm memleketlerine ateş püskürdü. Mazlumların âhı göklere yükseldiyse de yine bir fayda hâsıl edemedi. Sarakusta'ya avdet ile yanına katılmış olan müsta'ribleri iskân etmeye başladı. 


Ali b. Yusuf'un Zaferi 


Endülüs'ün kâdılkudâtı bulunan ve meşhur hekimlerden Aristotalesin kitaplarını şerheden Ebü”1-Velid b. Rüşd, Endülüs'te İslâm hükümetinin düştüğü melal verici hali, müsta'riblerin küfran-ı nimet ederek düşmanla yaptıkları ittifaktan hâsıl olan uygunsuz halleri şifahen beyan etti. Bu halin bekâsı ise İslâm hükümetinin mutlaka zillet ve izmihlâlini gerektireceğini arzeylemek üzere bizzat İfrikıye'ye yöneldi. 


Arzedilen şikâyetleri Ali'nin kardeşi Temim de tasdik eyledi. Melik Ali, buna bir çare düşünülmesi hususunu vezirler meclisine havale eyledi. Mecliste cereyan eden müzakerelerin neticesinde Endülüs sınırında bulunan müsta'riblerin, özellikle düşman ile ittifakları sabit olanların iç kısımlardaki münasip mevkilere yerleştirilmeleri yahut ellerinde bulunan emlaklerinin bizzat kendileri tarafından sattırılması, yanlarına katılan bol miktarda asker ile İfrikıye tarafına sevkedilmeleri için gizlice vali ve komutanlara emirler gönderilmesine karar verildi ve bunun icrasında acele edildi. Böylece pek çok müsta'ribin Miknâse ve Selâ ile diğer yerlerde iskân edildi. 


Bir müddet sonra melikin hizmetine mahsus olmak üzere bunlardan oluşan bir askeri grup teşekkül etti. Bu aralık, Melik Ali b. Yusuf'un biraderi Ebü Tahir Temim'in Gırnata da nimet yurduna sefer eylemesiyle, yerine melikin oğlu Tâşfin Endülüs'e kaymakam tayin olundu. 10.000 
Murâbıtin süvarisiyle Endülüs'e yürüdü, orada bulunan mevcut askerlere sahip olarak Tuleytula arazisine girdi. Buna karşılık hıristiyanlar da sayısız asker hazırlayarak Mâride memleketini yağmaladılar ve Batalyevs'e doğru yürüdüler. Kaymakamın dedesi Yusuf b. Tâşfin'in bundan önce Kastilya Kralı Alfonso'yu perişan ettiği Zellâka sahrasına yakın bir mevkide Murâbıtin askeriyle karşılaştı. Şecaat sahibi olan Tâşfin, yiğitlik ve metanet göstererek gerçekleşen muharebede düşmanları korkunç bir hezimete uğratmış ise de firarileri izlememesi sebebiyle zaferden umulan fayda elde edilemeden Kurtuba'ya ric'at eyledi. 


İslâm'ın Zaferi ve Kral Alfonso el-Butlador”"un Helâki 


6-700 sene önce dünya arsasında meydana gelen olayların hakiki sebepleri tamamen mazbut olmadığından, sahih bir muhakeme üzerine hüküm beyan etmek uygun değildi. Sözün gelişine, misal olan delillere, âdetlere, ahlâka bakıldığında gerek Murâbıtlar'ın gerek ahvali bundan böyle yazılacak olan Muvahhidler topluluğunun idari işlerde ve savaş usulünde Ümeyyeoğulları zamanında bulunan ehl-i imanın bahadırlarının âdilâne izlerini takip etmiş, düşmanlarının mağlubiyet hallerini, savaş sanatının gerektirdiği biçimde izleyerek fesat ağacını kökünden sökmeye gayret etmiş olsalardı, daha sonra düşman eline geçen memleketleri Pirene dağına kadar yeniden fethedecekleri ihtimalden uzak değildi. Hıristiyanlar bu fırsattan yararlanarak kendilerini toplamış ve el-Kurs'a yönelmiş olduklarında Tâşfin b. Ali şehrin imdadına yetişerek bu düşman grubuna hücum etti. Ellerinde bulunan müslüman esirleri kurtarmakla birlikte birçok ganimet de aldılar. 
Fakat tam bir fayda elde edilemediğinden, vakit kargaşa ile geçmekte iken, 
520 yılının Ramazanının yirmi üçüncü günü (12 Ekim 1126) Lâride valisi bulunan İbn Gâniye, Alfonso el-Butlador'un sevkeylediği mükemmel ordusunu Efrâğa Kalesi önünde yenilgiye uğrattı. Bütün mühimmatını eşya ve sairesini elde etmiş, kral da orada yaralanarak ölmüştür. 


Hıristiyan tarihçilerin bazılarının yazdıklarına göre kral burada ölmemiştir. Mağlubiyetten çok müteessir olduğundan dünya tahtını terkederek bir manastırda inzivaya çekilmiş, diğer dünyaya yönelmiştir. 
Kral Butlador, yirmi dokuz yıllık iktidarı anında vaktinin çoğunu müslümanlarla muharebeye harcamıştır. Vefatında kendisinin tahtına oturacak evladı bulunmadığından Aragon halkı krallığa önceleri Veşka (Huesca) muharebesinde öldüğü belirtilen ve bir manastırda ruhban bulunan Sancho'nun oğlu Ramiro”yu, Navarra halkı da Pamplona şehrine toplanarak avda iken öldürülen Sancho Garcia'nın torunu Don Garcia'yı seçmişlerse de Kastilya kralı bulunan VIII. Alfonso, askeri kudreti sebebiyle ikisine 


216 ə ENDÜLÜS TARİHİ 


de tercih edildi. Butlador'un terkeylediği memleketlerin tamamını idaresi altına alarak imparator unvanına sahip oldu. 


MUHAMMED b. TÜMERT MEHDİ'NİN VEFATI ve 
MUHTELİF OLAYLAR 


Durumu yukarıda zikredilen Muhammed Mehdi, Merakeş önünde gerçekleşen hezimetten dört ay sonra vefat ederek Tinmellel”de evine yakın olan mescide defnedildi. Tarihçi İbn Haldün, Târih-i Kebir'inde Muhammed b. Tümert'e dair olan bahsi, “Muhammed b. Tümert yünden yapılmış yamalı abâ giyerek günlerini geçirirdi. Tecerrüd ve tatavvu'da sebatkar idi. Her devirde masum bir imamın varlığını kabul ederek Şia mezhebinin kollarından İmâmiyye mülhidlerine muvafakatten başka kendisinde şer-i şerife muhalif bir bid'atın zuhura gelmediği herkesin mâlumudur” kelâmıyla tamamlamıştır. 


Muhammed'in halifesi makamında bulunan Abdülmü”min b. Ali el-Kümi, her ne kadar Muhammed b. Tümert'in veliahtı durumunda bulunmuş ise de Herga kabilesinden olmadığından Muvahhidler'in ona biat eylemeyeceği diğer arkadaşları tarafından kendisine açıklandı. “Mehdi hastadır” denilerek üç yıl boyunca vefatı kabileden gizlendi. Abdülmü'min bu müddet zarfında güzel muamelelerle türlü icraatlarda bulunarak Muvahhidler'i kendisine bağladıktan sonra Mehdi'nin vefatı duyuruldu ve kendisine biat edildi. Bu biat töreninde Tinmellel şehrinde Hintâte ve Masmüde kabilelerinin meşâyih ve başkanları hazır bulundular. Tören, 
526 senesi Rebfülevvelinin yirminci günü (10 Şubat 1132) icra kılındı. Abdülmü”min bu törenden sonra Mehdi'nin kuralı üzere Murabıtlar'la muharebeye başlayarak Tadla ve Der'a'yı istila etti. Taşu'but'u fethederek taraflarıyla beraber valisini öldürttü. Bu yolla yavaş yavaş bütün Mağrib'i Murâbıtlar'dan temizleyerek zaptetti. Kendi adına sikke bastırdı. 
Murabıtlar”ın meskükâtından farklı olması için dört köşeli yaptırdı. 


Melik Ali b. Yusuf, Muvahhidin'in parlayan yıldızından zâhir olan şerefi, ikbali ve kendi hükümetinin inhitat ve zevali müşahede olunduğundan zaafının artmasıyla tebaası arasında günden güne artmakta olan serkeşliği ve emniyetsizliği düşünerek ıstırap ve ümitsizlik deryasında 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boğuldu. Devlet erkânı bu derde çare olmak üzere İspanya'da şan ve şöhret kazanmış olan oğlu Taşfin”i şimdiden hükümete tayin ve ortak etmeyi düşündüler. Gerek Kurtuba”da gerekse Fas'ta kaymakamlığı ilan edilerek kendisi İfrikıye”ye davet olundu. O esnada Tâşfin b. Ali muttassıf olduğu yiğitlik ve katılığı gereği olarak galip olduğu bazı âsiler hakkında şiddetlice ve fevkalâde surette tertip ve icra eylediği insafsız muameleleri sebebiyle halkı oldukça ürkütmüştü. Bu hal, Endülüs halkının itaatini gerektirmişse de öteden beri halkın Murâbıtin taifesinden görmekte oldukları zulümleri hatırlatmıştı. Bir aralık intikama fırsat aramaktan uzak durmadıkları halde İfrikıye'de Muvahhidin'in galibiyeti ve Murâbıtlar Devleti'nde oluşan zaaf ve gevşeklik Taşfin”i o tarafa davet etmekte iken Endülüs'te fitne ateşi alevlenmeye başladı. 


Endülüs Kargaşası 


Bu esnada Aragon ve Kastilya taraflarında savaş eksik olmuyordu. 
Galibiyet ve zafer bazan Murâbıtlar lehine gerçekleşiyorsa da hayli nüfus kaybetmişti. Dayanakları olan Merakeş hükümeti ise Muvahhidler'in sıkıntısından bunlara yardım gönderecek durumda olmaması nedeniyle güçleri azalmıştı. Portekiz kontu olan Henri Alfons da Lizbon, Batalyevs, Becâ, Ovra ve Elvas valilerinin ittifakıyla topladıkları orduyu perişan ederek kral unvanını almıştı. Yabancıları uzaklaştırmak için kendilerine yardımcı olmak ümidiyle Endülüs halkı elli-altmış seneden beri Fas hükümetinin bunca zulümlerine ve düşmanlıklarına tahammül ettikleri halde mezkür hükümet kendilerini hıristiyanların tecavüzlerinden kurtaramadı. Belki başlarına yeni bir bela almış olduklarından ve bıçak kemiğe dayandığında Belensiye”den, batıya kadar birleşen İslâm halkı esarete boynunu uzatmamak için isyana kalkıştılar. Endülüs'te bulunan ne kadar Murâbıtin var ise gizlice katil ve idam etmek üzere söz birliği yaptılar. Bu tür yoğun nüfusun bir işe teşebbüsü, içlerinde söz sahibi bulunan eşraftan insanların ittifakına vâkıf olan halkın ileri gelenleri böyle umumi bir fesadın gerçekleşmesini kendi hususi emellerinin ve kişisel çıkarlarının hâsıl olmasını kolaylaştırmak için güzel bir vesile kabul ettiler. Zâhirde halk ile davacı, halktan bir cemaate baş olup grup grup ihtilal kıvılcımları saçtılar. İnsan ne derece cahil ve basiretsizdir ki binlerce örneği tecrübe olunmuş olan bir zararın hâsıl olan şüphelerini seçmekte biraz fayda mülahaza etse, geçmişte zuhur eden kötülükler için emri tebliğ edenlerin tedbir ve hareketlerine uygun teviller bularak zahmetsiz ve engelsiz biçimde amacıma ulaşırım inancıyla, hırsları o zararı işlemeye yönelirler. Halk da zihinleri tahrik için hak ve kurtuluş kisvesi ile meydana konulmuş olan şikâyetlerin sebeplerini ve fesatçıların içlerinde gizli olan asıl maksatlarını anlayamazlar. Görünüşte hakkın zâhir olmasını, hakikatte de birtakım tamahkârların isteklerinin hâsıl olmasını kolaylaştırmak için asayişi ihlal ederler. İspanya kıtasındaki Ümeyyeoğulları hükümetinin inkiraz ve zevalinin ilk sebepleri, Murâbıtlar'ın Endülüs halkını esaret zincirine bağlaması iledir. Halkın yakalandığı üzüntü verici haller ve hıristiyanların kazançlarını artırmaları ile İslâm kuvvetlerinin taraf taraf izmihlali tamamen hırs ve tamahtan doğan tefrika ve nifaktan meydana gelmiştir. 
Defalarca bu ölçü tecrübe olunmuş iken halk ve başkanlar bu durumu tamamen unutarak herkes kendi çıkarının gereğini tahsil için her türlü hile ve kötülüklere yöneldiler. Din ve can düşmanları olan hıristiyanların pek çok gayret sarfetmelerine rağmen meydana getiremedikleri uygunsuzlukları bunlar külfetsizce kendi kendilerine yapmaya başladılar. 


Ahmed b. Hüseyin b. Kasi'nin Durumu 


el-Garb halkından ve meşâyih-i süfiyyeden Kitâb-ı Hal“u'n-Na'leyn sahibi Ahmed b. Hüseyin b. Kasi önceleri Meriye'de ilim tahsil ederek memleketine döndüğünde İmam Gazâli”nin yolunu kabullendi. Muhammed b. 
Tümert gibi, meşihatın abâsını, saltanatın kaftanıyla değiştirme sevdasına düştü. Zulüm ve karanlık içinde gördüğü halkı doğru yola davet, nasihat yollarıyla kalplerini kazanmaya gayret ederek hayli mürid ve taraftar topladı. Hatta Endülüs el-garb'da Sülüs şehrinin muteber kişilerinden Muhammed b. Ömer Ebü'l- Velid ile Evora vezirinin oğlu Ebü Muhammed de kendisini güçlü bir soydan kabul ederek inananları arasında imam unvanıyla anılmıştı. İşbiliye şehrinde ikamet eden ve insanlar arasında nüfus ve itibarı ile mümtaz olan Muhammed b. Yahya el-Kible”nin celbi konusunda 539 (1144-45) senesinde mezkür şehre gitti. Onun ittifak ve asabiyet dairesine dahil olduktan sonra amacının gerçekleşmesine vasıta ve gerektiğinde kendilerine sığınak olması için Mirtüle Kalesi'nin zaptının sebeplerini aralarında müzakere ettiler. Verilen karar üzerine Ahmed b. 
Hüseyin b. Kasi yetmiş kişilik bağlısı ile birlikte geceleyin kalenin münasip bir yerine gizlediği diğer adamları da kalenin etrafında emir've işaretini beklediler. Safer ayının yirmi ikinci (24 Ağustos) günü sabahı kalenin kapıları açılırken kapıcılar üzerine hücum ettiler, tamamını hayat sahasından temizlediler. Hariçte bulunan askerlerini de şehrin-içine sokarak kaleyi zaptettiler. 


Tatlı diliyle halkı susturarak kendisine bağladı. Bu olayın üzerinden bir ay geçince kendisi az miktarda olan Murâbıti'nin bakiyesi ile muharebe edecek kadar kuvvet topladı ve Mirtüle”den çıktı. Karşılaştığı Murâbıtin grubunu uzaklaştırıp Vâdiâne'yi geçerek Olha ve Leble'yi muhasara ettikten sonra İşbiliye önlerine ulaştı. Önce Aragon Kralı Alfonso el-Butlador'u bozmuş olan ve şu an Kurtuba valisi bulunan Ebü Zekeriyya Yahya b. Gâniye İşbiliye'nin böylece muhasara olunduğunu haber alınca acilen seçtiği bol miktarda askerle bu sıkıntıyı önledi ve isyancılar topluluğunu firara mecbur etti. Bunları izleyerek Vâdiâne'de arkalarından yetişti ve cemiyetlerini darmadağın etti. Fakat İbn Kasi, kılıç artıklarıyla Leble kalesine çekildi. O aralık Yusuf el-Batrüci kendisine taraftar olan bir miktar askerle imdadına yetişti. İbn Gâniye mezkür kaleyi muhasara etmişse de isyancıların kahramanca müdafaaları ve fedakârane mukabeleleri muhasaranın üç ay uzamasına sebep olmuştur. Bu hal devam etmekte iken Ramazan-ı şerifin beşinci (12 Mart 1144) Kurtuba halkı kadıyı idam ederler, Ebü Cafer Hemedân'ı kendilerine başkan tayin ederek isyana kalkışırlar. 


Kalenin muhasarasının gereksizliğini bu müthiş olay acil bir duruma getirdiğinden İbn Gâniye, Leble'yi terkederek İşbiliye tarafına yöneldi. 
Fakat alevlenen ihtilal ateşi yalnız bu dairede kalmayarak Belensiye, Mürsiye, Ceyyân, Malaga, Ronda, Gırnata ve Şeriş şehirlerine de sirayet etti. 
İbn Gâniye, taraf taraf alevlenen yangını söndürmekten âciz kaldı. İşin sonunda, İşbiliye valisi olan kardeşine, askerlerini mevcut gemilere bindirerek Balear adasına gitmesini tavsiye etmiştir. Vali, bu önlemden daha uygun bir yol bulamaması nedeniyle gereğini yapmayı kabul etti. Şehir böylece askerlerden boşaltılır boşaltılmaz sınır valisi Abdullah b. Meymün kendi taraftarları ile şehre girdi. Orada ne kadar Murâbıtin varsa hepsini yokluk sınırına ulaştırdı. Meriye halkı, Muhammed b. Merdeniş'i ve Belensiye halkı da Abdülmelik Mervân b. Abdülaziz'i kendilerine emir tayin etmiş olduklarından Ümeyyeoğulları Devleti'nin inkırazı anında olduğu gibi bu kez de Murabıtlar hükümeti karmakarış olduğundan tavâif-i 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mülük zuhura geldi. Yalnız İbn Gâniye tedbirli bir insan olduğundan maiyetinde bulunan Murâbıtin askerleriyle İşbiliye arazisindeki sayısız kalelerin muhafazasında sebat etmekte idi. 


Kurtuba'nın ve İşbiliye'nin Durumu 


Murâbıtlar Devleti İspanya kıtasında bu başarıya ulaştıktan başka İfrikıye'de de Fas mülkünün birçok yeri Abdülmü'min'in eline geçmiş ve Melik Ali'nin hükümeti hemen hemen Fas'a ve ona komşu olan bir iki eyalete münhasır kalmıştı. Melik önce Muhammed b. Tümert Mehdi'nin varlığının ortadan kaldırılması hakkında ulema tarafından kendisine arzolunmuş olan düşünce gereğince hareket etmediğine gayet pişmanlık duymuş ve bu kez çıkıveren keder verici olaylardan pek çok müteessir olmuştu. Cülüsunun kırkıncı senesinde ve 539 yılının Receb ayında (Aralık 1144) bekâ mülküne yolcu oldu. 


Taşfin b. Ali'nin Tahta Çıkışı ve Murâbıtlar Devleti'nin İnkırazı 


Ali'nin vefatıyla devletin idare dizgini oğlu Taşfin b. Ali'nin idaresine geçti. Hükümetin eteğinden yabancı dikenleri temizlemek konusunda halkı cihada davet ve teşvik etti. Bu yolla bir hayli asker topladı. 
Muvahhidler'in emiri olan Abdülmü'min askerleriyle seylülarim gibi Gumara dağlarından geniş araziye doğru dizginini bükerek önüne gelen engelleri ortadan kaldırdı. Fas ve Tilimsan şehirlerini tazyik altında tuttu. 
Tâşfin iki tarafta da mukavemet ederek Muvahhidler'e galip oldu, Abdülmü'min dağlara ric'at etti. Yalnız bir müddet sonra mezkür dağlardan inerek Tilimsan civarında Tâşfin'i bozguna uğrattı. Şehri muhasara altına aldı. Tâşfin bu kez Tilimsan'da kalmayı uygun görmediğinden bir miktar seçkin askerle beraber sahilde bulunan Vahran (Oran) adıyla anılan kaleye doğru hareket etti. Çünkü bundan önce ihtiyaç anında İspanya'ya geçmek üzere Meriye kumandanı bulunan Muhammed b. Meymün'a yazarak Vehrân Limanı'na on gemi getirtmişti. Mal ve eşyasını da oraya nakletmiş olduğundan sahip olduğu askerleriyle Vehrân önünde bulunan Muvahhid askerleri arasından geçerek şehre ulaştı. Oradan da Reyhaniye adındaki meşhur kısrağına binerek mezkür gemilerin bulunduğu limana 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giderken şiddetli ve acil mahmuz hareketiyle gerek kendisinin korku ve telaşından, gerek deryanın dalgalarından hayvanının ürkmesinden dolayı -her nasılsa- kendisini idare edemeyerek yüksek bir yerden hayvanıyla birlikte düşerek vefat etmiş ve Muvahhidler tarafından başı bedeninden koparılmıştır. 540 yılının Muharreminde (Haziran 1145) zafer alameti biçiminde Tinmellel'e gönderilmiştir. Bundan sonra zikrolunan Vehrân Kalesi Abdülmü'min'in kuvvetine mukavemet edemeyerek teslim oldu. Sonra Tilimsan, Miknâse, Merakeş, Fas, Selâ, Tanca da Muvahhidler tarafından zaptolundu. Murâbıtlar hükümeti tamamen mahv ve münkarız oldu. 


Bundan sonra, basılması kararlaştırılan ücüncü ciltte Muvahhidin, Beni Ahmer, zamanlarıyla müdeccirin hakkında icra olunan muameleler ve Endülüs'ün müslüman halkının bilâhare uğradıkları ahval ve bu hallerle ilgili diğer olaylar açıklanacaktır. 


II. Cildin Sonu 


CİLT DI 
ON İKİNCİ BÖLÜM 
MUVAHHİDLER ve BENİ AHMER 


ZAMANLARIYLA MÜDECCENLERE 
YAPILAN MUAMELELER 


MUVAHHİDLER”İN SON DÖNEMİ® 


İkinci ciltte ortaya çıkışı yazılan Mirtüleli Şeyh Ahmed b. Kasi, Endülüs el-Garb”da gereken biçimde genişleyerek Atlas Okyanusu sahilinden İşbiliye şehri civarına değin bütün memleketleri nüfuzu altına almıştı. 
Oluşumuna gayret eylediği hükümetin oluşması için lazım gelen haşmet ve büyüklüğün sebeplerini tedarikten âciz olup, bu sebeplerin hâsıl olması için gerekli olan yardımcı ve yakınlardan mahrum idi. İkbalinin devamlı olması için kuvvetli bir sığınağa dehaletten başka çare olmadığını anladı ve bu esnada Tâşfin b. Ali'nin vefatıyla Vehrân Kalesi'nin Muvahhidler tarafından zaptolunduğunun haberini aldı. Artık Murâbıtlar Devleti'nin kandili sönmeye başlamış, Muvahhidler'in ikbal kubbelerinin meydana çıktığını düşünmüştür. Mehdi'nin davranışını kabul ederek, bağlılık ve biatını arz konusunda bir mektup yazar, güvenilir adamlarından Ebü Bekir b. Habis vasıtasıyla Abdülmü”min”e gönderir. 


Şeyh Ahmed'in rakibi olan İbn Gâniye, hasmının böyle güçlü bir ta- 


raftar kazanma teşebbüsünü görür. Eğer Şeyh Ahmed, Muvahhidler ile yardımlaşacak olursa kendisinin muhayyilesinde yer edinmiş olan ümit- 


63 Bu başlık eserde yoktur. Tarafımdan verilmiştir. 
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leri, vehim ve hayal olacaktı. Hile ve mekr dağarcığı da gözünün önünde kalacaktı. İttifak ve yardım hâsıl olmaksızın rakibinin gücünü parçalamak için emirleri arasına nifak tohumu saçmaya çalıştı. Bu yolla Ahmed b. Kari'nin arkadaşı ve sırdaşı bulunan Muhammed b. Sidrâyi ve Ömer b. Münzir ile münasebet hâsıl etti. Ahmed'in Muvahhidler”e müracaat ve biat eylemesi ancak ikbalini muhafaza için olup Afrikalıların Endülüs'e davetini gerektirecek bir durum için değildi. Eğer Muvahhidler Endülüs'e ayak basacak olurlarsa, daha önceleri Murabıtlar”dan çekilen zulüm ve ce- 
- fanın, sıkıntı ve belanın yenileneceğine dair kocunacakları bazı ifadelerle bunları aldattı. Bunlar da bu durumdan memnun olmamaları nedeniyle onlara düşmanlıklarını açıkladılar. Gerçekleşen muharebede de kendilerine galip gelerek ellerinden Mirtüle Kalesi'ni aldılar. İbn Ganiye, düşündüğü önlemin umduğundan daha fazla etkisini görmesi nedeniyle büyük sevinç duydu. 


Perişan oldu a'dâ vaktidir cem"iyyetin şimdi 


ifadesini hatırlayarak gizlice Kral Alfonso ile ittifak yaptıktan sonra Kurtuba'nın zaptına çalıştı. 


Ahmed b. Kasi, Mirtüle'den firar ettikten sonra Abdülmü”min”in Sebte muhafızı bulunan Hintate meşâyihinden Yusuf b. Mahlüf'un nezdine yöneldi. Onun tavassutuyla Melik Abdülmü'min tarafına ulaştı. Endülüs'ün durumunu, fetih ve zaptının sebeplerini açıklayarak mahremiyetine dahil oldu. Melik Abdülmü”min o tarafa asker göndermek amacıyla Tanca”da bazı gemiler inşa ettirmiş olduğundan İbn Kasi'nin kışkırtmaları bu maksadın gerçekleşmesini destekliyordu. Ebü İmran b. Safd”i seraskerliğe atayarak 20.000 piyade ve 10.000 süvari ile Ceziretülhadra'ya sevketti. 
İmran, Ceziretülhadra'ya sahip olduktan sonra 541 yılının Muharreminde (Haziran 1146) Cebelitârık'ı ve Şeriş şehirlerini zaptetti. Daha sonra İbn Kasf ile birlikte İşbiliye ve Malaga'yı idareleri altına aldılar. 


Kral Alfonso, Endücer ile Bâce şehirlerini zaptetmekte iken müttefiki bulunan İbn Gâniye de Kurtuba'yı muhasara etmekteydi. Şehre girmiş olan İbn Gâniye'nin yanında bol miktarda hıristiyan askeri bulunmakta idi. Bu askerler camilere ve mescidlere girerek türlü türlü hakaretlere başladıklarından memleketin halkı İbn Ganiye”den nefret ettiler. O asırda 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papanın ruhani hükümetinin nüfuzu, ikbalinin en yüksek derecesindeydi. Din gayreti, rağbet gören bir âdet tarzında Avrupa'nın her tarafında muteberdi. Bu konuda İspanyollar, diğerlerine örnek olacak dereceye ulaşmışlardı. Bunlar, Endülüs toprağına ayak bastıklarında müslümanların erkeklerini öldürdüler, çocuk ve kadınlarını esir ettiler. Mallarını ve ekili alanlarını tahrip, yağma ve yakmayı âdet edinmişlerdi. Müslümanların mâbedlerini türlü hareketlerle tahkir ederek, kendi mezheplerinin doğruluğuna delil olmak üzere, ne kadar cami ve mescid varsa bunların hepsinin puthane yapılacağını açıkça ifade ediyorlardı. Bu düşünceyle hareket eden hıristiyanlar İbn Gâniye ile Kurtuba'ya geldiklerinde Beni Ümeyye meliklerinden Abdurrahman'ın yaptırmış olduğu Câmi-i Kebir'i ahır kabul ederek içine hayvanlarını bağlamışlardı. Şehir halkı bu sebeple İbn Gâniye'den yüz çevirmişler, bu tavırlara engel olunması konusunda talepte bulunmuşlardı. 


Bu durumdan haberdar olan İbn Gâniye müteyakkız bir halde beklemekte iken Muvahhidin askerleri zuhur ederek Kurtuba'yı muhasara ettiler. İbn Gâniye, askerleriyle Gırnata tarafına çekilmek istemişse de Muvahhidin'in askerleri 543 yılının Şabanının on birinci günü (25 Aralık 1148) arkalarından yetişerek mevcut askerlerini darmadağın, kendisini de karar evine yolcu ettiler. | 


Kral Alfonso, Muvahhidler'in İspanya müslümanları ile birleşerek Endülüs'te yeni bir devlet ve hükümet kurmalarından endişe duymaya başladı. Bu aralık, açıkta bulunan Kurtuba'yı ele geçirmek maksadıyla müttefiki bulunan İbn Gâniye'nin vefatından habersiz gibi tavır takınarak, ona yardım için asker hazırladığını yaydı; Kurtuba”yı muhasaraya ve sıkıştırmaya başladı. Kurtuba ve çevresinin halkı aralarından 500 kişi seçtiler, bu durumun Abdülmü”min”e bildirilmesi ve yardım talebi için Fas'a gönderdiler. Bu olay üzerine Abdülmü'min bir miktar asker göndererek Kurtuba'yı muhasaradan kurtardı. Oğlu Said Ebü Said eliyle Gırnata'yı zaptettikten sonra Meriye'yi İspanyolların elinden aldılar. Bu kargaşa esnasında, Murâbıtin taifesinden olan ve o havalide kalmış olanların tamamı Balear adalarına firar ettiler. Önceleri Yusuf b. Tâşfin'in idaresi altında bulunan ne kadar memleket varsa bu memleketlerin tamamı 550 (1155) yılma kadar Melik Abdülmü”min tasarrufuna geçmiş olduğundan o da, İbn Tâşfin gibi “müminlerin emiri” unvanını kullanmaya başladı. 
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Melik Abdülmü'min İfrikıye'deki memleketlerinin sınırını Kayrevan'a, Tunus ve Berka çölüne kadar genişletti. “Müminlerin emiri” unvanını almasından altı sene sonra İspanya'ya geçmek üzere hareket dizginini Tanca”ya yöneltti. Orada iken Cebelitarık”ta bazı yeni istihkamların inşasını oğlu Ebü Safd ile geometri ve mekanik sanatında asrın seçkin siması olan Malagalı el-Hac Yafş adlı sanatkara havale etti. İstihkamların bitişi anında kontrol için kendisi de Cebelitarık”a geçti, orada iki ay ikamet etti. 
Bu ikamet anında etraftan kulluğunu ve bağlılığını arzetmek üzere gelen valilerle, halkın muteber insanlarıyla, âlimlerle, şairlerle ve İspanya beldesinde bulunan vukuf sahibi insanlarla hıristiyan hükümetlerinin durumunu araştırdı ve sordu. O ara hıristiyan hükümetleri arasında geçerli olan tefrika ve kargaşayı öğrendi. Bu fırsattan yararlanmak için önce Batalyevs üzerine geldiği duyulan Portekiz kralının karşısına 18.000 süvari ile Kurtuba valisini gönderdi. Vali, düşman topluluğunu perişan ederek ellerinde bulunan kaleleri, hisarları zaptettikten sonra ganimetlerle döndü. 


Abdülmü”min de bazı mevkilerin kurtarılmasını ve zaptını gereken kişilere havale ederek, mülkünün ıslah ve düzeni için gerekli olan bol miktardaki askerlerin düzenlenmesi ve toplanması için Fas'a döndü. 


Abdülmü'min'in Vefatı 


Abdülmü”min İfrikıye'nin her tarafında cihad ilan ederek asker toplamaya başladı. Kısa zaman zarfında Selâ şehri önüne 100.000 piyade ve 300.000 süvari topladı. Topladığı bu asker ile İspanya'ya geçmek üzere iken, 558 yılının Cemâziyelâhirinin sekizinci günü (14 Mayıs 1163) cennetin sohbet meclisine yönelmekle mezkür teşebbüsleri sonuçsuz kaldı. Vefat ettiğinde altmış üç yaşındaydı. 


Merhum Abdülmü'min'in muttasıf olduğu beğenilmiş ahlâkı, bıraktığı eserlerden anlaşılmaktadır. Özellikle fazilet ve irfan sahipleri hakkında hürmet ve riayeti oldukça fazlaydı. Onun zamanında İspanya kargaşa içinde bulunmuşsa da ilim ve sanayi pek ilerlemişti. Şif4-i Şerif sahibi Kadı İyâz, Hafız Şehabeddin el-Uklişi, İbn Seyyid ve meşhur hekimlerden Ebü”1-Velid b. Rüşd gibi nadir zatlar onun döneminde yaşamıştır. Hatta o asırda Kurtuba'ya eski Atina gibi “hekimler şehri” unvanı verilmişti. 
Kendisi de bunca mülki ve idari meşguliyetler arasında İfrikıye'de sayısız 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medreseler ve çocuklar için sayısız mektepler inşa ettirmiştir. Fas şehrine de bunların hepsinden daha büyük bir mektep bina etmiş, orada, kendi çocukları da dahil olmak üzere 3000 çocuk eğitimden geçmiştir. Bunlar, Muvahhidin'in öncülerinden olan Muhammed b. Tümert Mehdi'nin telifi olan kitabı okuyarak ezberlemişler, “hafız” adıyla anılmışlardır. Bu mektepte her türlü ilim ve sanat tahsil edilmekle birlikte vücuda yararlı olan bazı oyunların öğretilmesi için özel hocalar bulunduruldu. 


Tahsilde bulunan çocuklar, boş zamanlarında, bu tür bedeni hareketlerle ve sıhhatin korunmasını gerektiren oyunlar ile meşgul olmuşlardır. 
Avrupalılar, bu durumu Abdülmü”min”den 700 yıl sonra kendi mekteplerinde uygulamışlardır. Avrupalılar her şeyde Araplar'ın öğrencisi oldukları gibi bu hususta da onların taklitçisidirler. 


Abdülmü”min”in sekiz çocuğundan biri olan ve veliahdı bulunan Seyyid Yusuf Ebü Yakub saltanat tahtına oturduğunda babasının yolunda yürümedi. Toplanan askerleri dağıttı ve bazı yerlerde zuhur eden kargaşayı teskin etti. Kardeşleri arasındaki rekabeti ve kavgayı önledikten sonra birkaç yıl dâhili işleri düzenlemekle meşgul oldu. 


Şentemiriye Olayı ve Sultan Ebü Yakub Şah'ın Şehadeti 


Bu dönem, Kral IX. Alfonso'nun çocukluğuna rastladığından, hıristiyanlar arasında kavga eksik değildi. Ancak müslümanlar bu muharebelerden yararlanamadılar. Sonraları, Portekizliler'in İslâm memleketlerine tecavüz etmek amacıyla hazırlandıkları haber alınınca, 580 yılının Safer ayının beşinci günü (18 Mayıs 1184) Seyyid Yusuf askeriyle Cebelitârık'a geçti. Rebiülevvelin yedinci günü (18 Haziran) Şentemiriye Kalesi'ni muhasara ettikten sonra Portekizliler'in kuvvetini kırmak ve bölmek için oğlu Seyyid Ebü İshak'a adam gönderdi. Endülüs askerinin geceleyin Lizbon şehrine doğru harekete hazır bulunmasını emretti. Fakat bu emri tebliğle görevlenen kişi Lizbon'u, İşbiliye anladığından Ebü İshak”a tebliğini böyle yaptı. İşbiliye'ye doğru hareket edileceği duyulunca, herkes bu hareke- ün mağlubiyet ve ric'at eseri olduğu kanaatine sahip olup kendi başlarına hareket etmeye başladılar. Sultan Yakub, askerin dağıldığını ve kendi özel hizmetinde bulunan bölükten başka kimsenin kalmadığını görünce, geri gelmeleri için arkalarından adamlar gönderdi. Şemtemeriye Kalesi'nde 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bulunan hıristiyanlar bu duruma tanık olduklarında, İslâm askerinin toplanmasına vakit bırakmadılar. Bol miktarda askerle acilen kaleden çıkarak Ebü Yakub'un çadırına hücum ettiler. Muhafızların tamamını öldürdükten sonra Ebü Yakub'a saldırdılar. Askerlerden birkaç neferi öldürdükten sonra kendisini de mezkür ayın yirmi ikinci günü (3 Temmuz) şehid ettiler. Etrafa dağılmış olan askerler Ebü Yakub'un şehadetini haber alınca gayrete gelerek toplandılar. Kale üzerine şiddetle hücum ederek içinde bulunan 10.000 hıristiyanı esir ettiler. 


Sultan Yakub gayreti, hamiyeti, övülmüş tavırları ile isim yapmış bir hükümdardı. İşbiliye'deki ikameti anında nehrin iki tarafına büyük rıhtımlar yaptırmıştı. Şehre su almak için halen mevcut bulunan meşhur kemerleri inşa etmekle birlikte sağlam bir cami ile nice hayratın ihyasına muvaffak olmuştu. 


Sultan Yakub'un Tahta Çıkışı 


Ebü Yakub'un şehadetinden sonra oğlu Yakub, Mağrib ve Endülüs hükümetinin tahtına oturmaya nail oldu. Endülüs'ün durumunu mümkün mertebe ıslah ettikten sonra Fas'a gitti. Orada da mülkünün idaresini düzenlemekle meşgul iken daha önce Murâbıtlar'la Balear adalarından Mayorka'ya firar etmiş olan Ali b. İshak b. Gâniye, bir miktar asker ile beraber İfrikıye'de Cezayir ile Tunus arasında bulunan bir yere indi ve Bicâye'yi Bağdat halifesi adına zapteyledi. O bölgenin kabilelerini tahrike cesaret edeceği haber alınınca, 582 (1186-87) senesinde, maiyetinde bulunan bol miktarda asker ile üzerine vardı. O isyancılar cemiyetini hezimete uğratarak perişan etti. Sonra Mağrib-i Aksâ'ya döndü, birkaç yıl oranın durumunu ıslah ile meşgul oldu. 


585 yılının Rebfülevvelinin üçüncü günü (21 Nisan 1189) Endülüs'e 
yürüdü. Portekiz üzerine asker sevkederek yolu üzerindeki kaleleri ve memleketleri yağma eyledi. Erkek ve kadınlardan bol miktarda esiri ganimet olarak aldı. Hıristiyanların gerçekleşen insafsız hareketlerine mukabil o bölgeyi kanlı, keskin kılıcının intikamıyla perdeledi ve İfrikıye'ye ric”at eyledi. Onun bu seferi, mülk ve millete sağlıklı bir fayda sağlamadı. 
Yakub'un dönüşüyle Portekizliler yeniden o memleketlere girmiş olduklarından Kurtuba”da toplanmış bulunan askere Muhammed b. Yusuf serasker tayin edildi; garp memleketlerine tekrar gönderildi. 587 senesi Şevvalinde (Ekim 1191) Portekiz hıristiyanları perişan edilerek sayısız mal ve eşyalarıyla birlikte 18.000 esir ganimet olarak alındı. 


Meşhur Arake Muharebesi 


Bazı tarihlerde mezkür muharebenin gerçekleşmesine, 


Ateş iki odunun sürtüşmesiyle gerçekleşir 
İnsanı felakete sürükleyen de sözleridir 


ifadesince Kral Alfonso'nun Sultan Yakub'a gönderdiği bir mektubundaki gururlu üslubu sebep olmuştur. O zamanların âdeti üzere düşman melikler, birbirlerine mektuplar ve sefirler göndererek övünürlerdi. Bu kez de Kral Alfonso özel bir sefir ile Sultan Yakub'a tehditler içeren bir mektup göndermiş idi. Bu mektubun meali budur: 


“Aydınlık zihin ve isabetli düşünce sahibine gizli değildir ki sen İslâm milletinin emiri olduğun gibi ben de millet-i Mesihiyye'nin emiriyim. 
Mâlumum oldu ki Endülüs beldelerinin başkanları birbirleriyle kavga ve mücadeleye başlayarak halka bozuk para sunmaya muhtaç olmuşlar. 
Reâyânın düzeni konusunda tembellik ve ihmalkârlık göstererek gönül rahatlığıyla çıkar elde etmekle meşgul imişler. Ben kahr ve galebe ile onların diyarlarını zaptedeyim, evlatlarını ve ailelerini esir ve yağma edeyim. Erkeklerini huzurumda durdurup onlara azabı, hakareti ve derdi tattırayım. Siz, bizden on kişinin öldürülmesini size Allah'ın emrettiğini sanırsınız. Şimdi Allah sizi tahfif ve tahkir etti. Zaafınız ve davanızda sadık olmadığınız mâlum oldu. Şu halde, sizden on kişi bizden bir şahsa mukabele edemez ve bizim def'imize muktedir olamazsınız. Bana denildi ki sen bu tarafa geçmek istemişsin, fakat yol bulamamışsın. Umulur ki yol bulamayışın seni şiddet ve zahmetten korumak için ola. Bil ki sana faydalı ve hayırlı olan nesneyi söyleyeyim. Özür dilersen özrünü kabul ederim. 
Sana uygun olan budur ki yeminine vefa eyleyesin, rehin ve haracı çokça veresin. Bunu yapmazsan senin üzerine hücum eder, seni yerinden koparırım, memleketlerinin en aziz yerinde seninle savaşırım. Eğer fırsat senin ise ganimet boldur, alırsın; şayet benim ise benim yerim senin üzerinde olur. İki milletin saltanatını zapt ve senin mülküne hükmederim.” 


230 ə ENDÜLÜS TARİHİ 


Sultan Yakub kendisine ulaşan bu mektubu ikiye ayırdı. Bir parçasına, “Elbette biz size sayısız askerle geliriz. Askerim ile askerini karşılarım. 
O zelil şerlileri, zelil oldukları halde memleketimizden çıkarırız” ifadelerini yazarak gelen sefirin eline verdi ve hemen iade eyledi. 


Bu cevap üzerine Alfonso ve bağnaz rahipler harekete geçtiler. Gösterdiği cüretten dolayı Yakub'u pişman etmek isteyen kral, savaş hazırlıklarına başladı. Navarra Kralı Don Sancho ile kendisinin kardeşinin oğlu ve Leon kralı bulunan IX. Alfonso tarafından da kendisine yardım sözü verildi. Gurur ve emniyetle binek hayvanlarını sevketti. Hatta Tuleytula şehrinin patriki bulunan Don Martin -gayret numunesi olmak üzere- ruhban elbisesiyle askerin önüne geçerek Endülüs hududundan içeri girdi. 
Öte taraftan Sultan Yakub da sefer mühimmat ve erzakını hazırladı. 591 
yılının Cemâziyelevvelinin on sekizinci günü (30 Nisan 1195) el-Cezire'ye hareket etti. Oradan da ordusunu Belensiye memleketine doğru sevkederek Şaban ayının ücüncü (13 Temmuz) günü Arake -İspanyolların Alarkos dedikleri yerin- civarında bir mevkiye yerleşti. Hıristiyan ordusu da adı geçen yerde çadır direklerini dikerek ikamet etmekte idiler. Sultan Yakub emirlerini, subaylarını davet ederek askerin düzen ve sevk biçimini müşavere ve müzakere etmek istedi. Bunların çokluğu nedeniyle tamamını bir mecliste toplamak mümkün olmadı. Önce Muvahhidler'in Ayan ve eşrafını, sonra Arap kabileleri ile Berberi meşâyihini, sonra gönüllü askerlerini ve en sonunda da Endülüs askerinin subaylarını -takım takımdavet ederek istişarede bulundu. 


Endülüs askerleri seçkin ve muntazam idi. Memleketleriyle ilgili vukuf ve bilgileri daha çoktu. Nesepleri doğu Araplar'ından ve kendileri evlâd-ı fâtihandan idiler. Bu tür özellikleri nedeniyle diğerlerine üstün tutuluyorlardı. Melik bunları gözetiyor, önlem ve kararlarını muteber kabul ediyordu. Özellikle, içlerinden Ebü Abdullah b. Senânid”in görüşünü diğerlerine tercih eyledi. Ebü Abdullah'ın düzenine göre ordu üç kısma ayrıldı. Birinci kısım, ilk başta savaşa sevkolunacak olan Muvahhidin ve Endülüs askerinden, ikincisi bunlara yardımcı olmak üzere Berberi askerinin gönüllü takımından, ücüncüsü de Sultan Yakub'un idaresi altında bulunan hassa askeri ile siyah Araplar'dan oluşmaktaydı. Diğer grup da düşmana yan taraftan hücum etmek için uygun bir yerde beklemekte idi. 
Askerin sevki, idaresi ve mühim işleri de veziri Ebü Yahya b. Şeyh Ebü Hasf'ın uhdesine ihale edilmişti. 
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Hıristiyanların ordusu kayalık bir yere yerleşti ve diğer ucu da Arake ovasına kadar uzandı. İlk hamlede Rebah Kalesi, Santa Cakum, Santa Culyanus papazlarıyla kendilerini dini hizmetlere adayan zırhlı süvariler ve 18.000 şövalye süratle İslâm askerinin merkezine doğru saldırdılar; sağlam bir saf oluşturan Muvahhidler'i yerlerinden oynattılar. Bu kargaşa arasında Ebü Yahya şehid oldu. Bu durumu gören ve savaşa alışkın olan Ebü Abdullah b. Senânid, Endülüs gazilerinden bir miktarını yanına alarak -göz açıp kapayıncaya kadar- Kral Alfonso'nun seçme askerlerinin bulunduğu yere yıldırım gibi yetişti. Sultan Yakub da idaresi altında bulunan ihtiyat fırkası ile kendisine katıldı. Bir iki sadme sonunda Alfonso'nun askerini darmadağın ettiler. 


Bazı tarihlerin açıklamasına göre bu muharebede 30.000 kadar hıristiyan askeri telef olmuştur. Hayatlarını kurtaranlar Arake Kalesi'ne ilticaya can attılar. Bu olayın peşinden mezkür kale muhasara edildi. Şaban ayının dokuzuncu (19 Temmuz) günü zaptedildi. Kale içine sığınanlarla esir alınan 20.000 kadar şövalye müslümanların ellerine düştüler. 


Sultan Yakub, mürüvveti gereği, “Galibiyet zaferin zekâtıdır” mefhumuna riayetle esirlerin çoğunu karşılıksız âzat ederek memleketlerine iade etti. Tarihçilerin tamamı şu konu üzerinde ittifak ederler: Arake muharebesi Zellâka olayından daha şiddetlidir. Ne İspanyollar 300 seneden beri böyle bir hezimete uğramışlar ne de müslümanlar bu derece fetih ve zafere ulaşabilmişlerdir. Bu zafer sonucu Sultan Yakub'a, el-Mansür unvanı verilmiştir. 


İslâm gazileri Arake'yi aldıktan sonra Rebah Kalesi'ni de zapteylemişler ve Tuleytula Kalesi'ne kadar ulaşmışlardır. Mezkür kalenin bilinen sağlamlığı ve eski istihkamları, hıristiyanların eline geçtiği günden bu yana birkaç kat daha artmıştı. Fethine uğraşılmasıyla pek çok vakit ve güç kaybedileceği sebebiyle Vâdilhicâre, Madrid, Eşkilona, Şelemenka vb. 
bazı beldeleri ve hisarları aldılar. Sonra Portekiz memleketlerine indiler, birkaç kaleyi yıkmakla yetinerek İşbiliye'ye avdet ettiler. Arake muzafferiyetinden hâsıl olan umumi sevincin anılan bir işareti olması için Yakub el-Mansür İşbiliye'de Cebr adlı meşhur mimar marifetiyle yüksek bir cami bina ettirerek yanına da 200 kadem yüksekliğinde ve minare şeklinde büyük bir rasathane ilave ettirdi. Bu kule Ceralda ismiyle halen mevcut 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olup zirvesinde küre biçiminde büyük bir top vardır. Yalnız bunun imali 10.000 altın masrafıyla vücuda gelmiştir. Ustasının adının Ebü”1-Leys es-Sigilli olduğu tesbit edilmiş ve yazılmıştır. 


Sultan Yakub'un Vefatı 


Sultan Yakub el-Mansür bir müddet İşbiliye'de ikamet ettikten sonra Seyyid Ebü Zeyd b. Halife'yi İşbiliye'ye ve Seyyid Ebü Hafs” Batalyevs”e vali tayin etti. 593 senesi Saferinde (Aralık 1196) Merakeş'e avdet etti. İnşasını başlattığı sayısız yüksek binaların tamamlanmasıyla meşgul oldu. 
Gerçekleşen gazâlarda kendi hissesine düşen ganimetleri nakite dönüştürerek tamamını hayrat ve hasenata sarfetti. Sonunda, Merakeş”te bir hastalığa yakalandı. Sağlığından ümit kesince oğlu Ebü Abdullah en-Nâsır Lidinillâh'ı veliaht tayin etti. Ömrünün kırk sınırına, saltanat müddetinin on beş seneye yaklaştığında, 595 senesinin Rebiülevvelinin on birinci günü 
(11 Ocak 1199) nimet evi olan cennete yolcu oldu. 


Rubafi 


Ey felek! Ne zamana dek getirip götüreceksin? 
Vefa ve ahd adına ne varsa bir anda götürürsün 
Şahın üzerine bir cübbe dikersin 

Ölümünün ardından iki yüz elbise parçalatırsın 


Sultan Yakub ilim ve faziletle donanmış yumuşak huylu, kerim seciyeli, övülmüş sıfatlara sahip bir zat olup, lutuf ve hamiyeti ilim ve kemal erbabı için yaygındı. Özellikle ilm-i fıkıh ve hadise olan ilgisi umulandan daha fazla idi. Zamanında İbn Beşküvâl, İbn Harrât ve Hırzü'1-Emâni sahibi Şeyhülkurra Şâtıbi, Abdülmün”im, İbn Hurüf ile Ebü”1-Hattab Ömer, Dihye”nin oğulları, Sahibü”1-Füsüs ve”1-Fütühüt sahibi şeyhler şeyhi Muhyiddin İbnü”1-Arabi es-Süff gibi nice bilginlerle, fazıllarla şeref ve itibar kazanmıştır. Kendisinin tavırları şeriata uygun olup, emir bi”1-ma”rüf ve nehiy ani”1-münker üzereydi. Fukaha-yi kirâma, fıkh-ı şerifin fürü” meseleleriyle fetvaya ruhsat vermeyerek ancak Kur'âni naslar ve sahih nebevi hadislerin ahkâmı üzere fetva verdirir; Kur'an, hadis, icmâ-i ümmet ile ictihad yapamayan bir insanı sekiz haneli köye bile imam tayin etmezdi. 
Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. 
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Muhammed Nasr b. Yakub el-Mansür saltanat tahtına oturduktan sonra üç yıl boyunca beldelerde ve şehirlerde emniyet ve asayiş hâkim oldu. Yalnız Ali b. İshak Gâniye'nin, yine İfrikıye'de bazı taraftarlar toplayarak bir sıkıntı çıkarmaya çalışmakta olduğu haberi alındı. Üzerine bir miktar asker gönderilerek cemiyeti dağıtıldı. Ali b. İshak da mezkür mağlubiyet üzerine sahraya çekildi, birkaç yıl yaşadıktan sonra vefat etti. 


İspanya'daki müslümanlarla hıristiyanlar arasında yapılan mütareke müddeti bu esnada bitmişti. Hıristiyan hükümetlerinin aralarında bir müddetten beri devam eden kavgalar ittifak ve ittihada dönüştü. Sonra hepsi birden askerlerin donanımına ve mühimmatın hazırlanmasına çalıştılar. Bunlardan Rebah Kalesi şövalyeleri Belensiye arazisine ve Kral IX. 
Alfonso da Endülüs'ün şark taraflarına ayak basarak fesat çıkardılar. Bu tecavüzlere engel olmak için İslâm devleti tarafından gereken sefer hazırlıklarına teşebbüs edilmesi gerekmekteydi. Fakat Melik en-Nâsır mülk ve hükümet idaresinden âcizdi. Himmet ve gayretini oyun ve eğlenceye ayırmıştı. Sarayından dışarı çıkmadığından gerekli teşebbüsler zaruri olarak saltanatın vekili makamında olan hacib İbn Câmf'in gayretine kalmıştı. O da bu tür önemli işlerin hakkından gelebilecek bir kimse değildi. Mütekeb- bir ve gaddardı. Bu nedenle büyük küçük herkesin nefretini kazanmıştı. 
Buna rağmen, gayrete gelerek müslümanları gazâya davet etti; bir yıl boyunca askerin mühimmatını hazırlamak ve düzene sokmakla meşgul oldu. 
607 (1210-11) yılında Muhammed en-Nâsır İslâm askeriyle İspanya'ya geçti. 
Bu davete icabet eden İslâm askerinin miktarı bir rivayete göre 460.000 ulaşmıştı. Bunların mühimmat ve sair şeylerinin Cebelitârık'tan geçişleri üç ayda mümkün olmuştu. Diğer rivayete göre askerlerin sayısı yalnız 160.000 
nüfustan ibaretti. Bu rivayet akla daha yatkın gelmektedir. 


İfrikıyeliler'in yoğun hazırlık içinde bulunmaları İspanya krallarının korkmalarına ve telaşlanmalarına sebep oldu. Her tarafa feryatçılar göndererek yardım istediler. Papa da bu dehşet verici sıkıntıdan çok korkarak hıristiyanların kurtuluşu için gece gündüz kiliselere devam eder, din kardeşleri için dua etmeye gayret eder. Üç gün boyunca her tarafta perhiz yapılmasını ister. Hamiyetli hıristiyanları bu din savaşına davet ederek onları teşvik eder. 


O zamanlar Avrupa'nın câhiliye dönemi idi. Papaya aşırı derecede hüsnüzan beslediklerinden ve onun davetini ilâhi bir emir kabul ettiklerinden İtalya, Almanya ve Fransa'dan 100.000”den fazla ehl-i salib mezkür davete icabet ettiler. Sabırsızca ve acilen Pirene dağlarından geçerek İspanya toprağına girdiler. İspanya kralları da mezkür askerler ile güç kazanarak savaşla ilgili işlerin müzakeresi için Tuleytula şehrinde toplanmaya karar verdiler. Yalnız Leon ve Portekiz kralları kendi memleketlerinin sınırını muhafaza eylemek vesilesiyle toplantıya gelmediler. Tuleytula şehrinde yalnız Navarra, Aragon kralları ile Kastilya kralı bir araya geldiler. 


Leon Kralı Sancho”nun adı geçen toplantıda bulunmayışının nedeni bazı tarihlerde açıklandığına göre kendi memleketlerinin savaş alanına uzak ve tehlikeden emin olmasındandı. Bu kargaşada, çevresindeki yerleşim alanlarına ve arazilere sahip olmak istiyordu. Bu işin gerçekleşmesi amacıyla önce Sultan Muhammed en-Nâsır ile görüşerek ittifak sağlamak düşüncesiyle hareket etti. Melik Muhammed tarafına yöneldi. Sultan Muhammed, Sancho'nun geleceğini haber alınca, meliklerin geleneğinin gereği üzere hakkında yapılması gereken merasimlerin ifasına çalıştı. Saygı ve riayet konusunda da yolu üzerinde bulunan mevkilerin memurlarına tembihnâmeler gönderdi, teşrifatın icrası ve karşılanması için sayısız memurlar tayin edildi. 


Kral Sancho, yolu üzerindeki uğradığı her şehirde dört gün kaldı. 
Merasimlerin icrası anında saygı gösterildi, türlü türlü ziyafetler verilerek ikramlarda bulunuldu. Yalnız her konak yerinde, maiyetinde bulunan askerlerin bir kısmı alıkonuldu. Bu durumda Karmüne şehrine geldiğinde yanında pek az asker kalmıştı. Şehirden çıkarken onlar da alıkonulmuş ve çevresinde kendi askerinden kimse kalmamıştı. Sancho, hayretle ve şaşkınlıkla bunun sebebini sorduğunda Karmüne komutanı bulunan zat, “Sultan Muhammed'in misafiri olmanız nedeniyle onun kuvveti sizi muhafazaya kifayet edeceğinden, askerinizin boşu boşuna yorulmaması için yollarda alıkonularak istirahatlerine çalışılmaktadır” diye cevap verdi. 
Kral Sancho, Karmüne”den İşbiliye'ye kadar yolların iki tarafına dizilmiş olan askerlerin arasından geçerek İşbfliye”ye ulaştı. Şehir dışına kurulmuş olan kırmızı renkli çadıra indi. Sultan en-Nâsır'ın yakınlarından ve askeri emirlerinden İbn Habüş”un beklediği bir anda melik çadırın diğer kapısından içeri girdi. İbn Habüş sağ eliyle melikin, sol eliyle kralın ellerinden tutarak kendileri için hazırlanmış olan kürsüye oturttu. Kendisi de aralarında bulunan kürsüye oturarak tercümanlık yaptı. 
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Sultan Muhammed, krala gayet müzeyyen ve güzel hatla yazılmış bir mushaf-ı şerif hediye etti. Amacını özetle açıklayarak haber verdi, iltifata mazhar oldu. Bundan sonra kıymetli taşlarla donatılmış olarak hazırlanan atın üzerine binerek şehri gezdi. Kendisine tahsis olan yerde dinlendi, birkaç gün ziyafetlere katıldıktan sonra dönmeye karar verdi. Fakat her ne sebeptense yardıma mazhar olamadı ve kırgın olarak döndü. Zikrolunan Tuleytula meclisine boşu boşuna katılmış oldu. 


Yazılı olduğu üzere Muvahhidin askerleri İspanya'ya girdiler. 608 
yılının Saferinin başında (15 Temmuz 1211) Şeriş şehrinin 8-10 saat kuzeyinde bulunan Şelbatra Kalesi önüne ulaşılarak savaş malzemelerinin yerleştirilmesine gayret etti. Ancak mezkür kalenin mevkii gayet sarp, istihkamları fazla bulunduğundan kolayca ele geçirilemeyeceği Sultan Muhammed'in mâlumu oldu. 


İnsanoğlu gücünün yetmediği şeyi bırakmalı 
-Güç yetirebileceği şeyleri yapmalı 


ifadesi üzere, ondan sarfınazar edilerek mevcut kuvvetin, uygun bir yerin fethinde kullanılmasını istemiştir. Böyle bir hareketin, gücünü ve şanını zedeleyeceğinden bahisle hâcib İbn Câmi muhasaradan vazgeçilmemesi görüşünde ısrar eylediğinden bol miktarda asker zayi oldu ve hiçbir yarar da sağlanamadı. Hem de düşmana istenilenden fazla vakit kazandırıldı. Bu esnada hıristiyanların muhasara eylemekte oldukları Rebah Kalesi muhafızı Yusuf b. Kâdis hiçbir taraftan yardım gelmemesi nedeniyle müteessir olur, zaruret sonucu kaleyi düşmana teslim eder. Ordugâha geldiğinde, mezkür kalenin istilası kendisinin kusuruna isnat edilir, İbn Câmf'in tahrikiyle suçsuz yere öldürülür. 609 yılının Saferinin on beşinci günü (17 Temmuz 1212) müttefik devletler İslâm cemiyeti üzerine gelmeye karar verirler. Ancak müslümanların ordusu ile kendilerinin arasında bulunan dağların tepesinden, -Muvahhidin'in elinde bulunan boğazlardangeçmek lazımdı. Buna bir çare bulmak konusunda herkes hayret perdesi altında baş eğmişlerken, 


Kişi bir şeyle mutlu olmaya başlayınca 
Her şey ve her taraf ona bahtiyarlığın yollarını açar 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mazmununca ezeli hüküm İspanyollar'ın muzafferiyetiyle gerçekleşmiştir. Bu anda, oraların ahval ve keyfiyetine vâkıf bir çoban, müslümanların önemsemedikleri bir geçitten hıristiyanları mezkür dağlara çıkardı ve Muvahhidin ordusuna nâzır olan bir yere ulaştırdı. Bunlar karakuş gibi oradan aşağı acilen inerek İspanyolların Toulousa, Araplar'ın el-İkab adını verdikleri mevkide ansızın müslüman askerleri üzerine hücum ederek ok yağmuruna tuttular. Onlar ise muhasaranın uzaması sebebiyle usanmışlardı. Gerek Melik Muhammed'den gerekse İbn Cami“den yüz çevirmiş olduklarından, düşmanın hal ve hareketinden zamanında haberdar olamadılar; birdenbire neye uğradıklarını bilemediler. Az bir müdafaadan sonra, 


Her taraftan gelen sıkıntı senin omuzlarına yüklenir 


mazmununu söyleyerek her biri bir yana firar ile perişan oldular. Hıristiyanların yazdıklarına göre bu muharebede Muvahhidin askerlerinin gerçekleşen zayiatı 200.000 ve kendilerinin zayiatı da 20-30.000 nüfusa ulaşmıştır. Bu hesapta mübalağa ihtimali vardır. Ancak muharebeye başlamadan önce adı geçen krallar, ordularına sıkı tembihlerde bulundular. 
Müslümanları sağ yakalayanların ve esir edenlerin idam cezasına çarptırılacaklarını ilan etmeleri nedeniyle bozgundan sonra ötede beride ellerine geçen İslâm firarilerinin tamamı kin ve intikam kılıcına havale edilmiştir. 
Bu esas üzere, elinde silah bulunan ve mukabele anında telef olanların adedine nisbetle, tek tek yakalanarak elleri bağlanmış vaziyette öldürülenlerin miktarı birkaç kat fazla olacağından elbetteki İslâm askerinin zayiatı hıristiyanlardan daha fazla olmuştur. 


Muhammed en-Nâsır'ın Vefatı ve Übezze'nin İstilası 


Melik Muhammed en-Nâsır mezkür savaştan firar ederek canını kurtarmış, İşbiliye'ye sığınmış ise de namus ve ar vesvesesi kendisini mustarip ve kararsız ettiğinden Merakeş'e avdet etmiştir. Oğlu Ebü Yakub Yusuf el-Müstansır'ı veliaht tayin eyledikten sonra beka mülküne yolcu olmuştur. 


İkab savaş alanından kurtulan müslüman askerleri İşbiliye'ye doğru firar eylemekte iken düşman askerleri arkalarına düştüler. Bunlardan ve gerekse yol üstünde bulunan köy halkının müslümanlarından erkek ve 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kadın, yaşlı ve çocuk her kimi ele geçirdilerse istisnasız kılıçtan geçirdiler, pek çoğunu da ateşte yaktılar. Bundan sonra Kral Alfonso 60.000 nüfusu havi olan Übezze şehri üzerine yürüyüp savaş ve cebirle şehrin müştemilatından bazı yerleri zaptettiler. Halkın can bedeli olarak 1 milyon altın (yani şimdiki hesap ile 156.000 kese akçe) verilmesi şartıyla orada ikametlerine müsaade edilmesi şartını mukaveleye yazmış iken, ordusunda bulunan papazlar, şehrin yarısı alındıktan sonra müslümanlara bu imkânın tanınmasının mümkün olmayacağından bahisle kralın bu hareketini kusurlu buldular. Mezkür mukavele değiştirilerek bu meblağın tamamının ödenmesiyle birlikte memleketlerinden kovulmaları, bunu yapmakta acz gösterenlerin ellerinde, avuçlarında ne bulunursa alınması, kendilerinin esir edilmesi, bunca zamandır İslâmiyet'in kirine bulanmış olan şehrin temizlenmesinin mümkün olmayacağı düşüncesiyle şehrin tamamen harap olunması şartlarını mukaveleye ilave ettiler. 


Zikrolunan akçenin çok olması ve belirtilen zaman içinde ödenememesi sonucu halkın tamamı harp esiri gibi düşmanın zulmüne uğradı, pek çoğu düşman kılıcıyla şehid edildi. İçlerinden uygun görülenler de sınırda bulunan manastırların hizmetinde kullanılmak üzere şehir haricine çıkarıldılar. 


Übezze'nin bu biçimde zaptından sonra, hıristiyan ordusunda şiddetli tâun hastalığı zuhur ettiğinden pek çoğu telef oldular. Belirtilen yerden kaldırılan ordu, yol üstünde bulunan birkaç kaleyi de zaptederek halkına türlü zulümler yaptıktan sonra Tuleytula'ya girdiler. İkab zaferini ilan etmek amacıyla “salibin zaferi” adıyla bir yortu günü düzenlediler. 


Muvahhidlerin Kalıntılarının Durumu 


Merhum Muhammed en-Nâsır, İkab savaşından sonra İfrikıye'ye giderken Belensiye ve Mürsiye memleketlerinin idaresini kardeşi Seyyid Ebü Muhammed Abdullah b. Mansür”a, İşbiliye ile çevresini de diğer kardeşi Seyyid Ebü”1-A41a İdris”e havale eylemişti. Hükümete ârız olan zaaftan dolayı bu eyaletlerin sancaklarının memurları tek başına istiklal elde etme düşüncesine kapıldılar. Herkes kendi idaresinde yükselmek, yabancıların emniyetini celbederek istedikleri hususları diledikleri gibi icra etmek istiyorlardı. Zaman zaman askerf kuvvetlerini diğerleri aleyhine kullanıyorlar, acz içinde bulunan halkın huzurunu nefsani amaçları için ihlal ediyorlardı. Bu tarz ile 2000 haneden ibaret olan bir kasabanın kumandanı, hâkimiyeti altındaki tebaanın zaafını görerek istiklal hevesi ile kasabayı saltanat evi, kendisini haşmet sahibi bir padişah tasavvur ediyordu. Diğer iş başında bulunan devletin vekilleri de gösteriş yapmakla uğraştıklarından kasabanın resmi varlığı buna kifayet etmiyordu. Zulüm ve rüşvet kapıları açılıyor, yapılması gereken sefahati mazlumun sırtından çıkarmak kuralı her zamankinden daha çok gerçekleşiyordu. Endülüs halkı Murabıtin zamanında olduğu gibi şimdi de Muvahhidin”den bizar, ifsat ve isyana kabiliyet sahibi olmuşlardı. 


Buna bağlı olarak adı geçen valiler, cereyan eden uygunsuzlukların önlenmesine muvaffak olamamışlar idi. İşleri ve hükümleri düzenleyenler kendi menfaatlerinden başka bir şeyi kabul etmiyorlar ve özellikle her an kapılarında hazır bulunan din düşmanlarının durum ve hareketlerini önemsemiyorlardı. 


Düşmana karşı hiçbir durumda gaflette olmamalı 
Çünkü, su uyur düşman uyumaz 


mefhumu üzere bilahare düşman tarafının yararlanmasına izin veriliyordu. Bu gafil idareden yararlanmak isteyen IX. Alfonso genel bir hazırlığa kalkıştı. Bütün ehl-i İslam”: İspanya'dan çıkarmak için Aragon ve Portekiz krallarıyla müzakere ve sözleşme yaptı. Fakat, 


Her işin belirlenmiş bir zamanı vardır 
Her işin de belirli bir ölçüsü ve zamanı vardır 


mefhumunca bu halin gerçekleşmesi bir başka zaman içinmukadder oldu. 
Kendisi, 611 (1214-15) yılında yokluk evine yolcu oldu. Yerine II. Fernando istiklalini ilan etti. O günlerde Aragon Kralı Don Petro vefat etti. Onun yerine de I. Cakum yani Jacques kral oldu.5" 


64 İspanyolların Jayme adıyla andıkları bu zata Araplar Gaymis, Gakum veya Cakum 
adını verirler. 
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Yusuf el-Müstansır'ın Vefatı ve Melik Abdullah Mansürun Kötü Önlemleri 


Muhammed en-Nâsır'ın oğlu Yusuf el-Müstansır saltanat tahtına oturduğunda on altı yaşında idi. Hükümetin dizgini, durumu daha önce açıklanan hâcib İbn Câmi ile Muvahhidin meşâyihinden birkaç şahsın eline düşmüştü. Müstansır, gençlik hevesi ile saray içinde nefsani lezzetler ve şehvetlerle meşgul iken 620 yılının kurban bayramı günü (28 Eylül 1223) âlem-i ukbaya yolcu oldu. 


Devletin varlığı bu dağınıklıktan etkilendi. Tunus'tan Selâ'ya, Süs'tan Tanca”ya kadar her taraf kargaşa ve ihtilaf oklarına hedef oldu. İspanya, vali ve kumandanlarının tek başına hareket etmeleri ve gerçekleşen zulümleri sebebiyle bir kat daha zayıfladı. Bu hal üzerine hâcib İbn Câmi ile bazı meşâyih bir araya gelerek Muhammed en-Nâsır'ın diğer kardeşi Seyyid Ebü Muhammed Abdülvahid'i saltanat tahtına oturttular ise de iki ay sonra -ne sebeptense- yine bunların tahrikleri ve fesatları sonucu hal” olunarak idam edildi. İslâm devletinin saltanat merkezi bomboş kaldı. 
Yine Muhammed en-Nâsır'ın Mürsiye valisi bulunan kardeşi Seyyid Ebü Muhammed Abdullah el-Mansür bağımsızlığını açıklayarak el-Âdil-Billâh unvanıyla saltanat tahtını kendisine ikram etti. Ancak İşbiliye valisi bulunan kardeşi Ebü”l-A“lâ İdris biattan kaçındı, isyana müsait olanlarla birlikte muhalefet etti. Hıristiyanların grup grup Endülüs üzerine hücum etmekte olduklarından Ebü Muhammed Âdil âciz ve şaşkınlık içindeydi. 


Kendisini rahatsız eden bu ıstıraptan kurtulmak için, bundan önce, Beni Ümeyye hükümetinin, Beni Zünnün ile Beni Abbad, Beni Hüd, İbn Merdeniş ve Murâbıtin'in ikballerini devam ettirmek iddiasıyla her birinin izmihlal ve yokluklarına sebep olan tehlikelerle dolu yolu izledi; birkaç yeri terkederek Kastilya kralının yardım ve ittifakını kabul etti. 


Ne heyecanlı, ne düşüncesizsin 
Hep denenmiş olanı deniyorsun 


Kral Femando'nun Durumu 


Melik Ebü Muhammed'in ittifakını memleketinin kurtuluş vesilesi sanan Kral Fernando, varlık hamurunu cehalet ve taassup ile yoğurdu. İslâm 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milleti hakkındaki şiddet, buğz ve düşmanlığını artıran bu zat düşünülenden daha fazla gaddar, hilekâr ve kötü cevherli bir kimse idi. Hırs ve arzusuna ulaşma konusunda her türlü rezaleti görev kabul ederdi. Kendisine müracaat ederek yardım isteyenleri başlangıçta himaye eder, sonunda yeminini bozar, yedirdiği bir lokma ekmek yerine uğursuz eli sırtından inmezdi. İçirdiği bir damla suya bedel leğen leğen ciğer kanı yuttururdu. 
Ne gariptir ki böylece kendisinden ne kadar vahşiyane hareketler zuhura gelse de o asrın bağnazları nazarında makbul kabul edilirdi. 


Kahramanlar silsilesine dahil edilmesi az görülerek kendi mezheplerince velayet mertebesine çıkarılmış ve Saint Fernando unvanı verilmiştir. Kralın insan havsalasına sığmayan uygunsuz hareketlerinden biri de Becâ Valisi Seyyid Ebü Muhammed hakkında icra eylediği hıyanetdir ki bütün hıristiyan tarihlerinde açıklanmaktadır. Vali, belirli bir müddetten bu yana Muvahhidin idaresine karşı isyan ederek Fernando'nun ittifak dairesinde bulunmaktaydı. Bu kez, Melik Ebü Muhammed Âdil, kralla sözleşme yapar. Kralın tâlimatı üzere Melik Ebü Muhammed, taraftarlarına teslimiyetini arzetmişti. Bundan önce, kendisinin kral himayesine girmesiyle kendi elindeki yerlerin kendi tasarrufunda kalması, bundan böyle istila edecekleri yerlerin hâsılatının dörtte birinin kendisine, kalan kısmının Fernando'ya ait olması şartları kabullenildi. Vali, ittifak kuvvetiyle Martuş gibi mutena yerleri ele geçirmiş; Übezze, Ceyyân gibi bazı büyük şehirlere de yaklaşmıştı. Bu esnada Melik Muhammed'in krala bırakması şart olan yerlerin teslim edilmesi gerekiyordu. Bunlardan Kıble Kalesi muhafızı bulunan zat yumuşak tabiatlı bir insan olması nedeniyle bu pazarlığa rıza gösteriyormuş gibi hareket etmekle birlikte kılıcıyla karşılık vermeye kalkıştı. Bu durumdan haberdar olan kral emniyetini sağlamak amacıyla kalenin kendisine verilmesi için validen hem söz almış hem de bu emrin gerçekleşmesine değin Becâ şehrinin az bir zaman için kendisinde kalmasını ve içinde asker bulunmasını teklif ederek kabul ettirmiş idi. 


Seyyid Ebü Muhammed Melik el-Âdil, mezkür kalenin teslimi hususunda muhafızına ısrarda bulundu. Muhafızının mukavemete hazırlanmış olması, ihale edilen teklifi duymamış olması nedeniyle Ebü Muhammed her ne kadar kalenin cebren alınmasına gayret ve kuvvet sarfettiyse de muvaffak olamadı. Fernando bundan dolayı Ebü Muhammed'i suçladı ve Becâ Kalesi'ni pervasızca zapteyledi. 
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Bu olay Fernando”nun yolunu ve davranışını gereken şekilde açıkladığı gibi valinin de ne ayarda insan olduğunu belirtiyordu. Bu olaya ve duruma bakıldığında ikisinin de başka başka nedenlerle alçaklıkta birbirinden aşağı olmadıkları meydana çıkmaktadır. 


Şikayet: İspanya hıristiyanları, İslam milleti hakkındaki buğz ve düşmanlıklarını o derece ilerletmişlerdi ki yazdıkları tarih kitaplarının her harfinin altından taassup kokusu yayılıyordu. Kendilerinin lehine ve müslümanların aleyhine dair bir olay, ağızdan duyulan bir rivayet bile olsa tafsilatıyla açıklanıyordu. Müslümanlar lehine ve kendilerinin aleyhine olan bir mesele açık delillerle sabit olsa bile ya hiç yazılmamış yahut yazılmış olsa bile ifadelerinde düşmanca tabirler kullanılmıştır. İnsaf ile bakıldığında bunların din gayreti uğruna insanlığı feda ettikleri, hakkaniyeti gizlemiş oldukları âşikârdır. Bundan daha garibi Avrupa tarihçilerinden birtakımının halidir ki kendileri, belirli bir müddetten beri insan haklarını açıklamak davasıyla meydana çıkarak mezhep çekişmelerini din memurlarına havale ederler, güya güzel terbiyeleri gereği her din ve mezhebin sahibini insanlığın üstünlüğü konusunda müsavi kabul ederler. 
İspanya tarihini yalnız İspanyollar'ın kitaplarından tercüme etmeyip İslâm tarihçilerinin eserlerinden de toplayarak, iddia olunan şeyi hem iddia edenden hem de iddianın aleyhinde bulunandan soruşturarak tetkik eyledikleri halde, ırklarının cibilliyetlerinde cereyan eden Hıristiyanlık kanının heyecanını teskin edemeyerek kendi milletleri olan İspanyollar'dan insanlığın hilafına zuhur eden bir olayı hakkaniyet kisvesi altında yumuşak bir dille açıklarlar. Bu tür bir olay müslümanlar tarafından gerçekleşirse onu galiz lafızlarla hicvederlerdi. 


Her ayıba razı olmak eksikliktir 
Öfke ise denkliği gerçekleştirir 


Zikredilen Becâ olayı gerek İspanyollar gerek Avrupalılar tarafından bizim yazdığımız görüş üzere nakledilmiş ve açıklanmış ise de kullandıkları yumuşak dilden, Fernando'nun müslümanları aldatmak ve onlara zulmetmekle insanlık görevini yapmış olduğu anlamı çıkmaktadır. Bu şikâyet, haksızlığı âşikâr olarak kabul edenlere mahsustur. Frenk tarihçileri içinde de bizim gibi bunlardan şikâyet eden insaflı araştırmacılar 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hakkında değildir. Doğrusu bu tür olayların mümkün mertebe tetkiki, bu sınıfın dışında kalanlar tarafından çıkarıldığından bu konuda onlara şükranlarımızı arzederiz. 


Ebü”1-A44 İdris'in Tahta Çıkışı 


Yukarıda belirtildiği üzere Melik Adiyin Kastilya kralı ile yaptığı ittifak meyve vermedi. Bu ittifak melike ve milletine zarar verdiği gibi kendi devletinin de son bulmasına sebep olmuştur. Melikin aşağılanması üzerine bütün müslümanlar kendisinden nefret ettiler. Düşmanı olan kardeşlerinin de taraftarları çoğaldı. Kral da istediği yerleri ele geçirdikten sonra -melikin kaşına gözüne hayran olmadığından- yardım konusuna gözlerini kapadı. Uzaktan seyretmekle yetindi. Melik Âdil, boğularak idam edildi. 
Kardeşi Ebü”l-A“lâ İdris, Me'mün unvanıyla saltanat tahtına sahip oldu.. 


Me'mün, mülkün idaresine ve savaş usullerine vâkıf sanat sahibi bir insan olduğundan, cülüsu anında, saltanat merkezi olan Merakeş'in durumunu ıslah etmek istedi. Muhammed Mehdi'nin zamanında teşkil olunan iki meclis âzası Muvahhidin'in muteberlerinden ve İfrikıye'nin nüfuzlu ailelerinden idiler. Bunlar işlerine devam ettiği müddetçe devletin eteğinin şirket elbisesinden kurtulamayacağını, genel emniyetin sağlanamayacağını anladı. Üyelerin itaat altına alınarak bunların nüfuzunun kırılmasını ve müdahalelerinin mümkün mertebe azaltılması hususunu Endülüs'te iken hacibi olan Ebü Zekeriyya ile müzakere etti. Bunların görevlerinin sınırlandırılması ciheti uygun bulundu. Fakat her nasılsa bu kararlar üyelere aksetti. Vakar ve itibarlarına dokunulacak önlemlerle uzun zamandan beri alışkın oldukları kazanca engel olunacağından bu darbenin savuşturulmasının sebeplerini araştırmaya gayret ettiler. İdris'in, İspanya'dan İfrikıye'ye geçmesinden önce, halkı kendisinden nefret ettirerek yerine başka birinin tayinini düşündüler. İdari konularda ehliyetsizliğinden, saltanat tahtına oturmasının fuzuli olduğundan ve zulüm yolunu tutmasından bahisle saf halkı isyana tahrik ettiler. Yerine, Yusuf el-Müstansır'ın kardeşi Seyyid Ebü Zekeriyya Yahya b. Nâsır'ı seçtiler, saltanat tahtına oturmaya teşvik ettiler. Yahya'yı 623 (1226) yılında Merakeş'te saltanat tahtına oturttular. Saltanat tahtını gasbetmiş kabul edilen Me'mün'un kaydını silmek için, D bol miktarda asker katarak İspanya'ya gönderdiler. 
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Yahya b. Nâsır sahip olduğu askerlerle İspanya'ya geçerek Şezüne civarında ordugâhını kurdu. Me'mün da düşman diyarındaki karışıklıklar sebebiyle firar ederek sancağının himayesine girmiş olan Kastilya hıristiyanlarını kendi askerine kattı. Mezkür mahalde Yahya”ya mukabele ederek askerini perişan ve kendisini de firara mecbur etti. Bu esnada kendisi de birkaç taraftan sıkıştırılmakta idi. Portekiz kralı, Vâdiâne tarafından tacizlik yapmakta, Leon kralı Batalyevs'i tahrip ederek İşbiliye'ye yaklaşmakta, halka gürültü vermekte, Aragon kralı Belensiye sınırına tecavüz elini uzatmakta idi. Kastilya Kralı Fernando da Endülüs'ün merkezine kadar girerek Şennil nehrinin aktığı münbit araziyi zulmünün zehiriyle zarara uğrattı. Ceyyân şehrini muhasaraya cesaret etmekte olduğundan rakibi olan Yahya'yı izlemeye zamanı uygun değildi. Galibiyet nedeniyle Ceyyân'ı boşaltmaya karar verdi. Kral Fernando'yu şehrin muhasarasından vazgeçirmeye, memleketine dönmeye mecbur etti. Bundan sonra, diğer krallar da Fernando'ya uyarak yerlerine çekildiler. Melik Me”mün, Endülüs'teki sıkıntılarını önleyerek önemli olan bazı yer ve mevkilere emin ve güvenilir adamlar tayin ettikten sonra 624 senesi Şevvalinin yirmi ikinci günü (5 Ekim 1227) İfrikıye'ye geçerek Merakeş'e ulaştı. 


Melik Me”mün”un Teşebbüsleri ve Yeni Sıkıntılar 


Melik Ebü”l-A“lâ İdris el-Me”mün Merakeş'e ulaştığında adı geçen meclislerin âzalarını huzuruna davet ederek yaygınlaşan zulümleri ve yolsuzluklarıyla suçlamalarda bulunduktan sonra tamamını saray meydanında idam ettirdi. Kesik başlarını da hisarın en yüksek yerine astırarak gözleriyle görmelerini ve ona göre hareket etmelerini sağladı. Bundan sonra Muhammed el-Mehdi'nin zamanından bu yana geçerli olan âdetleri ve kanunları kaldırdı. Mehdi'nin minberlerden ve sikkelerden adını sildirdi. İbn Haldün”un açıklamasına göre hıristiyan tebaa ve müste”menler”” için bazı şartlarla Merakeş”te yeni kiliseler inşasına ve çan çalınmasına da izin verildi. 

Me'mün'un bu teşebbüsleri zamana ve duruma göre uygun biçimde görünürse de Allah'ın levh-i ezelde başka biçimde takdir etmiş olmasıyla bu çare devletin efradını cem, ağyarını men için yeterli olmadı. Gerekli sıkıntıları çözmekle birlikte başka türlü yaralar açıldı. Melik, İspanya'dan 


65 İslâm ülkesine emanla giren yabancı, gayri müslim. 
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İfrikıye”ye giderken İşbiliye ve civarı memleketlerin idaresini kardeşi Seyyid Ebü Abdullah'a, Belensiye memleketinin işlerini de diğer kardeşi Seyyid Muhammed'e ihale eyledi. Seyyid Muhammed idareye muktedir olamadığı için sebepsiz yere Aragon kralının ittifak ve himayesini kabullendi. Mülkün idaresi konusunda türlü uygunsuz hareketlerde ve kötü fiillerde bulundu. Daha sonra, Mayorka adası valisi Seyyid b. Hakem b. 
Osman el-Kureyşi'nin Daniye valisi ve emiri Muhammed b. Merdenfş”in torunu bulunan Cemil b. Zeyyan”ın esaretten kurtulması isyana ve kargaşaya sebep oldu. Sarakusta Meliki İbn Hüd”un torunlarından Ebü Abdullah Muhammed b. Yusuf b. Hüd el-Cüzami, bu geniş dünyanın sevk ve idaresi için durumu uygun bulmuştu. Belagatı ve cömertliği ile birçok taraftar kazanmış olması sebebiyle dedesi gibi mülk ve hükümete nail olmak arzusunu açıklamıştı. Taraftarları bu maksadın hasıl olması için para ve asker toplamaya gayret ettiler. Gırnata”nın güneydoğusuna 15 ve denize 10 saat mesafede bulunan Bişr dağlarının eteğinde bulunan Erşişe şehrine yakın Askure denilen taşlık alanda toplananlar 625 yılının Ramazan-ı şerifinin ilk günü (4 Ağustos 1228) Ebü Abdullah Muhammed'i Endülüs'e melik seçerek durumu ilan ettiler. Etrafa, matem elbiseleri giyinmiş feryatçılarla birtakım davetçiler gönderdiler. Zulüm gören halka, İfrikıyeliler'in belasından ve din düşmanlarının tecavüzünden kurtulacakları, haklarında hak ve adaletin ifa edileceği vaadiyle halkı Ebü Abdullah b. 
Hüd'un biatına sevk ve davet ettiler. Bu zayıf halk ise uzun zamandan beri zulümden başka muamele görmemiş, hak ve adalet sözlerini kulakları işitmemiş olduğundan, 


Rabbim! Gördüğüm gerçek mi, yoksa rüya mı? 
Bunca azap ve sıkıntıdan sonra, böyle nimet ve refah! 


nağmelerini terennüm ederek bu müjdeyi şevk ve memnuniyetle kabul ettiler. Günden güne İbn Hüd'un taraftarı çoğalmaya başladı. Şezüne olayında Melik Me'mün'a mağlup olup o vakitten bu yana yardımcı bulmaya çalışan Yahya b. Nâsır da bu kez İbn Hüd'un bahtının yıldızının ve ikbalinin parladığını görünce Me'mün'un nüfuzunu İspanya'dan tamamen kaldırmak için cemaatiyle beraber onun ittifakına girdi. İbn Hüd'un kuvvetine bir kat daha kuvvet eklendi. Diğer yandan da Belensiye Valisi Seyyid Muhammed'in, Aragon kralının himayesi altına girerek vergi 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verecek duruma düşmesi müslüman halka gayet ağır geliyordu. Halk, Seyyid Muhammed'den memnuniyetsizliğini açıkça belirtiyorlardı. Kral, görünüşte müttefikini isyancı reayanın şerrinden korumak ve himaye etmek bahanesiyle hareket ediyordu. Hakikatte ise ödemekten âciz olduğu maaşlarını, ödemekten âciz olduğu askerlerini, düşman memleketinin çapuluyla geçindirmek niyetiyle İslâm hududu içine sevkeylemişti. Bunların gasp ve yağmaya başlamaları, malını yağma ettirmeyen âcizleri katletmeye kalkışmalarıyla mazlumların feryatları göklere ulaştığından gerek Belensiye, gerekse hududa kadar diğer nahiyeler ve beldeler bir yakıcı ateş içinde cevelan etmekteydi. 


Melik Me'mün'un İspanya'ya Hareketi, Mağlubiyeti ve Vefatıyla Muvahhidin Devleti'nin Son Bulması 


İspanya'nın bulanık halinden yararlanarak İfrikıye'de saltanatını güçlendirmek sevdasında bulunan Me'mün, kendi köhne varlığını yok etmek için bir miktar asker ile acilen İşbfliye”ye geçti. Pahalı hediyeler göndererek Kastilya Kralı Fernando ile mütareke yaptı, sonra da fesadının âlevi âfakı tutmuş olan Becâ valisi sabık Ebü Muhammed üzerine hücum eyledi. Valinin tasarrufu altında bulunan şehirlerin halkı kendisinden bizar olduklarından Me”mün”un gayret ve himmetine hacet bırakmadılar, valiyi öldürerek kesik başını Me'mün'a gönderdiler. Melik Me”mün, mezkür şehrin muhafazasını halkına havale ederek kendisi İbn Hüd üzerine yürüdü. 


Sonraları halk arasında ihtilaf ve ayrılık zuhur ettiğinden, birbiriyle uğraşmaktan şehri muhafazaya vakitleri kalmaz. Sonunda, hıristiyanlar memleketi zaptederler. Şehirde yaşayan müslümanlar Gırnata'ya firar ederek belirli bir yerde ikamete karar verirler. Şehirde bulunan hıristiyan müsta'ribler birçok mala sahip olurlar. Fernando tarafından gönderilen 
300 şövalye de müslümanların terkeyledikleri evleri kendi aralarında paylaşarak ikamet etmeye başlarlar. 


Melik Me'mün, İbn Hüd ile Tarif şehri civarında karşılaşırlar, düzenlenen savaş iki gün devam eder. Her iki tarafın yoğun miktarda zarar görmesinden sonra fetih ve zaferin talihi İbn Hüd'un lehine gelişir. Melik Me'mün 626 yılının Ramazanının altıncı günü (29 Temmuz 1229) mağlup olarak İfrikıye”ye ric"at etti. İbn Hüd”un talihi yaver gitti. Mürsiye'yi zaptettikten iki yıl sonra da Gırnata'yı Me'mün'un kardeşi Seyyid Ebü Abdullah'ın elinden aldı ve orasını hükümet merkezi yaptı. Sonra, Dâniye ve İştuva şehirleri de kendisine bağlandı. Halk tarafından kendisine el-Mütevekkil-Alellah unvanı verildi. 


Gırnata valiliğini kaybeden Seyyid Ebü Abdullah bu olay üzerine İfrikıye'ye firar etti. Kardeşine keyfiyeti açıklayarak elinden çıkan memleketlerin yeniden alınması konusunda yardım istedi. Me'mün, Merakeş'e yakın bir yerde, 629 yılının sonunda (Eylül 1232) ecelin amansız pençesine düştü. Ebü Abdullah'ın emeli gerçekleşmediği gibi 150 yıldan bu yana debdebe ve şevketi dünyanın kulağını çınlatan Muvahhidler Devleti büsbütün silindi. Adı geçen Yahya b. Nâsır da İbn Hüd ile yapılan ittifaktan beklenilen faydayı göremedi. İfrikıye'deki kargaşadan yararlanmak amacıyla o tarafa geçmişse de bir iş görememiş, bir müddet sonra tekrar Endülüs'e dönmüştür. 


Nefis tamahkârdır, sebepler âcizdir 
Kişi açgözlülük ve ümitsizlik arasında helâk olur 


Hırsı sebebiyle zihninde yer edinen hükmetme lezzetini unutmadığı halde dert ve üzüntü kendisini suskunluk mahallinde süküna ulaştırdı. 
Yazılan minval üzere Me'mün'un vefatıyla İfrikıye”de ihtilal ateşi her tarafta alevlendi. Nice yıllar Fas, Merakeş, Tilimsan, Tunus ve o bölge halkında gönül huzuru kalmadı. İslam devleti bu hal ile demirsiz gemiler gibi dalgalı havadisler üzere hayret içinde gezerken 640 (1242-43) senesinde Tilimsân taraflarını Beni Zeyyân ve Merakeş havalisini Zab memleketinden zuhur eden Beni Merin zaptederek her biri ayrı ayrı hükümetler teşkil eylediler. İslâm kuvvetleri yine gruplara ayrıldı ve tavâif-i mülükun zararlı idaresi yeniden zuhur etti. 


Her gün zulümler etmekte dünya 

Her an özgür birini gama rehin vermekte 
Bu memleket, hoş bir gelindir, ancak 

Her gün bir başka damadı kucaklar 
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Kral Cakum'un Balear Adasını İstila Biçimi 


Melik Me'mün'un İspanya'ya intikalinden sonra tavâif-i mülüktan her biri kendi başlarına istiklallerini açıkladılar. Mali ve askeri kuvvetlerini rakiplerinin yok edilmesine kullanarak yorgun düşmeleri sonucu İspanyollar bu durumdan cesaret alırlar. Aragon Kralı Cakum da Balear adıyla anılan Mayorka, Minorka ve Yâbise adalarını idaresi altına almak istedi. Önce ada halkını itaati altına almak vaadiyle Belensiye valisi bulunan Seyyid Muhammed'i aldatarak muvafakat ve yardımını sağladı. Diğer taraftan da kendi askerine adı geçen adayı fetih ve hıristiyanların hükümetine dahil edeceğini ilan eyledikten sonra hazırlanarak o tarafa yürüdü. 


Belensiye Valisi Muhammed ise dirayet ve hamiyetten uzak, yüreksiz, saf bir insan olduğundan kendisinin ikbalinin devamını iki zıt milletin beklentisine hasretti. Bütün gücünü sakınılan bu olayın meydana gelmesine harcadı. Bir taraftan müslüman halka kendisini dindar ve gayretli gösterirken diğer taraftan da kralın yakınlığını ve teveccühünü kazanmak için din değiştireceğini, hıristiyan olacağını vaat ederek iki tarafı idare ederdi. Balear adalarının fetih ve zaptedilmesi Aragon halkından daha çok Katalonya halkına faydalı olacağından, Katalonya başkanları Barselona şehrinde toplanarak bu isteklerinin hâsıl olması için müzakere ile gereken masrafların çoğunu kendileri ödeyeceklerdi. 


Metropolit bulunan zat da 1.000.000 frank kadar nakit ile 500 hayvan yükü buğday, 1200 silahlı asker hazırlayarak vermeyi taahhüt eylemiş olmalarıyla adanın fethi gelecek seneye bırakılarak müşavere toplantısına son verildi. 


629 (1232) senesinin yaz mevsiminde Katalonya sahilinde bol miktarda asker hazırlandı. Eylül ayında Selv Limanı'ndaki mevcut gemilere binilerek beş günde Mayorka sahiline inildi. Ertesi gün gerçekleşen muharebede galip oldular ve adanın hâkimiyet merkezi olan Palma şehrini muhasara eylediler. İspanya tarihçilerinin yazdıklarına göre Mayorka Valisi Seyyid b. Hakem b. Osman el-Kureyşi 5000 süvari ve 37.000 piyade ile kale dışında savaşa hazırlanmıştı. Fakat kalenin sağlamlığına itimat ile muhasaranın dördüncü günü kalenin içine çekildi, oğlu da kale dışındaki askerleriyle düşmana hücum etmekteydi. İbn Seyyid b. Hakem muharebe anında şehid düştü, askeri de perişan oldu. Bunun üzerine adanın muteber kişilerinden birtakımı krala bağlılıklarını arzettiler. Dostları da bunlara yoldaşlık etmekle Palma Kalesi dışındaki mevcut zahirelerle levazım ve mühimmatın hepsine el konuldu. 


Güvenilir tarihçilerden bazıları daha tafsilatlı bilgiler vererek derler ki: “Palma Kalesi oldukça müstahkem olup muhafazasında Seyyid b. 
Hakem gibi gayretli ve hamiyetli bir insan iktidar sürmekte olduğundan fetih ipinin kolayca düşmanın eline düşmesi düşünülemezdi. Sayılarının çokluğu ve kararlı direnişleriyle hıristiyanlar zafer ve galibiyet elde ettiler. Muhasara esnasında kale bedeninin üç yerinde büyük gedikler açılmış olduğu halde İbn Kureyşi'nin kuvvetine gevşeklik ârız olmadığından onlara engel oldu. Bir taraftan da muhasarada bulunan mücahidleri düşmana mukabele ile onları hırslandırıyordu. Her hücumda düşman askerinin büyük bir topluluğu onun kahır kılıcından nasibini alıyordu. Dışarıdan yardım gelmesi mümkün olmadığından günden güne müslümanların zaafı artıyordu. Kral, ordusunun gerisinden gelmekte olan asker ve mühimmat ile kuvvetini destekleyerek yeniliyordu. Daha sonra Seyyid b. Hakem orada bulunan müslümanların her birinin İfrikıye”ye nakillerine, yeterli mal edinmelerine müsaade edilmesi şartı ile kaleyi teslim edeceğini krala bildirdi. Fakat kral, adı geçen adaya ayak bastığında müslümanlara eman vermemeye, adanın valisini yakaladığında sakalından tutup sürükleme- ye ahdetmiş olduğundan kendisine arzedilen durumu kabulden kaçındı. 
Yaptığı son hücumda 30 kulaç eninde gedikler açıldı. Bir hamlede 500 piyade, arkalarından da şövalyeler onları izledi. Peşinden de diğer askerler kaleye girdiler. Şehrin sokaklarının muhafızlarla dopdolu olduğunu gördüklerinde içlerini korku kapladı. Bu halde dönüş ve firar mümkün olmayacağından ölüm mukarrerdi. Düşman askerine karşı koyarak can vermeyi uygun gördüler, kralın muhafızları üzerine hamle yapmaya azmettiler. Bunlar da yoğun kalabalık ve kargaşa nedeniyle silahlarını kullanamadıkları için şehid oldular. Adanın valisi esaret kemendine düştü. 
Kral yaptığı ahdi yerine getirmek için adanın valisinin sakalından tutup çekmeye ve ona hakaret etmeye başladı. Bu karışıklıkta 20.000 kadar İslâm mücahidi düşman kılıcıyla can verdi. Mal ve eşyaları düşmanın eline geçti. Yağma esnasında çocuklar ve kadınlar firar etmemiş olsalardı, tamamının istisnasız olarak kılıçtan geçirilmeleri kaçınılmazdı. Mayorka adası fethedildikten sonra Minorka ve Yâbise adaları peşi peşine kralın sitem ve kahrına eklendi.” 


ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


BENİ AHMER DÖNEMİ 


İspanya'daki Karışıklıklar ve Beni Ahmer Devleti'nin 
Zuhuru 


Bu esnada İspanya kıtasında bulunan İslâm beldeleri üç büyük emirin idarelerine taksim edilmişti. Dâniye ve Belensiye'yi Beni Merdeniş'ten Emir Cemil b. Zeyyân, Ceyyân havalisini Emir Abdullah Muhammed b. 
Yusuf b. Ahmer, Mürsiye, Gırnata ve İşbiliye ile Mâride'yi de İbn Hüd idare ederdi. Aragon kralı, Mayorka muhasarası ile uğraşmakta iken daha önce durumu açıklanan İbn Zeyyân, Belensiye emiri Seyyid Muhammed üzerine giderek mezkür şehri elinden almıştı. Bunun üzerine Belensiye emiri, Cakum'a iltica eder, yardım alabilmek ve düşmanından intikam almak için Hıristiyanlığı kabul eder. Müslümanlar üzerine yapılan birçok seferde kralın yanında bulunursa da bu fedakârlığı kendisini maksadına ulaştıramamıştır. Dünya ve ahiret hüsranı ile kabir çukuruna girerek “arada giden Mardros” fıkrası hal ve şanına muvafık olmuştur. 


Ceyyân emiri Muhammed b. Ahmer, iz bırakan makbul işleri, haşre kadar erkek ve kadınlar tarafından dilden düşmeyen övülmüş halleriyle tanınan hâcib Muhammed el-Mansür el-Âmiri gibi uyanık, ilim sahibi, cesareti, kahramanlığı ile maruf ve mâlum idi. Güzel önlemleri ve hareketleri ile Arcüne, Kadis ve sair memleketlerden bazılarını da kendisine bağlayarak -ileride belirtileceği üzere- Endülüs'te müstakil bir İslâm hükümeti oluşturmaya muvaffak oldu. Bu hükümet 250 yıl kadar devam etti. 
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Mevcut tarihlerin bildirdiğine göre İbn Ahmer'in aslı ve nesebiyle ilgili üç rivayet nakledilmektedir. Bu rivayetin birincisi kendisinin -Beni Abdülmü'min konusunda durumu anlatılan- Yahya b. Nâsır'ın kardeşi olmasıdır. İkinci rivayete göre Endülüs'e ilk kez geçen Fâtihan-i Arab'ın evladından olmasıdır. Bu ana kadar Arcüne idaresinde bulunan hanedandan olup Muvahhidler Devleti'nin inkırazı sonucu kendisinin hâkimiyet elde edeceği biçiminde yorumlanan bazı rüyalar görmesi üzerine Arcüne halkı kendisini emir seçmiştir. Üçüncü rivayete göre İbn Ahmer bir çobandır. Bazı haydutlarla düşüp kalkmakta iken cesaret sahibi olması nedeniyle birçok insanı başına toplayarak kendisini Arcüne'ye emir seçtirmiştir. 
Bu rivayetlerin en sağlıklı olanı ikincisidir. 


Kastilya ve Aragon Krallarının Taarruzları ve Don Alvarın Melânetleri 


Din ve devlet düşmanı bu üç kral arasında çekişme ve düşmanlık aralıksız devam etmekteydi. Kastilya Kralı Fernando Endülüs”e, Aragon Kralı Cakum Belensiye'ye asker gönderdiler. Kastilyalılar'ın seraskeri olan Don Alvar mukavemetsiz olarak birkaç kaleyi zaptetmeye çalıştı. Yolu üzerinde rastladığı kasaba ve beldeleri tahrip ederek, yakarak Kurtuba civarına ulaştı. 1000-2000 esir ile bol miktarda malı ganimet olarak aldı. 
Dizginini İşbiliye semtine doğru çeviren askerler Şeriş taraflarını ayakları altına alarak elem ve şerlerini açığa çıkardılar. 


İbn Hüd bu fırkaya mukabele için asker toplayarak Gırnata'ya bol miktarda muhafız tayin ettikten sonra Latta vadisi kenarında Don Alvar'a rastladı. İslâm askerleri sayı bakımından hıristiyanlardan daha çok olduğundan İbn Hüd zafer kazanacağından şüphe etmedi. Düşmanın firarına meydan vermemek için süvarilerle girizgâhları zapt ve ihata ettiler. Don Alvar müslümanların teşebbüslerini görünce önce meşguliyet ve muhafazalarından kurtulmak için ordusunda bulunan eli bağlı birkaç bin müslüman esirleri koyun boğazlar gibi kılıcının zulmüne havale eyledi. Bu mazlumların feryatları ve figanları dağlarda ve ovalarda çınladı. Bu biçârelerin ciğer yakan iniltileri İbn Hüd”un ordusundaki askerlerin kulağına kadar ulaştığından içleri heyecan, hüzün ve melalle doldu. Hamiyetleri gereği kurtarılmalarına acele edilerek hep birlikte hücuma kalkıştılar ise 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de o zamana değin iş işten geçmiş, esirlerin al kanları akıtılarak Latta vadisinin suları Bedehşan'a dönmüştü. Hıristiyan askerleri savaş tecrübesine sahip seçkin neferlerden oluştuğundan İslâm askerlerinin nizamsızlığın- dan yararlanarak hücum ettiler. Usulü üzere hareket eden, ayak direten ve hücum eden piyade askerlerini hezimete uğrattılar. Sonradan yetişen Endülüs süvarilerinin bir yararı olmadı. İslâm fırkasının bir kat daha karışmasına sebep oldu. Ancak mezkür askerler düşmanın muntazam saflarını bozamamış ise de yoğun zayiattan dolayı mukabeleye güçleri kalmamış olduğundan bin zahmet ile civarda bulunan zeytinliğe gizlendiler. 
İslâm süvarilerinin sadmelerinden selâmet buldular. Dehşet verici bu olay 
630 yılının sonunda (Eylül 1233) gerçekleşti. Bundan sonra İbn Hüd, Şeriş 
ve Şezüne tarafına, ehl-i salib de Tuleytula”ya doğru çekilip gittiler. 


İbn Hüd'un Kalıntılarının Durumu 


Aragon kralı, Belensiye tarafından Beni Sulle, Castellon, Benol ve sair bazı yerleri zapteylemekte iken Cemil b. Zeyyân da Turtüşe bölgesini almıştı. Muhammed b. Ahmer de, Vâdi-i Latta mağlubiyetinden yararlanarak memleketlerini genişletmek için İbn Hüd'un arazisine girip Levşe ile el-Hammâ'yı ve bütün Bişr dağlarını zaptetmişti. Portekiz kralı da deniz yoluyla Kudüs'e gitmekte olan gayret sahibi hıristiyanları yollarından alıkoyarak onlarla birlikte İbn Hüd'un tasarrufu altında bulunan birkaç kaleyi almakta idi. Kastilya Kralı Fernando da onun memleketinden bir kaleyi bizzat muhasara etmiş olduğundan bu kadar düşmana karşı koyma konusunda İbn Hüd hayrete düşmüştü. Yine gayreti elinden bırakmayarak İstice'de bir hayli asker toplamıştı. Tedarik edilen bu kuvvetlerin güçlü üç düşman üzerine sevki hususuna gelince, bu kuvvetin üçe taksimiyle her kısmı bir düşman üzerine sevkolunsa, her kol zaaf halinde bulunacağından istenilen mukabele hâsıl olmayacaktı. Askerin tamamıyla birinin üstüne gidilerek onun sıkıntısı bitirildikten sonra birer birer diğerlerinin yok edilmesi biçimi tercih edilmişti. Önce Fernando'un muhasara ettiği kalenin kurtarılması, sonra İbn Ahmer üzerine gidilmesi kararlaştırılmış iken, 


Allah senin karşına istediğin imkânı çıkarmazsa 
Yaratıklar senin için bir şey yapamazlar 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mefhumunca bu tedbirin uygunluğuna hükmedilmekle o aralık meydana çıkan bazı engeller, mezkür tedbirlerin icrasına engel oldu. Çünkü İbn Hüd açıklanan niyetler nedeniyle mezkür kalenin kurtarılmasına gayret etmekte iken kalenin hayli müddet mukavemetten sonra âciz kalarak düşmana teslim olmuş olduğu haber alındı. Bu hale nazaran şimdi onun geri alınması için yoğun külfete katlanmaktansa Gırnata tarafını İbn Ahmer'in pençesinden kurtarmak ciheti tercih edilmekle o tarafa harekete karar verildi. Fakat bu emre teşebbüs eder etmez, şu mefhum üzere, 


Bir kavga bitmeden başka bir karışıklık başlar 
Fitnenin biri yatışmadan, bir başka bela başlar 


Kurtuba tarafından gelen feryatçıların getirdikleri korkunç haber kendisini dehşet içinde bıraktığından ne yapacağını şaşırdı. Kral Fernando'nun askeri mezkür kaleyi aldıktan sonra Kurtuba'da bulunan askerin azlığından ve Vâdilkebir'in mezkür şehirden ayırdığı eş-Şarkıyye mahallesinin zaptındaki kolaylıktan haberdar olmalarıyla Andicar'da“ olan muhafızlarla haberleşerek bir miktar piyade ve süvari ile 633 yılının Kanunusâni ayının sekizinci günü (21 Eylül 1235) yağmurlu bir gecede mezkür mahallenin suruna gizlice yaklaşırlar. Bekçiler gaflet uykusu içinde bulunduklarından içlerinden birkaç kişi suru geçerler ve nöbetçileri öldürürler. Martuş adı verilen kapıyı açarlar, Şarkıyye mahallesine girerler, evleri basarlar. Huzur içinde uyumakta olan halkın tamamını öldürerek mahalleyi zaptederler. 


Durumu Kral Fernando'ya ve civarda bulunan kumandanlara bildirirler. Bu haber krala yemek yerken ulaştırılır. Kral yemeği bitirmeden hemen atına biner, yanına aldığı otuz nefer ve bağlıları ile birlikte Kurtuba'ya doğru hareket eder. Yolda bulduğu askerleri maiyetine alır, mümkün mertebe askerlerin kendi kuvvetlerine iltihak olması konusunda etrafa emirler gönderir. Şu an kendisinin eş-Şarkıyye'de karar kıldığını ve bu hal üzerine Kurtuba havalisi sakinlerinin bulundukları yerleri terkederek şehre kapandıkları, kendisinden gerçekleşecek yardımı beklemekte bulundukları haber verildiğinde İbn Hüd derhal valilerini ve subaylarını toplayarak gereken hali müzakareye başladılar. İçlerinden bazıları, düşmanın kendisini takviye etmeden hemen üzerlerine varılması ve işlerinin 


66 Andicar, Endülüs'te Kurtuba civarında bir yerin adıdır. 
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bitirilmesi görüşünü belirttiler. Bazıları da böyle ehemmiyetsiz bir harekete hazırlanmayarak arkalarından gelmeleri muhtemel olan bol miktardaki kuvvete karşı ihtiyatlı davranmak mülahazasında bulunmalarıyla ikinci görüş tercih edildi. Önce düşmanın durumunun araştırılması için güvenilir birinin görevlendirilmesine karar verildi. 


Semadan kazâ inmeye başlayınca 
Bütün akıllılar kör ve sağır olurlar 


mefhumunca bir işin gerçekleşmesine ezeli irade taalluk eylediğinde, rüşd ve basiret erbabı, basiretsizliğin önlenmesi amacıyla alınan önlemlerin gerçekleşmesine hizmette bulunmaya çalışır. Gariptir ki bu mühim hizmetin ifası için tecrübeli bir insan bulunmaz. Bundan önce, Kastilya kralından incinmiş olanlar, müslümanlar tarafına iltica etmiş olan Süvar adlı nankörü seçtiler, soruşturma için Kurtuba tarafına gönderdiler. 


Fakat böye müzakere ve araştırma ile boş yere vakit geçirildi. Fernando bu zaman zarfında bir miktar asker davet etti. Süvar da kralın nezdinde eski itibarını kazanmak için, “Bundan iyi fırsat olmaz” diyerek din ve devletine hizmet etmek amacıyla Kurtuba'dan döndü. Kralın askerinin çokluğundan ve kuvvetinden mübalağa ile bahsetti. Emir İbn Hüd”a korku ve dehşet verdi. Bu haber ile İbn Hüd'un yola çıkacağı gün Belensiye emiri Cemil b. Zeyyân tarafından bir mektup geldi. Bu mektubun ifadesine göre Aragon kralının, Belensiye'nin düz arazisine inerek şehre yaklaşmakta olduğunu, İbn Hüd tarafından gönderilecek askerin kendisini bu beladan kurtarması halinde memleketlerini ona terk ve teslim edeceğini arzetti. İbn Hüd, daha çok hayrete düştü. Durum tefekkür terazisinde tartılmış, Kurtuba bölgesi halen müslümanların elinde olması nedeniyle muhafazasının hıristiyanlarca müşkil olacağı anlaşılmıştır. Muhasara halinde bile uzun müddet mukavemet edebileceğinden o tarafa yönelmekten sarfınazarla İbn Zeyyân/ın teklifini kabul etmeyi uygun bulur. Bu karar nedeniyle kendisi deniz yoluyla Belensiye'nin imdadına gitmek üzere Meriye Limanı'na ulaşır. Meriye kumandanı Abdurrahman tarafından tertiplenen ziyafete katılır, bol miktarda yemek yedikten sonra hamama girer ve âniden, -başka bir rivayete göre zehirlenerek- ölür. “Arzu edilen şey emniyetle alay eder” nüktesi zâhir olur. 
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Rubafi 


İşin yolunda ise, bu senin tedbirinin neticesi değildir Kötü olursa eğer, senin kusurun yoktur bunda 

Hakk'a teslim ol, rıza göster, mutlu yaşa 

Çünkü cihandaki bu iyi ve kötü, senin takdirinde değildir 


Kurtuba'nın İstilası 


Kurtuba şehri, müslümanların elinde bulunan mühim mevkilerin en büyüğü ve en önemlisi olduğu halde Emevi Devleti'nin inkırazından beri İslâm hükümetinin sayısı artarak her emir bulunduğu yeri hükümet merkezi kabul etti. Kurtuba şehri çoğu kez iltihak edilen eyaletlerden kabul edildi. Özellikle sınırdan hayli uzakta bulunması nedeniyle, din düşmanlarının oraları istila etmesi ihtimalden uzak görünüyordu. Hârici bir düşmanın zuhurunda, kendi içinde karşı koymaya yetecek ne asker ne mühimmat ne de ihtiyat için zahireden eser vardı. Bundan başka, zikrolunan üç emirin bir diğeri hakkında kabul ettikleri düşmanca tutum tabiatıyla tebaaya sirayet etti. Her tarafın halkını ittihat ve emniyet yolundan uzaklaştırdı. Kurtuba'nın başkanlarının âşikâr olan sevdaları ve çıkarları onları birbirine düşürmüş ve bunların arasında irtikâp, yarışma ve çekememe hususları o derece ilerlemişti. Gerektiği zaman halktan lazım gelenleri bir yere toplayarak yabancıları uzaklaştırmaya, kendi yakınlarını korumaya uygun ve muktedir kimse kalmamıştı. Kalanlar da yabancıların çokluğundan ve galebesinden fırsat bulamayarak yok hükmüne girmiş idi. 
İşte, Kurtuba bu halde iken, Kral Fernando, yanına toplanan bir miktar asker ile yavaş yavaş sokulmaya başlamış, şehrin önüne gelinceye kadar Kurtubalılar'dan mukabele türü bir hareket görmediğinden muhasarasına çalışmıştı. Şehir halkı ise İbn Hüd”un başka tarafa yöneldiğini haber almıştı. Birkaç aydan beri hariçten tazyik ile yolları kapanmış ve bir taraftan imdat gelmesinin ihtimali kalmamış olduğundan çaresiz olarak şehri teslim etmeye karar verdiler. Fernando, muharebe yapmaksızın Kurtuba'ya mâlik olacağı haberini alınca sevindi, halkın zaafının derecesini anlayarak ırk taassubuyla hareket etti. Bu fırsatı dini bir amaç ve hizmet için kullanmaya gayret etti. Halkın canını kurtarmasını, yalnız üzerlerindeki elbiseden başka şey götürmemek üzere şehri terk ve tahliye etmeleri şartına 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bağladı. İnsafa sığmayan bu şartın benzeri görülmemişti. Şehri muhasara edenler, şehrin sakinlerinin yarısı kadardı. Ancak, müslümanlar uzun zamandan beri huzur içinde olup babalarının ve dedelerinin mayalarındaki cevher ve hamiyetten hiçbir eser kalmamış olduğundan bu zilleti şehadet nimetine tercih ettiler. Emlak ve eşyalarını, arazi ve hanelerini terkettiler. 
Ağlayarak, feryat ve figan ederek sefil ve perişan bir halde yakınlarında bulunan İslâm memleketlerine hicret ettiler. 


Kral Fernando'nun Münafıklığı 


Kastilya Kralı Fernando 633 yılının Şevvalinin yirmi üçüncü günü (29 Haziran 1236), 


Savaşta kılıç parlamadan 

Harpte mızrak başı ışıldamadan 
Kınından bir hançer bile çekilmeden 
Yayından bir ok fırlamadan 


zapteylediği Kurtuba şehrine haşmetle girdi. Askerinin yağma ve tahribine izin vermesi nedeniyle her yer yağmalandı ve talan edildi. Sonra mektepler ve mescidler tahrip ve viran edildi. Birinci ciltte özellikleri birazcık belirtilen Medinetüzzehra ile meşhur Mervan Sarayı, içindeki sayı ve hesaba gelmeyen nefis kitaplar ve nadir nüshalarla dolu olan kütüphaneler asıllarından bir alamet kalmamak üzere tahrip edildi. Taassup eseri olarak Emevi meliklerinden 1. Abdurrahman'ın yaptırmış olduğu meşhur Câmi-i Kebir kiliseye dönüştürüldü. 


Seçkin eserlerin kalıntıları bile dümdüz oldu 
Peşi peşine sıralanan okulların izleri de silindi 


Şehir bu haliyle bomboş kaldı. Tulaytula şehrinde iskân olunan hıristiyanlara verilen imtiyazlar ve haklar verilerek etraftan getirilen halk burada ikamet ettirildi. 


Târık b. Ziyâd ile 92 (710-11) senesinde İspanya'ya geçen din mücahidlerinden Mugis er-Rümi'nin Kurtuba'yı fetheylediği tarihten bu zamana 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kadar 541 yıl geçti. Bu müddet zarfında müslümanların elinde bulunan bu şehir 400 seneden ziyade İslâm hükümetinin başşehri olmak şerefini kazandı. İçinde telif sahibi sayısız ulema ve fuzala zuhur etti. Bunca ilimlerin ve sanatların ortaya çıkışıyla Avrupa'nın daha sonraları kazandığı medeniyete birinci mektep olmuş iken ne yazık ki taasup nedeniyle bu musibetle karşılaştı. 


Kurtuba'nın zaptıyla çevresinde bulunan köy ve kasabalar hatta Müdevver ile İşbiliye'ye üç konak mesafede bulunan İştice memleketleri de tabiatıyla düşman istilasına uğradı. Hıristiyan askerleri, ma'muriyette benzeri bulunmayan Vâdilkebir arazisi ile halkını kahr ve helâk okuna hedef ettiler. Bahçeleri ve mezraaları bir anda yağma eylediler. Cennet gibi araziler nice yıllar bayındırlığın güzelliğinden mahrum kaldılar. Yıllar sonra gelerek burayı vatan edinen hıristiyanlar Kastilya'dan Kurtuba'ya kadar zahire tedarikine muhtaç oldular. 


Ebü Abdullah Muhammed b. Yusuf b. Ahmer'in Tahta Çıkışı 


İbn Hüd'un vefatı ve taraftarlarının dağılmasıyla Kurtuba ile havalisi hıristiyanların eline düştü; halkı evsiz ve memleketsiz kaldı. Emir Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmer'in topluluğunun artmasına sebep oldu. Bunun üzerine Meriye memleketi de müştemilatıyla beraber kendisine tâbi olduğundan, idaresi altında bulunan hükümeti gereken biçimde genişlemişti. Müstakil bir idarenin teşekkülüne istidat hâsıl olmuş olduğundan 
635 yılının Ramazan ayında (Nisan 1238) Gırnata'ya girerek devlet erkânının ve halkın ittifakı ile hükümet tahtına oturdu. Mezkür hükümetin sınırı denizden Cezire'nin üst taraflarına, karadan da Levşe, Ceyyân, Veşka arazisine kadar uzanmıştı. Oysa Belensiye halen Cemil b. Zeyyân'ın elinde ise de Aragonlar”ın muhasarası altında bulunmuştu. Mürsiye, Likane, Eriyuvale, el-Hama, Lorka valileri istiklal arzusunda olduklarından İşbiliye ile Karmüne'de İbn Hüd'un vefatından sonra Muvahhidler”den Yakub el-Mansür evladına tâbi olmuştu. 


Bir saltanatın yapısının direği şiddet ve cebir üzerine bina edilirse az zaman içinde kuvveti zail müzmahil ve mahvolduğu gibi reâyâ ve tebaanın rıza ve memnuniyeti ile kurulan hükümet binası da gittikçe iktidar ve istikrar kazanır. Bu tür bir binanın çok zamanlar payidar olduğu sayısız misalleriyle delillendirilmiştir. İbn Ahmer'in de teşekkülüne muvaffak 


BENİ AHMER DÖNEMİ ə 257 


olduğu gibi devlet ve hükümet bu kaide üzere kurularak halkın tamamı kendisini şevk ile saltanat mertebesine yükseltti. Mutluluğun sebepleri arasında yer alan mülk ve millete bağlılık konusunda ittifak ettiler. 


Bu hükümet İspanya kıtasında, bunca düşman ve tehlike arasında 250 
sene kadar devam etti. Ebü Abdullah devletin ve mülkün binasını düzeltti. Halkı tanıdığından, İspanya müslümanlarının tavır, ahlâk ve ihtiyaçlarına tamamıyla vâkıf olduğundan hükümet tahtına oturduğunda iki işten mühim olanını kabullendi. Memleketini dış tecavüzlerden muhafaza için önce, Gırnata'nın istihkamlarını tamir ve tahkim etti. İçlerine lüzumuna göre muhafızlar yerleştirdi. Yeniden iki takım asker tertip ederek bir takımını özel hizmetinde, bir takımını da diğer şehir ve kasabaların zaptı için istihdam etti. Bunlara beytülmalden maaş verdi. Görevlerin tayin ve tahsisi ile mümkün mertebe umumi emniyeti hâsıl ederek lakabına el-Gâlib-Billâh unvanını ilave etti. Sikkesine ve sancağına da, “Allah'tan başka galip yoktur” ifadesini yazdırdı. Bundan sonra mezkür ibare Gırnata hükümetinin resmi işareti kabul edildi. 


Belensiye'nin İstilası ve Aragon Kralının Zalimane Hareketleri 


Aragon kralı, Belensiye'yi istila etmek istemiş, Fernando da Kurtuba'yı külfetsizce yuttuktan ve erittikten sonra hırs ve açgözlülüğü sebebiyle Mürsiye, Ceyyân ve İşbiliye şehirlerine göz dikmişti. Bu isteklerin hâsıl olmasından sonra ikisi de kuvvetlerini birleştirerek Gırnata'ya hücum ettiler. Müslümanları İspanya'dan tamamen uzaklaştırmak üzere anlaştılar. Kral Cakum Belensiye civarında bulunan Berâsin'e yakın bir yerde 80.000 kadar asker topladı. Sahilde bulunan Elmenâra ve sair bazı kalelerin halkını kendisine çektikten sonra Belensiye üzerine vardı; ramazanın on yedinci günü karadan ve denizden çepeçevre sıkıştırmaya başladı. Gırnata Meliki İbn Ahmer -yazıldığı üzere- kendi muhafazasıyla meşgul olduğundan Belensiye'ye imdat gönderilemedi. Bu nedenle Emir Cemil üzüntü ile Tunus hükümetinden imdat ve yardım rica etme durumuna düştü. Bunun üzerine İfrikıye'den Belensiye önüne yardım için on iki parça gemi gelmişse de orada, Kral Cakum”un bol miktardaki gemilerini görerek muharebeden kaçındılar ve geldikleri yere döndüler. 


Her gün, Fransız ve Gaskon gönüllüleri geldiğinden ve kralın kuvveti 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her an artmakta olduğundan İbn Zeyyân bu tehlikeden kurtulmanın imkânsız olduğunu gördü. Vâdilebyaz'ın kuzey tarafındaki kalelerden başka Belensiye sınırları içindeki bir kalenin de krala teslimine, yıllık belirli bir miktar vergi verilmesine muvafakat gösterdi. Bu durum Aragon milletinin başkanları ile kralın zevcesi nezdinde kabul gördüyse de Kral Cakum Belensiye şehrini istila etmeksizin dönmemek üzere İncil üzerine yemin etmiş bulunduğundan mezkür şartları kabul etmemekle muhasaraya devam ve ısrar etti. Bu durumda, İbn Zeyyân için, sebat ve mukavemet etmekten başka çare kalmamış ise de gerek halkın gerekse askerin güçlerinin kesilmiş olmasıyla aman dileyerek şehrin teslimi konusunda İbn Zeyyân'ı zorladılar. Vatanını terkedecek olan halkın silahları ve nakledilecek eşyalarıyla çıkmalarına izin verildi. Yirmi gün zarfında şehirden ve kara yoluyla yedi saatlik yerde bulunan sahilden uzaklaşacaklardı. Bu müddet zarfında 300 mil mesafede bir adet müslüman kalmayacaktı. Şehirde kalacak müslümanların, âyinlerini icra edebilmek için camileri, davaları için mahkemeleri bulunacaktı. Sekiz yıl boyunca mütarekenin devamı şartıyla bir mukavelenâme imza edildi. 636 senesi Saferinin on altıncı günü (28 Eylül 1238) şehrin kapıları açılarak Aragon askerine teslim edildi. 


Yapılan anlaşma her ne kadar Belensiye İslâm halkının emniyet ve huzur içinde kalmasını, bazı imtiyazlar elde etmelerini gerektiriyorsa da bundan önce istilaya uğrayan yerlerin halkı hakkında vaat edilen bu tür imtiyazların daha sonraları lutuf olduğu biliniyordu. Belensiyeliler başlarına gelecek felaketi idrak ile 50.000”den fazla müslüman nüfus evlerini ve memleketlerini terkettiler. İçlerinden pek azı müdeccenliğif” seçtiler. 


Bu olayın açıklaması Frenk tarihlerinde hayret ve teessüfle yazılıdır. 
İspanyollar gaddar, vefasız, kindar, zayıfı himaye, zebun ve âcize merhamet kuralından habersizdiler. Mağlubiyet sebebiyle ham meyve gibi koparılan zayıf müslümanlar hakkında yazılı olan ahidnâmeyi parçaladılar. İslâm muhacirleri şehrin kapısından çıkarlarken intikamı gerektiren muamelelerin icrası için, yol kesici büyük bir topluluk müslümanların önlerine çıktılar. Üzerlerinde bulunan eşyalarını gasp ve yağma ettiler. Hiçbir suçu olmayan kadınların ve çocukların boyunlarına lâleden demirler geçirilerek esaret ve hapis hayatıyla tanıştırıldılar. Bu yağmadan gereken 


67 İslâm hükümetinin idaresi altında bulunan hıristiyan tebaaya müsta'rib denildiği gibi 
hıristiyan hükümetinin idaresinde kalan müslümanlara müdeccen adı verilir. 
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biçimde yararlanamayan birkaç kont da“ adamlarıyla ileriye çıkarak, muhacirlerin geçtiği yol üzerinde bulunan Vilna boğazını kestiler. Oradan geçen müslümanları soymaya ve içlerinden mukavemet edenler olursa onları da öldürmeye cesaret eylediler. 


Kral Fernando”nun Mürsiye'ye Taarruzu 


Kastilya Kralı Fernando, Aragon kralıyla verilen karar gereği bir grup asker ile oğlu Alfonso'yu Mürsiye üzerine gönderdi. Mezkür memleketin vali ve kumandanlarının münferit yarışları sonucu nizamsızlık Kurtuba'daki gibiydi. Belki de daha beter olup uğrayacağı belaya çoktan alışmıştı. Düşmanın istila amacı ve tahrikleriyle halk taraf taraf olarak birbirini kırmakta idi. Hatta Endülüs'te şeyhü”1-muhaddisin olan Ebü Rebi” b. 
Sâlim de bu kargaşa içinde şehadet mertebesine ulaştı. 


Alfonso buraya geldiğinde, birbiriyle dalaşmaktan yorgun düşmüş olan vali ve kumandanlarla mukabele ve müdafaada bulunmadı. Lorka Valisi Aziz b. Abdülmelik”ten başkası ona arz-ı dehâlet ettiler. Alfonso, babası tarafından oraların idaresiyle görevlendirildi. Dirayeti gereği müslümanları hoşça tutarak dağıtmamaya, hariçten de taraftar kazanmaya gayret etti. Bu yolla müslümanları kendisine ısındırdıktan sonra dışarıdan İştuva kumandanları ile münasebet kurmaya başladı. Bu tarafların zaptedilmesine göz diken Aragon kralı, Alfonso'nun hareketinden memnun değilse de açıkça itiraz ederek Kastilya hükümetiyle bir proplem çıkarmaktan kaçınıyordu. El altından da Belensiye emiri Cemil b. Zeyyân'ı tahrik ederek 640 (1242-43) yılında Mürsiye arazisine saldırdı. Emir, henüz eseri dimağında kalan emirlikten tat almak emeliyle Belensiye”den dağılan müslümanların bir kısmını toplayarak, Mürsiye sınırında kalan Lorka üzerine yürüdü. 


Ramazanın yirmi altıncı günü (18 Mart 1243) Lorka”yı ve Kartacanna'yı (Cartagena) zaptetmişti. Lorka Valisi Aziz b. Abdülmelik muharebe esnasında ölmüşse de bir yıl sonra Alfonso tarafından zilhicce ayında (Mayıs 1244) gönderilen asker ile gerek Lorka ve gerekse Kartacanna İbn Zeyyân”ın elinden tekrar alındı. Hem Cakum"un hile ve iğfali hem de İbn Zeyyân'ın emniyetin hâsıl olmasından ümidini kesmesiyle, 

Tüliimden öyle me'yüsum ki etmem itimâd 


ss Kontluk, bir pâye ve rütbe olup bu rütbeyi haiz olanlara kont adı verilir. 
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Kevkeb-i bahtım giribânımdan eylerse zuhür 


beytini okuyarak uzlet köşesini mekân edindi. 


Aragon Kralı Cakum”un Daniye ve Şâtıbe'yi İstilası 


Aragon kralı, Belensiye mukavelenamesinde açıklanmış olan mütarekenin müddeti tamamlanır tamamlanmaz memleketini genişletmek arzusuyla Dâniye şehri üzerine yürüdü. Birkaç muhasaradan sonra zaptetti. 
Sonra Şatıbe şehrine gelerek orayı sıkıştırdı. Buralara hükmetmekte bulunan Yahya Ebü'l-Hasan Alfonso”ya müracaat ederek himayesine girdi ise de zikrolunan anlaşma üzere Aragon ve Kastilya kıralları arasında zuhura gelmiş olan bazı kavgaların önlenmesi sırasında Şatıbe”nin Aragon hükümeti tarafından zaptı hususu kararlaştırılmış olduğundan Alfonso süküt etti. Cakum kalenin muhasarına bir sene kadar devam ve ısrar ettikten sonra 645 (1247-48) yılında zorla zaptetti. 


Belensiye arazisinde ve müslümanların elinde ne kadar kale ve memleket kalmışsa tamamı din, can ve mal emniyeti vaadiyle Cakum'a tabi olarak müdeccen olmuşlardır. 646 (1248-49) senesinde mezkür arazide bulunan müdeccenlerin çoğuna bir ay zarfında Belensiye'den çıkmaları emredildi. Vefasız kralın ısrarlarıyla ve türlü azaplarla tamamı vatanlarından çıkarıldılar. Erkekler, kadınlar, çocuklar ve sıbyanlar başı açık, yalın ayak ağlayarak Mürsiye ve Gırnata şehirlerine iltica eylediler. 


Hepsi belanın, sıkıntının esiri olmuş 
Hepsi pişmanlığın, nedametin esiri olmuş 


Kastilya Kralı Fernando”nun Arcüne ve Ceyyân'ı İstilası 


Kastilya Kralı Fernando boş durmadı. Gırnata taraflarına tecavüz elini uzatarak bazı küçük kaleleri iktidar havzasına dahil eyledi. Şennil nehri boyunda bulunan yerleri ve mevkileri gadr ile çiğnedikten sonra 642 (1244-45) senesinde Arcüne Kalesi”yle kendisine bağlı olan nice beldeleri ve kaleleri ele geçirmişti. Bu halde, Vâdilkebir'de bulunan büyük Ceyyân şehri, 


Hıristiyanın elindeki şahadet parmağı gibi garip 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kalmıştı. İspanyollar'ın istilasına uğrayan dairenin ortasında kalarak İslâm memleketleri ile münasebet yolları kesilmişti. Şehrin boşaltılması konusunda Gırnata Meliki İbn Ahmer tarafından hayli gayret gösterilmişti. 
Kral çok kuvvetle gelerek askerini ikiye bölmüştü. Bir grubunu bu kalenin muhasarasına tayin eylemiş, öteki grubunu da doğruca Gırnata üzerine sevketmişti. Bu gruplardan biri yol üstünde bulunan İbn Ziyad Kalesi'ni zaptederek, İylor şehrini yaktıktan sonra nahiyelerini de harap etmişti. 
Ele geçen halktan kimini öldürerek, kimini de acımaksızın-kebap ederek her tarafa ateş saçmıştı. 


Gırnata askeri bu hareketlerden korku ve heyecana Kapılarak Bilos Kalesi'nin muharebesinde bozulmuştu. Bu esnada kış mevsimi girdiğinden Gırnata'nın muhasarasına zaman kalmamıştı. Yalnız Ceyyân Kalesi'nin muhasarası bırakılmış, Kral Fernando hükümet merkezine dönerek bahar mevsiminde birtakım taze asker ile yine o tarafa yönelmişti. Kalenin az bir müddet daha mukavemete tahammülü var ise de dışarıdan imdat ve yardım mümkün değildi. Daha sonra düşman eline düşeceğinden, bu inat ve ısrar Fernando'nun gazap ve düşmanlığını bir kat daha şiddetlendiriyordu. Eğer orası da elden çıkacak olursa İspanya kıtasında bulunan İslâm nüfusunun toplanacakları ve sığınacakları bir yer kalmayacağından Melik İbn Ahmer Kral Fernando ile konuştu. Ceyyân Kalesi'nin krala teslimiyle yıllık 50.000 duble vergi verilmesi, gerektiğinde kortes adı verilen Kastilya başkanlarının “büyük meclis”inde bulunarak lüzumu halinde yardım için asker gönderilmesi kararlaştırıldı. İbn Ahmer'in mülk ve istiklalinin kral tarafından taahhüd altında bulundurulması konusunda bir anlaşma yazıldı, her iki tarafın mühürlemesinden ve imzalamasından sonra mezkür şehir teslim edildi. 


Tarihçilerden bazıları derler ki, Fernando'nun Melik İbn Ahmer'i hükümetinden ayırmaya kalkışmayıp, yalnız gücünü azaltarak himayesi altında tutması, İbn Ahmer'in de kralın himayesine girerek haraç vermeyi kabullenmesi ikisi için de zaruret kabilindendi. Kral bu hareketiyle, gerektiğinde Aragon aleyhine kullanmak için yardımcı bir kuvvet kazanmış oluyor, onun vasıtasıyla İşbiliye ve sair ehl-i İslâm elinde bulunan yerleri de idaresi altına almak istiyordu. Melikin hâkimiyeti kabullenmesi, ge- 


69 50.000 duble, asrımızın rayicine tatbikan 6600 kese akçedir. 
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rek kendi tebaası ve gerekse diğer müslüman halk yanında hoş karşılanmayacağından bir gün hal'edilerek telefine gayret edileceği âşikârdı. İbn Ahmer'in mülkünü ve bağımsızlığını korumakla kral iyi bir fırsat yakalamıştı. Müslümanlardan isyanı sonucunda, Gırnata hükümetini koruma bahanesiyle kolaylıkla asker çıkaracak, geri kalan memleketleri de hile ile elde edecekti. Melik İbn Ahmer'in amacı, İspanya toprağındaki İslâm nüfusunun bulunduğu yerlerde şahit olunan karışıklık sebebiyle müdeccenlerin ve muhacirlerin uğradıkları türlü belaya, hıristiyanların zaman zaman ilerlemesine engel olmak, müslümanları esaretten korumaktı. Müslümanların türlü bahanelerle gaddar düşman tarafından helâk olacakları muhakkaktı. Muvakkaten de olsa bir siper tedarik etmek için, 


Gördüğünde seni utandıran el 

İhtiyaç anında öpülmeye değer görülür göze 
Utanç ve sıkıntıyı artıran iş 

Gerektiği anda, kötü görünmez olur göze 


Galip olan düşmana dostluk gösterisinde bulunmak amacıyla, ötede beride, perişan halde bulunan İslâm nüfusunu toplayarak zamanın müsait olması halinde İslâm kuvvetlerini evvelki durumuna yükseltmek istiyordu. Buna muvaffak olamasa bile İspanya'da İslâm hükümeti namını bir müddet daha devam ettirmek amacında idi. Bu mülahazanın lutfu daha sonraları müşahede olunur. İbn Ahmer her ne kadar Fernando'nun hükmen tebaası altına girmişse de akıl ve temkinliliği, vakar ve dayanıklılığı nedeniyle bulunduğu mahkümiyet sıfatını güzelce idare ederek icap eden duruma göre hareket ederek ne kendisini ne de reâyâsını çiğnetmiştir. Âdilâne tavırları, akıllıca hareketleri, vefakârlığı ve hamiyeti ile merhamet ve şefkatten habersiz olan İspanyollar'a da güzel bir örnek oldu. 
Aşağıda açıklanacağı üzere, hem müslümanlar hakkkında gerçekleşecek nice tecavüzlerin zuhuruna engel oldu hem de yeniden istilaya uğraması mümkün olan İslâm memleketlerinin halkını Gırnata'ya topladı. Askerin kuvvetini artırdı, ziraat ve sanat erbabını bir araya topladı, memleketin bayındırlığını güçlendirerek hükümetinin istikrarına vasıta olacak kuvvetli temellerin tedarikiyle meşgul oldu. Ceyyân şehri Fernando”nun tasarrufuna geçtiğinde müslüman halkın tamamı şehirden çıkarılır, yerine Kastilya”dan gelen hıristiyanlar iskân edilir. Mevcut camilerle mescidler 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kiliseye, minare ve mihraplar da çan çalınan ve haç asılan yerlere dönüştürülür. Mezkür şehir kralın başşehri biçiminde adlandırılır. 


- Kral Fernando”nun İşbiliye'yi İstilası 


İşbiliye idaresi, merkez İşbfliye, Kadis, Velbe (Huelva) eyaletleri ile Portekiz tarafında bulunan Endülüs el-Garb memleketinden ibaret olduğu halde, İbn Hüd”un vefatından sonra Muvahhidler'in bakiyelerinin elinde kalmıştı. Kastilya kralı ile Gırnata meliki arasında gerçekleşen muharebeler anında mezkür idare zedelenmemiş, halkı huzur ve servet sahibi olmuşlardı. 


Gırnata melikini himaye eyleyen Kral Fernando, Endülüs'te karşısına duracak İslâm hükümeti kalmadığından kraliyet unvanına İşbiliye adını da ilave etti. Zikredilen Ceyyân muharebesinin imza tarihinden sekiz ay geçince yoğun hazırlıklara başladı. Hem bol miktarda asker toplamak hem de müslüman halkın zihninde daha çok iz bırakmak için İbn Ahmer'in bir miktar süvari ile gelmesini istedi. Kendisi de İşbiliye'ye doğru hareket etti. Hıristiyanlar, -adetleri üzere- Şeriş Kalesi”ne kadar vardıkları yerleri yağma ederek, yakarak nice masum nüfusun kanlarını akıttılar. 
Melik, uygun bir dille bu tür vahşi hareketlerden hâsıl olacak zararları açıkladı. İstila olunan yerlerin halkıyla birlikte, ekilmiş arazilerine, ağaçlarına bundan böyle hasar eli uzanmaması halinde her tarafın kolaylıkla ele gireceğini krala anlattı. Kral da melike olan inancı ve itimadı nedeniyle sözünü dinledi. Sonra, zaptolunan Beni Said, Galyâne, Kostantine, Lora, Karmüne halkını kulluk ve esaretten, telef ve yağmadan kurtararak istedikleri yerlere gitmelerine izin verildi. Bu hal ile 645 (1247) yılının Ağustosunda İşbfliye”ye yaklaşıldı ve üç ordu ile muhasara edildi. 


İşbiliye şehri, Beni İbn Abbâd ve Murâbıtlar ile Muvahhidler zamanlarından bu yana âfete uğramaması nedeniyle içinde yüksek, büyük, bayındır binalar bulunan bir şehirdir. İstila görmüş olan yerlerin halkından birtakımı da oraya iltica etmiştir. Nüfus yoğunluğu ve bayındırlığıyla İspanya'nın birinci mertebede olan memleketlerinden sayılan meşhur büyük bir şehirdir. Hatta İspanyollar arasında, “İşbiliye'yi görmeyen dünyada bir şeyi görmemiştir” sözü darbımesel olmuştur. 
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İşbiliye, Vâdilkebir'deki Nehr-i Kebir'in sağ kenarında bulunmakta idi. Karşı sahilinde Tıryâne ve Ferec adlarıyla iki mahallesi vardır. Bu iki mahalle ile şehrin arasında bir köprü mevcuttur. İdaresi, önceleri Merakeş yakınlarında ahirete göç eden son Muvahhid Meliki Me”mün”un kardeşi ve Gırnata emiri olup yaşlılıktan dolayı saçları ağaran Seyyid Ebü Abdullah ile oğlu Seyyid Ebü”1-Hasan”ın tasarruflarında idi. 


Bunlar Kastilya kralının niyetinden haberdar olunca, Endülüs'te kendilerini düşmanın pençesinden kurtaracak sığınağın kalmadığını bildiklerinden İfrikıye'deki Merakeş hükümetinden destek gördüler. Şehrin binalarını erzak ve mühimmat ile doldurdular, güçlerinin yettiği oranda savaş gemisi hazırladılar. 


Kış mevsiminde acilen İfrikıye'den bir miktar asker gönderilir, gönderilen bu askerler uygun yerlere yerleştirilirler. Mevcut olan istihkamların noksanını tamamlamaya gayret gösterirler. Mevcut askerlerin idaresini de önceleri Leble valisi olup bu kez İşbiliye'ye iltica etmiş olan Ebü Cafer'in sorumluluğuna ihale edilmişti. Bunun üzerine İfrikıyeliler beş-altı kıta gemiler teçhiz ederek İşbiliye'nin imdadına göndermeye gayret etmişlerdi. Kral Fernando, Merakeş'ten Endülüs'e yardım gelmesine engel olmak için daha önceleri Cillikıye limanlarında inşa ettirmiş olduğu on üç parça gemilerini Kastilya amirali Ramon Bonifaz emrine vererek Vadilkebir nehrinin ağızlarını korumaya sevkeylemişti. İfrikıye”den gelen müslümanların gemileri bir iş göremediler. Üç parçası amiralin eline geçti. İkisi battı, biri batırıldı, diğerleri ric'ata mecbur oldular. Düşman gemileri, bundan sonra meydanı boş buldular, nehre girerek İşbiliye'ye kadar ilerlediler. 


Frenk diyarının manastır mensuplarıyla şövalyeleri”? meydana gelen bu tür din kavgasında can vermek için İspanya'ya koştular. Bunlardan ve diğer fedakâr İseviler'den her gün kralın ordusuna grup grup yeni askerler gelmekte, İşbiliye'nin, çevresiyle münasebetleri tamamen kesilmekteydi. Mahsur halk ıstırap çekmekteydi. Tabyaların harp kuralları yoluyla yapılmıştı. O asırda müslümanlardan başkalarının mâlumu olmayan barutun ve bazı harp aletlerinin kullanılması sebebiyle düşman gemileri sokulamadı. Bu nedenle -gereğine göre- kâh şehirden mezkür mahallelere, kâh mahallelerden şehre imdat edilmekte ve düşmanın ilerlemesine 


70 Şövalye, Osmanlı memleketlerindeki eski Osmanlılar gibi bir sınıf başı bozuk askerdi. 


BENİ AHMER DÖNEMİ e 265 


meydan verilmemekteydi. Fernando, hayrete düştü. Zikredilen köprüye bir zarar eriştirilmedikçe mahallelerde zafere ulaşmanın mümkün olmayacağını araştırarak buna bir çare düşünmekteydi. Melik İbn Ahmer'in tarifi ve talimi üzere Amiral Ramon Bonifaz'ın dağ gibi iki parça gemisinin peykleri içine taş doldurularak nehre salıverildi. Bunların şiddetle çarpması sonucu köprü harap oldu. Bundan sonra her ne kadar halk ve muhafız askerleri tarafından sebat ve mukavemete gayret edildiyse de şehirden imdat mümkün olmadı. Bilâhare nice mihnet ve meşakkatlerle düşman galibiyet sağladı. Zikrolunan mahalleleri zapteylediler. Bunun üzerine İşbiliyeliler'e ümitsizlik ve gevşeklik ârız oldu. On sekiz ay süren muhasaradan sonra eman dileyerek şehri Fernando'ya teslim ettiler. 


Şehir halkının -eskiden olduğu gibi- emlak ve mallarına sahip olarak bulundukları yerde kalmalarına izin verildi. Kalmadıkları takdirde, kral tarafından ücret alınmaksızın bir ay içinde deniz ve kara yoluyla diledikleri yere ulaştırılmaları konusunda bir mukavelenâme yazıldı. Bu mukavele, 646 yılının Şabanının beşinci günü (23 Kasım 1248) imza edilmişse de vaat edilen müsaadeye kimse bel bağlamadı. 300.000”den fazla nüfus evlerini ve memleketlerini terkettiler. Bazıları adı geçen yaşlı vali Seyyid Ebü Abdullah ile İfrikıye'ye, bazıları Şeriş, Endülüs el-Garb'a, çoğunluğu da Gırnata'ya giderek orayı vatan edindiler. 


Bu şekilde halkı boşalmış olan şehre Kral Fernando, 
Virane içinde görkemli bir horoz gibi 


kibir, haşmet ve vakar ile şehre girdi. Uğursuz gözü bunca senelerden beri yıldızların ve gezegenlerin hareketlerinin hesaplandığı meşhur rasathaneye tesadüf etti. Orasını putların karargâhı yaptı. Kulesinin zirvesine Kastilya bayrağıyla beraber çan ve haç yerleştirmesiyle ilgili emrini icra eyledikten sonra sayısız camileri, kütüphaneleri ve saireyi harap eylediler. Bunlar ile manastırlara yeniden gelirler tahsis edildi. 


Kral Fernando'nun Ölümü 


İşbiliye muhasarası esnasında Portekiz kralı da Endülüs el-Garb'a girerek birkaç kaleyi zapteylemişti. Fernando, Portekiz kralına genişleme 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fırsatı vermemek için, Şeriş Valisi İbn Ubeyd ile Leble Valisi Muhammed gibi birbirine düşman olan bazı kumandanlara güler yüz gösterdi. Eğer kendisinin himayesine girerek bir miktar vergi verirlerse, bunların her birinin hükümetlerinde kalacağı ve bağımsızlıklarına kefil olacağı vaadiyle ittifak yaparak Portekizliler'in tecavüzlerine engel oldu. Bu nedenle, Kral Fernando, yirmi dört sene zarfında dört İslâm hükümetini kendine bağladı. Gırnata hükümetinden ayrı olan emirleri de himayesine alarak müslümanların kara ve deniz kuvvetini kırmıştır. İspanya kıtasında bulunan müslümanların çoğunu, himayesi ve istilası altına almış olduğundan İfrikıye'nin fethi sevdasına düştü. Bunun için Biskay limanlarında gerekli gemileri inşa ederek mühimmat ve benzeri şeyleri hazırlattırdı. 1252 yılının Mayısının 20. Perşembe günü yokluk iklimine yolcu olduğundan mezkür teşebbüsleri hâsıl olmadı. 


Fernando”nun yerine oğlu Alfonso, Kastilya kralı oldu. Aynı ismi taşıyan kralların onuncusu olması nedeniyle “X. Alfonso” adıyla anıldı. Mürsiye valiliği döneminde müslümanların kalplerini kazandı, bazı mutedil hareketler izhar ederek -her nasılsa- kendisini sevdirdi. Onlardan tahsil eylediği yıldız ve geometri sanatlarında maharet kazandı. Özellikle yıldız ilminde sanatını ilerleterek şöhret kazandı ve es-Sabiyü unvanıyla anıldı. 


Kastilya Hükümetinin Durumu 


Avrupalılar uzun zamandan beri taassup hummasına müptela olup Kruvazad gibi delice bir teşebbüs uğrunda nice memleketlerin halkını tüketmekle birlikte sefer masraflarından dolayı maliyeleri de büyük sıkıntılara düşmüştü. Muamelelerin kolaylaştırılması için her hükümet meskükâtının tezyifine karar vermiştir. Bu önlem ise tebaanın tamamına şamil korkunç bir hastalık olduğundan reâyâyı memnun etmemiştir. Her tarafın halkı galeyan üzere bulunmuş, hatta Kral Philippe le Bel zamanında Fransa'da milli bir ihtilal zuhura gelmişti. İspanya hıristiyanlarının bu dert ile kafaları karıştı. İslâm cemiyetlerini perişan ettiler. Ellerine geçen mâmur beldeleri kabul ettikleri gaddarca usullerle harap ettiler, fakat yararlanamadılar. Kendileri de ziraat ve ticaretten habersiz olduklarından eşya ve mal değişiminde mevcut nakit müslüman satıcının eline geçmekteydi. Bu nedenle Alfonso'nun cülüsunda maliyede olan sıkışıklık son 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haddine varmıştı. Devlet işlerinin genişlemesiyle yırtıklar üzerine yama yaptı, diğer hükümdarlar gibi sikkenin değerini düşürerek önlem almaya çalıştı. Hangi memlekette olursa olsun alışveriş muamelelerinde tüccarlar tedavülde olan sikkelerin rayiç kıymetine itibar etmediler. Alacağı altın ve gümüşün gerçek ayarındaki sahih fiyatı üzerinden mal vermeleriyle devletin yaptığı ayar üzerine eklenen itibari kıymetin malın üzerine yüklenmesiyle paranın değeri bozuldu, her türlü malın pahası arttı. Herkes varlığını masrafıyla karşılaştıramaz olduğundan şikâyete başladılar. Zorla eşyanın fiyatını müsavi duruma indirmek için narh verildiyse de tüccarlar zarar korkusuyla ellerindeki malları çıkarmadılar. Önceleri yalnız ucuz iken şimdi memleketi kıtlık istila eyledi. Bu derdin ilacının bulunması gerekti. Kral narhı terkederek ticaretin serbest biçimde yapılmasına izin verdi. Bununla kıtlık hali birazcık önlendi ise de eşyanın fiyatı önceki derecede kaldı. Görevli memurlara rüşvet kapıları açıldı. Maaşların zamlanması hazinenin masraflarının artmasına sebep oldu. Sikkelerin değeri- nin düşürülmesinden umulan bir fayda yerine bin zarar meydana geldi. 
Gerek devlet hazinesi gerek reâyânın ve tebaanın umumu bu tedbirden çok zarar gördüler. 


Gımata'nın Imarı 


Bundan önce usulü ve mesleği tarif olunan Gırnata Meliki Muhammed b. Ahmer, akıl ve düşüncesi gereği kendi eliyle oluşturduğu bu yeni hükümete parlaklık vermek için hikmetin özü olan, “Melikler adamlarıyla, adamlar mallarıyla, mallar bayındırlıkla, bayındırlık adalet ve siyaset iledir” kuralını kabullendi. 


Hakkı yerine getirmek ve adaleti mühim işlerin öncüsü kabul ederek -yeri geldiğinde zikrolunduğu üzere- kaleleri ve memleketleri tahkim etmek gibi mühim işlerin tamamlanmasından sonra düşmanın elinden kaçan ve kendilerine dehâlet eden müslüman halkı memleketindeki münasip yerlere yerleştirdi. Nice himmetlerin sarfı ile bunlara çiftçiliği, ticaret ve sanatı öğreterek araziyi canlandırmayı, hayvanların çoğalma usulünü öğretti. Birkaç sene zarfında çöller başaklarla bayındırlaşır, bahçeler ve bostanlar yeşillikleriyle cennetten numune olurlar. İlgili sanatta mahir olanlar köşe ve bucaklardan toplanarak iltifatlara mazhar olurlar. Onlar 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vasıtasıyla toprak altında gizlenen gümüş, altın, demir ve sair madenler açığa çıkarılırlar. Memleket içinde her tür aletlerin bunlardan imal edilmesiyle hem devlet hazinesinde genişlik ve bereket hem de halk ve tebaada refah ve servet meydana gelir. Bunlar ile beraber mülkün tezyini ve imarı ihmal edilmeyerek umumi sıhhatin korunması konusunda zayıflar, fakirler, yaşlılar ve garipler için sayısız yerlerde büyük ve mükemmel hastahaneler yapıldı. Halka çeşitli ilimlerin öğretilmesi amacıyla her yerde muntazam mükellef mektepler ve medreseler inşa olundu. 


Elhamra Sarayı 


Melik İbn Ahmer, Gırnata'da zatına mahsus Kasrü”1-Hamra adıyla gayet geniş, sanatkârane, sağlam, latif ve yüksek bir saray inşa ettirmişti. 
Benzersiz güzelliğini akıl ve hayal sahibi mühendisler hayranlıkla izlerlerdi. Tarzının güzelliği karşısında da ressamlar parmaklarını ısırırlardı. 
İç ve dış tezyinatı sarayları kıskandırırdı. Her dairesi, 


Kisrâ'nın kubbesi gibi resimlerle bezenmiş 
Değerli bir kitap gibi, tasvirlerle nakışlı 

Feleğin gözü gibi aydın, cennet gibi güzel 
Beytullah gibi kutlu, İrem bahçesi gibi hoş 


mazmununa uygun, hayret edilecek kadar güzel ve cennet eserlerinden bir numune idi. Sonraları, hıristiyanlar Gırnata'yı istila eylediklerinde bu benzersiz binayı her nasılsa tahrip etmemiş olduklarından halen bütün haşmetiyle mevcüdiyetini sürdürmektedir. Bu durum, İspanya'yı gezmekte olan seyyahların da hayretine sebep olmaktadır. 


İbn Ahmer'in maharetli elinin gayretiyle sekiz on sene zarfında o derece bayındır ve mâmur oldu ki hacmine göre, nüfus yoğunluğu ve imareti bakımından o asırda dünyanın en çok meşhur olan mevkilerinden biri haline geldi. Oradaki ticaretin canlılığı, halkın refahı, saadeti her melikin ve her memleketin imrenmesine sebep oldu. Gırnata'nın türlü kumaşları Şam ve sair beldelerin meşhur mamüllerinden daha ziyade itibar kazandı. Bu nedenlerle, melikin adaletinin ve haşmetinin gürültüsü dünyanın kulağını süsledi. Kendi tebaasından başka, hıristiyan memleketlerinde kalan İslâm 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müdeccenlerinin tamamını orada topladı. Hatta Belensiye toprağında bulunan halkın çoğu firar ederek Gırnata'da karar kıldılar. Askerlikle ilgili işler de gereken biçimiyle yoluna girdiğinden artık Kastilyalılar'ın elem yükü altından ve himayesinden kurtulmak arzusunun zamanı gelmişti. 


Hıristiyan tarihçilerinden biri bu konuda der ki: “Gırnata'nın bu mutlu hali ispanyollar'ın nazar-ı dikkat ve gayretini celbedemedi. Onlar yalnız savaş alanında zırh ve silahlarıyla azamet ve gösteriş izhar etmekle iftihar ederler. Hâlâ âdet edindikleri vahşiyane alışkanlıklarında israr, tebaa ve memleket idaresinde gayet hakir ve kusurlu olduklarından daima tehlike içindedirler.” 


Belensiye Müdeccenlerinin Hareketleri 


Bundan önce, Şâtıbe'nin istilasından biraz sonra o bölge halkından birtakımı Ukür adında bir çobana uyarak esaret boyunduruğundan kurtulmak için ayaklanmış iseler de çoban ele geçirilerek idam edilmiş, bu problem bertaraf edilmiştir. O zamandan bu yana müslüman halk bu tür bir isyana kalkışmamıştı. Hıristiyanların din gayretiyle müdeccenlere yapmadıkları hakaret, eziyet, zulüm ve kötülük kalmadı. Bu esnada Aragon kralının hükümet merkezinde bulunmamasını fırsat kabul eden Emir Muhammed el-Ezrak halka ön ayak olarak 652 (1254-55) senesinde Şukar nehrinin güney tarafında Şâtıbe ile Lukne arasında bulunan birkaç kaleyi istila altına almış, bu gayret diğer yerlere de sirayet etmiştir. Belensiye'de bulunan bütün memleketlerin ve beldelerin fesat ve karışıklığa bulaşmalarına az bir vakit kalmışken bu haberin ulaşmasıyla Kral Cakum bulunduğu yerden acilen Belensiye'ye döndü. İhtilal ateşinin söndürülmesi konusunda halkın ileri gelenlerini huzuruna davet eyledi. Şâtıbe'nin istihkamlarını ve korunmasını sağlamak, sonra bu memleketlerde bulunan müdeccenlerin tamamen uzaklaştırılması, yerlerine hıristiyan ziraatçıların iskân edilmesi görüşünü arzettiğinde, mecliste bulunanlardan emlak ve arazi sahibi olmayanlarla -özellikle- papazlar topluluğu bu önlemi hararetle kabul ettiler. Fakat ziraatla ilgilenenler bu görüşün icrasına engel olabilecek açıklamalar yaptılar. Hıristiyanlar arasında bu kadar çiftçi bulunamayacağı, bulunsa bile her hususta müslümanların yerini tutamayacağından bahisle başka bir tedbirin aranılmasını istemişlerdir. 
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Geçmişten bugüne Cakum'un müslümanları kovma düşüncesini kabullenmesi ve rahiplerin ısrarlı istekleri bu düşünceye kuvvet kazandırmış ve nihayetinde kralın düşüncesi galip gelmişti. Müslümanların kovulması ve çıkarılması için kol kol askerler ve memurlar tayin edildi. Müslümanlar, mukavemete cüret etmişlerse de bir müddetten bu yana aşağılanmaya ve hakarete alışmış, cesaretlerini kaybetmiş olduklarından bu emre boyun eğerek ellerinde bulunan arazi, emlak, para ve eşyalarını terk ile grup grup Gırnata toprağına göç ettiler. Bazı güvenilir tarihçilerin açıklamasına göre bu muhacirler kervanı Gırnata'ya uzanan beş-altı saatlik yolu doldurduklarından bunların ne kadar nüfusu içine aldığı tahmin edilebilir. 


Diğer taraftaki Mürsiye müdeccenleri daha uygun davranış sergilediler. Bunların tamamı yardım gününde İbn Ahmer'in adını ilan ettiler. 
Şeriş”ten Lukne”ye kadar her yerde ayaklandılar. Mürsiye ile müştemilatından olan kaleleri ve memleketleri zaptederek tamamına müslümanlardan kumandan ve muhafız tayin ettiler. Bu korkunç haber Kral Alfonso”ya Şukübiye şehrinde ulaştı. Ancak oraların ıslahatı için kendisinin huzuru lazım olduğundan isyan eden müslüman tebaanın terbiye ve ıslahını müttefiki bulunan İbn Ahmer'e sipariş etmiş ise de melik, kendi tebeasının başarısızlığından bahisle özür beyan etti. Kral Afonso, bu cevabı, ilan-ı harp kabul ederek Leon ve Gırnata askerini Gırnata hududuna gönderdi. 
Fakat o arada gerçekleşen muharebelerde galibiyet ve zafer İbn Ahmer tarafında göründüğünden bu kargaşa arasında ayaklanmış olan müdeccenler de güç kazanmıştı. İhtilal ateşi Belensiye sınırına kadar uzanmış olduğundan Alfonso o bölgenin zaptını kayınpederi bulunan Kral Cakum'a havale eyledi. 


Beni Şikilüla Bozgunu 


Melik İbn Ahmer'in Gırnata tahtına cülüs etmesinden önce kendisiyle aynı rütbede bulunan iktidar sahibi emirlerden Ebü'l-Hasan Ali b. Şikilüla melikin eniştesi, Ebü”1- Hasan'ın oğlu Ebü Muhammed Abdullah da damadı idi. Bunların akrabalığıyla önceki düşmanı İbn Hüd'a ve diğer rakiplerine galip olmuştu. Gırnata hükümetine sahip olduğundan Ali b. 
Şikilüla”ya Vâdiâş, damadı Ebü Muhammed'e Malaga, Ali b. Şikilüla'nın diğer oğlu Ebü İshak İbrahim'e de Kumariş valiliğini bırakmıştı. Bunlar 


BENİ AHMER DÖNEMİ * 271 


ise evvelki gibi eşitlik isteyerek Gırnata hükümetini müştereken idare etmeyi umduklarından bu hareketi kendileri için hakaret kabul ettiler. İbn Ahmer'den intikam almak için fırsat kolladılar. İbn Ahmer'le Alfonso'nun aralarında hâsıl olan soğukluk nedeniyle üçü birden kralın ittifak dairesine girerek askerleriyle Gırnata hududuna tecavüz etmeye başladılar. 
Müslümanların başına korkunç bir bela oldular. Melik, memleketlerinin dışına çıkarak kendi aleyhine ayaklanmış olan halka yardım edebilmekten âciz ve mahrum olduğundan Şeriş, Erkeş, Lebrice, Şezüne, Lukar ve sair birkaç memleket yeniden İspanyolların eline düştüler. Fakat buraların müslüman halkı hıristiyanların merhametsizce yaptıkları zulümlerden yorgun düştüklerinden, 


Yalın ayakla yol yürümek, dar ayakkabı giymekten daha iyidir Yolculuk meşakkatini çekmek, kavga olan evden daha iyidir 


ifadesini hasbihal ettiler ve bir fert kalmamacasına mallarının tamamını, emlâklerini terkettiler. Bazıları İfrikıye”ye, bazıları da Gırnata'ya göç ettiler. 


Mürsiye'nin İstilası 


Kral Cakum, Ovriyuvale, Vilna, Kartacanna ve Likane'yi itaat altına alarak her birine Aragon askerinden muhafızlar yerleştirdi. Alfonso bu durumdan kuşkulandı. Cakum”un bu memleketler üzerinde hak davasında bulunmak niyetinde olabileceğinden kuşkulandı. Aragonlular'ın yerine yerleştirilmek üzere Kastilya”dan bir miktar asker gönderdi. İki tarafın askerleri düşmanlık ve mücadeleden uzak değillerdi. Aragonlular oldukça çoktu. Muhasara olunacak Mürsiye şehrinin de bunlara geçmesinden korkulduğu için Kastilya Kralı Alfonso'nun İbn Ahmer ile haberleşmesine göre Beni Şikflüla -önceki gibi- İbn Ahmer'in itaat alanına dahil edilecekti. 
Mürsiye'de serkeşliği meydana çıkan Muhammed b. Hüd”un can emniyeti ve malı taahhüt altına alındıktan sonra azledilerek yerine melik unvanıyla kardeşi Muhammed Ebü Cafer atanacak, din ve inancında serbest kalarak vergisi olduğu gibi kalacak ve hâsılatın dahi üçte biri atanacak melik Ebü Cafer'e tahsis olunacaktı. Buna mukabil, Gırnata meliki de Mürsiye halkını Alfons'a bağlamak için yardım edecekti. Fakat İbn Ahmer, gerek kendisi gerekse oğlu için hiçbir vakit Mürsiye üzerinde tasarruf hakkı iddia etmemek ve ihtilale sebep olanların memleketten çıkarılmasına muvafakat eylemek şartlarıyla İbn Ziyâd Kalesi'nde bir mukavelenâme imzladılar. Fakat Gırnata melikinin tavassutuna hacet kalmaksızın kral Cakum Mürsiye'yi muhasara ederek bazı imtiyaz şartları ile şehre girdi ve fethetti. Şehre girdiğinde sözünü unuttu. Anlaşmayı bozarak halk üzerine çok vergi yükledikten sonra -her nasılsa- uyuşma sağlanarak şehri damadına terkeyledi. Yalnız Ovriyuvale ve Likane ile bazı yerleri kendi tasarrufunda bıraktı. Biraz vakit geçince Kastilya Kralı Alfonso şehirde bulunan müslümanların hariçte bulunan er-Ricka mahallesinde ve orada bulunan hıristiyanların da şehre nakli ile yalnız er-Ricka hükümetiyle kanaat etmesini Melik Ebü Cafer'e yazarak açıkladı. O nedenle müslümanların tamamı o mahalleye, o mahallelerde bulunan hıristiyanlar da şehrin içine nakledildiler. 


Ancak hıristiyanların ziraat ve ticaretle ülfeti olmadığından yaşamak için kâh gasp, kâh hırsızlık yoluyla müslümanların mal ve eşyalarını almakta, bu nedenle müslümanlar her gün hükümete hallerinden şikâyet etmekte olmalarıyla hırsızlığın önünün alınması için mahallenin etrafına büyük bir duvar yapıldı. Müslümanlar ve hıristiyanlar gerek alışverişte gerekse diğer hususlarda birbirinden ayrıldılar. Muhammed Ebü Cafer de, Mürsiye meliki unvanıyla yalnız er-Ricka mahallesinde bir müddet oturdu. Onun vefatından sonra oğlu İbrahim Ebü Yakub, er-Ricka meliki unvanıyla yetindi. O da vefat edince yerine kimse melik olmadı. 708 (1308- 1309) senesinde kral tarafından mezkür mahalleye bir hıristiyan komutanı tayin edildi. 


Belensiye Müdeccenlerinin İkinci Hareketi ve Kral 
Cakum”un Ölümü 


Kral Cakum, on sekiz yıl boyunca istiklal ve emniyet ile hükümet koltuğuna oturmuştu. Kabullendiği usulle memleketlerin işlerinin yolunda yürümesinin yeterli derecede olduğuna inandı. Son nefesinde müdeccenlerin zulüm ve kahır pençesine düştüklerini öğrendi, silah ve süngü seslerini işiterek can verdi. Çünkü kralın dini emirlere olan taassubu ifrat derecesin- de idi. Yaşı ilerledikçe bu taassubu daha da arttı. O asırda papa makamında bulunan IV. Kalman Belensiye başpiskoposu vasıtasıyla, “Allah düşmanı 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putperest bir kavmin huzur içinde bırakılmasının manen Mesih'e hakaret olacağından ahirette onun rahmet ve mağfiretine mazhar olmak yalnız müslümanların zarar görmesi ve hakarete uğramasıyla hâsıl olur” yollu tahrik ve tazyikten uzak kalmadılar. Kral mağfiret hırsıyla tebaası altında bulunan müslümanları hıristiyanların intikam eline bırakmıştı. Bununla ilgili olarak her gün erkek ve kadın nice müslümanlar hakaretle evlerinden, tarlalarından çıkarılarak köyün sürüsü gibi grup grup pazarlara sevkedildiler, mezat olundular. Özellikle o vaktin hükmüne göre ne askeriye sınıfında tertip ve düzen ne de maaş ve görevlerinde bir kural ve nizam vardı. 8000 kadar piyade askeri bu durumdan yararlanarak devlet hazinesinden alamadıkları görev birikintilerini müdeccenlerin sırtından çıkarmak gibi kolay bir yol buldular. Likane civarında meskün olan müslüman halk üzerine musallat olup en vahşi ve hunhar bir kavmin düşman memleketine gece baskını esnasında yapabileceği türlü vahşi muameleler bu biçâreler hakkında icra olundu. Âciz müdeccenler sayısız olayların engellenmesi konusunda defalarca hükümete hallerini arz ve merhamet talep ettilerse de, 


Dilinde nür-i imân suret-i divarda candır 
Yüzünde merhamet şeytandan ümid-i imandır 


mealine mazhar olan gaddar kralın kulağına girmedi. Yalnız, “Eğer kendilerine rahat lazım ise şu an sakin oldukları basit araziyi, yerleri, emlaki ve ekili alanları terkederek yüksek bazı mevkilere çekilmelerine izin verileceği” cevabını vermiştir. Çaresizlikle bu hale muvafakat gösterilmişti. Haksızlıktan başka sanatı, merhametsizlikten başka marifeti olmayan, zulmü alışkanlık haline getiren hıristiyanlar oralarda da tasalluttan uzak durmadılar. Yine sürü halinde elleri arkalarına bağlı olarak pazarlara götürülmeleri ve hiç kimsenin malını arzetmeye sahip olamama kuralları eskisinden daha çok rağbet buldu. Tahammülü mümkün olmayan bu derdin çaresinin olsa olsa yine kendi gayretleriyle olacağını araştırdılar. 


İnsan ne zaman bulamazsa kaçmaya imkân 
Keskin kılıca karşı eder elini kalkan 


mefhumunca Belensiye toprağındaki müdeccenler birbiriyle haberleştikten sonra isyan ettiler. kırk kadar kalenin zaptına birden kalkıştılar. Durumu açıklayarak, kendilerine yardım olunması konusunda Gırnata Meliki İbn Ahmer'e haber ulaştırdılar. 


Kral Cakum müptela olduğu helâk edici illetle canını tırmaladığı halde bu haber kendisine ulaştı. Mevcut olan bir miktar derleme asker yeterli olmayacağından bazı yardımların yaygınlaştırılmasıyla ihtilali önlemeye çare bulmuş ise de gerek Melik Ahmer tarafından gerek İfrikıye tarafından gelen yardım ile isyan topluluğu yaygınlık kazanarak Belensiye önüne kadar yürüdü. Bu günlerde Kral Cakum vefat etmiş, oğlu Pedro krallık koltuğuna oturmuştu. Yardımın arkası gelmediğinden mezkür cemiyete zaaf ârız oldu. Kral Pedro bazı şartlarla bunlar ile bir mütareke yaparak cemiyetlerini fesheyledi. Sonbaharın girişinde bol miktarda asker toplayarak müdeccenlerin vatan edinmekte oldukları yerlere bizzat yöneldiler. 
Müdeccenler bundan haberdar olduklarında 30.000 kadar nüfus, evlatlarıyla, aileleriyle Monteza şehrine firar eylediler. Ümit ettikleri huzuru orada da bulamadılar. Bir müddet sonra kral bütün kuvvetiyle mezkür şehri muhasara etti. Mahsur olan halkın hayli mukavemetten sonra zahireleri bitti. 
Başka bir taraftan yardım gelme ihtimali olmadığından mezkür şehir eman dileyerek krala teslim oldu. Kale kapıları açıldı, gerekli olan yerlere hıristiyan askerleri yerleştirildikten sonra mevcut mallar yağma ve talan edildi. 
İslâm nüfusu, İslâm beldelerine uzak olan ve kralın tasarrufunda bulunan iç kısımlardaki memleketlere nakledilerek dağınık biçimde iskân edildi. 


Muhammed b. Ahmer'in Vefatı ve Sultan Yakub'un (Ebü 
Yusuf) Endülüs'e Gelişi 


Gırnata Meliki İbn Ahmer yukarıda zikri geçen Beni Şikilüla”yı itaat altına almak üzere bol asker ile Gırnata'dan yola çıktığı esnada hastalandı, 


Cömertlik güneşi gibi olduğundan 

Felek yeryüzünden onun gölgesini kaldırdı 
Dünyada mert kişi bir bu vardı 

Felek haset etti, yaşamasına izin vermedi 


671 senesinin Kânunsâninin on dokuzuncu günü (1 Şubat 1273) bu 
fena dünyadan irtibat eteğini koparmakla yerine oğlu II. Muhammed saltanat koltuğuna oturdu. 
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Bazı kitaplarda yazıldığı ve açıklandığı üzere zikredilen anlaşmada Gırnata melikinin istihdam eylediği hassa askerlerinin birtakımı İfrikıyeliler'den, birtakımı Endülüs yerlilerinden olmak üzere iki gruptan oluşmaktaydı. İfrikıyeliler'in daima Beni Merin kabilesinden yahut evlâd-ı Beni Zeyyân'dan büyük subayları, Mesâmide, Zenâte, Sanhâce kabilelerinin asilzadelerinden de sayısız başbuğları vardı. Endülüs fırkası da hanedandan, üstün hizmetler üstlenen meşhur, dirayetli subaylardan müstakil bir âmirin maiyetinde bulunurlar; içlerine nesebi meçhul ve mayası bozuk kimseyi kabul etmezlerdi. 


Melik II. Muhammed güzel terbiyesi ve fıtri yaratılışı gereği babasının mülki düzenlemelerinin tamamını ve askeriyeyi değiştirmekle birlikte kurumların temelini sağlamlaştırmaya ve güçlendirmeye gayret eyledi. 
Anlatılacak olaylardan dolayı devletin kuvveti umulan derecede kemale ermedi ise de İbn Ahmer'in bıraktığı durumdan da aşağı düşmedi. 


Bazı tarihçilerin sözüne göre Melik II. Muhammed cülüsundan biraz sonra samimiyetini güçlendirmek maksadıyla İşbiliye'ye gitmiş, Kral Alfonso ile görüşmüş, saygı ve hürmete mazhar olarak avdet eylemişse de misafirliği anında kralın eşi tarafından zikrolunan Şikflüla oğulları ile bir yıllık mütareke yapılmıştı. Bu müddet zarfında kendilerine dokunulmaması istenmişti. Bunun manası, İslâm hükumetindeki ihtilafın ve karışıklığın sürekliliği bekleniyordu. Bu duruma görünüşte muvafakat gösteren melik aslında çok incinmişti. 


Bu halin üzerinden biraz zaman geçti. Bir aralık Kral Alfonso, millet-i Mesihiyye'nin başkanlarından oluşan mecliste bulunmak üzere Leon şehrine gitti. Hükümet merkezi hâkimsiz kalmış olduğundan Melik TI. 
Muhammed bu durumu fırsat kabul ederek Kastilya hükümetinin minnet yükünden ve himayesinden kurtulmak düşüncesini seçmişti. Fakat kendisinin mevcut kuvveti bu işin icrasına yeterli olamayacağından Beni Merin sülalesinden olup bir müddetten beri Mağrib hükümetinde hükümran olan Ebü Yusuf Yakub'a dayanmayı, gerektiğinde İfrikıye'ye köprü olmayı ve gerekli mühimmatın yerleştirilmesi için Ceziretül-hadra'yı teslim edeceğini haber verdi. Ebü Yusuf bu teklifi memnuniyetle kabul ederek 
673 (1274-75) yılında 170.000 süvari ve sayısız piyade ile mezkür adaya çıktı. 
Diğer taraftan Şikilüla oğulları da Gırnata melikinin Ebü Yusuf ile olan ittifakını işittiklerinde Melik Muhammed'e ilticadan başka çare bulamayarak birlikte din düşmanı ile muharebe etmek üzere kendisinden af ve eman talep eylediler. Bu halde sayısız ihtilaf üzere bulunan İslâm hükümetleri arasında ittifak hâsıl oldu. Düşman memleketlerine üç koldan hücum edildi. Sultan Yakub, İfrikıye askeri ile İşbiliye'ye, Muhammed Sani kendi askerine bir miktar da İfrikıye askeri ilavesiyle Ceyyân'a ve Şikilüla oğulları da askerleriyle Kurtuba taraflarına yürümeyi kararlaştırdılar. 


Don Nuno Olayı 


Bu kararın haberi İşbiliye sınırı muhafazasına memur olan Don Nuno ve Arap tarihçilerinin imlalarına göre Donana'ya ulaştığında derhal toplayabildiği askerler ile Mağrib melikinin güzergâhı olan İstice'ye yürüdü. 
Mühim yerlerin İslâm askerleri tarafından zaptolunması düşüncesiyle kaleye kapanmayarak açık bir alana çadırını kurdu. Avrupalılar'ın yazdıklarına göre İslâm ordusunun varışıyla muharebeye başlanıldı. Düşman grubunun az bir topluluğu perişan, darmadağın oldu. Kavga alanında- ki 250 süvarisi, 4000 kadar piyade askeri ve subayları bulunan Don Nuno ölümün zehirli şerbetini içti. Kılıç artıkları da firar yolunu seçtiler. Galip tarafın kaybının sayı bakımından daha çok olması Sultan Yakub'un korkuya kapılmasına sebep oldu. Firarilerin dehâlet ettikleri İstice şehrinin zaptından bile sarfınazarla yalnız İşbiliye sınırını yağma ile yetindi. 


İbn Haldün'un açıklamasına göre mezkür muharebede intikamın keskin kılıcıyla öldürülmüş olan düşmanın sayısı bine ulaşmışken, müslümanlardan yalnız otuz nefer şehadet mertebesine nail olmuştur. Bu seferde İfrikıye askeri sayıya gelmeyen ganimetlere nail oldu. Ceziretülhadra'ya dönüşte beşte birini ayırdıktan sonra ganimet mallarının geri kalan kısmı askerler arasında paylaşıldı. 124.000 baş inek, 7830 esir, 14.600 at ve davarın ganimet alındığı belirlenmiştir. Ganimet olarak alınan mızrak ve kılıç gibi harp silahları sayılamayacak derecede çoktu. Mezkür adada bunların her biri 1 dirheme satılmıştır. Sultan Yakub birkaç gün Ceziretülhadra'da ikametten sonra İşbiliye üzerinden Şeriş havalisine kadar gitti. 
İki ay kadar düşman memleketini atlarının ayağı altında kahr ve helâk ederek çiğnedikten sonra yine Ceziretülhadra'ya dönmüştür. 
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Zikredilen karara bağlı olarak diğer taraftan Gırnata meliki de maiyetinde bulunan İfrikıye ve Endülüs askeri ile Ceyyân arazisine girerek yolu üzerinde bulunan düşman askerini kahr ve helâk etti. Aragon Kralı Cakum”un oğlu ve Tuleytula başpiskoposu Don Sancho askerin önüne düşerek gelmiş olduğundan esir alındılar. Çünkü piskopos İslâm askerinin Ceyyân taraflarına dehşet saçarak indikleri haberini aldığında babası gibi müslüman kanını akıtmakla şöhret kazanmak fırsatının geldiği zannına kapılarak, 


Daha ne zamana dek atlastan elbiseler giyeceksin? 
Biraz da zırh ve çelikten elbiseyi niçin giymiyorsun? 


mefhumuyla hareket etti. Tuleytula, Madrid ve sair komşu yerlerden süvari toplamaya kalkışmış, az vakit içinde hayli asker tedarik ederek bizzat kendisi de ruhban elbisesi ile önlerine düşerek gelmişti. Kendisi harp ve kavga erbabından olmayıp, 


Allah, insanları savaşlar için yarattı 
İnsanlarsa, çanaklar içindeki tirit gibidir 


Topladığı ikinci sınıf asker de gayri muntazam ve derleme takımından olduğundan yanında bulunan ve savaşa alışkın olan subaylar geriden bol miktarda asker ile gelen Don Lob Diyaz'ın gelmesinin beklenmesi konusunda kendisine bir hayli teklifte bulunmuşlar ise de müslümanlardan intikam almak hırsı kulağını sağır ettiğinden, savaş anında askeri perişan oldu, kendisi de müslümanların eline düştü. Esir olduğunda askerler arasında ihtilaf çıktı. Muteber kişilerden olması nedeniyle İfrikıyeliler Sultan Yakub'a gönderilmesini, Endülüslüler de Melik Muhammed'in hissesi için terkedilmesini istediler. Yayların oka, ellerin kılıç kabzasına uzanacağı esnada askerlerden biri mızrak darbesiyle telef ederek problem haline dönüşen meseleyi çözüme kavuşturdu. 


Olayın ertesi günü Don Lob Diyaz durumdan haberdar olmuş, memleketinin seçkin askerleri ile birlikte İslâm askerinin arkasına düşerek Martos civarında onlara yetişmiştir. Müslümanların bol miktardaki ganimetlerle meşgul olacağını düşünerek kolaylıkla galip olmayı umut etmekte idi. Bir gün, güneşin doğuşundan batışına kadar çarpışıldı ise de galip ve mağlup belli olmadı. İki taraf muharebeden çekildiler. İslâm fırkası ganimet mallarından bir şey bırakmadı. Maktül piskoposun başını ve parmağındaki başpiskoposluk mührüne konu olan sol elini kesip gitmişlerdi. 
Don Lob, arkalarından adam göndererek ve birçok altın vererek kesilen başı validen satın aldı. Cesediyle birleştirerek Tuleytula”daki büyük kilisedeki makberine defnedildi. 


Özür: Elimizde bulunan tarihlerde Melik Muhammed Sâni'nin Ceyyan üzerine yürümesi, bu mahalle kadar giderek başpiskoposun ordusunu bozduktan sonra Ceyyân'ı aldığına yahut almaksızın Gırnata'ya avdet eylediğine, yahut Ebü Yusuf ile görüşme konusunda Ceziretülhadra'ya gitdiğine dair bir şey yazılmamış. Özellikle üçüncü koldan Kurtuba üzerine yürüyen müttefik valilerin ne yaptıkları konusunda tamamen süküt edilmiştir. İspanya tarihlerini mütalaa eden dikkat erbabının mâlumu olduğu üzere Frenk tarihçilerinin kitaplarında yazılan havadisler muntazam bir silsilede olmayıp birçok yerinde bozukluklar olduğu gibi Arap tarihlerinde de Endülüs'ün umumi olaylarını tamamen yazmadıklarından bunların birinde olmayan bir olay diğerinden alınarak bu kitabın imkân ölçüsünde ikmaline gayret edilmişse de yine bazı yerleri araştırmacılara - göre inandırıcı olmadığından teessüfle özür beyan edilir. 


Kral Alfonso'nun Hali ve Sultan Yakub'un Yardımıyla 
İkinci Kez Tahta Çıkışı 


Leon şehrinde bulunan Kastilya Kralı Alfonso es-Sâbiyü geçen olay üzerine hükümet merkezine döndüğünde asker toplamaya gayret gösterdi. Sultan Yakub henüz Ceziretül-hadra'da iken İfrikıye ve Endülüs'ün arasını açmak üzere bir fırka donanma teçhiz ve sevkederek iki yıllığına bir mütareke yapmaya muvaffak oldu. Sultan Yakub da hükümet merkezine döndü. 


Endülüs müslümanları başları sıkıştıkça İfrikıye'den yardım istemekte olduklarından, kral bu yolu kapamak için, 678 (1279-80) senesinde adayı muhasara altına almış ise de mahsur olan halkın cesurca hareketleri kendisinde ümitsizlik ve gevşekliğin doğmasına sebep oldu. Sularda gezmekte olan donanmasının tamamı da deryanın sularına gömüldü. Kara ve 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denizde bu kadar kayıpla karşılaştığından bazı şartlarla yeni bir mütareke düzenleyerek geriye çekildi. 


Kral, saltanat merkezine gider gitmez, aleyhinde teşekkül etmiş olan genel ittifakın tuzağına düştü. Devletin eşrafını memnun etmemiş olduğundan bunlar gizli gizli saltanatının son bulmasının sebeplerini müzakere etmekte iken Ceziretülhadra olayında açıklanan biçimiyle bol miktarda asker, harp mühimmatı ve gemilerin zarara uğraması başlıca fesat bahanesi olmuştu. Hatta bu ittifaka kralın zevcesi, çocukları, büyük vekiller ile Gırnata meliki de dahil olmuştu. Bunlar tarafından Alfonso”nun hükümeti idarede yetersiz oluşu, geçen olaydaki başarısızlığı, etkili bir biçimde neşir ve ilan edildi. Birçok subay, asilzade ve papaz takımı da bu ittifaka dahil oldu, ittifakın başkanlığını Alfonso”nun oğlu üstlendi. Saltanatın veliahdı tayin edilen Sancho 681 (1282-83) senesinde hükümet makamına seçildi. Zavallı Alfonso eşrafı, askeri, ailesi ve çocukları tarafından terkedilmişti. Umudu kaybolan Alfonso, Portekiz, Aragon, Fransa krallarından bir kez medet ve yardım talep etmişse de her biri bir bahane ileri sürerek özür beyan etmişlerdir. Hatta papaya yaptığı rica üzerine kendisine Eyyüb peygamber kıssası hatırlatılarak sabır ve tahammül göstermesi yolunda nasihatler verilmiştir. Yakınlık ve mezhep rabıtalarının kesildiği, merhamet ve şefkate muhtaç bulunduğu anda, 


Dostların mizacında hasetten ötürü doğruluk kalmadı 
İnsaf dilersen, düşmandan dile 


ifadesini söyleyerek dininin ve mülkünün düşmanı kabul ettiği Sultan Yakub”un lutuflu eteğine iltica etti. Gerçek olan budur ki Sultan Yakub mülkünden, malından, evladından, nesebinden haksız yere uzaklaştırılan ve yüz çevirilen melik hakkında ifası uygun olan muameleyi yaptı ve bunu âleme gösterdi. 


Sultan Yakub ikinci kez askeriyle Endülüs'e geçti. Ceziretülhadra'da harp levazımatını tamamlamakla meşgul iken Alfonso tarafından gönderilen imdatçı gelerek elçilik görevini tebliğ etti. Kendisi düşman memleketinde zuhur eden bu kargaşadan istifade edeceği yerde merhameti artarak fetihlerini genişletme niyetini terketti, askeriyle İşbiliye'ye yürüdü. 
Terkedilen krala ordusu içinde saygı ve hürmetle birlikte hüsnükabul ve 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akran muamelesi gösterdi. Kendisine, “Siz benim can düşmanım olduğunuz halde sizi gözetmem yalnız bahtınızın tersine dönmüş olması nedeniyledir. Bir de meliklerin ve babaların hakkında yapılması gerekli olan muameleye uymak ve evladımıza bunu öğretmek niyetinden ibarettir. 
Yoksa sizi minnet altında bırakmak için değildir. Bu iş belirli bir düzene oturunca istediğiniz gibi hareket etmekte muhayyersiniz” diyerek muhaliflerle çarpışmaya karar verdiler. Bunun üzerine 682 (1283-84) yılında Kral Alfonso, Sultan Yakub'un verdiği askere ve topladığı bir miktar hıristiyana sahip olarak Gırnata Meliki Muhammed Sâni ile birlikte kuvvet hazırlamakla meşgul olan oğlu Sancho ile muharebe etti. Her iki tarafta çarpışan asker, müslüman ve hıristiyanlardan oluşuyordu. Birbirinin can düşmanı olan iki zıt milletten oldukları halde her biri özel bir amaç için muvakkaten düşmanına yardımcı, din kardeşine düşman mukabelesinde bulunması garip bir temaşa oldu. Muharebe esnasında baba ve oğul yaralandılar. Sancho, hatalı olduğunu arzetmekle babasının affıyla karşılaştı. 
Alfonso, Kastilya hükümetini tekrar ele geçirdi. 


Sultan Yakub ve Melik Muhammed Sâni'nin Karşılaşmaları 


Sultan Yakub zikrolunan Don Nuno olayında hayli nam ve şöhrete ulaşarak Endülüs müslüman halkının meyl ve muhabbetlerini kazanmıştı. İfrikiye”ye avdetinde Gırnata Meliki Muhammed Sani, Yusuf b. Tâşfin ile Endülüs Meliki İbn Abbad”ın sergüzeştlerini mütalaa ile fikir deryasına ve ıstıraba dalmıştı. Beni Şikilüla taraftarlarından, kendisinin yanında bulunanlar tarafından da mezkür mülahaza tasdik olunmuştur. Sultan II. 
Muhammed'in Endülüs'e ikinci kez gelişinde araları gereği gibi açılmıştı. 
Fakat ikisi de açıktan açığa düşmanlıklarını ilandan sakınıyorlardı. Hatta Alfonso es-Sabiyü ile oğlu Sancho”nun zikrolunan muharebelerinde bunların her biri bir tarafta bulunmuş, yekdiğeriyle mukabele eylemiş oldukları halde de aralarındaki dostluk rabıtası tamamen kırılmamıştı. O vaktin usulü üzere birbirlerine karşılıklı şiirler söylerlerdi. Bu konuda iki tarafın şairleri sayısız kasideler nazım ve inşad etmiş olduklarından bunların çoğu Târih-i İbn Haldün'da yazılarak tesbit edilmiştir. Fakat içlerinden Gırnata melikinin kitabet hizmetinde bulunan Ebü Ömer b. el-Murâbıt'ın, Sultan Yakub el-Cezire'de iken inşad eylediği beliğ kaside Endülüs'ün bulunduğu ahvali açıklamaktadır. Birkaç beyti örnek olarak yazıldı. 


BENİ AHMER DÖNEMİ ə 281 
Kaside 


Var mı yeryüzünde saygı duyan, sulayan 

Yardım eden destekleyen var mı? 

Çağrısına kulak veren bir vekil 

Sevgiye davet eden, yardım eden var mı? 

Her iki tarafı uygun olana davet eden 

Yol gösterilmesini isteyen kişi var mı? 

Kurtuluşu, cennet-i firdevsi isteyen 

Yakıcı cehenneme gitmekten korkan var mı? 
Saldırganlara çanak tutan kişi 

Doğru yolda yürü, doğru olanı destekle 

Tövbe ederim diye güvenme yarına, yarın yok 
Yarına kadar yaşayacağın bildirildi mi? 

Ecelin gecikmesine aldanma sakın 

Can verme zamanı gelmemişse de 

Senden ayrılırken günler, haydi hazırlan artık 
Uzun zaman yaşadın, hazırlanmadın 

Ya da bilemedin 

Her yola çıkan insanın azık tedarik etmesi gerektiğini Cihad, amellerin başıdır 

Yolculuk azığını ondan almaya çalış 

Endülüs toprağının ribâtıdır burası 

Sabahın erken saatinde yola çık, Rabb'ini memnun eyle 
Günah işleye işleye yüzün karardı 

Haydi koş, Allah'ı razı edecek bir şeyler ara 
Hatalarını göz yaşlarıyla sil 

Belki, bilerek işlediğin suçları yok eder. 

Günahları için Rabb'ine kim tövbe eder 
Peygamberine uyar, doğru yola erişir 
Muhammed'in dinine yardım etmenin kararlılığıyla 
Kim arındırır kendisini? 


Düşman toprakları arasında kalan şehirleri onurlandır 
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Yemin olsun ki o topraklar bizim uzağımızda değil 
Müslüman toprakları zelil oldu 

Uğranılan saldırılarla iki tür sınav geçirdiler 
Onları ümitsizlikleri ve casaretsizlikleri yok etti 
Orada kiliseye dönüştürülen sayısız camiler var. 
Mescidin ortasına içkiler ve domuzlar yerleştirdiler Minaresi üzerine nakus astılar 

Vah ona ki orada boyun eğenlerin 

Rükü ve secde yapanların salavatlarından iz kalmadı 
Bugüne değin kimsenin tanık olmadığı 
Müstekbirler ve inatçılar doldular oraya 

Fidye istenilen ve fidyesi verilen 

Kaç erkek ve kadın esir var onlar arasında 
Sapkınlık çukuruna yuvarlananlar arasında 
Şuurlu ve makul düşünen kaç insan var? 

Onların içinde annelerinden yeni doğmuş 

Ve doğmadan topraklara gömülen kaç çocuk var? 
Zincirlere bağlanmış nice müslümanlar 

Muhkem zincirlere vurulmuş müminlere ağlıyorlar 
Gökteki melekler feryat etmekteler 

Taşlaşmış kalp taşıyan bu insanlar adına 

Yok olmalarından ve reddedilmelerinden dolayı 
Erimez mi kalpleriniz kardeşlerimiz için 

Kendi aranızda gözetmiyor musunuz ümmeti 
Saygı, hürmet ve muhabbetle 

Yağmur gibi yağan Rumlar karşısında 

Kılıçlarını kuşanmaya fırsat bulamadılar 

İbn Merin! Sizler kardeşlerimizsiniz 

Onların feryatlarına kulak kabartmaya hakkınız yok mu? 
Allah size cihadı farz kıldı 

Haydi, kalkın ve cihada yönelin 

İki güzelliğin biriyle memnun edin 


İyilik yapın ve bol ihsana kavuşun 
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Bu kapıları açılmış cennetlerde 

Sizi hüriler beklemekteler 

Allah halifeye zafer vaadinde bulunmuştur 
Zaferin gerçekleşmesi için hareket edin 

Bu geçitler sizi sayıklamakta 

Bu yoksullar sizden şikâyet etmekte 

Nedir müslümanların dağınıklığı 

Küfür perişan değilken 

Peygamberinizden özür dileyeceksiniz yarın 
Hangi yola, hangi özre baş vurarak 
Ümmetim için gerekeni neden yapmadınız 
Neden düşmana terkettiniz derse 

İşin sonucu Allah'a gizli kalmaz 

Size de bu ayıp ve utanma yeter 
Kardeşlerim ona salât ve selâm getirdiler 
Kıyamette ondan şefaat beklediler 

Dinini desteklemeye çalışanları sulayacaktır 


Tatlı su havuzlarıyla 


Beni Ahmer Devleti'nin İstikrarı 


Geçmiş olaylar nedeniyle hıristiyanların memleketlerinde yeniden zuhur eden bazı kargaşa ve karışıklıklar Gırnata hükümetinin biraz daha güçlenmesine sebep oldu. Çünkü o tarihte Fransa kralı bulunan Philippe, veraset yoluyla Navarra hükümeti melikesi ile evlenmişti. Bu nedenle, mezkür hükümeti Fransa'ya katmak niyetinde bulunduğundan Sicilya'yı zaptetmek üzere sayısız asker göndermişti. Aragon hükümeti onun bu sıkıntısını defetmek için uğraşıyordu. Kastilya hükümeti de türlü türlü, karmakarışık ihtilallerle kaynıyordu. 


Alfonso es-Sâbiyü 683 (1284-85) yılında vefat etti, yerine oğlu Sancho geçti. Önceleri Alfonso'nun gevşekliğinden şikâyet ederek Sancho'nun daha ehliyetli olduğunu iddia edenler, sonraları ondan da yüz çevirdiler. 
Sancho, babasına yaptığı cevr ve ezanın dünyevi karşılığı olmak üzere saltanat müddeti olan on iki sene boyunca huzur ve rahat yüzü görmedi. 
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695 (1295-96) senesinde yokluk diyarına yolcu oldu. Yerine veliahd tayin 
eylediği on yaşında bulunan oğlu geçti. IV. Fernando lakabıyla hükümran oldu ise de amcazadeleri kendisinin asaletini inkâr ettiler. Her biri, kendilerini, bir hükümete müstahak gördüklerinden gerek Aragon gerek Kastilya hükümetleri bir kargaşa içinde vakit geçirmekte idiler. Bu ara Gırnata hükümeti kendi başına kaldığından her an ilerlemekte idi. 


Sultan Yakub, IV. Fernando'nun kardeşlerinden birinin tahrikiyle 694 
(1294-95) senesinde Tarif şehrini geri almak için asker sevketmişti. Fakat şehirde bulunan askerlerin şiddetli mukavemetleri nedeniyle geri alınması mümkün olmadı. Sultan Yakub ise hayli zamandan beri, saltanat tahtına uzak olan yerlerde savaşmaktan usanmış olduğundan Endülüs'te bulunan askerinin tamamını İfrikıye'ye davet etmiş ve Ceziretülhadra'yı birkaç bin altına Gırnata melikine satmış; o havaliden elini çekmiş idi. 
Şikflüla”nın oğlu da, Sultan Yakub'un Endülüs”ten el çektiğini ve Kastilya hükümetinin de dâhili sıkıntılarla meşgul olduğunu gördü. Onların da kendisine yardım yapamayacaklarını anladığından Gırnata hükümetine dehâlet etmişti. Kumariş sınırının kuzey hattından Bahr-i Sefid'e kadar yerler Gırnata idaresi altındaydı. Cebelitârık, Meriye ve Kartacanna arasında bulunan Gata burnuna kadar mevkileri ve Endülüs kıtasında kralın elinde bulunan memleketler dışında ne kadar İslâm memleketi var ise tamamı Melik Muhammed Sâni'nin fermanına tâbi olmuştu. 


II. Muhammed'in Vefatı ve Cebelitârık'ın Düşüşü 


Melik II. Muhammed 700 (1300-1301) senesinde dünya meşguliyetini terkettiğinden yerine oğlu II. Muhammed geçti. 


Cihan nurunu azalttığından beri 
Her bir köşeden insanlara binlerce fitne yöneldi 


ifadesi üzere her tarafta fitne ve ihtilal meşguliyetleri alevlendi. İslâm güneşine zayıflık ârız oldu, mülk ve devletin güçlenmesi için sarfedilecek hayli zaman boşa harcandı. I. Muhammed, işlerinin dizginini eline aldığında Kastilya Kralı IV. Fernando, Aragon hükümetiyle ittifak yaptı. Aragonlar Meriye'yi denizden, Kastilya kralı da Ceziretülhadra'yı ve 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Cebelitârık'ı karadan muhasara altına aldılar. Kastilyalılar, Cebelitârık”'ı zaptettiler. Adayı da almak üzere iken Melik Muhammed, sıkıntıyı defetmeye muktedir olamadığından dört kale ve 5000 ruble altın vererek adayı kurtarmaya muvaffak oldu. Fakat Cebelitârık'ın böylece düşman eline geçmesi ve adanın satın alınması Gırnatalılar'a ağır geldi. Halkın tamamı melik aleyhine ayaklandılar. Kendisini “a'meş”likle suçladılar. 
Basiret körlüğüyle ve tembellikle itham ettiler. Saltanat tahtından indirerek kardeşi Molla en-Nâsır'ı 706 (1306-1307) yılında hükümet makamıyla 


şereflendirdiler. 


Tarihçilerin bir kısmının rivayetine göre II. Muhammed, 701 yılının Şabanının sekizinci (8 Nisan 1302) Pazar günü akşam namazını edadan sonra seccade başında vefat etti. Vücudunda yara ve sızı eseri görülmemiştir. Fakat güzelliği ve yaratılışı, göz yaşının damlalarına bulaşmış olduğundan, Allah korkusuyla ciğerinin parça parça olduğu tesbit edilmiştir. II. Muhammed'in vefat ettiğinde üç evladı kalmıştı. Bunların biri veliahdı olması nedeniyle yerine geçen Ebü Abdullah Muhammed, digeri Molla en-Nâsır, diğeri de Malaga kumandanı Firaş b. Nâsır'la evli bulunan kızıydı. Babasının tahtına oturan Ebü Abdullah devlet işlerinde oldukça yetenekliydi. Gündüz karar verilen konuların icrası yetişmediği zaman gece çalışarak ertesi güne iş bırakmazdı. Devletin vekilleri kendisine iş yetiştirmekten âciz kalırlardı. Çok geçmeden vücuduna hastalık sirayet etti, gözlerine zayıflık ârız oldu. Bu nedenle kendisine “a”meş” lakabı verildi. Devlet adamları, melikin hareketlerinden bizar olduklarından hal'i hususunu kendi aralarında kararlaştırdıktan sonra II. Muhammed'e körlük ârız oldu. Yazışma işlerinde kardeşinin tavassutuna muhtaç oldu. 
Saltanat ise istibdat ve istiklal istediğinden, “Hükümet makamı için Nâsır daha münasiptir” diyerek 708 yılının Ramazanının sonunda (Şubat 1309) Ebü Abdullah Muhammed'i hal” ve Minkar memleketine göndererek yerine Molla en-Nâsır'ı oturttular. 


Tampalya Olayı 


Avrupalılar arasında meşhur olan Tampalya meselesi bu günlerde zuhura gelmiş, İspanya hükümetlerini haylice meşgul etmiştir. Bu durum Gırnata hükümetinin bir müddet nefes almasına sebep oldu. 
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Bu konuda hıristiyan müellifleri tarafından türlü türlü sözler söylenmekte, rivayetler belirtilmektedir. Bunlar arasında en uygun ve sıhhatli olanı şudur: Beşinci asırda şövalyelerden bir grup seferde ve hazarda birbirlerine yardımcı olmak üzere aralarında gizli bir anlaşma yapmışlardı. 
Zamanla çoğalmışlar ve her memlekete el atmışlardı. Aralarında mâlum olan bazı işaretlerle birbirlerini tanımışlardı. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen suçlarına hiç kimse vâkıf olamamıştı. O tarihlerde papanın ruhani nüfuzu artmış olduğundan, teftiş amacıyla bütün memleketlerde gizli memurlar ve casuslar dolaştığından, zikrolunan Tampalya grubunun gizli sırlarından papazlar haberdar oldular. Özellikle bunların çoğunluğu zengin ve emlak sahibiydiler. Ayin-i Mesihi'ye muhalif zararlı düşüncelere sahip olduklarını bahane ederek bunların mallarını gasp için bazı bahaneler bulundu. Fransa toprağında ne kadar Tampalya varsa, bunların tamamı mahkeme edilmeksizin zulüm ateşiyle kahredildi. Malları ve eşyaları papazlar tarafından ellerinden alındı. 


Bunlar, papazlar tarafından İspanya'da da araştırıldı. Diğer ülkelerdeki gibi ateşe atılmadılar, mallarının ellerinden alınmasıyla yetinildi. 
Hatta mezkür sergerdelerden Don Rodrigo ile birkaç eşraf hükümete verdikleri bazı istidalara göre Şelemenke şehrinde rahiplerden oluşan bir meclis oluşturuldu. Olayın tahkikatının sonunda bunların, Fransız Tampalyalar”ının suçlandıkları bozuk inançlarla ortaklıkları olmadığı, masum ve mazlum oldukları açığa çıktı. Bunlar hapisten kurtuldularsa da mallarına sahip olamadılar. Bazılarının ifadesine göre Tampalyalar”ın servetlerinden başka ne hükümet ne de memleket aleyhine zararlı bir hareketleri ve inançları vardı. Bunlar, fermanları her yerde geçerli olan papazların pençelerine düşmüşlerdi. 


Bazılarının rivayetine göre de bu tür gizli bir cemiyet hangi devlette olursa olsun, hükümetler bu topluluğa emniyet etmediklerinden haksız yere cezaya uğramışlardır. İşin doğrusu, mezkür cemiyetin gizli hali ile hükümet elinde meşruiyet kazanmasının muvafık bir usul olmadığı açık ise de hiçbir suçları olmadığı halde şiddetli cezalara çarptırılarak ateşte yakılmaları, mallarının ellerinden alınmaları, rahiplere külfetsiz bir lokma yapılmaları hiçbir mezhebin düşüncesiyle bağdaşmamaktadır. 
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Müslüman Halkın Durumu 


İspanya'nın hıristiyan hükümetinin tebaasında bulunan müslümanlar mürtedler, esirler, âzatlılar ve müdeccenler adıyla dört sınıfa ayrılmıştı. Bunlardan her sınıfın hukukunun tayini, devlet tarafından kanunlar vazedilerek belirlenirdi. 


Hıristiyanların imtiyazlarına sahip olmak arzusuyla din değiştiren mürtedler gerçekten hıristiyan olmasalar bile sülalelerinden gelecek çocukları ve torunları dedelerinin irtidad sebebini unutacaklardı. Zamanın geçmesiyle bunların hıristiyan dini üzere kalacakları anlayışıyla gönülleri alınarak maddi ve manevi yararlar elde etmeleri mümkün iken İspanyollar”ın müslümanlar aleyhindeki şiddetli düşmanlıkları kendilerini bu inceliğe vâkıf olmaktan mahrum etti. Damgalı bir insan kabul edilen mürtedler, görüldüğü her yerde tahkir ve düşmanlıkla aşağılandılar. Bu sebeplerden dolayı aralarında ırk ve nesep davası zuhur etti. 


Mürtedlerden biri bir hıristiyan kızı ile evlenmek istediğinde sülalelerine muteber olmayan bir neslin karışmasından korktukları için türlü zorluklar çıkarırlar, güçlükle ve çoğu zaman da gizlice nikâh yaparlardı. 
Mezhep değiştiren kişiler evlilik kanununun gereği birbirlerinden ayrılamazlardı. Mürtedlerin, bulunduğu mezhepten daha önceki mezhebine dönmeye çalıştığı duyulursa, o zaman birbirlerinden ayrılırlardı. Bir müslüman kadın bu sebeple kocasından ayrılır, daha sonra da Hıristiyanlığı kabul ederse, ayrıldığı kocası o zamana kadar başka biriyle evlenmemiş ise hükümet kanalıyla cebren onunla evlenirdi. Eğer mürted erkek ve kadının daha önceki dinlerine döndükleri duyulursa bu suçlarına karşılık ateşe atılırlardı. İrtidad eden şahıs bu hal duyulmadan ölürse mal ve arazi- den neye mâlik ise vârislerinin ellerinden alınırdı. Bu tahkikatlar ölümün- den sonra beş yıl boyunca devam ederdi. İrtidad eden bir insan önceki dinine döndükten sonra tekrar Hıristiyanlığı kabul ederse imanı makbul sayılırdı. Ancak veraset hukukundan, vasiyetten ve şahitlikten mahrum edilirlerdi. Bu tür bir insan kendi hanımını zina ederken görse bile onun aleyhinde mahkemeye dava açamazdı. Eğer bu esnada devlete büyük bir hizmeti gerçekleşirse, elinden alınan malları kendisine iade edilirdi. 


Müslüman esirler, yüreklerin dayanamayacağı, benzeri görülmemiş eziyetlere uğramaktaydılar. Bunlar, yaşamaktansa bin kez ölmeyi tercih 


288 e ENDÜLÜS TARİHİ 


ederlerdi. Bu sınıf hakkında yürürlükte olan kanunlar 'gereği, esir olan insan ne canına ne de malına sahip olabilirdi. Kanlarının akıtılması helâl kabul edildiğinden, isteyen her kişi esirini suçsuz olarak öldürebilir, ona işkence yapabilirdi. Hanımına ve kızına gözünün önünde sahip olmak, lutufta bulunulan bir muamele kabul edilirdi. Hamilelik olayına özen gösterilirdi. Müslüman esir bir kadın, kendisine sahip olan hıristiyandan gebe kalırsa, sahibi, fiilini kabul etmedikçe bu kadın esaretten kurtulamazdı. Eğer bu kadın kendisine mâlik olmayan başka bir hıristiyandan hamile kalmışsa, doğacak çocuk işin fâiline verilirdi. Şayet almaktan kaçınırsa, üzerindeki elbiseleri soyulur, insanların arasında kırbaç darbesiyle cezalandırılırdı. Eğer bu kadın doğum anında vefat ederse pahası, bu fiili işleyen insandan tahsil edilir, asıl sahibine verilirdi. Bir müslüman esir, hamile iken azat edilirse karnında bulunan çocuk, azadından dokuz ay sonra doğarsa serbest, eğer âzadından dokuz ay geçmeden doğarsa esir kabul edilirdi. Bu hesap için vaktin dakika ve saniyesine kadar dikkat edilirdi. Bu esirlerin kıymet ve dereceleri oldukça düşüktü. Aragon hükümetinin pazarlarında satılan her esir için simsarlar ve dellallar toplu satışlarda olduğu gibi 4 dinar dellaliye alırlardı. İspanyollar'ın nazarında esirler insan türünden kabul edilmezler, ancak davar hükmünde veya iş yaptırılan bir eşya kabul edilirlerdi. 


Bunların şahsi hukuklarına ait yapılan siyasi kanunlarda bu düşüncelere itibar edilerek gerçekleştirilirdi. Bu kanunların hükmüne göre bir esirin beden gücüne, akli anlayışına göre hareket edilirdi. Dövme, yaralama, öldürme gibi haklarında gerçekleşen her türlü muamele mahdut olan nakit bir ceza ile çözümlenirdi. Resim yapabilen, sesi güzel olup musikide hüner sahibi bulunan bir esirin eli ve boğazı diğer organlarından daha şerefli kabul edilirdi. Bu organlar üzerinde dövme, yaralama gibi bir suç gerçekleşir de üretimden âtıl olursa, bunu yapan kişi göz çıkarmak, bacak kesmek cinayetlerinden daha büyük bir suçla cezalandırılır. Birlikte musiki icra eden esirlerden biri bir insan tarafından öldürülmüş olsa katil yakalanır, “Sen herkesin mutlu olmasına sebep olan aleti işlemez hale getirdin” denilerek bu ahengin bozulması nedeniyle suçlanırlar idi. Bir esir sınırlı olan birkaç maddenin dışında her ne hususta olursa olsun mahkemelerde hakkını arayamazdı. Eğer kendisi bizzat kralın esirlerinden ise o vakit sınırlı olan bazı haklarını arayabilirdi. Bir esir, bir rahibeyi, bir bâkireyi veya dul bir kadını aldatarak zina fiilini işlerse ateşe atılırdı. Çocukluk ve bulüğ çağına erişmiş olan bir esir, hırsızlık suçuyla suçlandığında vahşi hayvanların önüne atılarak parçalatılırdı. 


Esir sahiplerinden bir hıristiyan devlet tarafından hıyanet, zina, hırsızlık gibi bir suçla suçlansa yahut evinde ölü bulunarak kimin tarafından öldürüldüğü belli olmasa, esirlerinin tamamı mahkemesiz ve sorgusuz işkenceye uğrarlardı. On dört yaşından küçük olanlar işkenceye dayanamayacaklarından kamçı ile dövülürlerdi. Fakat bu hükmün, hakkaniyet hilafına gerçekleştiği hatırlanarak Belensiye mahkemesi sicilinden kaldırıldı ise de Kastilya hükümetinde gereği gibi uygulandı. 


Esirlerin âzadı birkaç şekilde gerçekleşmekteydi. Önceleri, Aragon hükümetinde bir esir, Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] dinine girerse, âzat edilmiş kabul edilirdi. Bu sebeple esirlerin âzadı yaygınlaştığından Belensiye sicilinden bu şart lağvedildi. Bu nedenle Nasrâniliği kabul eden esir, alelâde vaftiz edildikten sonra sahibine iade edilirdi. Eğer esirin sahibi müslüman yahut yahudi ise iade edilmezdi. Altı merâvid paha takdir edilerek sahibine verilir ve esirin âzat edilmesi kaydı ilave edilirdi. Fakat Kastilya hükümetinde, sahibi müslüman veya yahudi olan bir esir Hıristiyanlığı kabul ettiğinde âzat edilmiş sayılır, ancak sahibine bir şey verilmezdi. Bir yahudi, mâlik olduğu bir müslüman esire, İsrail dinine girmesi için cebirde bulunursa kendisi esir kabul edilir, esiri de âzat olunurdu. Bu usul 782 
(1380-81) yılına kadar geçerli oldu. O yıl içinde, kralın neşrolunan fermanı - üzere zikredilen yahudi esaret halinde kaldığı gibi, esirin de ilk halinde kalması nizamı kabul edildi. Esirin âzadını sağlayan sebeplerden biri de firar ve zarar verme gibi bir harekette bulunmaksızın otuz yıl müddetle esaret vazifesini yapmaktır. Ancak, bunun evlat ve nesebe şümulü yoktu. 


Yalnız mezkür müddeti tamamlayan şahsa mahsus idi. 


Eğer bir esir firara fırsat bulduğu halde devlet aleyhine icra olunan hıyaneti hükümete haber verirse yahut sahibini öldüren maktulü öldürerek intikamını alırsa âzatlı kabul edilirdi. Bir esir, firara fırsat bularak İslâm sınırından içeri ayak basarsa âzat edilmiş sayılırdı. Bu yolla firar eden esir, o vaktin âdeti üzere, elinde ruhsat kâğıdı olduğu halde tekrar avdet eylese evvelki sahibi onun üzerinde hak sahibi olduğunu iddia edemezdi. Kastilya hükümeti kanununa göre, esirlerin sahiplerinden biri, mâlik olduğu 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müslüman esirlerin güzelliklerinden faydalanmak istese, akçe kazanmak için bunlara fahişelik yaptırsa tamamı âzat olunurlardı. Belensiye kanununa göre bu tür esirler âzat olunmazlar, devlet tarafından zaptolunarak yine o sanatı icraya çalıştırırlardı. Elde edilen kazanç devlet hazinesine ait olurdu. 


Yirmi yaşını geçmiş olan herkes bir âzatnâme vererek esirini serbest bırakabilirdi. Bunlar görünüşte âzat olunmuşlarsa da hakikatte bir nevi esir idiler. Çünkü her hıristiyanın, âzatlısı üzerinde mâlikiyet hakkı vardı. 
âzatlının vefatında terkedilen malları akrabasına ait değildi. Buna sahibi vârisi olurdu. Âzatlı olan herkes sahibine hürmet ve riayete mecburdu. 
İhtiyaç halinde bulunduğunda idaresi âzatlısına mahsustu. Sahibi üzerinde ne tür hakkı olursa olsun dava açamazdı. Bunlara riayetsizliği halinde eskisi gibi esaret haline düşerdi. Sahibi bir suç ile suçlansa mahkemesiz ve sorgusuz olarak âzatlısı işkenceye tâbi tutulurdu. Bu sahipler, âzatlısı hakkında mahkeme huzurunda iftirada bulunursa yahut eline verdiği âzatnâmede bazı şartları usulsuz biçimde kaydetmişse âzatlısı üzerindeki haklarını kaybederdi. Âzatlı, o havalide hürriyete sahip olurdu. 


Müdeccenler, İslâm memleketlerinden bir yerin istilası halinde memleketini terketmeyerek bulunduğu yerde kalan İslâm reâyâsıdır. Bunlar için iki tür kanun vardır. Biri lafız olarak söylenir, manasına itibar edilmez. Diğeri de resmi bir mahkemede tescil olduğundan muhtevası harf harf icra edilirdi. Bunun ilk türü müdeccenlerin imtiyazları unvanıyla birlikte bir memleketin istilasında raiyyet olarak müslüman halka verilen ahidnâmedir. Yeri geldiğinde bir nebze beyan olunduğu gibi müdeccenlerin tamamı emlak, akar, arazi ve eşyalarıyla mâbed ve mescidlerine, milli hukuklarının tamamına önceki gibi mâlik olurlardı. Mezhep, ahlâk ve tavır olarak öteden beri ne tür hareketlerde bulunuyorlarsa o biçimde serbest bir şekilde engelsiz olarak ibadetlerini icra ederler ve davaları kendi hâkimleri tarafından karara bağlanırdı. Bu konuda hükümet ta- 
-rafından asla müdahale yapılmazdı. Herhangi biri daha sonra başka bir memlekete hicret etmeyi arzu ederse elindeki mallarını dilediği kimseye satarak gidebilirdi. Hiçbir kimse tarafından engellenemezlerdi. İstiladan önce ne kadar vergi vermekte iseler, fazlasız ve noksansız olarak yine o miktar vergi verirlerdi. Bunun hükmü zaptolunan memleketin kapıları açılıp içine hıristiyan askeri yerleşinceye kadar geçerli idi. Daha sonraları asıl müdeccen kanunları hükmünü icra ederlerdi. Bu ikinci tür belirli bir tertip üzere olmayıp her asırda ve her hükümette başka olduğundan özellikle bunun şahsi hukuka taalluk eden bazı hükümleri 660 (1261-62) yılından sonra devletçe resmen tescil edilmişti. Her hükmün hangi hükümette, hangi zamanda ve ne suretle olduğu o asrın olayları sırasında beyan olunacaktır. Burada 1262 tarihine kadar olan genel durumdan bir kısmı zikrolunacaktır. 


Her memleketin istilası anında arazi sahipleri onun tasarruf haklarını kaybederlerdi. İşlenen arazilerin, bostanların, tarlaların ve meraların tamamı hükümetin tasarrufuna geçerdi. Mezkür arazi daha sonra mâlikâne suretiyle dük, kont, markiz ve şövalye gibi eşraf ve emirlere satılırdı. O arazide ziraatla uğraşan müslüman çiftçiler mâlikâne sahibinin hükmü altına dahil edilirlerdi. Kanunun gereği, bu biçimde bir memlekette ikamet eden müdeccenler başka bir yere evlerini nakledecek olsalar cümle emlaki zapt ve müsadere edilirdi. Müdeccenlerden varlıklı olanlar evlerinde hıristiyan hizmetçiler kullanamazlardı. Hiçbir yolculukta bir hıristiyanla beraber yemek yiyemez, bir hamamda yıkanamazlardı. 


Kanun nazarında müdeccenler ile yahudi reâyânın farkları yoktu. 
Müdeccenler genelde ziraat, çiftçilik, sanat ve ticaretle ilgilenirler, mülkün bayındırlığı için hizmet verirlerdi. Yahudilerin çoğu dellallık, simsarlık, ordu esnaflığı gibi şeylere girişirlerdi. Birtakımı da -kanun gereği- İspanya'nın yerli hıristiyanlarından başkasının yapması yasak olan mali işlere sarraflık bahanesiyle sokulurlar, ağır ve fahiş faizlerle para vererek havadan pek çok para kazanırlardı. Sürekli olarak hıristiyanların düşmanlığını celbetmekte idiler. 


Bu asırda, diğerlerinin uğradığı tahkir muamelesi müdeccenlere yapılmıyordu. Yahudiler, öteden beri bilinmek amacıyla bir alamet-i farika gezdirdikleri halde, müdeccenler bu alameti taşımıyorlardı. Aragon hükümetinde bulunan müdeccenler en fazla şiddet ve zahmet gördükleri halde yahudiler kadar tahkir edilmiyorlardı. Bir yahudiye yemin vermek lazım geldiğinde eğer iddia eylediği yalansa evinin yanması ve çocuklarının vahşi hayvanlar tarafından paralanması gibi zikri kötü olan yemin verilir. Müdeccenler yalnız iddia ettikleri maddede sözlerinin doğruluğuna Allah”ı kefil ve şahit tutarlardı. İsrâiloğulları kadınlarından biri ile zina 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eden hıristiyan Kastilya kanununa göre recm, Belensiye kanununa göre yakılırdı. Eğer bu fiil bir müdeccen ile gerçekleşmişse kamçı vurulurdu. 
Gerek müdeccenler gerekse Müsevi reâyâsı bulundukları memleketlere riayeten pazar günü dükkânlarını açmazlarsa da her biri kendi özel günleri olan cuma ve cumartesi günlerinde işlerini tatil ederlerdi. 


Müdeccenlerin cemaatle namaz kılmaları yasak olduğundan herkes namazını gizlice eda ederdi. Cuma günlerinde seçkin bir elbise giyemezdi. Müdeccen ziraatçılar her sene hâsılatın on ikide birini hasat vaktinde hükümete verirdi. Bunun dışında kalan emlak vergilerini de muayyen vakitte tamamen eda ederlerdi. Fevkalâde durum bahanesiyle yılda birkaç defa vergi verirlerdi. Portekiz hükümetindeki müdeccenlerin evlerinde bulunan her tür eşya üzerine vergi teklif edilirdi. Her yılın ocak ayı içinde özel memurlar tarafından tahsil edilirdi. Bir köyde, bir diğerine yardım edecek kadar müdeccen çoğaldığı halde âdi vergilerden başka cemaat âzadı için mâlikâne sahipleri toplam nüfustan da ayrıca vergi alırlardı. 
Gerek devletçe gerekse hususiyet nedeniyle alınan vergiler düzenli bir kural üzere olmadığından bunların dağıtımı, miktar ve türleri mevcut olan kanunnâmelerde açıklanmamıştır. 


Bu kadar tecavüzlere uğradıkları halde gerek müdeccenler gerekse Müseviyye taifesi sanat, sanayi, ticaret ve sair yollarla tâbi oldukları insanlardan daha çok servet sahibi olmuşlardır. İspanyollar ise kendilerine bağlı olan halkın uğraştığı bu tür işleri hakir gördüklerinden ve muharebelerde de telef olduklarından hem nimet ve servette hem adet ve sayıda mağluplarından hayli aşağı kalmışlardı. 


Fransız tarihçilerinden Bay Sirkor bu konuda şöyle demektedir: “VI. 
Alfonso Tuleytula'yı istila eylediğinde mevcut olan hıristiyanları huzur ve refah içinde, bütün mâbed ve kiliseleri eski görünüşünde, nice hanedan büyüklerini de Arap fâtihleri arasında 400 seneden beri rütbe, unvan, haysiyet ve şanlarını muhafaza etmekte olduklarını görerek hayret eder.” 
Bu durum Mariyana adlı rahibin düzenlediği İspanya tarihinde yazılıdır. 


Mezkür şehrin istilasında Araplar bunca hanedan ve ehli servet bırakmış oldukları halde 100 sene sonra Tulaytula'ya girmiş olsalar bunların tamamını fakir, zelil, hakir, sefil görürlerdi. Yahut yokluk dükkânının köşesinde zillet toprağına bulanarak nefislerine yetecek günlük kazançları 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olan birkaç dinarı bile hıristiyanların zulmünün korkusundan yerler altında saklarlardı. Rastgelen gaddarlar ve çocuklar kendilerini tahkir için şamar vurarak ellerinde ve avuçlarında bulunanı gasbederlerdi. İbadet yeri olarak köşe ve bucakta gizli bir zâviyeleri olup oralarda korku ile gizlice ibadet ederlerdi. Halbuki Araplar İspanya'yı fethettiklerinde kendilerine engel olacak kimse olmadığından mutlak galip durumunda idiler. Bunca memleketleri ele geçirmiş olan müslümanların hıristiyan halkla yaptıkları anlaşmalar mücerret yardım ve ihsan kabul ediliyordu. Sonraları nice kargaşa ve tehlikeye düştükleri halde verdikleri sözde sebat etmişlerdir. İspanyollar ise mezkür memleketleri Araplar”dan tekrar almaya başladıklarında adım adım engellerle karşılaşırlar, her birinin istilası için bunca can ve mal sarfına mecbur olurlar. Müslüman halka vermeyi taahhüt ettikleri imtiyazları çekişe çekişe, işlerine uyacak biçimde pazarlık yaparak verirlerdi. Sonra sözlerini unutmalarına sebep olabilecek bir hadise çıkmamış iken birçok yerdeki müdeccenleri vatanlarında rahat bırakmamışlardır. 
Sefil bir biçimde Kastilya”nın doğu tarafında bulunan ve Araplar'ın Endülüs”ü zaptettikleri an ayak basmadıkları taşlık alana sürmüşlerdir. Haklarında her türlü insaniyetsizliği, merhametsizliği icradan geri kalmamış olmalarına nazar edildiğinde İspanyollar'ın ne derece cahil ve terbiyesiz oldukları, Araplar'ın ne derece mert ve medeni oldukları zâhir olur. 


Kastilya Kralı Fernando'nun Ölüm Biçimi 


Kastilya Kralı IV. Fernando yirmi altı yaşına geldiğinde tahtı vesayetten kurtararak idare dizginini kendi eline almış ve Tampalya meselesi -yazıldığı üzere- çözüme kavuşmuş, amca çocuklarının sıkıntısı da bertaraf olmuştur. Aragon hükümetiyle dostluk kurmak için gereken sebeplerin hazırlanmasını lazım gelen kişilere tembih eylemişti. Kazâ kalemi, mezkür hükümetin bir müddet daha huzur ve devamını diler. 


Zamünelfelek binlerce şekil çizer de, 
Hiçbiri bizim tasavvur aynamızdakine benzemez. 


Bu esnada insan aklının idrakten âciz olduğu olaylarla Kastilya hükümeti henüz yeni kurtardığı eteğini kargaşa ve ihtilale kaptırır. Gırnata'ya dayanarak istikrar sağlamaya çalışır. Asilzâdelerden Karoçal adında iki 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kardeş bu anda Martos şehrine çekilerek uzleti ihtiyar etmişlerdi. Bundan önce devlet erkânından Alonzo adlı bir zat geceleyin evine giderken öldürülmüştü. Katili, her ne kadar aranmış ise de bulunamamıştı. O aralık iki kardeşin mezkür şehirde inzivaya çekilmeleri, haklarında, bazı şahısların suizannını davet etti. Bu katil hadisesinin onlar tarafından zuhur etmiş olduğuna dair avam arasında böyle bir havadis yayıldı. 


Adı geçen kral, bu esnada Alkode şehrini muhasara etmekte olan ordusuna gitmek üzere Martonos'tan geçerken iki kardeşi huzuruna davet etti. Mezkür havadislerin şüyuunu vukuuna delil kabul ederek ibret olması amacıyla biçârelerin surun üzerinden atılmalarını emretti. Bu zavallılar her ne kadar mezkür suçtan uzak olduklarını açıklayarak mahkemenin icrası ve araştırılması için feryat ve figan eyledilerse de dinletemediler. 
Siyaset alanına götürülürken ikisi de hayatlarından umut kestiler, bedduaya kalkıştılar. O günden otuz gün sonra hâkimler hâkiminin divanında yüzleşeceklerini açıkça belirttiler. Bu haber şüyu bulup halkı hayrete düşürmekte iken 1312 yılının Eylülünün on dördüncü Pazar günü Ceyyân şehrinde Kral Fernando yemekten sonra yatağına yatarak uyumuş, sekiz, on saat geçtiği halde kalkamamıştır. Hizmetçileri şüphelenerek odanın kapısını açtılar, içeri girdiklerinde onu cansız buldular. Hesap edildiğinde o iki masumun öldürülüşlerinin otuzuncu günü olduğu âşikâr oldu. Bu keyfiyet herkesin hayretine sebep oldu. Kral Fernando'nun tahtının vârisi olarak iki yaşında Alfonso adında bir oğlu kalmıştı. Bir vasi tayini lazım geldiğinden bunun için Kastilya hükümeti hanedanı arasında ve memleketin içinde fitne ve ihtilaflar gerçekleşerek Gırnata hükümeti bu zaman zarfında yine hârici sadmelerden emin kaldı. 


Gırnata Hükümetinin Kargaşası 


Ahlâk ilmiyle milletlerin ayarını araştıran Avrupa tarihçilerinin sözlerine göre, o vakitler bu iki millet (Endülüs İslâmları ve Endülüs hıristiyanları) arasında o derece ahlâk farkına şahit olunmaktaydı. Ne zaman İspanyollar mağlup olup mütareke ve barış yapmak isteseler alçaklık ve zelillik izhar ederlerdi. 


Galip olduklarında kendilerinden şefkat talep edildiğinde çok fazla kibirlenirlerdi. Müslümanlar da tamamen bu halin zıddıyla muamele 


BENİ AHMER DÖNEMİ ə 295 


ederlerdi. Bu nedenle adı geçen Molla en-Nâsır saltanat tahtıyla ödüllendirildiğinde Aragon ve Kastilya hükümetleriyle belirli bir vakit için mütareke yapılmasını talep eder. İkisinin de ret cevabı vermeleri nedeniyle şecaat sahibi Nâsır, kılıcının yardımına müracaat etti. Meriye civarında Aragonlular'ı hezimete uğrattı. Diğer taraftan İslâm sınırına taarruz etmekte olan Kastilyayalılar da Kral Fernando”nun vefatının gerçekleşmesiyle memleketlerinde meydana gelen karışıklıktan dolayı çekilmeye mecbur oldular. Melik Nâsır bu iki sıkıntıdan yakasını kurtarmakla kendi idare alanının ıslahı ile meşgul oldu. 


Fakat tayin sebebi ve vasi maddesinden dolayı Kastilya hükümetine ârız olan fesat ve kargaşadan yararlanarak -bu arada- bazı yerlerin tekrar alınması halkın arzusu idi. Halbuki Gırnata idaresinde tanzim ve ıslaha muhtaç nice karışık işler bulunmaktaydı. Bunlar yoluna girmedikçe, harice teşebbüs etmenin tehlikeden uzak olmayacağı kesindi. Melik Nâsır'ın sakin, barışçı ve savaşın güçlüklerinden kaçınma hali halkın arzusuyla çelişiyordu. Halk, Nâsır'ın bu durumunu gevşeklik ve korkaklık biçiminde yorumluyordu. Hicabet makamında istihdam eylediği açgözlü şahsın sayısız fenalıkları da herkesi bizar ettiğinden, onun cezalandırılması iddiasıyla Gırnatalılar ittifakla ayaklandılar. Malaga kumandanının oğlu ve kendisinin de yeğeni bulunan İsmail Ebü”1-Velfd bir miktar asker ile gelerek bunların başına geçti, Gırnata'yı muhasara etti. Melik Nâsır, Elhamra'ya kapanarak birkaç gün müdafaada bulunduysa da başa çıkamayacağını anladı. 714 (1314-15) senesinde hükümet tahtını İsmail'e bırakmaya mecbur oldu. “Ceza, işin cinsiyle gerçekleşir” kuralı zâhir oldu. 


Bazı tarihlerde mezkür olay başka biçimde naklolunmuştur. Molla Nâsır saltanat tahtına oturduğunda halkı sayısız cefalardan ve başkanların kahrının pençesinden kurtarmanın sebeplerine teşebbüs eyledi. Bu sırada yeğeni İsmail'in gaddarca fiillerinden dolayı kendisine defalarca şikâyet olunduğunda, İsmail'in babası ve kendisinin de eniştesi bulunan Malaga kumandanı Firaş b. Nâsır'a, İsmail'e lazım gelen nasihatlerin yapılmasını tembih etti. Firâş ise kuvvetine güvenerek, Gırnata hükümetinin karışıklığını vesile kabul eyledi. Oğlunun ıslahına gayret göstermediği gibi, “Molla Nâsır başkalarına nasihat edeceğine, kendi kardeşine yaptığı şeyleri hatırlasın” cevabıyla sözünü reddetti. İsmail'in yaptığı uygunsuz hareketlere devam etmesi üzerine 710 (1310-11) yılında Melik Molla Nâsır 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damla hastalığına yakalanarak mecalsiz düştü. Vefat etti zannıyla mah- 
10” Melik HI. Muhammed'in taraftarları bir yere gelerek II. Muhammed'i ikamet ettiği uzlet makamından alarak hükümet makamına çıkarmak için Gırnata”ya götürürlerken, Nâsır'ın şifa bulduğu haberi ulaştı. Melik Muhammed, Minkar'da ikamet etmeye başladı. 714 yılının Şevval ayının üçüncü günü (10 Ocak 1315) kazaen, başka bir rivayete göre de kasten bir göle düşüp rahmet deryasını boyladı. 


Bu olay üzerine İsmail Ebü”1-Velfd Malaga ve havalisinden bir miktar asker toplayarak Gırnata”yı muhasara altına aldı ve hükümetini ilan eyledi. Melik Nasır, her ne kadar mukavemete hazırlanmışsa da halkın bir grubu İsmail'in ordusuna dehâlet ettiler. Diğer taraftarları da sabahleyin şehrin bir kapısını açarak zaferin kolayca gerçekleşmesini sağladılar. Mücadelesiz ve kavgasız biçimde İsmail'in askeri Gırnata'ya dahil olmuştu. 
Molla Nâsır, Elhamra'ya kapanarak bir müddet müdafaadan sonra Kadis memleketinde ikametine müsaade olunmak üzere teslim olacağını arzetti. 
İsmail, Zilkadenin üçüncü günü (8 Şubat) hükümdarlık tacına nail oldu. 
Molla Nâsır, Kadis'te ikamet etmekte iken 722 yılının Zilkade ayının altıncı günü (16 Kasım 1322) bekâ mülküne göç etti. 


Beyza'nın, Martos”un Geri Alınması ve Ebü”1-Velid”in Öldürülmesi 


İsmail Ebü”1-Velid”in saltanat koltuğuna oturuşunun üzerinden birkaç yıl geçince, 709 (1309-10) senesinde, Kastilya kralzadelerinden Don Pedro ve Don Juan 9000 süvari ve birkaç misli asker ile sınırdan içeri ayak bastı. Tecavüz ederek Gırnata önlerine kadar gelmiş oldukları halde Melik İsmail tarafından karşılarına gönderilen bir grup asker bunların ordularını yağma ve perişan eyledi. Bu iki kişiyi de hayat sahasından nişansız ve izsiz olarak sildiler. Bundan sonra Kastilya hükümetiyle üç yıl için bir mütareke yapıldı. Mezkür müddetin bitiminde Melik İsmail, Beyza ve Martos şehirlerinin tekrar alınması için asker hazırlayarak gönderdi. Onları İslâm mülküne ekledi, sayısız esirler ve ganimetler aldı. Ancak esirler arasında bulunan melikin amcazadesi ve Ceziretülhadra valisinin oğlu Muhammed b. İsmail'in hissesine isabet etmiş olan ve benzeri bulunmayan bir kızı Melik İsmail gasbederek haremine gönderdi. Adı geçen delikanlı sevgi ve aşk ateşiyle üzüntüye düştü. 
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Elde etme imkânı yok olunca en nihai hedef 
Dünya ve arzu edilen her şey boş ve hayaldir 


sözü hasbihali oldu. Melik İsmail”den intikam almak için birkaç kişi ile ittifak yaparak fırsat kollamaya başladı. Üç gün sonra, gerçekleşen zaferden dolayı Elhamra Sarayı'nda büyük bir ziyafet düzenledi. Bu ziyafet esnasında 726 yılının Receb ayının yirmi altıncı günü (28 Haziran 1326) meliki hançerleyerek öldürdü. 


Cebelitarık”ın Geri Alınışı ve IV. Muhammed'in 
Öldürülmesi 


İsmail'in vefatında on iki yaşında bulunan oğlu IV. Muhammed onun yerine Gırnata tahtına oturdu. Beni Ahmer hanedanından olan ve IV. 
Muhammed adıyla anılarak hükumet tahtına nail olanların dördüncüsü olduğundan IV. Muhammed adıyla vasıflandı. Bir müddet onun adına hâciblik yapan Muhammed b. Mahruk devlet idaresiyle nimetlenip rızıklandıktan sonra zulüm ve kötülüklerinden şikâyet edenlerin ısrarına ve Kastilya üzerine sevkeylediği bir grup askerin idaresindeki başarısızlığına bağlı olarak kahır kılıcıyla helâk edildi. IV. Muhammed on beş yaşına girince gereken işlerin dizginini eline almaya teşebbüs etti. 731 (1330-31) yılında sevkettiği gemilerin yardımıyla bir müddetten bu yana düşman eline düşmüş olan Cebelitârık'ı yeniden zapteyledi. 


Tarihçilerin bir grubu derler ki: IV. Muhammed Cebelitârık'ı aldığında, Fas emiri Ebü'l-Hasan mezkür mevkiin kendisine verilmesini rica etmiştir. IV. Muhammed ise emir ile ittifak ve yardımlaşmaya vesile aradığından emirin isteğini kabul ederek arzusu üzerine bir ittifak yaptı. 
Mezkür yere İfrikıye askerinden yeterli miktarda muhafız yerleştirildi. 
Melik Muhammed Gırnata'ya döner dönmez Kastilyalılar denizden ve karadan hücum ile arazisini muhasara eylediler. IV. Muhammed Gırnata'da iken bu haber kendisine ulaştı. IV. Muhammed, derhal bir miktar asker toplayarak o tarafa yöneldi. Hücum eden düşman gruplarını perişan eyledi. Kaleye topladığı İfrikıyeli subayları, gerçekleşen kusurlarından dolayı azarladı. Oradan, Ebü'l-Hasan ile görüşmek üzere Fas'a gitmeye karar verir. Hazırlanan gemiye binmek üzere iken İfrikıye subayları, gerçekleşen kusurlarını Ebü”1-Hasan”a bildirir diye vehimlenerek onu kin ve 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gadr kılıcına havale eylediler. Gırnata askerleri, IV. Muhammed'in yanında bulunan kardeşi Ebü”1-Haccac”a biat ettiler. 


Tarihçilerin bir grubuna göre, 729 (1328-29) senesinde, Melik IV. Muhammed henüz on dört yaşında iken Kastilya Kralı Alfonso İslâm memleketlerine tecavüzlere başladı. Teba şehrini zapteyledi. Bu olay üzerine Melik Muhammed tarafından İşbiliye'ye bir sefir gönderildi. Birkaç yıllığına mütareke yapıldı. Bu zaman içinde kral, uzun zamandan bu yana memleketinde devam eden karışıklığı önlemekle meşgul oldu. Melik Muhammed, mütarekenin bitmesine kadar düşmanın saldırısından emin olmak için Beni Merin sülalesinden olan ve Fas emiri bulunan Ebü”1-Hasan ile ittifak için İfrikıye”ye yöneldi. Emir, kendisine arzedilen ittifaka memnuniyetle muvafakat etti. Hatta oğlu Abdülmelik”i 7000 kadar süvari ile Ceziretülhadra”ya gönderdi. Bu esnada, Melik Muhammed”le Kastilya kralı arasındaki mütareke müddetinin tamamlanmış olması nedeniyle Cebelitarık”ın geri alınması için harekete geçti. Cebelitârık uzun zamandan beri Kastilya hükümetinin istilasında bulunmakta, hükümet merkezlerinin uzağındaydı. İhtiyat amacıyla içinde yeterli miktarda muhafız, mühimmat ve zahire bulundurulmakta iken bu an oranın muhafazasına görevlendirilen Don Perez, hırsından dolayı birikmiş eşyayı kişisel çıkarı için sarf ve israf etmiş olduğundan içeridekiler uzun zaman mukavemet edemeyerek şehri teslim eylediler. Kral Alfonso mezkür mevkiin muhasarada olduğunu haber aldığında, dâhili işlerini düzenlemesine rağmen bir miktar asker ile imdadına koşmuştur. Yolda iken mezkür şehrin düşman eline geçtiğini ve Don Perez'in ceza korkusuyla İfrikıye'ye firar ettiği haberini aldı. Çok üzülmüş olmasına rağmen, hareketinden vazgeçmeyerek, mezkür şehrin yeniden zaptı için gayret etti. Bir miktar asker toplayarak muhasaraya çalıştı. Gırnata Meliki IV. Muhammed de topladığı askerle imdadına yetişti. Alfonso'yu dört yıl için mütareke yapmaya mecbur ettikten sonra şehre girdi. İfrikıye zabitlerine, “Eğer gelmemiş olsam haliniz nasıl sonuçlanırdı?” biçimindeki azarlamaları nedeniyle 733 yılının Zilhiccesinin on üçüncü (25 Ağustos 1333) Çarşamba günü katledildi. 


Zamane bir güzeli güldürmediği gibi, onun ciğerini kanla doldurmadı da 
Gül goncası gibi gönül, bir an bile dirlik bulmadığından, zamane o anda onu dağıtmadı 


BENİ AHMER DÖNEMİ ə 299 
Melik Yusuf Ebü”1-Haccac”ın Durumu 


Gırnata tahtına oturan Yusuf Ebü”1-Haccac merhum kardeşi kadar savaş esaslarına aşina değilse de gayet akıllı, faziletli, memleket işlerini idarede emsali bulunmaz bir insandı. Hükümet merdivenine ayak attığında Alfonso ile yapılmış olan mütarekeyi tasdik ederek o müddet içinde memleketin durumunu düzeltmeye, mahkemeleri ıslaha, hayır eserlerinin yaygınlaşmasına gayret etti. Güzel sıfatlarla donanan bu zat, hak ve adaletin icrasına fevkalâde ihtimam gösterirdi. Küçük büyük ayırımı yapmaksızın herkesi eşit tutardı. Zengin ve yoksulu aynı hakkaniyet ölçüsüyle değerlendiren Yusuf, gerçekten âdil ve hâkim unvanlarına layık bir insandı. 


Âdil hâkimin sözü yağmur gibidir - 

İster sultanın bahçesinde yağsın, ister harap bir havraya Hakkaldoğruluğa uymak istersen, herkese insaflı davran Çünkü ne Zeyd'in malı helâldir, nede Amr'ın kanı sevap 


Abdülmalik”in Endülüs'e Hareketi ve Mağlubiyeti 


Fas emiri bulunan Ebü'l-Hasan, bir müddetten bu yana İfrikıye'de aleyhine kıyam eden muhalif isyancılarla uğraşmakta iken, bu kez onlara galip gelerek sıkıntıyı önlemişti. Kral Alfonso ile Gırnata hükümeti arasında yapılan mütareke müddeti tamamlanmış olduğundan eslafı gibi Endülüs”ün zaptına heveslendi. Oğlu Abdülmalik”i 5000 süvari, bir hayli piyade ile İspanya”ya gönderdi. Abdülmalik, Kastilya sınırını yağmaya başladı. 
Gafil davranmayan Kral Alfonso, Abdülmalik”in karşısına bir miktar asker gönderdi, kendisi de Ronda havalisini yağmalamaya başladı. 


Kış mevsimi girdiğinden dışarıda barınmak mümkün değildi. Sınırın muhafazasını Kantara şehri müdürü Gonzalo Martinez”in uhdesine havale eyledi. Kendisi de Madrid”de yapılmasını emrettiği toplantıda bulunmak üzere avdet eyledi. 


Kastilya kralının Ronda taraflarına hareket ettiğinde Abdülmalik Cezfretülhadra”da bulunuyordu. Onun çekildiğini işitince zahire ve mühimmat ile dolu olduğu haber verilen Lebrice'nin istilasına kalkıştı. O tarafa 1500 kadar asker gönderdi. Bu küçük topluluk Lebrice”nin zaptına kifayet etmemişse de İşbfliye şehrine kadar sokularak bol miktarda ganimetle dönmüşlerdi. 
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Sınır görevlisi Gonzalo, Tarif şehri müdürü Don Fernan Perez, Porto ve sair komşu mevkilerin memurlarından Don Alvar, Don Pedro ile haberleşerek bir miktar asker toplamışlar, mezkür fırkanın arkasına düşmüşlerdi. Hıristiyanlar, bol miktarda ganimet almış olmaları nedeniyle süratle yürüyemeyen müslümanların izlerini Argos nehri civarında kaybetmişlerdi. Şaşkın bir halde beklemekte iken köylülerden biri, müslümanların o civardaki bir dere içinde bulunduklarını haber verdi. Bu haber üzerine müslümanların üzerlerine hücum edildi, bir haylisi kılıçtan geçirildi, bir kısmı da esir edildiler. Ertesi günü Argos ve İştice şehirlerinin müdürleri birtakım asker ile geldiler. Bu askerle güçlenen hıristiyanlar müşavere ederek Abdülmâlik'in üzerine yürümeye karar verdiler. O gece sabaha kadar yürüyerek müslümanlara ulaştılar. Abdülmalik, Kastilya kralının Madrid'e çekilmesi nedeniyle oralarda kendi üzerine hücum edecek kadar asker topluluğu olmadığı düşüncesiyle karakol, kılavuz ve casus gibi ihtiyat tedbirlerine riayet etmediğinden askerlerin tamamı gaflet içindeydiler. Bu gafletten yararlanan hıristiyan askerleri âniden müslümanlar üzerine hamle ettiler. Müslümanlar, hücum eden hıristiyan askerlerinin gürültüleriyle uyandılar. 


Hıristiyanlardan emin olan müslümanlar, arkadaşlarının başlarına ne geldiğinden haberdar olmadıkları için, işin başında Lebrice üzerine giden fırkanın ansızın geldiğini ve kendileriyle latife ettiğini zannederek asla müdafaaya kalkışmadılar. Hıristiyanlar bu durumdan gereken biçimde yararlandılar ve şiddetle hücum ettiler. Abdülmâlik'in amcazadesi Ali Kassâr 100 kadar askerle karşılarına çıkarak müdafaa etmişse de muharebe esnasında can alıcı bir darbe sonucu şehid olmuştur. Diğer askerlerin tamamı firar ettiler. Abdülmalik ile Arap subaylarının namlılarından birtakımı da hıristiyanların kahır kılıcına yem oldular. İspanya tarihçilerine göre bu olay 740 (1339-40) yılında gerçekleşmiş olup İslâm askerlerinden telef olanların sayısı 10.000”e ulaşmıştır. Orduda bulunan mühimmat ve eşyanın tamamı İspanyollar'ın eline geçmiştir. 


Tarif Olayının Tafsilatı ve Müslümanların Yenilgisi 


Bu haber İfrikiye'de bulunan Ebü”l-Hasan'a ulaştığında haddinden fazla üzüntü duydu. Oğlunun intikamını almaya yemin etti. Hâkimiyeti altındaki ülkede cihad ilan etti. Ertesi sene 250 kadar harp gemisi ve bol miktarda asker ile Ceziretülhadra'ya ulaştı. Kastilya Kralı Alfonso ise Emir Ebü”l-Hasan/'ın, oğlunun acısıyla intikam almaya azmedeceğini ve hesaba gelmeyen İfrikıye askeriyle Endülüs'e hücum edeceğini biliyordu. 


Alfonso, Ebü”1-Hasan”a mukabele edecek gücü kendisinde bulamıyordu. Kantara müdürü Gonzalo Martinez'in sıkıntısı da bu esnada zuhura geldiğinden hayret deryasına dalmıştı. Kral bundan sekiz, dokuz sene önce İşbiliyeli Dona Leonor adında bir fahişeye ilgi duymuş, canı gönülden meftun olmuştu. Bu nedenle işlerin yuları bu kibirli güzelin tasarrufuna bırakılmıştı. 


Gonzalo konusuyla ilgili ve Abdülmalik olayı nedeniyle bazı şikâyetler gerçekleşti. Her ne sebeptense Leonor'un Gonzalo'ya öteden beri düşmanlığı vardı. Bu düşmanlığını intikam almaya alet etmiş ve onun tahrikiyle Gonzalo'nun -hükümetin büyük meclisinde- mahkeme edilmesine karar verilmişti. Gonzalo mezkür meclise çıktığında başına geleceğini bildiği için gerçekleşen davete icabet etmediği gibi, can korkusu ile idaresine memur olduğu yerleri önce Portekiz kralına, sonra Gırnata Meliki Yusuf Ebü”1-Haccac”a arz ve dehâlet etmiştir. Gonzalo, halkın nazarında masum iken muhakeme nedeniyle mağdur olacaktı. Bu kez hıyanet ile suçlanmıştı. Alfonso, bu günlerde Emir Ebü”1-Hasan”ın cihad ilan ederek asker toplamakta olduğunu haber aldı. Önce bu sıkıntının önlenmesini önemsemedi. Birtakım asker toplayarak bizzat kendisi de başında olduğu halde Kantara şehrine süratle yöneldi. Bu muhasaradan sonra şehri zapteyledi. 
Benzerlerine ibret olması için Gonzalo'yu ateşe atarak kebap eyledi. 


Bundan sonra İfrikıyeliler'in mukabelelerine karşı koymak isteyen kral, memleketlerinde bulunan askerleri topladı. Amiral Coffer Tenoryob'u mevcut gemilerle boğazı zaptederek İfrikıyeliler'in Ceziretülhadra'ya girişlerini önleme hizmetine tayin eyledi. Amiralin idaresinde bulunan gemiler, hacim ve sayı bakımından Mağrib emirinin gemilerine denk değildi. Müslümanların gemilerinin tamamının Ceziretülhadra Limanı'na çıkışlarını gören Kastilyalılar bu durumu amiralin korkaklık ve gevşekliğine yorumladılar. Bu söz ve yorumlar gayretli bir insan olan amirali gücendirdi. 741 yılının Saferinin sekizinci (3 Ağustos 1310) Perşembe günü binmiş olduğu gemiyi müslüman gemileri arasına attı. Bu halde iken 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birkaç gemi etrafını sardılar. İçine taş, ok, demir sürgüleri yağdırılmaya başlanıldı. Az zaman zarfında geminin içinde bulunan taifelerin tamamı savaşarak telef oldular. Amiral sol elinde bayrak, sağ elinde kılıç olduğu halde savaşmakta iken bacağının birinin kesilmesi sonucu bulunduğu yere düştü. Mezkür demir sürgülerin biri başına isabet ettiğinden oracık- ta can verdi. Bundan sonra diğer hıristiyan gemileri muharebeye cesaret edemediler, Beş adet şaykanın dışında kalan diğer gemiler müslümanların eline düştü. 


Kastilya hükümetlerinin bu biçimde hezimete uğraması Kral Alfonso'nun zihninin karışmasına sebep oldu. Portekiz ve Aragon krallarıyla aralarında soğukluğa sebep olan konuları istenilen biçimde düzeltmeye muvafakat ederek onların ittifaklarını istemesi, onların her birinin askerleri ve gemileriyle yardım etmeye söz vermeleri üzerine Aragon'dan Don Pedro maiyetinde on iki parça savaş gemisi gönderilmiştir. Cenevizli Amiral Penazo idaresinde bulunan Portekiz donanması da Kadis önlerinde demir attı. Bunlardan başka Kral Alfonso Cenevre topluluğundan on beş gemi satın almış, kendi limanlarından da on beş gemi teçhiz ederek Kastilya amiralliğine atanan Don Alfons”un maiyetine vermişti. Ancak bu savaş gemileri toplanıncaya kadar, Ebü'l-Hasan İfrikıye'den topladığı askerlerin çoğunu Endülüs'e geçirmiş olduğundan 741 yılının Rebiülevvelinin son günü (23 Eylül 1310) bütün kuvvetiyle Tarif şehri önlerine gelerek çadırını kurdu. Bu esnada Don Alfons”un maiyetinde bulunan Kastilya donanması da gelerek mezkür şehrin önünden geçmekte iken ansızın bir fırtına zuhur eyledi. Tamamen darmadağın ve perişan oldular. Çoğunluğu karaya vurdular, bir kısmı da müslümanların ellerine düştüler. 


Kastilya Kralı Alfonso 40.000 piyade ve 18.000 süvariden oluşan ordusunu İşbiliye'den hareket ettirdi. Portekiz kralı da yanında bulunduğu halde ağır ağır on üç günde, yani 741 yılının Cemâziyelevvelinin yedinci (29 Ekim 1310) Pazar günü Mağrib emirinin muhasara etmekte olduğu mezkür şehre ulaştılar. İspanya tarihçilerinin rivayetine göre Ebü”1-Hasan'ın ordusu 400.000 piyade ve 60.000 süvariden ibaret olduğu halde Tarif ile Alfonso ordusu arasında bulunuyordu. O gece hıristiyanlar 1000 nefer süvari, 4000 kadar piyadeyi şehre soktular. Ertesi günü fecrin doğuşu ile iki ordu saflarını düzene koydular. Şehrin içinde bulunan muhafızlar ile geceleyin şehre sokulan 5000 asker ve Aragon donanması amirali Don 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Pedro Mongade'nin karaya çıkardığı neferlerde kale duvarı dibinde saf bağladılar. Askerin öncüleri Don Juan Manuel ile Don Juan Lera idarelerinde idi. Diğer askerleri Kastilya kralı ile Portekiz kralı bizzat kendi maiyetlerine aldılar. Kastilya hükümeti veliahdı Don Pedro, Kantara ve Kal“atü”r-Rebah müdürlerinin gruplarıyla birlikte sol tarafta bulunan bir yamaç üzerinden Gırnata Meliki Yusuf Ebü'l-Haccâc'ın ve Kral Alfonso da sağ taraftan sahil boyu ile bizzat Ebü”1-Hasan”ın mukabelelerine yürüyüp Asturias ve Biskay dağlarından toplanan bir hayli asker de Don Pedro Nonez maiyetinde ihtiyat grubu olarak geri bırakıldı. Hıristiyan askerlerinin öncüleri bu tertip üzere hareket ettiler. Önlerine bir grup İfrikıye askeri çıktığında bunlarla mücadele etmekte iken Garsilozo ile kralzâde Don Ouadrik askerleriyle arada bulunan çayı geçerek İslâm ordusuna şiddetle hücum ettiler. Hıristiyan askerlerinin geri kalan kısmı bunların peşi sıra toptan yürüyüşe geçtiler. İfrikıyeliler'in kargaşa içine düşmeleri üzerine bir grup Kastilyalı Ebü”1-Hasan”ın bulunduğu mevkie kadar sokuldular. Kale tarafında hazır bulunan askerler de bu karışıklıkta hamle ederek İslâm askerinin silah kullanmasına meydan vermediler. Tamamı, dağınık ve perişan bir halde Ceziretülhadra'ya doğru firara kalkıştılar. Hıristiyan askerleri, firar eden müslümanları, Tarif şehrinin doğusunda bulunan Gıdamlisi nehrine kadar izleyerek bol miktarda ganimet elde ettiler. 


Fransız Bay Cerrol Vala Vale'nin telifi olan umumi tarihte bu bozgunda Ebü”l-Hasan”ın maiyetinde bulunan 460.000 askerden 200.000'i savaş meydanında telef olmuştur. Emirin hanımı ve Tunus emirinin kızı Fâtıma ile iki oğlu bilinmeyerek telef edildiler. Geri kalan askerlerin çoğu ile Ebü”1-Hasan”ın Ebü Ahmer adındaki diğer oğlu, bir yeğeni, diğer üç hanımı ve Ümmü Fâtıma adlı kız kardeşi tamamen esir düşmüşlerdi. Hıristiyanlar tarafından telef olan askerin adedinin yirmi nefere ulaşmış olduğu yazılmıştır. Diğer muteber eserlerde bu tafsilat görülmediğinden, bu iki tarihçi, İspanyol tarihçilerinin düşüncelerinden etkilenmiş olabilirler. 
Özellikle 200.000 nüfusun telef olduğu bir savaşta düşman tarafının telefi- nin yalnız yirmi kişiye münhasır olması hiçbir akl-ı selimin kabul etmeyeceği bir durumdur. Bu durum âdetullaha aykırı olduğundan ifade edilen bu olayda garazkârlık ve düşmanlık kokusu bulunmaktadır. 


Ebü”1-Hasan”ın kalabalık ordusu bozulmuş düşmanın ilerlemesine engel olacak kimse kalmamıştı. Ceziretülhadra'nın alınması pek kolay 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olabilecek iken kış mevsiminin girişi ve askerin zahiresizliği nedeniyle bu iki kral acilen memleketlerine avdet ettiler. Emir Ebü'l-Hasan da, Ceziretülhadra'ya gelerek oradan İfrikıye'ye ricat ettiler. Gırnata Meliki Yusuf da bir müddet adada mahsur kalmıştı. Diğer bir rivayete göre adaya uğramaksızın Marila'ya giderek hükümet merkezine avdet etmiştir. 


Ceziretülhadra'nın İstilası 


Ceziretülhadra şehri, mevkii itibariyle İfrikıye'nin geçidi mesabesinde olup Endülüs'ü vatan edinen müminler her ne zaman vatandaşları olan düşmanlarından rahatsız olsalar İfrikıye müslümanlarından yardım isterlerdi. Bunlar da bol miktarda askerle merkez kabul ettikleri mezkür şehre geçerler, limanlarında gemilerini barındırırladı. 


Bu mevkiin müslümanların elinde bulunması Endülüs müslümanları hakkında düşünülen şeyin icrasının müşkül olacağını gerektiriyordu. Bu nedenle mezkür şehrin alınmasına krallar öteden beri göz dikiyorlardı. 
Bu kez Tarif muharebesinde İfrikıyeliler'in hezimete uğraması, Gırnata hükümetinin zaaf hali bu niyetin fiile dönüşmesine fırsat veriyordu. Kral Alfonso gerekli hazırlıklara başladı. Bu arada Kastilya amirali bulunan Ejidiyo Bukangara İfrikıye sahilleri limanlarının birinde on iki parça İslâm gemisine tesadüf etti. Bunların tamamını perişan eyledi. Biraz sonra da Gıdamlisi nehri ağzında başka bir grup İfrikıye gemilerine karşı galibiyet sağladı. Hatta hazine yüklü olan gemiyi de ele geçirmiş olduğu haberi ulaştı. Bu durum kralın şevkini ve ihtimamını artırdı. Topladığı askerlerle adanın muhasarasına karar verdi. 


Araplar mezkür mevkiin önemini bildikleri için, yeterli derecede muhafız ve mühimmat bulunduruyorlardı. Bu durumu bilen Alfonso, adayı muhasara ettiğinde, kolay ve kısa zamanda alamayacağını anlayınca uzaktan muhasara ile yetindi. Kendisi de kış mevsimini, askerlerinin tamamıyla birlikte çadırlarda geçirdi. Her tarafa memurlar gönderen papa, gayretli hıristiyanları müslümanlarla savaşmaya teşvik etti. İlkbaharda Navarra Kralı Filip ile pek çok Avrupa asilzadeleri, hatta İngiltere kralının akrabasından Kont Derby, Kont Salsbery, Gaston, Kont Dofova, Kont Dobyaren ve kardeşi Bernan, Kont Kasbetlon gibi nice büyük hanedanlar, melikler ve bol miktarda gönüllü askerler gelerek Alfonso ordusuna katıldılar. Bunlar 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ile mezkür ordunun gücü kemal noktasına ulaştı. Adayı karadan ve denizden sıkıştırarak dışarıyla münasebetlerini tamamen kestiler. 


Bu zaman zarfında Gırnata Meliki Yusuf birkaç kez asker toplayarak adanın kurtarılmasına çalıştı ise de mümkün olamadı. Bilâhare kralın sefer tazminatını tazmin etmek üzere barış yapmaya tâlip oldu. Fakat Alfonso'nun sefer tazminatı olarak talep eylediği insaf ve imkân sınırının haricinde olduğundan sulh mümkün olamadı, muhasaraya devam edildi. 
Halbuki Kastilya memleketleri şimdiye kadar birbiri üzerine verdiği vergilerden bitkin düşmüşlerdi. Bu esnada da ordular için gerçekleşen birçok masraf halka dağıtılmış olduğundan bunlara yeniden bir verginin yüklenmesi mümkün değildi. Vergi amacıyla papa tarafından 20.000, Fransa kralından 50.000 filorin akçe, Estremadura sakinleri tarafından 5000 inek, 20.000 koyun gönderilmiş, bazı memleketlerin halkı tarafından bir yeni vergi ödenmişse de bunlar ordunun ihtiyacını karşılamaya yeterli olmamıştır. Siperlerde ve gemilerde bulunan askerler görevlerini yapamadıklarından dağılmaya, hatta Avrupa asilzadelerinden birtakımı da orduya ârız olan uygunsuzluğu görüp birer bahane ile memleketlerine dönmeye başladılar. Gırnata meliki bu durumdan yararlandı, gayret sarfederek yeniden birtakım asker yazdırdı. Cebelitârık tarafından hıristiyan ordusuna hücum etmişse de zafer kazanamamıştır. Düşmanın bu durumuna göre, müddeti yirmi ay kadar sürdü. Kalenin içinde zahire, mühimmat, savaş adamları ve hayvanlar tükenmiş olduğundan bir gün daha tahammüle imkân kalmamıştı. 


Askerin yüz kişi, düşmanın bin kişi ise 
Kendini helâk edersin, sakın bunu deneme 
Gücün yeterse düşmandan intikam al 
Savaşmayı bilmezsen, barışı ayıp sayma 


Doğru olanın icrası gerektiğinden halkın canlarını ve mallarını emniyete almak için istedikleri yere gitmelerine izin verilmesi ve on sene müddetle mütareke yapılması şartıyla bir anlaşma düzenlendi. 744 yılının Zilkade ayının yedinci günü (22 Mart 1344) mezkür şehir Kral Alfonso'ya teslim edildi. 
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İspanyol tarihlerinde yazıldığına göre bu muhasara esnasında kaleden nefte bulaşmış yanıcı maddeler atılırdı, muhasara eden askerler üzerine ateşler yağdırılırdı. Yine demirden yapılmış ve içi yakıcı edevatlarla dolu bir tür büyük yuvarlak maddeler atılıyordu. Bunlar düştüğü yerde parçalanıyor, kırıntıları her kime tesadüf ederse helâk ediyordu. Fındık taneleri büyüklüğünde bir tür gülle de mevcuttu. Bu tür gülle insanın hangi organına rastlarsa merhem kabul etmez, behemehal öldürürdü. Bazı Avrupa tarihçileri derler ki: “Bu ifadeye göre humbara ve metris tüfeklerini Araplar o zaman icat etmişler ve kullanmışlardı. Muhasaranın uzaması da bu sebepten olmalıdır. Gırnata Meliki Yusuf Ebü”1-Haccac bu mütareke müddetini değerlendirdi. Gırnata”ya dönüşünde, önce Tarif ve Ceziretülhadra olayının tahlilini yaptı. Gereken olgunluğun sınırına erişemeyen mülki düzenlemeleri bıraktığı yerden devam ettirdi. Eğitim amacıyla her caminin yanına umumi bir mektep, sayısız çeşme, sebil, hamam, çarşı inşa eyledi. 
Beldelerin ve şehirlerin imarı, mahkemelerin, askeriyenin ve beldelerin zabıta işlerine mahsus olan düzenlemeleriyle uğraşarak günlerini geçirirdi. 


Cebelitârık Olayı ve Kral Alfonso'nun Ölümü 


750 (349-50) yılında İfrikıye emiri Ebü”1-Hasan ile onun aleyhine isyana 
kalkışan oğlu arasında gerçekleşen muharebeler sebebiyle İfrikıye hükümeti Endülüs tarafına göz atamayacak derecede meşguldü. Ceziretülhadra'nın alınması ve o havalideki Araplar'ın kuvvetinin azalması nedeniyle Cebelitârık'ın kolaylıkla geri alınması kuvvetle me”mul olduğundan mütareke müddeti her ne kadar son bulmamış ise de kral bu fırsatı kaybetmemek niyetiyle hemen bol asker tertipleyerek ve mühimmat toplayarak Cebelitarık”a hareket eyledi. Fakat mahsur olan halkın savunma konusunda gösterdikleri sebat ve israr nedeniyle boş yere askerin kırdırılmaması için muharebeden vazgeçildi. Yalnız uzaktan muhasara ile kanaat edilerek yeni asker ve mühimmat tedarikine çalışıldı. 


Fakat zorunlu bir sebep olmaksızın yalnız galeyanını ve hırsını teskin için kabul ettiği vefasızlık ve ihanet yolunun hüsrandan başka bir yere çıkmadığı mâlum olan hallerdendir. Kral Alfonso'nun sözünde durmayarak açgözlülüğünü doyurmak amacıyla izlediği hatalı yol, sonunda, kendisini helâke sürükledi. Kazandığı zaferi sebebiyle hâsıl eylediği şan ve şerefini imha etti. Naklolunduğuna göre mezkür şehrin cebir kuvveti kullanılarak alınması ve fethi konusunda âşikâr olan zorluklar nedeniyle 


BENİ AHMER DÖNEMİ ə 307 


uzaktan tazyikine karar verilmişti. Kale içinde mevcut olan zahirelerin ve mühimatın bitmesi, mahsur durumda olan zayıf insanlara karşı galibiyet sağlanılması beklenilmekte iken ansızın İspanyol ordusunu tâun hastalığı istila eyledi. Mevcut askerlerin çoğunu telef etti. Kral Alfonso da 751 yılının Muharrem ayının on altıncı (26 Mart 1350) Çarşamba günü canını ecel okuna hedef etti. Hıristiyan askeri mezkür hastalık sebebiyle perişan bir halde iken krallarının vefatıyla topluluklarının düzeni bozuldu, ümitleri kırılarak darmadağın oldular. 


Bu esnada mezkür kaleye imdat için Gırnata”dan bir grup asker gelerek kendilerini dışarıdan muhasara etmişti. Kale muhafızlarının şehirden, Gırnatalılar'ın arkadan sıkıştırıp hücum etmeleri halinde İspanyollar kendilerinde hareket edebilecek güç bulamayacaklardı. Tamamının kılıçlara yem olabileceği kaçınılmaz iken İslâm askeri müdafaadan âciz insanlara el kaldırmadılar, yerlerinden hareket etmediler. 


Özellikle zafer temaşası için orduda bulunan ruhbanlar topluluğunun tamamı hayatlarından ümit keserek müslümanların kendilerine saldırmasını beklemekteydiler. Ne kale tarafından ne de kendilerini kuşatan Gırnata askerinden düşmanca hareketin zuhura gelmemesinden hayrete düştüler. Belki de içine düştükleri musibetin şiddetinden bulundukları hali ve mevkii unutarak hıristiyan esasları üzere kralın naaşını teçhiz ile meşgul oldular. Nakli mümkün olan eşyaları topladılar, mezkür naaşı omuzlayarak düzenlenen alayla hareket ettiler. İslâm askerlerinin safları arasından geçtiler, emin ve salim olarak memleketlerine döndüler. 


Yusuf Ebü”1-Haccac”ın Katli ve V. Muhammed'in Hal 


Geçen olaylar üzerine hıristiyanlarla yapılmış olan mütareke müddetinden yararlanan Gırnata Meliki Yusuf Ebü”1-Haccac mülkün ıslahına ve dahili düzenlemelere gayret ederek vakit geçirmeye çalıştı. 755 yılının Şevval ayının ilk günü (19 Ekim 1354) cami-i şerifte namazını eda ederken deli bir adam tarafından hançerlenerek şehid edildi. Halkın ittifakı ile onun yerine oğlu V. Muhammed hükümet tahtına oturdu. Muhammed de babası Yusuf gibi adil, tedbirli, olgun, gayretli, cesur, vakur bir adamdı. Cülüsunun peşinden Kastilya hükümeti ile babası arasında gerçekleşen mütarekeyi tasdik ederek yeniledi. Kastilya hükümetinin o günlerde Aragon 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hükümeti üzerine açtığı sefere harp gemileri ile yardım ederek barış ve emniyeti güçlendirdi. Beş sene boyunca zevki ve süruru nefsine haram etti. 
Babası Ebü”1-Haccac gibi tebaasının ve halkının halini ıslah ve memleketi imar konusunda iktidar gösterdi. Kendisinin nimet ve ihsanlara boğulan babadan kardeşi, hâkimiyet hırsı ile can düşmanı olan İsmail'in annesi, ikamet etmekte olduğu Cennetü”l-Arif adlı gönül alıcı saraya kanaat etmedi. Oğlunu saltanat tahtına oturtmak ve Elhamra Sarayı'nı tasarrufu altına almak emeliyle hareket etti. Bu işin gerçekleşmesi konusunda İsmail ile akrabasından Ebü Said ve sair bazı garazkârlar da aynı fikirde karar kıldılar. 


760 yılının Ramazan-ı şerifinin yirmi sekizinci günü (24 Ağustos 1359) 
bu fesat cemiyeti içinden 100 adet cesur nefer, maksadın hâsıl olması amacıyla güç kullanmaya karar verdiler. O günün akşamı, gece karanlığında merdivenler yerleştirerek arka taraftan El-hamra'ya girmeye cesaret eylediler. Aralarında kararlaştırılan bir işaret vasıtasıyla kapı tarafını tutmuş olan müttefikleri de durumdan haberdar oldular. Bulundukları taraftan hücum ederek İsmail'in padişahlığını ilan ettiler. 


Bu karışıklık arasında V. Muhammed firara yol bularak oğlu ile beraber hazırlanan atlara bindiler, kaderin hükmüne boyun eğerek ve rıza göstererek, 


Dönüşten sonra kendi istikametinde yürümek yıldızlar içindir Battıktan sonra yeniden doğmak güneş içindir 


mazmununu söyleyerek Kadis şehrine gittiler. Bu şehrin halkı IV. Muhammed'i melik ve emir sıfatıyla karşıladılar, sadakat görevini yerine getirdiler. 


İsmail'in Katli ve Ebü Said'in Âkıbeti 


Zikrolunduğu üzere gasp yoluyla Gırnata hükümetini eline geçiren İsmail de çok zaman geçmeksizin amelinin türü ile cezaya uğradı. Kendisinin taç ve taht sahibi olmasına yardım eden Ebü Said'in fesat eliyle önce hal” ve hapis, sonra katledildi. 


Allah'ın kudreti her elin üzerindedir 
Her zalime başka bir zalim musallat olur 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sırrı açıklandı ve Gırnata tahtıyla Ebü Said mutlu oldu. Bu çekişme arasında Kadis şehrine çekilmiş olan V. Muhammed, elde etmek istediği hükümeti gasıpların elinden geri almak için Fas emirine müracaatta bulundu. Kendisine gönderilen bir miktar asker ile Ebü Said'in üzerine gitmeye çalıştığı günlerde Fas emirinin vefatı gerçekleşti. Gönderilen askerler İfrikiye'ye avdet edince kendisi yapayalnız kaldı. Çaresiz bir halde Kastilya kralı bulunan ve “zalim” lakabıyla meşhur olan Don Pedro tarafından gönderilen bir miktar hıristiyan askeri ile Gırnata üzerine hücuma kalkıştı. Fakat hıristiyan askerleri yol üzerinde ayak attıkları kasabalarda çapula başladılar. Müslümanların mallarına el uzattılar, evlerini yaktılar. 
Bahçeleri ve arazileri tahrip ederek, türlü türlü fesatlara cürete başladılar. 
V. Muhammed, bu olaylara tanık olduğunda merhameti ağır bastı. Kendisinin isteğinin hâsıl olması mümkün iken zayıf müslümanların bu kadar zarar görmelerine razı olmadı. İddiasından feragat ederek Ronda şehrine iltica etti. Maiyetinde bulunan hıristiyan askerlerinin memleketlerine gitmeleri konusunda onlara izin verdi. 


Ama Gırnata'da Ebü Said'in bitmeyen zulümlerinden bizar olanlar isyana kalkışmak için V. Muhammed'in zuhurunu yeterli gördüler. IV. 
Muhammed'in cülüsunu talep davasıyla Malaga şehri ayaklandı. Diğer büyük beldeler de Malagalılar'ın yolunda yürüdüler. Her tarafta fitne ve ihtilal ateşi parladı. Ebü Said hayret deryasına daldı. Saltanatının devamı için güç ve kuvvet hazırlamayı düşündü. Düşmanı olan V. Muhammed'in ödünç aldığı askeri kullanmaksızın Kastilya”ya iade etmiş olmasından dolayı Kral Pedro”nun kinine hedef olacağını sanmaktaydı. Krala muteber bir esir hediye etmiş olması nedeniyle kendisine minnet duymakta olduğunu, bu sebeple kendisine güzel muamelede bulunacağını beklemekteydi. Şimdi ona müracaat edecek olursa her türlü yardıma kavuşacağını tasavvur etmekle amacının hâsıl olması için maiyetine bir miktar süvari alarak bizzat Kastilya”ya doğru hareket eyledi. 


Ebü Said gafil, 


Zalimin sonu iyi olmaz 
Dünya kötü davranışlı kişiye kin besler 


mazmununu ihmal ederek maiyetinde bulunan isim yapmış askerini, emirlerini, seçkin tebaasını yanına aldı. Krala hediye olmak üzere tedarik 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eylediği bir takım at, pahalı silah, eşya ve türlü türlü mücevherat ile İşbiliye şehrine vasıl oldu. Kral Pedro kendisini resmi teşrifat ile karşılayarak el-Kasr adlı sarayına misafir etti. Fakat sonra -her ne sebeptense- fikir değiştirerek o gece Ebü Said'in sahip olduğu, eşya ve paranın tamamını gasbederek kendisini avaneleriyle beraber hapis ve tevkif etti. Sonra zabitleri- nin gözdelerinden otuz altı neferi merkeplere bindirerek civarda bulunan bir ormana götürdü. Orada, her birini bir ağaca sararak türlü işkence ve azap ile katlettirdi. Ebü Said de bizzat kendi eliyle öldürüldü. Gariptir ki zavallı Ebü Said'in emniyetinin hâsıl olmasına vesile kabul ettiği ve talep ettiği himmet eli kendisinin telefine alet oldu. 


Bundan sonra Melik V. Muhammed rakipsiz olarak ikinci kez (763 / 1361-62) hükümet tahtına izzet ve vakarla oturdu. Mevkuf bulunan İspanyol esirlerinin memleketlerine gitmelerine izin verdi. Kral Pedro ile barış anlaşmasını yeniledi. Hatta kral ile kardeşi Henri arasında öteden beri cereyan eden düşmanlık bu esnada fiile dönüştü, uzun müddet aralarında savaş devam ettiğinden V. Muhammed'in ittifakı gereği yardım için hayli asker göndererek Kral Pedro'nun ikbalini iade etmeye hayli himmet gösterdi. Henri, hilekâr ve gaddar olduğundan bazı vaat ve teminatlarla Pedro”yu pusuya düşürüp Montil Kalesi'ne hapsetti. Sonra kendisini hançeriyle öldürerek Ebü Said'in mazlumluğu karşılıksız kalmadı. 


Cihan içinde mücerrebdir intikam-ı zaman 
Hemişe yahşiye yahşi verir yamâne yaman 


Melik V. Muhammed müttefikinin düştüğü hali görüp bundan sonra Kastilya hükümeti ile münasebeti kalmadığından askerini geldiği yere iade etti. Bir müddetten bu yana düşman elinde bulunan Ceziretülhadra üzerine sevkeyledi. Kastilya hükümeti bu ara dâhili meşguliyetleri ile uğraşmakta olduğundan diğer taraflara göz atacak vakti olmadı. Melik, adanın kolayca zaptına muvaffak oldu. Ancak mezkür yer nice müddetten beri komşu hükümetlerin göz diktiği, İslâm ve hıristiyan devletlerin birkaç kez savaş ve kıtal sofrası olan bir yer olduğundan 771 (1369-70) senesinde tahrip olundu. Bir müddet sonra da Henri vefat etti. Yerine I. Jean Kastilya kralı oldu. Onunla geçmiş anlaşmayı tekrar yeniledi. 
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Müdeccenlerin Durumu 


Gerek Kastilya gerek Aragon hükümetlerinin kralları, o asırların hüküm ve terbiyesince, din hizmetini devlet hizmetinin önüne almışlardır. Her biri, yeni bir usul icat ederek bu meselede eslafını geçmek gibi bir yarışın içinde yer almıştır. Ahirette kazanılacak ecri, idaresi altında bulunan müdeccenlerin âcizleri hakkında icrası mümkün olan her nevi eza ve zararların derecesine nisbet etmişler. Din hizmeti amacıyla yapılan çalışmalar ve gayretler zulme dönüşmüştür. Bu yara, seleften halefe miras kalmıştır. Her biri, ahiretteki derecesini yükseltmek için selefinin müdeccenlere verdiği zararı ve yolsuzca uygulamaları az görerek üzerine ilaveler yapmışlardır. Bu ilavelerin hangisinin hangi kralın fermanıyla, ne zaman ve hangi mekânda icra olunduğu tarih sayfalarında mazbuttur. Fakat tamamının naklinin mümkün olmaması nedeniyle burada birkaçının . zikriyle yetinildi. 


Kastilya Hükümetinde Bulunan Müdeccenlerin Durumu 


Zikrolunduğu üzere Henri, kardeşi zalim Pedro”yu helak ve Kastilya hükümetini zapt ve istimlak edince, idaresi altında bulunan İslam müdeccenleri ile İsrail tebaasının el-müşfre adı verilen alameti taşımaları ve hıristiyanlarla alışveriş ve ünsiyet etmemeleri ve hükümetle ilgili hiçbir hizmette istihdam olunmamaları konusunda ferman yayımladı. 


Bundan sonra 1. Jean Kastilya kralı olunca, hıristiyanlardan her kim evinde bir müdeccen veya bir yahudi çocuğu besleyecek olursa kamçı ile dövülecekti. İslâm tebaasından ve Müseviyye'den hiçbiri evinde hıristiyan hizmetçi kullanmayacak, eğer bu karara aykırı hareket eden olursa emlakine el konulacak ve kendisi kırbaç ile dövülecektir. Görülen zorunluluk üzerine ilişki kurdukları müslüman ve yahudi tabiplerden başka hıristiyanların evlerinde bu iki milletten bir şahıs görülecek olursa, o evin sahibi 6000 meravid”! ceza verecektir. Yahudilerden biri pazar günü çarşıdaki dükkânını açarak sanatını işleyecek olursa 30 meravidle cezalanacaktır. Bunların biri, yolculuk esnasında zebiha-i mukaddese” götürülürken 
71 Meravid, bir nevi sikke ismidir. 


72 Zebiha-i mukaddese, yahudilerin “hamirsiz” adını verdikleri ekmek tarzında mayasız 
bir ekmektir. Hıristiyanların geleneğine göre, papazların okumaları sonucu bu ekmek Hz. İsa'nın [aleyhisselâm] eti olur. O ekmeği yerler. 


312 ə ENDÜLÜS TARİHİ 


tesadüf ederse yanında durmayıp derhal bir tarafa kaçması, eğer firar imkânı yok ise saygı için dizi üstüne çökmesi, saygıda kusur edenin ele geçirilmesi halinde üzerinde bulunan elbiselerinin müsadere olunarak haber veren hıristiyana verilmesi şartları ilave edildi. 


811 (1408-1409) senesinde Vâdilyahud şehrinde iken “Küçük” lakabıyla 
anılan II. Jean bir ferman neşreyledi. Müdeccenlerin devlet işlerinde istihdam olunmamalarına dair daha önce düzenlenen şartları tasdik eyledi, bu hükme muhalefet edenlerin 3000 meravidle cezalandırılmasını kayıt altına aldı. Müslüman ve yahudilerden birinin hıristiyanlarla beraber bir yolculukta bulunarak yiyip içmesi, işinde hıristiyan işçisi kullanması halinde 100 
kamçı vurulması, eğer bu iş ikinci kez gerçekleşirse 1000 meravid alınması ve bunun üçte birinin muhbire verilmesi kararlaştırıldı. Müslümanlardan ve yahudilerden biri hıristiyanların cemiyet ve ziyafetlerinde bulunacak olurlarsa 3000 ve hıristiyanlardan hasta bulunan dostlarına hatır sormak için gidecek olurlarsa 300 meravidle cezalandırılmaları, içlerinden cerrah, eczacı, bakkal, attarlık sanat ve ticaretini icra edenler, ihtiyaç ve yiyeceklerle ilgili ticaret yapanlar olursa 3000 meravid ceza ödedikten başka kamçı cezasıyla cezalandırılması kararlaştırıldı. Bundan sonra müdeccenlerin kendilerine mahsus olan mahkemeleri ilga olunarak davaların tamamının hıristiyan mahkemeleri huzurunda görülmesi, mülk sahibi hıristiyanların mekân değiştirmeleri halinde çiftçilikle ilgilenen müdeccenleri kendi arazilerine kabul ve iskân etmemeleri, eğer muhalefet ederlerse 5000, ikinci defasında 100.000 meravidle cezalandırılmaları tembih olundu. Bu cezalar ile uslanmayıp üçüncü kez yine bunlardan birini arazisine kabul eden olur ise mâlikânesinin zapt ve müsadere olunması kararlaştırılır. Gırnata'ya firar eden bir müdeccenin yakalanması halinde kralın esiri olması, bütün mal ve emlakinin müsadere olunarak kendisini tutup getiren hıristiyana verilmesi hususlarını ilave eyledi. 826 (1422-23) senesinde Likana şehrinde iken “Büyük” lakabıyla anılan Kral Jean tarafından ilan olunan ferman ile de kendi oğlu olsa bile bir müdeccenin din değiştirerek hıristiyanlaşmasını engelledi. Müdeccen hakkında en şiddetli cezanın uygulanması, Gırnata müslümanlarından hıristiyan toprağında ele geçirilenlerin mülk olarak esir edilmeleri şartları ilave edildi. 


830 (1426-27) senesinde Madrigal'da yayımlanan bir ferman ile hıristiyanların yahudilere senet imza ettirmeleri yasaklanır. Eğer senet bir 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yahudinin mülkü altında bulunan arazinin hıristiyan tarafından satın alınmasına ait ise o halde imza ettirilmekte sakınca olmaması, bu konuda müdeccenlerin yahudilerle aynı ayarda tutulmaması, müdeccenlerin imzalarının muteber olması kararlaştırılır. Onların da attıkları imza senedin içinde yazılı olan meblağın faizine kefalet için ise muteber tutulmaması hususları neşrolundu. 


Bu esnada, İspanya hükümetlerinin zaruri nakit ihtiyaçları çok olduğundan yahudi sarraflarının yetmiş beşin, yüz karşılığında borç verilmesine devletçe izin verilmiş idi. 


833 (1429-30) senesinde Madrid şehrinde sâdır olan fermanda bir müslümanın veya yahudinin başka birinde olan nakdi alacağı için hıristiyanlardan her kim yemin ederse mahkemece muteber kabul edilmezdi. Zikrolunan müslüman ve yahudi miri emlak mültezimlerinden ise bilâhare devlet hazinesine zarar vermemesi için o vakit lehinde edilecek hıristiyan yemininin muteber olması hususunu ilave eyledi. 


881'de (1476-77) Madriga şehrinde bulunan Kraliçe Dona İsabelle bir ferman neşrederek 811 (1408-1409) senesinde Kral Küçük Jean tarafından ilan olunan emri tamamen tasdik etti. Sonra hiçbir müdeccenin üzerinde ve heybesinde ipek, altın, gümüş, kırmızı çuha gezdirememesini, muhalefet edenlerin üzerlerinde bulunan yasak eşyanın zaptedilmesini, alâmet-i fârika olması için omuzlarında birer parça kızıl çuha ve başlarında yeşil başlık taşımalarını emretti. Müslüman kadınların da yahudi kadınları gibi dört parmak eninde olan mavi çuha alametiyle gezmeleri hususlarını ilave eyledi. 


885 (1480-81) yılında şerhedilen emirlerden bazılarının ahkâmının tamamen icra olunmadığına dair ruhbanlar arasında dedikodular gerçekleşti. Kraliçe tekrar bir ferman neşreyledi. Şimdiye kadar Kastilya hükümetinde müdeccen ve İsrail taifesi hakkında icrası emrolunan hususların önemsenmediği, bunların tamamen icra olunmasını bütün köy, kasaba ve nahiye müdür ve memurlarına tembih ile kayıtsız davrananların memuriyetlerinden mahrum olacaklarını ilave eyledi. 
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Aragon ve Belensiye Müdeccenlerinin Durumu 


680 (1281-82) yılında Kral III. Don Pedro'nun Belensiye”de ilan eylediği 
fermanla hangi dinden olursa olsun Aragon hükümeti raiyyetinde bulunanların istisnasız olarak istedikleri yerlerde ikamet edebilmelerine, emlak alıp satmalarına izin verildi. Fakat gerek müdeccenlerin ve gerek yahudilerin maliye ve askeriye gibi devlet işlerinde istihdam olunmamaları, müdeccen ve yahudilerin yıllık yüzde yirmiden ziyade faiz ile akçe borç vermemeleri konusunda hâkimler huzurunda yemin eylemeleri istenildi. Hilafında hareket edenlerin muayyen nakdi cezayı ödemeleri, borç verme ve borç alma hususlarında yazılı bir belge yoksa bir müdeccenin şehadetinin akçenin teslimi tarihinden itibaren on beş gün muteber olabileceği, mezkür müddetin geçmiş olması halinde kabul olunmayacağı kararlaştırıldı. Borç veren müdeccen veya yahudi olursa, borç senedi hıristiyan hâkimleri marifetiyle yazılmamış ve tescil olunmamış ise alınan borcun üzerinden altı yılın geçmesi halinde o senedin gayr-i muteber olup borç verenin akçesini talep salahiyetinin düşmüş olacağı hususlarını ilave eyledi. 


773 (1371-72) senesinde Kral IV. Pedro bir ferman yayımlayarak öteden beri müdeccen ve yahudilerin ahval ve fiillerine dikkat eylemek üzere uygulanan usulün bundan sonra icra olunmamasını kararlaştırdı. Belensiye'de bulunan Don Jean da 770'te (1368-69) bundan sonra hıristiyan olan müdeccen ve yahudinin irsi hukuka nailiyeti -yani bir müdeccen hıristiyan olduğu halde müslüman olan babası vefat ederse, kendisi müslüman olmuş olsa emval-i metrukeden irsi hissesi ne kadar ise hıristiyan bulunduğu halde de mezkür hisseyi tamamen alabilmesi- hususu karara bağlandı. 
Don Jean, 792 (1389-90) senesinde, fidye ödeyerek hürriyetini satın alacak müslüman esirin müdeccenlerden sadaka toplayarak borçlarını ödemelerini yasakladı. Muhalif hareket edenlerin esir edilmesini duyurdu. Bir müdeccen Gırnata'ya yahut İfrikıye'ye firar eder iken ele geçerse, kendisi esir ve emlaki zaptolunarak üçe taksim edilir. Bir kısmı krala ait olur; üçte ikisi de firari kimin toprağından kaçmış ve kimin arazisi dahilinde ele geçmiş ise o arazi sahiplerine yarı yarıya paylaştırılması hususlarını ilan eyledi. 


Bir müddet sonra bir ferman daha yayımlandı. “Daha önceleri, müdeccen ve yahudilerin iptal edilen muhafızlarının bâki kalması belirtildi. 
Bu nâzırların, müslüman mahallelerinde müdeccenlerin bir evde toplanmamaları, minarelerde kelimeteyn-i şehâdeteyn ibaresini açıktan okumamaları, “en-nefir” adı verilen boruyu üfleyerek müslümanları camiye davet etmemeleri hususlarına dikkat eylemeleri kararlaştırıldı. Hıristiyanlığa ait kudsi mabedlerin civarlarında bu tembihe -mugayir bir harekete cüret eden olursa derhal katl ve idam olunması, eğer bu suç zikrolunan binalardan uzak bir yerde kazaen gerçekleşmiş ise muayyen olan nakdi ceza ile iktifa edilmesi icra edildi. Eğer nefsi müdafaa gibi meşru bir sebep altında olmayarak bir müdeccen veya yahudi bir hıristiyanı yaralar ise idam cezasıyla cezalandırılması, şayet çekişme esnasında kâsta yakın olmayarak yaralamış ise iki kat ücret (yani bir hıristiyan bir hıristiyanı yaraladığında 100 meravid ücret verirse müdeccen ve yahudinin 200 meravid) vermesi hususlarını neşreyledi. 


832 (1428-29) senesinde Taygara şehrinde Kral Alfonso tarafından yayımlanan ferman gereğince, mâlikâne sahipleri, arazilerinde iskân ve istihdam eyledikleri müdeccenlerin hukuka müteallik bütün davalarında hâkim olup davanın çözümlenmesi konusunda kararlaştırılan nakdi ücreti almaları, mezkür ücretin merkez eyalet mahkemesinde alınmakta olan dava ücretinden birkaç kat ziyade olması nedeniyle davacı olan müdeccen fakirliğinden bahisle davasının eyalet mahkemesine kaldırılmasını isterse itibar edilmesi hususu kararlaştırıldı. 


890 (1485) senesinde Orihola (Orihuela) şehrinde Kral Fernando tarafından ilan olunan fermanda Belensiye eyaletinde bulunan müdeccenler, Aragon ve Katalonya şehirlerine gitmek için mezkür eyaletin hududundan dışarı çıkamazlar. Eğer, mâlikâne sahipleri bir tarafa gidecek olup da arazisinde yaşayan bu insanları kendi özel hizmetinde bulunması için beraberce götürecek olursa yahut içlerinden muteber kefil göstererek ticaret için zikrolunan sınırın haricine gidecek olursa o halde gitmelerine izin verilir. Ancak on dört yaşından aşağı olan çocuklarını beraber götürememeleri hususu bu fermanda yer aldı. 


İşte zikrolunan bu zalimane usul mevcut tarihlerde görülen tafsilatın yüzde biridir. Bu şartların her biri, âmirlerinin taassup derecesine göre her yerde farklı derecelerde icra olunmakta iken, Gırnata İslâm hükümetinde bulunan bütün tebaa ve gayri müslimler şer'i kitaplarda hükümleri yazılı olan adalet üzere mutlu bir biçimde yaşadılar. 
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Gırnata'da Bayındırlığın Son Sınırı 


Gerek Melik V. Muhammed'in barışseverliği ve güzel idaresi, gerek Kastilya ve Aragon hükümetlerinin dâhili ve hârici sıkıntılar ile güçsüz olmalarından dolayı yirmi yıl kadar Gırnata idaresi asayiş ve huzur üzere devam etti. Bu müddet, Gırnata'da teşekkül eden Beni Ahmer Devleti'nin en mesut ve müreffeh kabul edilen vakti idi. İspanya Emevi meliklerinden IL Abdurrahman ve IL Hakem asırlarında görülen ve gıpta edilen zamandan bir kalıntı idi. Mezkür müddette Melik İbn Ahmer'in çalışma ve gayretiyle ziraat, çiftçilik, maarif, sanat konusunda ziyadesiyle ilerlediler. 
Mezkür idare dahilinde huzur ve emniyetten uzak olan İslâm cemaatleri İfrikiye, İtalya, Fransa, Mısır ve Şam taraflarıyla ticari münasebetlerini geliştirdiklerinden hangi milletten, hangi mezhepten olursa olsun bütün tüccarlar Gırnata dahilinde emniyetle ticaret yaparlardı. Gerektiğinde her biri himaye edilirlerdi. Bazı tarihlerin belirttiğine göre, Gırnata şehrinde Cenova tüccarına mahsus bir büyük ambar bulunur, ticaret malları orada korunurdu. Gırnata'nın iskelesi olan Meriye Limanı, yerinin uygunluğu ve her milletin tüccarına açık bulunması cihetleriyle ticaret, bayındırlık, serbesti ve emniyetçe o vakitler Batı memleketlerinin hepsinden daha muteber ve meşhur idi. 


Bu sebeplerle halkın varlığı ve serveti arttı, emniyete kavuştu. Her yerde mükellef düğünler ve muntazam ziyafetler icra olunurdu. Devletin idaresi yoluna girdikçe, halkın ahlâkı ve fikirleri de düzelmeye yüz tuttu. Vatan ve millet gayreti, emanet, doğruluk, safvet, adalet, şefkat gibi övülmüş özellikler hatırlanmaya başlanıldı. Bu nedenle komşu milletlerin kibar ve asilzadeleri grup grup Gırnata'ya gelirler, bu mesut idareden yararlanırlardı. Özellikle melikin oğlu Yusuf'un sünnet düğünü ve daha sonra Fas emirinin kerimesiyle gerçekleşen evliliği fevkalâde haşmetle icra olundu. Bu düğünler esnasında ticaret yapmak ve yalnız seyirci olmak için İspanya'dan, Fransa'dan ve İtalya'dan sayısız şövalyeler, bezirganlar ve asilzadeler geldiler. Bir tarihçinin ifadesine göre Gırnata, bu günlerde, bütün milletler ve kavimler için müşterek bir vatan hükmünde bulunuyordu. 
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Önceki hikmet ehli kişiler, “Himmetin yüceliği o derece güzel bir sıfattır ki bu azmin önüne akli müşkilatlar duvar öremezler” demişlerdir. 
Bu sıfat, övülen insani sıfatların tamamını ihtiva ettiğinden insanın kalbinde hırs, açgözlülük, garaz ve rekabet gibi tehlikeli hastalıklar barınamazlar. Bununla birlikte mezkür sıfatlar ile muttasıf olan her memur, ıslahı kendisine havale edilen işlerde her ne kadar bozukluk, perişanlık, engel ve müşkilat görse de ümitsizlik göstermeyerek imkânının ve kudretinin yettiği ölçüde hayırlı iş yapmaya gayret eder. İnsan olan bir insana, kendi cinsinin mutluluğuna sebep olacak bir hayra alet olmakla birlikte bu bağıştan lezzet alan hakikat filozofu âşina olduğu her işte himmet meş'alesini rehber kabul eder. Ama bu lezzetten habersiz olan insan, nefsini aziz görerek diğerlerinin refahına sebep olmak için kendisini yormayı abes bir hareket kabul eder. İşine gayretsiz biçimde başlayan kişi, işindeki karışıklığa bakınca gözünde büyür, kendisini âciz görür. Islahı, ümit etmediği gibi, düşüncesine zıt görünen gayretli insanları deli, kendisini de sanatkâr bir hekim kabul eder. İspanya kıtasında zuhur eden bu durum, idare dizgini himmet sahiplerinin elinde olduğu günlerde mezkür kıtayı tamamen kuşatmıştı. İslâm devleti daha sonraları küçüle küçüle avuç içi kadar bir köşede sıkışıp kalmıştı. O zamanlar da geçerli olan Hıristiyanlık taassu- bundan görmediği musibet, uğramadığı bela kalmadı. Önüne düşmanı, arkasına denizi alan, hariçten bir yardım ve kuvvet alması mümkün olmayan İbn Ahmer hanedanından gelen birkaç himmetli melikin gayretiyle kısa zamanda bunca müşkilatlar çözümlenmeye çalışılırken insan ayağı görmemiş ormanlar, bağ ve bostana, yırtıcı hayvanların yatağı olan dağlar ve mezraalar cennete dönüştü. Ticaret ve sanayi inanılmayacak derecede ilerledi. Bu hale bakıldığında, eğer himmetli bu yüce zatlar daha uygun bir zamanda ve daha emin bir iklimde gelmiş olsalardı akıllara hayret verecek güzelliklerin gerçekleşmesine muvaffak olacaklardı. 


Fakat Gırnata'nın bu mutlu hali V. Muhammed'in hayatı müddetince -794 (1391-92) senesine değin- devam etti. En geride kalan kandilin ışığı ölümün alameti olan sıhhat gibi bir hal aldı. Adı geçen yılda Melik Muhammed yaşlılığı nedeniyle son durağa ulaşarak rahmet diyarına yöneldi. Onun yerine saltanat tahtına oturan Yusuf, babasının bıraktığı yerden tutarak mülk ve milleti ilerletmeye gayret etmişse de bazı dâhili ve hârici 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engellerle istediğini elde edememiştir. Kendisinden sonra saltanat tahtına oturanlarda bu idarenin idamesine muktedir olamadılar. Saltanatın işlerinin yuları garaz erbabının eline düştü. Mülk ve halk perişan oldular. 


Avrupalı tarihçilerden biri der ki: Bazı tarihçiler Kastilya kralı müteveffa Henri'nin ölümünü Melik V. Muhammed'in suikastına bağlarlar. Hediye olarak göndermiş olduğu zehirle zehirlenmiş olduğunu iddia ederlerse de güven ve itimada şayan ne kadar tarih var ise tamamı mezkür rivayetin aslının olmadığına şehadet ederler. Henri'nin hastalığı mezkür hediyenin gelişi gününe tesadüf etmiş olabilir. Çünkü Henri daha önce kardeşi zalim Pedro'yu hançer ile öldürmüştür. Bu tür hıyanet ile isteğini elde edenlerin cezasız kalmasının mümkün olmadığı, onun vefatının böyle bir gadr eliyle gerçekleştiği ihtimal dahilindeydi. Melik Muhammed gibi akıllı, mürüvvetli ve olgun bir insandan böyle kötü bir fiilin zuhurunun aklen mümkün olmadığını araştırarak ispat ederler. 


Ebü Abdullah Yusuf'un ve VI. Muhammed'in Zamanları 


Melik V. Muhammed, yazıldığı üzere, bâki olmayan bu dünyadan el çekince yerine oğlu Ebü Abdullah Yusuf geçti. Bu da yaratılışı, dirayeti nedeniyle devlet düzeninin gemisini yürüdüğü sularda kullanmak istemiş, Kastilya kralı ile babası arasında yapılmış olan anlaşmayı kabul etmiş ve yenilemiştir. Sanayi ve ticaret itibar kazanmış, yabancı tüccarların -eskisi gibi- serbest ve emniyetle ticaret yapmalarına izin verilmişse de ikinci oğlu IV. Muhammed gençliği, bazı açgözlülerin fesat ve aldatması nedeniyle babasını hal” ile yerine geçmeyi düşündü, bu niyetle hareket etti. 
Yabancılar hakkında verilen izin ve imtiyazları, hıristiyan hükümetleriyle yenilenen barışı, “kâfirlere muhabbet, müslümanlara ihanet” biçiminde yorumlayarak babasını suçladı. Bir hayli taraftar peyda ederek düşmanlığa kalkıştı. Büyük bir fesat çıkarmak üzere iken Fas emiri tarafından gelen sefirlerin tavassutuyla araları bulundu, tehlike önlendi. Fakat bu olay, Melik Yusuf'un aleni bir hareket ile isnat olunan suçlamadan uzak olduğunu izhara mecbur etti. Çaresizlikle, Gırnata'dan kalkarak sınırda bulunan bazı düşman memleketlerine hücum ve tecavüz etmişse de düşman tarafının uyanıklığı ve ısrarlı müdafaaları ile eli boş döndü. Yeni bir barış sözleşmesinden başka bir yarar sağlamadı. 
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799 (1396-97) senesinde Yusuf vefat eyledi. Kural gereği yerine büyük 
oğlu Yusuf'un geçmesi icap ederken ikinci oğlu IV. Muhammed, avam tarafından beğenilen ve daha önce gerçekleşen hareketinden dolayı saf, mutaassıp halk arasında itibar buldu. Bunların ittifakıyla saltanat tahtına oturdu. Hükümete ayak basar basmaz büyük kardeşi Yusuf'un kalebend olunmasını ferman eyledi. Suçlanan babasının anlaşması kabul edildi. 
Kastilya kralı ile yapılmış olan barış anlaşmasını yenilemek amacıyla Tuleytula'ya yöneldi. Fakat kendisi Tuleytula”da anlaşmaya gayret etmekte iken bazı memurların hudut üzerinde zuhura gelen uygunsuzlukları, maksadının gerçekleşmesine engel olduğundan iki taraf arasında on seneden fazla tecavüzler ve muharebeler devam etti. 811 (1408-1409) senesinde, birkaç aylığına bir mütareke yapıldı. Bu müddet esnasında VI. Muhammed de terk-i hayat eyledi. 


Bazı tarihçilerin açıklamasına göre Melik VI. Muhammed hastalanarak hayatından ümit kesince, kendisinden sonra yerine oğlunun oturmasını uygun gördü; büyük kardeşi Yusuf'un hapsolunduğu kale komutanına bir mektup yazdı. Bunun kendisine ulaşması anında Yusuf'un başının kesilerek mektubu getirene teslim edilmesini ve gönderilmesini istedi. Bir gün Yusuf, kale komutanıyla satranç oynarlarken mezkür mektup kale komutanının eline ulaştı. Komutan, mektubu okumak için Yusuf'tan izin istedi. Mektubu okumakta olan komutanın tavır ve çehresinde değişiklikler belirdi. Yusuf, mektubun muhtevasını anlayarak, “Ne yazılmış, yoksa melik benim başımı mı istemiş?” dedi. Komutan cevaba muktedir olamayarak mektubu Yusuf'a arzeyledi. Yusuf değişik bir tavır sergilemeksizin mektubu baştan aşağı okuduktan sonra tebessüm etti. “Hele şu oyunu bitirelim. Galiba ben mağlup olacağım” diyerek tekrar oyuna başladı. Komutanın telaş ve şaşkınlıkla ne oynadığını bilemeyerek karmakarışık sürmekte olduğu taşları Yusuf düzeltmekte idi. Bu hal ile oyun son bulur bulmaz Gırnata tarafından iki süvari zuhur eder, göz yumup açıncaya kadar kaleye ulaşırlar. Melik IV. Muhammed'in vefatını, halkın tamamının saltanat tahtına oturması için kendisini beklediklerini Yusuf'a müjdelediler. 


Allah kimi önderlik için yarattıysa, 
Yerin altına indirsen de başı göğe erer 
Aşağılık olarak yaratılan birini başa getirmek 
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Ne derece uygun olur? 
Ateşi azıcık da yaksan göğe yükselir 
Suyu ne kadar yukarı çıkarsan, aşağı dökülür 


HI. Yusuf'un Zamanı 


NI. Yusuf açıklanan biçimde Gırnata tahtına cülüs edince basireti, doğru mütalaası üzere vaktin ve halin durumuna göre bir iki sene Kastilya hükümeti ile dostluk gösterisinde bulunarak iyi geçinmişse de bazı mücbir sebeplerin zuhuruyla mezkür hükümet ile aralarına soğukluk girer, ufak tefek savaşlar olur. 813 (1410-11) yılında yine barış yenilenir. 


MI. Yusuf devlet geleneklerine, ehliyete, liyakate ve saltanatın vârisliğine müstahak iken uygun olmayan bahtı gereği muradına eremedi. Ömrünün on seneden fazlası hapishanelerde ölüm korkusu içinde geçmiştir. 
Hatta zikrolunduğu üzere bir kere de ecelin sevimsiz pençesinin yakasına el sunduğunu gözüyle gördü. Bu sebeple rüzigârın iyi kötü, acı tatlı lezzetinden tecrübe edinmiş olduğu halde hükümet tahtına geldi. Bir baba şefkatiyle gönül meyvesi olan çocuklarının huzurlu biçimde yaşamalarına gayret gösterdi. Kendisinin idaresine emanet edilen tebaaya ve eli altındakilerin tamamına himmet için o asrın tahammül ve kabiliyetinden ziyade faydalı yemişlerin devşirilmesine gayret edildi. Bununla birlikte saltanat müddeti olan on beş sene zarfında mülk ve millet merhum babasının yükselttiği saadet menzilinden daha ileriye adım atamadıysa da geri de kalmadı. Halkın huzur ve rahatı, beldelerin ve memleketlerin bayındırlığı, Gırnata'nın geçmiş günlerindeki tezyinatı yabancı milletlere ibret olacak durumdaydı. Bağlı oldukları devletlerden hoşnutsuzluk duyan asilzadeler için sığınak olmak şerefi devam etmekteydi. 


826 (1422-23) yılında melikin vefatı gerçekleşti. Yerine, el-Yesâri vasfıyla şöhret bulan oğlu Muhammed en-Nâsır sade bir hükümet oluşturdu. İspanya toprağındaki İslâm milleti hakkında kader levhasına yazılmış olan keder verici sonuçların gerçekleşmesinin sebebi birer birer zuhura gelmeye başladı. Bu tarihten sonra ümit kuşu ve sükün herkesin gönül yuvasından uçarak bir daha avdet etmedi. Tarihçilerin bir kısmı muamelelerinde elinin altındakileri kullanmasından, bir kısmı da devlet işlerinin dizginini güzelce tutmayarak bir iş görmemesi sonucu ona verilen Yesâri adının mecazen kullanıldığını iddia ederler. 


BENİ AHMER DÖNEMİ e 321 


Bu da babasının yolunda yürüyerek hıristiyan hükümetiyle güzel geçinmiş ve Tunus padişahı ile dostluk kurmuştu. İdareyi yürütmeye yeterli dirayeti olmadığından halktan hoşnut olmayanlar çoğaldılar. Çok geçmeden bir ihtilalin zuhuru ile hal”edildi ve yerine amcaoğullarından Muhammed es-Sagir seçildi. Yesâri ihtilal kargaşası esnasında firar etti. 
Kılık değiştirerek, balıkçı kıyafetiyle deniz sahiline ulaştı. Oradan küçük bir gemiye binerek Tunus'a yöneldi. Tunus Padişahı Muhammed en-Nâsır fevkalâde iltifat gösterdi, ikameti için kendi sarayında bir daire tahsis etti. Uygun bir vakitte, kaybettiği saltanat tahtına yeniden oturması için elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini müjdeledi. 


Muhammed el-Yesâri'nin Tekrar Hali ve Üçüncü Kez Tahta Çıkışı 


Muhammed en-Nâsır el-Yesâri üçüncü kez taç ve tahta sahip oldu. Bu durum Kastilya askerinin yardımıyla gerçekleşmiş ve Kastilya Kralı Don Jean Gırnata üzerinde hak sahibi olduğu kanaatiyle Yusuf'u minnet altında bırakmıştı. İslâm memleketlerinin karışıklığı, Melik en-Nâsır'ın zaaf hali mâlum oluğundan kral buna kanaat etmeyerek Gırnata idaresinin bundan sonra Kastilya hükümeti himayesine girmesini ve vergi vermesini teklif eyledi. Bu ise, 


Bir damla veriyor, karşılığında nehir istiyorsun 
Bir kulübe bağışlayıp, karşılığında şehir istiyorsun 


manasını içermekteydi. Mezkür idare henüz bu alçaklığı kabule mecbur olacak kadar acz içinde olmadığından devlet işlerinden anlayanlar ret cevabı verilmesi konusunda melike ihtar ve nasihatte bulundular. Kral tarafından gelen sefire durumu açıkladılar. İhtiyatlı bulunmak amacıyla savaş hazırlıklarına başladılar. 


Kastilya kralının, hâkimiyeti altında kabul ettiği Yesâri"den ummadığı bu tür bir cevabı alması gücüne gitti. Meliki ikram bilmemekle itham etti. İntikam için sınıra asker sevkine başladı. İki taraf askerleri arasında defalarca savaş ve mücadele ateşi alevlendi. Sınır sakinleri, kargaşa ve karışıklık nedeniyle uzun müddet ayaklar altında kaldılar. 


Bu günlerde melikin akrabasından Yusuf b. Ahmer, müsta'riblerden bir şahıs ile krala gizlice haber gönderdi. Eğer kendisini Gırnata tahtına 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oturtmaya gayret gösterirse istenilen himayeyi kabul edeceğini ve vergiyi de ödeyeceğini vaat eyledi. Böyle bir teklifin bu vakitte yapılması ve bu teklifin kabul edilmesi gerekli olan şeylerdendi. Gırnata, öteden beri kendisinin idaresi altında gibiydi. Derhal Yesâri azl ve hal”edilerek yerine Yusuf'un görevlendirildiği ilan edildi. Kralın bir miktar asker göndermesi üzerine Yusuf mezkür askerlerle ve taraftarları ile Gırnata'ya hücum ederek Nâsır'a karşı galibiyet sağladı ve El-hamra Sarayı'na ayak bastı. Altı ay geçtikten sonra yani 835 yılının Şevvalinin on üçüncü gününde (13 Haziran 1432) vefatı gerçekleşti. Zikrolunan ihtilal sırasında firar etmiş ve Malaga şehrinde karar kılmış olan Muhammed en-Nâsır el-Yesâri Gırnata'ya geldi. 
Halkın büyüklerinin ve küçüklerinin ittifakıyla hükümet tahtına oturdu. 


Muhammed el-Yesâri'nin Üçüncü Kez Hali ve Muhammed b. Osman el-Ahnef'in Tahta Çıkışı 


Bu esnada Kastilya kralı, Navarra ve Aragon krallarıyla savaş halindeydi. Gırnata ile uğraşmaya vakti olmadığından memleketin asayişi henüz evvelki haline dönüşmemiş olduğundan her iki tarafın barış isteği nedeniyle aralarında iki seneliğine bir mütareke yapıldı. Bu müddetin bitmesi sonucu -o asırların usulü üzerine- iki taraf savaşa hazırlanırlar. Ancak Kastilyalılar hükümetin vârisliği ve sınır kavgaları üzerine Navarra ve Aragon taraflarıyla muharebe üzere bulunduklarından bu düşmanlık 
842 (1438-39) senesine kadar uzadı ise de önemli bir olay gerçekleşmedi. 


Yesâri kötü idaresiyle halkı küstürmüş, düşmanlarını çoğaltmıştır. 
Özellikle kendi yeğenlerinden Muhammed b. İsmail, bir hayli subay ile Kastilya hükümetine dehâlet etmiş, Gırnata'nın itibarlı kişileri taraf taraf olarak her biri düşmanından alacağı intikama devlet ve milletin zararını alet etmiş ve karışıklık beş-altı yıl devam etmiştir. Devletin işlerini tamamen bozarak karıştırmışlar, hatta kudretli valiler hükümet tahtına göz dikmeye cesarete başlamışlar. Yine melikin yeğenlerinden Meriye valisi bulunan Muhammed b. Osman el-Ahnef, birtakım has bağlıları ile bir gece gizlice Gırnata'ya ulaştı. Bir taraftan hoşnutsuzluklarını izhar edenlere dağıttığı bol paralarla bir yandan da önceleri tedarik eylemiş olduğu taraftarlarının yardımıyla ansızın bir fitne gerçekleştirerek Elhamra'ya hücum etti. Yesâri'yi hal” ve bir kaleye haps ederek 849 yılının Cemâziyelevvelinin ilk gününde (5 Ağustos 1445) hükümet tahtına sahip oldu. 
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Muhammed b. İsmail'in Tahta Çıkışı 


Muhammed b. Osman el-Ahnef -yazıldığı üzere- taht ve unvanı gasbettiyse de muttasıf olduğu zulüm, hıyanet, kibir ve bönlüğü herkesin nefretine sebep olduğundan biatında genel ittifak hâsıl olmadı. Kavminin başkanlarının çoğunluğu kendisinden yüz çevirdiler. Hükümet adamlarının büyüklerinden Abdülbâr, yakınları ve sair taraftarlarıyla Montefriyo şehrine kaçtılar. Bu olayın sonunda İbn Osman'ın diğer muhalifleri de birer ikişer oraya toplandılar, hayli topluluk ve kuvvet peyda eylediler. 
Bu muhalif fırka hal” olunan Muhammed el-Yesâri adına ayaklandılar. 
Ancak Gırnata tahtına yine onun oturmasını talep etmiş olsalardı, halen İbn Osman'ın elinde olması nedeniyle helâklerinin aciliyet kazanacağını biliyorlardı. Birkaç kez azil ve nasbolunduğu halde mülk ve millet için bir yarar müşahede olunmamış olduğundan ondan sarfınazar ile Kastilya'da mülteci bulunan Muhammed b. İsmail'in tarafını tutarak Gırnata hükümetinin zatına mahsus olduğunu, bir an önce Montefriyo”ya gelmesi konusunda kendisine haber gönderdiler. Muhammed b. İsmail, gerçekleşen bu daveti memnuniyetle kabul etti. Kral tarafından maiyetine verilen bir miktar asker ile mezkür şehre ulaşmayı ve Gırnata hükümetine karşı bir yeni hükümet teşkiline teşebbüsle keyfiyeti ilan eyledi. Gırnata Meliki İbn Osman da muhaliflerinin zaman zaman kuvvetlerini artırmakta olduklarını gördüğünden Kastilya ile muharebe üzere bulunan Navarra ve Aragon krallarıyla ittifak yaptı. Ceyyân ve Mürsiye sınırına asker sevkiyle, Kastilya kralı ile muharebe için paçalarını sıvamaya gayret etti. Fakat o aralık birbirine düşman olan bu krallıklar arasındaki savaş haline sebep olan konularda uyuşma sağlanıldı, Kastilya kralı ile sulh yapıldı. İbn Osman gelişen bu olaylar nedeniyle şaşkınlığa uğradı. Navarra ve Aragon üzerinden avdet eden Kastilya askeri de Kral Don Jean tarafından müttefiki bulunan Muhammed b. İsmail'e gönderildiğinden, İbn İsmail tam bir güç kazandı. İbn Osman'a galibiyet sağladı. 859 (1454-55) senesinde Gırnata hükümetini ele geçirdi. 


Tafsilat 


Fransız tarihçilerden biri mezkür olayı daha tafsilatlı biçimde naklederek der ki: Muhammed b. İsmail'in Gırnata hükümetine oturması için Montefriyo”ya davet olunduğu esnada Kastilya kralı bulunan II. Jean 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tarafından maiyetine yeterli miktarda askerin verilememesi, Navarra ve Aragon meseleleriyle meşguliyetten dolayı değildi. Belki dâhili durumlar sebebiyle, âşikâr olan kargaşa sebebiyle, hafif bir askeri kuvvetle birlikte İbn İsmail'i mezkür şehre gönderdi. İmkân müsait olduğunda da kendisine bol miktarda yardımda bulunacağını vaat etti. 


Fakat mezkür karışıklık kısa zamanda çözümlenmemiştir. O vakte kadar İbn Osman gerek Montefriyo üzerine, gerek diğer taraflara defalarca asker sevketti. Her savaşta zafere ulaşan İbn İsmail amacına kavuşmaktan üzüntü duyacak dereceye gelmiş iken 856 yılının Muharreminin on sekizinci günü (10 Şubat 1452) Argos şehri çevresini yağmalamak için gelen bir grup müslüman, Don Jean Pones adlı subayın maiyetinde bulunan askerin hücumuyla mağlup olmuştur. Safer ayında da (11 Şubat-10 Mart) adı geçen Abdülbâr'ın oğlu, babasıyla Montefriyo'ya gitmemişti. Sadakatle İbn Osman'ın hizmetine sarılan cesur bir insanın idaresi altında bulunan Mürsiye ve Lorka arazisine ayak basan diğer bir grup Gırnata askeri de Don Alonzo Fakzardo'nun idaresinde bulunan bol miktardaki askere mukavemet edemeyerek perişan olmuştur. Bu iki olay İbn İsmail'in emniyetinin güçlenmesi konusunda onu ümitlendirmiş, düşmanı bulunan İbn Osman'ın gücünün zaafa uğradığını güçlendiren bir sebep olmuştu. 


İbn Abdülbâr adı geçen bu bozguna uğrayıncaya değin İbn Osman'ın kendisine ihale eylediği mühim işlerin tamamını sıdk ve ihlâs ile icra eylemekle kendisinin mahremiyet dairesine dahil olmuş, her türlü emniyet ve itimadını kazanacak dereceye ulaşmıştı. Bu kez gerçekleşen başarısızlığı kendisinin tedbirsizliğinden ve tembelliğinden kaynaklanmamış, belki de maiyetindeki askerin azlığından ve üzerine hücum eden düşmanın çokluğundan ileri gelmiş olabilir. Gırnata'ya avdet ettiğinde İbn Osman kendisini huzuruna çağırır, savaş meydanını terkettiğinden dolayı kendisini azarlar. “Sen savaş alanında mertçe çarpışarak can vermeyi bilmedin. 
Şimdi, seni, hakaretlerle hapishanede öldüreyim” diyerek biçâreyi hapishaneye attı ve idam eyledi. 


Bu merhametsiz tavır başka birinden zuhur etse gerçekten hayrete şayan görülürdü. Pek önemsiz bir sebeple suçlu olan insana uygulanacak cezanın son sınırının idam olması İbn Osman gibi kan dökücü bir zalim 


için âdi işlerdendir. 
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Kral Don Jean meşgul olduğu sıkıntıdan kurtuldu. Montefriyo'da bulunan İbn İsmail'e bol miktarda asker gönderdi. İbn İsmail, o kuvvetle İbn Osman'ı perişan ve darmadağın etti. Gırnata üzerine yürümeye gayret eyledi. İbn Osman Gırnata'ya kapanarak asker toplamaya teşebbüs eylediyse de zalimce fiillerinden halk bizar olup kendisinden nefret etmekte olduğundan düşmanına karşı koymaya yeterli miktar asker çıkaramadı. 
Her ne tarafa kulak kabarttıysa düşmanının lehine ve kendisinin aleyhine dair sözler işitti. Düşmanının zaferinden üzüntü duydu. Kendi aleyhinde bulunan şehir halkından intikam alarak yüreğini soğutmak için memleketin eşrafını Elhamra'ya davet etti. Toplandıklarında hepsini hapse attı. 
Hücum edeceklere karşı müdafaa için lüzum görünen mevkilerin tahkimine gayret eyledi. Lakin halk durumdan haberdar olduklarında hepsi birden isyana kalkıştılar. İbn İsmail'in padişahlığını ilan eylediklerini gördüğünde, artık Elhamra'da emniyet içinde kalamayacağını anlayarak mahpus bulunan başkanları serbest bıraktıktan sonra vefasızlığı anında kendisiyle hemhal ve hemfiil olan birkaç kişi ile dağ tarafına firar ettiler. 


Bu tafsilatı yazan müellif diyor ki: Gırnata'da milletin başkanlarının meşhurlarından İbn Serac hanedanının tamamının Elhamra'da katledildiklerine dair İspanyollar arasında meşhur olan garip kıssanın zikrolunması, halkın eşrafının Elhamra'da hapsolunmalarından galat olan asılsız bir efsane olduğu konusunda şüphe yoktur. Bu olayın aslı olsa -büyük olaylardan olması nedeniyle- Bağdat'ta zuhura gelen Bermeki kıssası gibi her tarihte zikrolunması gerekirdi. Hiçbir eserde, buna dair bir şey yazılmadığı halde yalnız Petro Çinez adında bir şahsın “Gırnata”nın Dâhili Muharebeleri” unvanıyla İspanya mutaassıplarına eğlence olması ve belki Araplar'ı hiciv ve takbih ile İspanyolları müslümanlardan soğutmak için yazdığı eserde bulunması da iddiamızı teyit eder. Bununla beraber zikrolunan efsanenâmenin lafızları ve ibareleri güzel kaleme alınmış ve içinde 1001 gece hikâyeleri gibi birçok tuhaf fıkra yazılmış olduğundan İspanya'nın saf insanları, zaman geçtikçe mezkür hurafelere inanmışlar, sahih olay sanmışlardır. Hâlâ İspanya'ya seyahat edenlere, Gırnata'da Elhamra Sarayı'nı gösterdiklerinde bir çeşmenin beyaz mermerden yapılmış direğindeki kırmızı renkli bir çizgiyi göstererek İbn Serac'ın burada akan kanlarının izlerine nazar eyledikleri muhakkaktır. 


İbn Osman firar edince, Gırnata başkansız kaldı. İbn İsmail geldi, 858 
(1454) senesinde engelsiz bir biçimde hükümet tahtına sahip oldu. 
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İbn İsmail, Kastilya hükümeti kuvvetiyle saltanat makamına oturunca, alelâde soğuk teklifler birbirini izlemeye başladı. Kral tarafından kendisine — âdeta vali ve komutan muamelesi yapılıyordu. Mezkür olaydan bir buçuk sene evvel Osmanlı meliklerinin övüncü ve mümtazı Ebü”l-feth Gazi Sultan Mehmed Han, Kostantiniye beldesini fetih ile saltanat tahtının merkezi edinmişti. Bu fethin yayılan haberi yeryüzündeki bütün müminlerin övünmelerine ve sevinmelerine sebep olduğu gibi, Gırnata”da ıstırap içinde bulunan İslâm nüfusuna taze can vermiş, manevi bir güç kazanmalarına sebep olmuştu. Bu aralık Kastilya Kralı IL Jean da vefat ederek yerine oğlu Henri geçmiş olduğundan Melik İbn İsmail, Kastilya hükümetinin minnet yükünden ve hakimiyetinden kurtulmaya gayret etti. Buna bağlı olarak yine savaş sıkıntıları meydana geldi. Henri tarafından binbir güçlükle tedarik ve sevkolunan kalabalık bir kuvvet, Gırnata önüne kadar geldiler ve çok zarar verdiler. Bir grup Arap atlıları kaleden çıktılar, savaş usulüne uygun bir düzenleme yapmaksızın hücum ederek topluluklarını dağıttılar, sınırlarından içeriye kadar uzaklaştırdılar. 867 (1462-63) senesine kadar ikisi arasında bu tür düşmanlık ve kavga eksik olmadı. Fakat mezkür senede Kral Henri, Cebelitârık'a el atmış, müslümanlara rağmen krallık unvanına Cebelitârık terkibini ilave etmiş olduğundan İslâm halkı kaygı ve eleme müptela oldular. Mezkür mevkiin önemi nedeniyle, düşman eline geçmesi Gırnatalılar”ın kuvvetini kırmış, İbn İsmail'i 870 (1465-66) senesinde barış yapmaya mecbur etmiştir. Bu barış anlaşması beş sene sürmüştür. 


Bu musalaha esnasında öteden beri câri olduğu gibi yine müslümanlar ile hıristiyan milletleri arasında gidip gelme, alma verme kuralı devam etti. Hatta Frahsız bir tarihçinin ifadesine göre, hıristiyan hükümetlerinde görülen ihtilallerden huzursuz olan İspanya şövalyelerinden pek çoğu Gırnata'ya hicret eder ve Diyago adlı bir şövalye melikin itimat ve iltifatına mazhar olur. O aralık isyan işaretlerini açıklayan Malaga valisi üzerine 


sevkolunan askerin idaresi bile onun emrine verilir. 


Molla Ali Ebü”1-Hasan"”ın Tahta Çıkışı 


871 (1466-67) senesi içinde İbn İsmail Allah'ın rahmetine ulaştı. Yerine 
oğlu Molla Ali Ebü'l-Hasan tahta çıktı. Bunun hâkimiyetinin ilk günleri babasının saltanatının sonu gibi huzur ve asayiş üzere geçti. 875 (1470-71) 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yılında, Kastilyalılar'ın tahrikiyle Malaga kumandanının izhar eylediği serkeşçe hareketten dolayı üzerine asker göndermek iktiza etti. Bu nedenle birkaç sene hudut boyunda emniyet kalmadı. Bu hal Henri'nin ölümü- ne kadar devam etmiştir. Bu esnada Gırnata hakkında kader levhasına yazılmış olan hükmün infaz sebebi olacak değişiklikler hıristiyan memleketlerinde zuhura gelmiş idi. 


Bazı tarihçilerin açıklamasına göre İbn İsmail'in vefatı 869 yılının Şaban ayının onuncu (9 Nisan 1465) Pazar günü Meriye şehrinde gerçekleşti. 
Yerine geçen oğlu Molla Ali, dört sene kadar kargaşasız biçimde hükümetini idare ettikten sonra kardeşi ve Malaga şehrinin valisi bulunan Seyyid Abdullah'ın serkeşliği ve isyanı nedeniyle üzerine bir miktar asker gönderdi. Seyyid Abdullah da Malaga'nın elinden gideceği korkusuyla Kral Henri'ye iltica etti. Kendisine her türlü yardımda kusur edilmeyeceği vaadini aldı. Molla Ali ile kralın arası bozuldu, nice yıllar aralarında savaş ve kıtal kapısı açıldı. Bilâhare Gırnata'dan Kastilya sınırına sevkolunan askeri bir grubun hezimeti sebebiyle Monetçaykar şehri de kral tarafından zaptolunmuş olduğundan yeni bir mütareke yapılmıştır. Bu mütarekenin müddetinin bitmesinden önce, 879 (1474-75) senesinde Henri'nin hayat seyri sona erdi. 


Bir zamanlar büyük İspanya bölgesinin her tarafını istilaya ve diriltmeye muktedir olan İslâm topluluğu gerek eski menzillerde gerekse bu kitapta açıklanan hallerden dolayı aşağılanma ve alçalmayla mezkür bölgenin bir kenarında, 


Cahiller arasında bulunan bir âlim hakkında 
-Mesel olarak bilgeler şöyle demişler: 
“Pislik içindeki bir güzel, zındıklar elindeki Kur'an gibidir” 


cehalet ve taassup körlüğü ile medeniyet ve insanlık menzilinden uzaklaşan vahşi bir kavim arasında sıkışmış kalmıştır. Ne onlara kabullenmiş olduğu medeniyetin esası ile güzel örnekler sunarak insanlık kuralını öğretebilmiş ne de kendisini dâhili tefrikalardan kurtararak onların şer ve zararlarına yeterli derecede koruyucu sebepler tedarik edebilmiştir. 
Yabancılığının ve korkaklığının zeval bulmasını beklediği bir anda İspanyollar”da din ve mezhebin saygın adı fesada alet edilmiştir. Putperest 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seleflerinin zamanında bile gerçekleştiği işitilmemiş nice fesat ve zulüm meydana getirildi. Müslümanlar arasında oluşan tefrikadan, Fransa ve İtalya'dan gelen aynı mezhebe mensup grup grup insanlardan istifade ve nimetlenme ile sayısız hükümetler teşkil eylemişler, nüfuz ve kuvvet bakımından daha güçlü bir sevgiye ulaşmışlardı. Zaaf halinde bulunan küçük İslâm toplumunu bir anda mahveylemek âdi bir gayretle hâsıl olabilecek iş idi. Aralarında ittifakın devam etmemesi, kuvvetlerinin çoğunu birbiri aleyhine sarfetmeleri nedeniyle Gırnata'nın küçük idaresini mahvedecek kadar kuvvet kullanmalarına vakitleri olmamıştır. Zaman zaman, her biri mezkür idareyi kendi tarafına celbederek düşmanı aleyhinde istihdam eylemekle, varlığına ve bekâsına lüzum görülerek tamamen imha edilmesi murat edilmemişti. 


Bu kez, çocuk sahibi olmayan Kral Henri, Kastilya hükümeti için kız kardeşi İsabelle'yi veliaht tayin etti. On sekiz yaşında iken Aragon Kralı IL Jean'ın oğlu Ferdinand'la evlenmiş olduğundan, biraz sonra zikrolunacağı üzere, bunlardan her biri muntazır oldukları hükümetleri daha sonra ele geçirdiler. Uzun zamandan beri birbirine düşman olan Kastilya ve Aragon hükümetlerini birleştirmişler ve birleştirilen kuvveti Gırnata üzerinde kullanmışlardı. İspanya'da 700 yıldan beri hıristiyan devletlerin son güven kapısı olan müslümanları uzaklaştırmaya alet oldular. Bu acz ve zaafla beraber yine Araplar'ın gayreti mezkür işin hâsıl olmasına karşı durdu, aradan uzun zaman geçti. 


879 (1474-75) senesinde Kral Henri vefat etti, hükümetin idaresinin 
dizgini İsabelle'ye intikal eyledi. Kastilya'nın eski rakibi olan Aragon hükümetiyle aralarında bir yakınlık gerçekleşti. Söz sahibi insanlar, İsabelle”nin idare dizginini elinden kaptıracağı, IL Jean'ın da bu yakınlıktan yararlanarak memleketleri üzerinde haklara sahip olabileceği konusunda ihtilafa düştüler. Bu münakaşa henüz devam etmekte iken 884 (1479-80) yılında Aragon Kralı IL Jean da öldü. Oğlu Ferdinand'ın yerine geçmesiyle Kastilya ve Aragon hükümetleri tabii izdivaç sonucu birleştiler. 


Defalarca zikrolunduğu üzere İspanya olaylarını kaydeden ve açıklayan Frenk tarihçilerinin kitaplarının her satırında bir ihtilafın görülmesi âdet olduğu halde, elde bulunan sayısız tarihleri bir diğerine tatbik ile her olay mümkün mertebe araştırılmakta iken bundan sonra gerek olayın 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aslı, gerek vakitlerin ve senelerin zaptı hususunda karışıklıklar olmuştur. 
Bir maddede birinin sözü diğerine uymamaktadır. Mesela bir yere kimisi memleket, kimisi kale, kimisi saray demiştir. Birtakımı, en mühim bir maddeyi hiç zikretmemiş, kimi de diğerlerinde olmayan bir şeyi yazmışlardır. Birinin 875 (1470-71) tarihi olaylarındandır dediği olayı, diğeri 883 
(1478-79) yılının olayı diye iddiada bulunmuştur. Kendileri Arap diline âşina olmadıkları halde, Arapça isimleri Frenk yazısı ile kaydetmeleri şahıs ve memleket isimlerinin çözümünü mümkün görmüyordu. Gırnata'nın Arapça yazılmış tarihleri elde olmadığından, hakikatle ihtilaflı konuların birbirinden ayırt edilmesi mümkün olmamıştır. Olayların tarihlerinin ve yerlerinin uygunluğu tarih ve lugat kitaplarının mütalaasıyla gerçekleşti. 
Uygun olan tarihlerin ve isimlerin zikriyle yetinildi. Bu konuda zâhir olan acz ve kusurumuzu itiraf ediyoruz. Bundan daha titiz ve daha tafsilatlı bir Endülüs tarihi yazmaya himmet edecek gayret erbabına Arapça tarihlerin tedariki lüzumunu hatırlatmakla birlikte gerçekleşen eksiklerimizin düzenlenmesine kerem buyurmaları niyaz olunur. 


Gımata'nın Durumu 


Önceleri yapılmış olan mütarekenin müddetinin sona ermesi yaklaşınca Melik Ebü'l-Hasan Kastilya”ya sefirler göndererek yeni bir mütarekenin düzenlenmesine hazır olduğunu belirtti. Ancak Kral Fernando, istenilen mütarekenin yapılabilmesi için Gırnata'nın Kastilya hükümetine bağlandığını ilan etmesi ve vergi vermesi hususunun kabullenilmesini istedi. Bunun dışında başka bir şartla mütarekenin hâsıl olamayacağını açıklayarak sefirleri iade eylediği için Molla Ali öfkelendi. Kastilya”dan gelen elçileri huzuruna alarak, “Kralınıza vergi veren Gırnata melikleri bu âlemden ayrılalı hayli zaman oldu. Bu günlerde Gırnata darphanelerinde altın ve gümüş yerine kılıç ve süngü demirleri imal olunmaktadır. Varın, kralınıza böyle söyleyin” diyerek iade eyledi. Bu kuru cevap kral ve kraliçeye pek ağır gelmiştir. Kalben intikam almaya yemin ettiler. O esnada Fransızlar tarafından tahrik olunmakta olan Portekiz Kralı Alfonso ile muharebeye hazırlandıklarından Gırnata ile yeni bir sıkıntı çıkarmaktan sakındılar. Ebü”1-Hasan”ın isteği üzere düzenlenen mütarekeye muvafakat ettiler. Birkaç sene geçince durum başka bir renk kazandı. Kastilya ve Aragon idaresi, Portekizliler'e galip olmuş, istediği gibi bir barış anlaşması düzenlemişti. Herhangi bir engel kalmamış olduğundan İsabelle'nin taassubu ve Ferdinand'ın açgözlülüğü Gırnata üzerine açılmıştır. 
Artık şartların ve sözlerin kıymetine itibar edilmemiştir. İşin hakikatine bakıldığında onların bu kararlılıklarına güçlerinin ittifakından daha çok Gırnata'nın karışık durumu sebep olmuştur. 


Molla Ali Ebü”1-Hasan”ın ikinci eşi Fâtıma Zehra, Martos ve Bedram şehirlerinin eski komutanı Sancho'nun kızıydı. Bazı muharebelerde ganimet olarak alınan esirler arasında bulunduğundan müslüman olmuştu. 
Hırs ve açgözlülüğünün ölçüsü akıl ve güzellik sermayesine denkti. Oğulları Seyyid Yahya ve Seyyid el-Miyar'i veliahd tayin ettirmek için melikin ilk zevcesi olan Âişe ile daima rekabet ve düşmanlık üzere bulunmaktaydı. 
Ebü'l-Hasan'ın kötü idaresinden nefret eden halkla başkanların bir kısmı mülayim mizaçlı oluşu sebebiyle Âişe'nin oğlu Abdullah es-Sagir'in halef olması fikrinde idiler. Başka bir grup da Fâtıma'nın Ebü'l-Hasan üzerindeki nüfuzunu gördüklerinden onun arzusuna itibar etmek emelinde bulunduklarından şehir halkı iki gruba ayrılmıştı. Her grup kendi arzusunun hâsıl olması maksadıyla karşısında bulunan gruba düşman nazarıyla bakmakta idi. Molla Ali ise fitnenin aslından gafil, Fâtıma'nın güzellik ve gençliğine meftundu. Onun Âişe ile oğlu aleyhinde söylediği iftiralara kanarak Ebü Abdullah es-Sagir'i kendine düşman ve rakip kabul etmekteydi. 


Ebü”1-Hasan”ın Kötü Tedbiri ve el-Hama'nın İstilası 


Gırnata'nın böyle kargaşa ve buhran içinde olduğu günlerde Molla Ali tedbirsizlik sonucu uyuyan ejderin kuyruğuna basarak Kastilya hükümetini kendi aleyhine tahrik eyledi. Ebü'l-Hasan sınır üzerinde bulunan ve önceleri Kastilya Kralı Fernando tarafından istila edilmiş olan Zehra şehrinin muhafızlarının az olduğunu haber alınca fırsattan yararlanmak istedi. Adı geçen şehrin tekrar alınmasına gayret etti. Bir gece ansızın hücum ederek kaleyi zapt ile zafer ve ganimet sahibi oldu. 


Saf ve temiz yürekli halk, mezkür zaferden sevinç duyarak şenlikler ve donanmalar tertip eylediler. 


Öyle işler vardır ki beyinsizler ona sevinirler 
Akıllılar ise sonuçlarından korkarlar 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mefhumunca akıllı ve deneyimli müslümanlar Molla Ali'nin bu hareketini beğenmediler. Faziletli kişilerin meşhurlarından İmam en-Nâsır, “Bu küçük zaferden dolayı sevinmektense esef edilmelidir. Zira yakında Zehra'nın enkazı başımıza yağacaktır. Cenâb-ı Hak lutfetse de ben düşüncemde hata eylesem. Zannederim ki İspanya'da, bunca müddetten bu yana şeref ve şan izhar eden İslâm devletinin zamanı son bulmuştur” dedi. Hakikaten Zehra şehri intikamsız kalmadı. Bir müddet sonra Kadis markizinin idaresi altında 3000 süvari ve 4000 piyadeden mürekkep bir grup asker İşbfliye”den çıktılar, 884 yılının Muharrem'inin sekizinci (2 Nisan 1479) gününün gecesinin yarısında Gırnata ile sahil arasında bulunan el-Hama şehrine ulaştılar. Derhal Jean Ortacca adlı subay ile birtakım asker merdivenler yerleştirerek dış kalenin kapılarını açtılar ve askerin tamamını içeriye aldılar. Gecenin karanlığında kimseyi göremediklerinden sabahı beklediler. Şehir halkı da durumdan haberdar olduğundan bütün girişlerde siper almışlardı. Fecrin doğuşunda hıristiyan askerleri ilerlemeye başladılar. Üzerlerine gülle, kurşun, taş, kerpiç parçaları yağdırıldı. 
Hücumun başlangıcında askeriyenin emirlerinden Karmüne kumandanı Don Sancho ile Argos kumandanı Don Martin yaralanarak helâk oldular. 
Ancak el-Hama, Gırnata'ya 7-8 mil mesafe uzaklıkta olup oradan imdat gelmesi umulmaktaydı. Tereddüt zamanı olmadığını anlayan İspanyollar düşene kalana bakmayarak sapa yoldan geldiler, iç kalenin duvarına bir delik açtılar. Oradan içeriye girdiler. Halk bir müddet sonra bu durumdan haberdar olur. O vakte kadar askerin çoğu şehre girmiş, ihtiyat için halkın yapmış oldukları tabyaları zaptetmiş olduklarından bu ateşli savaş o günün akşamına kadar alevlendi. İspanyollar'ın sebat ve direnmeleri, evlatlarını ve ailelerini korumakla meşgul olan halkın ümitsizliğe düşmesine neden oldu. Savaşı terketmeleri sonucu bir kısmı esarete uğradılar, büyük bir kısmı da kahır kılıcıyla helâk oldular. 


Bu üzücü haber Gırnata'ya ulaşınca halkın tamamı figan ve matemle, hüzün ve melallerini izhar eyledikten sonra mezkür şehri kurtarmak için himmet kemerini kuşandılar. Ebü'l-Hasan 3000 süvari ve -hıristiyan müelliflerinin ifadelerine göre- elli kadar piyade alarak el-Hama'ya yöneldi. Fakat acilen yetişmek için hafif mühimmatla gittiklerinden ve yanlarına top almamış olduklarından galip olan düşmanın ellerinde bulunan kale toplarına karşı müdafaanın mümkün olmayacağını anlayarak şehrin uzaktan muhasarasıyla yetinildi. 
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Kale içine kapanmış bulunan İspanyollar da üzerlerine gelen pek çok askerin tazyikine daha fazla dayanamayacaklarını anlayarak durumu açıklamaya çalıştılar. Yardım için sınır üzerinde bulunan kalelerin muhafızlarına adamların gönderilmeleri sonucu Şezüne dukası Don Henri ve Kal'atü'r-Rebah Valisi Rodrigo Jiron etraftan 5000 kadar süvari ve biraz piyade asker toplayarak el-Hama'nın imdadına koştular. Melik, durumdan daha önce haberdar olmasına rağmen onların üzerine yürümeyerek geri çekildi. Mezkür askerler geldikleri zaman, meydanda düşmanı göremediler. Şehre yetecek miktarda yeni muhafız, mühimmat ve benzeri şeyler bırakarak geldikleri yere avdet ettiler. 


Askerler gider gitmez Molla Ali gizlendiği pusudan çıkarak mezkür şehri tekrar muhasara ve tazyik etmeye başladı. Mezkür şehir mâlum olan sınırın bir hayli içerisinde olduğundan muhafazası bol miktarda askere ve çok masrafa ihtiyaç duyuyordu. Gerek Kral Fernando, gerek subayların ve meclis özalarının çoğu, her ne kadar tahrip edilerek terkolunması düşüncesinde bulunmuşlarsa da Kraliçe İsabelle ısrar eyledi. Çünkü mezkür şehrin zaptı kendisinin hükümet tahtına oturduğu günden beri müslümanlar üzerindeki ilk galibiyeti olduğundan çaresiz olarak yeniden asker ve mühimmat tedarik edilerek gönderildi. Mezkür şehrin muhasaradan kurtarılmasına ve civarında bulunan Levşe şehrinin zaptına karar verildi. 
Ancak bu yardımın gelişinden evvel Gırnata”da cereyan eden karışıklık ve fesatların ıslahı için Ebü'l-Hasan yine avdet eylemiştir. 


Fâtıma ve Âişe'nin birbirleriyle ihtilaf ve zıtlaşmaları Gırnata'yı iki gruba ayırmıştı. Bunlar arasında her gün gerçekleşmekte olan mücadeleler ve çekişmeler sebebiyle halkın genelinin huzur ve rahatı kaçmıştı. 
Molla Ali, Fâtıma'nın gençliği nedeniyle onun tarafına meyletmişti. Kendisine göre zuhura gelen uygunsuzlukların tamamı Âişe ile oğlu Abdullah”ın saltanat tahtına olan hırslarından doğmakta idi. Bu kez, Gırnata'ya avdetinde, Aişe”yi bir kaleye hapsettirdi. Ancak melikin mâlum olan gaddar yaratılışa sahip oluşu sebebiyle oğluna suikast yapılmasından korkan Âişe, bir gece mevcut olan şalları birbirine bağlayarak Ebü Abdullah”ı kalenin zirvesinden aşağı indirdi. Şehirde bulunan taraftarları derhal haber alarak başına toplandılar. Acilen padişahlığını ilan ettiler. Halkın birtakımı da gelerek kendisine biat etmekle iki muhalif taraf arasında öteden beri devam eden düşmanlık bu kez muharebe ve çarpışmaya dönüştü. 
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"Bu savaş ve çekişmeler bir müddet devam etti. Ebü Abdullah, Beyzâin'de ikamet ederek hükümet etmek iddiasında bulunuyordu. 
Ebü”1-Hasan da Gırnata meliklerinin dinlenme mekânı olan Elhamra Sarayı'nda oğlunun sıkıntısını ortadan kaldırmaya çalışmakta ise de halkın çoğu kendisinin hükümetini tasdik etmiyorlardı. Şeyh unvanıyla anılan bu zatın halk arasında itibarı oldukça sarsılmıştı. Baba oğul arasında ikbal hırsı ile oluşan bir çekişme uğrunda her gün Gırnata sokaklarında nice günahsız insanların kanları dökülmekteydi. Şehrin içi kanlı bir mezbaha- ya dönüşmüş idi. Bunların bu halleri İspanyollar'ın iktidara cüret etmelerine sebep oldu. İslâm sınırlarının her tarafına el uzatarak zarar verdiklerinden eşrafın imamları ve başkanları bir yere toplandılar, Ebü”1-Hasan ile Ebü Abdullah'ın -hiç olmazsa- bir müddet için düşmanlık ve çekişmeyi terketmeleri, bu müddet zarfında her birinin geçmiş iddialarını sürdürmekle birlikte birleşerek dış düşmanın defedilmesine çalışmaları biçiminde karar verdiler. Bu kararı her ikisi de kabul ettiler. Ebü'l-Hasan, maiyetinde mevcut olan askerle kâfirlerin tazyik eylemekte oldukları Levşe şehrinin kurtarılmasına çalıştı. Cemâziyelevvelin yirmi altıncı günü ordu şehre ulaştı. Mezkür şehrin cesur komutanı Ali Âsâr da bu yardımdan güç kazanarak kaleden çıkmış olduğundan düşman topluluğu iki ateş arasında kalarak perişan oldu. Bu hezimet sonucu düşman tarafında pek çok asker telef oldu. Hatta Kal“atü”r-Rebah valisi de öldürülenler arasında bulunuyordu. Bu zaferden sonra Ebü'l-Hasan, el-Hama'nın kurtarılmasına ve geri alınmasına çalışmış ise de mezkür şehirde yapılmış olan yeni istihkamların, maiyetinde bulunan mevcut askerle alınamayacağını ve mühimmatın yeterli derecede olmadığını görerek vazgeçti. Aldığı tedbirle dizginini Kanet şehrine çevirdi ve bu şehri fetheyledi. Ebü Abdullah es-Sagir, babasının Gırnata'dan uzaklaşmasını fırsat bilerek ahdini bozdu, Elhamra'yı da tasarrufu altına aldı. Ebü'l-Hasan, mezkür seferden avdetinde Gırnata kapılarının kapandığını, halkın Sagir'e bağlanmış olduklarını görüp 887 (1282-83) senesinde kardeşi Ebü Abdullah ez-Zagal'in vali bulunduğu Malaga memleketine yöneldi ve orada bir hükümet oluşturdu. 
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Ebü Abdullah ez-Zagal'in ve Ebü Abdullah es-Sagir'in Hareketleri 


Ertesi sene, Kastilya'nın şöhretli emirlerinden üç emirin idaresiyle 2700 
süvari ve birçok piyadeden mürekkep bir grup hıristiyan Kanet şehrinin geri alınması niyetiyle Şarkıye tarafından Malaga üzerine geldiler. Önlerine gelen ekin tarlalarını, bahçe ve çiftlikleri yakarlar; buldukları eşyayı yağma ve ellerine geçen masum insanların kanlarını akıtarak sayısız mal ve ganimet elde ederler. Ebü Abdullah ez-Zagal, nam sahibi Rıdvan adlı yürekli bir pehlivan ile birleşirler, bunların üzerine asker sevkederler. 888 senesinin Saferinde (Mart 1483) topluluklarını dağıtarak hezimete uğrattılar. Ellerinde bulunan ganimetleri tamamen geri aldıktan sonra fazla olarak 1600 esiri, nihayetsiz malı ganimet alarak zaferle döndüler. Bu zaferi müteâkıben gerçekleşen sayısız galibiyetten dolayı Malaga Valisi Zagal pek ziyade şöhret ve şan kazanarak halk arasında, “İslâm hükümetini müptela olduğu tehlikeden kurtarırsa Zagal kurtarır” sözleri deveran etmeye başladı. 


Gırnata hükümetini gasbeden Ebü Abdullah es-Sagir, kıskançlık sebebiyle halka kendini beğendirmek için düşmanın hareketini kırmaya, zaferle nam ve şöhret kazanmaya karar verdi. Gırnata süvarilerinin seçkinlerinden bir miktar asker tertip ederek mezkür senenin Rebfülevvelinin on üçüncü günü (21 Nisan 1483) Lukna şehrinin muhasara ve zaptına yöneldiler. Fakat şehrin muhafızı bulunan Diego keyfiyeti haber alınca derhal komşu eyaletlerin muhafızlarından yardım istedi. Bunların gelişine kadar şehrin teslimine muvafakat olunacağını ima ve mukavelenâme tanzimini bahane ederek vakit kazanmak için Sagir'i iğfal eyledi. Bunlar enine boyuna mukavelenâme şartlarının mübahasesi ile meşgul iken etraftan gelen hıristiyan askerleri grup grup şehre girmeye başladılar. Abdullah es-Sagir, düştüğü hile ve tuzağı anladı. Muhasara ve çarpışmayı terkederek dönmek istedi. O zamana kadar hıristiyanlar, kendisine mukabele edecek kadar kudrete sahip olduklarından ve İslâm askerinin avdet hareketini müşahede ettiklerinden arkalarına düştüler, muharebeye mecbur ederek darmadağın ettiler. O savaşta Ali Âsâr ile nice nam sahibi subaylar hayat elbisesini soyundular. Ebü Abdullah es-Sagir ise askerinin perişanlığını görünce firara yönelenlerin kılavuzu oldu. Fakat bindiği hayvan şiddetli kıştan yorgun düşünce firar ile kurtulmasının mümkün olmadığını anladı, izleyicilere kendisini teslim eyledi. 
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Bu korkunç hadisenin haberi duyulunca, Ebü”1-Hasan”dan başka üzülmeyen müslüman kalmadı. Ebü'l-Hasan, müteessir olmadığı gibi bu şümullü musibeti rakibinden intikam almaya kullandı. Gırnata tahtını elde etmek için maiyetine bir miktar asker alarak Malaga'dan kalktı, acilen Gırnata'ya ulaştı. Engelsiz ve zahmetsiz biçimde Elhamra'ya girdi. 
Bunca yıllar yaşamış ve elinden çıkan mülk ve saltanata güç ile tekrar nail olmuş iken gariptir ki bu kez de üç günlük ömrünü nefsine hizmetle geçirmiş, mülk ve millete yarayacak bir iş yapmamıştır. Kabullenmiş olduğu sapık yol ile zeval çukurunun kenarına gelmiş olan devlete çifte atarak zarar vermiştir. 


Farzedelim ki istediğine kavuştun 

Kabul edelim ki sana gerekli olanı buldun 
Kemale ermeyen düşüşe geçmez 

Bu mavi gökyüzü bir şey vermeden geri almaz 


Diğer tarafta Kastilya kralının esiri olan Ebü Abdullah es-Sagir, Gırnata”da bulunan annesi Âişe'nin gönderdiği tâlimat üzere kraldan himaye istedi. Eski vergiyi tamamen vermek ve Gırnata'da bulunan hıristiyan esirlerin tamamını kurtararak iade eylemeyi kabullendi. Bundan sonra, Gırnata idaresinin Kastilya hükümetine bağlı olacağına, hiçbir zaman sadakatten ayrılmayacağına delil olması için oğlunu kral nezdinde rehin bırakmak şartıyla kendisinin esaret kaydından kurtarılarak Gırnata'ya gönderilmesi hususunu hükümete teklif eyledi. Keyfiyet Kastilya meclisine havale edildi. Önceleri arzedilen şartların kabul veya kabul edilmemesi hakkında ihtilaf hâsıl olmuş ise de Sagir'in yalnız Gırnata'ya gitmesinden müslümanlar arasında hâsıl olacak dağınıklık ve ihtilallerden elde edilecek faydalar nedeniyle Fernando ve İsabelle'nin mezkür şartlarda ayıkla- ma ve ilave yapmaması yeterli görüldü, gereğinin icrasına karar verildi. 
Sagir, kralın himayesini kabul ettikten sonra yanına katılan bir bölük hıristiyan süvarisi ile Gırnata sınırına kadar ulaştırdılar. Oradan annesinin ve taraftarlarının yardımlarıyla gizlice şehrin içine sokuldular. 


Ebü'l-Hasan halkın kargaşa ve şenliğinden oğlunun avdet ederek Beyzâin Sarayı'na geldiğini ancak ertesi günün sabahında anladı. Kendi taraftarı bulunan eşrafın başkanlarını toplayarak ne yapmak lazım geleceğini müzakere etti. Derhal saraya hücum ederek Sagir'in def'ini ittifakla uygun buldular. Ama Âişe'nin dağıttığı bol ihsanların etkileri Sagir taraftarlarının gücüne güç kattı. Ebü”1-Hasan”ın meclisinde verilen karar- dan haberdar olmaları nedeniyle gerçekleşecek hücuma mukabele ve savaşmak için yolları siperlerle kapadılar. Ertesi günün seher vaktinde, Elhamra taraftarları toplu halde Beyzâin üzerine yürüdüklerinde yolları cengâver askerler ile tutulmuş buldular. O gün akşama kadar şehrin yolları ve geçitleri çarpışmada öldürülenlerin kan ve cesetleri ile doldu, galip ve mağlup belli olmadı. Ertesi günü tekrar savaşa başlanılmak üzere iken adı geçen İmam Nâsır o asrın şöhret sahiplerinden ve faziletlilerindendi. 
Halk arasında itibarlı ve sözü etkili bir insan olması nedeniyle bu durumu gördüğünde iki tarafın başkanlarını bir araya toplayarak, “Siz kimin için böyle düşman gibi birbirinizle savaşıyorsunuz? Kıymetli kanınızı kendi ellerinizle kimin yolunda akıtıyorsunuz? Bir kısmınız, bundan sonra ne elinde kılıç tutmaya ne de memleket işlerini güzelce idareye muktedir olmayan bir inatçı ihtiyar için çarpışıyorsunuz. Bir kısmınız da cesaret ve gayreti, fazilet ve hamiyeti olmayan avratmeşrep bir insan için çarpışıyorsunuz. Bu adam, hem aklı noksan bir kadının tasarrufu altında hem de din ve devletinizin amansız düşmanı olan Kastilya kralının hüküm ve himayesinin mağlubudur. Allah için şunları bırakın. Eğer devlet işlerini teslim etmek için nam sahibi gaziler içinde ehliyetli bir kimse bulamazsanız hariçten faziletli bir kahraman bularak ona tâbi olunuz” dedi. Malaga Valisi Ebü Abdullah ez-Zagal'i işaret etmekle herkes tarafından onun fazileti tasdik edildi. İki tarafın silahları ellerinden düştü. Mezkür fitne muvakkaten sükünet buldu. 


Ebü”1-Hasan da bu karara razı oldu. Derhal olayın durumunu kardeşine bildirdi. Kendisi de çocukları, eşleri ve yakınlarıyla el-Makar şehrine çekilerek orada ikamet etti. Bir müddet sonra ukba evine göç ettiğinden 


Gırnata'nın daha sonraki durumunu göremedi. 


Diriğ son nefese geldi devletin hali 
Sağdet ol göze kim görmeye bu ahvali 
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Gırnata”nın Kargaşası 


889 (1484) yılında Ebü Abdullah ez-Zagal Malaga'dan gelerek Elhamra'da hükümet tahtına oturduysa da Ebü Abdullah es-Sagir kendisine biattan yüz çevirerek Beyzâin Sarayı'nda ikametle etmekte ve eski davasında ısrar etmekteydi. Abdullah ez-Zagal, yine dâhili ihtilallerin arkasının alınamayacağını anlamış, tefrikayı ortadan kaldırarak muhtelif kuvvetler- den oluşan askerlerin birleştirilmesiyle sınırdan içeriye hücum etmekte olan düşmanın karşısına çıkmak için Sagir'e müşterek biçimde hükümeti idare etmeyi, her birinin bulundukları sarayda oturmalarını, devlet gelirlerinin aralarında taksim edilmesini, İslâm hükümetinin korunması ve devam etmesi gibi şartları arzeyledi. Sagir bu duruma muvafakat göstermiş oldu. Sagir, devlet gelininin eteğini şirketten kurtarmadıkça, kendi eline almadıkça rahat edemeyeceğini biliyordu. İnsaflı biçimde arzedilen bu şartlara muvafakat etmekle, hamisi bulunan Kastilya kralından yardım konusunda vakit kazanmak niyetindeydi. Bir müddet sonra Kastilya tarafından bir hayli asker gönderilince o vakit asıl maksadını izhar ederek aleni biçimde düşmanlık göstermeye cesaret etti. Ebü Abdullah ez-Zagal de, Sagir'in hakşinaslıkla ıslahından ümit keserek Kadis valisi ve kendisinin kaynı bulunan Seyyid Selim ile kardeşinin oğlu ve Meriye valisi olan Seyyid Yahya'dan yardım istedi. Gırnata içinde dâhili çarpışmalara kapılar açıldı. Hanedanın başkanları ve eşraf Zagal tarafından olduğu gibi, Âişe'nin yardımı ve cömertliği sebebiyle halktan bazıları da Sagir'in gayretini güdüyorlardı. Bayağı insanların servet sahipleri hakkında olan eski kin ve hasedleri de bu duruma eklenerek edepsiz takımı için herhangi bir cezaya uğramaksızın halkın malını gasbetmeye bundan uygun fırsat olamazdı. Devlet tamamen hatırlardan çıkıp kişisel çıkarlar uğruna kanlar dökülmeye, mal sahibi zenginler yağmacı rezillere av olmaya başladı. 


Kastilya ve Aragon ittihat hükümeti dâhili ve hârici sıkıntıları tamamen önleyerek serbest kalmıştı. Asırlardan beri, İslâm'ı önleme hükmünün yerine getirilmesi için, bundan daha uygun bir zamanın ele geçmeyeceğini düşünerek işin bir an önce yapılmasına karar vermişlerdi. Çünkü o zamanlar Hıristiyanlık taassubunun en ziyade galeyan ettiği vakitlerdi. 
Halkta körlük ve cehalet, ruhbanlarda fesat ve dalâlet son hadde varmıştı. Hz. İsa'nın laleyhisselam) dininde bulunmayanlara elden gelen kötülüğü icra eylemenin en uygun hayır olduğuna inanılırdı. Bunun alameti olarak gerek Kruvazad” gerek malum olan engizisyon”! meselelerinde canını feda eden gayretli hıristiyanlar velilik derecelerine yükseldi. Kral Fernando'nun hırsı ve açgözlülüğü din tutkusuna galip geldi. İsabelle'nin din gayreti ve himmeti fevkalâde yüksekti. Bunlar için Gırnata İslâm hükümetinin mahvolması, o geniş araziyi hükümetlerine katmaları şan ve şöhret için değildi. Belki ahlafın hasedine sebep olacak biçimde din uğrunda fevkalâde bir hizmet ifa eylemekten ve memleketi yıkarak ahiretlerini yapmaktan ibaretti. Fransız tarihçilerinden biri de der ki: “Açıklanan hareketin bu derece şiddetle kabul olunması, Kraliçe İsabelle'nin günahını çıkarmakta olan rahip Fernando”nun ısrarlı tahrikleri nedeniyledir.” 


Bir gün kraliçe, rahibe açıkta bulunan Şelemenke şehri başpiskoposluğunu teklif eder. Rahip bu teklifi kabul etmeyerek, “Ben Gırnata”dan başka bir şehrin piskoposluğunu istemem” demiştir. Gerçekten de Gırnata”nın istilasında kendisi birinci piskopos olmuştur. 


Ferdinand ve İsabelle'nin Teşebbüsleri, Alva”nın, el-Uzine'nin, Benmakeş”in ve Setenil'in İstilası 


Ferdinand ve İsabelle, Ebü Abdullah es-Sagir'i esaret hapishanesin- den âzat ederek memleketine iade ettiler. Babası ve amcası aleyhine silah kullanmak için kendisine asker yardımı yaparak kararlarını desteklediler. Sonra, Kastilya ve Aragon hükümetlerinin askeri güçlerini topladılar. Bütün asilzadeleri, itibarlı insanları, rahipleri davet ettiler. Halka bol miktarda zahire, mühimmat ve para dağıttılar. Bunlardan başka İsviçre, İngiltere, Fransa taraftarlarından da pek çok gönüllü asker gelmişti. İfrikıye müslümanlarının Gırnatalılar'a asker, zahire ve benzeri tür yardımının gerçekleşmemesi için Biskay limanlarında gemiler imal edildi. Bu gemiler deniz sahillerini tuttular. Hıristiyanların bu defaki hareketleri geçmiş seferlerde olduğu gibi yalnız galibiyet elde etmek, gereğine göre barış ya- 
73 Kruvazad, Avrupa devletlerinin ittifakla Beytülmukaddes'i müslümanların ellerinden 

kurtarmak için tertip ettikleri sefere denir. 


74 Engizisyon, bir ruhbanlık cemiyetidir. Avrupa'nın bazı yerlerinde ve özellikle İspan- 
"ya kıtasında yer yer teşekkül ederek Roma kilisesi akidesi hilafında bulunanların düşüncelerinin ıslahı biçiminde başlamış, kendine muhalif olan müslümanı, yahudiyi ve mülhid kabul ettiği şahısları terbiye için alenen alay alay ateşte yakmak gücünü göstermiştir. Bu topluluk yüzünden insan türünün görmüş olduğu vahşiyane zulümler insan havsalasına sığmamaktadır. Buna mahsus yazılmış tarihler mevcuttur. “Hıristiyanlık sebeb-i medeniyettir” iddiasına cüret edenleri mezkür olaylar her an utandırır. 
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parak avdet etmek değildi. Kuvvetli olanın zayıfı tamamen mahveylemek niyetiyle hareket ettiği âşikâr idi. Dini bir iftihar sebebi olan bu hizmette himmet ve gayretinin derecesini ilan için rahip, serdar unvanını alarak kraliçe ile birlikte zahire, levazımat ve sair şeylerin gönderilmesi görevini kabul eyledi. Böylece toplanan ve düzenlenen hıristiyan ordusundaki 10.000 seçkin süvari, 40.000 piyade ve hayli muntazam top ve topçu bulundu. Kazmacı adıyla 30.000 kadar da muhrip bulunuyordu. Bu kazmacıların görevleri görünüşte askere yol açmak, etraftan zahire toplamak ise de asıl işleri köy, kent, çiftlik ve derbentleri yağma ve tahrip eylemekti. Değirmenleri yakmak, ormanları, zeytin ağaçlarını ve bağları kesmek, ekinlere zarar vermekti. Hâsılı gözlerine ilişen mâmur eserleri harap ve viran etmekti. Tesadüf ettikleri insanları öldürmek idi. 


Derya gibi kabaran bu askerler zikrolunduğu üzere Gırnata'da Zagal ile Sagir'in birbirleriyle uğraştıkları esnada İslâm sınırları üzerine yürüdüler. İşin başlangıcında Kadis şehri markizi bir grup asker ile Malaga havalisini yağma ve tahribe tayin olundu. Biraz sonra kral da maiyetindeki ordu ile Alora şehrini dokuz gün muhasaradan sonra top kuvvetiyle zapteyledi. Halkın canlarını kurtarma ricaları ile memleketlerini terketmelerine izin verildi. Sonra el-Uzine ile Benmakeş şehirleri de muharebesiz biçimde bağımlılıklarını arzettiler. Kral Ferdinand bu hareketten memnun oldu, halka müdeccenlerin imtiyazlarını ihsan eyledi. Sonbahar mevsiminde Setenil şehri de alındı. Halk, nakli mümkün olan eşyalarıyla birlikte Teşrinevvelin (Ekim) yirminci günü şehirden çıkarıldılar. 


Mezkür muhasaraların her birinde İspanya dilinde “tala” adıyla anılan usulün icrasında kusur yapılmadı. Tala adı verilen bir grup askerin görevi meyveli ağaçları kesmek, evleri ve menzilleri yakmaktan ibaretti. 
İspanya askerinin talayı pek sevdikleri tarihlerde kayıtlıdır. 


O asırda, Setenil şehrinin istihkamları, halk arasında “zaptı mümkün olamayan” şöhretiyle anılmakta idi. Kolay biçimde top darbesi ile alınması düzenli biçimde top imalini gerektiriyordu. Araplar'ın ellerinde bulunan memleketler, bir müddetten beri dâhili sıkıntılarla uğraşıldığından duvarları ve hendekleri harap olmuştu. Görülen lüzum üzerine acilen yapılan toprak metrisleri de müdafaa darbelerine dayanamayarak birkaç yaylım ateşiyle birlikte toprakla bir oldu. Bu tarihe kadar top gülleleri taştan iken kış mevsiminde kral bir hayli top, sayısız demir güllelerin eritilmesine gayret gösterdi. Kraliçe de zahire ve mühimmat naklini, orduya gerekli olan tıbbi ve cerrahi malzemeleri gereken biçimde kolayca hazırlamıştı. Kral ve kraliçenin bu derece çalışmalarını gören mâlikâne sahipleri ve halkın muteberleri güçleri yettiği kadar para ve asker verme konusunda bağlılıklarını arzedebilmek için birbiriyle yarışıyorlardı. Askeriyenin durumunu gereken biçimde düzenlediler, ilkbahar için bir ordu hazırladılar. 


Benmakeş, Kuvin, Kartama ve Ronda'nın İstilası 


Bu muntazam ordu, nisan ayında İslâm memleketlerine ayak basarak üç mevki birden muhasaraya alındı. Bunlardan biri geçen yıl krala bağlılığını açıklayan Benmakeş şehridir. Önceleri, Gırnata”ya mağruren baş kaldırdığı, sonra da boyun eğdiği için halkın erkekleri tek fert kalmamacasına intikam kılıcından geçirilmişlerdir. Kadınları da esaret zincirine bağlandı, şehir tamamen yakıldı. 


Zikrolunan mevkilerin diğer ikisi de Kuvin ve Kartama şehirleri idi. 
Bunların zaptında halk nakle uygun olan bazı eşyalarıyla vatanlarını değiştirebilme hakkına sahip oldular. Kuvin şehri tahrip olundu. Fakat Kartama'ya muhafızlar tayin edildi. Zikrolunan dehşet verici olayların şayiası ile İslâm memleketlerini korku ve telaş istila eyledi. Altı adet kasaba birden krala bağlanmakla haklarında müdeccen imtiyazları ihsan olundu. 


Bundan sonra Ferdinand, Ronda şehrinin zaptına çalıştı. Fakat şehirde bulunan muhafızları azaltmak için önce Malaga üzerine gidilmesi gerektiğini yaydılar. Etrafta, silah tutan ne kadar adam var ise mezkür şehrin muhafazasına koştular. Bu nedenle sair mevkilerin mevcut kuvvetleri noksanlaştığından Ronda'nın muhasarasına Kadis markizi tayin olundu. 
Mayıs başlangıcında da ötede beride dağınık bir halde bulunan memurların ve sair hıristiyan askerlerinin tamamı mezkür şehrin önüne yığılarak sahip oldukları büyük toplarla kaleyi dövmeye başladılar. Şehirde bulunan muhafızların çoğu mezkür şayiaya bağlı olarak Malaga'ya gitmiş, bu nedenle içeride müdafaada bulunan yiğitlerin üçte biri kalmamıştı. Muhasara hayli zaman uzadıysa da işin sonunda şehrin etrafında istihkamlar ve su kuyuları düşmanın eline geçmişti. Mahsur halk susuzluk sıkıntısıyla bizar olup eman dilemeleri sonucu sorumlularına izin verildi. İslâm halkının tamamı mezkür şehri terkettiler. Bazısı Gırnata, bazısı da İfrikıye taraflarına nakil ve hicret ederek şehri Fernando'ya teslim eylediler. 
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Gırnata idaresi, geniş İspanya bölgesinin bir kenarında küçük bir daire ise de medeniyetin aynası olan eserler hakkında halkın gayretleri pek çoktu. Eserleriyle şehir ve kasabaları değil köyü bile nüfus ve bayındırlık bakımından hayret olunacak bir halde idi. Gırnata hükümetinin idaresi düzenli olsaydı ne asker ne de akçe hususlarında sıkıntıyla karşılaşırlardı. Düşmanlarının zararını kendisinden defedebilecek kadar koruyucu sebeplere mâlik iken bu güçlü sebeplerin hepsini de dâhili çarpışmalarla kendi aleyhinde kullandılar. Halk çobansız sürü gibi kalmıştı. Bu nedenle hıristiyan ordusu hangi şehrin üzerine yönelse, halkı mukabeleden sarfınazarla evlat ve eşlerini alarak firar ediyorlardı. Tüccarlar ve sanatkârlar mal ve emlakini terkediyorlardı. Birçok şehir top tüfek kullanılmasına ihtiyaç kalmaksızın zaptediliyordu. Camiler ve mescidler kiliseye dönüştürülerek minarelere çanlar asılıyordu. Buralara Endülüs'ün yerli hıristiyanları davet edilerek iskân ediliyordu. 


Loca”nın, Vales”in Muhasarası, Ebü Abdullah ez-Zagal ve Rıdvan 


891 (1486) senesinde Loca ile Malaga'nın kilidi durumunda olan Vales 
şehirleri muhasara olundu. Bu haber Gırnata'ya ulaşınca, o vakte kadar İslâm memleketlerini yalnız muhafız askerlerin eline bırakarak birbirini yok etmek için kan dökmekte olan Ebü Abdullah Sagir ile amcası Ebü Abdullah ez-Zagal tehlikenin ne derece yaklaştığını görerek gaflet uykusundan uyandılar. Bazı arabulucuların tavassutuyla aralarında bir anlaşma yaparak ittifakla din düşmanı üzerine yönelmek konusunda birleştiler. 
Sagir Loca'nın imdadına, Zagal de Vales”in kurtarılmasına çalıştılar, ancak ikisi de bir iş göremediler. Mezkür yılın Camâziyelevvelinin yirmi beşinci günü (29 Mayıs) Loca şehri düşmanın eline geçti. Sagir, Kral Fernando'ya özür beyan ederek eskisi gibi himayesine kabul etmesini rica etti. Doğruluğunun ve halisliğinin açık alameti olarak Gırnata'nın iki gözü tabir olunan Aylora (İllora) ve Mukleyn mevkilerini arzetti. 


Zagal, İslâm memleketlerine yüklenen hıristiyan askerlerinin çokluğuna ve gücüne bakarak, dağınık halde bulunan İslâm askerlerinin karşı koyamalarının mümkün olamayacağını düşündü. Fas, Tunus emirlerine ve Mısır sultanına özel adamlar göndererek müslüman topluluğuna yardımlarını rica etti. O aralık bunlar da kendi halleriyle meşgul bulunmaları nedeniyle bir türlü yardımda bulunamadılar. Zagal silahının elinde, namusunun yerinde kalması için helâk olmayı kabullendi. Bu hususta, gayretiyle meşhur olan Rıdvan ile gönül birliği yaparak ittifak eyledi. Rıdvan, Vales şehrine kapanarak üzerine gelen düşman ile kesintisiz muharebe etti. Zagal de muhasarada bulunan askerlere dışarıdan hücum ederek birkaç kez topluluklarını dağıttı, sayısız ganimetler aldı. Fakat düşmanın çokluğu ve sebatı kendisinin zaferine engel oldu. Bilâhare yanındaki asker azaldığından çekilmeye mecbur kalmıştı. Rıdvan da bu durumda yalnız kaldı. Muhasara etmekte olan düşman askerine bir müddet mukavemette bulunduktan sonra umulanın dışında bazı mutedil şartlarda anlaşma yaptı. 892 yılının Camâziyelevvelinin üçüncü günü (27 Nisan 1487) şehir Kral Fernando'ya teslim edildi. 


Allah, bir insanın nasibini artırmayı murat etmişse 
Onu, onun başından defedecek kimse yoktur 


Şehrin halkının birtakımı, anlaşma gereği, alabildikleri eşya ile Gırnata'ya, birazı da sair mevkilere nakil ve hicret ettiler. Çoğunluğu müdeccen imtiyazıyla şehirde ikamet ettiler. Bu haber etrafa yayıldığında elli adet kasaba ve köy halkı vekiller göndererek Ferdinand'a itaatlerini açıkladılar. 


Ebü Abdullah es-Sagirin Hıyaneti ve Malaga'nın İstilası 


Ebü Abdullah ez-Zagal -yazıldığı üzere- geri çekilerek kendisine çeki düzen vermek ve mahsuren de olsa düşmana mukavemet etmek niyetiyle askerinin kalan kısmıyla Gırnata'ya yöneldi. Oysa Sagir, hükümeti zaptetme arzusunda kararlı olduğundan amcasının bulunmamasından yararlanarak Elhamra'yı istila ve istiklalini ilan ettiğinden Zagal, kapıları kapalı buldu. Artık mücadeleyi bırakarak, Sagir'e söverek Kadis'e yöneldi. Orada Meriye ve sair birkaç şehirden ibaret özel bir idarenin teşkiline gayret eyledi. 


Kral Fernando, zikrolunan memleketleri açıklanan biçimiyle tasarrufuna aldıktan sonra, başladığı işi tamamladı. Bu kez, bütün kuvvetiyle Malaga şehri önündeki çadırlar dövüldü. Seyretmekte bulunan denizdeki 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donanması ile haberleşerek karadan ve denizden muhasarasına kalkıştı. 
Mezkür şehrin valisi bulunan İbn Musa, Fernando”nun mezkür şehre tasallut edeceğini önceden açıkladığı için merkez hükümete durumu arzetti. 
Etraftan yardım istemişse de hepsinden ümidini keserek kendi akçesi ile İfrikıye'den bir miktar asker tedarik eyledi. Fakat bunlar düzensiz birtakım serseri, derleme asker olduklarından, âcizlikleri anında kendilerini hıristiyan askerlerine teslim ederler korkusuyla ne kendi subaylarından ne de halktan emin oldular. Şehrin içinde de türlü türlü zararlı hareketlerde bulunmakla halka yardımcı değil, fazladan bir bela oldular. Bunlar, Zenâte kabilesinden İbrahim adlı gayretli bir insanın güzel önlem ve idaresiyle uzun müddet muhasaraya dayandılar. Memleket içinde zahirenin bitmesi ve seçkin askerlerin çoğunun gerçekleşen hücumda telef olması sonucu başarı sağlayamadılar. Şehrin tesliminden başka kurtuluş yolu kalmadığını anladılar. İfrikıyeliler'de görülen vahşet sebebiyle bunu hiç kimse dile getiremedi. Bilâhare, şehrin başkanlarından Ali adlı bir şahıs vasıtasıyla kapılar açıldı, 892 yılının Şabanının yirmi yedinci günü (20 Ağustos 1487) kaleler teslim edildi. Teslim anında kalede bulunup da firara yol bulamayan ne kadar İfrfkıye askeri var ise tamamı esaret zincirine düştüler. 


Önceleri mezkür şehre firar ve dehâlet eden nice İspanyollar kahır kılıcına arzedilerek helâk oldular. Kastilya ve Aragon hükümetlerinde devam eden engizisyonun ve rahipler cemiyetinin zorlamasıyla önce Hz. 
İsa'nın [aleyhisselâm] dinine girmeleri sağlandı. Sonra, bir bahane ile İslâm memleketlerine dehâlet ve eski dinlerine müracaat etmiş olan yahudilerden ne kadar insan varsa tamamı, mezkür cemiyet vasıtasıyla siyaset meydanında ateşte yakılmıştır. Diğer yahudiler ile İslâm sakinleri uygun nakdi bir bedelle hürriyetlerini satın aldılar. Şehrin zaptı konusunda Sagir elinden gelen yardımı esirgemedi. Muhasara esnasında kralın ordusuna hücum etmek üzere hayli asker ile gelmiş olan amcası Zagal üzerine yürüyüp mevcut kuvvetiyle şehri onun yardımından mahrum etmiştir. 
İstiladan sonra kralın zaferini tebrik ederek kendi taraftarlarının himaye altında olmalarını rica etmiştr. 
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Jes Jubiyet” cemaatinden Berkore ile Bay Sirkor yazdıkları tarihlerde Malaga olayını tamamen başka bir tarzda açıklarlar. Diğer tarihçilerin sözleriyle uyuşmadığından zikrolunması uygun bulundu: 


Bunların ifadelerine nazaran Malaga şehri, derya sahilinde bulunan gayet büyük ve metin bir mevki olup, hariçte bulunan iki büyük varoşun arasında idi. Bahçeleri, bostanları ile bakımlı geniş hurma bahçeleri bulunmaktaydı. Durum, Araplar'ın şöhret kazandıkları çete muharebelerine pek uygun idi. Sur üzerinde birbirine nâzır yirmi dört kale, yer altında da gizli yollardan ve mezkür varoşlardan birbirine geçilen dört adet müstahkem kale mevcuttu. Bu kalelerin ikisine Kal”a-i Ceneviz ve Eserü”d-Dunas adı verilirdi. Bunlar deniz sahili ile büyük köprüyü muhafaza ederlerdi. 
Diğer ikisine de el-Kasaba ve Cebelülfaruk denilirdi. Bunlar, iki bölümlü bir dağ yamacında bulunuyorlar, şehre nezaret ediyorlardı. Tamamında yeterli miktarda toplar mevcuttu. Dışarıdan şehri muhasara eden asker hangi mevkii tutarsa tutsun, top yaylımından kurtulamazdı. Mezkur şehir o asırda müstahkem mevkileri bulunan şehirlerin birincisi ve en meşhuru idi. Vales şehrinin muhasarası esnasında Melik es-Sagir'in Malaga valisi bulunan Yusuf b. Kümeyşe -bir aralık- bir ara başka tarafa yöneldiğinde halk mezkür şehrin istihkamlarına güvendiler. Melik es-Sagir'in cevrin- den kurtulmak amacıyla Zagal'in taraftarlarını mezkür kaleye kabul ettiler. Kral Fernando ise Sagir ile yapılan mukavele gereğince Malaga'yı muharebesiz almak sevdasında iken halkın bu hareketinden haberdar olurlar. Şehrin meşhur ve mâlum olan sağlamlığı nedeniyle zaptı anında çekilecek zahmeti mütalaa ederek gereken maksadı kolaylaştırır ümidiyle önce bir sefir gönderirler. Bu sefirin gönderilmesi görünüşte Malaga halkına ya esareti ya da Vales hakkında icra olunan barış mukavelesini kabul etmelerini bildirmekti. Hakikatte ise mezkür şehrin işleri Ahmed Selim, Zenâte kabilesinden İbrahim ile Hasan adlı üç subayın elindeydi. 
Para gücü ve sair vaatlerle iğfallerine çalışılmaktaydı. Sefirin geldiği anda, halk, tek dil halinde ret cevabı verdiler. 


Ahmed Selim'e gizlice Kuvin (Coin) memleketi ile 4000 dublon altın arzolununca “Beni, insan diye şu memleketin muhafazasına tayin eyledi- 


75 Katolik ruhbanlardan oluşan özel bir cemiyetin ismidir. İsa'ya mensup anlamını ifade eder. 
Bu gizli cemiyetin esasları ve durumu hiçbir millette görülmemiş ibret verici şeylerdir. 
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ler. Eğer hakkımda olan umumi emniyeti böyle akçe ve akar için satacak olursam, insan sınıfında bulunmamam lazım gelir. Doğrusu ben insanlığımı dünya ve dünyanın içindekilere değişmem” cevabını verdi. 


Fernando'nun bu şehri muhasara etmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Bütün kuvvetiyle mayısın yedinci günü Malaga önüne çadırını kurdu. Şehrin mevkii ve istihkamlarının sağlamlığı kral tarafından görülünce daha önce muhasara esnasında hatırından geçen müşkilat ve güçlüklerin korkusu yenilendi. Bir kez daha tehditler savurdu. Halka derhal teslim olmalarını yahut şehrin zorla zaptı halinde esir edileceklerini açıkladı. Malaga istihkamlarının tamamında mevcut olan dilaverin sayısı yalnız 8000 kişi idi. Muhasara eden asker ise 60.000 kişiydi. Bazı servet sahibi tüccar ile Benf İsrail sakinlerinden birtakımı teslim olmak konusunda söz söylemeye cesaret eder etmez Ahmed Selim hepsini susturdu. Teslim olmayı hatırlarına getirmemelerini, şehrin müdafaası konusunda tembellik ve gevşeklik gösterilmesi halinde el-Kasaba ve Cebelitârık kalelerinin toplarının şehrin üzerine çevrilerek yerle bir edileceğini ilan etti. Ancak bu tehdidin de meyvesini göremedi. Başlangıçta askerine güç kazandırmak amacıyla Kraliçe İsabelle'nin orduya gelmesi bildirildi. Otuz gün boyunca ordunun düzenlenmesine gayret etti. 


İsabelle, bir müddet sonra orduya ulaştı. Muhasara ve tazyika bir kat 
daha gayret gösterildi. Rahat yüzü görmemek üzere geceli gündüzlü 100 
gün boyunca savaşa devam etti. Savaş esnasında Ahmed Selim, donanmış olduğu şecaat, dirayet ve gayret ziyneti gereğince muhafazasıyla görevli bulunduğu mevkii adım adım korumaya çalıştı. Dış istihkamlar elden gittikten sonra varoşları, sonra da şehrin merkezini muhafaza için insanın yapabileceği her tedbiri icrada kusur göstermedi. Mevcut kuleler düşman tarafından zaptolunduğunda taşı ve toprağı altına gömülünceye değin muharebe ve müdafaa eylemek üzere Cebelülfaruk Kalesi'ne kapandı. 
Ahmed Selim'in cesareti düşmanın kalbine o derece korku salmıştı ki kendisi Cebelülfaruk'ta mahsur iken üzerine hücum edilmesi için kral huzurunda yapılan meşveret toplantısında Kastilya'nın büyükleri ittifakla krala ricada bulundular. Ordunun muhasarada beklediği müddet boyunca gerçekleşecek bütün masrafları kendilerinin ödeyeceğini, Ahmed Selim üzerine yapılacak hücumdan kendilerinin affedilmelerini rica ettiler. 
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Zikrolunan bu üç subaydan İbrahim de şecaat, dirayet ve harp idaresinde Ahmed Selim'den geri kalmıyordu. Muhasara üzerine gerçekleşen hücumların tamamı onun sevk ve idaresi ile icra oluyordu. Her ne vakit hıristiyan askeri üzerine hücum eylese önüne gelen düşman askerinin sürüsü mağlup ve münhezim olurdu. Muhasara esnasında, düşman üzerine hücum ederek dağıtan İbrahim, o bölgedeki çayırlıkta birçok hıristiyan çocuklarına tesadüf eder. Kastilya'nın soylularından olan bu çocukların emin gördükleri bu çayırlıkta oynadıklarını görmüş, her birini okşamıştı. 
“Haydi çocuklar, annelerinizin yanlarına gidin, sizi kimse incitmesin” diyerek hepsini önüne katarak civardaki orduya kadar götürmüş. “Bunları niçin esir etmediniz?” diyenlere de, “Bıyıkları ve sakalları olmadığı için” cevabını vermiştir. Şehrin istilasından sonra İbrahim yakalanarak Ferdinand”ın huzuruna getirildi. Ferdinand'ın yakınları mezkür olayı söz konusu ettilerse de merhametsiz kral yine de ölümünde ısrar eyledi. 


Bay Sirkor der ki: Jes Jubiyet topluluğunda acıma ve merhamet gibi bir özellik söz konusu olmadığından İbrahim'in bu tür bir mertlik göstermesi mezkür olayı çözmeye çalışan topluluğa bile etki eder. Bu tür insanlıkta bulunan bir adamı telef eylemesinden dolayı Ferdinand" ayıplamışlardır. 


Bu subaylar arasında bulunan Hasan da himmet, gayret, sadakat ve hamiyette arkadaşlarının benzeri idi. Bu üç kişi din, devlet, vatan, millet uğrunda fevkalâde güzel hizmetler yaparlar, imtiyaz kazanırlar, rakibane biçimde birbirleriyle yarışırlardı. İçlerinden birinin daha önce şehadet şerefine nail olmasından korkarak her biri bu nimetin önce kendisine teveccüh etmesini arzu ederlerdi. 


Kral Fernando muhasaranın uzamasından çaresizliğe düşmüştü. Bu esnada, Cebelülbişr halkından bir şeyh tarafından kendisine yapılan suikast sebebiyle gazap ve öfkesi iki kat arttı. Bunun intikamını Malaga halkından almaya ahdetti. 


Ahmed Selim muttasıf olduğu üstün gayreti gereğince uzun müddet muhasara belası ile zayıf halkın kazandığı melal dolu hale acıdı. İfrfkıye'den yardım için gelmiş olan birtakım cesur insanlar ile engizisyon korkusundan Malaga'ya iltica etmiş bulunan yahudi ve mühtedileri şehre kapattılar. Sonra, Ali adlı zengin bir tüccarı krala göndererek eman dilediler. Fakat birçok sevdalının âdeti olduğu üzere Ali, kendi malının, akrabalarının kurtarılmasını millet ve vatanının saadetine tercih etti. Yapılan mukavelenâme gereği, kendi hanedanı ile kırk kadar mensubu hakkında müdeccen imtiyazını alır, sonra sair halkın yalnız canları bağışlanır. Şehrin ve ellerinde bulunan üç kalenin teslim olunması şartları kabul ettirildi. 
Böylece Ağustos'un on sekizinci günü mezkür şehir krala mahküm oldu. 
İki gün sonra da Cebelülfaruk'ta mahsur bulunan Ahmed Selim, ne içine kapandığı kale duvarından bir taş, ne de toplanan zahireden bir habbe kalmaması nedeniyle mukavele ile teslim oldu. Adı geçen tarihçi der ki: “Ahmed Selim'i ne sahip olduğu rütbe ve haysiyet ne şan ve şöhret kralın gazabının pençesinden kurtardı. Derhal hapishaneye kapatıldı ise de kıymet bilen hamiyet erbabı yanında Ferdinand”dan daha çok azamet, şan, itibar ve ihtiramla namını bâki kıldı. Hapishanede iken kendisine, “Niçin bu kadar müddet krala inat ve muhalefet ettin?” diye ta'zir edenlere de, “Ben icrasına memur olduğum görevi yerine getirdim. Bununla birlikte ya canımı vermeyi yahut dinimi, memleketimi, namusumu muhafaza ederek esaret zincirine teslimiyeti görev bildim. Eğer ben istediğim gibi arkadaş ve yoldaş bulaydım böyle diri diri tutulmazdım” demiştir.” 


Kral Fernando, yaratılıştan gelen azgınlığı nedeniyle bu galibiyetten hâsıl olacak şan ve büyüklüğün kıymetini bilmedi. Ahirete kadar insanların nefretine sebep olacak bir leke ile amel defterini siyaha boyadı. 
Çünkü yapılmış olan mukavelenâme şartları gereğince halkın canlarına ve hürriyetlerine dokunulmayacak iken şehrin tesliminde hepsi de el-Kasaba Kalesi'ne doldurularak üç kısma taksim edildi. Birtakımı diğer İslâm beldelerinde bulunan hıristiyan esirleriyle mübadele olunmak üzere krala verildi. Üçte biri de emirlere ve subaylara verildi. 


Bunlardan, orduda bulunan dukaların her birine 100, kontların her birine elli nefer düştü. Şövalyelerin hisselerine daha az isabet eyledi. Artakalan üçte biri de hediye yoluyla lazım gelen yerlere gönderilmek üzere yine Fernando'nun hissesine bırakıldı. 


Kral, bunlardan elli adet güzel kızı seçerek Napoli kraliçesine, otuz adet kızı Portekiz kraliçesine, bir miktarını da kendi eşi İsabelle'nin hizmetinde bulunan kadınlara hediye etti. 100 nefer fakih ve imamı da ayırarak o vakit papa makamında bulunan VIII. Innocent tarafına gönderdi. Bunlar Roma'ya vardıklarında alay ile sokaklarda dolaştırıldıktan sonra papa 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tarafından vaftiz edilerek hıristiyanlaştırıldılar. Her biri türlü hakaretlere uğrayarak az vakit içinde telef oldular. Bu taksim konusu tamamlanınca, önce İslâm dinine girmiş bulunan ne kadar mühtedi var ise meydana çıkarılarak mızraklarla birer birer telef ve idam olundular. Bunun peşinden de engizisyon mahkemesinin şerrinden canını kurtarmak için Malaga'ya iltica etmiş olan hıristiyan ve yahudilerin tamamı ateşte yakıldılar. 


Bu vahşiyane icraatlardan sonra nöbet, zikrolunan taksime yanaşmayan şehrin diğer sakinlerine gelmişti. Bunların tamamı 12.000 kişi kadardı. 
Bunların 450'si Müsevi taifesindendi. Kastilya sinagogları” bu yahudilerin 27.000 duka altın karşılığında canlarını satın almak üzere kraldan söz almışlardı. Biçâreler canlarını kurtarmak şevkiyle altın, gümüş, mücevherattan her neye mâlik iseler krala getirmeye başladılar. Bunlar sandıklarında ve çekmecelerinde mevcut olan kıymetli eşyalarının tamamını getirdiler. Tamamlanıncaya kadar Fernando ses çıkarmadı. Bir şey kalmadığını anladığında da çehresini değiştirdi. Bu malların şehrin içinde bulunması nedeniyle daha önceden de bunların kendisine ait olduğunu, fidye hesabına mahsup olunamayacağını, canlarını kurtarmak isteyenlerin başka mal tedarik ederek vermelerinin lazım geleceğini ilan eyledi ve toplanan malların tamamını zapteyledi. 


Müslüman halk, yahudiler hakkında gerçekleşen bu muameleyi gördüklerinde, mâlik oldukları malları, bazı güvenli yerlere gizleyerek kendilerinden nakdi bedel talep edildiğinde âcizliklerini ve fakirliklerini izhar ettilerse de kurtulamadılar. Başka bir hile ile hem mülkleri ellerinden alındı hem de hürriyet nimetinden esaret zilletine düştüler. Bundan sekiz ay sonrasına kadar her müslüman için 36 duka altının bedel verilmesi halinde âzat olunacağı ve mezkür müddette tamamının müteselsil kefalete bağlanacağı, eğer istenilen meblağlar tamamen ödenmezse ellerinde bulunan eşya zaptolunduktan sonra esir olarak Kastilya”ya sürülecekleri ilan edildi. Herkes canını kurtarmak sıkıntısına düştüler, muayyen meblağın tedarik edilerek ödenmesine gayret sarfettiler. Bunun için, Gırnata halkı tarafından haylice nakdi yardım toplanarak gönderildiyse de mezkür müddet tamamlanıp ödenen meblağ hesaplandığında toplam miktardan birkaç altının eksik olduğu görüldü. Verilmiş olan nakit paraların ve mü- 


76 Yahudilerin mâbedleri bu adla anılırlar. Her yerde millet sandıkları ve hahamlar sinagoglara bağlı idi. 
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cevherlerin tamamı zaptedildi ve mezkür halkin tamamı esir edildi; sürüklenerek Kastilya”ya gönderildi. 


Tarihçilerden biri der ki: “Bundan sekiz-on ay önce evlatları ve eşleriyle sıcak evlerinde huzur içinde yaşayan 30-40.000 İslam nüfusu, sene tamamlanmaksızın kendilerini Kastilya büyüklerinin meclislerinde hizmetçi olarak buldular. Önce kendilerinin el emeği, alın teri ile tedarik ve tasarruf eyledikleri altından mamul kadehler ile kendi emirleri altındaki — insanlara badeler sundular. Ciğerpâreleri olan ve kendilerinin öpüp koklamaya kıyamadıkları ay yüzlü kızlarının pembe yanaklarının düşman sedirlerine naklolunduğunu gözleriyle gördüler. 


Bazı tarihlerin açıklamasına göre Ebü Abdullah es-Sagir, Elhamra Sarayı'nda işret içinde boğulmakta iken Malaga'nın düşman eline düştüğünü haber aldı. Kral için pahalı ve nadir bulunan birtakım at ve silah, kraliçe için çeşit çeşit kumaşlar, bazı güzel kokular ve hediyeler gönderdi. 
Samimiyetini ve himayesini kazanmak için hıristiyan ordusunu cesura- ne hücumlarıyla sıkıştırmakta bulunan amcası Ebü Abdullah ez-Zagal ile muharebe etmek üzere kendisine yeterli kuvvetin verilmesi, idaresi altında bulunan yerlerin zaptı halinde kendisinin de kavgasız biçimde Gırnata'yı teslim eylemesi ve buna karşılık kral tarafından hayatını devam ettirebilmesi için kendisine bazı yerlerin mâlikâne suretiyle verilmesi hususları üzerine gizli bir ittifak yapılmıştı. 


Zagal'in Gayreti ve Beyza Şehrinin İstila Biçimi 


Bu olay üzerine hıristiyan askerleri memleketlerine çekildiler. Bir müddet dâhili işlerle meşguliyetten sonra tekrar yeni bir ordu düzenleyerek müslümanların ellerinde kalan memleketler üzerine yürüdüler. 893. 
yılının Cemâziyelâhirinin yirmi dokuzuncu günü (12 Haziran 1488) Der'a şehri alındı. Sonra Muşkara ve sair birkaç şehir de müdafaasız olarak zaptedildi. Bundan sonra müstahkem Taberna Kalesi muhasara edildi. 
Ebü Abdullah ez-Zagal 1000 kadar süvari, 20.000 kadar piyade tedarikiyle mezkür kalenin imdadına koşmuş ise de süvarisi yeterli miktarda olmadığından muhasara fırkası üzerine açıktan açığa hücuma cesaret edemediler. Civarda bulunan ormanlarda ikamet ederek fırsat buldukça zarar vermeye başladılar. Gerçekleşen ufak tefek çarpışmalarda da büyük ganimetlere nail oldular. Bir çarpışmada Kral Fernando'nun yeğeni Fhilippe öldürüldü. Kral kalenin alınmasından ümidini keserek muhasarayı terk ile Mürsiye'ye çekildi. İntikam için pusuda fırsat kollayan Ebü Abdullah ez-Zagal hareket etti. O sene, kendisinden alınan ve istila edilen mevkilerin tamamı tekrar geri alındı. 


Ertesi yıl Kral Fernando, Ceyyân şehrinde, 13.000 süvari, 50.000 kadar piyadeden mürekkep bir ordu topladılar. Savaş için gerekli olan mühimmat hazırlandı. Müslümanların varlığını ortadan kaldıracak ve başka bir hücuma ihtiyaç kalmayacak biçimde düzenlenen ordu ile civarda bulunan büyük Beyza şehrini muhasara eyledi. 


Mezkür şehir bir yamacın üstünde bulunuyordu. Önünde, akmakta bulunan küçük bir nehir vardı, üç tarafı da sarp ve çetin kayalıklarla kuşatılmıştı. İçinde Arap dilaverlerinden bir hayli muhafız vardı. Ambarları, askere, halka on beş ay yetecek zahire ve mühimmat ile dolu ve geçitleri su arkları ile kapalı olduğundan askerlerin hareketlerinin icrası mümkün olmadı. Muhafızlar da şecaatle mukavemet etmekte olduklarından muhasara müddeti birkaç ay uzamasına rağmen henüz başlangıçta tutulan mevkiden bir adım ilerlenememiş idi. Bu esnada yaz mevsimine girildi. Havalar ısındı. Hıristiyan ordusunun bulunduğu mevki ise zikrolunan arklar ve sair birtakım bataklıklar içinde olduğundan kokusu ve havası nedeniyle hastalıklar zuhur etmeye başladı. Kastilya subaylarının çoğu sonucu belirsiz olan böyle bir muhasaranın terkedilmesi görüşünde bulunmuşlar. Kral muhasaraya devam edilmesi konusunda ısrar etti. 
Mezkür şehre dışarıdan yapılmakta olan yardımın önünü kesmek için geçitlerde büyük metrisler ve hendekler kazılarak yeniden dokuz adet kale bina ettirdi. Yaz mevsimi böylece geçti gitti. Bundan sonra çadırlarda ikamet mümkün olamayacağından ahşaptan kışlaların inşasıyla ordugâh bayındır bir şehir şekline konuldu. Kale zaptedilmedikçe muhasaradan vazgeçilmeyeceğini dosta ve düşmana karşı açıklamak için kraliçe de buraya davet edildi. Onlar bu hazırlıkları yapmakta iken kale halkının mukavemeti kırıldı. 


Gerek Kadis gerek Meriye şehirlerinde bulunan İslâm askerleri ancak kendilerini muhafazaya yetecek miktarda olduklarından Beyza'ya yardım edemeyeceklerini haber aldıklarından şehrin kurtuluşundan ümit kestiler. Eman dilemekten başka çarelerinin olmadığı konusunda ittifak ettiler. Fakat Beyza şehri Ebü Abdulluh ez-Zagal'in tasarrufunda idi. Eman dilemeden önce izin için kendisinin yeğeni Şeyh Hasan ile mezkür şehrin muhafazasıyla görevli bulunan Seyyid Yahya ez-Zagal'e adam göndererek düşmanın teşebbüslerini, hareketlerini, şehirde zahire ve mühimmatın kalmadığını, muhasara altında bulunan şehir halkının yorgun düştüğünü, eğer yardım gönderilmezse şehrin teslim edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdiler. Ebü Abdullah ez-Zagal, bu halden çok müteessir oldu. İstenilen yardımı göndermekten âciz olduğundan mümkün olduğu kadar dayanılmasını, acz halinde de uygun görülen biçimin icrasını emreylemesiyle 
895 yılının Muharreminin on üçüncü günü (7 Aralık 1489) bazı şartlar üzerine eman mukavelesi yapılarak Beyza şehri Fernando'ya teslim edildi. 


Seyyid Yahya, Gırnata meliki merhum Ebü”l-Hasan'ın küçük kardeşi olan Selim'in oğlu ve bu nedenle Ebü Abdullah ez-Zagal'in yeğeni olup meliklerin sülalesinden idi. Özellikle Beyza'nın müdafaası konusunda kendisinden zuhur eden şecaatli hareketleri nedeniyle kralın nezdine vardığında fevkalâde saygı gördü. Kral, taltif amacıyla Mürsiye memleketini, bütün nahiyeleri ve müştemilatıyla birlikte kendisine verdi. 


Tarihçilerin bir grubu da derler ki: “Beyza şehri ne zahiresizlik ne de âcizlik nedeniyle teslim oldu. Kraliçe İsabelle'nin güzelliğine karşı koyamamaktan dolayı teslim olmuştur. Muhasara esnasında İsabelle, Yahya”ya adam göndererek bazı vaatlerde bulundu, gizlice buluşmak ve konuşmak istedi. Bir gece tenha bir yerde Yahya ile karşılaştı. Gerek dünyayı aldatan güzelliği gerekse açıkladığı para, mücevher ve sair vaatleri ile Yahya'yı kendisine meftun etmiştir. Bundan sonra gerçek durum Zagal'den gizlenmiş, şehrin şiddet-i fakr u zaruretinden şikâyetle terkine izin verilmiştir.” 


Bu rivayetin kabulü pek uygun görülmezse de Yahya daha sonra amcası Ebü Abdullah ez-Zagal”i de iğfal ederek krala bağlamış, buna bağlı olarak nice İslâm beldelerinin müdafaasız biçimde esarete düşmesine sebep olmuştur. İleride açıklanacağı üzere bir müddet sonra Hıristiyanlığı kabul etmiştir. Gırnata'nın istilasından sonra bazı hizmetlerde kullanılmış olduğuna bakılırsa, ya aşk visaliyle İsabelle'ye meftun olduğu yahut soyunda olan kaçıklık cihetiyle aslına ric'at etmiş olması ihtimallerinden biri gerçekleşmiştir. 
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Beyza şehri böylece düşman eline düştükten sonra Yahya, amcası Ebü Abdullah ez-Zagal'in yanına geldi. Önce, Fernando'nun kendisi hakkında gösterdiği lutuflu muameleleri mübalağa ile tafsilatlı bir biçimde hikâye etti. Sonra hıristiyan hükümetlerinde görülen kuvvet, İslâm milletinde olan zaaf ve tefrika sebebiyle bunlarla karşılaşmanın fayda sağlamayacağı, bu tür muharebelerle zayıf müslümanların ayaklar altında kalacağını, tamamen mağlup olarak raiyyeti kabul etmektense henüz şan ve kuvvet var iken kral ile anlaşmanın daha makul olacağı konusunda nasihatlerde bulundu. Zagal'i ikna ederek Kral Fernando ile görüşmek üzere orduya götürdü. Kral bu hareketten fevkalâde mutluluk duydu. Pek çok ikram ve iltifatta bulunduktan sonra barış yapmaya karar verildi. Ebü Abdullah ez-Zagal'in tasarrufunda bulunan Kadis ve Meriye memleketleri ile diğer kalelerin ve memleketlerin tamamı Fernando'ya bırakıldı. Buraların halkı, kralın raiyyeti olup önceleri ne kadar vergi vermekte iseler yine o miktar vergi ödenecekti. Halk serbest bir halde bulunacak, sahip oldukları emlak ve malları, mescid ve mâbedleri olduğu gibi ellerinde kalacak, dini işlerinin ve âdetlerinin icrasında serbest olacaklar, hiçbir kişi tarafından kendilerine güçlük gösterilmeyecekti. Bunlara karşılık Cebelülbişr”de bulunan isimleri mâlum mevkilerin hâkimiyet ve tasarrufunun mülk olarak Ebü Abdullah'a mahsus olması şartlarıyla bir mukavele yazıldı. Yapılan mukavele mühürlenerek gereği icra edilmeye başlanıldı. 


Bundan sonra Taberna, Seron, Minkar ve Salobrena şehirleri de boyun eğerek Fernando'ya tâbi oldu. Böylece, müteselsil bir yolla gerçekleşen galibiyetten bütün hıristiyanlar sevinç duydular. Kral Fernando askerini kontrol ettirdiğinde bu sefere başlarken sahip olduğu 63.000 seçkin askerden 20.000 nefer kaldığı, bunların 3000'inin muharebelerde, kalanının da hastalık ile kırılmış olduğu öğrenildi. 


Gırnata”nın Durumu ve Ebü Abdullah es-Sagir 


Bu esnada, ayakta kalan yalnız Gırnata şehriydi. Geçen olaylarda, hıristiyan askerlerinin hücumundan kaçan sayısız müslümanlar Gırnata'ya toplanmışlardı. Bütün evler, hanlar, dükkânlar dolduğu gibi çocuklarıyla, eşleriyle sokaklarda sefil ve şaşkın biçimde yatıp kalkan binlerce insan bulunmaktaydı. Beyza şehrinin ve bunun peşinden de Ebü Abdullah ez-Zagal'in tasarrufunda bulunan vilayet ve eyaletlerin düşman eline düştüğü haberleri geldiğinde, hıristyan askerinin yoluna engel olacak bir mekân kalmamıştı. Tehlike kapıya gelmiş olduğundan herkesi korku ve telaş istila etmişti. Öteden beri halk Ebü Abdullah es-Sagir'den memnun değildi. 
Bu hadiseler üzerine tamamen kendisinden yüz çevirdiler, Elhamra Sarayı'nın etrafında açıkça küfretmeye cesaret ettiler. “Dinini, imanını, tahtını, saltanatını kâfirlere sattı. Allah belasını versin, lânet olsun” sözlerini kendisi bile işitmekteydi. 


Bu dehşet verici kargaşa arasında Ebü Abdullah es-Sagir'e, Ferdinand tarafından bir elçi geldi, imzaladıkları muahedeyi hatırlattı. Amcası Ebü Abdullah'ın tebaalığı kabul ettiğini, memleketi terkettiğini, muahede gereği Gırnata'nın teslim edilmesini hatırlattı. Halbuki Gırnata'da galeyanın zihinlere yerleşmesi nedeniyle bu aralık mezkür emrin icrası mümkün olamayacağından Sagir'i hayret istila eyledi. Halk, Gırnata”da coşmaya başladı. Kadis ve Meriye memleketleri gibi buranın kolaylıkla tesliminin mümkün olamayacağından bahisle vaadini yerine getirmek için bir miktar mühlet verilmesinin gerektiğini açıkladı. Kral ise hakşinaslık ve insaf kaydından uzaktı. Asıl maksadı -her ne yolla olursa olsun- Gırnata'nın istilası olduğundan Sagir'in özürlerini, muahedenâmeyi kabullenmeme biçiminde yorumladı ve ona harp ilan eyledi. Bazı güvenilir tarihçilerin rivayetine nazaran Sagir'in krala verdiği kaçamak cevap onun aczinden değildi. Belki de rakibi olan Ebü Abdullah ez-Zagal'in uzaklaştırılması ile Arap padişahlığı unvanı münhasıran kendisinde kalmış oluyordu. Bu bahane ile Kastilya hükümeti üzerine bir muharebe gerçekleştirmek ve kendi hakkındaki kötü düşünceleri ıslah ile saltanatını güçlendirmek ve istiklalini kazanmak için tedbir almakta idi. Ebü Abdullah es-Sagir, Elhamra”da mahpus biçiminde ikamet ettiği esnada zikredilen cevabı Fernando'ya gönderdi. Sonra, sınır memuru kont Tandila tarafına muteber bir adamını gönderdi. Eğer bir miktar asker ile Vegâ sahrasına yürüyecek olur ise kralın gönlünden geçenin icrasına kolayca vesile olabileceğini açıkladı. Kont bu tuzağa düşerek kış ortasında toplayabildiği asker ile mezkür sahraya doğru hareket eyledi. Sagir de yeterli miktarda süvari ile bizzat karşısına çıkarak ansızın hücum eyledi. Tamamını perişan etti, bol miktarda ganimet alarak Gırnata'ya döndü. Bu hareketi ile halkın emniyet ve güvenini kazandı. 
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Kral Fernando, Ebü Abdullah es-Sagir'den böyle bir hareketin zuhurunu ve halkını kendisinden memnun edeceğini ümit etmediği bir anda bu haber kendisine ulaştı. Bu aralık, Fransa hükümetiyle gerçekleşen bir sınır çekişmesinden dolayı o tarafa asker sevkedilmesi lazım geldi. Beyza muhasarası esnasında fevkalâde masraflar için her yirmi günde bir tahsil olunan nakdi yardımlardan dolayı Kastilya memleketi halkının güç ve takatleri kalmamıştı. Gırnata ile bir sıkıntı çıkarılmaması için Sagir ile uyuşmak tercih edildi. Daha önce kendisine verilen ahidnâme hükümlerinden fazla olarak Kadis ile diğer bazı yerlerin Sagir tarafına terkolunması ve Gırnata halkına verilecek her tür teminat ve nimetler mukabilinde yalnız Beyzain mevkiinde bir miktar hıristiyan askeri bulundurulmasına muvafakat edilmesini rica etmek amacıyla Gırnata'ya bir elçi gönderdi. Önceleri hıristiyanlar tarafından istila edilmiş olan Badül Kalesi, Gırnata'nın ambarı durumunda bulunan Cebelülbişr'in kilidi gibidir. Ebü Abdullah es-Sagir onun alınmasına karar verdiği esnada gönderilen sefir kendisine ulaştı. Mezkür kale hizmetinin eda edilmesinden sonra, mezkür tekliflere melik tarafından ret cevabı verilerek elçinin iade olunmasıyla Kral Fernando”nun infiali iki kat arttı. Sabır dizgini elinden gitti. Emirlerin ve subayların toplanmasına vakit olmadığından kendi yanında bulunan birkaç eşraf ile İşbiliye'den çıktı. Diğer subaylar ve zikrolunan hudut memuru kont Tandila kendisine yolda yetişerek bu hal ile Mukleyn mevkiine ulaştılar. 200 süvari ile bizzat Ebü Abdullah ez-Zagal ve 150 atlı ile de yeğeni Seyyid Yahya gelerek bağlılıklarını arzettiler. O asırda bayındırlık yönüyle benzeri bulunmayan Vegâ sahrasına ulaşıldı. On iki gün etrafın yağma ve tahribi ile meşgul oldular. Birkaç kez savaş ve çarpışmadan sonra hayli asker kaybedildi. Ebü Abdullah es-Sagir'e halkı arasında tekrar itibar kazandırıldı. Hamdan Kalesi'ne 200 ve Hısnürruman'a o kadar muhafız bırakılarak yine Mukleyn'e ric"at edildi. 


Zikrolunan Hamdan Gırnata'nın güney tarafında idi. Kral tarafından Zagal'e terkolunan mevkilerden idi. Hısnürruman, mezkür seferde Seyyid Yahya'nın tedbir ve hilesi ile ele geçirilmişti. Şöyle ki Seyyid Yahya, Kastilya süvarilerinden sahip olduğu 100 nefere müslüman elbisesi giydirerek mezkür kaleye geldiler. Güya hıristiyan askerlerinden kaçarak dehâlet ricasında bulunduklarını ifade ettiler. Kalede Yahya'yı tanıyan kimse bulunmadığından sözlerine aldandılar, Gırnatalılar sanarak tamamını içeri aldılar. Yahya içeri girdiğinde muhafızlarının silahlarını aldılar. 
Karanlık kalbinde insaniyetin bir zerresinin kalmış olmasının semeresi olarak teleflerinden sarfınazarla tamamını Gırnata'ya gönderdiler. Bu sadıkane hizmeti ile kralın lutuf ve bağışlarına mazhar oldu. 


Ebü Abdullah ez-Zagal ile Yahya'nın vatan ve milletleri aleyhinde kralın hizmetinde bulunmaları, Zagal'in krala terkeylediği Meriye ve Kadis şehirlerindeki İslâm mâbedlerinin -mukavelenin aksine- kiliseye dönüştürülmeleri, halkın geçmiş olaylarla ilgili Zagal hakkındaki güzel düşünceleri öfke ve düşmanlığa dönüşmüş olduğundan gerek Gırnata'da, gerek zikrolunan yerlerde Zagal'e sövüp saymaya, minberlerde ve hutbelerde lânet okunmaya başlanıldı. Bu aralık Gırnata Meliki Sagir yukarıda zikri geçen Hamdan Kalesi'ne hücum ederek geri almak için tahrip eyledi. Sonra Salobrena üzerine yürüdü. Meriye vadisinde bulunan İslâm sakinleri de kendi taraflarından adamlar göndererek melike yardımda bulundular. 


Ebü Abdullah ez-Zagal'in Özrü ve Âkıbeti 


Bu vakte kadar kralın ordusuna bölük bölük askerler gelerek toplanmış olduğundan, 50.000 süvari, sayısız kazmacı, yeterli miktarda top ve mühimmattan oluşan büyük bir ordu düzenledi. Kendisi 30.000 kadar asker ile tekrar Vegâ sahrasına geldi. Mezkür askerin bir grubunu Salobrena'nın yardımına gönderdi. Seyyid Yahya'yı Azra şehrini muhasaraya, Ebü Abdullah ez-Zagal'i de Cebelülbişr dahilinde bulunan Lancaron Kalesi'nin zaptına görevlendirdi. Bu halde Ebü Abdullah es-Saggir Salobrena'nın zaptından ümit keserek Gırnata”ya dönmeye mecbur oldu. Yahya, Meriye ve havalisini boş bulduğundan krala bağladı ise de, Zagal Lancaron'da zafer elde edemedi. Bazı hamiyet sahipleri, kendisinin din ve milleti için bu kadar iyi hizmetler yaptığını, bir müddetten bu yana galibiyet elde eden din düşmanlarına hizmet etmesinin İslâm'a uygun olmadığı hatırlatılınca yaptığı işlere pişman olur. Geçmiş muahedede kendisine terkolunan arazinin bir miktarını kral ve kraliçeye, bir tarafını da Seyyid Yahya'ya satarak İfrikıye”ye hicret edip Fas padişahına dehâlet eyledi. Padişah Zagal'i ele geçirinde Endülüs'te gerçekleşen namussuzca hareketlerini yüzüne karşı birer birer saydıktan sonra ceza olarak gözlerine mil çektirdi. Her neye mâlik ise tamamını zaptederek kendisini sokağa attırdı. Biçâre Zagal kaldırımlar üstünde dilenmeye başlayıp herkesin merhamet ve iyilikseverliğini celbetmek için, “Benim halime merhamet ediniz. Çünkü ben Endülüs padişahı olan Zagal'im. Şimdi sadakaya muhtacım” diyerek helâk oldu. 


Gırnata Başkanlarının Müşaveresi 


Kral Fernando”nun Gırnata'yı muhasara niyeti şüyu bulunca Beni Ahmer meliklerinin topladıkları mali ve askeri kuvvetler şimdiye kadar dâhili ihtilallerle yok olmuştu. Kastilya hükümetine karşı mukabele edecek iktidarı kalmamış, olanca sermayeyi toplamak ve ıslah etmek için lüzumlu olan güçlü bir elin yerinde Ebü Abdullah es-Sagir gibi vehimli, korkak ve tedbirsiz bir idareci bulunuyordu. Melik, kralın himayesine dehâletle, ömrünü problemsiz geçirmek ve gelecek günlerde zuhur edecek zararları önlemek düşüncesiyle sulh teklifi için hâcibi Ebü”1-Kasım Abdülmalik”in Ferdinand tarafına gönderilmesini kararlaştırdı. Ancak bu konuda kavmin başkanlarının düşünce ve rızalarını almak gerektiğinden El-hamra Sarayı'nda umumi bir toplantı düzenlendi. Meşâyih, fukaha, ümera, rüesa toplandı. Hacib Ebü”1-Kasım, devletin mali kudretsizliğinden ve düşmanın çokluğu ile İslam milletine bir müddetten beri Arız olan zaaf ve gevşeklikten bahisle himaye meselesinin tek çare olduğunu arzetti. Askeriyenin meşhur başkanlarından Musa b. Ebü”1-Gassan, “Bu söz hamiyet tebede kudretsizlik, milletimizde de evlat ve ailelerini din düşmanının eline bırakacak kadar hamiyetsizlik yoktur. Cebelülbişr ve İfrikıye halkından başka şu anda Gırnata şehrinde eğitimli 20.000”den ziyade asker, 400.000 nüfus halk vardır. Doğruluk, ihlasla yola çıkılırsa Cenab-ı Hakk”ın yardımı ve nusreti bizimledir. Hemen melikimiz emretsin” diye Ebü Abdullah tarafına işaret etti. Melik bu hareketten bir miktar gayrete gelerek emirlere yöneldi. “Siz ne dersiniz? Mülk ve saltanatı, evlat ve eşlerinizi bu tehlikeden kurtarmak sizin himmet ve hamiyetinize bağlıdır” dedi. 
Hepsi birden tek dil halinde, “Şehadet nimeti esaret zilletine tercih edilir. 
Elimizden geldiği kadar uğraşırız” demeleriyle Gırnata'nın muhafazasına karar verildi. Asker yazımı, zahire tertibi, silah ve erzak taksimi hizmetleri hacib Ebü'l-Kasım'a, askerin idare ve hareketi Musa'ya bırakıldı. Nam sahibi emirlerden Naim Rıdvan ve Muhammed b. Zeyd de onun emrine verildi. Yine emirlerden Abdülkerim istihkamların muhafazası memurluğuna, Levşe valisinin oğlu Muhammed Tahir b. Attar da 3000 kadar süvari ile her gün şehirden çıkarak düşmanın halini tecessüs hizmetine memur olundu. Şehrin diğer halkı bu askerlere yardımcı oldular. Gerektiğinde istihkam muhafazasında, muharebelerde ve Cebelülbişr”den celbolunacak zahirelerin korunmasında kullanılmak üzere kabul edildiler. 


Garip ittifaklardan biri konusunda Frenk tarihçilerinden biri der ki: “Roma Devleti'nin ikbali İmparator Auguste ile başlar, İmparator Auguste ile biter. Kostantiniye beldesinin bânisi ve imparatoru bir Kostantin olduğu gibi, son imparatoru da bir Kostantin'dir. İspanya'nın fethi Musa ile gerçekleştiği gibi İslâm hükümetinin devamında da başka bir Musa'nın gayreti olmuştur. 


Gırnatalılar'ın Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye”den Yardım İstemeleri 


Bazı tarihlerde, Gırnata halkı tarafından Sultan II. Bayezid hazretlerine yardım istemek amacıyla adamlar gönderildiği belirtilmektedir. Bayezid ruhaniler mezhebinin reisi bulunan papaya iki elçi gönderir. “Eğer Kastilya kralı Gırnata muhasarasında ısrar eder ve müslümanlara zarar verirse Rum'da idaresi altında bulunan hıristiyanlar hakkında aynı muamelenin uygulanacağını açıklar. Bu konuda krala gerekli tavsiyelerin yapılmasını rica eder. Papa mezkür ricanın icrasına çalışmış ise de Kral Fernando'nun inat ederek muhasaradan feragat etmemiş olduğu rivayet olunur. 


Mâlum olduğu üzere, bu aralık Sultan Bayezid hazretleri Mısır'dan Avrupa'ya giderek papanın eline düşmüş olan kardeşi Sultan Cem'in İstanbul'a getirilmesi için ona güzel muamelelerde bulunarak dostluk kurmaya çalışıyordu. Hatta Sultan Cem'i daha sonraları Fransızlar Roma'dan alarak Napoli'ye getirdiklerinde gerek onlara inat, gerekse Sultan Bayezid hazretlerinin gönlünü almak için papa onu zehirletti. Bu hizmetine mükâfat olarak Hz. İsa [aleyhisselâm] ile ilgili Hazine-i Hümâyun'da mahfuz bulunan bazı kutsal şeylerin Roma'ya gönderildiği rivayetinin aslının olmadığı âşikârdır. 


Gırnatalılar”ın yardım isteğinde bulunmaları gerçektir. Devlet-i Aliyye o aralık Mısır sıkıntısı ile meşgul ise de bunları meyus göndermemek için birtakım donanma tertip ederek Akdeniz'e çıkarmıştır. Cebelitârık ve 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Sebte sahiline taarruz ile Gırnata üzerine yüklenen hıristiyanlar meşgul edilmek istenmiştir. O asırda Portekiz Devleti'nin deniz kuvvetleri hepsinden daha çoktu. Bir de Devlet-i Aliyye Mısır ve Tunus hükümetleriyle ittifak halinde olmadığından donanmanın o sulara yaklaşması mümkün olmamış ve bu tedbirin Gırnata'ya bir faydası görülmemiştir. 


Muhasara Müddeti ve Santa Fe'nin İnşası 


Muhasara müddetinin ilk günlerinde iki taraf müsavi bir biçimde muhasara ve müdafaada bulunmuşlardı. Seraniya kuzey, doğu ve güney taraflarından Gırnata'ya bitişik ve yüce dağlarla korunmuş müstahkem birtakım sarp memleketlerden ibarettir. Mahsur Gırnata şehri için lüzumlu olan zahire ve eşyayı yetiştirdiği gibi Ferdinand ordusuna da komşu bulunan memleket ve mevkilerden peyderpey mühimmat ve zahire gelirdi. Her gün kâh kale tarafından, kâh ordu tarafından savaş alanına çıkarak mübariz talep olunurdu. Eski pehlivanların âdetleri üzere genellikle birer birer mübareze edilirdi. Musa, birtakım askerlerle birkaç kez kaleden çıkarak sayısız düşman sürülerini sivri ve keskin uçlu mızraklarla sürerek ordunun karargâhına kadar sokulmuş, bir hayli zararlar vermişti. Kral, biriktirilmiş erzak ve mevcut mühimmatı onun zararından korumak istedi. 
Kraliçe İsabelle'nin ikamet eylediği çadırda hizmetçilerin ihmaliyle yangın çıkmış, birçok hayma yanmıştır. Bu tür kazanın gerçekleşmemesi için istihkamların içinde taş ve ahşaptan bir şehrin yapılmasına çalışıldı. Hıristiyan askerleri geceli gündüzlü çalıştılar, az vakitte bir hayli ev, kilise, hastahane inşa ettiler. Etrafına büyük hendekler ve taştan duvarlar yaptılar. Bu şehre Santa Fe (mukaddes din) adını verdiler. Santa Fe şehri böylece tamamlandı. Bu faaliyet sebebiyle, Fernando”nun Gırnata'yı almadan geri dönmeyeceği anlaşıldığından mahsur bulunan halkın mukavemetine gevşeklik ârız olmuştur. İspanyollar'ın bir grubu da şehre gelmekte olan Sarayana yollarını kestiklerinden, şehre zahire gelmesi mümkün olmadı. Kısa bir zaman zarfında şehri kıtlık ve pahalılık istila eyledi. Bu ümitsizlik sebebiyle mevcut olan kuvvetin tamamı ile Santa Fe şehrine hücum etmekten başka çare kalmadı. Hücum anında icra olunacak askeri harekâtın yolu konusunda tertip ve düzenleme yapılmaması nedeniyle kaleden çıkan piyadeler acilen hareket ettiler. Kendi süvarilerine bu meydanda yer vermediklerinden düşman askerinin hem piyadesi hem de süvarisi bunlara birlikte hamle 


BENİ AHMER DÖNEMİ ə 359 


ettiklerinden kısa bir mukavemetten sonra perişan oldular. Savaş alanında birçok esir ve top bırakarak öncü askerlerinden ve süvarilerinden hayli nüfus telef oldu, hezimete uğrayarak kaleye ric'at eylediler. 


İspanya tarihçilerinin mutaassıplarından biri yazdığı tarihte mezkür olayı İsabelle'nin kerametine hamlederler. “İsabelle'nin müslümanlar hakkında düşmanlığı pek şiddetli olduğundan bu muharebede müslümanların perişanlığını temaşa etmek için Santa Fe şehrindeki yüksek bir evin penceresinde otururken hıristiyan askerleri Gırnata'dan çıkan İslâm fırkası üzerine sevkolundu. İki asker birbirine karışarak muharebeye başladılar. İsabelle hıristiyanlar hakkında olan sınırsız merhameti nedeniyle dizleri üzerine düşerek ellerini semaya kaldırır. Kendi tarafından kimsenin dövülmemesi için Cenâb-ı Hakk'a tazarru ve niyaz eder. Duası kabul edildiğinden müslümanlardan 600 nefer vefat etti, 1400 kişi de esir oldu. 
Hıristiyanlardan bir kimsenin burnu kanamadı” derler. 


İkinci Müşavere ve Musa'nın Hamiyeti 


Hıristiyanlar mezkür halden yararlandılar, vakit kaybetmemek amacıyla firarileri izlemeye başladılar. Şehrin hisarının altına kadar sokuldular, şiddetle tazyike başladılar. Mahsur halk ise bir taraftan açlık belası ile yorgun düşmüş, bir yandan da şehrin zaptından korkmaları nedeniyle uygun şartlarla teslim olmalarını eşrafın başkanlarından talep ettiler. 
Keyfiyet Ebü Abdullah es-Sagir'e ifade olunduğunda halkın düşüncesini soruşturmak için umumi bir toplantının yapılmasını emretti. Orada, durumu açıklayarak hazır bulunanların düşüncelerini sordular. Hamiyet sahibi Musa b. Ebü”1-Gassan”dan başkası başlarını önlerine eğerek kendi selâmetlerini düşündüler. Musa söze söz aldı. “Kraldan eman dileyen gayretsizlerin selâmetlerinin ve biriktirdikleri malların korunmasının bununla hâsıl olacağını sananlar bu kadar Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] ümmetinin helâkine rıza gösterdiler. Allah bilir ki bu yanlış düşünce ve âkıbeti pek vahimdir. Başka delile ne hacet. Şimdiye kadar kralın raiyyetine dahil olan müslüman halkın halleri meydandadır. Hıristiyanların bizim hakkımızda ve kendi içlerinde gizledikleri ateş ocağının sıcaklığı ve düşmanlıkları Gırnata'yı aldıklarında mı sükünet bulur? Hele bir kez bizim ittifakımızı bozup Gırnata'ya mâlik olsunlar, başımıza ne ateşler yağdıracakları görülür. 
Gırnata hükümetinde 3 milyon müslüman halk var iken İslâm hükümetini 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mahvederek hıristiyan hükümetine tâbi olmaya ve elimizle kendimizi esir eylemeye neden mecburiyet vardır? Bizim yapmamız gereken şey, son nefesimize kadar millet ve vatanımız uğrunda çalışmaktır. Cenâb-ı Hakk'ın mazlum kullarına yardımı onların ıstırap duydukları anda erişir. İşte ben ölümden korkmadığımı size göstereyim. Başkanınız olarak bu yola canımı ve başımı feda edeyim. Böyle namus ile ölmek namussuzluk ile düşmanın kahrının altında esir olmaktan bin kat daha iyidir” diyerek süküt eyledi. 
Nefsi hazlarının devamı arzusunda bulunan bu meclisteki insanlardan ret ve kabule dair bir söz sâdır olmadı. Çoğunluğun, Musa'nın düşüncesinin hilafında olduğu anlaşılınca eman dileyerek şehrin teslimine karar verildi. 


Bir rivayete göre de Kral Fernando, Gırnata üzerine yürümeden önce, “Benim muradım Gırnata Devleti'ni gasp ve mahvetmek değildir. Bir müddetten beri İslâm hükümetinin hanedanları arasında zuhura gelen nifak ve fesattan dolayı sınırlarda emniyet kalmadı. Ne mezkür devletin reâyâsında ne Kastilya hükümeti tebaasında huzur ve rahattan eser yoktur” demiştir. Bu hanedanın kendi kendilerini ıslah edemeyeceklerini anladıklarından sadece Gırnata'nın durumunu düzelterek harp ve kıtal sıkıntılarını ortadan kaldırmak için Ebü Abdullah es-Sagir'i himayesi altına alacağını, bundan böyle bir daha çekişme, cidal zuhur etmeyceğini, İslâm halkının sürekli refah içinde bulunacağını Gırnata halkına duyurdu. 
Birçok insan buna inanarak kralın insaflı tavrına teşekkür ettiler. 


Mezkür mecliste Musa'nın yaptığı konuşmalara saçma nazarıyla bakılarak süküt edilmişti. Hıristiyan devletlerinin alışkanlık haline getirdikleri istila biçiminin, zikrolunan vaatlerin ne tür meyve vereceği meydanda idi. Musa'nın sözlerinin muvafık ve uygun olduğunu herkes kalben tasdik ettikleri halde Ebü Abdullah es-Sagir'in mülum olan korkaklık ve vehminden dolayı icrasının mümkün olmayacağı kanaatine sahip oldular. Böyle bir şahsın meşrebine hizmet için, 800 senelik Arap devletinin bakiyesi olan İslâm hükümetinin mahvına razı olmuş olduklarından bu 


özürle hamiyetsizlik ayıbından kurtulamazlar. 


Mezkür meclisin karar haberi ile hâcib Ebü”1 Kasım, Santa Fe'ye gönderildi. Lazım gelen mukavelenamenin tanzimi rica edildi. Ferdinand ve İsabelle bu umulmadık haber nedeniyle hayret ettiler, mukavelenamenin yapılmasına memnuniyetle muvafakat gösterdiler. Gırnata tarafından 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Ebü”1-Kasım Abdülmalik ile Ebü Abdullah es-Sagir'ın mutemet adamlarından Yusuf b. Kümeyşe ve kral tarafından da Gonzalo ile Fernando bu işe tayin olundular. Gırnata yakınında bulunan Cüreyne köyü görüşme merkezi kabul edildi. İki tarafın murahhasları her gün yatsıdan sonra gizlice mezkür yere gelerek bir iki saat zarfında sözleşme maddelerini müzakere ederler, karar verilen hususları her murahhas bağlı bulunduğu kişiye arzedip tasdik ettirdikten sonra sair maddelerin konuşulmasına başlarlardı. Böylece konuşma süresi bir hayli uzadı. Yalnız ne hıristiyan ordusunda ne de Gırnata'da kararlaştırılan hususlardan kimsenin haberi oldu. 
Nihayet mezkür mecliste verilen karar üzerine biri şehir halkı hakkında olacak izne, biri Ebü Abdullah es-Sagir ile yakınlarına mahsus olacak imtiyazlara dair ayrı ayrı iki parça ahidnâme kaleme alındı. Kral, kraliçe, devlet erkânının tamamı, memleketin muteber insanları, subayları, rahipleri tarafından tasdik edilerek mühürlendi. Zikrolunan muahedenâmenin kelime kelime, ibare ibare tercümesi budur. 


Gırnata'nın Teslimine ve Halkına Verilecek İmtiyazlara Dair Mukavele 


Don Ferdinand ve Dona İsabelle'nin emir ve iradeleri, Gırnata Meliki Molla Ebü Abdullah es-Sagir'in mühür ve imzası ile tasdik edilmiş bulunan, vekili ve murahhası Ebü'l-Kasım Abdülmalik vasıtası ile aşağıda zikri geçen hususlara karar verilmiştir. 


Birinci madde: Melik Abdullah es-Sagir ile Gırnata'da ve el-Beyzâin civarında bulunan kasaba ve varoşlarda sakin bulunan bütün kumandanlar, fakihler, imamlar, kadılar, subaylar, hanedana mensup kabilelerin büyükleri ve küçükleri, Elhamra ve el-Hizan istihkamlarını, Elhamra ve el-Hizan kapılarını, kulelerini ve el-Beyzâin mevkiinin sahraya nâzır olan kapılarını, sair müstahkem mevkilerini bu mukavelenâmenin karar günü olan Teşrfinisani”nin yirmi beşinci gününden itibaren altmış gün içinde krala, kraliçeye, adamlarına, askerlerine tereddütsüz biçimde teslim edecekler. Kral ve kraliçe de el-Kasaba ile el-Beyzafn arasında bulunan ve şehrin içine nâzır olan kale duvarına askerlerden hiçbirinin çıkmaması, müslüman halkın evlerine bakmaması, aksi harekette bulunanların şiddetle cezalandırılması konusunda ordu kadılarına kesin tembihlerde bulunacaklardır. 
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İkinci madde: Zikrolunan altmış günlük müddet tamamlanınca özellikleri sayılan İslâm halkının muteberleri, kral ve kraliçeye bağlılık göstermeli, itaat ile tâzime layık bir insan kabul etmelidirler. Mezkür mevkilerin tesliminden bir gün önce melik, kumandanlar, isimleri zikredilen muteber kişiler Yusuf b. Kümeyşe ile Gırnata, el-Beyzâin, sair muayyen mevkilerin muteberlerinin çocuklarından ve hanedandan 500 kişi ayrılarak kral ve kraliçeye rehin olarak verilmelidir. Bu rehinler Elhamra ve el-Hizan istihkamlarının gereken tamiratı yapılıncaya, içlerine yeterli kuvvet ve gereken mühimmat yerleştirilinceye kadar tevkif olunacaklar, sonra melik tarafına iade olunacaklar. Zikrolunan rehinlere, tevkifleri esnasında güzel muameleler yapılacak, gereken ihtiyaçları, gerektiği biçimiyle tedarik edilerek verilecektir. Açıklanan kararların hükümleri tamamen icra olunacak. Kral ve kraliçenin veliahtları Don Jean, çocukları, torunları, adı geçen Melik Ebü Abdullah'ı Gırnata ve el-Beyzâin'de, bunlara bağlı olan köy ve kasabalarda ikamet eden kumandanları, kadıları, imamları, fakihleri, subayları, hanedan topluluğunun büyük ve küçüğünü, erkek ve kadınını, Cebelülbişr memleketleriyle mukavelenâmeye dahil olan sair memleketlerin ve beldelerin halkının tamamını saadet ve emniyetle merhamet kanatları altına kabul ederek kendisinin eski reâyâsı hakkında yaygın olan şefkatlerinden onları da nasiplendireceklerdir. Sahip oldukları ev, emlak, menkul ve gayri menkullerine engelsiz ve zahmetsiz biçimde mâlik olacaklardır. Ne şimdi ne de bundan sonra hiçbir zaman adalet ve hakkaniyete aykırı bir tür vefasızlığın ve taarruzun gerçekleşmemesine titizlikle itina ve dikkat edilecektir. Zikredilen bu insanlar gerek kral ve kraliçeden gerekse subaylardan ve hükümet erkânından yardım, mürüvvet, lutuftan başka muamele görmeyeceklerdir. 


Üçüncü madde: Zikrolunan mukavelede gereği Elhamra istihkamlarının teslimi gününde İspanya askeri Bâbülaka ve Bâbüsseyyid”den yahut şehir haricinde bulunan girişlerden, kral ve kraliçenin düşünce ve iradeleri neyi gerektiriyorsa onu kabulleneceklerinden, keyfiyet gerekenlere bildirilecektir. Fakat yeni bir fitneye sebep olmamak için o günde Elhamra Sarayı'na girerek ikamet edecek kimseler şehrin içinde gezmeyeceklerdir. 


Dördüncü madde: Elhamra ve el-Hizan istihkamları ile kaleleri, kapıları, şehrin ve el-Beyzâin ile varoşlarının ve sahraya nâzır olan müstahkem mevkilerin mukaveledeki gibi teslim olunduğu günde Mukleyn şehrinde 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rehin olarak mevkuf bulunan Melik Ebü Abdullah'ın oğlu ve beraberinde bulunan kadın, erkek, hizmetçi, efendi ve Hıristiyanlığı kabullenmeyen bütün Araplar melike teslim edileceklerdir. 


Beşinci madde: Kral ve kraliçe gerek kendileri gerekse evlat ve torunları adına söz verirler ve ahdederler ki melikin, kumandanların, unvan sahibi müslümanların, din ve mezheplerine asla müdahale olunmayacaktır. Cami ve mescidleri ellerinden alınmayacak, minareleri bozulmayacak, cami ve mescidlerde korunan mallar ve onlara bağlı olan vakıf gelirleri eski âdet üzere idare olunacaktır. Ne kral ve kraliçe ne de evlat ve torunları tarafından herhangi bir sebeple taarruza uğramayacaktır. Müslümanlar, şeriat-ı Muhammediyye üzere müslüman hâkimler tarafından yargılanacaklar, bütün usul ve âdetleri, kisve ve kıyafetleri asli yapıları üzere bâki kalacaktır. 


Altıncı madde: İslâm halkının merkepleri, beygirleri, yük hayvanları, eşyaları ne şimdi, ne de ileride hiçbir zaman alınmayacaktır. Yalnız büyük ve küçük ateşli silahları kral ve kraliçeye teslim edilecektir. 


Yedinci madde: Zikrolunan Gırnata, Beyzâin, Cebelülbişr şehirleri ile onlara bağlı bulunan köylerde, kasabalarda, varoşlarda ve bu mukavelenâmede adı geçen bütün nahiyelerde sakin olan halkın erkeği, kadını, büyüğü, küçüğü, denizin öte tarafında yahut istedikleri memleketlerde ikamet etmek istediklerinde tasarruflarında bulunan menkul eşyalarını veya gayri menkullerini diledikleri kimseye satabilecekler. Bu konuda ne kral ve kraliçe ne de çocukları ve torunları tarafından ne şimdi, ne de gelecekte bir tür engel gerçekleşmeyecektir. Eğer mezkür malları kral ve kraliçeye satmak isterlerse hakiki kıymetini tamamen alacaklardır. Kral ve kraliçe başka bir memlekette bulunurlarsa taraflarından kendisine vekâlet eden memurları bulunacağından onların namına, paha ve kıymetleri tamamen ödenerek satın alınacaktır. 


Sekizinci madde: Hicreti kabullenen kişiler gümüş, altın, mücevherat türü mallarının tamamını, ateşli silahlar dışında kalan bütün silahlarını ve paralarını, beraber götürebilirler. Bu konuda ne kral ne kraliçe ne de evlat ve torunları hiçbir zaman hiçbir sebep ve bahane ile engel olamayacaklardır. Şimdi hicret etmek isteyenler kral ve kraliçe tarafından hazırlanan ve belirlenecek limanlardan kalkan, on adet büyük gemiye şart koşulan altmış günün içinde bindirilerek emniyetle ve salimen Berberi sahillerinde bulunan ve ticaret malları naklolunan iskelelere nakil ve ihraç olunurlar. 
Bu tarihten, üç seneye kadar hicret edecek olanlar belirlenen limanlarda hazır olan gemiler ile naklolunurlar. Lazım olan gemilerin bulunması ve hazırlanması için muhacirler keyfiyeti elli gün önce hükümet tarafına haber verirler. Bunlar da huzur ve emniyet ile Berberi sahillerinde bulunan limanlara naklolunurlar. Kendilerinden ne gemi ücreti ne de başka türlü vergi ve bâc alınmaz. Bu üç senenin tamamlanmasından sonra da her ne vakit olursa olsun, denizin öte tarafına hicret etmek isteyen müslümanlara kral ve kraliçe taraflarından asla engel olunmaz. Gemi ücreti bile alınmaz. Yalnız her muhacir için birer duble vergi alınacaktır. Böylece hicret edecek olanlar Gırnata'da, el-Beyzâin civarında, varoşlarında, Cebelülbişr dahilinde ve isimleri bu mukavelenâmede yazılı olan mevkide bulunan emlak ve mallarını hicretleri anında istekleri üzere alıp satamazlarsa da güvenilir belgelerle vekiller bırakmaya izinlidirler. Bu vekiller tarafından emlaklerin hâsılatı, vakti ve zamanı geldiğinde toplanır. Hiçbir tür müdahaleye ve güçlüğe tesadüf etmeksizin mezkür hâsılat denizin öte tarafında yahut başka yerlerde ikamet etmekte olan sahibine ulaştırılır. 


Dokuzuncu madde: Gerek kral ve kraliçe ile zikrolunan veliahdları ve gerek sülalelerinden gelecek evlat ve torunları ne şimdi ne de başka bir zamanda bulundukları yerde kalacak müslüman halka, evlat ve neseplerine alamet-i farika taşımak için cebir kullanmayacaklardır. 


Onuncu madde: Melik ile Gırnata, el-Beyzâin şehir ve varoşlarında ikamet eden İslâm halkları hakkında esirgenmeyen lutuflar gereğince mukavelenâme tarihinden üç sene sonrasına kadar eşya ve evleri için ödemeleri gereken vergileri kral ve kraliçe tarafından affedildi. Darıdan, buğdaydan, nisan ve mayıs aylarında doğacak davar cinsinden hıristiyan usulü üzere gereken öşürler tamamıyla tahsil edilecektir. 


On birinci madde: Gırnata'nın teslimi anında melik ile Gırnata, el-Beyzâin, Cebelülbişr halkı ve sakinleri sahip oldukları erkek ve kadın bütün hıristiyan esirlerini karşılıksız olarak kral ve kraliçeye teslim etmelidirler. Halktan biri sahip olduğu esirini denizin öte tarafına götürerek satmış olursa bundan dolayı yargılanmaz. Fakat esirini mukavelenin yapılmasından önce sattığına, halen kendi mülkünde olduğuna yemin ettikten sonra güvenilir ve muteber iki şahit getirmelidirler. 


BENİ AHMER DÖNEMİ ə 365 


On ikinci madde: Kral ve kraliçe melikin ve sair halkın hizmetkârlarını, beygirlerini ve katırlarını zor kullanarak istihdam edemezler, ettiremezler. Eğer günlük ücretleri ödenir ve sahibinin rızası ile alınırsa istihdam edilebilir. 


On üçüncü madde: Şehrin tesliminde hıristiyanlardan hiçbiri fukahanın izinleri olmadıkça namaz kılınan cami ve mescidlere giremezler. 
Eğer bunun aksi harekette bulunulur, cebren bu tür camilere ve mescidlere giren olursa kral ve kraliçe tarafından o şahsa hak ettiği cezalar derhal uygulanacaktır. 


On dördüncü madde: Yahudi topluluğundan hiçbir kimse vergi tahsildarlığı, veznedarlık gibi halkın kendisine ihtiyaç duyduğu seçkin memurluklara atanarak müslümanlar üzerine musallat edilmeyecektir. 


On beşinci madde: Melik Ebü Abdullah ile Gırnata, el-Beyzâin, Cebelülbişr”de ve nahiyelerinde, bu mukavelenâmede zikrolunan diğer yerlerde sakin olan fakihlerin tamamı, kadılar, imamlar, komutanlar, müftüler, subaylar, kral ve kraliçenin saltanatlarında eski haysiyetlerini kaybetmeyecekler. Her ne tür ifadeleri gerçekleşirse dinlenilecektir. Eski adetleri, geçmişteki biçimiyle bakf kalacaktır. Özellikle fakihler ve kadılar eskiden olduğu gibi vergiden müstesna ve muaf olacaklar. Karşılıksız gelen aidatlarla ve geçmiş imtiyazlarla yaşayacaklardır. 


On altıncı madde: Müslümanlar arasında oluşan çekişmelerin ve davaların tamamı eskiden olduğu gibi Ehl-i sünnet mezhebi üzere İslam kadıları huzurunda görüşülecek ve çözümlenecektir. 


On yedinci madde: Kral ve kraliçe müslüman halkın evlerinde misafirlik yoluyla ikamet etmeyecekler. Elbise, tavuk, davar türü şeylerini alamayacaklar ve aldırmayacaklar. Ne kral ve kraliçe ne akrabaları ne de askerleri mezkür halkın sırtından geçinmeyecekler. Rıza ve izinleri olmadıkça evlerinde balo, ziyafet vermeyecekler. Onların zararlarına sebep olacak her türlü hal ve harekette bulunamayacaklar. 


On sekizinci madde: İspanyollar”dan biri izinsiz olarak bir müslümanın evine girerse, kral ve kraliçe o şahsın mahkemesini ve cezasını belediye mahkemesine havale edecektir. 


366 e ENDÜLÜS TARİHİ 


On dokuzuncu madde: Müslümanlar arasında gerçekleşecek olan veraset hukukuyla ilgili bütün davalar eski âdet üzere kendi kadıları marifetiyle çözümlenecektir. 


Yirminci madde: Zikri geçen mevkilerin halkından olup da mukavele esasına göre teslimi gereken şehrin, varoşun, kasabaların ve nahiyelerin kral ve kraliçeye tesliminden otuz gün sonrasına kadar bağlılıklarını açıklayanlar, yukarıda zikrolunan imtiyazlardan yararlandığı gibi açıklanan üç senelik muafiyetten de tamamıyla yararlanırlar. 


Yirmi birinci madde: Camiler, mescidler, zâviyeler, mektepler için mevcut olan vakıf malları, öteden beri olduğu gibi yine mâlum fakihlerin idareleri altında olacak. Bunlar, topladıkları vâridatı belirlenen kural üzere uygun olan yerlere sarfedecekler. Ne şimdi ne de ilerideki vakitlerde mezkür vâridatın idaresine kral ve kraliçenin evlat ve torunları tarafından bir tür müdahale ve taarruz yapılmayacaktır. 


Yirmi ikinci madde: Belediye mahkemesinin memurları başka bir şahsın işlemiş olduğu suçtan dolayı bir müslümanı mahkemede yargılayamayacaktır. Yani baba oğulun, oğul babanın, kardeş kardeşin, amca- oğlu amcaoğlunun fiilinden mesul olmayacak, herkes kendi yaptığı işle cezalanacaktır. 


Yirmi üçüncü madde: Komutan Ahmed Ebü Ali'nin hapsi olayında onun ortağı bulunan köy halkına kral ve kraliçe umumi af vereceklerin- den gerek mezkür olayda telef olan hıristiyan ve Araplar”dan, gerek o esnada yağma olan mal ve eşyadan dolayı hiçbir vakit ve hiçbir kimse cezalandırılmayacaktır. 


Yirmi dördüncü madde: Kaptil müslümanlarının adam öldürme, itaatsizlik gibi zuhura gelen umumi isyan hareketlerinin tamamı kral ve kraliçe tarafından affedilecektir. Hiçbir şey yapılmamış gibi kabul edilecektir. 


Yirmi beşinci madde: Diğer memleketlerde bulunan müslüman esirlerden biri firar ederek Gırnata, el-Beyzâin sınırıyla bu mukavelenâmede zikrolunan bütün şehir, kasaba, köy ve nahiye arazisi dahiline ayak basarsa, esaretten kurtulmuş kabul edileceğinden ne belediye mahkemesi memurları tarafından ne de o esirin sahibi tarafından hiç kimse dava yetkisine sahip olamayacaktır. Yalnız bu imtiyaz Endülüs kıtası Araplar'ından 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olan müslüman esirlere mahsus olduğundan Kariye ve Yolof adasının zencilerinden olan esirlere şamil değildir. 


Yirmi altıncı madde: Mezkür memleketlerin halkı öteden beri bağlı - bulundukları hükümete verdikleri vergiyi fazlasız ve noksansız ödeyerek kral ve kraliçeye bundan fazla vergi vermeye mecbur değillerdir. 


Yirmi yedinci madde: Yazılı bölgelerin halkından biri denizin öte tarafında yahut başka bir diyarda bulunup da zikrolunan üç sene zarfında avdet eder, eskisi gibi ikamet ederse diğerleri hakkında uygulanan imtiyazların ve iyiliklerin tamamından yararlanırlar. 


Yirmi sekizinci madde: Zikrolunan İslâm halkından biri denizin öte tarafına sattığı hıristiyan esirini, sattığı şahsa iade etmek mecburiyetinde olmadığı gibi, pahasını reddererek o esiri sattığı yerden tekrar istemeycektir. 


Yirmi dokuzuncu madde: Gerek Melik Ebü Abdullah gerek bu mukavelenâmede mezkür olan yerlerin müslüman halkından biri hicret eder, sonra o yerden hoşnut olmayarak avdet eder ve eskisi gibi ikamet edecek olursa, bu avdet belirlenen üç sene zarfında gerçekleştiğinde geçmiş imtiyazların hepsinden yararlanır. 


Otuzuncu madde: Yazılı yerlerde ikamet eden müslüman halkın tüccarlarından denizin öte yanına avdet edenler emniyet ile ticaret yaptıktan başka kral ve kraliçenin tasarruflarında bulunan memleketlerin tamamında her türlü ticaret ve seyahat yapabilirler. Hıristiyan tüccarların ve seyyahların veregeldikleri vergiden başka bir şey vermezler. 


Otuz birinci madde: Bundan önce İslam”: kabul etmiş erkek ve kadın -hıristiyan mühtedileri- hakkında hiçbir veçhile tahkir muamelesi yapılmayacak, bunun aksi harekete cesaret edenlerin bulunması halinde kral ve kraliçe tarafından hak ettikleri cezalar tertip ve icra olunacaktır. 


Otuz ikinci madde: Müslüman bir erkek veya müslüman bir kadına İsa”nın dinine girmesi için cebir yapılmayacaktır. 


Otuz üçüncü madde: Bir müslümanın hıristiyan olan karısı daha sonra müslüman olmuş ise kendisinin meyil ve rızası olduğu müddetçe tekrar hıristiyan olması için cebir kullanılmayacaktır. Kocası ile hıristiyan bir 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kadının hazır bulunması halinde düşünceleri sorulmalıdır. Bunlardan doğacak olan çocukların da hıristiyan olması için cebir kullanılmayacaktır. 


Otuz dördüncü madde: Evli, dul veya bekâr müslüman bir kadın aşk ve muhabbet sebebi ile Hıristiyanlığı kabul etmek isterse gereği gibi sorgulanmadıkça ve araştırılmadıkça kabul edilmeyecektir. Eğer babasının, akrabasının ve dostlarının evlerinden mücevherat vb. gibi bazı eşyaları çalmış ise mezkür eşya hükümet tarafından tekrar sahibine verilmelidir. 


Otuz beşinci madde: Gerek Melik Ebü Abdullah tarafından gerek bu mukavelenâmede mezkür olan yerlerin müslüman halkları tarafından muharebe esnasında İspanyollar'ın ve müdeccenlerin ve sairelerin hayvanları, sığırları, büyük ve küçük malları, eşya, gümüş, altın ve sair emlakleri -miras malı da olsa- zaptolunmuş ise ne kral ve kraliçe ne evlat ve çocukları şu anda ve gelecekte hiçbir zaman tekrar almak için dava açamayacaklardır. Kimseye de bu davayı açtıramayacaktır. Bir kimse böylece zaptedilmiş olan malını daha sonraları tanısa ve bulsa bile geri almak için dava edemez, ederse cezalandırılırlar. 


Otuz altıncı madde: Bugüne kadar müslüman halktan biri elindeki hıristiyan esirini tahkir veya darp yahut yaralamış ve öldürmüş ise bunun için o kimse ne şimdi ne de başka bir vakit tekdir edilemez. 


Otuz yedinci madde: Belirli bir müddet olan üç senenin sonunda, müslüman halk emlak-i emiriyyeden olan arazi için sahih olan kıymetlerinden fazla -adalet ve hakkaniyete uygun olmayacak biçimde- vergi vermeyecek, diğer arazilere tatbik edilecektir. 


Otuz sekizinci madde: Gerek Gırnata'da gerek bu mukavelenâmede zikredilen mevki ve beldeleri dededen babaya vatan edinen İsrâiloğulları, mezkür mukavelenin havi olduğu imtiyaz şartlarının tamamından faydalanır. Önce hıristiyan olup daha sonra Müsevi dinine girenler olursa bunlara Kânunevvelin 18. gününden itibaren üç sene mühlet verilir. Bu üç sene içinde denizin öte tarafına nakil ve hicret etmeye mecburdurlar. 


Otuz dokuzuncu madde: Bu mukavelenâmede yazılı olan mevkilere kral ve kraliçe taraflarından atanacak müdür, kumandan ve hâkimler müslüman halk hakkında yapılması gerekli olan saygılı muameleleri ve lutuflu hareketleri, mezkür mukavelenâmede yazılı olan şartları, tamamıyla icraya kadir, yetenekli ve ehliyetli sınıfından olacağından bunlardan herhangi biri zararlı bir harekette bulunursa derhal azledilerek cezalandırılır, yerine talep edilen vasıfları haiz başka biri gönderilir. 


Kırkıncı madde: Gerek kral ve kraliçe gerek evlat ve torunları, şu an ve gelecekte, hiçbir zaman ne Melik Ebü Abdullah'ı ve ne de mezkür yerlerin halkını Gırnata'nın teslim gününe, yani bundan altmış gün sonraya kadar gerçekleşecek fiil ve hareketlerinden dolayı her nasıl olursa olsun sorumlu tutulmayacaklardır. 


Kırk birinci madde: Kadis memleketinde bir müddet hükümran olan Melik Zagal'in hizmetinde bulunmuş subaylardan, komutanlardan ve kendisine bağlı olan akrabalarından bir kimse İslâm halkı üzerine hâkim ve amir tayin edilemezler. 


Kırk ikinci madde: Kadın ve erkekler, hıristiyan ve müslümanlar arasında oluşan her tür çekişme ve dava iki tarafın güven içinde olması için bir hıristiyan bir müslüman komutan huzurunda çözümlenmelidir. 


Kırk üçüncü madde: Kral ve kraliçe gerek Melik Ebü Abdullah ve gerek açıklanan yerlerdeki müslüman halkın haklarında lutuf ve merhamet nişanesi olarak söz verirler ki mezkür yerlerin halkından olup da kendi hâkimiyetlerinde bulunan bütün köy ve kasabalarda esir bulunan ne kadar müslüman nüfus varsa, hiçbir karşılık beklenilmeden Endülüs kıtasında bulunanlar beş, Kastilya dahilinde olanlar sekiz ay zarfında âzat ve iade olunacaklardır. Gırnata'nın teslimi anında iadesi şart koşulmuş olan hıristiyan esirlerinin serbest bırakılışının ikinci günü, rehin yoluyla mevkuf olanlardan 100 nefer ve rehin yoluyla mevkuf olmayanlardan da 
100 nefer olmak üzere 200 İslâm esiri yerlerine iade olunacaklardır. 


Kırk dördüncü madde: Kral ve kraliçe zikrolunan 200 nefer rehin ve esiri ret ve azat eyledikleri günde Don Gonzalo Hernandez”in hâkimiyeti altında bulunan İbn Derâmi ve Tandila tasarrufunda bulunan Osman ve kont Gıbrat'ın esiri olan Rıdvan'ın âzat ve iade olunacaklardır. Fakih Admi'nin oğlu İbn Muhyiddin ve İbrahim b. Serrâc bozgununda kaybolan beş subay nerede oldukları öğrenildiğinde âzat ve iade olunacaklardır. 


Kırk beşinci madde: Cebelülbişr dahilinde bulunan bütün memleketlerde sakin olup kral ve kraliçeye boyun eğerek itaat eden İslâm halkı, 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ellerinde bulunan hıristiyan esirlerini, itaatlerini arzedecekleri günden itibaren on beş gün zarfında karşılıksız olarak kral ve kraliçeye teslim edeceklerdir. Eğer ellerinde rehin suretiyle mevkuf hıristiyanlar varsa o müddet zarfında iade edilmeli ve hükümet tarafından kendilerine birer senet verilmelidir. 


Kırk altıncı madde: Gırnata hükümeti dahilinde bulunan limanlarda- ki mevcut Berberi gemilerine engel ve güçlük gösterilmeksizin, vergi ve bâc alınmaksızın emniyet ile yerlerine avdet etmeleri için kral ve kraliçe taraflarından ruhsat ihtiva eden buyruldular verilir. Bunlar hiç kimse tarafından vefasızlık ve incinmişlikle karşılaşmamalıdır. Mezkür gemilerin hareketlerinde, mezkür hükümet dahilinde bulunan hıristiyan esirlerinden birini nakledememeleri şart koşulmuş olduğundan bu karara muhalif olarak bir hıristiyan esiri götürecek olan gemi için verilmiş olan buyrulunun hükmüne itibar edilmeyecektir. Bu sebepten dolayı mezkür gemilerin kalkacakları an, kral ve kraliçe taraflarından iki nefer hıristiyan memur gönderilir, bunlar gidecek gemileri birer birer kontrol ederler ve araştırırlar. 


Kırk yedinci madde: Mezkür yerlerde bulunan müslüman halkın rızaları olmadıkça tâbi oldukları hükümetler tarafından gerçekleştirilen muharebelere davete zorlanmamalıdırlar. Fakat at ve silahı bulunan süvarilerin hanelerinden çıkışları gününden avdetleri gününe kadar geçen istihdam müddetlerinde belirli bir maaş verilirse bu emre ve davete muhalefet edemezler. 


Kırk sekizinci madde: Müslüman halktan Monril şehrinde veraset ve benzeri nedenlerle emlak ve akarları bulunanlar eskisi gibi tasarrufta bulunabilirler. 


Kırk dokuzuncu madde: Şehirde sakin olan müslüman halkın kullanmakta oldukları suyun dışarıda bulunan kaynakları korunmalıdır. Zikrolunan kaynaklarda hıristiyanlardan ve Araplar”dan hiçbir kimse elbise yıkayamaz, suyu bulandıracak bir harekette bulunamazlar. Bunun hilafına harekette bulunanlar olursa uygun olan cezası kral ve kraliçe taraflarından tertip ve icra olunacaktır. 


Ellinci madde: Bir müslüman esirin, kendi yerine rehin suretiyle bıraktığı diğer bir müslüman firar ederek Gırnata'ya ve bu mukavelenâmede mezkür olan diğer mevkilerin sınırına dahil olursa o şahıs bunun için bir şey vermek mecburiyetinde olmamalı, hükümet ve belediye tarafından da arkasına düşülerek sıkıştırılmamalıdır. 


BENİ AHMER DÖNEMİ ə 371 


Elli birinci madde: Bu mukavlenâmenin akdinden önce alacaklı ve borçlu arasında geçerli olan bütün deliller ve senetler olduğu gibi muteber olup hükümlerinde değişiklik yapılmaz. 


Elli ikinci madde: Müslüman halkın fiil ve hareketlerine nezaret için tayin olunacak zabıta memurları hıristiyanlardan değil, müslümanlardan olacaktır. 


Elli üçüncü madde: Müslüman halkın narhı ve vezinleri hususlarına nezaret için atanacak muhtesipler hıristiyanlardan değil, müslümanlardan olacaktır. 


Elli dördüncü madde: Hıristiyanların çarşı ve kasaphaneleri müslümanların çarşı ve kasaphanelerinden ayrı olacaktır. Müslümanların mal, erzak ve etleri hıristiyanların mal, erzak ve etlerine karıştırılmayacaktır. 
Bu karara muhalif hareket edenler olursa hak ettikleri cezaları verilecektir. 


Elli beşinci madde: Özellikleri sayılan Elhamra'nın, el-Hizan”ın, kalelerinin ve sair müstahkem mevkilerinin teslim olduğu gün bu mukaveleyi tasdik eden Ebü Abdullah ve hanedanı hakkında kralın esirgenmeyecek olan lutuf ve imtiyazlarını ihtiva eden bu mukavele krallık mühürüyle mühürlenecektir. İpek kurdela askılar ile yerinde bulunacaktır. İçindeki kararlara sürekli olarak riayet edilmesi ve saygı duyulması için adı geçen veliaht ile İspanya kardinali, devlet adamları, din büyükleri piskoposlar, rahiplerin başkanları, devlet adamlarının büyükleri, dük Markiz kontları, mahkeme memurları tarafından tasdik edilen, imzalandıktan sonra mühürlenen özel imtiyaznâme Gırnata şehrindeki Melik Ebü Abdullah'a verilecektir. 


Biz ki Kastilya, Leön, Aragon ve Sicilya kral ve kraliçesiyiz. Bu mukavelenâme içinde yazılı olan hususi ve umumi büyük ve küçük hükümlerin tamamını hiçbir vesile ve sebep ile değiştirmeyeceğimize, bozmayacağımıza harfi harfine gereğini doğruluk ve hakkaniyet ile icra edeceğimize saygın dinimiz ve krallığımız üzerine yemin ederiz. 


Bu muteber nâme krallığımızın mührü ile mühürlenmiş ve krallığımızın başkenti olan Vega'da milâdi 1491 yılının Aralık ayının 25. günü yazılmış olan muahedenin gereğinin icrasını emrederiz. 


Biz, Kral Fernando ve Kraliçe İsabelle'yiz. Bu mühürlü mukavelenâme içinde yazılmış olan maddelerin tamamı bizim emir ve irademiz, düşünce ve rızamız üzere kararlaştırılmış olduğundan ne şekil ve surette yazılmış ise dehâlet ettiği şeylerin tamamı şu anda ve gelecekte de makbulümüzdür. Keremli evladımız Don Jean ile sair evlat ve torunlarımıza dük, markiz, kont ve dini memurların muteberlerine, valilerimize ve muhafızlarımıza, kale ve sınırların emin ve kumandanlarına, meclis âzalarına, karşılaşmak şerefiyle şereflendiğimiz itibar sahiplerinin ve esirlerin subaylarına, hükümetimizde bulunan büyük küçük şehir, kasaba, köy ve nahiye memurları ile büyük ve küçük deniz ve kara subaylarımıza, hangi hal ve memuriyette, hangi din ve mezhepte olursa olsun bütün fertlerimize, halkımıza ve tebaamıza emir ve ferman ederiz ki bu mukavelenâmenin hükümlerine tamamen, ilavesiz ve noksansız riayet etmelidirler ve ettirmelidirler. Ne şimdi ne de gelecek zamanda hiçbir tür bahane ve sebep ile bir harfini değiştirmeyip hiçbir hükmünün hilafına hareket etmemeli ve ettirilmemelidirler. Bunun aksini resmen ve alenen yasaklarız. Hiç bir kimse mezkür hükümlerden bir hükmü fazla ve noksan tutamaz. Eğer tutan olursa krallığımızın gazabına uğrar. Onun hakkındaki ferman ve emirleri ifsat, senet ve delilleri taklit eden kalpazanlara mahsus şiddetli cezalar tehir edilmeksizin icra olunacaktır. Bu mukavelenâmede yazılı olan bütün maddeleri ve hükümleri fazlasız ve noksansız şimdi ve gelecekte harfi harfine icra edeceğimize bizimle ilgisi bulunan memurlar vasıtasıyla halkın hukukuna riayet edileceğine, hiçbir sebep ve bahane ile bir hükmünü değiştirmeyeceğimize ve değiştittirmeyeceğimize söz verir, mukaddes dinimiz ve kralımızın verilmiş sözleri üzerine yemin ederiz. 


Bu özel hükmümüzü destekleyerek emrederiz ki ceylan derisi üzerine yazılan bu nâme imzalandı ve krallık mühürüyle mühürlendi. İpek kurdela askılar ile süslenmiş olan mukavelenamenin gereği icra kılınacaktır. 1491 yılının 
30 Kânunevvelinde (Ocak) Gırnata yakınındaki Vega'da yazıldı. 


Ben, kral ve kraliçenin sır kâtipliği hizmetindeyim. Bu makvelenâmeyi efendimizin emir ve fermanı ile yazdım. 


Ferando Zafire 
Kral ve kraliçenin sır kâtibi 


Biz ki Kral Fernando ve Kraliçe İsabelle'yiz. Oğlumuz Don Jean, kızlarımız Dona İsabelle, Dona Jana, Dona Mariyana, Dona Katalina ile beraber Kastilya, Leon, Aragon, Sicilya, Tuleytula, Belensiye, Kalis, Mayorka, İşbiliye, Sardunya, Kurtuba, Korsiye, Mürsiye, Ceyyân Arov, el-Cezire, Cebelitârık, memleketlerine hükmederiz. Barselona, Rusilon kont ve kontesi, Biskay ve Molyana hâkim ve hâkimesi, Atina ve Niyopatri, Arvistan ve Gosiyano markizi bu mukavelenâmenin hükümlerini kabul ve tasdik ederiz. 


Don Jean: Kastilya, Leon, Aragon, Sicilya hükümeti veliahtı. Mezkür mukavelenâmede yazılı bulunan hükümleri tamamıyla kabul ve tasdik ederiz. 


Dona İsabelle: Kastilya, Aragon kral ve kraliçesinin kızı ve Portekiz hâkimesi. 


- Mezkür mukavelenâmenin hükümlerinin tamamını kabul ve tasdik ederiz. 


Don Digo Hortado: İşbiliye başpiskoposu tasdik eder. 
Don Alfons: Santiago başpiskoposu tasdik eder. 


Don Alfons: Santiago süvarileri başkomutanı tasdik eder. İdaresi kral ve kraliçenin elinde bulunan Rebah Kalesi'nin süvariler zümresi tasdik ederler. 


Don Jean: Kantara süvarilerinin büyük komutanı tasdik eder. 
Don Alvaro: Rahipler cemaatinin başkanı Saint Jean tasdik eder. 


Don Pedro Gonzales: İspanya kardinali, Tuleytula”nın mukaddes mâbedinin başpiskoposu, Sekenza ve Sera piskoposu, İspanya başhâkimi, Kastilya mahkemesi büyük hâkimi (kral ve kraliçenin amcazadesi) tasdik eder. 


Don Henri: Aragon hükümetinin büyük kralzâdesi, kral ve kraliçenin amcazadesi tasdik eder. 


Don Alfons: Kral ve kraliçenin amcazadesi, Hürmüz şehri dükü tasdik eder. 


Don Alvaro: Kral ve kraliçenin Becâ dükü ve kontu, Anar müdürü tasdik eder. 


Don Pedro Fernandez: Kastilya seraskeri, kral ve kraliçenin muhafızlarının âmiri tasdik eder. 


Don Vigo Sarmiyanto: Kral ve kraliçenin büyük kadehkârı Salyana kontu tasdik eder. 


Don Jean Telezjizon: Kastilya başsicilnüvisi ve Orana kontu tasdik eder. 


Don Pedro Henriguez: Kralın amcası ve Endülüs'ün büyük müdürü tasdik eder. 


Don Gevtir: Leon'un büyük müdürü, kral ve kraliçenin büyük hazinadarı tasdik eder. 


Don Jean Şakon: Kral ve kraliçenin başhazinedarı, Mürsiye'nin başmüdürü tasdik eder. 


Rodrigo: Kral ve kraliçenin başhazinedarı tasdik eder. 
Don Jean: Tuleytula başsicilnüvisi tasdik eder. 
Don Pedro Henriquez: Endülüs'ün başsicilnüvisi tasdik eder. 


Don Fadrik Henriguez: Kralın amcası, Modika kontu ve Kastilya büyük amirali tasdik eder. 
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Don Louis: Borgos piskoposu tasdik eder. 


Don Firi Alfons: Kraliçenin konfosoru, Pürniya kontu ve Belensiye piskoposu tasdik eder. 


Don Firi Ferendo: Oyla piskoposu ve konfosoru tasdik eder. 
Don Pedro Şimens: Korya piskoposu tasdik eder. 
Don İnigo Henrik: Kurtuba piskoposu tasdik eder. 
Don Alfons: Liyon piskoposu tasdik eder. 

Don Jean Aryas: Ovido piskoposu tasdik eder. 
Don Jean: Uşturga piskoposu tasdik eder. 

Don Jean Aryas: Sogovi piskoposu tasdik eder. 
Don Jean: Jamora piskoposu tasdik eder. 

Don Fadrik: Mondondo piskoposu tasdik eder. 
Don Henri: Logo piskoposu tasdik eder. 

Don Pavlo: Orans piskoposu tasdik eder. 


Don Henri: Kral ve kraliçenin amcazadesi, Leble kontu ve Şezüne dükü tasdik eder. 


Don Gaston: Kral ve kraliçenin amcazadesi Santamarya kontu ve Kuli dükü tasdik eder. 


Don İnigo Lopez: Kral ve kraliçenin amcazadesi Anfantado dükü, Santalna markizi ve Rikal kontu tasdik eder. 


Don Fadrik: Kral ve kraliçenin amcazadesi Pidrohita kontu ve Alba dükü tasdik eder. 


Don Pedro Henri: Neccare dükü ve Trevino kontu tasdik eder. 

Don Yelteran: Ledesma kontu ve Elbekrek dükü tasdik eder. 

Don Radrigo Pons: Argos kontu, Zehra markizi ve Kadis dükü tasdik eder. 
Don Pedro Osoriyo: Uşturga markizi tasdik eder. 

Don Andaras: Moya markizi tasdik eder. 

Don Garsi Fernandez Henri: Akilar markizi tasdik eder. 

Don Rodrigo Alfirans: Banavant kontu tasdik eder. 


Don Digo Fernandez: Gabra ve Esnacer kontu, Bayna mâlikânesi mutasarrıfı tasdik eder. 


Don Bernardino: Krone kontu tasdik eder. 


Don Bernardino: Lone kontu tasdik eder. 
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Don Digo Lepez Paşko: Santastuvan kontu tasdik eder. 
Don Jean Henri: Kastanda kontu tasdik eder. 


Firasisko: Liyon sicilnüvisi tasdik eder. 


Fernan Alvarez ve Gonzales: Biz, kral ve kraliçe efendilerimizin sır kâtibi ve defterdarıyız. Mezkür olan hükümlerin karar biçiminde ve tanziminde mezkür tanıkların şahit olduklarına, imzaladıklarına ve tasdik ettiklerine şahidiz. 


Gırnata Meliki Molla Ebü Abdullah es-Sagir ile Yakınları İçin Kral Fernando ve Kraliçe İsabelle Tarafından Verilen İmtiyaznâme 


Kudret sahibi baba, oğul, Rühulkudüs'ün adıyla. Onlar üç değil, ulühiyyet konusunda birdirler. İşlerimizde şefaatçi edindiğimiz saadet sahibi Meryem'in adıyla. Biz, ona hizmet eder, böylece onu mutlu ederiz. Aziz İspanya Kralı Tack”ın, Kastilya ve Leon sultanlarının koruyucusu hanımının, sair kadın ve erkek azizlerin adıyla. 


Biz ki Allah'ın yardımıyla Kastilya, Leon, Aragon, Sicilya, Tuleytula, Belensiye, Kalis, Mayorka, İşbiliye, Sardunya, Kurtuba Kores, Mürsiye, Ceyyân Algar, Ceziretülhadra, Cebelitârık Krallığı, Barselona, Rusilon Kontluğu, Biskay ve Molyana hükümeti, Atina ve Niyopanri dukalığı, Oristan, Gosiyano markizliği unvanlarıyla taltif edilmiş Don Fernando ve Dona İsabelle kral ve kraliçesiyiz. Krallığımızın kurşun mühürüyle mühürlenmiş ve ipek kurdele ile süslenmiş bu senedimizin imzalanmak suretiyle korunması gerek zamanımızda bulunanlar ve gerek bizden sonraki asırlarda geleceklerin mâlumu olsun ki bizim emir ve irademiz üzere Gırnata Meliki Ebü Abdullah ile verilen karara bağlı olarak düzenlenen, yazılan, tasdiklenen ve mühürlenen muahedenâmenin hükümlerinin tamamını tekrar ve tasdik ettikten sonra yalnız Ebü Abdullah ile yakınları için de bu hususi imtiyaznâmeyi aşağıda yazılan biçimiyle kabul ve tasdik eylemişizdir. 


Birinci madde: Verca”da bulunan Taas şehri ve köyleri ile Dilyas, Mürşine, Lişar, Anderiş, Cübeyl, Aşişar, Cübleyn, Ferira, Lobkıre, Orciba, Cebelülbişr'de Ka'dular Cuması Fernando ve İsabelle taraflarından Melik Ebü Abdullah'a hediye ve mülk olarak verildi. Kral ve kraliçeye ait olan vâridat ve mahsuller, bundan böyle melike mahsus olacağından dilediğine satmak, dilediğine rehin vermek yetkisine sahiptir. Fakat her ne zaman satacak olursa bir kez kral ve kraliçe tarafına haber verilmelidir. Onların satın alacak olmaları halinde karar verilecek nakdi bedelle onlara satılacaktır. 
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İkinci madde: Kral ve kraliçe Azra şehri kalesi ile sair müstahkem mevkilerini tamir edebilirler, deniz tarafına ve sair uygun gördükleri yerlere yeni istihkamlar ve kuleler inşa edebilirler. Eğer deniz tarafına yeni bir kale bina ederler, buralara asker, mühimmat yerleştirerek takviyede bulunurlarsa şehrin en eski kalesi Melik Ebü Abdullah'a teslim edilecektir. Kuleye yerleştirilecek asker ve muhafız için melik tarafından bir tür ücret istenmeyeceği gibi icra olunacak tamirat için de kendisinden bir akçe istenilmeyecektir. Mezkür şehirde bulunan emlak ve akarın tamamı istisnasız olarak melike ait olup bu vâridat emniyetle kendisine ulaşacaktır. 


Üçüncü madde: Melik Ebü Abdullah Elhamra, el-Hizân istihkamlarını teslim eylediği anda kral ve kraliçe tarafından 30.000 Kastilya altını (14.500.000 meravid kıymetindedir) sikke-i câriye olarak melike verilecektir. 


Dördüncü madde: Melik Ebü Abdullah'ın babası Ebü'l-Hasan zamanından bu yana Gırnata dahilinde irsiyet yoluyla tasarrufu altında olan zeytinyağı imal edilen yerlerle uhdesinde bulunan ekili arazilerin tamamını kral ve kraliçe kendisine bağışlamış ve hediye etmiş olduğundan Cebelülbişr dahilindeki diğer emlakler gibi bunlara da sahip olacaktır. 


Beşinci madde: Melikin annesi ile kız kardeşlerinin, eşinin, Molla Ebü Nasr'ın eşinin Gırnata dahilinde ve Cebelülbişr'de sahip oldukları ne kadar bahçe, arazi, tarla, değirmen, hamam, sair mallar ve akardan ne kadar miras almışlar- sa kral ve kraliçe tarafından kendilerine terk ve ihsan olunmaktadır. Melikin emlaki hakkında açıklanan duruma göre bunları isterlerse satabilirler, rehin bırakabilirler, ebediyen çocuklarına ve torunlarına miras olarak kalabilir. 


Altıncı madde: Melikin, annesinin, kız kardeşlerinin, eşinin, Molla Ebü Nasr'ın tasarrufları altında bulunan emlak üzerinden ne şimdi ne de başka zaman vergi alınmayacak, her biri eski biçimiyle tasarruf edeceklerdir. 


Yedinci madde: Melik Ebü Abdullah, annesi, hemşireleri, eşi, Molla Ebü Nası'ın eşi, oğulları, oğullarının oğulları, torunları ve saireleri, bunların komutanları, hizmetkarları, câriye ve âzatlı hizmetlileri evlerinde bulunan büyük, küçük akraba ve mensupları şimdi, sonra ve daha sonra, her ne zaman olursa olsun denizin öte tarafına nakil ve hicret etmek isterlerse kendilerine kolaylık sağlanmak üzere kral ve kraliçe taraflarından daima iki gemi hazırlattırılacaktır. Şayet onların istedikleri anda adı geçen gemilerden biri bulunmazsa hazırlanıncaya kadar beklenilecektir. Bu gemilerle hicret edecek erkek kadın, küçük büyük gemi ücreti ve sair gümrük gibi vergilerin tamamından muaf olarak malik oldukları mal, altın, gümüş, mücevherat ve silahları da beraber götürebilirler. Ama büyük ve küçük ateşli silahları götüremezler. Kral ve 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kraliçe bunların gerek yüklenmesinde, gerek amaçlanan yere ulaştırılmasın- da vergi olarak bir akçe ve bir habbe almayacaklarından, başkasına da aldırmayacaklardır. Doğu tarafında bulunan Türk memleketleriyle, İskenderiye, Fas iskelelerinden her hangisini isterlerse emniyet, huzur ile nakil ve ihraç edileceklerdir. 


Sekizinci madde: Melikin, zikrolunan yakınları, evlatları, torunları nakil ve hicret etmek istediklerinde nakli mümkün olmayan emlak ve arazilerini istedikleri gibi satamazlarsa da diğer mallarını yazılan biçimde nakledebilirler. 
Fakat emlaklerini idare, vâridatını tahsil etmek için taraflarından vekiller bırakabilirler. Bu vekiller, gerçekleşen hâsılatı, emlak sahibi hangi memlekette ise engelsiz ve zahmetsiz olarak emniyet ve selametle oraya ulaştırabilirler. 


Dokuzuncu madde: Bu muahedenin imzası sonunda zikrolunan Cebelülbişr”de bulunan köyler, kasabalar ve arazilerin tamamı melike teslim edilecek, o da geçmiş dönemde olduğu gibi, güzel bir biçimde idaresine ihtimam gösterecektir. 


Onuncu madde: Muharebe esnasında gerek hıristiyanlardan gerek Araplar'dan Tarif ve Telid”de ne kadar emlak, eşya ganimet alınmış ise bunların sahiplerine reddi için ne şimdi ne de başka bir zamanda kral ve kraliçe tarafından melikin yakınlarına, mensuplarına emir ve teklif gerçekleşmeyecektir. 
Ama bazı mukavelelere, zaruri olan şeylere bağlı olarak bu tür mallardan ve miras yoluyla gerçekleşen emlakten sahibine verilmesi gereken şeyler olursa pahaları kral ve kraliçe tarafından ödenecektir. Kral ve kraliçe tarafından bu karara muhalif ne bir hıristiyana ne bir müslümana hüküm verilmemelidir. 
Bunun hilafında hareket edenler cezaya uğrarlar. Ne din-i İseviyye ne de Muhammed'in yolunun kanun ve şartları bu hususun icrasına engel olmamalıdır. 


On birinci madde: Melik Ebü Abdullah tarafından bazı mal ve eşya ile ticaret için denizin öte yanına gitmesine izin verilen kumandanlardan ve vekiller- den gidişleri, dönüşleri ve ikametleri esnasında gümrük ve bâc gibi bir tür vergi istenilmeyecektir. 


On ikinci madde: Melik Ebü Abdullah, kral ve kraliçenin idareleri altında bulunan memleketlerin her tarafına altı adet katır yükü mal ve zahire nakledebilir. Bu katırların gidişine ve dönüşüne müdahale olunmayacaktır. Hiçbir derbendde ve gümrük mahallerinde vergi, bâc ve gümrük alınmayacaktır. 


On üçüncü madde: Melik Abdullah, Gırnata'dan çıktıktan sonra kendisine tahsis olunan yerlerin hangisini isterse orada ikamet edebilirler. Mezkür şehirden çıkışları halinde bütün hizmetkârları, kumandanları, âlimleri, askerleri ve şehir halkından istedikleri ile birlikte çıkabilirler. Atlarını, davarlarını, ailelerini, çocuklarını, erkek kadın, büyük küçük hizmetçilerini birlikte götürebilirler. Çıkışları anında silahlarını ellerinde yahut her nasıl isterlerse öylece götürebilirler. Silahlarından hiçbir şeye el konulmamalı. Fakat ateşli silahları götüremezler. Ne şimdi ne de bundan sonra vatanını terkeden halka tahkir için alamet-i farika taşıması emredilmeyecektir. Bu muahede ile Gırnata halkının hak sahibi olmadığı şeylerden hisse sahibi olmaya izinlidirler. 


On dördüncü madde: Zikrolunduğu üzere Elhamra ile diğer müstahkem mevkilerin teslim işi icra olununca kral ve kraliçe yuvarlak ve kurşun mühürleriyle mühürleyerek ipek kurdele ile yeri ve isimleri aşağıda yazılı başkanların şehadetleriyle tasdik edilerek melike, annesine, kardeşlerine, eşine ve Molla Ebü Nâsır'ın zevcesine ayrı ayrı verilmesi kararlaştırılan imtiyaznameler tehir edilmeden verilmelidir. 


Biz ki Kral Fernando ve Kraliçe İsabelle'yiz. Zikrolunan hususların hepsi emrimiz ve irademiz ile kararlaştırılmış olduğundan istisnasız olarak hükümlerinin tamamını tasdik, gereklerini harfi harfine icra etmeyi taahhüt ederiz. 


Milâdi 1491 yılının Kânunevvelinin 30. günü, Gırnata”nın yanındaki Vega'da yazıldı. 


Şahitleri: Don Jean, Dona İsabelle ve diğerleri. 


Zikrolunan mukavelenâmenin birer sureti iki tarafın murahhaslarının mühürleriyle milâdi 1492 senesinin yirmi beşinci (25 Ocak) günü mühürlenir. 897 yılının Muharrem ayının ikinci (5 Kasım) günü verilir. Mukavelenâmenin ihtiva ettiği şartlar Gırnata'da duyulunca halk gizlice müzakere olunmakta olan mukavelenâmenin neticesini yalnız himayeden ibaret zannederlerken böylece İslâm hükümetinin mahvına ve yokluğuna ait olduğunu birdenbire görüp ne tür bir musibetle karşı karşıya olduklarını anladılar. Birkaç gün evvel açlık derdine dayanamayarak şehrin teslimini isteyenlerden meydanda kimse kalmamıştı. Her tarafta kadınların, çocukların, ihtiyarların çığlık ve feryatlarından ve her ağızda Ebü Abdullah ile vekillerine ve emirlerine sövgü ve lânetten başka söz işitilmez oldu. Şehir halkının tamamı emirlerini korkaklık ve hıyanet ile itham ederek böylece düşman eline düşmekten ise Gırnata'nın taşı toprağı altında mahvolunca- ya kadar gayret eteğine yapışmaya razı oldular. 
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Musa b. Ebü”l1-Gassan”ın Gayreti 


Adı ve güzel tavrı daha önce açıklanan Musa bu karara muhalefet etmişti. Bu kez halk da kendi fikirlerine muvafakat gördüğünden arzedilen şartların kabul ve reddinin müşaveresi için bu kere de toplanılan umumi mecliste yine hamiyet ve gayretini dile getirdi. “Ey gayret sahibi müslümanlar! Boş yere teessüf etmek, matemle ağlamak çocukların ve kadınların özelliğidir. Göz yaşı yerine, son damlaya kadar kanlarımızı döküp mertliğimizi gösterelim. Devleti ve vatanı uğrunda canlarından vazgeçenler safında bulunmak, velinimetinin başı ucunda ağlayanlardan olmaktan daha çok tercih edilir. Eğer siz düşmanın, sözünde sebat edeceği zannında iseniz aldanıyorsunuz. Onların bizim kanımıza ne derece susamış olduklarına şimdiye kadar şahit olduğumuz haller yeterli delil değil midir? Son anda uğrayacağımız tehlike ve muhataraya nisbet ile şu halde korkmakta olduğumuz ölüm pek ehven kalır. Malları ve emlaki koruma derdiyle namus ve şanı terkeden korkaklar, en yakın zamanda mal ve mülklerinin, gözleri önünde yağmalandığını görürler. Korunması ve dokunulmazlığı mukavele gereği olan mâbed ve mescidlerine ne türlü hakaret yapıldığını, eşlerinin, kız kardeşlerinin ve kızlarının sefil düşman askerlerinin kucağında şarap kadehleri sunduklarını göreceklerdir. İfrikıye'deki İslam meliklerinden yardım isteyelim, daha olmazsa ittifak ile gücümüz miktarı müdafaaya gayret edelim. Ben kendimce bu zül ve alçaklıktan kendimi kurtarmak yolunu bilirim. Fakat bunca ümmet-i Muhammed'e acırım” dediğinde, mecliste hazır bulunanlardan müsbet ve menfi bir cevap zuhur etmedi. 


Musa, hiçbir kimsenin kendisiyle aynı düşüncede olmadığını görerek hüzün ve ümitsizlikle evine döner. Pek sevdiği bir ata binerek şehrin Luvir Kapısı'ndan çıkar ve kayıplara karışır. Bazı rivayete göre de mezkür günün akşamında İspanya süvarisinden bir grup asker Şennil nehri civarından geçerken, nehrin kenarından giden bir atlıya tesadüf ederler. Kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini sual ederlerse de cevap alamazlar. Üzerine giden birkaç atlı kendisini tutmak için hamle eylediklerinde tamamının işini bitirir. Mezkür grup birden hücum ederek üzerine silah yağdırırlar. Bu süvari yalnız başına mezkür grup ile savaşa başlayıp bir haylisini telef ettikten sonra kendisi de yaralanarak atından düşer. Bir zaman dizleri üstüne sürünerek üzerine havale edilen kılıç ve süngülerden kurtulmaya kalkışır. Bilâhare harekete gücü kalmayınca da esir olmak 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ayıbına katlanmamak için kendisini nehre atar, üzerindeki zırh ve silahların ağırlığıyla suyun dibine iner, bir daha izine rastlanılmaz. Daha sonra meydanda kalan atı ele geçirilince bu askeri fırkaya yalnız başına karşı koyan yiğidin Musa b. Ebü”1-Gassan olduğu aşikar olur. 


Zihni bulanan Ebü Abdullah, Musa'nın infialle meclisten kalkıp gitmesinden vehme düşerek hazır bulunanların fikirlerini kendi düşüncesine çekmek için söze başladı. “Şimdiye kadar herkes elinden gelen şeyi yapmakta kusur etmedi. Başımıza gelen bu belanın def'ine de gayret edildi. 
Fakat levh-i ezelde bu halin benim zamanımda zuhura gelmesi mukadder imiş. Ben babama ettiğim kötülüğün cezası olarak bu belaya layıkım. Şimdi bunun önlenmesine hiçbir tedbir ve çare kalmamış olduğundan bari bunca müslümanın ailelerini ve evlatlarını esaretten, mal ve emlaklerini gasp ve yağmadan, mescidlerini ve mâbedlerini hakaretten korumak için zaruri olarak mezkür şartlar üzerine hükümeti terk ve feda etmeye razı oldum. Bu durumda, herkesten fazla zarar gören benim” dediğinde Elhamra Sarayı'nda hazır bulunan meşveret âzalarının âhları, iniltileri, ağlamaları ve feryatlarıyla açıklanan şartların kabulüne ittifakla karar verildi. 


Gırnata'nın Karışıklığı ve Kral Fernando”nun Mektubu 


Mezkür meclisin kararını beklemekte olan şehir halkı bu düşünceyi işittiklerinde memleketin içinde kıyamet alametine benzeyen bir velvele koptu. Herkes Musa'nın düşüncesini kabul ederek sokaklarda ve pazarlarda nâralar attılar. Saraya hücum etmek sözleri söylenmeye başlanıldı. 


Bu aralık veliliğine inanılan Ahmed b. Zehra adlı bir pir meydana çıkarak Ebü Abdullah'ın ve devletin emirlerinin hamiyetsizliklerine, İslâm halkını cesaretlendirmeye ve teşvike ait etkili birçok söz söyledi. 30-40.000 
nüfusu arkasına düşürerek o gece sabaha kadar Gırnata sokaklarını dolaştılar. Bu gayret sahibi pirin sabahleyin zaviyesinde bulunmadığı, kuvvetli bir ihtimalle pirin kaybettirildiği görüldü. Bundan sonra halkın heyecan içinde bulunan düşüncesini bir araya toplayarak halkı doğru bir yola sevkedecek kimse kalmadığından herkese ümitsizlik ve gevşeklik ârız oldu. 
Mezkür olay öğrenilince kral telaşa düştü. Amacına kolayca ulaşabilmek için şehir halkına bu mektubu gönderdi. 
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Mektubun Sureti 


22.7 


Gırnata”da, el-Beyzain”de ikamet eden küçük, büyük, halk, eşraf, kumandan, kadı, ulema, fukaha, başkanlar ve emirler ... Mâlumunuz olsun ki Allah'ın yardımı hâsıl oluncaya kadar memleketinizi muhasarada tutmaya ve Vega'nın gerekli mevkilerinde asker bulundurmaya gayret ve niyet etmişizdir. Cenâb-ı Hakk'a yemin ederiz ki kararımız budur. Her kim, size bunun aksini söylerse düşmanınızdır. Bu mektubumuzla sizi hem uyarır hem de öğüt ve nasihat veririz. Malaga halkı gibi siz de kendinizin telef ve helâkine sebep olmayın. Zira onlar inat ve ısrar edip cahillerin sözlerine aldanmakla teleflerine gayret ettiler. İdaremiz altına girerek hizmetimizi kabul ederseniz biz de hakkınızda güzel muamelede bulunur, sizi mükâfatlandırırız. Canınızı ve malınızı emniyet altına alırız. İçinizden İfrikıye'ye gitmek isteyenler gitsin. 
Bizimle kalmak isteyenler emlak ve mallarına eskisi gibi sahip olarak evlerinde kalsınlar. Biz bu lutfu yapıyoruz. Çünkü siz yiğit, asilzade ve mümtaz bir kavimsiniz. Hizmetimizde bulunmanızı arzu ederiz. Hakkınızda çeşitli lutuf ve yardımımız yaygın olacaktır. Dinimiz ve krallığımız üzerine yemin ederiz ki eğer siz, rıza ile hizmetimizi kabul, raiyyetimize girerek kalelerinizi teslim ederseniz memleketten çıkmak isteyenler çıkıp hükümetimiz dahilinde bulunan memleketlerden hangisinde istirahat etmek isterlerse orada ikamet edebilirler. Herkes mallarına ve eşyasına sahip olabilir. Ne dininize, ne tavır ve âdetlerinize dokunulacaktır. Bütün mescid ve camilerinizin elinizde kalmasına müsaade ediyoruz. Denizin öte tarafına geçmek isteyenler emlakini diledikleri gibi satarlar. Gitmek isteyenler bizim hazırlayacağımız gemiler ile ücretsiz olarak gitsinler. Bizim amacımız size her tür iyiliği, hakkınızda faydalı ve hayırlı olan yardımı yapmaktır. Derhal hizmetimizi kabul etmeye karar vererek bunları konuşmak, muahede altına almak için içinizden birini seçerek tarafımıza gönderiniz. Bunun için size elli gün zaman veririz. Verilecek karar mezkür müddette çözümlenmelidir. Çıkarınızın ne tarafta olduğunu görerek kendinizi ölümden ve esaretten koruyunuz. Eğer belirtilen müddet içinde gelerek hizmetimizi kabul etmezseniz o vakit bizden şikâyet etmeye hakkınız olamaz. Kendi kendinizden şikâyet edersiniz. Zira dinimize yemin ederiz ki o vakit sizi huzurumuza kabul etmeyerek buna dair bir sözünüzü dinlemeyiz. 
İşte iyilik ve kötülük elinizdedir. Hangisi uygunsa onu kabul ediniz. Biz gerekeni yaptık. Bundan sonra Allah huzurunda alnımız açıktır. Vesselâm. 


Kraliçe İsabelle - Kral Fernando 
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Bu mektubun Gırnata'da neşir ve ilan olunmasıyla, meclisin kararı aleyhinde bulunan muhalif gruba korku verildi. Yavaş yavaş bir miktar sükünet geldiyse de gerçekleşmesinden korkulan tehlike meydanda olduğundan yine hamiyet erbabı olanlar insanlık vazifesinden uzak durmadılar. Bu halde Abdullah es-Sagir müşkül bir mevkide bulunuyordu. Çünkü vehminin belası olarak halkın başına getirdiği bu musibeti defetmeye gayret eylese de başaramayacaktı, hem de kral tarafından vaat edilen yardımı kaybetmiş olacaktı. Eğer verilen sözü gerçekleştirmek için mukavele müddetini beklese halkta görülen ihtilal ateşi yeni bir olay doğuracak ve bu durum kendisinin helâkine sebep olacaktı. Bu halde beklemek, kendisinin kanına susayanlara kendi eliyle av olmak demekti. Kaçmak ise hem Fernando”nun ihsanından mahrum kalmak, hem de daha sonra amcası Ebü Abdullah ez-Zagal gibi İfrikıye sokaklarında dilenmek haline razı olmak demekti. Bu şıklardan her biri kendisi için bir tehlike arzettiğinden hangisini kabul edeceği konusunda şaşkınlığa düşmüştü. Bu durumda alçaklığı kabullenen vekillerin bir kısmının mukavelenâmede yazılı olan iki aylık müddetin beklenmeyerek Gırnata şehrinin krala verilmesi halinde hem mezkür mülahazalar bertaraf edileceğini hem de Fernando'nun memnuniyetini bir kat daha kazanacağını ifade etmeleri Ebü Abdullah es-Sagir'in sıkıntıdan kurtulmasına dayanak oldu. Şehrin hemen teslim edileceği haberini kral tarafına bildirdi. 


Fernando ise karar verilen mukavele hükümlerini gayret ve hamiyetle vasıflandığı bilinen Araplar'ın kabul edip etmeyeceği konusunda tereddüt ve ıstırap üzere iken zikrolunan bu beklenmedik haberi işittiğinde sevinçten aklı başından gitti. “Doğrusu, ben Araplar'ı bu derece alçak ve gayretsiz zannetmezdim. Vah, vah! Bunca müddettir boşuna beklemişim. Bu teklifi daha evvelce yapmış olsam razı olacaklarmış” diyerek kendisini suçladı. 


Gırnata”nın İstilası ve İslâm Devletinin Sonu 


Şehrin teslimine karar verilen gün, Beni Ahmer Devleti'nin son günüdür. O gece sabaha kadar Elhamra ve Beyzâin sarayları, şehrin evlerinin tamamı inleme, ağlama ve nevhalarla matem evine döndü. Seher vakti Melik Ebü Abdullah hanedanını, yakınlarını, hazinede biriktirdiği altın, gümüş, mücevherat ve benzeri malları topladı, büyük bir kervan düzenleyerek Cebelülbişr tarafına sevkeyledi. Kendisi de şehrin ve hazinelerin anahtarlarını yanına aldı. Yanına aldığı elli süvari ile saltanatını tebrik için Fernando”nun ordusuna yöneldi. Ebü Abdullah'ın uzaktan zuhur ettiğini gören Kral Fernando onu karşılamaya çalıştı. O da kralın kendisini karşıladığını görünce saygı gereği atından inmek istediyse de Fernando razı olmadı. Tekrar binmiş olarak at üstünde karşılaştılar. Ebü Abdullah kralın sağ elini öptü. Kral da teselli amacıyla elinden tutarak, “Dünya devleti için üzülmek abestir. Hakikatte mülkün sahibi Allah'tır. Bu dünyada her devlet ve saltanatın bir zevalinin olması yaratılışın gereğidir” dedi. Ebü Abdullah da, “Bütün mal ve mülkümüz, devlet ve tebaamız insaf ve merhametinize havale edilmiştir. Krallığınızın vaatlerinin ifasını istemekle birlikte Endülüs ve Gırnata”da 800 seneden beri hüküm süren İslâm hükümetinin alameti olan bu anahtarları takdim ederim” dedi. Bu esnada hâcib Ebü”1-Kasım anahtarları krala teslim eyledi. O da kraliçeye verdi. 


Bahtsız melikin üzüntülü biçimde söylediği nutuk kraliçeyi merhamete getirdiğinden, “Bu mukavelenamenin harfi harfine icra olunacağından şüpheniz olmasın. Bundan sonra sevgi ve muhabbetimiz asla bozulmayacaktır” dedikten sonra rehin olan ve tevkif edilmiş bulunan oğlunu getirterek teslim eyledi. Ebü Abdullah bunca yıldan beri hakimiyeti altında bulunan Gırnata”ya düşmanın şenlik ve sevinçle girdiğini görmemek için kral ve kraliçeye veda ederek Cebelülbişr yolunu tuttu. 


İspanya tarihlerinin çoğunda şöyle yazılıdır: Ebü Abdullah es-Sagir dağ yolunu tutarak Badül tepesine çıktı. Bugün İspanyollar arasında “Arap”ın ah ettiği yer” diye meşhur olan yerden son kez Gırnata”ya baktı. 
“Allahüekber” diyerek yürek yakıcı bir ah çekti. Gözlerinden pişmanlık ve hüsran yaşı akmaya başladı. Bu durumu gören annesi Aişe, “Ağla, ağla! Namussuz, alçak! Vatanını ve saltanatını yiğitçe koruyamadın. Sana kadınlar gibi ağlamak yakışır” diyerek azarladı. Ebü Abdullah, bu ayıp- 
— lamadan pek müteessir oldu. “Anneciğim! Bu felaketlerin benim başıma ve halkın başına gelmesine birinci sebebi sen idin. Şimdi herkesten evvel beni ayıplayan da sen oldun. Allah'a yemin olsun ki eğer senin bu sözü söyleyeceğini vaktiyle bilseydim cesedimi Gırnata toprağında bırakınca- ya kadar çalışırdım” demiştir. 


Bazı tarihlerin açıklamasına göre Ebü Abdullah es-Sagir mukavele gereğince mülk edindiği arazide bir müddet ikametten sonra hıristiyanların hâkimane tavırlarına, belki de akrabalarına yapılan hakaretlere dayanamayarak amcası Ebü Abdullah ez-Zagal'in yolunu izledi. Elindeki araziyi 80.000 Kastilya altınına krala satarak Fas emiri bulunan Molla Ahmed b. Merin nezdine iltica etti. Kendi taht merkezinin muhafazası için elini oynatmamışken emirin tahtını korumak uğrunda bir muharebede yaralanarak ukba âlemine göç eyledi. 


Şehrin anahtarlarının teslim edildiği Kânunusâni'nin altıncı günü Gırnata kapıları açıldı. İspanya askerleri grup grup şehre girdiler. Ne kadar kale ve istihkam varsa asker doldurularak zaptedildi. Şehir halkı hüzün ve üzüntülerinden evlerine kapandılar. Çoluk, çocuk, erkek kadın başbaşa vererek bangır bangır ağlamakta olduklarından Gırnata, cenaze çıkmış bir eve döndü. İspanyollar şehre girdiklerinde halktan kimseyi görmeyince hayrete düştüler. Kral tarfından Gırnata valisi tayin olunan Kont Tandila ile büyük kardinal Don Pedro Gonzales herkesten önce Elhamra'ya girdiler. Kardinal, sarayın kubbesinin üst noktasına haç çizdi, kont da sarayın kubbesine Kastilya bayrağını diktiler. O bayrağın dalgalandığını gören Ferdinand ve İsabelle yere kapanarak Allah'a hamdettikten sonra şehre giriş için büyük alay tertip edildi. Devlet erkânının tamamı, emirler, zabitler ve askerler ile kral ve kraliçe Elhamra Sarayı'na girdiler. Mevcut olan büyük divanhaneye konulmuş olan hükümet tahtına oturarak tebrike gelen memleketin büyüklerini orada kabul ettikten sonra şenlik için nihayetsiz toplar atıldı. Şenlikler yaparak sevinçlerini açıkladılar. 


Tarihçi Viardot der ki: “Bir grup Arap evladı Hicaz'dan kalkarak hiç bilmedikleri ve görmedikleri yerleri kâh kılıç ve mızrak, kâh tatlı dil ile iki sene içinde feth ve zaptettiler. İspanyollar bunca yorgunluk ve meşakkete rağmen bunları ancak 800 senede çıkarabildiler. Bununla beraber onların medeniyete hizmetlerinden ve gösterdikleri insani güzelliklerden dolayı teşekkür etmek gerekirken böyle bir kavme kendilerinin yaptıkları barbarlığın dehşetini hâlâ Avrupa halkının kalplerinden çıkaramadılar.” 


IL cildin sonu. 


IV. CİLT 


ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


Endülüs'te Yetişen Bilginler” 


Zapt ve istila biçimi birinci ciltte anlatılan Gırnata şehri ile Beni Ahmer hükümetinin izlerinin silinmesinden sonra, İspanya'da kalan müslümanlar ayakta durabilmek ve hükümet kurmak iktidarına sahip olamadılar. Bunların ilim, irfan ve sanatlardaki hayret verici ilerlemeleri hükümetlerinin ayakta kalmasıyla mümkün olmuştur. Bundan sonra, bağnaz hıristiyanların elinden çektikleri belalar, musibetler ve işkenceler sebebiyle kimisi hıristiyanlaştırılarak hor ve hakir edilmişler, kimisi de memleketlerini terkederek sefil ve perişan olmuşlardır. 


Frenk tarihlerinde de yazılı olduğu gibi, Araplar, İslâm'dan önce birtakım göçebelerden ve ihtişamlı kişilerden oluşmaktaydı. Bunların bazıları at ve kısrak üzerinde savaşırlar, bazıları da ellerinde bulunan deve, koyun ve keçi sütleriyle geçinirlerdi. Dillerindeki zenginlik, hayallerindeki hayret verici üstünlük münasebetiyle, harflerin birleştirilmesinden ve yazılmasından habersiz oldukları, medeni esasları hiçbir kavimden öğrenmedikleri halde meşhur şairler yetiştirdiler. İnsanlığın durumu ve kentlerin yapıları hakkında hiçbir topluluktan bir şey öğrenmemişken, cesaret ve cömertlikleriyle şöhret sahibi kahramanlar oldular. Bunların fazilet ve 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övgülerini içeren beliğ kasideler düz bir levha üzerine yazılmış biçimiyle kıymet bilen kişilerin zihinlerine işlenirdi. Konukseverlik ve garipleri gözetmek gibi güzel esaslar aralarında geçerli olduğu halde, yol kesmek ve başkalarının mallarını yağma etmekle günlerini geçiren bu insanlar, çadırlarına gelen garip yolcuları putlarının ve ilâhlarının özel ihsanı kabul ederler, aşırı derecede iltifat ve ikramda bulunurlardı. Asırlarca medeni toplum biçiminde yaşamış olan kavimlerde bile, halkın zihnine güçlükle yerleşen insani güzellikler bunlarda âdet hükmünde idi. 


Bu özelliklere sahip adı geçen topluluk, günlerini geçirmekte iken, Batha'nın doğusundan doğan İslâm güneşinin aydınlığı Hicaz bölgesini doldurdu. O bölgenin bu kadar ışığı kucaklayacak genişlikte olmaması nedeniyle kısa zamanda Çin sınırlarından Karadeniz'e ve doğunun en uzak noktasından batının en uç noktasına kadar yayıldı. İkinci yüzyıldan sonra güçlenen Abbâsiler Bağdat'a, Emeviler Endülüs'e yerleştiler. Bu ışığın içinde gizlenen bilginler ilimlerin nurlarını yayarak, medeniyetin teferruatlı vasıtalarına dayanarak her ilim ve sanat için kullanılan yeni terimleri içeren özel sözlükler yazarak denize benzeyen Arap dilini sınırsız bir ummana dönüştürdüler. 


Hâşimoğulları kabilesi ile Emevi sülalesi arasında -eskiden beri- câri olan düşmanlık, bu kez, beldeleri bayındır hale getirmek, kendilerinden sonra gelenlere eserler bırakmak davasına dönüştü. Doğu ve Batı devleti arasında bir yarış başladı. Birbirlerine nisbetle memleketlerinde ilim ve irfanın inkişafına gayret ettiler. Her biri, nice hazineler sarfederek diğerinin ülkesinde yetişen erdemli kişileri ve yeni eser sahiplerini kendi memleketlerine çekmekle övündüler. Bu iki muazzam devlette, birbirlerine düşmanlık yapmaktan sakınan sanat erbabı bilginler yetişti. Bağdat'ın yetiştirdiği sanatkârlarla, bunların ürünleri olan birçok ilmi eser Doğu ülkelerinde halen bilinmektedir. Ama, Endülüs'teki müslümanların eserleri, mesafenin uzak olması nedeniyle bu taraflarda şöhrete kavuşamadı. 
Bu sayısız eserlerden yalnızca fıkıh, hadis, tefsir ve kıraat türlerinde dini esaslarla ilgili çok az eserler görülebilmiş, bunların çoğunun da kimlerin eserleri olduğu tesbit edilememiştir. 


Bazı kitapların tetkiki anında Endülüs bilginlerinin meşhurlarının bazılarının şöhretleri, nesepleri, doğum yerleri, ölüm tarihleri ile bazı eserleri gözden geçirildi; vefat tarihleri düzenlenerek bu cetvelde sırasına göre açıklandı. Bu cetvele bakarak, Endülüs bilginlerinin bunlardan ibaret olduğunun anlaşılmaması gerekmektedir. Burada anılan bilginlerin sayıları oldukça azdır. Eserleri ve durumları Doğu ülkelerinde bilinen bilginlerin ancak binde biridir. Kendileri ve eserleri Doğu ülkelerine gelmemiş olan fakihlerin, muhaddislerin, müfessirlerin, hekimlerin, şairlerin, tabiplerin ve diğer telif sahibi kişilerin ne kadar olabileceği ancak bu tür bir kıyasla- ma ile anlaşılır. 


Bazı Endülüs Müellifleri 


1. Şeyh, kâmil, müteverri, edip Âsım b. Eyyüb en-Nahvi. Batalyevs'te doğdu. 194 (809-10) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Eş'âri's-Sitte. 


2. Kadı, âdil, muhakkik Muhammed b. Said b. Beşir b. Şürâhil el-Meâfiri. Kurtuba'da doğdu. 198 (813-14) yılında Kurtuba'da vefat etti. 


3. Şeyh, muhaddis, kâmil Ziyâd b. Abdurrahman b. Ziyâd el-Lahmi el-ma'rüf Beşitün (Şebtün). Endülüs'te doğdu. 204 (819) yılında Kurtuba'da vefat etti. 


4. Şeyh, muhaddis, fakih Ebü Abdullah Muhammed b. İsa b. Abdülvahid b. Nüceyh el-Meafiri el-ma'rüf bi'l-A'şâ. Kurtuba”da doğdu. 221 
(835-36) yılında vefat etti. 

5. Şeyh, fakih, müteverri Ebü Muhammed Yahya b. Yahya b. Kesir Veslasi b. Şimal b. Mengâya el-Leysi el-Mâliki. Berber'de doğdu. 233 (847- 
48) yılında vefat etti. 


6. Şeyh, bari, müttaki Ebü Mervân Abdülmelik b. Habib es-Sülemi el-Mâliki. Kurtuba'da doğdu. 238 (853) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: İrübü”l-Kur"ün, Regibü”l-Kur"ün, el-Vüzuha, Tabakâtü'-Eukahâ, Şerhu"l-Munvatta”. 


7. Şeyh, imam, hafız Kasım b. Muhammed. Kurtuba”da doğdu. 242 
(856-57) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Ahbârü Sulehüf”l-Endülüs, Garâibü Ahbüri”l-Müsnedin ve Menâkıbü Âsâri'-Mühtedin. 


8. Şeyh, edip, mütebahhir, kadı Ebü”1-Kasım Said b. Ahmed. Malaga'da doğdu. 250 (864-65) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: ef-Ta Tif bi-Tabakâti'1-Ümem, Cevümiu Ahbâri'-Ümem mine”l-Arab ve”l-Acem, Sınvünü”l-Hikem. 


388 ə ENDÜLÜS TARİHİ 


9. Şair, beliğ Ebü Bekir Yahya b. Hakem el-Gazâli. Endülüs'te doğdu. 
250 (864-65) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Divânü'1-Gazâli. 


10. Şeyh, fakih, kâmil Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Abdülaziz el-Uşbi. Kurtuba'da doğdu. 254 (868) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-Kıbeliyye. 


11. Şeyh, imam, hafız Ebü Abdurrahman Baki b. Mahled b. Yezid. 
Kurtuba”da doğdu. 276 (889) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Tefsiri Baki, el-Müsned. 


12. Şeyh, muhaddis, kâmil Ebü Muhammed Kasım b. Muhammed b. 
Kasım b. Muhammed b. Seyyâr. Kurtuba'da doğdu. 278 (891) veya 328 (940) yılında vefat etti. 


13. Şeyh, muhaddis, müteverri Ebü Abdullah Muhammed b. ed-Difâ'. Kurtuba'da doğdu. 281 (894-95) yılında vefat etti. 


14. Şeyh, muhaddis, kâmil Ebü Abdullah Muhammed b. Abdüsselâm. Kurtuba'da doğdu. 286 (899) yılında vefat etti. 


15. Şeyh, muhaddis, fakih, nebih Yusuf b. Yahya b. Yusuf el-Ezdi elma'rüf bi”1-Megömf. Tuleytula'da doğdu. 288 (901) yılında Kayrevan'da vefat etti. Bilinen eserleri: Fezöilü”1-İmüm el-Mülik. 


16. Şeyh, muhaddis, bâri Ebü Muhammed Kasım b. Sabit el-Üki. Sarakusta'da doğdu. 303 (915) veya 410 (1020) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: ed-Delâil fi'1-Hadis. 

17. Şeyh, muhaddis, sâdık Ebü Abdullah Muhammed b. İbrahim b. 
Hayyün. Vâdilhicâre'de doğdu. 305 (917-18) yılında Kurtuba'da vefat etti. 


18. Şeyh, kâmil, müteverri Muhammed b. Musa el-ma'rüf bi”1-Efşin. 
Kurtuba'da doğdu. 307 (919-20) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şevâhidü'-Hikem. 


19. Şeyh, muhaddis, fakih Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah el-Havlani el-ma'rüf bi-İbnü'1-Kük. Bâce'de doğdu. 308 (920-21) yılında vefat etti. 


20. Şeyh, edip, mütebahhir Osman b. Rebfa. Endülüs'te doğdu. 310 
(922-23) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Tabakötü”ş-Şuarğ. 
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21. Şeyh, fakih, kâmil Sabit b. Nezir el-Mâliki. Kurtuba”da doğdu. 318 
(930) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kitibü 7-Cihüd. 


22. Şeyh, muhaddis, zâhid Ebü Abdullah Muhammed b. Futays. Gâfika”da doğdu. 319 (931) yılında İlbire”de vefat etti. 


23. Şeyh, allâme, mütebahhir Ebü Ömer Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Abdürabbih b. Habib b. Hadir b. Sâlim el-ma'rüf bi-İbn Abdürabbih. Malaga”da doğdu. 328 (940) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: İrşâd fi'l-Luga, Kitâbü'-Akd, Lübâb fi Ma'rifeti'-İlm ve'I-Âdâb, Şerhu'I-Makâmât. 


24. Şeyh, muhaddis, kâmil Ebü Abdullah Muhammed b. Abdülmelik b. Eymen b. Ferec. Kurtuba”da doğdu. 330 (941-42) yılında Kurtuba”da vefat etti. 


25. Kadı, müteverri fakih Ebü Abdullah Muhammed b. İsa. Kurtuba”da doğdu. 337 (948-49) yılında Tuleytula”da vefat etti. 


26. Şeyh, fazıl, imam Ebü Muhammed Kasım b. Asbağ b. Muhammed b. Yusuf en-Nahvi. Kurtuba”da doğdu. 340 (951) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Ahkâmü'l-Kur'ân, Ensüb, Nüsihu”l-Hadis ve Mensüh. 


27. Şeyh, abid, gazi Ebü Bekir Muhammed b. Sa”dün et-Temimi. Ceziretülhadra”da doğdu. 344 (955) yılında vefat etti. 


28. Kadı, muhaddis, fakih Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Yahya b. Müferrec. Kurtuba”da doğdu. 348 (959-60) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Fıkhü”l-Hasani”l-Basri (7 cilt), Fıkhü'z-Zehrâ. 


29. Şeyh, kadı, muhakkik Münzir b. Said el-Belüti. Kurtuba”da doğdu. 355 (966) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Ahköimü7-Kur"ün ve'n-Nâsih ve”l-Mensüh. 


30. Şeyh, imam, kamil Ebü Ali İsmail b. Kasım b. Ayzün b. Harun b. 
İsa b. Muhammed b. Selman el-Kâli el-Lugavi. Endülüs'te doğdu. 356 (967) yılında Kurtuba”da vefat etti. Bilinen eserleri: Kitibü?7-Emali, Kitâbü'-Bâri", Kitâbü'-Maksür ve'-Memdüd, Kitâb fi'-İbil ve Netâicih, Kitâb fi Halli'I-İnsan ve'T-Hayl ve Şeyâtihâ, Kitâbü Fuilet ve Ef'alet, Mukatilü”1-Fürsün. 


31. Şeyh, salih, müteverri Ebü Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Hayrün. Endülüs”te doğdu. 356 (967) yılında vefat etti. 
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32. Şeyh, tabip, mühendis Ebü Abdullah Muhammed b. Abdün el-Habli. Kurtuba'da doğdu. Yaklaşık 360 (971) yılında vefat etti. 


33. Şeyh, müdekkik, fâzıl Ebü'l-Hasan Muhammed b. Ali el-Ezdi elma'rüf bi-İbn Hâni el-Maktül. Endülüs'te doğdu. 362 (973) veya 733 (1333) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Erhuze fi'1-Ferâiz, Divânü İbn Hüni, Târihü İbn Hünt. 

34. Şeyh, abid, müteverri Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kaysf. Kayra”da doğdu. 362 (973) yılında vefat etti. 


35. Şeyh, muhaddis, fâzıl Abdülaziz b. Abdülmelik b. Nasr eş-şehir bi-Ebü”1-Asbağ el-Ümevi. Kurtuba”da doğdu. 365 (975-76) yılında vefat etti. 


36. Şeyh, muhakkik, kamil, imam Muhammed b. Ömer b. Abdülaziz İbrahim b. İsa b. Mezahim el-ma'rüf bi-İbnü”1-Kütiyye en-Nahvi. Kurtuba”da doğdu. 367 (977) yılında Kurtuba”da vefat etti. Bilinen eserleri: e/- Efâl ve Tesârifühâ, Kitübü"l-Maksür ve”l-Memdüd. 


37. Şeyh, kadı, fazıl Ebü Bekir Muhammed b. İshak eş-şehir bi-İbnü”s-Selim. Kurtuba”da doğdu. 367 (977-78) yılında vefat etti. 


38. Şeyh, muhaddis, fakih Ebü”1-Abbas Velid b. Bekir b. Muhalled İbn Ziyad el-Ömerf. Sarakusta”da doğdu. 372 (982-83) yılında Diynor'da vefat etti. Bilinen eserleri: el-Vicâze fi Sıhhati”l-Kavli bi/IL-İcüze. 


39, Şeyh, imam, bari Ebü Bekir Muhammed b. Hasan b. Abdullah b. 
Müzhac b. Muhammed b. Abdullah b. Bişr ez-Zübeydi en-Nahvi el-Lugavi. İşbiliye'de doğdu. 379 (989) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Ahbârü'-Fukahâi'-Müteahhirin min Ehli Kurtuba, Ebniyetü fi'n-Nahv, Hetkü Sütüri'I-Mülhidin, el-Vâzıh fi'-Arabiyye, İstidrâk alâ Kitâb. 

40. Fâzıl, gazi, şehid Ebü Abdullah Muhammed b. Tâhir el-Kaysi. Tedmür'de doğdu. 379 (989) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-Ayn f/7-Luga, Lahnü'1-Âmme, Tabakâtü'n-Nahviyyin ve'I-Lugaviyyin bi'1-Meşrik ve'I-Endelüs. 

41. Şeyh, fakih, âlim, âmil Muhammed b. Esbât el-Mahrümi. Kurtuba'da doğdu. 379 (989) yılında vefat etti. 


42. Şeyh, fakih, kâmil Ebü Bekir Muhammed b. Yebki b. Zerb el-Mâliki. Kurtuba”da doğdu. 381 (991) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Hısâl fi Fürürl-Malikiyye. 
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43. Şeyh, âlim, mütebahhir Ahmed b. Ebân el-Lugavi. Endülüs'te doğdu. 382 (992) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-Alim ve'-Luga (100 cilt), Şerhu Kitâbi Sibeveyh. 


44. Şeyh, muhaddis, müteverri Ebü Abdullah Muhammed b. Sâlih el-Fahtâni. Endülüs'te doğdu. 383 (993) yılında Buhara'da vefat etti. 


45. Şeyh, muhaddis, hatip Ebü Abdullah b. Sa'd el-A'rec. Tuleytula'da doğdu. 384 (994) yılında vefat etti. 


46. Şeyh, edip, erib Ebü Bekir Yahya b. Hüzeyl el-Küfeyf. Endülüs'te doğdu. 385 (995) yılında vefat etti. 


47. Şeyh, imam, fâzıl Ebü”1-Velid Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. 
Galib el-ma'rüf bi-İbn Zeydün. Kurtuba”da doğdu. 389 (998) veya 463 (1071) yılında İşbfliye”de vefat etti. Bilinen eserleri: Risâletü İbn Zeydün. 


48. Fazıl, mütebahhir Ebü”1-Beka Kasım el-Hüseyin b. Velid en-Nahvi .el-ma'rüf bi-İbnü”1-Arff. Tuleytula”da doğdu. 390 (1000) yılında vefat etti. 
Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli”l-Kebfre. 


49. Şeyh, muhaddis, kamil Ebü Bekir Muhammed b. Yahya b. Malik b. Yahya b. Ain. Turtüşe”de doğdu. 390 (1000) yılında İsfahan”da vefat etti. 


50. Şeyh, muhaddis, müteverri Ebü Abdullah Muhammed b. Sa'dün. 
Büce”de veya Batalyevs”te doğdu. 392 (1002) yılında vefat etti. 


51. Şeyh, muhaddis, fakih Ebü Abdullah Muhammed b. Abdülmelik Dayfün el-Lahmi el-Haddâdi. Kurtuba”da doğdu. 392 (1002) yılında Kurtuba”da vefat etti. 


52. Şeyh, muhaddis, hafız Halef b. Kasım b. Sehl ed-Dibağ. Endülüs'te doğdu. 393 (1003) yılında vefat etti. 


53. Şeyh, muhaddis, mukri Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Abdüla'lâ b. Kasım el-ma'rüf bi”1-Verşf. Kurtuba”da doğdu. 393 (1003) yılında Sicistan”da vefat etti. 


54. Hakim, filozof, Ebü Muhammed Mesleme b. Ahmed Ebü Salih b. Ömer b. Vadda” İmamü'r-Riyâziyyin fi'l-Endelüs. Madrid'de doğdu. 
395 (1005) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: İhvânü”s-Safâ, Rettebetü”1-Hekim 
fi'l-Kimya, Göyetü”l-Hakim fi's-Sihr, Ravzatü”l-Hadüik ve Riyüzü”l-Halaik. 
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55. Şeyh, hakim, tabip Ahmed b. İbrahim el-ma'rüf bi-İbnü”1-Cezzar el-Maktül. Endülüs'te doğdu. 400 (1010) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-İ'timâd fi'-Edviyeti'-Müfrede, el-Buğyetü fi'1-Edviyeti'I-Mürekkebe, Risâletü'n-Nevm ve”l-Yakaza, Zâdü'-Müsâfir fi"t-Tıb, Tıbbü'-Fakr, Umdetü li-Tüli'l-Müdde, el-Fark beyne”l-İlel, Teştebihü Esbâbiha ve Tahtelifü A'râziha, el-Cebriyüt fi”t-Tıb, Nesüyihu"l-Ebrüt. 


56. İmam, hakim, allâme Ebü Amir Ahmed b. Ebü Mervân Abdülmelik b. Mervan b. Zi'l-vizâreteyn el-A“lâ Ahmed b. Abdülmelik b. Ömer b. 
Muhammed b. İsa b. Şüheyd el-Eşcaf el-Malikf. İşbiliye veya Kurtuba'da doğdu. 401 (1010) veya 426 (1035) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-İst14b fi Fikhi"l-Müliki, Keşfü'd-Dek ve İzâhu'ş-Şek, et-Tevâbi' ve'z-Zevâbi”, Hünütü Attâr. 


57. Şeyh, muhakkik, edip Abdurrahman b. Muhammed b. İsa b. Futays el-ma'rüf bi-İbnü”1-Mutarrif. Kurtuba”da doğdu. 402 (1011-12) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Esbâbü'n-Nüzul (100 cüz), Fezâilü's-Sahâbe, Fezâilü't-Tâbüin. 

58. Şeyh, fâzıl, erib, hafız Ebü”1-Velid Abdullah b. Muhammed b. Yusuf b. Nasr el-Ezdi eş-şehir bi-İbnü”1-Faradf1. Kurtuba'nın fethi gününde Berberiler tarafından öldürüldü. Kurtuba'da doğdu. 403 (1013) yılında 


vefat etti. Bilinen eserleri: Törühu Ulemâi Endelüs, Ahbüru Şuarâi'1-Endelüs, el-Mü'telif ve”l-Muhtelif. 


59. Şair, beliğ, edip Ebü Ömer Yusuf b. Harun el-Kindi el-ma'rüf bi'r-Ramâdi. Kurtuba”da doğdu. 403 (1012-13) yılında Kel'da vefat etti. 


60. Şeyh, muhaddis, muhakkik Ebü İshak İbrahim b. Abdullah b. 
Hısn b. Ahmed İbn Hazm el-Gâfiki. Gafik”ta doğdu. 404 (1013-14) yılında Dımaşk”ta vefat etti. 


61. Şeyh, fâzıl Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed b. Halil b. Ferah el-Hâşimi. Kurtuba'da doğdu. 406 (1015-16) yılında Kurtuba'da vefat etti. 


62. Şeyh, fakih, kâmil Harun b. Musa. Kurtuba'da doğdu. 410 (1019-20) yılında Kurtuba'da vefat etti. 


63. Şeyh, fâzıl, muhakkik Ebü Abdullah Muhammed b. Yahya b. Ahmed et-Temimi el-Mâliki. Kurtuba'da doğdu. 416 (1025-26) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-Büşr2 fi Ta'biri'r-Rü'ya. 
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64. Sahibü”1-keramat hafız Ebü Abdullah Muhammed b. Ömer b. Yusuf b. el-Fahhar. Kurtuba”da doğdu. 417 (1026-27) yılında Belensiye”de vefat etti. 


65. Şair, fasih, Ebü Ömer Ahmed Muhammed b. el-Âsi b. Ahmed b. 
Süleyman b. İsa el-ma'rüf bi-İbn Redâh. Kastal'da doğdu. 421 (1030) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Divânü İbn Dirâc. 


66. Fâzıl, müdekkik, kamil Ebü'l-Hasan Yahya b. Necâh b. İnkılas el-Ümevi. Kurtuba”da doğdu. 422 (1031) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Sübülü'-Hayrat f-Mevâiz ve'r-Rekâik. 

67. Hâfız, edip, fakih Muhammed b. Mervân b. Zehr el-İyazf. Kurtuba'da doğdu. 422 (1031) yılında Talabire'de vefat etti. 


68. Şeyh, muhaddis, mukri Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Lahmi. Bâce'de doğdu. 423 (1032) yılında vefat etti. 


69. Şeyh, hakim, mühendis meşhur Ebü”1-Kasım Asbağ b. Muhammed el-ma'rüf bi-İbnü”s-Semh. Gırnata”da doğdu. 426 (1035) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Simârü”1- Aded, Zicü İbni's-Semh, Usturlab, Kitdbü”l-Hendese, Medhalü”l-Hendese. 


70. Şeyh, hakim, tabip Ebü”1-Kasım Halef b. Abbas ez-Zehrâvi. Medinetüz-zehra'da doğdu. 427 (1035) veya 500 (1107) yılında Kurtuba'da vefat etti. Bilinen eserleri: ef-Ta 7if f1't-Tıb, et-Tasrif limen Aceze ani”t-Te'Tif. 


71. Şair, beliğ Ebü Muhammed Abdülaziz b. Ahmed b. es-Seyyid Muglis el-Kaysi. Belensiye'de doğdu. 427 (1036) yılında Kahire'de vefat etti. Bilinen eserleri: D?oönü İbni's-Seyyid el-Kayst. 

72. Şeyh, fazıl, müteverri Ebü”1-Fütüh Sabit b. Muhammed el-Cür- 


cani. Endülüs'te doğdu. 431 (1039-40) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli”l-Kebfire. 


73. Şeyh, kamil, şair Ebü Cafer Ahmed b. Muhammed el-Havlanf elma'rüf bi-İbnü”1-Ebbar. İşbiliye'de doğdu. 433 (1041) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Divânü İbnü'-Ebbâr, A“köbü”l-Kitdb. 


74. Şeyh, muhakkik Ebü Galib Temmam b. Galib b. Ömer el-Lugavi et-Teyyanf. Kurtuba”da doğdu. 436 (1044) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Telkihu”l-Ayn fi'1-Luga. 
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75. Şeyh, imam, Ebü Muhammed Mekki b. Ebü Tâlib Hammüş b. 
Muhammed b. Muhtâr el-Kaysi el-Mukri. Kayrevan”da doğdu. 437 (1045) yılında Kurtuba'da vefat etti. Bilinen eserleri: el-İcâz fi Nüsihi”l-Kur"ün ve Mensühih, el-İzâh fi Nüsihifl-Kur"ün ve Mensühih, Tesmiyetü İhrâb, el-Hidâ- ye ilâ Cüz"i"n-Nihüye, et-Tebsıra fi'I-Kırâât, el-Me'sür an Malikin fi Ahkâmi'l-Kur'ân, el-Keşf an Vücühi"l-Kırüüt, er-Riüyetü li-Tecvidi”1-Kur'ân, İhtisâru Ahkümil-Kur"ün, ez-Zâhi fi'-Lem''d-Dâlleti alâ Müsta'milâti "-İrüb, et-Tenbih alâ Kırâati Nâfi", el-İntisâf, Beyânü's-Sagâir ve'1-Kebâir, el-İhtilâf fi'2-Zebih men Hüve, el-İbâne an Meüni'l-Kırâât, el-İhtilâf fi Adedi'l-A'şâr, el-İdgümü”l-Kebir fil-Mehâric, Dühülü'1-Hurüfi'-Cer Ba'zuha Mekâne Ba'zın, Tenzihü'1-Melâiketi ani'z-Zünübi ve Fazlihim alâ Beni Adem, İhtilâf beyne'1-Ulemâi fi'n-Nefs ve'r-Rüh, İcübü”l-Cüz" alâ Katili's-Saydi fi”l-Haram, Müşkilü Garibi”l-Kur"ün, Beyânü'-Amel fi'l-Hac, Farzu Hacci”t-Tezkire li-İhtilâfi'1-Kırâe, Müntehabü Kitübi"l-İhvün li-İbn Veki”, el-Hurüfü'-Müdğime, Şerhu't-Temmâm ve'1-Vakf, Müşkilü”1-Meâni ve't-Tefsir, Hecâtü'1-Mesâhif er-Riyüz el-Münteka fi'1-Ahbâr. 

76. İmam, kâmil Ebü Ömer Ahmed b. Abdullah b. Tâlib. Şelemenka'da doğdu. 439 (1047-48) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Ravzatü fi Kirüüti”l-Aşere. 

77. Şeyh, muhaddis, fakih Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah b. 
Said b. Abid el-Meâfiri. Kurtuba”da doğdu. 439 (1047-48) yılında vefat etti. 


78. Hafız, mukri, imam, er-Rabbâni Ebü Amr Osman b. Said b. Osman b. Said b. Ömer el-Ümevi el-Mâliki. Dâniye'de doğdu. 444 (1052-53) yılında Dâniye'de vefat etti. Bilinen eserleri: el-Mukni" ve't-Teysir. 


79. Şeyh, bâri, fâzıl Ebü Hafs Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Kâtib. Endülüs'te doğdu. Takriben 445 (1053-54) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: et-Tasilü'1-Câmi' li-Ulümi't-Tenzil, Müfâharetü's-Seyf ve”l-Kalem. 


80. Fakih, kamil, şair Ebü Abdullah Muhammed b. İbrahim b. Musa Abdüsselam el-Arif bi-İbn Şıkkı/-Leyl. Tuleytula”da doğdu. 445 (1053-54) yılında Talabire'de vefat etti. 


81. Şeyh, fazıl, müdekkik Hattâb b. Yusuf el-Enbarf. Kurtuba”da doğdu. Takriben 450 (1058) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Teoşih. 


82. Şeyh, kamil, edip Ebü”1-Hattabe el-Ala b. Abdülvehhab b. Ahmed b. Abdurrahman b. Said b. Hazm. Meriye'de doğdu. 454 (1062) yılında Meriye”de vefat etti. 
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83. Şeyh, müdekkik hafız Ömer b. Abdullah b. Yusuf ez-Züheli ez-Zehrâvi. Kurtuba”da doğdu. 454 (1062) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Türihu Kurtuba. 


84. Şeyh, fazıl, müteverri Ebü Tahir İsmail b. Halef b. Safd b. İmran el-Mukri en-Nahvi el-Ensarf. Sarakusta”da doğdu. 455 (1063) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Unvânü fi'1-Kırâe, Şerhu Kitdübi”l-Kirüe. 


85. Şeyh, mübtedi, fâzıl Ebü Muhammed Ali b. Ebü Ömer Ahmed b. 
Said b. Hazm b. Galib b. Salih b. Ma'dân b. Süfyân b. Yezid el-ma'rüf bi-İbn Hazm ez-Zâhiri el-müzehheb. Kurtuba'da doğdu. 456 (1064) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Müdâvdtü'n-Nüfüs, Merütibü”l-Ulüm ve Keyfiyetü Tâlibihâ, Kitübü”l-İhküm li-Usüli'-Ahkâm, el-Fasl beyne Ehli'l-Ehvâi ve'n-Nihal, İzhâru Tebdili'1-Yehüd ve'n-Nasârâ li't-Tevriye ve”l-İncil, Kitâbü”t-Takrib, Kitübü”1-İcmü", el-İsal ilâ Fehmi”l-Husal, er-Red alâ Farkı”t-Taklid, es-Sadi" ve”r-Rüdi" alâ min Küfri Ehli't-Te'vil min Farkı'I-Müslimin, Şerhu Hadisi”l-Muvatta” ve”l-Kelüm alâ Mesâilih, et-Telhis ve't-Tahlis, el-Münteka”l-İcmü", Kitâbü'-İmâme ve”l-Hilüfe, Ahlâkü'n-Nefs, Keşfü”l-İltibis mâ beyne Ashâbi'z-Zâhir ve Ehlil-Kıyüs. 

86. Hakim, mühendis Hüseyin b. Ahmed b. Hüseyin b. Ceyyi't-Tah- 


bibi. Kurtuba'da doğdu. 456 (1064) yılında Yemen'de vefat etti. Bilinen eserleri: Nüdeyc. 


87. Şeyh, imam, bari, hâfız Ebü'l-Hasan Ali b. İsmail el-ma'rüf bi-İbn Seyyide. Mürsiye”de doğdu. 458 (1066) yılında Daniye”de vefat etti. Bilinen eserleri: el-Muhkem fi/l-Luga, el-Muhassas fi'l-Luga, el-Enik fi Şerhi'-Hamâse. 


88. Şeyh, imam, muhaddis Ebü Hafs Ömer b. Hasan el-Hevzetf el-Maktül. Endülüs”te doğdu. 460 (1068) yılında İşbiliye'de vefat etti. 


89. Şeyh, muhaddis, fakih Ebü”1-Abbas Ahmed b. Muhammed. Mürsiye'de doğdu. 460 (1068) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu’l-Garîb. 


90. Üstat, mukri, kâmil Ebü”1-Kasım Abdülvehhâb b. Muhammed b. 
Abdülvehhâb b. Abdülkuddüs. Kurtuba'da doğdu. 461 (1069) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Miftâh fi'1-Kırdat. 


91. Şeyh, kamil, müteverri Ebü Ömer Yusuf b. Abdullah el-Maliki. 
Kurtuba”da doğdu. 462 (1070) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Medhalü fi”l-Kırat. 
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92. İmam, allâme, mütebahhir Ebü Ömer Cemaleddin Yusuf b. Abdülber b. Âsım en-Nemeri el-Mâliki el-ma'rüf bi-İbn Abdülber. Kurtuba'da doğdu. 463 (1071) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Ecvibetü”I-Mer'iy- ye, el-İstizkür li-Mezâhibi'l-Eimmeti'-Emsâr, el-İstiâb fi Ma'rifeti'-Ashâb, el-İktifâ fi Kırüati Nâfi’ ve Ebü Amr, el-Enbü” Ahd-i Kabâili'r-Ruvât, el-İntifd" li'1-Mezâhibi's-Selâseti li'l-Ulemâ’, el-Efsâf fimâ beyne'-Ulemâi mine'-İhtilâf, Behcetü”l-Mecülis ve İnsü”1-Cülis, Beyünü Âdâbi'l-İlm, el-Beyân fi Te'vilâti'l-Kur'ân, Cümüu”l-İber, Cümiu"l-İlm, ed-Dürer fi İhtisâri'-Megâzi ve's-Siyer, Ferâizü Fazli”l-İlm, el-Kasd ve”l-Ülmem ilâ Ensâbi'l-Arab ve”l-Acem, el-Kâfi fi Fürüi'-Mâlikiyye (15 cilt), Kitibü”t-Temhid lemmü fi'-Muvatta' mine'I-Meâni ve'l-Esânid, et-Tegattü” bi-Hadisi'I-Muvatta', Kitâbü'-Akl ve”l-Ukalü, Kitübü”l-Künü, Kitâbü'-Megâzi. 


93. Şeyh, kâmil, Ebü Muhammed Abdullah b. Ali el-Lahmi eş-şehir bi'r-Reşâzi. Endülüs'te doğdu. 466 (1073-74) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: İktibâsü'1-Envâr ve İltimüsü”1-Ezhür fi Ensâb, li-Sahâbeti ve Ruvâti'1-Âsâr, Uyünü"”l-Ahbür. 


94. Şeyh, fazıl, müverrih Ebü Mervan Hayyan b. Halef b. Hüseyin b. 
Hayyan b. Muhammed b. Hayyan. Kurtuba”da doğdu. 469 (1076-77) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Kitibü7-Mübin fi Türihi”l-Endelüs (60 cilt), El-Kitübü”l-Muktebis fi Türihi”l-Endelüs (20 cilt). 


95. Kadı, fazıl, müteverri Ebü”1-Velid Süleyman b. Halef b. Sa'd b. 
Eyyüb b. Varis et-Tahbibf el-Mâliki. Bâce'de doğdu. 474 (1081-82) yılında Meriye'de vefat etti. Bilinen eserleri: Ahkümü7-Füsül fi Ahkâmi'i-Usül, et-Ta"lil ve”t-Tecrih fi men Ruviye ani'1-Buhârt fi's-Sahih, Kitabü”l-Münteka (7 cilt), et-Tesdid ilâ Marrifeti”t-Tevhid, Sünenü”l-Minhüc ve Tertibü'1-Hicâc, Şerhu'-Muvatta' el-İstifa”, Kitâbü'-Meâni fi Şerhi"l-Muvatta” (20 cilt), Kitâbü'l-İmâ fi'I-Fıkh (5 cilt), Muhtasarü'-Muhtasar, İhtilâfü'1-Muvattaât, Kitübü”l-İşare fi Usüli'I-Fıkh, Kitâbü'1-Hudüd, Sünenü's-Sâlihin, et-Tefsir, Şerhu”l-Minhüc, et-Tebyin li-Mesâili'-Mühtedin, es-Sirüc fi'I-Hilâf. 

96. Şeyh, kâmil, muhaddis Ebü Abdullah Muhammed b. Şüreyh b. 


Ahmed er-Reini. İşbiliye'de doğdu. 476 (1083-84) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kâfi fi1-Kırdat. 


97. İmam, allame, fâzıl Ebü”1-Haccac Yusuf b. Yusuf b. Süleyman b. İsa el-ma'rüf bi”l-A'lem en-Nahvi. Şentemeriye veya İşbiliye'de doğdu. 476 (1084) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli”l-Kebfire, Şerhu”l-Hamüise (5 cilt). 


98. Şeyh, kamil, muhaddis Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensâri. Sarakusta”da doğdu. 477 (1084-85) yılında Dımaşk'ta vefat etti. 


99. Fâzıl, şair, beliğ Zü”1-vizareteyn Ebü Bekir Muhammad b. Ammâr el-Mihri eş-Şelbf. İşbiliye'de doğdu. 477 (1084-85) yılında İşbfliye”de vefat etti. Bilinen eserleri: Divânü İbn Ammâr. 


100. Şair, müntabık Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed b. Osman elma'rüf bi-İbnü”l Haddad. Endülüs'te doğdu. 345 (956) veya 480 (1087) yılında vefat etti, Bilinen eserleri: Divânü İbnü”l-Haddüd, Edebü'1-Kâdi. 


101. Şeyh, fazıl, muhakkik, Ebü Ubeyde Abdullah b. Abdülaziz b. 
Mus'ab el-Bekri. Endülüs'te doğdu. 487 (1094) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Faslü7-Maköl, Şerhu Nevâdiri fi'I-Luga. 


102. Şeyh, imam, hafız, Ebü Abdullah Muhammed b. Ferec b. Abdullah b. Ebü Nasr Fütühu”l-Humeydi el-Ezdi. Endülüs'te doğdu. 488 (1095) yılında Bağdat'ta vefat etti. Bilinen eserleri: Bülgatü'-Müsta'cel fi”t-Türih, el-Cem” beyne's-Sahihayn, Cümelü Târihi'-İslâm, Cezvetü”l-Muktebis fi Târihi Ulemâti'1-Endelüs, ez-Zehebü”l-Mesbük fi Va'zi'I-Mülük, Teshilü's-Sebil ilâ Teallümi"i-Tersil, Muhâtabâtü'-Esdikâ', Mâ Câe mine'n-Nüsüs ve”l-Ahbör fi Hıfzi'l-Câr, el-Emâni's-Sâdıka. 

103. Şeyh, muhaddis, kâmil Ebü Ali Hasan b. Halef b. Yahya b. İbra- 


him b. Muhammed el-Ümevi el-Arif bi-İbn Berencâl. Dâniye'de doğdu. 
Takriben 500 (1106-1107) yılında vefat etti. 


104. Şeyh, fâzıl, müteverri Ebü Bekir Muhammed b. İsa b. el-Lübânetü'I-Lahmi. Endülüs'te doğdu. 502 (1108-1109) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Nazmü's-Sülük fi Va”zı"rI-Mülük. 

105. Şeyh, muhaddis, mukri Ebü Abdullah Muhammed b. İsa b. Büka el-Ensâri. Endülüs'te doğdu. 512 (1118-1119) yılında vefat etti. 


106. Şeyh, imam, kadı, şehid Ebü Ali Hüseyin b. Muhammed b. Firruh b. Hayyün el-ma'rüf bi-İbn Sükkere. Sarakusta”da doğdu. 514 (1120) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kitâbü İbn Sükkere. 
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107. Şeyh, kâmil, şair Ebü Muhammed Abdullah b. Muhammed elma'rüf bi-İbn Sâre. Şenterin”de doğdu. 518 (1124) yılında Meriye'de vefat etti. Bilinen eserleri: Divânü'ş-Şenterini. 


108. Şeyh, mukri, kâmil Ebü İmrân Musa b. Suad. Mürsiye”de doğdu. 
519 (1125) yılında vefat etti. 


109. Şeyh, imam, zâhid Ebü Bekir Muhammed b. Velid b. Muhammed b. Halef b. Süleyman b. Eyyüb el-Kureşi el-Fihri el-Mâliki el-ma'rüf bi-İbn Rendeka. Turtüşe'de doğdu. 520 (1126) yılında İskenderiye'de vefat etti. 
Bilinen eserleri: Kitâbü'l-Havâdis ve”l-Bida”, Sirâcü'-Hudâ, Sirâcü'-Mülük, Birrü'1-Vâlideyn, Kitâbü'l-Fiten, Kitâbü'd-Duâ, Muhtasaru Tefsiri's-Sa'lebi, Kitübü”l-Kebir fi Mesülli”l-Hilaf, Kitâbü fi Tahrimi'-Cübni'r-Rümt. 


110. Kadı, fâzıl, edip Ebü”1-Velid Muhammed b. Reşid. Endülüs'te doğdu. 520 (1126) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Telhisü Kitibi”l-Hüsn ve'I-Kubh. 


111. Şeyh, kâmil, mütebahhir Ebü Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Sid el-ma'rüf bi-İbnü”s-Sfd. Batalyevs”te doğdu. 521 (1127) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Saktı'z-Zend, Kitâbü”1-Hurüfi's-Sitte, el-İktidâb fi Şerhi Edebi”l-Küttüb, Müselles (iki cilt), Şerhu Muvatta’ fi'1-Hadis, Kitâbü'-Halel fi Şerhi Ebyâti'1-Cümel, Kitâbü't-Tenbih ale'1-Esbâbi'-Mucibeti li-İhtilâfi'-Ümmet, Şerhu Divâni'-Mütenebbi, el-Ensâb, Islahu”l-Halel el-Vüki" fi'-Cümel, Şerhu Fasih fi'-Luga, Esbâbü'1-İhtilâfü'LVâkı” beyne'I-Milleti'I-Hafiyye. 


112. Şeyh, kâmil, hafız Ebü Amir Muhammed b. Sa'dün b. Mürci el-Kureşi el-Abderi. Kurtuba'da doğdu. 524 (1130) yılında Bağdat'ta vefat etti. 


113. Şeyh, imam, hafız Ebü Abdullah b. Sa'd b. Ebü Cemre el-Ezdi eş-şehir bi-İbn Ebü Cemre. Endülüs'te doğdu. 525 (1131) veya 675 (1276-77) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Tefsirü İbn Ebi Cemre, Behcetü”n-Nüfüs fi Hadis, Cem'u'n-Nihâye fi Bed'i'-Hayri ve”l-Güye fi'-Hadis. 

114. Şeyh, mukri, muhakkik Ebü Abdullah Muhammed b. Süleyman. 
Malaga'da doğdu. 525 (1131) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: ef-Ta7// fi Kırâatı'-Aşr, Şerhu'1-Kebir alâ Kitübi”"l-Beyün li-Ebi Hanife ed-Dineveri. 

115. Şeyh, imam, fâzıl Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed el-ma'rüf bi-İbnü”1-Böziş en-Nahvi. Gırnata”da doğdu. 528 (1133) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu'l-Usûl li'bni's- Serrâc fi'n-Nahv, Şerhu'l-İzâh fi'n-Nahu, Şerhu Cümeli”l-Kebfre fi'n-Nahu, Şerhu Kitâbi Sibeveyhi fi'n-Nahu, el-Muktedab min Kelümi"l-Arab. 
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116. Şeyh, kâmil, muhakkik Süleyman b. Muhammed b. Abdullah el-ma'rüf bi-İbn et-Tarâve en-Nahvi. Malaga”da doğdu. 528 (1334) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: İ'tirazât ale'1-İzâh. 


117. Hekim, filozof, mübtedi” Ebü”s-Salt Ümeyye b. Abdülaziz b. 
Ebü”s-Salt ed-Dâni. Daniye”de doğdu. 523 (1129) veya 529 (1134) yılında Mehdiye”de vefat etti. Bilinen eserleri: el-Edviyetü”l-Müfrede, Takvimü'z-Zihn fi'I-Mantık, el-Hadika fi Şuarüi"l-Endelüs, Divânü Ebi's-Salt, Risâletü fi Usturlâb, Risületü”l-Musriyye, Risâle f1'1-Müsiki, Kitâbü'1-Hendese, el-Veciz fUl-Hey”e, el-İktisâr fi'-Hendese, Hadikatü'1-Edeb. 


118. Şeyh, mukri, kamil Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Sehl el-Ümevi. Tuleytula”da doğdu. 529 (1134-35) yılında Kahire'de vefat etti. 


119. Şeyh, kâmil, şair Halef b. Yusuf b. Fertün el-ma'rüf bi-İbnü”1-İbrıs. Şemtemrin”de doğdu. 533 (1138-39) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Divânü İbni"l-İbrıs. 


120. Şeyh, şair, fasih Ebü İshak İbrahim b. Ebü”l-Feth eş-şehir bi-İbn Haface. Endülüs”te doğdu. 533 (1139) yılında Şukar”da vefat etti. Bilinen eserleri: Divânü İbn Hafdce. 


121. Şeyh, filozof, mübtedi Ebü Bekir Muhammed Bacce et-Tücibf b. 
es-Saiğ eş-şehir bi-İbn Bâccet el-Mesmüm. Endülüs'te doğdu. 533 (1139) yılında Bâzincan'da vefat etti. Bilinen eserleri: Kit2bü”7-Kimya, Telahin. 


122. Fâzıl, hakim Ebü Nasr Feth b. İsa b. Hakân el-Kaysi el-Vezir. 
İşbiliye'de doğdu. 535 (1140-41) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Matmahu'n-Enfüs ve Mesrahu”t-Teennüs fi Mülahi Ehli'-Endelüs. 


123. Şeyh, imam, kâmil Rüzeyn b. Muâviye el-Abderi. Sarakusta”da doğdu. 535 (1140-1141) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Tecridü's-Sıhâhi's-Sitte. 

124. Şeyh, muhakkik, zahid Ebü”1-Hakem Abdüsselam b. Abdurrahman b. Muhammed el-Lahmi. İşbiliye'de doğdu. 536 (1141-42) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Esmdi7l-Hüsnü, Kitâbü'l-İrşâd. 

125. Şeyh, alim, amil Ebü”1-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Musa b. 
Atâullah el-ma”rüf bi-İbnü”T-Arif es-Sanhâci es-Süfi. Meriye”de doğdu. 536 
(1141) yılında Merakeş'te vefat etti. Bilinen eserleri: Mehâsinü'1-Mecdlis. 
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126. Şeyh, muhakkik, kâmil Cemaleddin Muhammed Ebü”t-Tâhir b. Yusuf et-Temimi el-Mâzini el-ma'rüf bi-İbni”1-Eşterküni. Sarakusta”da doğdu. 538 (1143) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu’l-Kâmil fi'l-Luga, el-Makümütü”s-Sarakustiyye. 


127. Şeyh, fazıl, edip Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Musa el-Kaysi el-Vaddâhi. Endülüs'te doğdu. 539 (1144-45) yılında Meriye”de vefat etti. 


128. Şeyh, müteverri, kâmil Ebü'l-Hasan Muhammed b. Ahmed en-Nahvi. Ceyyân'da doğdu. 540 (1145-46) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Sahihi'l-Buhâri. 


129. Fakih, imam, Zü'l-vizâreteyn Ebü Abdullah Muhammed b. Mesud b. Ebü”I-Hısâl el-Maktül. Gâfik'te doğdu. 540 (1146) yılında vefat etti. 
Bilinen eserleri: Hat/iü7-Bürik ve Kazfü'I-Mârik. 


130. Şeyh, kâmil Ebü Cafer Ahmed b. Ali el-ma'rüf bi-İbnü”1-Baziş. 
Endülüs'te doğdu. 540 (1145) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Gâye f/7- Kırâât alâ Tarikı İbn Mihrün. 


131. Şair, beliğ Ebü Bekir Yahya b. Abdurrahman b. Baki. Kurtuba”da doğdu. 540 (1145-46) yılında vefat etti. 


132. Şeyh, muhaddis, mukri Ebü'l-Hasan Muhammed b. Abdurrahman b. Tufeyl el-Abdi el-ma'rüf bi-İbn Azime. İşbiliye'de doğdu. 540 
(1145-46) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Urcüze fi'1-Kırââti's-Seb', Urcüze fi Mahârici'l-Hurüf, Şerhu Kasideti'ş-Şukrâtısi, el-Feridetü'-Hımsiyye fi Şerhi'-Kasideti'-Husriyye. 


133. Şeyh, imam, hafız Ebü Muhammed Abdülhak b. Ebü Bekir b. 
Galib b. Atıyye. Gırnata'da doğdu. 542 (1147) veya 546 (1151-52) yılında Lorka'da vefat etti. Bilinen eserleri: Muharrirü'1-Vahiz fi Tefsiri”l-Kitübi"l-Aziz. 


134. Şeyh, imam, muhaddis Ebü Muhammed Abdullah b. Ali b. Abdullah b. Halef b. Ahmed b. Ömer el-Lahmi el-ma'rüf bi'r-Ruşâti eş-şehid fi Vak”ati”1-Meriyye. Meriye'de doğdu. 542 (1147) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: İktib4sü”1-Envür ve İltimâsü”1-Ezhâr fi Ensâb, es-Sahâbetü ve Ruvâtü’l-Âsür, Uyünü'1-Ahbâr. 


135. Şeyh, kadı, hafız Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Abdullah b. Ahmed el-ma'rüf bi-İbnü”1-Arabf el-Meafirf el-Mâliki. 
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İşbiliye'de doğdu. 543 (1148) yılında Fas'ta vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Sahihi”l-Buharft, Şerhu Câmii's-Sahihayn, ed-Devâhi ve”l-Vühti, Kününü”t-Te”vtli'l-Kabes fi şerhi Muvatta” Mâlik b. Enes, Tertibü'1-Mesâlik fi Şerhi Muvatta’ İbn Mâlik, Meşâriku'l-Envâr, Ârizatü”l-Ahvezi fi Şerhi”t-Tirmizi, Merâkıyü'z-Zülef, el-Hilâfiyyât, Sirâcü'-Müridin, Kitâbü'-Müşkilin, Müşkilü”l-Kitüb ve's-Sün- ne, en-Nüsih ve”l-Mensuh fifl-Kur"ün, Kitâbü'n-Neyyireyn fi”s-Sahihayn, Sirâcü”HMühtedin, el-Emedü”l-Aksü bi-Esmürl-Hüsnü ve Sıfâtü'-Alâ, Kitâbü fii-Kelâm alâ Müşkili Hadisi”s-Sübühüt ve'-Hicâb, el-Akd, el-Ekber li”l-Kalbi”l-Asgar, Tebyinü's-Sahih fi Ta'yini'z-Zebih, Tafsilü”t-Tafdil beyne't-Tahmid ve”t-Tehlil, el-Kâfi fi enne Delili ale”t-Tüfi, es-Sibâiyyât, es-Silsilât, et-Tavassut fi Ma'rifeti Sıhhati"Lİ"tikad, Şerhu Garibi'r-Risâle, el-İnsâf fi Mesâili'1-Hilâf (20 cilt), Hadisü”l-İfk, Şerhu Hadisi Câbir fi”ş-Şefda, Şerhu Hadisi Ümmü Zer”, Setretü'-Avre, el-Mahsül fi İlmi”l-Usül, A'yânü'l-A'yân, Melceü”l-Mütefakkıhin ilâ Marrifeti Gavâmızı'n-Nahviyyin, Tertibü'r-Rihle. 


136. Şeyh, imam, kadı, müteverri Ebü”1-Fazl İyâz Süleyman b. Musa b. İyâz b. Ömer b. Musa b. İyâz b. Muhammed b. Musa b. İyâz el-Mâliki el-Yahsubi. Gırnata”da doğdu. 544 (1149) yılında Merakeş'te vefat eti. Bilinen eserleri: eş-Şifâ fi Ta'rifi Huküki”l-Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ecvibetü”1-Muhbire ani'l-Esileti'I-Muhire, Ahbârü'l-Kurtubin, el-İ'lâm fi Huku- ki'l-Ahkâm, el-İlmü" fi Zabtı'r-Rivâye ve Takyidi's-Semâ', Bugyetü'r-Râid fimâ Tazammenehü Hadisi Ümmi Zer” Mine'l-Fevâid, Tertibü”l-Medürik ve Takribü”l-Mesülik li-Marrifeti A“lümi Mezhebi Mâlik, Câmiu't-Târih, el-İkmâl fi Şerhi Müslim, es-Seyfü'-Meslül alâ Sebebi Ashâbi'r-Resül, el-Uyünü's-Sitte fi Ahbâri Sebte, Garibü'ş-Şihâb, Gunyetü”l-Kütib ve Buğyetü”t-Tülib, et-Tenbihâtü'1-Müstenbita fi Şerhi Müşkilâti'I-Müdevvene, Meşâriku'l-Envâr alâ Sıhâhi'l-Âsâr, Metümihu"”l-Efham fi Şerhi'-Ahkâm, el-Mu'cem fi Şüyühi İbn Sükkere, Nazmü"”l-Burhün alâ Sıhhati Cezmi'l-Ezân. 

137. Şeyh, muhaddis, müteverri Ebü Abdurrahman Müsâid b. Ah- 


med b. Müsâid el-Asbahi el-ma'rüf bi-İbn Za'veka. Evriyuvâle'de doğdu. 
545 (1150-51) yılında vefat etti. 


138. Muhaddis, fakih Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. İbrahim b. İsa b. Hişâm b. Cerrâh el-Hazreci. Ceyyân'da doğdu. 547 (1152-53) yılında Fas'ta vefat etti. 


139. Şeyh, fâzıl Ebü Bekir Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Ali b. Ali b. Hüzeyl. Belensiye”de doğdu. 548 (1153-54) yılında Belensiye”de vefat etti. 
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140. Şeyh, imam, kâmil Ebü Bekir Muhammed b. Safd b. Abdülmelik b. Muhammed b. es-Serrâc eş-şehir bi-İbnü”s-Serröc en-Nahvi. Şenterin”de doğdu. 549 (1154) yılında Kahire'de vefat etti. Bilinen eserleri: Tenbîhü’l-Elbâb fi Fezâili'-A'râb, Telkihu'l-A'râb fi Avâmili”l-İ'râb, Kitâbü'1-Aruz, Muhtasarü'-Umde li'bn Reşbâk, Tenbihu Ağlâta. 

141. Şair, hakim, tabip Ebü'l-Hakim Ubeydullah b. Muzaffer b. Ab- 


dullah eş-şehir bi"'1-Mağribi. Meriye'de doğdu. 549 (1154) yılında Dımaşk”ta vefat etti. Bilinen eserleri: Nehcü?-Vidüa li-Üli'l-Hılâa. 


142. Şeyh, imam, hafız Şehâbeddin Ebü”1-Abbas Ahmed b. Ma'd b. 
İsa et-Tahbibi. Ukliş'te doğdu. 550 (1155-56) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-Enbd” fi Şerhi's-Sıfâti ve'-Esmâ”, Nevvârü”1-Âsâr fi Fazli Beni”l-Muhtür, el-Bakıyâtü's-Sâhhât fi Bürüzi'-Ümmehât, Sırrü'-Ulüm ve”l-Meünt el-Müstevdiati fi Seb'i'-Mesâni, Şerhu Esmâi'1-Hüsnâ, Şifaü”z-Zamün fi Fazli”l-Kur"ün, el-Kevkebü'd-Dürri, en-Necm min Kelümi Seyyidi”1-Arab ve”l-Acem. 


143. Hafız, fakih, edip Ebü”1-Velid Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Hayre. Kurtuba'da doğdu. 551 (1156) yılında Zübeyd”'de vefat etti. 


144. Şeyh, kâmil, muhakkik Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. İbrahim el-Firâzi el-ma'rüf bi-İbnü”1-Makkarf. Gırnata'da doğdu. 552 (1157) y1- lında vefat etti. Bilinen eserleri: eş-Şemâil bi”n-Nüri”s-Sütu”l-Kümil. 


145. Şeyh, fâzıl Ebü Bekir Muhammed b. Muhammed b. Abdullah el-ma'rüf bi”1-Kalif. İşbiliye'de doğdu. 553 (1158) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-İmâ” ilâ Mezühibi”s-Seb"ati”l-Kırüe. 


146. Fâzıl, kâmil Muhammed b. Muhammed el-Ensâri. Malaga'da doğdu. 554 (1159) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şuabü7-İmün. 


147. Şeyh, muhakkik, bari Ebü Bekir Yahya b. Muhammed el-ma'rüf bi-İbnü”s-Sayrafi. Gırnata”da doğdu. 557 (1162) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Törihu”d-Devleti”l-Lemtüniyye. 


148. Şeyh, fâzıl, hakim Ebü Âmir Muhammed b. Ahmed b. Âmir el-Belevi es-Salimi. Turtüşe”de doğdu. 459 (1066-67) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: eş-Ş//2 fi't-Tıb, Kitâbü't-Teşbihât. 


149. Şeyh, müteverri, mukri Ebü”1-Asbağ Abdülaziz b. Ali el-ma'rüf bi-İbnü”t- Tahhan. İşbiliye'de doğdu. 559 (1164) yılında Halep'te vefat etti. 
Bilinen eserleri: Nizömü7-Edü” fi'1-Vakf ve”l-İbtida”, Mukaddime fi Mehürici”l-Hurüf, Mukaddime fi Usüli'1-Kırâât, Kitübü”d-Duğ. 


150. Şeyh, hafız, kâtip Ebü Bekir Muhammed b. Ali b. Halef et-Tahbibi. Ceyyân'da doğdu. 563 (1167-68) yılında vefat etti. 


151. Şeyh, kâmil Ebü Bekir Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Muhammed b. Yâsir el-Ensâri. Ceyyân'da doğdu. 563 (1167-68) yılında vefat etti. 


152. Şeyh, bâri Ebü Abdullah Muhammed b. Abdürrahim b. Süleyman el-Mâzini el-Kaysi. Gırnata”da doğdu. 564 (1168-69) yılında vefat etti. 
Bilinen eserleri: Tuhfetü7-Elbüb ve Nuhbetü'1-A'câb. 


153. Şeyh, muhaddis, fakih Ebü Abdullah Muhammed b. Yusuf b. 
Saâde. Mürsiye'de doğdu. Dımaşk'ta vefat etti. Bilinen eserleri: Şeceretü'-Vehmi'-Müterakkiyeti ilâ Zirveti"l-Fehm. 


154. Şeyh, kâmil, edip Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah b. Meymün el-Abkari el-Kaysi. Kurtuba”da doğdu. 567 (1171-72) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-İzâh fi Şerhi '-İzâh, Şerhu Cümeli”l-Kebfre, Meşğhizü”l-Efkör fi Me”hazi"n-Nüzzöür. 


155. Şeyh, fazıl, mütebahhir Ebü Bekir Yahya b. Sa'dün b. Temmaim 
b. Muhammed el-Ezdi el-mülakkab bi-Ziyaeddin. Kurtuba”da doğdu. 567 
(1171-72) yılında Musul'da vefat etti. Bilinen eserleri: Del2ilü7-Ahküm. 


156. Şeyh, muhakkik Ebü İshak İbrahim b. Yusuf b. İbrahim b. Abdullah b. Büdis b. Kaid el-Hamzi el-ma'rüf bi-İbn Kurkül. Meriye”de doğdu. 
569 (1174) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Metâliu”1-Envir. 


157. Şeyh, fazıl, edip Ebü'l-Hasan Ali b. İbrahim el-Ensâri. Belensiye'de doğdu. 571 (1175-76) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli fi'n-Nahv. 

158. Şâirü'I-müntabık Ebü Abdullah b. Galib er-Rifa”. Rusâfe'de doğdu. 572 (1176-77) yılında Malaga'da vefat etti. 


159. Şeyh, fâzıl, muhakkik Ebü Yahya el-Yesa” b. İsa b. Hazm b. Abdullah b. el-Yesa” b. Abdullah el-Gâfiki. Ceyyan”da doğdu. 575 (1179-80) yılında Kahire'de vefat etti. Bilinen eserleri: Mağrib fi Târihi Mağrib. 


160. Kâmil, müdekkik Ebü Ali Hasan b. Muhammed. Batalyevs”te doğdu. 576 (1180-81) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Edebi”l-Kitab. 
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161. Şeyh, zâhid, mukri Ebü Ahmed Cafer b. Abdülmelik b. Umeyre b. Yahya ez-Zabi. Lorka”da doğdu. 577 (1181-82) yılında vefat etti. 


162. Şeyh, imam, muhaddis Ebü”1-Kasım Halef b. Abdülmelik b. Mesud b. Beşküval b. Yusuf b. Dâhe b. Dake b. Nasr b. Abdülkerim b. Vâk 
el-Hazreci el-ma'rüf bi-İbn Beşküvâl el-Ensâri. Kurtuba”da doğdu. 578 
(1183) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Ahbârü Kudâti Kurtuba, Târihu Endelüs, Gavâmizü'-Esmâ i'I-Mübhemeti'1-Vâkıa fi Mütüni/l-Ehüdisi"l-Müsnede, el-Müstegisin-Billâhi Teâlâ İnde”l-Hücüt, Kitöbü”l-Müstegfsin, Kitâbü's-Sıla, el-Gavümiz ve'l-Mübhemât. 


163. Şeyh, fakih Ebü”1-Kasım Ahmed b. Muhammed b. Halef. İşbiliye'de doğdu. 580 (1184-85) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Ferğizü7-Husü- fi-Farazi. 


164. Şeyh, imam Ebü”l1-Kasım (Ebü”z-Zeyd) Abdurrahman b. Abdullah b. Ahmed b. Ebü'l-Hasan Asbağ b. Hüseyin b. Sa'dün b. Rıdvan b. 
Fütüh el-Has'ami es-Süheyli. Malaga”da doğdu. 581 (1185) yılında Merakeş”te vefat etti. Bilinen eserleri: ef-Tz Tif ve'1-İ'lâm fimâ Übhime fi'-Kur'ân mine"l-Esmü ve'-A'lâm, Şerhu Cümeli”l-Kebire, Mes'eletü's-Sırrı fi'-A'veri'd-Deccâl, Netâicü'l-Fikr. 


165. Şeyh, muhakkik, edip Ebü Muhammed Abdülhak b. Abdurrahman eş-şehir bi-İbn Harrât el-Ezdf. İşbiliye'de doğdu. 582 (1186) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Ahkâmü's-Sugrâ, el-Ahkümü"l-Kübrü (3 cilt), Telkinü/l-Mübtedi, Temcid, Kitâbü'1-Âkıbe, el-Vâi fi Hadisi Ali Kerremallahu Veche. 


166. Şeyh, kâmil İbrahim b. Muhammed el-ma'rüf bi-İbn Melekün. 
İşbiliye'de doğdu. 584 (1188) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: en-Nüketü ale”t-Tebsırati fi”n-Nahv, Şerhu”l-Hamüse. 


167. Şeyh, muhaddis, mukri Ebü Ali Hasan b. Muhammed b. Hasan el-Ensâri el-arif bi-İbni'r-Rehbil. Meriye”de doğdu. 585 (1189) yılında vefat etti. 


168. Şeyh, muhakkik Ebü Abdullah Muhammed b. Cafer el-Ensâri. 
Belensiye”de doğdu. 586 (1190) yılında Mürsiye'de vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli”l-Kebfre. 


169. Şair, fazıl, mütebahhir Ebü Bekir Yahya b. Abdülcelil b. Abdurrahman b. Müceyr el-ma'rüf bi-İbn Müceyr. Mürsiye”de doğdu. 587 (1191) yılında Merakeş'te vefat etti. Bilinen eserleri: Divânü İbn Müceyr. 
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170. Şeyh, muhaddis, mukri Ebü”1-Kasım Muhamed b. İbrahim b. 
Vaddah el-Lahmf. Gırnata”da doğdu. 587 (1191) yılında Şukar”da vefat etti. 


171. Şeyh, muhaddis, kâmil Ebü Abdullah Muhammed b. Abdülmelik el-Hazreci es-Sa'di. Kurtuba'da doğdu. 588 (1192) yılında vefat etti. 


172. Şeyh, imam, fakih, hafız, mukri Ebü Muhammed Kasım b. Firruh b. Ebü”1-Kasım Halef b. Ahmed er-Ruayni eş-şehir bi”ş-Şatıbi ed-Darir el-Mukrf. Şâtıbe'de doğdu. 590 (1194) yılında Kahire'de vefat etti. Bilinen eserleri: Tetimmetü'l-Hırz min Kurrâi Fimmeti"l-Kenz, el- Akile; Hırzü'-Emâni ve Vechü”t-Tehünf fi'1-Kırde. 


173. Şeyh, edip, erib Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Meâfiri. Endülüs'te doğdu. 591 (1194-95) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kasidetü fi”1-Kırüe. 


174. Kadı, fakih, hakim, el-Ecel Ebü”1-Velid Muhammed b. Ahmed b. 
Rüşd el-Mâliki. Kurtuba'da doğdu. 595 (1198) veya 598 (1202) yılında Merakeş”te vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Urcüze fi t-Tıb, Tehâfütü Red'ü alâ Tehüfütil-Gazzâli, Telhisu Kitâbi'l-Kevn ve”l-Fesüd li- Aristo, Halicetü fi't-Tıb (8 cilt). 


175. Hakim, mübtedi”, meşhur Ebü Bekir Muhammed b. Ebü Mervân Abdülmelik b. Ebü”l-Alâ Zehr el-İyâdi. Kurtuba”da doğdu. 595 (1198-99) y1- lında vefat etti. Bilinen eserleri: ef-Te sir fi#-Tıb, el-İzâh fi't-Tıb, el-Cebriyât. 


176. Şeyh, bari, fâzıl Abdülmün'im b. Muhammed b. Fürs. Gırnata'da doğdu. 597 (1200-1201) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Ahkömü7-Kur"ün. 


177. Arifibillah, şeyh, Ebü Abdullah Muhammed b. Muhammed Ebü”1-Kasım b. Ali el-Kureşi el-ma'rüf bi-İbn Zafer el-Mekki Hüccetüddin en-Nahvi. Cezfretülhadra”da doğdu. 598 (1201) veya 599 (1203) yılında Beytülmakdis”te öldü. Bilinen eserleri: Sülvânü'1-Mutâ fi Üdoüni”t-Etbd", Beyânü's-Suver, Beyünü”l-Kader beyne Senetin ve Şühürin ve Menüzilin ve Kamerin. 


178. Şeyh, muhaddis, mukri Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah 
b. Süleyman İbn Osman b. el-Hacir el-Ensâri. Belensiye'de doğdu. 598 
(1201-1202) yılında Mürsiye'de vefat etti. 


179. Şeyh, zahid, abid Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. İbrahim el-Kureşf el-Haşimf. Ceziretülhadra'da doğdu. 599 (1202-1203) yılında Beytülmakdis”te öldü. 
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180. Şeyh, kâmil, mukri Mürci b. Yunus. Gâfik'te doğdu. 600 (1203- 1204) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Kasideti'1-Mısri fi Kırâati Nâfi“ 


181. Şeyh, kamil, müteverri Ebü”1-Abbas Ahmed b. Mesud b. Muhammed el-Hurci el-Ensâri. Kurtuba'da doğdu. 601 (1204-1205) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-İhtiyâr fi İlmi'l-Ahbâr, Takribü”t-Tülib fi'-Usül, Kitâbü'-Kavânin fi Usüli'd-Din. 

182. Şeyh, tabip, hakim Abdülmün”im Ebü”1-Fazl b. Ömer b. Abdullah b. Ahmed b. Hızır b. Mâlik b. Hassan el-Gassanf. Cilane”de doğdu. 
602 (1205) veya 603 (1207) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Edebü's-Sülük, 
Esrürü”l-Berüniyyüt, Tahrirü”n-Nazar, Divânü't-Tedebbüh, Divünü”l-Hikem ve Meydünü”l-Kilem, Divânü't-Teressül, Divünü”t-Teşbihüt, Divânü'I-Mübeşşerât, Düvünü”l-Gazel ve”t-Teşbib, Menüzilü”1-Memüdic, Menürihu”l-Memürih, Câmiu İnmâtü's-Sâil fi'LArüz ve”l-Muhazzab ve'r-Resâil. 

183. Fâzıl, edip Ebü'l-Hasan Ali b. Muhamed b. Ali b. Muhammed 
Ziya el-Hadrami el-ma'rüf bi-İbn Harüf en-Nahvi. Kurtuba”da doğdu. 603 
(1206) veya 608 (1212) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Kitabi Sibeveyh, Şerhu Cümeli”z-Zücüci, Meftühu”l-Ebvüb fi Şerhi Gavâmizi'l-Kitâb. 


184. Kamil, edip Ali b. Kasım ed-Dekkâk. İşbfliye”de doğdu. 605 (1208- 1209) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli”l-Kebfre. 


185. Zahid, muhaddis, hafız Ahmed b. Harun b. Ahmed b. Cafer b. At en-Nukrf. Şâtıbe'de doğdu. 609 (1212-13) yılında vefat etti. 


186. Şeyh, fazıl Ebü Abdullah Muhammed b. Abdurrahman b. Ali b. Muhammed et-Tahbibi. İşbiliye'de doğdu. 610 (1213-14) yılında Tilimsan'da vefat etti. Bilinen eserleri: Menâkıbü's-Sabtin, el-Fevğidü”l-Kübrü, et-Tergib fi”l-Cihüd, el-Mevâiz ve'r-Rekâik. 

187. Şeyh, âbid, mukri Ebü Cafer Ahmed b. Abdullah b. Muhammed b. Seyyid Bünetü”l-Hizâi şeyh el-mebsüfe. Endülüs'te doğdu. 614 (1217-18) yılında vefat etti. 


188. Şeyh, kâmil Atik b. Ahmed Abdülbâki. Endülüs'te doğdu. 614 
(1217-18) yılında Dımaşk'ta vefat etti. 


189. Şeyh, muhaddis, fakih Ebü”1-Abbas Ahmed b. Temim b. Hişâm b. Ahmed b. Ceynün el-Bahrâni. Leble'de doğdu. 615 (1218-19) yılında Dımaşk”ta vefat etti. 
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190. Şeyh, muhaddis, kâmil Ebü Abdullah Muhammed b. Selman b. 
Ahmed b. İbrahim ez-Zehra eş-Şehid. Malaga'da doğdu. 617 (1220-21) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Beyân ve”t-Tebyin fi Ensübi”l-Muhaddisfn, el-Beyün fimü Ebheme mine”l-Esmüi ve”l-Kur"ün, Kassümü”1-Belüga ve Ahkâmü's-Sınâa (2 cilt), Şerhu”1-Eydü: li-Ebi ale”l-Füris (15 cilt), Şerhu”l-Makümüt, Şerhu'-Yemini. 

191. Şeyh, mutasavvıf, kamil, hafız Necibüddin Ebü Muhammed Ab- 


dülaziz İbnü”1-Emir el-Kaid Ebü Ali Hasan b. Abdülaziz b. Hilâl el-Lahmi. 
Endülüs'te doğdu. 618 (1221-22) yılında Basra'da vefat etti. 


192. Şeyh, edip Ebü”1-Abbas Ahmed b. Abdülmü'min b. Musa b. İsa b. Abdülmü”min el-Kaysi. Şeriş'te doğdu. 619 (1222-23) yılında vefat etti. 
Bilinen eserleri: Şerhu7-İzah, Şerhu Cümeli's-Sagire, Şerhu'1-Makâmât. 


193. Ârifibillâh, veli, kâmil Ebü Ahmed Cafer b. Abdullah b. Muhammed b. Seyyid Bünetü'l-Huzâi. Endülüs'te doğdu. 624 (1226-27) yılında vefat etti. 


194. Şeyh, kamil Ebü”1-Haccac Yusuf b. Mağrüz el-Kaysi. Ceziretülhadra”da doğdu. 625 (1227-28) yılında Mürsiye”de vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu/l-İzdh, Kitâbü't-Tenbih alâ Ağlat ez-Zemahşeri fi'-Mufassal. 

195. Şeyh, imam Ebü”1-Hakem Abdüsselâm b. Abdurrahman elma'rüf bi-İbn Berrecân el-Lahmf. İşbiliye'de doğdu. 627 (1229-30) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-İrşöd fi'#-Tefsir. 

196. Şeyh, fazıl, mukri Ebü Cafer Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. 
Ayyaş el-Kinâni. Mürsiye'de doğdu. 628 (1230-31) yılında vefat etti. 


197. Fâzıl, edip Ebü'r-Ruh İsa b. Abdullah b. Abdullah b. Muhammed b. Musa b. Muhammed b. Abdullah b. İbrahim b. Halil en-Nakrf el-Hamberi. Tâkürnâ'da doğdu. 629 (1231-32) yılında Erzen'de vefat etti. 


198. Şeyh, fazıl Ebü”1-Fazl Kasım b. Ali el-meşhür bi”s-Safar. Batalyevs”te doğdu. 630 (1232-33) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Kitâbi Sibeveyh. 


199. Şeyh, muhakkik, Ebü Muhammed İsa b. Süleyman b. Abdülmelik b. Abdullah b. Muhammed er-Ruayni er-Rundi. Malaga'da doğdu. 632 
(1234-35) yılında Malaga'da vefat etti. 


200. Şeyh, hafız, edip Ebü”1-Hattab Mecdüddin Ömer b. Hasan b. Ali 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b. Muhammed b. Ferh b. Halef ez-Zâhiri el-mezhebü”ş-şehir bi-İbn Dihye. 
Belensiye”de doğdu. 633 (1235) yılında Kahire'de vefat etti. Bilinen eserleri: en-Nibrâs fi Ahyâri Hulefâi Beni'1-Abbâs, Kitâbü't-Tenvir fi Mevlidi's-Sirâci'l-Münîr, el-Alemü'1-Meşhür fi Fezâili'-Eyyâm ve'ş-Şühür, el-Âyâtü'-Beyyinât fi Zikri mâ fi A'zâi Resülillüh Sallallahu Aleyhi ve Sellem mine'-Mu'cizât, Şerhu Esmâi'n-Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, el-İ'lâmü”1-Mübin fi Müfâdale beyne Ehli's-Sıffin. 


201. Şeyh, salih, ârif Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kureyşi. 
Gırnata”da doğdu. 633 (1235-36) yılında Kurtuba”da vefat etti. 


202. Şeyh, fâzıl, fakih Ebü”r-Rebf” Süleyman b. İbrahim b. Safi. Kaysane”de doğdu. 634 (1236-37) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-Misbâhu”z-Zulüm fi”l-Müsteğisin bi-Hayri”l-Enüm fi'-Yakaza ve”l-Menüm. 

203. Şeyh, edip Ebü Ömer Osman b. Muhammed. Malaga”da doğdu. 
635 (1237-38) vefat etti. Bilinen eserleri: el-Lem7u7-Celaliyye fi Keyfuyyeti”t-Tehaddüs fi İlmi'-Arabiyye. 


204. Şeyh, kâmil Ebü Mervân Muhammed b. Ahmed b. Abdülmelik el-Lahmi. İşbiliye'de doğdu. 635 (1237-38) yılında Kahire'de vefat etti. 


205. Şeyh, fazıl, mütebahhir Muhammed b. Ali b. Hızır el-Gassâni elma'rüf bi-İbnü”1-Asakir. Malaga'da doğdu. 636 (1238-39) yılında vefat etti. 
Bilinen eserleri: Târihu Malaga, et-Tekmil ve'1-İtmâm, Şifâü'Lİlle fi Semti'-Kıble. 


206. Şeyh, muhakkik, muhaddis, Ebü”T-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Müferric b. Ebü71-Halil en-Nebâti el-ma'rüf bi-İbnü”r-Rümiyye. İşbiliye'de doğdu. 637 (1239) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-Mu7im bimâ züde”LBuhürt alâ Şartı Müslim, Kitâbü'-Haşâiş, el-Hâfil fi Tekmileti”l-Kümil, Muhtasarü”l-Kümil. 

207. Şeyh, kamil, müteverri Ebü”l-Hasan Ali b. Ahmed el-Hırâli et-Tahbibi. Hırâle'de doğdu. 637 (1239-40) Hammâ'da vefat etti. Bilinen eserleri: e/-İmönü"t-Tüm bi'n-Nebiyyi Aleyhissalâtü ve's-Selâm, Lem"atü”l-Envür ve Bereketü”1-A“mür, Lebü”l-Mukfil alâ Fehmi'-Kur'ânı'-Münzil. 

208. Şeyh, meşyüh, ârifibillâh Ebü'l-Kasım el-ma'rüf bi-İbn Kasi. Endülüs”te doğdu. 853 (1449-50) yılında vefat etti. Bilinen eseri: Hal7/7:-Na"leyn. 


209. Şeyhü”1-Ekber ve”1-Kıbritü”1-Ahmer, ârif, alim, gâmil, imam, kâmil, Ebü Abdullah Muhammed Muhyiddin b. Ali b. Muhammed b. Ahmed b. Abdullah el-Hâtimi et-Taf el-ma'rüf bi-İbnü”1-Arabi. Mürsiye'de doğdu. 
638 (1240) yılında Dımaşk'ta vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Ehâdisü”1-Kudsiyye, 
Erbain, el-Esrâ ilâ Makâmi'l-İsrâ, Istılâhatü's-Süfiyye, el-Emrü'-Hükmü'I-Merbüt fimâ Yelzemü Ehli”t-Tarik mine'ş-Şürüt, İnşâü'd-Devâir, el-Envâr fimâ yeftehu alâ Sahibi”"l-Halvet mine”l-Esrür, Belagatü”l-Gavös fi'l-Ekvân ilâ Ma'deni"l-Havas, et-Tecelliyâtü'-İlâhiyye, et-Tedbirâtü'-İlâhiyye fi Islühi"l-Memleketi"-İnsüniyye, Tezkiretü"l-Havüs ve Akidetü Ehli'-İktisas, Tercümünü”l-Eşvak fvl-Gazal ve”t-Teşbib, et-Tefsir ilâ Süreti”l-Kehf (60 cilt), Tefsirü's-Sagir (8 cilt), Tenzilü'-Emlâk fi Hareküti”l-Eflük, Cümüu”l-Ahküm fi Ma'rifeti'I-Ahlâl ve'l-Harüm, el-Cezvetü'1-Muktebise ve”l-Hazaratü”l-Muhtelise ve”l-Hataratü”l-Muhtelife, el-Cem' ve”t-Tafsil fi Haküikı”t-Tenzil, Harfü”1-Kelimüt ve Harfü's-Salavât, Hilyetü'-Ebdâl vemâ Yazharü minha mine”l-Maürif ve'I-Ahvâl, Şerhu Hal'u'n-Na'leyn, ed-Dürretü”l-Badıntü mine'-Cifr ve'I-Câmia, ed-Dürretü”l-Beyzü” fi zikri Makümi"l-Kalemi”l-A"lü, Divânü'ş-Şeyh, el-Ezel, Risületü”-Envür, Risületü'-Hucb, Risâletü Rühi'-Kuds, Risâletü'ş-Şân, Risületü”l-Gavsiyye, Risületü'T-Kudsiyye, Risületü”l-Kalb ve"t-Tahkik Vücühihi'-Mukâbili ile'-Hazarat, Risületü Künh ma lâ Büdde Minh, Risületü”l-Hevl, Rühu”l-Kuds, Rühu”l-Kıyüs, er-Riyâhu'r-Resâil ve Minhâcü'l-Vesâil, er-Riyâzü'-Firdevsiyye fi'I-Ehâdisi”l-Kudsiyye, Sübhatü”s-Sevdü, Sittetün ve Tis'üne fi'I-Kelâm ale'-Mimi ve”l-Vavı ve'n-Nün, Şücünü"”l-Mescün, Şuabü”l-İmün, Şemsü”t-Tarik fi Beyâni'ş-Şeria ve illa H-Hakikati Şümüsi”l-Fikri"l-Münferideti min Zulümüti/l-Cebr ve"l-Kadr, Akaidü Şeyhu"LEkber, Akalletü”l-Müsteofire, Ankâü'-Mugrib fi Ma'rifeti HatmülEvliyü ve Şemsi/l-Mağrib, el-Ayn ve'n-Nazar fi Hususiyyeti"l-Halk ve'l-Bişr, Fütühâtü'-Mısriyye, el-Fütühütü”l-Mekkiyye fi Marrifet/l-Esrüri"l-Müli- kiyye ve/I-Mülkiyye (6 cilt), Fusüsü”l-Hikem, Kitâbü'-İttihâdi'-Kevni fi Hazreti'-İşhâdi'-Ayni, Kitâbü'-Ahadiyye, Kitâbü'l-Ezel, Kitâbü’l-Elf, Kitübü”l-Envür, Kitübü”1-Ba”, Kitübü”l-Celüle, Kitübü”l-Halvele, Kitâbü'r-Ruh, Kitâbü'ş-Şevâhid, Kitübü"L-İbüde, Kiütübü”l-Azame,  Kitâbü'-Ulümi'-Vehb, Kitübü”l-Gavümiz ve”l-Avüsım, Kitâbü'-Ma'rife fi'-Mesâili'-İ'tikâdiyye, Kitâbü'n-Nefs, Kitâbü'n-Nikâh, Keşfü”1-Külli ve İlmü”1-Ledünni, el-Keşfü'1-Ma'na fi Tefsiri Esmâi"l-Hüsnâ, Kimyâü's-Saâde li-Ehli"l-İrüde, el-Mebüdi ve”l-Güyüt fi Esrüri”l-Hurüf ve'-Meknünüt ve”l-Esmüi ve'd-Deâvât, Muhadarütü”l-Ebrür ve Müsümeretü Ahbür, el-Mağrifü”Lİlühiyye, el-Mu"l fi Muhtasari'-Muhli fi Fürüi'ş-Şefia, Medhalü ilâ İlmi'-Huruf, Medhalü ile'-Maksad, Merâtibü't-Takva, Merâtibü'1-Ulüm, Meşâri", Meşâhidü'l-Esrâri'-Kudsiyye ve Metâliu'1-Envâri'-İlâhiyye, Mişkâtü'-Envür fimâ Ruviye Anıllahi Sübhünehü ve Teâlâ mine”l-Ahbür, Mişkâtü'1-Ukül li'l-Muktebeseti min Nüri'-Ma'kül, Mefütihu”l-Gayb, Makamü"”l-Kurbe, Li-Maksadi”l-Esmü, el-Mukni', Mevâkıu'n-Nücüm ve Metâliu Ehli'I-Esrâr ve”l-Ulüm, el-Mevlidü'1-Cismâni ve'r-Rühâni, Netüicü”l-Ezkür fi'I-Mukarrebin ve”l-Ebrür, 


Nüshatü'I-Hak, Nakş ve gayrühüm. 


210. Şair, fasih Ebü”1-Kasım Muhammed b. Ahmed b. Hazır el-Huruci. Şukar”da doğdu. 639 (1241-42) yılında Kahire'de vefat etti. 


211. Şeyh, muhaddis, kâmil Ebü Abdullah Muhammed b. Lüb. 
Şâtıbe'de doğdu. Takriben 640 (1242-43) yılında vefat etti. 


212. Şeyh, fâzıl, edip Muhammed b. Abdullah en-Nahvi. Kurtuba'da doğdu. 641 (1243-44) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Nüzhetü'l-Elbâb fi Mehâsini"1-Âdâb. 

213. Şeyh, fâzıl, şair Ebü”1-Abbas Ahmed b. Ali b. Musa b. Erfa’ re'sehu”1-Ensarf eş-Şüzüri. Gırnata”da doğdu. 640 veya 641 (1243-44) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu'ş-Şâtıbiyye fi'-Kırâa, Riyüzü”l-ükül el-Münifetü fi İyüzi”s-Sınğati"ş-Şerife, Muhtasarü”t-Tebsiri”l-Cem” beyne's-Sahihayn. 


214. Şeyh, muhaddis, edip Ebü Cafer Ahmed b. Muhammed el-ma'rüf bi-İbn Ebü Hücce. Kurtuba'da doğdu. 642 (1244-45) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Cem* beyne's-Sahihayn. 


215. Şeyh, kâmil, müteverri Kasım b. Muhammed et-Taylasân. Kurtuba'da doğdu. 643 (1245-46) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Beyânü'1-Minen Ali el-Kâri el-Kitübü ve's-Sünen, el-Cevherü”l-Muaddalat fı'-Ehâdisi'I-Müselselât, Ma Verede min Tağlitl-Emr alâ Şürbeti”l-Hamr. 


216. Şeyh, fâzıl Kasım b. Muhammed b. Ahmed el-Evsi. Kurtuba'da doğdu. 643 (1245-46) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: et-Tebyin an Menâkıbi min Urfi bi-Kurtubati mine't-Tâbiin ve'-Ulemâi's-Sâlihin. 


217. Fâzıl; bâri Sa'd b. Ahmed el-Cüzâmi el-Beyâni en-Nahvi. Endülüs”te doğdu. 645 (1247-48) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Mukaddimeti”l-Cezüliyye fi'n-Nahv. 


218. Şeyh, imam, kâmil Ebü Ömer b. Muhammed b. Abdullah eş-Şelübini el-Ezdi en-Nahvi. İşbiliye'de doğdu. 645 (1247-48) yılında vefat etti. 
Bilinen eserleri: Tutie fi'n-Nahv, Ta'likât ale”l-Mufaddal, Şerhu Mukaddime- 
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219. Şeyh, fazıl, muhakkik Ebü Abdullah Muhammed b. İbrahim b. Abdullah b. İbrahim b. Galib. Malaga'da doğdu. 645 (1247-48) yılında Süs'ta vefat etti. 


220. Tabip, edip, Ebü Muhammed Abdullah Ziyâeddin b. Ahmed elma'rüf bi-İbnü”l-Baytâr. Malaga”da doğdu. 646 (1248) yılında Dımaşk”ta vefat etti. Bilinen eserleri: Câmiw'-Edviyeti'I-Müfrede, Cümiu Müfredâti'l-Edviye ve”l-Agziye, el-Mugnt fi'i-Edviyeti'-Müfrede, Tezkiretü İbnü'l-Baytâr fi't-Tıb, el-İbâne ve'-İ'lâm bimâ fi Menâhici'l-Halel ve'1-Evhâm, et-Ta'likât alâ Minhücü"l-Beyün fimâ Yesta"melühu"l-İnsan, Kitâbü'-Ef'âlü'1-Acibe ve”l-Havüsu”l-Garbiyye, Şerhu Kitabi Disküridis. 


221. Şeyh, allâme Ebü İshak İbrahim b. Kasım el-ma'rüf bi'l-A“lem en-Nahvi. Batalyevs”te doğdu. 646 (1248-49) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Târihu Batalyevs, el-Cem" beyne”s-Sıhühi”l-Cevhert ve Garibü'-Musannif fvl-Luga. 


222. Fazıl, el-Levzef İbrahim b. Sehl. İşbiliye'de doğdu. 649 (1251-52) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Dîvânü İbn Sehl. 


223. Şeyh, fazıl, muhakkik Ebü”1-Abbas Ahmed b. Muhammed elma'rüf bi-İbnü”1-Hac. İşbiliye'de doğdu. 650-651 (1252-54) yılında vefat etti. 
Bilinen eserleri: Şerhu”l-İzdh, Risâletü'-Makbül ale'1-Bülga ve'1-Mechül, Muhtasarü”l-Hasüis, Hâşiye fi'n-Nahv, Sırrü's-Sınân ve Esrârü'1-Belâga, Havâşiyyü's-Sıhâh, Kitübü”l-İmüme, Kitâbü's-Semâ' ve Ahkümüh, Şerhu Kitâbi Sibeveyh fin-Nahv, Kitübü”l-Kavift. 


224. Şeyh, zahid, müteverri Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed el-Mâliki. Malaga”da doğdu. 651 (1253-54) yılında vefat etti. 


225. Zahid, fazıl, edip Ebü Bekir Hamid b. Ebü Muhammed Abdullah 
b. Hasan b. Ahmed b. Yahya b. Abdullah el-Ensarf. Malaga”da doğdu. 652 
(1254-55) yılında Kahire'de vefat etti. 


226. Şeyh, edip, kamil Ebü”1-Haccac Yusuf b. Muhammed b. İbrahim el-Beyyasf el-Ensâri. Endülüs'te doğdu. 653 (1255-56) yılında Tunus”ta vefat etti. Bilinen eserleri: el-İ72m bi'1-Hurüfi'l-Vak'a fi Sadri'-İslâm (2 cilt), Tezkirü'-Âkıl ve Tenbihü”l-Güfil, el-Hamüse (2 cilt), Elfi Bâki'I-Muhâdarât. 
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227. Şeyh, fâzıl Ebü Abdullah b. Ali et-Tahbibi ed-Dehân. Gırnata'da doğdu. 653 (1255-56) yılında Kavs'ta vefat etti. 


228. Şeyh, kâmil, fakih Ebü Abdullah Şerefüddin Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Ebü”l-Fazl es-Sülemi eş-Şafif. Mürsiye”de doğdu. 
655 (1257) yılında Za”ka”da vefat etti. Bilinen eserleri: Muhtasar Sahih-i Müslim, Reâyü'z-Zam'ân fi Tefsiri”l-Kur"ün, Zavübitü”1-Külliye fi'n-Nahv. 


229. Şeyh, fakih, şair Ebü Bekir Muhammed ez-Zühdi el-ma'rüf bi-İbn Muhriz. Belensiye”de doğdu. 655 (1257) yılında Bicâye'de vefat etti. 


230. Şeyh, fâzıl, şair, sâlih Ebü İbrahim İsmail b. Muhammed b. Yusuf el-Ensarf. Übezze'de doğdu. 656 (1258) yılında vefat etti. 


231. Şeyh, imam, muhaddis Ebü”1-Abbas Ahmed Cemaleddin b. 
Ömer b. İbrahim el-Ensâri. Kurtuba veya Mürsiye'de doğdu. 656 (1258) veya 686 (1288) yılında İskenderiye'de vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Sahihi/l-Buhürfi, el-Müfhim lima Üşkile min Telhizi Kitâbi Müslim, Muhtasarü's-Sahihayn Keşfü”l-Aknü" an Vecdi”s-Semü. 


232. Şeyh, fazıl Ebü Bekir b. Yahya el-Cüzami. Malaga”da doğdu. 657 
(1259) yılında Cezfre-i Şukar”da vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu7-İzöh fi'n-Nahv, Şerhu Kitâbi Sibeveyh fi"n-Nahvl. 


233. Şeyh, muhaddis Ahmed b. Abdullah b. Amire el-Hazümi el-Arif bi-Ebü'l-Mutarrif. Malaga”da doğdu. 658 (1259-60) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: et-Tenbihât alâ mâ f1'1-Beyân et-Temvihât. 


234. Şeyh, edip, hafız Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Ebü Bekir el-ma'rüf bi-İbnü'l-Ebbâr el-Kudaf el-Maktül. Belensiye'de doğdu. 
659 (1260) veya 668 (1270) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Tuhfetü'1-Kâdim 
fit-Türih, Müşkilü's-Sıleti fi Târihi'l-Endelüs. 

235. Şeyh, tabip, hakim Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah. Levşe'de doğdu. 660 (1261-62) yılında Mısır'da vefat etti. 


236. Şeyh, kâmil, allâme, mukri Ebü Muhammed İlmü”d-din Kasım b. 
Ahmed b. Muvaffak b. Cafer. Lorka”da doğdu. 661 (1262-63) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: e/-Müfid fi Şerhi”1-Kasid fi'-Kırâa, Şerhu”l-Mufassal (4 cilt), Şerhu Mukaddimeti”l-Cezüliyye fi'n-Nahv. 


237. Şeyh, ârif, kâmil imam Ebü Bekir b. İbrahim el-Ensâri el-ma'rüf 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bi-İbn Sürâka. Şâtıbe'de doğdu. 662 (1264) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Edebü'ş-Şühür fi't-Tasavvuf. 


238. Şeyh, fâzıl Ebü Cafer Ziyâeddin Muhammed b. Muhammed b. 
Sabir b. Bendâr el-Kaysi. Malaga'da doğdu. 663 (1264-65) yılında Mısır'da vefat etti. 


239. Şeyh, ârifibillâh Ebü Abdullah Muhammed b. Serakat eş-Şâtıbi b. 
Muhammed b. İbrahim b. el-Ceş b. Seraka el-Malikf. Şatıbe”de doğdu. 663 
(1264-65) yılında Mısır'da vefat etti. 


240. Şeyh, hâfız, muhaddis Ebü”1-Mekarim Cemaleddin İbn Ebü Ahmed Yusuf b. Musa b. Yusuf b. Musa b. Müsdi el-Mühellebi el-Ezdi. Endülüs'te doğdu. 663 (1264-65) yılında Mekke'de vefat etti. Bilinen eserleri: Müsned. 


241. Şeyh, muhakkik, süfi Ebü'l-Hasan Ali b. Abdullah et-Temyiri. 
Şüşter'de doğdu. 668 (1269-70) yılında Dimyat'ta vefat etti. Bilinen eserleri: el-Urvetü”l-Vüska, el-Makülidü”l-Vücüdiyye fi Esrâri's-Süfiyye, er-Risâletü”l-Kudsiyye. 


242. Şeyh, kamil Ebü Ali Hüseyin b. Abdullah b. Abdülaziz en-Nehrf. 
Belensiye”de doğdu. 669 (1270-71) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Müselselâtü'd-Dibâci Şerhu Seferi İdris, Lemhatü”l-Hurüf, Kitâbü'd-Derc. 


243. Şeyh, imam Ebü Muhammed Kutbüddin Abdülhak b. İbrahim b. Muhammed b. Nasrü”ş-şehir bi-İbn Seb'in el-Akkf. Mürsiye”de doğdu. 614 (1217) veya 669 (1271) yılında Mekke”de vefat etti. Bilinen eserleri: Kitâbü li-Sefer, Kitâbü'1-Ebeviyyetihi'-Yemite, Kitâbü'1-Ked, Kitâbü'1-İhâta, el-Fethu”l-Müşterek. 


244. Şeyh, imam Ali b. Mü'min el-Hadrami en-Nahvi el-ma'rüf bi-İbn Usfür. İşbiliye”de doğdu. 669 (1270) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Mukaddimeti"l-Cezüliyye fi'n-Nahv, Mümelti". 


245. Şeyh, imam, muhakkik Ebü Abdullah Şemseddin Muhammed b. 
Ahmed b. Ebü Bekir b. Ferah el-Ensâri el-Hazreci el-Mâliki. Kurtuba”da doğdu. 671 (1272-73) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: ef-Tezkiretü bi-Ahvâli'I-Mevta ve Ümüri/l-Ahire (2 cilt), Câmiu Ahkümi”l-Kur"ün ve'I-Mübin (15 cilt), Şerhu Esmâi'I-Hüsnâ (2 cilt), Şerhu”t-Tefasa. 
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246. Şeyh, imam, allâme Ebü Abdullah Cemaleddin Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Abdullah el-ma'rüf bi-İbn Mâlik en-Nahvi. Ceyyân'da doğdu. 672 (1274) yılında Dımaşk'ta vefat etti. Bilinen eserleri: Elfü Leyle ve Leyle, el-Elfiyye, Teshilü”l-Fevoğid ve Tekmilü”l-Makad, Havzü'1-Meâni fi Ahbüri Hırzü”l-Emünft, Şevâhidü't-Tavzihli-Müşkilâti'-Câmiı's-Sahih, Umdetü'1-Hâfız ve Uddetü”1-Lâfızı'-Mevsil fi Nazmi”l-Muksil, Sebkü"l-Manzüm ve Fekkü”l-Mahtüm, el-Küftyetü"ş-Şüfiye, Hulâsatü'ş-Şâfiye, İkmâlü'-İ'lâm bi-Müselleseti'I-Kelâm, Lâmiyyetü'1-Ef'âl ve Şerhuha, Fi"l ve Ef'al, el-Mukaddimetü'l-Esediyye, en-Nazmü"l-Evcez fimâ Yühmez, el-İ'tizad fi'n-Nezâiri'z-Zâd, İrübü Müşkili"1-Buhâri, Tuhfetü”l-Mevdüd fi'-Maksür ve"l-Hamdüd, Şerhu't-Teshil. 


247. Şeyh, sâlih, sahibü”1-keramat Ebü Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Meğfiri el-ma'rüf bi-İbn Ebü”r-Rebf”. Şâtıbe'de doğdu. 672 (1273-74) yılında İskenderiye'de vefat etti. Bilinen eserleri: el-Meslekü”1-Garib fi Tertibi'-Garib, el-Lem"atü”l-Cümia fi'I-Ulümi'n-Nâfin fi Tefsiri'-Kur'âni'l-Aziz, Şerefü'1-Merâtib ve”l-Menüzil fi'1-Kırâati ve'n-Nâzil, el-Mebâhisü's-Seniyye fi Şerhi”l-Hasriyye, el-Hırkatü fi Libâsi'I-Hırka, el-Menhecü”l-Müfid fimâ Yelzemü'ş-Şeyh ve'-Mürid, en-Nebizü1-Celiyye fi"-Elfüzı Istayaha İlmü”s-Süfiyye, Zehrü”l-Ariş fi Tahriri”l-Haşiş, Zehrü”l-Madi fi Menâkıbi'ş-Şâtıbi, el-Erbain li-Mudıyye f11-Ehâdis li-Nebeviyye. 


248. Şeyh, edip, bari Ebü'l-Hasan Nüreddin Ali b. Musa b. Said el-Ammâri. Gırnata”da doğdu. 673 (1274-75) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Reyhânetü'1-Edib f'-Muhâdarât, el-Gurretü't-Tâlia fi Şuarüi”l-Endülüs, Kitübü”1-Garübiyüt, Lezzetü”1-Ahküm fi Târihi Ülmemi/l-A“cüm, Murakkasun Mutribün fi Ahbâri Ehli'I-Mağrib, Meşriku fi Ahbâri'I-Meşrik Mağribü fi Mehüsini Celiyyi Ehli Mağrib (15 cilt), el-Mültekitü mine's-Silki min Celiyyi'-Arus el-Endelüsiyye, Netğicü”1-Karğih fi Muhtüri”l-Merüfi ve”l-Medüih. 


249. Fâzıl, kamil Ebü Ali Hüseyin b. Abdülaziz el-Fihri. Belensiye”de doğdu. 679 (1280-81) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli'1-Kebire fin-Nahv. 


250. Fâzıl, muhakkik Ali b. Muhammed el-Kinâni eş-şehir bi-İbnü”z-Zabi”. İşbiliye'de doğdu. 680 (1281-82) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu -Kitâbi Sibeveyh fi"n-Nahv. 


251. Şeyh, bâri Hâzim b. Muhammed b. Hasan en-Nahvi. Kartacanna'da doğdu. 684 (1285-86) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kasidetü'1-Mimiyye fi'n-Nahv, Minhücü”l-Bülegü fı'-Beyân. 


252. Şeyh, kâmil Radıyyüddin Muhammed b. Ali. Şâtıbe'de doğdu. 
684 (1285-86) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Havâşiyyü's-Sıhâh. 


253. Şeyh, fâzıl, mütkın, şair Ebü Abdullah Muhammed b. Ali b. Yusuf b. Muhammed b. Yusuf el-Ensâri el-mülakkab bi-Radıyyüddin. Belensiye'de doğdu. 684 (1285-86) yılında Kahire'de vefat etti. Bilinen eserleri: el-Havâşi alâ Sıhühi"l-Cevherl. 


254. Şeyh, fâzıl, imâmü'z-zühd Cemaleddin Ebü Bekir Muhammed 
b. Ahmed b. Ahmed b. Abdullah b. Sicmân el-Mâliki. Şeriş”te doğdu. 685 
(1286-87) yılında Dımaşk'ta vefat etti. Bilinen eserleri: Talikâtü'1-Vefiyye ale'l-Elfiyye li'İbn Mutt. 


255. Fâzıl, erib Ebü'l-Hasan Said b. Ali. Gırnata”da doğdu. 685 (1286-87) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Meşrik fi Halyi'1-Meşrik. 


256. Şeyh, kamil Ebü'l-Hasan Abdullah b. Ahmed b. Ebü”r-Rebi" el-Osmâni el-Ümevi. İşbiliye'de doğdu. 688 (1289) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Kitabi Sibeveyh fi'n-Nahv, Mülahhas fi'n-Nahv, İrşüdü ilâ İsâbeti's-Savâb. 


257. Şeyh, kamil Ebü”1-Kasım Muhammed b. Ahmed et-Tahbibi. 
Belş”te doğdu. 695 (1295-96) yılında Kahire'de vefat etti. 


258. Şeyh, imam Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ferah el-Ensâri el-Hazreci. Kurtuba'da doğdu. 698 (1298-99) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Tezkâr fi Efdali'I-Ezkâr. 


259. Şeyh, imam, hafız, zâhid Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. 
Ferah b. Ahmed b. Muhammed el-Lahmi eş-Şafif. İşbiliye'de doğdu. 699 
(1299-1300) yılında vefat etti. 


260. Fazıl, mukri Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Nüh. İşbfliye'de doğdu. 631 (1234) veya 699 (1299-1300) yılında Dımaşk'ta vefat etti. 


261. Fazıl, edip Ahmed b. Abdünnür. Malaga”da doğdu. 702 (1302-1303) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Mukaddimeti”l-Cezüliyye fi”n-Nahv. 


262. Muhaddis Ebü Abdullah Muhammed b. Ali. Payas”ta doğdu. 703 
(1303-1304) yılında Mısır'da vefat etti. 
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263. Şeyh, muhaddis, kâtip Ebü”1-Kasım Halef b. Abdülaziz b. Muhammed b. Halef el-Gâfiki el-Kubtürf. İşbiliye'de doğdu. 704 (1304-1305) yılında Medine'de vefat etti. 


264. Muhaddis Ebü Abdullah Muhammed b. İbrahim. Yaküra'da doğdu. 707 (1307-1308) yılında Merakeş”te vefat etti. Bilinen eserleri: İkmâlü”l-İkmül. 


265. Şeyh, imam, hafız Ebü Cafer Ahmed Şehabeddin b. İbrahim b. 
Zübeyr es-Sekafi. Gırnata'da doğdu. 708 (1308-1309) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kitöbü”T-İ”lüm bi-men Hutime bihi Katrü”l-Endelüs mine”l-A"lüm, Ta'lika alâ Kitâbi Sibeveyh, Zeylü's-Sıle fi Târihi Endelüs, Red'w'1-Câhil an İtisâfi'I-Mecâhil, Mu'cemü'ş-Şüyüh, Milâkü't-Te'vil ve't-Tefsir. 

266. Şeyh, fâzıl Ebü İshak İbrahim b. Ahmed. Gâfik'te doğdu. 710 
(1310-11) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli'I-Kebire. 


267. Şeyh, kâmil, muhakkik Ebü Abdullah Muhammed b. Ali b. Yahya el-ma'rüf bi'ş-Şâmi. Gırnata'da doğdu. 715 (1315-16) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Cümeli'1-Kebire, Şerhu Cümeli'ş-Sagire, Tefsirü'1-Gırnâti. 


268. Muhaddis Ebü Abdullah Muhammed b. Ali b. Yahya b. Ali eş-Şami. Gırnata”da doğdu. 715 (1315-16) yılında vefat etti. 


269. Şeyh, bâri, edip Alâeddin Ali b. Muhammed b. Abdurrahman. 
Büce”de doğdu. 714 (1314) veya 716 (1317) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: er-Red ale”l-Yehüd, Gâyetü's-Sül fi'I-Usül, Keşfü li-Hakâik fi'-Mantık. 

270. Şeyh, kâmil Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed Hayyâz el-Evsi eş-Şâtıbi. Şatıbe”de doğdu. 718 (1318-19) yılında vefat etti. 


271. Şeyh, fâzıl müdekkik Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Fahhâr el-Cüzâmi. Malaga”da doğdu. 723 (1323) veya 736 (1336) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: er-Red alâ min Nesebi Ref'i belâ ilâ Sibeveyh, Şerhu Kitâbi Sibeveyh, Şerhu Mukaddimeti"l-Cezüliyye. 


272. Şeyh, muhaddis, ârif, fakih Ebü Abdullah Muhammed b. İbrahim eş-şehir bi-İbn Gusn en-Nahvi. İşbiliye'de doğdu. 723 (1323) yılında Beytülmakdis”te vefat etti. Bilinen eserleri: Muhtasarü'I-Kâfi fi'l-Kırâât, Mu'cizâtü'n-Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 


273. Ebü Abdullah Muhammed b. Kasım el-Kureşf ez-Zahri el-ma'rüf 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bi-İbn Rummân. Gırnata”da doğdu. 827 (1423-1424) yılında Yesrib”de vefat etti. 


274. Şeyh, muhakkik, kâmil Ebü Cafer Ahmed b. Hasan en-Nahvi. 
Malaga'da doğdu. 728 (1327-28) yılında Kela'da vefat etti. Bilinen eserleri: Şerefü”1-Bahâr fi İhtiyâri Meşârikı'l-Envâr, Kaidetü'1-Beyân ve Zübitatü”l-Lisün fi-Luga, Lahnü'-Âmme, Nefâisü'-Leâli fi Vasfi Arâisü'-Meâni fi'n-Nahv. 


275. Şeyh, fâzıl, erib Cemaleddin Muhammed b. Ahmed. Şeriş”te doğdu. 
729 (1328-29) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Muhtasarü'r-Ravza fi'I-Fürü" 


276. Şeyh, kâmil, müteverri Muhammed b. Muhammed el-ma'rüf bi-Ebü”1-Feth İbn Seyyidünnas el-Ya'miri. Endülüs'te doğdu. 734 (1333-34) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Büşr4 el-Beyb, Ülyünü”l-Eser fi Fününi/l-Me- gâzi ve”ş-Şemüil ve's-Siyer (2 cilt), el-Makümütü”l-Aliyye fi”l-Kerümüti”l-Celiyye, Menhü"”l-Medh. 


277. Şeyh, imam, allâme Esirüddin Ebü Hayyân Muhammed b. Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyân en-Nukrf el-Eserf en-Nahvi el-ma'rüf bi-İbn Hayyan. Gırnata”da doğdu. 745 (1344) yılında Kahire'de vefat etti. Bilinen eserleri: el-Ebyütü”1-Vüfiye fi İlmi”l-Kafiye, İrtişâfü'd-Darab fi Lisüni”l-Arab (2 cilt), el-Esir fi Kırdati İbn Kesir, el-Mevrüdü'1-Gamr fi'l-Kırâôati Ebü Amr, el-Bahrü'I-Muhit, el-Birrü"l-Celt fi Nazari”l-Hafi fi't-Tefsir, İthâfü'-Edib Yemümünü”l-Kur"ün mine'l-Garib, Kitübü”l-İrtiza" fi'-İnadı Vetta’, Kitâbü'-Esfârü'L-Mülahhas min Şerhi Sibeveyh li's-Safâr fi'n-Nahv, el-Envârü'-A'lâ fi İhtisâri'-Mahalli fi Fürüf/ş-Şüfi- ye, Kitâbü'-İ'lâm Barikâni'-İslâm, Kitâbü'-İdrâkli-Lisânü'-Etrâk, Kitâbü'-Ef'âl fi Lisüni"t-Türk, et-Takrib, Kitâbü't-Tezkire fi'1-Arabiyye, Kitâbü'n-Nahil min Şerhi”t-Teshil, Kitâbü”t-Tezyil ve"t-Tekmil fi Şerhi't-Teshil, Tuhfetü'n-Nedüs fi Nuhati'l-Endelüs, Kitübü”t-Tecrid li-Ahkümi Sibeveyh, Kitübü”t-Tedrib, Takribü”t-Tüi fi Kırâati'1-Kesâi, el-Halelü'1-Hâliye fi Esünidi"l-Kırtati"-Aliye, Hulüsatü”t-Tibyün fi'i-Meâni ve"l-Beyün, er-Rudiye”l-Büsim fi Kırâati Âsım, Reczü Mecüniyü”l-Hasr fi Adüb ve Tevârihu li-Ehli'l-Asr, er-Remzetü fi Kırüati Samze, Zehvü '-Mülk fi Nahvi”t-Türk, Kitâbü'ş-Şezâ fi Mes'eleti Keza, eş-Şezeretü'z-Zehebiyye fi Ulümi'l-Arabiyye, Kitâbü'-Akdi'-Leâli, Gâyetü'-Matlüb fi Kırüati Yakub, Kitâbü Gâyeti'L-İhsân fi'n Nahv, Kitâbü'1-Fazl fi Ahkâmi'l-Fazl, Fihrisi es-Semüât, Kasidetü”l-Lümiyye fi'1-Kırâe, Kasidetü'1-Birrü'1-Celi fi Kırâati Zeyd b. Ali, el-Lemhatü"LBedriyye fi ilmi7l-Arabiyye, Kitübü”l-Mebda" fi't-Tasrif, e-Müznü”l-Hümir fi Kırâati İbn Âmir, Milhatü fn-Nahv, Mantiku”l-Hazsi fi Lisünü”l-Fürsi, Kitübü”1- Mevfür fi Tahriri Ahkümi İbn Usfür, el-Mahyür fi Lisüni"I-Yahmür, Menhecü's-Sâlik fi'-Kelâmi alâ Elfiyyeti İbn Mâlik, Meslekü'r-Rüşd fi't-Tecrid Mesâili Nihâyeti İbn Rüşd, Nesrü”z-Zehr ve Nazmü'z-Zehr, Nazarü"1-Hasebi fi Cevâbi Esileti'z-Zehebi, Nevdfisü'-Sihr Dimâi's-Şi'r, Nefhatü”l-Misk fi Sireti't-Türk, Nehrü”l-Mür mine”l-Bahr Mülahhasü'1-Bahrü'I-Muhit (2 cilt), Nühatü”1-Endelüs, Kitâbü Neksi'1-Âmâli, Kitâbü'n-N4fı' fi Kırâati'n-Nâfi, Nedât, Kitâbü'n-Nektü'-Himân, Nürürl-Gabeş fi Lisüni"l-Habeş, Nihüyetü”l-A”rüb fi't-Tarif ve'1-İ'râb, el-Vehhâc fi İhtisâri'-Minhâc. 


278. Alim, şair Ebü İshak es-Sahili el-ma'rüf bi't-Tuvabcin. Gırnata”da doğdu. 747 (1346-47) yılında vefat etti. 


279. Şeyh, kâmil Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah. Malaga”da doğdu. 750 (1349-50) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: ef-Tirü7-Mesbük fi Şi'ri'1- Hafâi ve'-Mülük, Havössü”l-Kur"ün. 

280. Şeyh, hakim, fâzıl Cemaleddin Yusuf b. Ahmed. Gırnata”da doğdu. 753 (1352-53) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-İcöz fi't-Tıb. 


281. Şeyh, kâmil Muhammed b. Muhammed el-Ensâri. Endülüs'te doğdu. 754 (1353) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Nefhatü'1-Abbâsiyye. 


282. İmam, muhaddis, hafız Ebü Bekir Cemaleddin Muhammed b. 
Yusuf b. Musa eş-şehir bi-İbn Müsdi. Gırnata”da doğdu. 763 (1361-62) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Erbaüne'1-Muhtâre fi Fazli'I-Hac ve'z-Ziyâre. 


283. Şeyh, kâmil Cemaleddin Muhammed b. Ahmed. Şeriş'te doğdu. 
769 (1367-68) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Miftâhi'-Ulüm. 


284. Şeyh, kâmil Muhammed b. Hasan b. Muhammed en-Nahvi. Malaga'da doğdu. 771 (1369-70) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Teshili'l-Fevâĝid fi'n-Nahv. 

285. Şeyh, fâzıl Ebü”1-Velid İsmail b. Muhammed. Gırnata”da doğdu. 
771 (1369-70) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu Telkin fi”n-Nahv. 


286. Şeyh, kâmil, muhakkik Muhammed b. Muhammed b. el-Hâc et-Telfiki. Endülüs'te doğdu. 774 (1372-73) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: el-İzâh fi men Zükire fi'-Endelüs bi's-Salâh, Türihu Mürisin min Bilâdi'l-Endelüs. 


287. Şeyh, imam, âlim, allame Bakıyyetü”1-müctehidin Lisanü”1-mütekellimin Hüccetü'l-Menâzırin Ebü Abdullah Lisânüddin Muhammed b. Hatib el-Vezfrü”1-Hazir el-Maktül Azrâ bi'l-Mağrib. Gırnata'da doğdu. 776 (1374- 
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75) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kitâbü”t-Ta'rif bi'i-Hubbi'ş-Şerif, İhâta fi Târihi Gırnata (6 cilt), İşâre ilâ Edebi'1-Vizâre, İklilü”z-Zühir fi men Faddale min Nazmi"t-Tüc mine'l-Cevâhir, Tâcü'1-Mualla fi Beyüni"l-Ulemüi"l-Küine, Divünü Lisünüddin (2 cilt), Rakamü"l-Hulel fi Nazmi'd-Düvel, Ravzatü't-Ta'rif bi'-Hasebi'ş-Şerif, Tarfü”l-Asr fi Devleti Beni Nasr Yani Devletü Beni Ahmer (3 cilt), Makâsıdü”1-Harâb fi İlâleti'(-İ'râb, Hedârü'1-Kinâyât fi Terücimi/I-Üdebüi bi'1-Mağrib. 


288. Şeyh, kâmil muhakkik Ebü Cafer Şehâbeddin Ahmed b. Yusuf b. Mâlik er-Ruayni. Endülüs'te doğdu. 777 (1375) veya 779 (1378) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Tuhfetü'l-Akrân fimâ Kurie bi”t-Teslisi min Huru- fi'-Kur'ân, Ref'u'l-Hicâb an Tenbihi'I-Kitâb, Kasidetü'1-Bediiyye. 


289. Şeyh, imam, edip Ebü Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Ali b. Cabir el-Hevâzi el-Mâliki. Endülüs'te doğdu. 780 (1378-79) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kasidetü'1-Bediiyyetü'-Müsimme bi'i-Hilyetü”l-Yürü fi Medhi Hayri”l-Verü, Nefâisü'-Menh ve Arâisü'I-Medh. 

. 290. Şeyh, edip, bari Halil b. Said b. Ferah b. Kasım b. Ahmed b. Lüb et-Ta”bini. Endülüs'te doğdu. 783 (1381-82) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Kasidetü”n-Nüniyye fi"l-Ehüct ve"l-Elgüzi"n-Nahviyye. - 

291. Şeyh, hakim fahrü'l-müverrihin Kâdılkudât Abdurrahman b. 
Muhammed el-Hadrami el-ma'rüf bi-İbn Haldün. İşbiliye'de doğdu. 808 


(1406) yılında Tunus'ta vefat etti. Bilinen eserleri: Kitâbü”-İber ve Divânü”l-Mübtede" ve'I-Haber. 


292. Şeyh, fâzıl Ahmed b. Muhammed b. Ali. Bicâye'de doğdu. 841 
(1437-38) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Hadikatü”l-Muklitin fi Şerhi Beyti'r-Refmeteyn. 


293. Şeyh, bâri, edip Ebü Abdullah Şemseddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Mâliki eş-şehir bi'r-Râi en-Nahvi. Gırnata”da doğdu. 853 (1449-50) yılında vefat etti. Bilinen eserleri: Şerhu/7-Elfiyyeti”n-Nevüzi- lü”n-Nahviyye li-İmam Mâlik, Şerhu'1-Fevâide, İntisarü”l-Fakfr es-Sülikü li-Mezhebi"l-İmami"l-Kebir el-Mülik, el-müstakıllü bi”l-Mefhumiyye fi Şerhi Elfazı"l-Ecrümiyye fi'n-Nahv, el-Fethu/l-Münir fi Bazı Ma Yahtacü İleyhi”l-Fakir. 


294. Fazıl, allame, Kadılkudat Muhammed b. Yahya el-Endelüsi el-Leysi. Endülüs”te doğdu. 884 (1479-80) yılında Bursa”da vefat etti. 


295. Şeyh, hakim, kamil Ebü'l-Hasan Nüreddin Ali b. Muhammed b. 
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Muhammed b. Ali el-Kureşi el-Basti el-Kalasâdi. Besta”da doğdu. 891 (1486) yılında Bace”de vefat etti. Bilinen eserleri: EşrefZ?/ 7-Mesülik ilâ Mezhebi”l-Mülik, Şerhu İsâgüci, Şerhu”l-Envüri”s-Seniyye li'bn Cezi, Keşfu”l-Esrür an İlmi/l-Gubür, Şerhu İbnü”l-Yüsemin f"l-Cebr ve”l-Mukabele, Şerhu"l-Bürde, Takribü'1-Mevâris, et-Tebsıra fi Hisübi”l-Gubür, Tenbihü”l-İnsan ilâ İlmi/l-Müzan, Şerhu's-Sakaleyn, Şerhu”l-Cerumiyye, Şerhu Cümeli'z-Zücâci, Şerhu Hikem İbn Atâullah, Şerhu"LHazreciyye, Şerhu Recezü'I-Kurtubi, Şerhu Recezü'ş-Şirâz fi'l-Ferâiz, Şerhu Recezü ilâ Amr b. Manzür, Şerhu Recezi Ebi İshak fi'n-Nücüm, Şerhu Recezi İbn Birri, Şerhu Recezi İbn Mukria, Şerhu Recezi İbn Mâlik, el-Gunye fi'I-Ferâiz, Şerhu"l-Gunye, Gunyetü'n-Necât, Şerhu Gunyeti'n-Necât, Şerhu Ferâizi Sâlih b. Şerif, Şerhu Ferâizi İbni'ş-Şât, Şerhu Ferâizi Muhtasarı Halil, Şerhu Ferâizi İbnü"l-Hücib, Kanunü'1-Hisâb, Şerhu Kanunü”l-Hisüb, Keşfü”l-Cilbüb an İlm, el-Hisâb, Külliyütü”l-Fertiz, Şerhu Külliyâti'-Ferâiz, Şerhu li”t-Tilimsüniye, Şerhu Muhtasarı Halil, el-Medhalü'd-Daravi, Müntehi el-Ukul el-Bevâhis, Şerhu Muhtasari'l-Ukbâni, Medhalü”t-Tülibin, Muhtasaru Müfid fi'n-Nahu, Şerhu Milhatü'-Hartri, Muhtasar fi'l-Arûz, en-Nasiha fi's-Siyâse, Hidâyetü'-Enâm fi Şerhi Muhtasarı Kavüidi”l-İslüm, Hidâyetü'n-Nüzzâr fi Tuhfeti'-Ahkâm ve”l-Esrür. 


296. Şeyh, kâmil, allâme Seyyid Ali b. Meymün el-Hüseyni el-Mâliki. 
Endülüs'te doğdu. 917 (1511-12) yılında Halep'te vefat etti. Bilinen eserleri: Beyünü Gurbeti'-İslâm bi-Vasıtati Sınfü”1-Mütefakkıha ve'I-Muksırati min Ehli'-Mısri ve”ş-Şüm vema beynehümü min Bilâdi'-A'câm, Şerhu Mukaddimeti/l-Cezüliyye, Tenbihü'1-Gabi fi Tenzihi İbni'l-Arabi, Mevâhibü'r-Rahmân fi Keşfi Avreti'ş-Şeytan. 


ON BEŞİNCİ BÖLÜM 


ENDÜLÜS MEMLEKETLERİ 


Endülüs ülkesi, İslâm idaresinde bulunduğu asırlarda -yeri geldikçe açıklanacağı üzere- tasavvur edilmesi bile mümkün olmayan bayındırlığa sahip olmuş, sayısız beldelere ve kasabalara ayrılmıştı. Her belde ve kasaba da nice şehirleri ve köyleri içine almaktaydı. Bunların çoğuna Arapça adlar verilmişti. İspanyollar, bu adların bir kısmını değiştirmişlerse de bir kısmı tahrif edilmesine rağmen halen anılmaktadırlar. Bunların bazıları da tetkik esnasında gözümüze çarpmaktadırlar. Nice devlet adamları ve fazilet sahipleri o topraklarda rahmete kavuştular. Bu topraklardaki memleketlerin isimlerinin bazıları harekeleriyle tesbit edildi, bazılarının da tesbiti mümkün olamadı. Tesbit edilenlerle birlikte tesbit edilemeyenler de bu kitapta yer aldılar. 


Aldor: Kurtuba'da bir beldedir. 
Anbel: Batalyevs nahiyelerinden bir nahiyedir. 
Anda: Belensiye”ye bağlı bir beldedir. Yakınında bulunan dağda de- 


mir madeni vardır. Ronda şehrinin kalesine de bu ad verilir. 
Avleb: Endülüs'te bir beldedir. 
Babü”1-Havza: Meriye şehrinin kapılarından birinin adıdır. 484 (1091-92) 


yılında vefat eden Meriye ve Bicâye Valisi Ebü Yahya Muhammed b. Hasan b. Muhammed b. Ahmed b. Hamâdih oradaki türbesinde medfundur. 
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Bâce: İşbiliye yakınında bir memlekettir. Fas'ta, Kayrevan civarında 


da bir yerin adıdır. 


Bâğa: Gırnata'ya bağlı bir memlekettir. Orada kızıl ve sarı renkli mer- 


mer ocakları bulunur. 


Balat: Endülüs'te bir kalenin adıdır. 
Bârüşa: Endülüs'te bir eyalettir. 


Batalyevs: Mâride'ye bağlı büyük bir beldedir. 


Batarne: Belensiye'ye bağlı bayındır bir köydür. Burada hıristiyanlarla müslümanlar arasında geçen bir olay üzerine Ebü İshak b. Bağli et-Tur- 


süni şu recezinde ona işaret eder: 


Gürültüler üzerine demirden elbiseler giyindiler 
Sizler renk renk ipekler giyindiniz 
Ne onların çırkinlikleri, ne sizin güzelliğiniz oldu 


Ne olurdu! Batarne böyle olmasaydı. 


Belensiye: Endülüs”ün doğusunda bir eyalettir. Medinetüttürâb adıyla da anılır. Orada zaferan ve üzüm tanesinin büyüklüğünde lezzetinin tatlılığıyla bilinen bir armut yetişir. Bir eve girildiği zaman, armudun o evde bulunduğu kokusudan anlaşılır. İbnü”z-Zukak el-Belensf onu öv- 


mek için şu şiiri yazmıştır: 


Sen Belensiye'yi düşündüğünde 

Beldelerin en seçkinini görürsün iki özelliğiyle 
Ondaki yüceliklere tanık oluyorum 
Gözlerimin önündedir onun güzelliği 

Önce sayısız güzelliklerle bezendi, 

Bu güzelliğin birii deniz, biri vadidir 


Belküne: Kurtuba'ya iki günlük mesafede bulunan bir memlekettir. 


Belmaltin: Beşteğir eyâletinin köylerinden birinin adıdır. Fakihlerden 


Malaga Camii imamı Ebü Muhammed İsa b. Süleyman orada doğmuştur. 


ENDÜLÜS MEMLEKETLERİ e 423 


Bels: Malaga'ya bağlı bir beldedir. Çok güzel meyvesi olur. 
Benne: Bir kalenin adıdır. 

Berbat: Endülüs'te bir vadinin adıdır. 

Berbatâniye: Endülüs'te bir beldedir. 

Berce: Endülüs'te bir memlekettir. 

Bertaniye: Endülüs'te bir eyalettir. 

Besâne: Kurtuba'ya 40 mil mesafede bir beldedir. 

Besta: Endülüs diyarında Hayyân kazasında bir yerdir. 
Beşir: Endülüs'te bir bölge adıdır. 

Beşteğir: Endülüs eyaletlerinden birinin adıdır. 


Beştene: Endülüs'ün Kurtuba kazasında bir köydür. Muhaddislerden İbnü”1-Beşteti Hişâm b. Muhammed oradandır. 


Bette: Endülüs'te Belensiye'ye bağlı bir köydür. Ediplerden Ebü Cafer 


el-Bennâ oradandır. 


Beyan: Endülüs'ün Batalyevs kazasında bir yerdir. 


di 


Beyâne: Kurtuba'ya iki merhale mesafede bir memlekettir. “el- 


MI 


Beyâni” nisbesiyle bilinen Endülüs meşhurları oradandırlar. 
Beyse: Endülüs'te Sarakusta kazasında bir nahiyedir. 


Beyyase: Endülüs'te büyük bir beldenin adıdır. Yâküt el-Hamevi'ye göre Ceyyân eyaleti dahilindedir. 


Bizerekn: Kuzey Endülüs'te bir memleket. 


Büccâne: Endülüs'te bir beldedir. İmam Nesâi arkadaşlarından Mesud b. Ali el-Büccanf ile fazilet sahibi bayan şairlerin meşhurlarından Gassâniye oradandır. 


Bükeyre: Endülüs'te bir kalenin adı ve Endülüs'ün doğusunda bir beldenin ismidir. 


Bülyane: Endülüs'te bir beldedir. 
Bünt: Endülüs'te Belensiye yakınında bir köydür. 


Bütr : Endülüs'te bir yerin adıdır. 
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Cebeliberanis: Endülüs”teki bir dağdır. 
Cebelikuhl: Endülüs”te Sebte yakınında bir dağın adıdır. 


Ceyyan: Endülüs'te bir beldedir. İbn Malik ve Ebü Ceyyan buralıdır. 
İkisi de Arap imamlardandır. 


Cillik: Endülüs'te bir nahiyenin adıdır. 


Cülyan: Gırnata”ya bağlı bir köydür. Meşhur tabip Ebü”1-Fazl Muhammed b. Abdülmün'im el-Cülyani bu köydendir. 


Devreka: Endülüs'te bir beldedir. Şüyühtan Ebü”1-Asbağ Abdülaziz b. Muhammed buralıdır. 


Efrağa: Endülüs'te bir beldedir. 


Elhadra: İşbiliye”ye bağlı bir beldedir. Bunun, “Ceziretülhadra” olduğu sanılmaktadır. 


Elhâmma : Malaga bölgesinde bir şehirdir. Orada, bir derenin yama- 


cında sıcak su çıkan kaplıcalar vardır. 
Elkanet: Mürsiye'de bir şehrin adıdır. 
Endereş: Meriye çevresinde bir beldedir. 
Eriliye: Endülüs ülkesinde bir kaledir. 
Estaba: Adı geçen Estebe lafzından türemiştir. 
Estebe: Kurtuba'ya 36 mil mesafede bir beldedir. 


Evriyuvâle: Mürsiye'nin bir köyüdür. İmam Ebü Muhammed Abdullah Ali er-Reşâti orada doğmuştur. 


Ferah: Endülüs'te bir şehrin adıdır. 
Firriş: Endülüs'te, Kurtuba yakınında bir beldedir. 
Gâfik: Kurtuba'ya on iki günlük mesafede bir memlekettir. 


Gırnata: Endülüs'te bir eyalettir. İbn Battüta”ya göre Gırnata “Endülüs memleketlerinin gelini” durumunda olup güzellikte benzeri yoktur. 
Şennil nehri, şehir haricindeki 40 millik mesire yerini yararak akmaya devam eder. Çevresindeki bahçeler, bağlar, çiçekler suya kanarlar ve cennet 


bahçelerine benzer bir örnek oluştururlar. Seyri de insanı yeniden izlemeye mecbur eder. Adı geçen eyalette “Hadre” nehriyle Reyyan ve Şilir adıyla anılan yüce dağlar bulunur. Dağın üzerinde yaz kış kar devam eder, buz eksik olmaz. Dağın üzerinde türlü çiçeklerle mavi boyalar bulunur. 
Sonradan ilhak edilen yerlerden başka Gırnata -şehri civarında 270 adet bayındır köy vardır. Gırnata hakkında Ebü Bekir b. Muhammed b. Şehber şu şiiri söylemiştir: 


Allah, kendisine bağlı olan Gırnatalılar"ı korudu 
Hüzünlüyü sevindirdi, kovulmuşu himaye etti 
Arkadaşım onun güzelliğine doyamadı 
Çayırlıkları karla, bahçeleri çiğle kaplıydı 

Güzel davrandıkları günlerde geçitleri korundu 
Hakikatten uzaklaştıkları günlerde 

Geçitleri ve boğazları fayda vermedi onlara 


Gırnata”nın yetiştirdiği eser sahibi faziletliler oldukça çoktur. Bunlar arasında Nezhün bint Kelâi gibi fazilet ve irfan sahibi kadınlar yetişmiştir. 


Harale: Mürsiye”ye bağlı bir karyedir. Müfessirlerden Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed et-Tahbibi buralıdır. 


Hısnü”1-Müdevver: Kurtuba'ya 16 mil mesafede bulunan bayındır bir beldedir. 


Hums: Endülüs'te bir beldedir. Muhammed b. Ahmed b. Halef 


el-Humsi buralıdır. 

İbilliş: Malaga idaresinde büyük bir beldedir. 

İklimü”1-Asnam: Endülüs ülkesinde bir eyaletin adıdır. 

İklimü”1-Basal: Endülüs'te, İşbiliye”de bir ülkenin adıdır. 

İstice: Kurtuba'ya 30 mesafede bir beldedir. 

İşbiliye: Endülüs'ün batı tarafında ılıman iklimi, bayındırlığı ve tabiat güzelliğiyle vasıflanmış olan büyük bir beldedir. Temiz sebzeler, bereketli topraklar ve yaygın yeşilliklerle vasıflanmış büyük bir beldedir. Belde- 


nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine doğru kilometrelerce yol alındığı halde zeytin ağaçlarının çokluğundan güneşin görülmediği, 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memleketin ortasında “Ehaveyn” adıyla iki kasabanın bulunduğu, çevresinin taştan yapılmış bir kale ile kuşatılmış olduğu tarihlerde zikredilmektedir. Çağdaş tarihçilerin bazılarına göre bu şehrin önünde bulunan büyük nehir 72 mil kadar yükselir, daha sonra alçalır. Med ve cezir olayı meydana gelir. Nehrin üzerinde büyük bir köprü vardır. Ticaret gemileri bu köprüye bağlanır. Şehirde bulunan sokaklar oldukça düz ve bakımlıdır. Ticaretiyle meşhur olan bu şehir halkının çoğu varlık sahibidir. 
Bunların çoğu zeytinyağı ticaretiyle meşgul olur. Bu kenti şereflendiren Cebelüşşeref'in toprağı kırmızıdır. Kuzeyden güneye uzunluğu 40, doğudan batıya 12 mildir. Bu dağ, 240 kadar köyü içine almaktadır. Zeytin ağaçlarının gölgesiyle örtülü bulunan bayındır köyler, caddeler, binalar, hamamlar, okullar ve mescidlerle bezenmiştir. Anılan nehirde çeşitli balıklar bulunduğundan turistik ve ticaret amacıyla gelen pek çok avcıya rastlanılır. Anılan köylerde her türlü meyve ile birlikte şeker kamışının da en iyisi yetiştirilir. Orada bulunan boya, Hindistan”dan getirilenden daha kıymetlidir. Zeytini, yer altında otuz yıl korunur, sıkıldığı zaman taze zeytin gibi yağ verir. Beni Abbad zamanında İşbiliye'ye bağlı bulunan batı memleketlerinden Bace şehrinde dericilik ve ketencilik sanatı oldukça ilerlemişti. Burada bulunan gümüş madeni de işletilmekteydi. Yine İşbiliye'ye bağlı memleketlerden Talife şehrinde mermerden yapılmış bir kadın ile bir çocuk ve bu çocuğa saldıran bir yılan heykelciği bulunmuştu. 
Daha sonra bu heykelcik bir hamama konuldu. Heykelciğin güzelliğinden ve şirinliğinden dolayı avamdan birçok kimse ona ilgi ve sevgi gösterdi. 
Gerçekten o denli güzellik ve o denli güzel çehre ne görülmüş ne de işitilg“ 


miştir. Tarihçi Şakandi, “ Mezkür nehrin meddi ve cezri hakkında şair İbn 


Sefer şu kıtayı söylemiştir” der. 


Rüzgâr onun gömleğinin yakasını yırttı 
Nesebleri de reddederek intikam almak istedi 
Ulu ağaçlardaki yaprakların gülümsemesiyle 
Alay etti, utandı, yaprakları gömleğine ekledi. 


Mısır ve Şam'ı görenlerden birine, “Bunlar ile İşbiliye kıyaslanınca hangisi tercih edilir?” diye sorulunca İşbiliye diğerine üstün tutulmuş ve, 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“Onun ululuğu sedsiz (engelsiz) bir orman ve onun nehri timsahsız bir Nil'dir” demiştir. 

İbn Makkari'nin rivayetine göre Emevi meliklerinden Hakem b. 


Hişâm zamanında İşbiliye'nin vergisi 3.500.000 dinara ulaşmıştır. 


İşbone: Lişbone lafzından türemiştir. Lişbone, birinci ciltte açıklandığı üzere Portekiz Devletinin başşehri olan Lizbon şehridir. Lizbon, Lişbone'nin tahrif edilmiş biçimidir. 

İşgaliye: Endülüs”te bir beldedir. 

İşkerep: Endülüs'ün doğusunda bir beldenin adıdır. 


Kabre: Endülüs'te, Kurtuba'ya bağlı bir eyaletin adıdır. Abdullah b. 
Yunus ve Osman b. Ahmed el-Kabri buralıdır. 


Kabre: Kurtuba'ya 30 mil mesafede bulunan bir memlekettir. Meşhur âbid Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kaysi el-Kabri buralıdır. 


Kadis: İşbiliye'ye bağlı bir adadır. Bazıları Şeriş'e bağlı olduğunu söylerler. Adada bulunan putun elinde bir anahtar bulunduğu için Ebü Abdullah b. Meymün'un yeğeni Ali b. Kays orada ikamet etmekte iken putun altında mal bulunması ihtimaliyle onu yıkmaya çalıştı. Fakat bir şey bulunmadı. 


Kal'atü Abdüsselâm: Endülüs diyarında bir kaledir. Muhaddis İbrahim b. Sa'd el-Kal'i buralıdır. 


Kal'atü Eyyüb: Endülüs'te bir eyalettir. Aslı, Bülyâne kentidir. 
Kal“atü”r-Rebah: Sarakusta'ya bağlı bir beldedir. “Beyza” adıyla da 


anılır. 
Kalyoşe: Endülüs'te bir beldedir. 
Kanande: Endülüs'te bir beldenin adıdır. 


Kanâtır: Endülüs ülkesinde bir beldenin adıdır. Ahmed b. Said b. Ali el-Kanâtıri buralıdır. 


Kanbe: Endülüs'te bir köy ismidir. 


Kantaratü”1-Besf: Endülüs'te bir yerdir. Muhammed b. Ahmed b. Mesud el-Mâliki el-Kantari buralıdır. 
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Karatma: Endülüs'te bir beldenin adıdır. 
Karmes: Endülüs'te bir beldenin adıdır. 

Kasir: Kurtuba'ya 16 mil mesafede bir beldedir. 
Kastala: Ceyyân'a bağlı bir beldenin adıdır. 


Kastilya: Endülüs'te bir memleketin adıdır. Kastala ve Kastilya ke- 


limeleri büyük bir ihtimalle Kaştâle kelimesinin tahrif edilmiş biçimidir. 
Kaşber: Tuleytula nahiyesinde bir beldenin adıdır. 
Kavmes: Endülüs'te bir bölgenin adıdır. 
Kavre: Endülüs'ün İşbiliye kasabasına bağlı bir köydür. 


Kaysâne: Gırnata'ya bağlı bir köydür. Fakih Ebü”r-Rebi” Süleyman el-Kaysâni buralıdır. 


Kicâta: Endülüs'te bir memlekettir. Ebü Abdullah Muhammed b. Abdü”1-Halil el-Kicâti buralıdır. 


Kurtuba: Endülüs'te, halifelerin ikamet ettiği büyük bir şehrin adıdır. 
İbn Makkari'nin açıklamasına göre bu mezkür şehir, Emevi meliklerinden Ömer b. Abdülaziz'in emriyle yapılmıştır. Vasıflarından bir kısmı birinci ciltte açıklanan Câmi-i Kebir ile Medinetüzzehra ve Cisr-i Kebir adı verilen büyük köprü buradadır. Endülüs bilgelerinden Ebü Muhammed b. 
Atıyye bu konuda şunları söylemiştir: 


Kurtuba dört özelliğiyle üstündür diğer kentlerden 
Onlardan biri nehir üzerindeki köprü, 
İkincisi cami ve üçüncüsü Zehra'dır 


Dördüncüsü ve en önemlisi ilimdir 


Adı geçen köprü, İbn Hayyân ve diğer güvenilir tarihçilerin yaptıkları açıklamalara göre on yedi kemer üzerine yapılmış sağlam bir yapıdır. 
Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz'in emriyle Semh b. Mâlik el-Halvâni tarafından yapılmıştır. Menâhicü'l-Fiker'de yazıldığına göre mezkür köprü dünyanın harikalarından biridir. Adı geçen halife zamanında Abdur- 


rahman b. Abdullah el-Gâfiki'nin eliyle ve emriyle yapılmıştır. Uzunluğu 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800, yüksekliği 60 zirâ, genişliği 20 kulaçtır. Yirmi sekiz kemeri, on dokuz burcu vardır. İbn Hayyân der ki: “Bazılarının ifadesine göre bu köprü, Araplar'ın Endülüs'e girmesinden iki yüzyıl önce yapılmış fakat zamanın geçmesiyle harap olmuştur. 101 (719-20) yılında Semh tarafından yeniden yapılmıştır.” İmam Hicâri, el-Müsehheb adlı kitabında Kurtuba'yı şöylece 


tavsif eylemiştir: 


“Mervân'ın devleti zamanında Kurtuba İslâm'ın kubbesi idi. İsim sahibi sanatkârlar, Mervân'ın hilafet koltuğunun etrafında karar kılıyorlardı. Ma'diyye ve Yemâniyye kabilelerinin şereflileri orada bulunmaktaydı. Kurtuba'nın lutuf merkezi ve ulema sığınağı olduğu günlerde bu kabileler oraya hicret eylemişlerdi. O, Endülüs şehirleri arasında bir cese- din başı gibiydi. Bu cesetler arasında nehirler bulunuyordu. Nehirlerin en güzelleri, çiçeklerle ve güllerle donanmış çayırlıkları kuşatıyordu. Nehrin her tarafında kuşlar uçuşuyorlardı. Su dolaplarından şırıltılar duyuluyordu. İhsan ve iyilikleri yaygın olan melikin huzurunda çiçekler ve yıldızlar 


gülümsüyorlardı.” 


Bazı tarihlerde Kurtuba şehrinin yirmi bir parça varoşu, her varoşun kendine özgü sayısız mescidlerinin ve hamamlarının olduğu, bunlardan birinin diğerlerine ihtiyaçlarının bulunmadığı zikrolunmuştur. Bu varoş- 


ların adları şöylece zaptolunmuştur. 


Nehir tarafında bulunanlar: Rubzu Şakanda, çevresi sur ile çevrilmiştir. Rubzu Münyetü Aceb. 


Batıda bulunanlar: Rubzu Hıvanüyyeti'r-Reyhâni, Rubzü'r-Rekâkin, Rubzu Mescidi”1-Kehf, Rubzu Belat-ı Mugis, Rubzu Mescidi”ş-Şifa, Rubzu Hamaəmi”1-Ebiri, Rubzu Mescidi's-Sürür, Rubzu Mescidi”r-Ravza, Rub- 


zü”s-Sicni”1-Kadim. 
Kuzeyde bulunanlar: Rubzu Babi/T-Yehud, Rubzu Mescid-i Ümmü 


Seleme, Rubzü'r-Rusâfe. 


Doğu tarafında bulunanlar: Rubzu Sübülar, Rubzu Kurn-i Büreyl, Rubzü”1-Burc, Rubzu Münyetü Abdullah, Rubzu Münyeti”1-Mugfre, Rubzü”1-Medineti”1-Atika. 
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Kurtuba kenti bu varoşların ortasındadır. Adı geçen bu varoşlar önceleri şehrin dışında iken fitnenin zuhuruyla hepsinin etrafına bir büyük duvar ve önüne bir hendek çekilmiştir. Bu duvarın çevresi İbn Galib”in açıklamasına göre 24 millik bir mesafedir. Şehrin çevresinde 3000 bayındır köy bulunmakta olup her köyde minber ve şer'i hükümleri bilen itibarlı bir kadı bulunur. İmam Mâlik'in Muvatta’ adlı kitabını ezberleyemeyenleri veya ezberinde 10.000 hadis-i şerif olmayanları bu köylere hâkim yapmazlar. Bu kadılar, her cuma günü Kurtuba'da toplanırlar, halife ile birlikte cuma namazını eda ederler. Bulundukları köylerin durumunu müzakere ederler. İbn Safd der ki: “Kurtuba dördüncü iklimde bulunmakta olup güneşe tâbidir. Şehir ve beldelerinde türlü madenler bulunur. Kerteş köyünde halis gümüş madeni, Bestâise beldesinde civa, zencefir, bakır, tunç ve benzeri madenler bulunur. Oradaki bir dağda saf, berrak, kızıl, ak mermer ocakları vardır. Beni Ümeyye'nin ilk sultanlarının Endülüs ve Kurtuba'ya gelişleriyle Medinetüzzehra ve Zahire kasabalarını meliklerin ikamet yeri edinmeleriyle bunlar bayındırlık yönünden diğerlerine tercih edilirler. Hatta bu üç kasaba arasında bayındırlığın hâsıl olması nedeniyle bunlar arasında 10 mil mesafede kandil ışığıyla gezilirdi. Kurtuba halkının başkanlık, vakar, ilim ve irfanda itibarı fevkalâde idi. Bununla beraber halkının çoğu boşboğaz ve kendisini beğenmiş tiplerdir. Meliklere, valilere isyan ve itaatsizlikleri Endülüslüler arasında darbımesel olmuştur. Sultan Yakub el-Mansür'un biraderi Seyyid Ebü Yahya Kurtuba vilayetinden azlolununca oranın halkının ahlâkından kendisine sual olunduğunda, “Kurtubalılar deveye benzerler. Yükleri hafifletilirse bağırırlar, ağırlaştırılırsa yine bağırırlar. Neden memnun olduklarını bilemedim. Bilsem de onu yapsaydım. Neden memnun olmadıklarını da bilemedim. Bilsem de ondan sakınsaydım.” 


Ebü”1-Fazil et-Teyfâşi nakleder ki: “Mağrib Meliki Sultan Yakub el-Mansür yanında Ebü”l-Velid b. Rüşd ile başkan Ebü Bekir b. Zühre arasında Kurtuba ve İşbiliye memleketlerinin birbirlerine üstünlüğü konusunda münazara yapıldı. İbn Rüşd Kurtuba'yı tanımlamak ve özelliğini belirtmek için İbn Zühre'ye hitaben, “Sen ne dersin, onu bilemem. Bana kalırsa, İşbiliye'de bilginlerden biri ölürse, sahipsiz kalan kitapları satılmak istendiğinde Kurtuba'ya getirerek sattırırım. Kurtuba'da bir çalgıcı ölür, geriye 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kalan aletleri satılmak istenildiğinde İşbiliye'ye götürüp sattırırım” diye cevap vermekle Kurtuba'nın ilim, İşbiliye'nin oyun ve eğlence beldesi olduğunu belirtmiştir. İmam İbn Şekval, Şeyh Ebü Bekir b. Suâde'den hikâye ederek der ki: “Mezkür zat, biraderiyle beraber Tuleytula'ya ulaştığında Şeyhü”l-üstat Ebü Bekir el-Mahzümüi'nin huzuruna varırlar. Ebü Bekir, nereden geldiklerini sorar. Bunlar da Kurtuba'dan geldiklerini bildirdiler. 
Tekrar, oradan ne zaman çıktıklarını sorar. Henüz yeni geldiklerini söylemeleriyle ikisini de kendisine doğru çeker, “Kurtuba'nın kokusunu koklayayım” diyerek başlarını öper ve koklar. Sonra şu şiiri söyler: 


Kurtuba beni yanıltıyor mu geri dönmem için 
Yoksa zaman yaklaşıyor mu? 

Batı tarafın bulutlarla sulandı 

Çevrende şimşekler çatırdadı 

O sihirli gecelerin ve bahçelerinin güzelliği 
Senin toprağın ve senin suyun 


Arzularının anberi ve gülüdür 


Kurtuba'nın sekiz adet kapısı vardır. 


Bâbülkantara: Kurtuba'nın kıble tarafında bulunur ve nehrin üzerine açılır. Buna “Bâbülvadi” veya “Bâbü Ceziretilhadra” da derler. 


Bâbülhadid: Buna “Bâb-ı Sarakusta” da denilir. 

Bâbü İbn Abdilcebbâr: “Bâb-ı Tuleytula” adıyla da anılır. Bâbü Rümiye. 

Bâbü Talabira: “Bâb-ı Leon” da denilir. 

Bâbü Âmir el-Kureşi Bâbülhür: Bâb-ı Batalyevs de denilir. 

Bâbülattârin: “Bâb-ı İşbiliye” adıyla da bilinir. 

Lâride: Sarakusta'ya bağlı bir beldedir. 


Lebire: Endülüs ülkesinde bir beldenin adıdır. Hadisçilerden Muhammed b. Safvân el-Lebiri buralıdır. Bu beldeye Lebiri de denilir. 


Leble: İşbiliye'ye bağlı bir memleketin adıdır. Lugat imamlarından Ebü Cafer Ahmed b. Yusuf el-Fihri buralıdır. 
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Lebtit: Endülüs'te Ceziretülhadra'da bir beldedir. 
Levâte: Bir yer adıdır. 


Lokna: Endülüs'te iki kalenin adıdır. Birine “Loknatü”1-Kübra”, diğerine “Loknatü”s-Suğra” denilir. 


Lorka: Mürsiye”ye bağlı bir memleketin adıdır. 


Lüşe: Gırnata'ya bağlı bir şehirdir. Nehirlerinin ve ağaçlarının çokluğu ile meşhur olup Gırnata”dan geçen Şenil nehri kenarında bulunmaktadır. 


Lükke: Endülüs'te bir beldedir. 


Macrft: Endülüs'te bir köyün adıdır. Mezkür köy, daha sonraları gelişme kaydederek İspanya'nın başşehri olur. Macrit adı tahrif edilerek Madrid biçiminde adlandırılmıştır. 


Mansıf: Belensiye”ye bağlı bir memlekettir. Fakih, zâhid Ebü Abdullah el-Mansıfi buralıdır. Merhumun kabri Sebte”de halkın ziyaret yeridir. 


Maride: Endülüs'ün batısında büyük bir beldedir. 


Matahşâreş: Gırnata civarında bir yerin adıdır. Allâme Esirüddin Ebü Hayyân burada doğmuştur. 


Mayorka: Endülüs'ün bayındır adalarındandır. Büyük nehri, maden- 


leri ve büyük dağlarıyla meşhurdur. 

Medinetüsâlim: Endülüs'te bir eyaletin adıdır. 

Megâme: Endülüs ülkesinde bir beldenin adıdır. 

Mekkâde: Endülüs'te bir beldedir. 

Mellale: Endülüs'te Bicâye yakınında bir köydür. 

Menkib: Gırnata'ya bağlı bir beldedir. 

Mercü Firriş: Endülüs'te bir çayırlığın adıdır. 

Meriye: Deniz sahilinde bulunan ve etrafı sur ile kuşatılmış büyük bir beldedir. Nefhut”tib”de açıklandığı üzere surun banisi birinci ciltte vasıf- 


ları övülerek yazılan İbn Ebü Âmir tarafından görevlendirilmiş bulunan 


“Hayran” adındaki bir zattır. Onun adına nisbetle kaleye “Hayran” denilmiştir. Adı geçen şehir, İbn Ebü Âmir zamanında oldukça bayındır olup orada ipekli kumaşlar, nefis elbiseler, süslü ve motifli dokumalar imal edilmekteydi. Demircilik, bakırcılık, camcılık gibi diğer sanat kollarıyla da meşhur olmuştu. Kapılarının birinin üzerine taştan acayip görünüşlü bir ukâb (karakuş) sureti yapılmıştı. Bundan dolayı, bu kapıya Bâbü'lukâb (karakuş kapısı) adı verilmişti. 40 millik bir mesafeyi içine alan Meriye vadisi bağ, bostan, bahçe ve nehirleriyle cenneti andırmaktaydı. Ebü Cafer b. Hâtem Meriyye hakkında latif bir tarih yazarak eserine Meziyyetü”l-Meriyye alâ Gayrihâ min Bilâdi'-Endelüsiyye adını vermiştir. Bazı tarihçilerin açıklamasına göre Meriye halkı ticaret ve servet yönüyle diğer Endülüs beldelerinden daha üstündü. Bu şehirde hamamlarla birlikte yolcuların ücretsiz olarak konakladığı hanların sayısı 1000'e yakındı. İki dağ arasındaki Meriye'nin ortasında bir hendek yer almaktadır. Asıl kasaba, bu iki dağdan biri üzerinde bulunmakta olup yapılarının sağlamlığıyla bilinmektedir. Diğer dağın üzerinde bir varoş bulunmaktadır. Varoşun kalesi hem varoşu hem de kasabayı içine almaktadır. Batı tarafında bulunan diğer varoşa da “Rubzü'l-havz” adı verilir. Orada sayısız hamamlar ve kervansaraylar bulunur. Ana daireler yüksek kaleler ve ağaçlar ile kuşatılmış, toprağı da elenmiş gibi ince ve güzeldir. İbnü”1-Yesa” Meriye'ye bağlı bulunan Şentere şehrini anlatırken, “Ekilmesinden kırk gün sonra arpanın ve buğdayın hasat edilmesi buranın özelliğindendir. Orada yetişen elmanın her birinin çevresi üç karıştan fazla olur” demiştir. Daha da mübalağa ederek, “Güvenilir kişilerden Ebü Abdullah el-Büküri bana nakleyledi ki: Mu'temid b. Abbad”ın yanında idim. Şentere halkından biri dört adet elma hediye eyledi. Bunlardan her birinin çapı beş karış olup bir insanın dört adetten fazlasını başında taşıması mümkün değildi. Bu elmaları hediye eden kişi -melikin huzurunda- elmaların özelliklerini anlattı. 
Memleketlerinde bulunan ve beş karıştan küçük olan adi elmaları büyütmek istediklerinde ağacın üzerinde on adet veya daha az elma bırakarak dallarının altını direklerle desteklediklerini anlattı.”Meriye”ye bir günlük mesafede bulunan Hısnü Şenş kasabasında çok miktarda dut ve ipek bu- 


lunur. Bu kasabada bulunan dereye “Vadftabarnuş” adı verilir. 


Merşâne: Endülüs diyarında bir beldedir. 
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Metita: Belensiye”ye bağlı bir beldedir. Bilginlerden ve ediplerden pek çok kişi buralıdır. 


Minorka: Endülüs'ün bayındır adalarındandır. Bu ada ile Mayorka adası arasında 50 millik bir mesafe vardır. 


Murad: Kurtuba'ya 25 mil mesafede bir beldenin adıdır. 


Mürsiye: Endülüs'te bayındır bir eyalettir. Burada yataklar, hasırlar, ” demir ve tunçtan yapılmış bıçak, makas ve nefis eşyalar imal edilir. 


Nârice: Bahçeleri ve bostanlarıyla meşhur Malaga'ya bağlı bayındır büyük bir köydür. Orada en iyi ipek boyası imal edilir. 


Nâşire: Endülüs'te bir beldedir. Orada, mermer sütunlar yapılmaktadır. 


Neyre: Endülüs'te Mâride'ye bağlı bir bölgenin adıdır. 


Ronda: Endülüs'ün ortasında bir beldedir. Kalesi “Anda” adıyla anılır. Önceleri Kurtuba'ya bağlı iken daha sonraları yakınlığı sebebiyle İşbiliye'ye bağlanmıştır. Endülüs hatibi Abdullah b. Âsım ve Ahmed b. 
Ebü”1T-Afiye er-Rondi buralıdır. 


Rota: Endülüs'te bir yerin adıdır. 


Rusafe: Endülüs'te Belensiye”ye bağlı bağı, bostanı ve gül bahçeleriyle bilinen bir beldedir. Fakih, zahid Ebü Abdullah el-Mansıfi -ki kabri Sebte”dedir-, şairlerden Ebü Abdullah b. Galib er-Rifâa, muhaddislerden Yusuf b. Mesud ve Muhammed b. Abdullah b. Sannifon buralıdır. Yine Kurtuba'ya bağlı diğer bir memleketin adıdır. Şam havalisindeki on kadar yerin adıdır. 


Salamanke: Tuleytula”ya bağlı bir beldedir. 


Sâlim: Endülüs'ün doğusunda bir kasabanın adıdır. 


Sarakusta: Endülüs'te bayındır bir beldedir. Meyvelerinin bolluğu ve havasının güzelliğiyle meşhurdur. Bazı tarihçilerin açıklamasına göre bu beldeye akrepler ve eziyet verici hayvanlar gelmiş olsalar helâk olurlar. 
Orada yiyecek türü şeyler bir müddet terkolunsa kurtlanmaz ve bozulmaz. Bu şehirde yüzyıllık buğday, beş-altı yıllık asılmış üzüm, üç-dört 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yıllık incir, şeftali, elma ve erik kurusu, yirmi yıllık bakla ve mercimek bulunur. Keresteyi kurt yemez; yün, ipek ve keten gibi elbiseyi güve kesmez. 
Sehle: Belensiye ve Sarakusta arasında bir eyalettir. 
Süheyl: Endülüs'te bir kalenin adıdır. 


Sürte: Endülüs ülkesinin ortasında bir beldedir. Muhaddis Kasım b. 
Ebü”ş-Şüca es-Sürti buralıdır. 


Şakanda: Kurtuba civarında bir köydür. Allame Ebü”1-Velid İsmail b. 
Muhammed eş-Şakundi buralıdır. 

Şakür: Endülüs ülkesinde bir beldedir. 

Şörika: Endülüs diyarında bir kalenin adıdır. 


Şat: Endülüs'te bir kalenin adıdır. 


Şâtıbe: Endülüs'ün doğusunda Belensiye”ye bağlı büyük bir beldedir. 
Kalesinin sağlamlığıyla meşhurdur. Şeyhülkurra İmam Şâtıbi Muhammed Kasım ez-Zarir buralıdır. Adı geçen belde güzelliği ve manzarası yönüyle darbımesel haline gelmiştir. Burada imal olunan kâğıt pek meşhurdur. 


Şaze: Endülüs'ün ortasında bir dağın adıdır. 


Şeleb: Kurtuba'ya yedi günlük mesafede, deniz sahilinde büyük bir eyalettir. Zü/1-vizareteyn İbn A”mar, Ebü Mervân Abdülmelik b. Bedrân ve Ebü Muhammed Abdullah b. es-Seyyid Batalyevs buraya nisbet olu- 


nurlar. 


Şelemenka: Endülüs”te bayındır bir beldedir. 


Şentemeriye: Endülüs'ün batısında bir memlekettir. Endülüslü Alem en-Nahvi buralıdır. 


Şenterin: Endülüs'te bir beldedir. Fazilet sahibi meşhur İbn Sâre buralıdır. 


Şenteriye: Şeleb”e bağlı bir memlekettir. 
Şeref: İşbiliye'de bir yerdir. Kurtuba şehrinin hatibi ve subayı olan 


Ebü İshak İbrahim b. Muhammed eş-Şerefi oradandır. Yâküt b. Abdullah eş-Şerefi el-Mevsıli de buralıdır. 
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şeriş: Endülüs'te bayındır bir beldedir. Sokakları geniş, ağaçları leziz ve taze meyvelerle yüklü, halkı ilim, edep, iyilik ve gayretle donanmıştır. Elbiselerindeki zerafet ve yaşayışlarındaki mutluluk onlara has olup aralarında âşık ve mâşuk olmadık kimseye rastlanmaz. Orada oldukça nefis peynir yapılır, bu peynirden de türlü yemekler pişirirler. Peynirden yapılmış “mücebbenat” adıyla anılan bir tür yemek yapılır ki Endülüslüler arasında, “Şeriş”e gidip de mücebbenat yemeyen zarardadır” sözü darbımesel olmuştur. Bazılarının açıklamasına göre mücebbenat bir tür kadayıftır. Hamuruna peynir katılarak zeytinyağı içinde kavrulur. 


Şevzer: Endülüs diyarında bir beldedir. 


Şezüne: Endülüs'te bir beldedir. Ebü Abdullah Muhammed b. Halsa en-Nahvi buralıdır. 


Şibe: Endülüs'te bir dağın adıdır. 
Şibyut: Endülüs'te, Übezze kazasında bir kalenin adıdır. 
Şişane: Endülüs'te Batalyevs”e bağlı bir kazanın adıdır. 


Şukr: Belensiye ve Şâtıbe arasında bir beldedir. Meşhur şairlerden İbn Hafâce burada medfundur. 


Şükeyr: Endülüs'te bir dağın adıdır. Yaz ve kış tepesinde kar eksik 


olmaz. i 
Şükr : Endülüs'te bir adanın adıdır. 
Şümeyt: Endülüs'te bir hisarın adıdır. 


Şüster: Âş vadisine bağlı bir memlekettir. Süfilerden Ebü'l-Hasan Ali b. Abdullah en-Nümeyrf buralıdır. 


Şüyzüt: Endülüs'te bir kalenin adıdır. 


Tâkürünni: Endülüs'te bir köyün adıdır. Tâkürüna biçiminde de ya- 


zıldığı görülmüştür. 
Taraküne: Endülüs'te bir beldedir. 
Tatile: Sarakusta eyaletinden bir eyalettir. 
Taysamâniye: Endülüs'te bir beldedir. 


Taysâniye: Endülüs/te İşbiliye eyaletinde bir beldenin adıdır. 
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Taytal: İşbiliye'ye bağlı bir beldedir. Güzelliğiyle meşhurdur. İbn Said'in rivayetine göre Endülüs'e bağlı Cezâyir-i Müteferrice”dendir. 


Temrit: Veşka eyaletinin kentidir. 


Tentâle: Mürsiye'ye bağlı bir memlekettir. Burada kilim ve halı türlerinin en güzellerinin dokunduğu ve doğu ülkelerinin insanlarının onları 


ağır pahalarla aldıkları tarihlerde yazılıdır. 
Tıryâne: İşbiliye”ye bağlı bir beldedir. 
Tuleytula: Endülüs'te büyük bir beldedir. 
Tursune: Tutile eyaletinin kentidir. 


Turtüşe: Endülüs diyarında bir beldedir. Misbâhü'-Luga müellifi 


İmam Turtüşi buralıdır. 
Turtuvâneş: Endülüs'te Bâce'ye bağlı bir beldedir. 


Ukliş: Endülüs”te bir beldedir. Birçok eserin yazarı Hafız Şehâbeddin Ebü”1-Abbas oradandır. 


Ukliş: Gırnata'da bir beldedir. Bunun “Ukluş” kelimesinden türemiş olması muhtemeldir. 


Uştün: Endülüs'te bir kalenin adıdır. 
Uyun: Endülüs'te bir beldenin adıdır. 
Übezze: Endülüs'te bir beldedir. 

Üskufe: Endülüs diyarında bir kaza adıdır. 


Üşküniye: İşbone eyaletine bitişik bir eyalettir. Nice şehir ve sığınak- 


ları içine almakta ve Şelb bölgesi dahilinde bulunmaktadır. 
Üşnüne: Endülüs'te bir hisarın adıdır. 
Vadfaş: Gırnata'ya bağlı bir memlekettir. 


Vâdilhicâre: Endülüs sınırında Tuleytula'ya bağlı büyük bir beldedir. 
Muhaddis ve şair Muhammed b. İbrahim b. Hayyün el-Hicâri ile meşhur edibelerden Ümmü”-Ala bin. Yusuf el-Hicâriye buralıdır. 


Vânibe: Endülüs ülkesinde bir beldenin adıdır. 


Vâsıt: Endülüs ülkesinde bir beldenin adıdır. Ebü Ömer Ahmed b. 
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Sâbit adlı muhaddis buralıdır. Şezüne yakınında bir dağa da bu ad verilir. 
Velid: Endülüs'te bir şehrin adıdır. 
Velme: Endülüs ülkesindeki bir hisarın adıdır. 
Veşka: Endülüs'te bir eyalettir. 
Veyme: Endülüs diyarında bir sancak adıdır. 
Vezre: Endülüs'te bir yerin adıdır. 
Yâbire: Mâride'ye bağlı bir memlekettir. 
Yabise: Endülüs'ün bayındır adalarından birinin adıdır. 


Yahsıb: Endülüs ülkesinde bir kaledir. Muhaddislerden Said b. 
Makrür ve Nâbiga b. İbrahim buralıdırlar. 
Yeküre: Endülüs'te bir beldedir. 


Yermele: Endülüs'te bir nahiyedir. 
Yerüle: Endülüs'te bir nahiyenin adıdır. 


Zâb: Endülüs ülkesinde bir beldenin yahut bir eyâletin adıdır. Şairlerden Muhammed b. Hasan et-Temimi ve muhaddislerden Cafer b. Abdullah es-Sabah buraya mensupturlar. 


ON ALTINCI BÖLÜM 


ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARININ 
BAZI MİLLİ ADETLERİ 


Arap asıllı bir avuç nüfus, İslâm'ı yaymak, kavimleri ve milletleri hidayete kavuşturmak için Arabistan sınırının dışına ayak bastılar. Bunlar, bu işe kalkıştıklarında pek az oldukları halde, ellerine geçirdikleri ülkelerin halkından dinlerine girenler ve kendilerine uyanlarla çoğaldılar. Mağlup ettikleri kavimlerin -her yerde- kendilerine yardımcı olmalarıyla ne tarafa yöneldilerse zafer kapılarını açık ve halkını da kendi idarelerine hazır buldular. 


Bunlardan küçük bir topluluk, İfrikıye'nin fethine yöneldi. Allah'ın yardımıyla, sayı bakımından idrake sığmayan vahşi Berberi kabilelerini kâh silahla kahır, kâh lutuf ve adaletle idareleri altına aldılar. Çoğunu, yöneldikleri yollarda kendilerine yardımcı edindikten sonra Avrupa toprağına geçtiler. İspanya gibi büyük bir ülkeyi iki yıl içinde ellerine geçirerek uygarlığın gelişimini hızlandırmaya çalıştılar. Yüzyıllardan bu yana kargaların ve baykuşların yuvası olan harap yerleri kısa zamanda bayındır hale getirdiler. 


Kurtuba”da asalet ve servet bakımından üstünlük Yemenliler”le Hicazlılar'a özgüydü. Subaylar, âmirler, valiler, imamlar ve hatipler bunlardan olurdu. Bununla beraber, Araplar'da geçerli olan âdet hanedanıyla, şan ve unvanıyla övünmeye devam etmekti. Vatanlarında olduğu gibi, 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İspanya'da da sayısız kavimlere bölündüklerinden aralarında ayrılık mevcuttu. Şam toprağının muhacirleri inanç esaslarında ve cihadda Hicaz halkı ile birinci derecede ittifak halindeydiler. Vatanlarının birbirlerine komşu olmaları münasebetiyle bu iki fazilet onları gerek mülki imtiyazlarda ve gerekse nesep şerefi iddiasında Hicazlılar'a denk tutardı. Mısır halkı da İfrikıye'nin fethinde gösterdikleri yardımlar nedeniyle şeref bakımından Şam halkı gibi kabul edilirlerdi. Bu üç kavim, mutluluk ve gönül rahatlığı ile ömür sürerlerdi. İlim ile irfandan başka meşguliyetleri, sanattan başka şeye rağbetleri olmadığından gerek devlet, gerekse savaş işlerinde ve askerin idaresinde üstün idiler. Güzel terbiye ile vasıflanmaları sebebiyle maarif ve zarafet yalnız bu topluluğa özgü olup memleketin büyükleriyle başkanları ancak bu sınıftan olurdu. Bunlar, “Meşrikıyyün” adıyla saygı görürlerdi. Derece bakımından bunlardan daha aşağı olan ve “Mağribiyyün” adıyla anılan Berberi topluluğu mevcuttu. Bunlar Musa b. Nusayr'ın ve Melik I. Abdurrahman'ın peşinden yoğun biçimde Endülüs”e gelmekle Süleyman Berberi ve Murâbıtin'den Yusuf zamanlarına değin askerlik, işçilik, çobanlık ve çiftçilikle günlerini geçirirlerdi. Müslümanların nüfusunun çoğunluğu bunlardan oluşmaktaydı. Bunlar din ve mezhepleriyle, bağlı oldukları Arap fâtihleri ile aynı hayatı yaşadıkları halde, İber yarımadasında yaşayan halk arasında sulhu sağlayan bir vasıta görünümünde idiler. 


İSLÂM HÜKÜMETİNİN İDARESİ ALTINDA BULUNAN 
HIRİSTİYANLARIN DURUMLARI 


Musa b. Nusayr İspanya'ya geldiğinde yerli halk birkaç sınıf topluluktan ibaretti. Bunların bir kısmı Romalılar'dan önce İspanya'ya hicret eden muhacirlerden, bir kısmı da eski zamanlarda İspanya'yı istila eden Vizigot kavmindendi. Bunlar, Hz. İsa'nın dininin zuhuruyla ona bağlandılar. Bir müddet Roma hükümetinin idaresinde ve sonları 300 yıl kadar kendileri ile aynı din ve mezhebi paylaşan Got Devleti'nin idaresinde bulunmuşlardı. Araplar, İspanya'yı fethettiklerinde yiğitlik ve mertlikleri gereği bunların dinlerini değiştirmeleri için cebir kullanmadılar. Eski âdetleri üzere âyinlerini icra etmekte olup “müsta'rib” adıyla yerlerinde kaldılar. Bunlar, İslâm halifesinin idaresinde bulunan beldelerin her tarafında, özellikle de İşbiliye, Kurtuba, Mâride, Mürsiye ve Tuleytula gibi 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şehirlerde ikamet ettiler. Müslüman kavimler idari yönden kendilerine galip olmalarına rağmen yürürlükte olan her türlü hukuk ve imtiyazlara sahip oldular, huzur içinde yaşadılar. 


Avrupalı tarihçiler ittifakla derler ki: Arap milletinin muzaffer oldukları anda hem mağlup hem de düşman olan kavimler hakkında gösterdikleri lutfu şimdiye kadar hiçbir kavim göstermemiştir. Kendileri insani güzelliklerin her türüne, sanat ve olgunlukta da insanlığın fertlerinin tamamına üstatlık yapmış olduklarından fazilet, adalet ve merhamette de benzersizdirler. II. Halife Ömer el-Faruk, dini emirlerde sertlikle vasıflanmış, etrafa seriyyeler göndererek yeryüzüne dinin nurlarını yaymakla meşgul olmuştur. Kudüs'ü fetheylediğinde halkının inançlarına dokunmamakla birlikte kendisinden sonra da müdahale edilmemesi için anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşma nedeniyledir ki Emevi meliklerinden Velid, Şam'da kendi adına bir mescid bina ederken hıristiyanlar için de bir kilise inşasını emreylemiş ve masraflarını devlet hazinesinden karşılamıştır. 
Onun kardeşi Abdullah da her mâbed için bir dinar vergi tahsis ederek Mısır'da, Mağrib”de ve Tilimsan”da bulunan sayısız piskoposların himayelerini sağlamıştır. Abbâsi Devleti'nde de İskenderiye patrikleri mevcut . 
olmakla beraber hıristiyanlar arasında Saint Makari ve Araplar arasında “Ebü Makar” adıyla anılan manastırda imtiyaz sahibi olarak ikamet etmişlerdir. Daha önceleri hıristiyanlar, Roma'yı ellerine geçirdiklerinde ne kadar büyük mâbed ve mahkeme varsa hepsini kiliseye dönüştürdükleri halde, Araplar fethettikleri beldelerin hiçbirinde bir kiliseyi camiye çevirmemişlerdir. Hatta İspanya'da yalnız “Endülüs” adıyla anılan bölgeden başka ellerinde bir yer yok iken bir deniz savaşında kendilerine galip gelen, İspanya'ya girişlerine şiddetle karşı koyan Tüdmir adındaki bir hıristiyanın idaresine “Tüdmir bölgesi” adı verilen geniş araziyi teslim etmişlerdi. Bunlar, İspanya'ya tamamen hâkim olduklarında da eski halkının sıkıntıya uğrayacağı hiçbir muamelede bulunmadılar. Huzurlarını sağlamak amacıyla eski âdetleri üzere bıraktılar; mahkemelerini, kiliselerini kendilerine terkettiler. 


Ruhban sınıflarının rütbeleri önceleri nasılsa yine o biçimde kaldı. 
Yalnız patrikler, halifenin seçim ve iradesiyle atandılar. Mâbedlere, manastırlara atanacak diğer rahipler özellikle patriklerin isteğiyle olurdu. 
Müsta'ribler, Emevi melikleri zamanında Tuleytula ve İşbiliye'de “Millet 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Kilisesi” adıyla büyük iki kilise inşa etmişlerdi. IV. Alfonso, Tuleytula'yı istila eylediğinde bu kiliseleri görünce hayrete düştü. Bu kiliseler, Kral Ferdinand ve Kraliçe İsabelle zamanından daha sonraki dönemlere kadar ayakta kalarak halkın ibret almasını sağladı. Yine İspanyol tarihçilerinin yazdıklarına göre, Endülüs İslâm idaresi zamanındaki sayısız ruhban cemiyetleri, dini ve milli işlerin müzakeresi konusunda görev alırlardı. Bu idarede kendilerinin ne derece serbest olduklarına bundan daha büyük delil olamaz. Mevcut tarihlerde yazıldığı üzere, ruhban cemiyetlerinden İşbiliye'de kurulan meclis 166 (782-83) yılında I. Abdurrahman zamanında, Kurtuba”da kurulan meclis 238 (852-53) yılında IL Abdurrahman zamanında, yine Kurtuba”da kurulan meclis 248 (862) yılında Melik Muhammed”in saltanat döneminde kurulmuştur. 238 (852-53) yılında kurulmuş olan meclis, bağnaz hıristiyanlar arasında -din işlerine ait- bazı anlaşmazlıkların meydana gelmesiyle, müsta'riblerin huzurunun kaçacağından endişe edildi. Gerçekleşen olayla ilgili ihtilafların önlenmesi konusu patriklerin ve piskoposların kararına bırakıldı. Bu konuda halife tarafından kendilerine özel emirler verildi. 


Bu konuda, meşhur Fransız tarihçisi Viardot şevk ve heyecana gelerek der ki: Montesguieu, Kanunların Ruhu adlı eserinin on dördüncü bölümünde, “Olgunluğu ve mertliği sebebiyle galip olma şerefini mağluba terketmek, mağlubun can, mal hürriyetine, geleneklerine, dinlerine, mezheplerine dokunmama özelliğinin zuhurunun kaynağı Hıristiyanlık'tır. Bu durumu arzetmeye mecburuz” demiştir. Montesguieu'nün affına sığınarak ben bu görüşün aksini savunuyorum. Çünkü, hıristiyanlar bu insani özelliği ne kendi mezhebinde olanlara ne de Amerika halkları hakkında uygulamıştır. Ama, müslüman Araplar bu özelliği hıristiyan milletinin tamamı hakkında kullandılar. Bu konuda müslümanların hak ettikleri hak tanırlılığı yerine getirmek için insaf ile düşünülmelidir. Bunlar bu özelliği yerine getirdikleri zamanlarda, bir yeni dinin başlangıcının galeyanı ile mağrur, birbirini izleyen fetihlerle gurur içindeydiler. Halbuki hıristiyanlar bu özelliği, dini esaslarını bir tarafa bırakarak filozofluğa başlamadıkça icra etmediler. | 


Daha doğrusunu söylemek gerekirse bunlar filozofluğa başladıktan bu yana mezhep taassupları arttı. Tuttukları yola nazaran yeryüzündeki mezhep ihtilafını ortadan kaldırmak için dünyayı hıristiyanlaştırmak 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sevdasına kapıldılar. Bu arzularını gizlemek için medeniyetin yararları ve benzeri türden mazeretler ileri sürdüler. Bu bahanelerle Avrupa devletlerinde resmen teşekkül eden sayısız kurumların paralar sarfederek dünyanın her tarafına papazlar gönderilmesi gerçeğini gizlediler. 


Batılı tarihçilerin yazdıklarına göre, Endülüs'te İslâm fâtihlerinin uyguladıkları mertlik ve kerem muhalif iki kavmin ve inancın birbirlerine ülfetini sağladı. İspanyollar, kendi kavimlerinden daha çok müslümanlara ısındılar. Hatta müslümanlar, hıristiyanların rızasını sağlayarak meşru şartlarla onların kızlarıyla evlendiler. Musa b. Nusayr'ın oğlu Abdülaziz, Gotlar'ın son kralı Rodrigo'nun karısı Egilona'yı nikâhı altına almıştır. 
Melik TIL Abdurrahman'ın annesi de hıristiyandı. Dedesi Abdullah onu tahta çıkarırken İslâm bilginleri arasında hiçbir ihtilaf ve dedikodu olmamıştır. Müslümanların ortaya koydukları bu sınırsız anlayış hali kısa zamanda hıristiyanlardan korku ve dehşeti kaldırdı. Hatta, rahipler de eski bekârlık âdetini terkederek halktan insanlar gibi evlenmeye başladılar. 
Daha da garibi, bu âdet yalnız İslâm idaresi altında bulunanlara özgü olmayıp İspanya'da daha sonra kurulan devletlerin rahipleri için de geçerli idi. Bu durum, Kral Fernando”nun Gırnata'yı istila ettiği zamana kadar devam etti. Ondan sonra, papa tarafından gerçekleşen yasaklama nedeniyle evlenmeleri engellendi. 


İSRAİLOĞULLARI”NIN DURUMU 


Asya, Afrika kıtalarından gelen muhtelif cins ve ırktan müslümanlarla, asli mezheplerini koruyan müsta'riblerden başka Endülüs İslâm meliklerinin idaresi altında birçok yahudi topluluğu refah ve huzur içinde yaşıyorlardı. Milâdın 136. yılında ve Adrien hükümeti zamanında Barcochöbas ihtilali gerçekleşince Filistin toprağında bulunan İsrâiloğulları yeryüzünün her tarafına dağıldılar. Yahuda ve Bünyamin evlatlarından 50.000 kadar hane de İspanya'ya gelerek yerleşmişlerdi. Got kavmi İspanya'yı istila ettiklerinde onları burada yerleşmiş durumda bularak sefalet ve zillet içinde kendi halerine terkettiler. İspanya'yı fetheden Araplar'ın diğer din mensuplarına ve özellikle her kavim arasında hakir görülen Müseviler'e gösterdikleri şefkat etrafa yayılınca, diğer hıristiyan devletlerinin idaresinde zulüm gören yahudilerin birçoğu vatanlarını terkettiler, 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müslümanların lutufkâr kanatları altına hasırlarını açarak ikamet eylediler. Araplar'ın İspanya'da hâkimiyetlerini devam ettirdikleri müddetçe yahudi çoğunluğu diğer Avrupa ülkelerinden daha fazlaydı. 


Bunların bir kısmı vergi dağıtımı memurluklarında, servet sahiplerinin daire müdürlüğü ve vekilharçlığı gibi hizmetlerde bulunurlardı. Bir kısmı da simsarlık ve diğer memleketlere ticaret eşyalarının nakli ile geçinirlerdi. İçlerinden birçoğu Araplar'dan hesap, kimya, nücum, tabiplik gibi muteber fenleri öğrenerek diğer beldelere yayarlardı. İslâm'ın meydana çıkardığı medeni terbiyenin ve ilmi olgunluğun yeryüzüne yayılmasında İsrâiloğulları'nın da hayli hizmeti geçmiştir. 


Müsta'ribler gibi ahid ve şartlara bağlı olmamakla birlikte, bunlar da mezheplerinin esaslarını ve milli âdetlerini icra etmekte serbest idiler. Diledikleri ülkede huzur ve refah içinde ikamet ederlerdi. Yeni sinagogların inşası konusunda halifenin iznine sahip olduklarından Tuleytula”daki Santa Mariya adı verilen büyük kilise, o vakit, İslâm hükümetinin gerçekleşen ruhsatına bağlı olarak İsrâiloğulları tarafından kurulan bir sinagogdur. 


NÜFUS 


İspanya'nın fethi anında, İslâm askerlerinin emirleri ile yerliler arasında yapılmış olan geçerli anlaşmalar nedeniyle, halife tarafından reâyâ üzerine bir vergi tevzi olunduğu tarih kitaplarının hepsinde yazılı ise de her şahsa ne kadar akçe vergi düştüğü bir türlü açıklık kazanmamıştır. 
Emevi Devleti zamanında Endülüs'teki nüfusun miktarı belli olmayıp ancak tahmini alametlerle mümkündü. Bilindiği üzere başkent Kurtuba şehriydi. Mâride, Şenterin, Tuleytula, Sarakusta, Belensiye, Mürsiye, Gırnata gibi şehirler özel valilerce idare olunurdu. Büyüklükte bunlara benzeyen seksen adet bayındır belde ve 300 adet de kaza mevcuttu. Bunlar, şehirlerin büyüklerinden sayıldığından coğrafya ile ilgilenen Araplar'a göre 
yalnız Kurtuba şehrinde 200.000 hane, 600 cami-i şerif, 500 hastahane, 800 
medrese, 900 hamam bulunuyordu. Bu hesaba nisbetle burayı vatan edinenlerin nüfusu tahmin edilebilir. Eğer ilk bakışta bunda mübalağa olması ihtimali akla gelirse de Arap kavminin ne derece medeniyete uygun, memleket idaresiyle ilgili neler yaptığı düşünülürse bunun çok görülmeyeceği âşikârdır. Nüfusun yoğunluğu hususunda dağlar, sahralar ve 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dereler de bunlardan geri kalmıyor. Hatta Vâdilkebir adlı büyük nehrin suyuyla 12.000 bayındır köyün bağ, bostan ve mezraalarının suya kanmış olduğu, Murâbıtin'den Emir Yusuf'un İfrikıye ile Endülüs idaresine hâkim olduğu zamanlarda, her cuma günü, adının 300.000 minberde anıldığı, hatiplerin sünnetinin süsü olduğu yazılan gerçeklerdendir. 


GELİRLER 


İbn Hallikân, Vefeyâtü'1-A'yân'ında İbn Beşküvâl'den nakil ile der ki: “Emevi meliklerinden Abdurrahman en-Nâsır zamanında Endülüs'ün geliri 5.408.000'e, gümrük gelirleri 765.000 dinara ulaşırdı.” İmam Makkari'nin açıklamasına göre Endülüs'ün Emevi meliklerine verdiği senelik vergiler, Endülüs dirhemi olarak 300.000 dinardı. Bu meblağın üçte biri memurların, askerlerin ve görevlilerin masraflarına verilirdi. Üçte biri meliklerin ev işlerine sarfedilir, geri kalan üçte biri de günlük harcamalara bırakılırdı. 400 (1009-10) yılında Endülüs'e gelen İbn Havkal-i Nasibi beldelerin sadakalarından, gelirlerinden, haraçlarından, âşârlarından, deniz gümrüğünden her yıl devlet hazinesine 200.000 dinar vergi girdiğini, her dinarın 
17 dirhem kıymetinde olduğunu açıklamıştır. Ne yazık ki bu sikkelerin 
miktar, vezin ve ayarlarının açıklanmamasıyla asrımızın sikkesine tatbik olunamamıştır. 


Araplar'ın idaresinde bulunan halkın nüfusunun ne derece çok olduğuna bu da bir delildir. Araplar, gerek ziraat ve çiftçilik gerekse hayvan yetiştirme sanatında pek çok ilerledikleri gibi dış ticaretleri de oldukça genişlemişti. Mevsiminde yağmurun yağmaması, memleketin bir tarafına bir miktar çekirge sürüsünün gelmesi gibi küçük bir arızanın oluşmasıyla defalarca kıtlıkla karşılaşmışlardır. Bugün, İspanya'nın arazisinin yarıdan fazlası ziraat ve bayındırlık süsünden uzak olmasına rağmen, kıtlıkla karşı karşıya gelmemektedirler. Araplar'ın zamanında ise mümkün olduğu ölçüde bir karış toprak boş kalmayarak ihtimam ve sanatla ekilmiş olduğu halde, yine böylece sık sık kıtlıkla karşılaşmış olmasına bakıldığında o zamanın nüfusunun ne derece yoğun, şimdi ne kadar az olduğu ortaya çıkar. 


Emevi Devleti'nin inkırazı esnasında ve daha sonraları meydana gelen dâhili muharebeler ile Murabıtlar'ın ve Muvahhidler'in birbiri ardın- 


ca hücumları sonucu Arap idaresinin izmihlâlinin başlangıcı olan diğer 


446 e ENDÜLÜS TARİHİ 


musibetler zaman zaman nüfusu azaltmıştır. Daha önceleri Asturias dağlarında küçük bir toplulukla hisara kapanan Plaj adlı kişiden Gırnata şehrini istila eden Ferdinand ve İsabelle zamanına kadar İspanyollar'ın adım adım ve sürekli olarak gerçekleştirdikleri savaşların ve çarpışmaların bu konuda pek çok yardımı olmuştur. Çünkü İspanyollar'ın fetihleri ve galibiyetleri Araplar'ınki gibi az vakitte gerçekleşmedi. 800 yıl içinde 3700 kez muharebe oldu. Bu muharebelerin her birinde Kral VI. Alfonso Tuleytula”yı, Kral Cakum Belensiye'yi, Kral Saint-Fernando İşbiliye ile Kurtuba”yı istila eylediklerinde şu yolu izlediler: İspanyol vahşileri, önlerine çıkan mağlup İslâm nüfusunu hasta, ihtiyar, kadın, çocuk ne olursa olsun istisnasız kılıçtan geçirerek sağ bırakmadılar. Gırnata'nın istilasından biraz önce mezkür şehrin 3 milyondan fazla müslüman nüfusunun çoğu Melik Abdullah ez-Zagal ve Abdullah es-Sagir'in refakatiyle İfrikıye tarafına geçerek darmadağın oldular. 


Gırnata'da kalan müslümanlara da zorla Hıristiyanlığı kabul ettirdiler. Zuhur eden ihtilaller nedeniyle grup grup İspanya'nın diğer taraflarına dağılarak perişan oldular. Bununla beraber ne hıristiyan idarenin cebir ve tazyikleri ne de engizisyon meclisinin zalimlerinin kahrı bunların geri kalanını tamamen Hıristiyanlığın zincirine çekebildi. Kral IN. Philippe zamanında onun emriyle gerçekleşen akıl dışı cevr ve ezalarla İspanya'dan çıkarıldılar. 


ASKERİYENİN DURUMU 


O asırlarda her idarede geçerli olan âdet üzere, bütün devletlerde dâimi ve muvazzaf asker bulunmazdı. Yalnız halifenin korunmasına memur olan bir sınıf süvari ile “kâşif” adıyla anılan bir takım asker devamlı olarak silah altında bulunur, beldenin zabıta işi onlarla idare olunurdu. 
İspanyollar tarafından bir yerlere tecavüzler gerçekleştiğinde onları uzaklaştırmak için o yerin bağlı bulunduğu şehrin veziri veya eyaletin valisi, idaresi altında bulunan halktan, gereken miktarda adam seçerek oraya yönelirdi. Halkın umumunu ilgilendiren bir olayın ortaya çıkışında da halife olan zat, idaresi altında bulunan beldelerden gerektiği kadar adamlar toplayarak düşmana karşı koymak için gönderirdi. Eğer baş gösteren olay, İspanyollar'ın veya imansız âsilerin aleyhine yönelik ise o vakit camilerde umumi cihad ilan edilir, halife tarafından beldelerde bulunan İslam milletlerine askerler ve subaylar gönderilirdi. İşin önem derecesine göre toplanan askerin zahire, erzak, mühimmat, at, silah ve ihtiyaçları tamamen hükümet tarafından verildiğinden, hazinenin durumuna göre asker seçilir ve gönderilirdi. 


Adı geçen özel askerler, gerçekleşen ganimetlerden daha fazla pay sahibi olurlardı. Her savaşta düşmandan alınan ganimetlerin beşte biri halife için ayrıldıktan sonra geriye kalanı gaziler arasında adaletle taksim olunurdu. Piyadeye bir, süvariye iki hisse verilirdi. 


Bizzat halifenin, hâcibin yahut vekilinin bu tür mühim bir tecavüze uğraması sonucu İslâm ordusu eski usul üzere beş kola ayrılır, savaş hattı bu düzene göre kurulurdu. Öndeki avcı bölüklerine “mukaddimetü”1-ceyş”, sağ kola “meymene”, sol kola “meysere”, merkez ortaya “kalp”, gerideki ihtiyat sınıfına “sâka” adı verilirdi. Bu biçimde düzenle- 


A 


nen orduya “el-hamis” denilirdi. 


Askerlik hizmeti hıristiyanlar arasında tabii görevlerdendi. İnsanlar, başkanlarının emrine itaat etmek zorundaydılar. O asırlarda hıristiyan ülkeler mâlikâne suretiyle idare edilmekte olduğundan, devletin askere ihtiyacı olduğunda mâlikâne sahiplerine haber verilirdi. Onlar da elleri altında bulunan esirleri toplayarak takım takım sevkederlerdi. Araplar'da böyle bir durum yoktur. Âdi savaşlarda bile bütün gönüllüler asker biçiminde idiler. Her takım o savaşın gerçekleşme sebebi hakkında kabilesinin görüş ve fikirlerine uymakla birlikte istediği tarafta bulunurdu. Fakat, din düşmanlarıyla cihad konusu ortaya çıkınca -halife tarafından davet edildiklerinde- bu husus milletin genelini ilgilendiren mühim işlerden sayılırdı. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve esirlerden başka her güçlü hür müslümanın orada bulunması zorunlu idi. Bu konuda seçim olmaz ve halifeye itaatten başka çare kalmazdı. Bu durumda, asker toplamak için her tarafa gönderilen memurlar, yarış halinde bulunan ve kendi nefsini arzeden fertler içinde bekâr olanları evli bulunanlara tercih ederlerdi. Ancak, şer'i yasak gereği müslümanlar her türlü oyun ve eğlenceden uzak durduklarından delikanlılık zamanından yaşlılıklarına kadar süvarilikten ve silah kullanmaktan başka eğlence bilmezlerdi. Hiç savaş görmemiş olanlar bile, ilk muharebelerde cengâver askerler gibi işe yararlardı. 


448 e ENDÜLÜS TARİHİ 


Toplanan müslüman gaziler, sevkolundukları savaşı gerek galip, gerekse mağlup olarak tamamladıklarında dağılırlardı. Herkesin köylerine, evlerine gitme alışkanlığı olduğundan her zaman toplu asker bulunmazdı. Gelecek sene için toplanmaları gerekirse yine halife tarafından savaşa çağrılırlardı. Bu hal, Emevi Devleti'nin inkırazıyla Arap ve Berberi kavimleri arasında alevlenen savaşlara, İspanyollar'ın bundan yararlanarak İslâm memleketlerinin her tarafına taarruz ettikleri zamana kadar uzadı. O vakit İslâm toplumunun bulunduğu korkulu hal düşünülerek sınır üzerinde bulunan kalelerin korunması için “râbıt” adıyla bir sınıf dâimi asker bulundurulurdu. 


DENİZ İŞLERİ 


Araplar, asli vatanlarında denizden uzak bulunmaları nedeniyle denizcilik sanatından haberdar değildiler. Fütuhatların genişlemesiyle sahillere sahip olduklarında gerek gemicilikle ilgili işler konusunda gerekse farklı coğrafya sanatında çağdaşları bulunan kavimlerin hepsini geçtiler. Balear adaları müslümanların eline geçmemiş ve muntazam tersaneler yapılmamış iken Endülüs ve Mağrib fâtihi, bir takım donanma hazırlayarak Sardunya ve Korsika'nın fethiyle görevlendirildi. Belirli bir müddet geçtikten sonra Emevi Devleti İspanya'da istikrar sağlayarak idaresini tamamladığı sırada deniz işleri de ihmal edilmedi. Sayısız yerlerde, gerekli gemilerin inşasına ve korunmasına mahsus tersaneler kuruldu. Buralarda yapılan gemiler zaman zaman Endülüs sahillerinde gezerek o bölgeyi vahşi Berberi taifesinin tecavüzünden ve İfrikıye korsanlarının şerrinden korurlardı. 


226 (840-41) yılında Melik II. Abdurrahman, mükemmel bir donanma 
hazırlayarak Akdeniz'e gönderdi. Bunlar, Sardunya ve Korsika adalarını yağma eylediler. 254 / 868 yılında Melik Muhammed, İspanyollar'ı arkalarından basarak memleketlerinin ortasına girmek için Kadis semtine birçok savaş gemisi göndermişti. Fakat bu donanma Menhu (Minho) Boğazı'nda fırtınaya tutularak tarumar olmuştur. 309 (921) yılının başında birinci ciltte açıklandığı üzere bir gemi meselesinden dolayı Melik TIL Abdurrahman, Mısır azizi ile bozuşmuş ve Akdeniz'de büyük bir çarpışma meydana gelmiştir. Süleyman Berberi'nin galibiyeti anında, Lizbon halkından bazı sanatkârlar, o yüzyılın deniz bilgisine göre hayret edilecek bir cesaretle Atlas Okyanusu'na gemiler sürmüşlerdir. Bu seferin gerçekleşmesi garip 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olaylardandır. Meşhur Arap coğrafyacılarından Şerif İdris'in eserinden tercüme edilmek suretiyle birçok Frenk tarihlerinde yer alan bu olayın açıklanması burada uygun görüldü. 


ARAPLAR'IN ATLAS OKYANUSU'NU TEFTİŞE 
YÖNELMELERİ 


433 (1041-42) yılında Lizbon halkından birtakım sanatkârlar gerek coğrafya ve gerekse yıldız ilminde olan maharetleri nedeniyle Atlas Okyanusu'nda bulunduğuna inanılan bazı adaları bulmak, “Şu sonsuz denizde neler var?” diye araştırmak için adı geçen okyanusa seyahate çıkmayı kararlaştırdılar. Hepsi bir kabileden olmak üzere seksen kişi bu yolculuğa karar verdiler. Birkaç parça gemi ile yanlarına ekmek, su gibi gerekli malzemeleri aldıktan sonra yola çıktılar. Doğudan esen rüzgârın önüne düşerek on bir gün gittikten sonra suların akıntısının şiddetinin arttığını, havanın aydınlığının azaldığını gördüklerinde korkuya düştüler, ilerlemeye cesaret edemediler. Hemen yol değiştirdiler. Gemileri güney tarafa doğrultarak bu hal üzere on gün daha gittikten sonra bir adaya ulaştılar. 
Bu adada insan eserinden bir şey göremediler. Ancak çobansız gezen sürü sürü koyunlara rastladılar. Buraya Ceziretülganem (Koyun adası) adını verdiler. Koyunların birkaçını boğazlayıp pişirdilerse de etlerinin acımtırak olması nedeniyle yemekten vazgeçtiler. Fakat postlarını korudular. 
Bir tarafta da suyu gayet latif ve berrak bir ırmak gördüler. Görünen bu ırmağın üzerine boydan boya incir ağaçları sarkmıştı. 


Güneyden esen rüzgâr ile tekrar yollarına devam ettiler. On iki gün gittikten sonra önlerine bir ada daha çıktı. Burada insan izleri ve ziraat işaretleri görüldü. Yaklaştıklarında, ada halkından birtakım insanlar küçük kayıklarla gelerek gemilerin etrafını çevirdiler. Gemilerde bulunanları kayıklarına alarak sahilde bulunan şehre yöneldiler. Bu ada halkının çehreleri kırmızı bakır renginde, saçları az ve gayet uzun, kadınları oldukça güzeldiler. Gemi halkı bir evde üç gün hapsoldular. Dördüncü gün Arapça'ya âşina bir adam buldular, kim olduklarını, nereden ve niçin geldiklerini sordular. Bunlar da seyahat sebeplerini ve gezilerini naklettiler. 
Tercüman, insanları teselli ettikten sonra onlardan ayrıldı. 


Ertesi gün bu yolcuların hepsi o adanın hâkimine arzolundular. O da dünkü adamın sorduklarını tekrarladı. Bunlar da Atlas Okyanusu'nun 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durumunun halk tarafından bilinmediğini, orada olan gariplikleri temaşa eylemek, yeni arazi görmek ve mümkün olursa öteki sahile kadar gitmek istediklerini anlattılar. Hâkim tebessüm ederek tercümana, “Benim babam da bir zaman böyle bir meraka düşmüş, ada halkından birkaç kişiyi, bu denizin durumunu öğrenmesi için yeterli miktarda gemiler ve mühimmat vererek yola çıkarmış idi. Onlar birkaç ay gittikten sonra aydınlığı kaybederek tekrar dönmüşlerdi” dedi. 


Kendilerine teselli edici bazı sözler söyledikten sonra yine önceki yerlerine gönderdi. Birkaç gün orada ikamet edip batı rüzgârı esmeye başlayınca bunların gözlerini bağlayarak yine küçük kayıklarla gemilerine götürdüler. Gemilerini ada halkından tayin edilen kişiler kullandılar. Üç gün üç gece gittikten sonra bir sahile ulaştılar. Adamlar, gemi halkını gözleri bağlı olarak karaya çıkardılar. Ellerini arkalarına ve her birini de bellerinden bir ağaca sıkıca bağladıktan sonra tekrar döndüler. Biçâreler o gece bu durumda sabaha çıktılar. Çevrelerinde bazı insan sesleri işiterek hepsi avaz avaz bağırmaya başladılar. Birtakım insanlar bunların yanlarına gelerek ellerini çözdüler. Yardıma gelen bu insanlar Berberfler”den bir kabile imişler. Araplar'dan bu durumun aslını sordular, onlar da başlarından geçeni tafsilatıyla nakleylediler. Sonra Berberfler”den biri bunlara, bulundukları yerin Lizbon şehrine ne kadar uzakta olduğunu sordu. “İki aylık yoldur” dediler. Gerçekte bunların yanaştıkları yer Aksa-yı Mağrib”de bir liman idi. Oradan memleketlerine ancak iki ayda gelebildiler. 


BÜYÜK ATLANTİS ÜLKESİNİN KAYBOLUŞUNA AİT 
MAKALE 


Tarihçi Viardot, “Bu ifadenin esasına bakıldığı zaman Araplar'ın Atlantis ülkesinin bakiyyelerinden olan Madera ve Asor adalarına gitmiş oldukları ortaya çıkar” der. Bu münasebetle bu ülke hakkındaki eserlerden bir kısmını zikredelim. İsa'nın doğumundan 1500 yıl önce Fenikeliler İspanya'yı keşf ve Malaga ile birlikte birkaç şehri bina ettikten sonra gemicilik sanatındaki maharetleri gereği Atlas Okyanusu'na çıkmaya cesaret ettiler. Avrupa kıtasının batı sahilinde Kadis ve Şezüne şehirlerini bina eylediler. Sanılır ki Fenikeliler buralara gidip gelmeye başladıklarında gemileri fırtınaya tutuldu, onlar da Madera ve Asor adalarına sığındılar. 
Dönüşlerinde gördükleri gariplikleri halka aktardılar. Böylece öteden bu 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yana, bir ucu Kanarya adalarına, bir ucuda Antil adı verilen adalara kadar uzanan gayet büyük ve geniş olan bu ada rüzgârın değişik yönden esmesi üzerine büyük bir olayla karşılaşmıştır. Bu olay üzerine Okyanus dalgaları bastırmış, yüksek dağlar ada biçiminde kalmıştır. Önceleri, nice gariplikleri içerdiği, önceki milletler arasında bilinmekte idi. Özellikle eski Yunan putperestleri bu ülkeye ait türlü türlü efsane ve hikâyeler icat edip tapındıkları ilâhların merkezi kabul etmişler, yahut halkının Mısır'ı fetheylemesi sonucu meydana gelen garip olaylar üzerine kitaplar yazmışlardır. Bunlardan sarfınazarla asıl şayan-ı dikkat olan Eflâtun'un yazdığı kitaplarda bulunan sözler üzerinde duralım ve onları açıklayalım: 


Buna ait Timencius ve Kritias adında Eflatun”un iki risâlesi vardır ki onlardaki yazılı bulunan rivayetleri Eflatun çocukluğunda büyük babası Kritias'tan dinleyerek nakleyledi. Kritias bunları Solon adlı hekimden, Solon da Mısırlı Sâiz adlı bir rahipten almış olduğunu açıklar. Eflâtun'un açıklamasının özetine göre Atlantis ülkesinin Ümit Burnu önünden güneye doğru uzunluğu 141.000, genişliği 94.000 metre uzunluğundadır. Kuzey tarafı birtakım dağlar ve tellerle donanmış idi ki bu dağlar büyüklük, azamet, letafette gerek ormanların çokluğu, çayır, çimen ve ırmakların bolluğu konusunda kara parçasının diğer dağlarından ileride idiler. Ormanlarda binaa vb. şeyler için gerekli olan keresteyi meydana getirmek ve türlü yırtıcı hayvanlara dinlenme yeri olmak üzere sayıya gelmez büyük ağaçlar bulunurdu. Hayvanların içinde fil bile vardı. Bol miktarda madenler bulunmakla birlikte insanın muhtaç olduğu her şeye rastlamak mümkündü. 


Eflâtun mezkür ülkenin durumunu açıklıyor, inançlarından ve mülki idaresinden söz ediyor. “Bu toprak, on adet padişahın hâkimiyet merkeziydi. Bunlar Nibton'a” mahsus olan büyük bir kilise de her beş yılda bir kez toplanıp konuşurlardı. Aralarında geçerli olan anlaşmaların, münasebetlerin devamı konusunda âdet haline getirdikleri yeminlerini yenilerler, mevcut kanunları ıslah ederlerdi. Her ne vesileyle olursa olsun adalet ve haktanırlılığı hiçbir vakit elden bırakmamak üzere gelecek beş yıllık zaman için yeniden anlaşma yaparlardı. Atlantis halkı nice asırlar 


78 Eski Yunan putperestlerinin inancına göre Nibton deniz ilâhi olup derya ile ilgili işleri 
idare etmesi nedeniyle gemilerle deniz ticaretine alışkın olan Fenikeliler ve diğer kavimler ona tapınırlardı. Eflâtun'un akıl ve anlayışı gereği bu tür bâtıl inançta bulunmayacağı gerekirse de yaşadığı yüzyılın fikirlerine muhalif görünmemek için bu biçimde tavır sergilemiştir. 
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kanunlarıyla, adalet ve faziletleriyle müreffeh ömür sürdüler. Fakat sonraları, bunların övgüye layık olan ahlâkları değişerek sadelik yerine kibir, gurur yerleşmiş; toplum olma zevkine de fetih şevki vekil olduğundan bunca zamandan bu yana baba ve dedelerini refahla beslemiş olan tarlalarını ekip biçmeyi terk ile ellerine silah alarak memleketlerinden çıktılar. 
Çevrelerinde bulunan arazi ve mülklere cebirle girerek bu yolla dünyayı fethetmek istediler. 


Jüpiter” dünya kanunlarının koruyucusu ve zulme uğrayan milletlerin intikamcısıdır. Bunların zalimce hareketlerinden bıkmış olup bütün ilâhları topladı, bir meclis oluşturarak ceza biçimlerini müzakere eyledi. O mecliste bu gaddar kavmin tamamen kahrolmalarına ittifakla karar verildi. Jüpiterin emriyle üzerlerine semavi musibetler havale olundu. Bunlar gaflet ve gururla yataklarında uyuyakalmış iken ansızın fırtınalar ve boralar boşandı, zelzelelerle dünya yerinden oynadı. Bir gece içinde o büyük ülke yok oldu. Kara balçık zuhur ederek denizin üzerini kapladı. Dünya durdukça balçığın yok olmaması nedeniyle o sularda gemilerin hareketi güçleşti.” 


Eflâtun'un bu sözü eski söylentiler üzerine kurulup kendisinin asıl amacı çağdaşlarına ahlâk ve ibret örneği sunmaktan ibaret ise de bu tür adaların şiddetli volkanlarla tamamen yok olduğu, yeni bir adanın meydana gelmesinin bir hikmet gereği olduğu, önceleri Sicilyateyn Boğazı bitişik olup Akdeniz bir havuz biçiminde iken büyük bir hareketin gerçekleşmesiyle orası ayrılmış, böylece Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in birbirine kavuştuğu ittifakla kabul edilmiştir. Hikmet esbabına ve tarihçilere nazaran Atlantis'in bu harekette yok olması akla pek uygundur. Döneminin söz sahibi Fransız hekim Buffon'un da görüşü bu merkezdedir. 


I. Kostantin'in İstanbul'u saltanat yurdu edinmesiyle Roma idaresi ikiye bölündü, birtakım vahşi kavimler açgözlü yırtıcı hayvanlar gibi kuzey tarafında bulunan inlerinden boşandılar. Asya ve Avrupa'ya zaman zaman hücum ederek kan içici tabiatları gereği güzergahlarını kasap dükkanından bir numune haline getirdikleri zamanlara kadar Atlantis hikâyeleri eski milletler arasında bilinmekteydi. Fakat bu kargaşa arasında herkes can derdine düşerek her biri bir yerlere dağıldılar. Birkaç yüz sene içinde 


79 Jüpiter bütün ilâhların büyüğü idi. Bu ilâhların birbirinden nasıl doğmuş oldukları, her 
birinin ne işe karıştıkları mitoloji adı verilen sanatta açıklanmıştır. 
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sülaleleri değişmiş ve yok olmuş olduklarından Atlas Okyanusu adalarına dair rivayetler ve hikâyeler şöyle dursun adı geçen denizin sahillerindeki gidiş ve geliş yolu bile tamamen unutuldu. O vakte değin Mısır ve Yunan bilgelerinin birkaç bin yılda meydana getirdikleri ilim ve irfan, Kaknüs kuşunun bir müddet sonra yine kendi külünden meydana gelmesi üzere cehalet külünün direkleri yıkıldı. Romalılar'ın Kartaca'yı tahrip ile İspanya'yı, Fas ve Mağrib ülkesini fethettikleri günden 823 (1420) yılına gelinceye kadar Atlas Okyanusu adalarının beri taraflarla münasebetleri kesildi. 


Dördüncü asırda Araplar'ın araştırmalarıyla gerçekleşen yolculuklarının haberlerinin araya girmesiyle kısa vakitte unutulduğundan Asya ve Avrupa halkı için son sınır Sebte Boğazı idi. Adı geçen yılda Portekizli Gonzelos Zarko ile Tertesuvvaz adında iki kişi Ümit Burnu'nu keşif için adı geçen denize açıldıklarında tesadüfen Madera adasını buldular. 
Bunlardan on iki yıl sonra yine Portekiz gemicilerinden birtakımı da Asor adalarından birini keşfettiler. İspanyollar'ın Kanarya adalarında buldukları gibi bunlar da Madera ve Asor adalarında Kanşuş adıyla anılan vahşi ve yerli bir topluluk buldular. Üzüntüyle belirtmek gerekir ki daha sonra Avrupa'ya hicret eden hıristiyanların gönüllüleri olmaları ve bunlarla birlikte yaşamaya alışmaları mümkün iken, gören gözleri cehalet ve taassupla kör olduğundan biçâreleri kılıçla az zamanda bitirerek nesil ve sülalelerinden bir fert bırakmadılar. 


Bunların, adı geçen adaya yönelmeleriyle adı geçen kavmi görerek vasıf ve şekillerine ait yazmış oldukları eserlere bakıldığında 433 (1041-42) yılında Lizbon'dan kalkarak Atlas Okyanusu'na araştırmaya giden Araplar'ın tesadüf ettiklerini, naklettikleri adaların Madera ve Asor adaları olduğunda ve gördükleri kırmızı bakır çehreli kavmin de Kanşus kavmi olduğunda şüphe yoktur. Çünkü, Ümit Burnu'nu keşif için Atlas Okyanusu'na ilk kez ayak basma cesaretlerini gösterenler Portekizliler'dir. Onlardan önce bu cesareti gösteren Araplar da Portekiz Devleti'nin halen başşehri bulunan Lizbon memleketinin halkındandılar. Portekizliler, Araplar'ın böyle bir harekete teşebbüs ile adı geçen gariplikleri görmüş olmalarını düşünürler. 
Bunlar, ya ellerine geçen Arapça kitaplardan öğrenmişler ya da efsane türü bu hikâyeyi ağızdan işitmiş olmalarıyla gönüllerine düşen temaşa sevdasıyla yola çıkmaya cesaret etmeleri ihtimalden uzak değildir. 
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Hâsılı, 477 yıl sonra Kristof Kolomb'un gayretiyle meydana çıkan Amerika kıtasının yolunu araştırmayı bu kadar yıl önce Araplar açmıştır. 
Mümkündür ki Kristof”a böyle bir yeni dünyanın keşfi arzusunu veren bu eski fıkradır. Bu nedenle yeryüzünün eksik kalan kısmını tamamlamaya Araplar sebep olmuştur. 


ON YEDİNCİ BÖLÜM 


MESLEKLER 


Ziraaat ve Çiftçilik 


Her türlü canlının hayatı günlük gıda tedarikine bağlı olduğundan Araplar ziraatı bütün sanatlardan üstün tutmuşlardır. Bununla beraber, bu üstün sanat diğer topluluklar arasında eskiden rençber ve fukara sınıflarına özgü hakir bir iş olduğundan asilzadeler onunla meşgul olmayı zül kabul ederlerdi. Ziraat, Araplar arasında fevkalâde muteber kabul edilen bir sanat şekline dönüştü. Ne tür arazinin, ne tür ziraata uygun, ne tür tohumun, hangi mevsime elverişli ve ne tarz ziraata müsait olduğu araştırıldı. Hububat ve tohum cinsleri belirlenerek ağaçların özelliğine ve bitkilere dair sayısız kitaplar yazıldı. Bu sanatı geliştirmeye o derece gayret sarfedildi ki gerek halife gerekse valiler, bakanlar, başkanlar sabanla çift sürmeyi iftihar nedeni kabul ettiler. Önceleri İspanya ülkesinde pirinç, safran, dut, ipek, şeker, zencefil ve hurma bilinmezken fetih hareketinden sonra bunların hepsi yetiştirildi. 


İbn Makkari, Ebü Abdullah b. Cüzeb'den nakil ile, “Endülüs'te Vâdiâş ile Bişre'de yetişen iki tür ağaç vardır ki bunlar oldukça büyük olurlar. Bunların bir cinsinden çulha yapılır, ondan elbiseler dokunur. Bu Endülüs'te pek meşhurdur” der. İfade biçimine göre bunun pamuktan başka bir tür ağaç olduğu âşikârdır. Araplar'ın yok olmasıyla bunlar da 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yok oldu. Şimdi hiçbirinden eser kalmadı. Adı geçen ülke İslâm'dan önce ne halde ise bugün de o haldedir. İslâm milletinin orada açtıkları arklar, kanallar, su yolları, su terazileri ve yer altında kârgir zahire anbarları sayılamayacak derecede çoktur. Halen Belensiye ve Gırnata havalisinde pek çoğu mevcut ve meşhur olduğundan hakikat nazarıyla bakılsa bugünkü günde İspanyollar bir zaman düşmanlıkla kahrettikleri müslümanların ziraat sanatlarıyla yaşamaktadırlar. Karmüne şehri civarında hâlâ turistlerin ilgisini çeken büyük su kemerleri dört merhale mesafeden İşbiliye şehrine su taşımaktadır. Gırnata”da bulunan Elhamra Sarayı'nın bahçeleri yüksek bir yerde bulunmaktadır. Araplar'ın el emekleriyle yaptıkları köprüler suyu zemin sathından yukarı çıkarır ve o bölgeyi sular. 


Tarihçi Viardot diyor ki: Çiftçiliğe ait Escurial Kütüphanesi'nde bulunan bir cilt Arapça kitabı, önceleri José Antonio adında bir İspanyol tercüme etmiş olduğundan Endülüs Arapları'nın bu sanatta ne derece ilerlemiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu kitap Ebü Zekeriyya el-Avam adlı faziletli bir insanın telifi olarak otuz altı bölüm biçiminde tertip edilmiştir. Eserde daha önce yaşayan faziletli kişilerin bu sanata ait nakledilmiş birçok mesele ele alınmıştır. Bununla ilgili daha ne kadar kitap telif edildiği ve sonraları telef olduğu buna göre kıyaslanabilir. 


Bu kitapta çiftçilik ve ziraat sanatı şöylece sıralanır. Başlıca sorunları ekilecek alanın tabii durumu, ekilecek tohumun cinsi, hayvanların korunması ve doğumu, ağaçların cinslerinin ayrımı, eşyanın türleri, ağaç ve bitkilere ârız olan hastalıkların keşfi ile tedavisinin sebeplerinden ibarettir. 
Ebü Zekeriyya adı geçen eserde der ki: “Bir kimse bir ağaç dikse veya bir tarlayı ekerek insan ve hayvana gıda sağlayacak bir şey meydana getirse sadaka vermiş olup ahirette çok sevaba nail olur.” 


Bu söz, adı geçen kitabın metninden değildir. Belki de Sahih-i Buhâri'de yazılı olan, “Hiçbir müslüman yoktur ki bir ağaç diker yahut ekin eker de bunların her birinden bir kuş yahut bir insan yahut bir hayvan yesin de kendisi bundan faydalanmasın”* hadisinin yüce mealidir. Ya İspanyol mütercim, tercüme anında gaflet etmiş yahut nüshaların karışıklığı nedeniyle Viardot tarafından araştırılmamıştır. 


80 Hadisin metni ve anlamı için bk. Sahih-i Buhâri (trc. Mehmed Sofuoğlu), İstanbul: Ötüken Yayınları, 1987, 5/2151. 
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Bu sanatın esasları Yunan hekimi Bokrat'ın gayret ve yardımlarıyla kural altına alındı. Onun yaşadığı asırda Romain Celse ile İtalyalı Galien zamanlarına gelinceye kadar yavaş yavaş gelişme göstermiş olduğu halde, onlardan sonra, Hıristiyanlığın taassubunun artmasıyla bütün hastalıklar için ilaç yerine efsun gibi tılsımlar kullanılmakta idi. Böylece bu sanat unutulmak derecesine varmıştı. Bu ilim, çevresini aydınlatan faziletli Araplar'ın gayretleriyle unutulmaktan kurtuldu. 


Bu sanatta, imtiyaz sahibi olgun ve hazik müslüman tabiplerin sayısının ancak Allah tarafından bilindiğini belirtelim. Bu konuda sözü uzatmaktan sakınarak yalnız içlerinden Bokrat ve Ascl&piades gibi şöhret kazanmış, eserleri kendilerinden sonrakilere kaynak olmuş olan birkaç sanatkâr hekimin adını anmakla yetinelim. Aşağıdaki sözleri Fransız tarihçilerinden aynen nakledelim. 


Bu sanatın öğle güneşi gibi şöhretli ve meşhur olan hekimlerinden biri de Muhammed b. Zekeriyya Ebü Bekir er-Râzi'dir. Doğum yeri Horasan'dır. 311 (923-24) yılında vefat eyledi. Ömrü boyunca bir dakika boşa zaman harcamamayı gerekli görerek müsvedde halinde ve özenli biçimde yazmayı sürdürmüştür. 100”den fazla telif eseri olup bunların çoğu tıp ilmine aittir. Tıbbi konularla ilgili otuz ciltlik H4vi adında muteber bir kitabı, çiçek ve kızamık hastalıklarına ait diğer bir eseri vardır ki bunlar yabancı dillere tercüme edilmiştir. İçlerinde yer alan hükümler ve sorunlar kabul görmüştür. el-Câmi' ve Kitâbü'l-A'sâb adlarındaki iki büyük eserinin olduğu sabittir. Sâmâni Devleti zamanında Horasan hâkimi bulunan Ebü Salih Mansür b. Nuh b. Nasr b. İsmail'e takdim eylediği on ciltlik bir eseri de mevcuttur. Bu eser, onun asrında yaşayan Arap tabiplerinin kabullendikleri esasları ve tıbbi işlemleri belirli bir düzenle açıklar. 


Bu hekim, ilk zamanlarında, ud adı verilen sazı çalmakla meşgul iken onu terkederek ilim ve irfan tahsiline yönelmiş, hekimlik sanatında akranları arasında nadir bir insan olmuştur. Rey şehrinde ve daha sonra da el-Müktefi zamanında Bağdat'ta hastahaneleri inşa ve idare etmiştir. Aşağıdaki ifadeler onun tıpla ilgili nasihatlerindendir: 


“İlaç yerine gıda kullanmak mümkün olduğu müddetçe ilaçtan uzaklaş, tek ilaçla önlem almak mümkünken çok ilaçtan sakın. Hastalığın başlangıcında tedaviye başla, fakat kuvvetten düşürecek ilaç ile tedaviye boşlama.” 


Bu hekimlerden biri de Ebü Ali Hüseyin b. Sinâ'dır. Şiraz'ın nahiyelerine bağlı bir köyde 370 (980) yılının başında doğmuş, 428 (1037) yılında Hemedan'da vefat etmiştir. Frenk tarihçilerinden bazıları der ki: “Bu zat, büyüklüğün nişanını taşıyan tabiplerden olup hekimlerin başkanı olmaya layıktır. Ömrü boyunca görmediği bela, uğramadığı musibet kalmamışken yine kendisinden sonrakilere araştırma sermayesi olacak kıymetli eserler bırakarak adını ölümsüzleştirmiştir. Kânün adındaki kitabı 600 
(1203-1204) tarihlerinde Gerard de Cremone adlı hekimin gayretiyle Latin diline tercüme edilmiş, daha sonraları her dile nakledilerek içerdiği tıbbi sorunlar, hikmetli hakikatler Asya, Afrika, Avrupa kıtalarında 600 sene kadar bütün tabiplerin işlerinin esası ve araştırmalarının kaynağı oldu. 
Bundan başka kimya sanatına ait kitabı, ilm-i kelâm ile ilgili Kitâbü'ş-Şifâ adında bir telifi mevcuttur. Kendisinden sonraki hekimler, müşkillerini bunlarla çözümlerlerdi. Yazık ki bunlardan başka birçok eseri mevcut olmakla birlikte Avrupa kıtası bunlardan yararlanamamıştır. 


Endülüs'te, 250 (864-65) tarihlerinden sonra tıp sanatı o derece rağbe- te kavuştu ki orada yetişen tabipler 600 (1203-1204) yılına değin dünyanın diğer kıtalarındaki tıp adamlarına ilim ve sayı bakımından denk gibidir. 


Bunların en meşhuru Ebü”1-Kasım Halef b. Abbas”tır. Medinetüzzehra'da doğan bu zatın vefat yılı pek belli değilse de birinci ciltte açıklandığı 
üzere Löon Kralı Sancho'yu Kurtuba'da tedavi eylemiş olduğundan 350 
(961-62) yılından sonra ölmesi muhtemeldir. Bu zatın cerrahiye ait meşhur et-Ta'rif adlı kitabı aşağıda belirtileceği üzere bütün Avrupa tabiplerine kaynaklık etmiştir. Ne yazık ki diğer eserleri de zamanla çeşitli kazalara uğramıştır. 


Diğer biri de hekimlerin başkanı bulunan Ebü”1-Velid Muhammed b. 
Rüşd”dür. Bu zat 520 (1126) yılı başında Kurtuba”da doğmuş, 595 (1198) ve başka bir rivayette 598 (1201-1202) yılında Merakeş”te vefat etmiştir. Geçen cetvelde gösterildiği üzere bu zatın kaybolanlardan başka bilinen ve meşhur olan telifleri birkaç kitaptan ibaret olup içlerinden Huleyce adındaki muteber eseri yabancı dillere tercüme edilmiş ve Avrupalı tabipler tarafından pek makbul karşılanmıştır. Bazı rivayetlere göre, hikmetle ilgili 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ilimlerde zamanının üstadı olduğu gibi nakli ilimlerde de üstün yeteneğe sahipti. Mâliki fıkhına ve ilm-i kelâma, tıbba ait yetmişten fazla telifi mevcuttur. Özellikle fıkıh ilmindeki üstün mahareti nedeniyle Kurtuba kadılığı yapmıştır. Endülüs'ün İtalya'ya yakınlığı nedeniyle bu zatın, kelâm ve hikmetle ilgili bazı kitapları oralarda yaygınlık kazandığından herkesin ilgisini çekmiştir. Saf hıristiyanların inançlarını değiştirmeleri korkusuyla, papa tarafından toplattırılan bu kitaplar ateşe attırılmıştır. Bugünden sonra da ilgi duyanlara afaroz işlemi uygulanmıştır. 


Cerrahi 


Müslümanlar bu sanatta da kendilerinden öncekileri geçmişlerdir. Bu sanat müslümanların eline geçmezden önce yok hükmünde iken yeniden ihya olunduğundan bunun mucidinin müslümanlar olduğunun söylenmesi gerçeğe uygundur. Kaytan yakısı adı verilen tedavi işiyle akciğerin teşrihi Ebü Bekir Râzi'nin adı geçen eserinden öğrenilmiştir. Yaraların ve organların durumlarına göre kullanılacak cerrahi aletlerinin pek çoğu Ebü”1-Kasım Halef b. Abbas'ın icadıdır. Daha sonraki meşhur tabiplerden Haller adlı hekimin Ebü”l-Kasım'ın e#-T4'rif adı verilen kitabını cerrahi sanatının esası kabul etmesi pek uygun bir davranıştır. Bu sanatla ilgili pek çok işlem ondan alınmıştır. Hatta mesanesinde taş oluşan kimselerin hayat ve ölümü onun zamanına kadar normal bir olay kabul edilirken adı geçen taşın kırılması ve yok edilme işlemi onun zamanında gerçekleşmiştir. Bir de Araplar bu sanatı, sadece ticaret ve tahsil ile öğrenmeyip kimya ve bitki ilimlerine olan maharetleri gereğince şüphe edilmeyecek biçimde doğru bir kural üzere düzenlemişlerdir. Bu durum soda, boya, inbik gibi daha önce görülmemiş araç, gereç, yalın ve mürekkep ilaçların icat edilmesinden anlaşılmaktadır. 


Eczacılık 


Dilimizde eezacılık adıyla anılan bu sanat, tıp ve cerrahinin tamamlanmasından ve onlara bağımlı olmasından İslâm'ın zuhuruna değin attar, çerçi ve bunak kadınların ellerinde kalmış, bundan pek çok uygunsuzluk meydana gelmiştir. Çoğu kez, tabibin, hastaya salık verdiği ilaç aksi etki yapmıştır. 
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Ömrünün son günlerini İşbiliye'de geçiren ve 660 (1261-62) yılının başında İşbiliye”de vefat eden meşhur hekim Ebü Mervân b. Abdülmelik bu sanata ait ef-Te'sir adında bir kitap yazmıştır. Bu kitap İtalyanca”ya tercüme edilmiş olup halen tabiplerin muteber kaynaklarından kabul edilmiştir. 


Ebü Mervan b. Abdülmelik'in çağdaşı olan meşhur İbnü'l-Baytâr da hikmetli sanatlarda ve özellikle eczacılık sanatında olgun ve eşsiz bir zat idi. Sunduğumuz cetvelde yazılı bulunan eserlerinden Câmiu'I-Edviyeti'I-Müfrede adlı kitabı, eski tabiplerden Dioskorides, Galen ve Oribase adlı hekimlerin bu sanatla ilgili yazmış oldukları kitaplardan daha üstün ve sonraki hekimlere göre daha makbul görülmüştür. Fakat adı geçen İbn Rüşd ile İbnü”1-Baytar”dan önce Ebü Bekir Râzi hıyar-ı şenbe5l, siname- ki ve temr-i hindi” gibi kabızlığı tedaviye ait birçok mutedil ilaç bulup insanlığa büyük hizmet etmiştir. Mideyi temizleme, bağırsakları tahliye konusunda meydana getirilen türlü şuruplar, ruhların inbiğinden çekilen sular, lapa, yağ ve merhemlerin çoğu İslâm tabiplerinin gayretleriyle meydana çıkmıştır. 


Adı geçen hekim Dioskorides”in yalın ilaçlara ait olan meşhur kitabı Abbasi halifelerinden Cafer el-Mütevekkil zamanında Bağdat'ta İstefan b. Basil'in gayretiyle Yunanca'dan Arapça'ya tercüme olundu. İçlerinde zikredilen ilaçların sınıflarının isimlerinin tamamen Arapça'ya naklolunamaması sebebiyle çoğu isimler olduğu haliyle bırakıldı. Bu tercüme daha sonraları Endülüs'e geldi. İdareyi elinde bulunduran Abdurrahman en-Nâsır eseri beğenmesi sebebiyle, kalan isimlerin de Yunanaca'dan Arapça'ya aktarılmasını arzu etti. Bu arada Kostantiniye Meliki Ermaniyus bazı hediyelerle birlikte Dioskorides'in resimli kitabını kendisine gönderdi. Endülüs'te Yunanca'ya vâkıf kimse bulunmadığından hem bunun hem de bu tür eski Yunanca kitapların Arapça'ya çevrilmesi konusunda birtakım mütercimlerin yetiştirilmesi kararlaştırıldı. Bunun için Yunanca bilen mahir bir öğretmenin gönderilmesi Melik Abdurrahman tarafından Ermaniyus”a yazıldı. Kostantiniye hükümeti tarafından Nikolas adlı bir rahip seçildi ve gönderildi. Rahip, 340 (951-52) yılının başında Kurtuba'ya ulaştı. O asırda Endülüs'te birçok müslüman tabip bulunmaktaydı. Bunlar, adı geçen kitapta bulunan Yunanca isimleri mezkür rahipten öğre- 


81 Meyvesi tıpta kullanılan bir cins bitki. 


82 Hint hurmasından yapılan bir ilaç. 
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nerek düzelttiler ve Arapça'ya aktardılar. Bu nedenle, Yunan tıbbından aktarılmadık hiçbir şey kalmadı. 


Eşyanın Keyfiyeti 


İslâm milletinin hikmetli ilimlere ilgi duymalarından bu yana Aristo'nun fikirlerini benimseyen insanlar bitkiler, hayvanlar, madenler, cevherler ve eski cisimlerle ilgili konularda gereğinden fazla ilerlediler ve pek çok kitap ve eser bıraktılar. 682 (1283) yılında vefat eden Zekeriyya Muhammed b. Mahmud el-Kazvini Acdibü'1-Mahlükât ve Garâibü'-Mevcüdât adlı ibretin esasını içeren bir kitap yazdı. Eşyanın tabiatının hakikatlerini ve özellikle de hayvanların durumunu orada zikreyledi. Adı geçen kitabın esâfiliyât konusunda birçok yerini Avrupa hekimlerinden Şizi adlı zat tercüme eyledi. Bunun üzerine hekimlerden Silvestre ekleme ve açıklamalarda bulunmuştur. Tarihçi Viardot der ki: İşte bunlar iyice okunduğunda İmam Kazvini meşhur Aristo, Pline, Buffon ve Cuvier gibi tabii hakikatleri etkileyici biçimde resimledi. İlmi ifade ile belâgatını ve şivesini karıştırarak anlaşılması konusunda mükemmel bir yol izledi. | 


Endülüs/te, İslâm devletinin yıkılması esnasında İspanyollar'ın cahillerinin elinde ilimler telef olmuştur. Bu sanata ait nefis kitaplar da kaybolmuşlardır. İçlerinde yalnız İsa b. Ali el-Gırnati”nin 800 (1397-98) yıllarında avcılığa ait yazdığı bir kitap ele geçebilmiştir. Bu kitap 350 bölüm biçiminde düzenlenmiştir. Bir kısmı av için kullanılan at, köpek, şahin gibi hayvanlardan, bir kısmı da yaban avının durumundan ve tabiatından bahseder. Frenk tarihçileri, bu kitabın övgüsünü Casiri adlı tarihçinin eserinde görmüşler ve dillerine tercüme edilmemiş olmasına esef etmişlerdir. 


Hesap 


İslâm milletinde, irfan arsasında at koşturan sanat adamları riyaziyede eski üstat Oklides'in bıraktığı eserlere sahip olmakla birlikte pek çok şeyi de ilave eylediler. Nitekim aritmetik adı verilen hesap ilmi için daha önce kullanılan Latin rakamları kâfi gelirken bu ilim müslümanların elinde ilerledi, cebir ve ferâiz sanatları da yeniden icat olunmakla bugün her tarafta kullanılan rakamları Araplar icat eylediler. Hatta ilm-i cebirde muâdile, müfred, mürekkep adet, cüzür, mal arasındaki meselelerden altı 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biçimden fazlası bulunamamış iken sonraki matematikçiler yirmiden fazlaya kadar çıkarmışlardır. Adı geçen sanatta bu sahayı süsleyerek sınıflandıran eserlerin en güzeli Ebü Kamil Şüca” b. Eslem”in altı mesele hakkında yazdığı kitaptır ki onu Endülüs bilginlerinden pek çok zat şerhetmiştir. 
Bu şerhlerin en güzeli ve kıymetlisi Kitâb-ı Kureşi'dir. 


Hendese 


Hendese sanatında müslümanlar hayli yol aldılar. Bu sanatta Oklides'in meşhur olan makbul kitabı, önce Irak'ta Halife Ebü Cafer el-Mansür zamanında Yunanca”dan Arapça'ya çevrildi. Fakat biraz uzun olduğundan birtakım yetkin insanlar onu özetlediler. Cedvelde adı geçen Ebü”s-Salt da bu kitabı özetleyerek İktisar biçiminde adlandırdı. Bundan önce İbn Sina da onu kısaltarak Şif4'nın matematik bahsine ekledi. Bu sanatın teferruatından olan daireler, koniler, alan ölçüleri konularında Doğu'da ve Batı'da Beni Musa, İbn Heysem, İbnü”s-Semh ve Ebü”s-Salt gibi nice İslâm bilginleri kitap telifi ile adlarını duyurdular. 


Astronomi 


Astronomi sanatında müslümanlar, bu sanata imzasını atan Hipparkos ile Batlamyus'tan ileri gitmişlerdir. Frenk bilginlerinden Delambre Târih-i Ehl-i Hey'et adlı kitabında der ki: “İslâm milleti üçgenlerde, küre çiziminde, basit çizimlerde Yunanlılar'ı pek çok geçmişlerdir. Onlar arasından gelen mahir gözlemciler hiçbir tarihte ve hiçbir millette zuhur etmemiştir.” 
Yabancı tarihlerde itiraf edilmektedir ki bunlar gökyüzünü taksimde üçge- nin alanı esasını kullandıklarından gökyüzünün alanında halen kullanılan yönlerin çoğu onların buluşlarıdır. Yılları, ayları, günleri, güneşin doğuş ve batış saatlerini açıklamak yalnız ilim adamlarına mahsus gizli bilgilerden iken, müslümanlar takvim ve ruznâme usulünü icat ile yazabilen ve okuyabilen insanlara astronomi sanatının özetini kolayca bildirdiler. 


Halife Me'mün yeryüzünün yuvarlaklığı konusunda şüpheye kapıldı ve bunun araştırılmasını istedi. O asrın en meşhur bilgini bulunan Ebü Abdullah Muhammed b. Musa b. Şakir ile kardeşleri Ahmed ve Hasan'a bu meselenin çözümünü sordu. Bunlar da durumu bizzat gözleriyle görmek için büyük bir sahrada deneme yapmayı kararlaştırdılar. İstedikleri 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vasıfta büyük bir sahra bulundu. Bu bilginlerin yanlarına birtakım faziletli arkadaşlar katılarak sahraya gönderildiler. Oraya ulaştıklarında, bir yerde durarak bazı özel aletlerle kuzey kutbunun yüksekliğini araştırdılar. Belirlenen yere bir kazık çakarak, kazığa uzun bir ip bağladılar. Sağa ve sola sapmaksızın kuzey tarafa yöneldiler. Mümkün olduğu kadar bu biçimde gittiler; ellerindeki ipin bitmesiyle oraya da bir kazık çakarak ipi bağladılar. Adı geçen kutbun yüksekliğini aldıklarında öncekinden bir derece fazla olduğunu gördüler. Verdikleri ölçünün 66,33 mil olduğunu, gök derecelerinin her birinin yeryüzünde 66,32 mil olacağını kararlaştırdılar. Orada, ilk çakılan kazığın yanına geldiler, evvelki miktar kadar güney tarafa gittiler, Orada yüksekliğe baktıklarında kuzey kutbunun yüksekliğinin bir derece noksan olduğunu gördüler. Döndükleri zaman, Me'mün'a açıkladılar. 
Tekrar tetkiki istenildiğinde Küfe ovasında aynı araştırma tekrar olundu. 
Yapılan hesap evvelkine uygun düştü. Zikredilen bu olay, Arapça kitaplarda geniş biçimde yazılı olduğundan, bu kadarıyla yetinildi. 


Astronomi sanatında şöhret kazanan fazilet sahibi müslümanlardan biri de Ahmed b. Kasir el-Fergâni'dir. Halife Me'mün'un, rasadın tanzimiyle ilgili hizmette görevlendirdiği bilginlerdendir. Bu zat Medhalü'n-Nücüm adlı bir kitap yazarak Batlamyus”un ve bütün Yunan bilginlerinin gök sorunlarına ait sözlerini ve makbul görüşlerini bir araya topladı. 
Diğer bir bilgin de Bettâni adıyla meşhur olan Ebü Abdullah Muhammed b. Cabir b. Sinan el-Harrani es-Sabi”dir. Dengi ve benzeri olmayan bu zat da 260 (874) yılından 306 (918-19) yılına kadar yıldızları gözlemekle meşgul oldu. Düzenlediği meşhur Zîc'inde o vakte kadar bilinmeyen birtakım çizgileri ve işaretleri resimlemiştir. Yeni günün gerçekleşmesiyle güneş yılında makbul olan 365 günün noksanını keşif, oradan da güneşin saptığı tarafı ve o sapma yüksekliğini tesbit etti. Frenk bilginlerinden Bailly der ki: “Güneşin yüksekliğinin Araplar tarafından zâhir olması, onların yıldız sanatında ne derece ilerlemiş oldukları ve özellikle İbn Câbir'in ne derece olgun bir insan olduğu ve bu keşfi ile yeryüzüne pahasız bir elmas bıraktığı görülmüştür. Kıyamete kadar insanlar onun şanının yüceliğini, saygın adını teşekkür ile anmaya mecbur olmuşlardır. Batlamyus'tan sonra dünyaya İbn Cabir gibi bir fazilet sahibi gelmemiştir.” Olgun astronomi bilginlerinden meşhur müneccim Lalande da İbn Câbir'in icadı olan meseleleri saymakla övgüsünde ifrata kaçar. 
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İbn Câbir ile aynı asırda yaşayan ve 300 (912-13) yılında vefat eden araştırmacı meşhur Ebü Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Birüni de yıldız ve coğrafya hakkında iki adet faydalı eser yazmıştır. Bunların ikisi de Frenk dillerine tercüme edilmiştir. 


350 (961-62) yıllarından sonra hayatta bulunan Ali b. Abdurrahman b. 
Yunus bu sanatta şöhret kazanan bilginlerdendir. Zic-i İbn Yunus adıyla meşhur olan Zic'i diğer ziclerin hepsinden daha makbuldür. 


Mısır'da 404 (1013-14) yılında vefat eden Ebü Ali el-Hasan adlı bilgin fenn-i menâzır ve fecrin durumuna ait iki kitap yazmıştır ki daha sonraki Avrupa bilginleri arasında makbul görülmüştür. Bu zat, uzun müddet güneş ve ayın keşişmesine bakarak arz küresi üzerinde havadan daha latif ve hafif bir madde olmadığını tesbit etmiştir. 


Endülüs'ün astronomi alanında yetiştirdiği meşhurlardan ve Avrupalılar arasında en çok itibar kazanmış olanlardan biri de Ebü Abdullah Muhammed b. Muhammed b. İdris”tir. Bu zat 493 (1099-1100) yılının başında Sebte'de doğdu. Kurtuba'da tahsile başladı. Özellikle astronomide fevkalâde şöhret kazandı. O asırda Sicilya kralı bulunan Roger yanında saygı görmüştür. 548 (1153) yılının başında coğrafya sanatında Nüzhetü'1-Müştâk adıyla mükemmel bir kitap tanzim etmiştir. Halen Avrupa astronomi bilginlerince bilinmeyen Afrika'nın bazı bölgelerinin ilmi durumunu içine almakla bu eser 350 yıl boyunca coğrafya tarihinin esası kabul edildi. Bu kitabın yazma nüshası hâlâ Paris Kütüphanesi'nde mevcuttur. Akademi üyelerinden Amde Jouper 1836 yılında onu tercüme ederek iki cilt halinde neşretti. . 


Endülüs bilginlerinden İbnü”s-Semh, İbnü”s-Salt, Ebü Amir, İbn Zerkale ve diğerlerinin bazı eserleri geçen cetvelde yazılmış olduğundan onların da astronomi sanatında diğer memleketlerin bilginlerinden geri kalmamış oldukları anlaşılır. Bu ilim dalında yazılan eski kitapların en seçkini Batlamyus Kalüzi'nin Mecisti adlı kitabını Endülüs bilginlerinin öncü isimlerinden İbn Rüşd, İbnü”s-Semh ve İbnü”s-Salt gibi pek çok zat özetlemiştir. 
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Bilindiği üzere astronomi sanatının bir yönü gökyüzüne ışık veren sabit ve hareketli yıldızların hayret uyandıran hareket biçiminden bahseder. Yıldızların istikametini ve benzeri hallerini insanın gözle görmesi mümkün olmadığından rasat aletlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Önceki bilginler rasat konusu üzerinde itina ile durdular. Muton, Oktimun, İparik, Hipparkos, Batlamyus ve Lopek eksikliklerine rağmen rasat vasıtası ile ulvi dünyadan çok şeyler keşfettiler. 


İslâm dininin zuhurunda ilk kez rasathaneyi kuran Abbasi halifelerinden Me'mün'dur. Ahmed b. Kasir el-Fergâni, Abbas b. Said el-Cevheri, Seyyid b. Ali, Halid b. Abdülmelik ez-Züdi, Yahya b. Ebü Mansür gibi asrında şöhret sahibi olan bilginlere rasathanenin kurulmasını emreyledi. 
Onlar da Bağdat'ta, Şemmasiye”de ortaya koydukları rasat aletleriyle 215 
(830), diğer bir rivayete göre 218 (833) yılında yıldızları izlemeye başladılar. 
O esnada Dımaşk civarında bulunan Kâsiyün dağına da bu zatlar tarafından başka bir gözlemevinin kurulması ve gerekli aletlerin düzenlenmesiyle yıldızların hareketi dikkatle gözden geçirildi, keşfolunan işler ve sırlar kaydedildi. 


377 (987-88) yılında Melik Şerefeddin'in emriyle Veycen b. Rüstem ve 
Ebü Sehl el-Kühi melikin Bağdat'taki sarayının bahçesinde bir rasathane bina ettiler. Gerekli aletleri hazırladıktan sonra yıldızları gözlemeye başladılar. Mezkür rasathanenin tamamlanması sonucu kadılar, devletin büyükleri, sanatçılar inceleme hususunda gayret gösterdiler. O toplantıda Doğu”nun meşhur bilginlerinden Ebü İshak İbrahim b. Hilâl, Ebü Sa'd el-Fazl b. Bolis en-Nasrâni eş-Şirâzi, Ebü”1-Vefa Muhammed b. Muhammed el-Hâsib, Ebü Hâmid Ahmed b. Muhammed es-Sâgâni el-Usturlâbi, Ebü'l-Hasan Muhammed es-Sâmiri ve Ebü”1-Mağribi de birlikte bulundular. 


Muvahhidler dönemi meliklerinden Yakub el-Mansür 591 (1194-95) yılında Endülüs'e geldi. Arake muharebesini kazanınca zafer nişanesi olarak İşbiliye”de bir cami bina eyledi, mimar Ebü”l-Leys es-Sigilli'nin gayretiyle caminin yanına 200 adım yüksekliğinde yüksek bir rasathane inşa eyledi. Bu rasathanede elli yıl boyunca gökyüzüyle ilgili durumların günü gününe araştırılmasına çalışıldı. Kral Fernando bu şehri istila eylediğinde ilk iş olarak orada bulunan rasat aletlerini kaldırarak zirvesine çan ve 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haç yerleştirdiği geçen ciltte zikrolunmuştur. Bu rivayet, bütün Frenk tarihlerinde bulunmakta olup onlardan tercüme edilmiş olduğu halde İbn Haldün'un Mukaddime'sinin altıncı faslında Bağdat'ta bina olunan rasathaneler zikredilerek İşbiliye'de de bir rasathanenin bulunduğundan söz edilmektedir. İbn Haldün gibi bir araştırmacının doğum yeri olan memleketindeki şeyi elbette Bağdat'ta olandan ve herkesten daha iyi bileceği zâhirdir. Frenk tarihçilerinin bunu nereden aldıkları yahut İbn Halduün”un neden süküt ettiği insanı hayrete düşürmektedir. 


Osmanlı sultanlarından II. Murad zamanında İstanbulda bir rasathanenin inşasına teşebbüs edilmişse de araya engellerin girmesiyle tehir edilmiştir. 


Mantık 


Riyaziyeden sayılan mantık ilmi, Yunan bilginlerinden Aristo'nun zuhuruna kadar dağınık bir halde iken onun gayretiyle içerdiği konular kısımlara ayrıldı. Ondan sonra Yunan bilginlerinden Porphyrius bu ilme giriş olması için İsâgüci adlı risaleyi yazdı. Daha sonraları Ammonius onu şerhederek açıkladı. 


Bu kitaplar daha sonraları İslam bilginleri tarafından Arapça'ya tercüme edildi. Kah şerhedilerek genişletildi, kah özetlenerek kısaltıldı. Doğu”da Farabi, İbn Sina, İmam Fahreddin Râzi ve Efdalüddin el-Hüneci, Endülüs”te de Ebü”s-Salt, İbn Rüşd, Alâeddin Ali el-Bâci gibi nice faziletli kişiler bu ilimde buldukları konuları zihinlerine yerleştirmeyi az görerek her biri çeşitli biçimlerde ve sayısız yollarla müstakil kitaplar yazdılar, mevcut konulara ilaveler ve açıklamalar yaptılar. Sarf, nahiv, meâni, beyan, hitabet, âdâb, usul, kelâm, fıkıh, hadis, tefsir, kıraat, tarih, ensap, durub-i emsâl, şiir ilimlerinde ve bunların şubelerinden olan türlü ilimlerle ilgili İslâm bilginlerinin yazdıkları kitaplar halen Doğu'da ve Batı'da hayret uyandırmaktadır. Bu bilimlerde, şu ana kadar onların topuğuna ulaşmış bir millet olmadığı meydandadır. Bu durum, pek küçük bir örnek tarzında yalnız Endülüs için düzenlenen cetvelin tetkikinden, saltanat sürülen ülkelerin başşehirlerinde mevcut kütüphanelerdeki kitap adlarından anlaşılmış olup, bu nedenle, onların adının anılmasına ve sayılmasına gerek yoktur. 


ON SEKİZİNCİ BÖLÜM 


UMUMİ MEKTEPLER 


Bilindiği üzere, fethedilen veya yeni kurulan bir İslâm memleketinde ilk kez bir cami ile yanına bir mektep yapmak geçerli âdetlerindendir. Bu nedenle, bunların eline geçen her şehirde, her memlekette, her kasaba ve nahiyede sayısız camiler ve umumi mektepler inşa edilmiştir. 


Tarihçi Viardot”un araştırmasına göre zikredilen mekteplerde öğrenim gören öğrenciler, gündüz derslerini aldıktan sonra gece de evlerine gitmeyerek mekteplerinde yatarlar ve yemeklerini burada yerlerdi. Milli terbiye için umumi mekteplerin tahsisi ve öğrencilerin mektep içinde ikamet etmesi, sayısız hocalardan muhtelif sanatları öğrenmeleri usulü, her milletten önce müslümanlarda görülmüş ve bu hususta da Avrupalılar İslâm milletini taklit etmişlerdir. Hatta Kahire'de bu türden umumi bir mektep vardı. İfrikıyeli León adlı tarihçinin ifadesine göre o derece geniş ve sağlam idi ki bir kez, Mısır'da gerçekleşen isyan hareketinde muhalif takımının hepsi o mektebe doldukları halde, hepsini içine almış, sağlam bir kale gibi hepsini korumaya yetmiştir. İsrâiloğulları'nın tarihçilerinden meşhur Benjamin'in yazdığı seyahatnâmede de İskenderiye şehrinde yirmi adet büyük umumi mektep olduğunu, bu mekteplerin Batlamyus zamanında olduğu gibi her taraftan gelerek toplanan öğrencilerle dopdolu bulunduğunu ve bu mektepleri görmüş olduğunu kaydeder. 
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İspanya'da, dört haneli köyde böyle bir mektep bulunduğuna göre şehir ve kasabalardakini buna kıyaslayın. Avrupa'da ilk kez umumi mektep tesis eden kardinal Bologne İspanyol”dur. Gırnata'da eğitim görmüş ve daha sonra Polonya”da yaptırdığı Saint Clement mektebini, görmüş olduğu İslam mekteplerine benzetmeye çalışmıştır. Fakat şurası dikkate şayandır ki İspanya'da bu tarzda bulunan mekteplerin çoğu Emevi meliklerinden III. Abdurrahman ve II, Hakem asırlarında ve birtakımı da daha önce yapılmıştır. Kardinalin doğumu 700 (1300-1301) yılında gerçekleşmiş olduğundan zikredilen yararlı usulün gelişi 500 yıl gecikmiştir. 


İLMİYE MECLİSLERİ 


Avrupa memleketlerinde bugüne kadar “akademi” adı verilen ilmiye meclislerinin zuhuru da müslümanlar sayesindedir. Bazıları akademi sözcüğünün Yunanca olduğuna bakarak bu meclisin Yunanlılar zamanında kurulduğu kanaatine varmışlar, kimisi de bu şan ve övüncü İtalyalı Giacomo Allagretti adlı zata isnat etmişse de her ikisinde de bir yanlışlık vardır. Çünkü Eflâtun, Akadimus adında bir zatın bahçesinde bir mektep açmış ve öğrencilerine orada ders vermiş, o mektebe akademi denilmiştir. 
Hatta Aristo bile o mektepte yetişmiştir. Sonra düşünce ve metot yönüyle Eflâtun'un yolunu izleyenlere o mektebe isnaden “akademi arkadaşları” denilmiştir. 


Daha sonra İtalyalılar bu lafzı Yunanlılar'dan aldılar. Akademi sözcüğü, üyeleri, ilim ve irfan sahibi olan bir meclis türüne alem kılındı. 
Şimdi Avrupa'nın her tarafında bu ıstılah kullanılmaktadır. Yunanlılar'ın kullandıkları akademi sözcüğünden Eflâtun'un mektebi anlaşılmaktadır. 
Şimdiki Encümen-i Daniş için bu ifade kullanılamaz. İkinci anlamda kulanılan akademinin icadının Giacomo'ya isnadı konusuna gelince bunun imkân ve ihtimali yoktur. Bütün tarihler müttefiktir ki Rimini şehrindeki Akademi'yi 800 (1397-98) yılında tesis etmiştir. İslâm milletinde ise bu tür ilim meclislerinin kuruluşu yaklaşık 150-200 (767-816) yıllarında başlamıştır. Bilindiği üzere sarf ve nahiv sanatında söylenilen sözler Basriyyün ve Küfiyyün diye kısımlara ayrılmıştır. Bu sözler, Küfe ve Basra şehirlerindeki Encümen-i Dâniş üyelerinin görüşleridir. İmam Halil, İmam Sibeveyhi, Ahfeş, Sekkâki ve diğerleri bu iki ilmi topluluğun üyelerindendirler. Bunlar bazı konularda birbirlerine muhalif oldukları gibi, Endülüs'te Kurtuba, İşbiliye, Tuleytula, Belensiye, Gırnata şehirlerinde bulunan akademi üyeleri de konuları tetkik ve araştırmada birbirlerine muarız idiler. 


Emevi meliklerinden III. Abdurrahman zamanında irfan sahibi her zatın evi bir Encümen-i Dâniş biçimindeydi. Bu nedenle her sanatın kendisine mahsus akademisi vardı. Onun arkadaşları oraya devam eder, bildiklerini açıklar, değişik konulardan bahsederlerdi. Bu meclislere girmek şerefini elde edebilmek için liyakatin dışında sülale, kabile, derece, memuriyet gibi örfi imtiyazların etkisi yoktu. Akademiye girmek için herkesin ilmi liyakat kazanması gerekirdi. Birinci ciltte açıklandığı üzere Melik II. Hakem saltanatın veliahtı iken bu imtiyazı kazanmakla birlikte kendi dairesini akademi biçiminde irfan sahiplerine açmıştır. Ahmed b. Sa'd hicabet görevinde bulunduğu günlerde evini Encümen-i Dâniş biçimine koymuştur. 


İspanyol tarihçilerinden J. Conde'nin rivayetine göre Muhammed Ebü Amr adında bir zatın yalnız fen tarihine mahsus Şâtıbe şehrinde bir akademisi, Kurtuba”da da Kasım b. Rebřin yardımıyla Horasan bilginlerinin muhacirlerinden bulunan fazilet ve olgunluk sahibi zata mahsus olmak olmak üzere bir encümen-i ulüm topluluğu vardı. 


Bu tarihçi, “Gırnata meliklerinden biri, bir savaştan zaferle döndügünde saltanat dairesinde bulunan bilginler tebrik için huzuruna gelirler, savaşın kazanılmasını melikin aklına, aldığı önlemin güzelliğine, cesaretine bağlarlar; övgüde mübalağa ederlerdi. Melik de kızgınlığını belirterek bu denli övgüde bulunmanızın sebebi nedir? Sizi görenler, daha önce Kurtuba ve İşbiliye akademileri başkanlığı için seçilen bilginlerin başkanı gibi bir zat bulmuşsunuz sanırlar” demiştir. Bu cevaptan, adı geçen ilmiye meclislerindeki zatların başkan seçilenlerine, “bilginlerin sultanı” adının verildiği anlaşılmaktadır. 


KÜTÜPHANELER 


Endülüs'te saltanat süren Ümeyyeoğulları'nın meliklerinin çoğu, aldıkları eğitim gereği, ilim ziyneti ve olgunluğu ile donanmış olduklarından, her biri, saltanatları döneminde zuhur eden fazilet ve ilim sahibi 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kişilerin çokluğuyla iftihar ettiklerinden bu bilginleri artırmak hususunda ömür harcarlardı. İçlerinden pek çok kimse bu amaçla İfrikıye, Asya kıtalarına seyahat eder, oralarda şöhrete kavuşan faziletli kişilerden ilim ve sanat öğrenmeye gayret gösterirlerdi. Devlet tarafından Mısır, Şam, Bağdat, Hicaz taraflarına gönderilen birtakım hüsn-i hat sanatkârı da o bölgede yazılan ilmi eserleri ele geçirerek istinsah ederler, Endülüs'e gönderirlerdi. Bu nedenle Endülüs'te “kitap hazineleri” adı verilen kütüphanelerde sayısız kitaplar mevcuttu. Yalnız Melik III. Abdurrahman'ın sarayındaki kütüphanede 600.000 kitabın toplanmış olduğu |. ciltte belirtilmişti. Endülüs'te bu tür yetmiş adet kütüphanenin bulunduğu görülmüştür. 
Bu kütüphanelerin her biri, ilim öğrenmeye çalışan öğrencilere fevkalâde bir düzen ve usulle sunulmuştu. 


Kral Ferdinand Gırnata'yı istila ettiğinde 1 milyondan fazla Arapça kitabın bağnazlık ateşiyle yakıldığı ve Avrupa'daki kütüphanelerin düzenlenmesinin ancak 900 (1494-95) yıllarında başladığı ilim adamlarının çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. 


Bir Fransız tarihçi şu gerçeği dile getirmektedir: “Fırat, Nil ve Tâce nehirlerinin birbirlerine nakli ile toplanan bu pahalı hazineleri tesis eden Arap milletinin kuvvetinin zayıflamasıyla bu hazineler yok olmuştur. Abbâsi halifelerinden Me'mün, Endülüs'te hâcib Mansür el-Amirf ile birlikte milletleri de yeryüzünden uzaklaştı ve eserleri de kalmadı. Ne yazık ki dünya medeniyetine örnek olan böyle bir milletten bize ulaşan eserler, baykuşların ve kargaların mekânı olan harap binaların duvarları arasında perişandan oldular. Körce, ahmakça bir bağnazlığın, cahilce bir inadın milliyet rekabeti ve din düşmanlığı o “Millet-i Beyzâ”nın adını hatıralar- dan çıkacak biçimde kine bulamış olmasına nazaran İspanyol tarihçilerinden Conde'nin, “Gırnata'nın istilası anında 1 milyondan fazla nefis kitaplar, Kur'an zannıyla merasimle yakıldı” demesi mübalağadan uzaktır. Tarihçi Flechier de övgüyle söz ettiği Tuleytula piskoposunun üstün gayreti nedeniyle yalnız Gımata”da kendi - kuruyası- eliyle 5000'den fazla tezhipli ve ciltli Kur'ân-ı Kerim'i ateşe atmış olduğunu övgüyle yazmıştır. 
Bu piskopos bizzat 80.000 cilt el yazması Arapça eseri yakmıştır. 


Bu tarihçi kitabının hâşiyesinde Endülüs halkının bin zahmet ve külfetle bu musibetten kurtardıkları kitaplar olduğunu zikretmektedir. İfrfkıyeli tarihçi León da kendisinin İfrikıye'de misafir bulunduğu evin sahibi olan Endülüslü bir müslümanın Gırnata'dan Fas'a geçişinde bizzat 3000'den fazla kitabı geçirmiş olduğunu tarihinde yazmıştır. Ne yazık ki 
943 (1536) yılı başında meşhur Kral Şarlken'in askeri Tunus şehrini yağma 
ettiklerinde, eski düşmanlığın ve yobazlığın eseri olarak Arapça hat ile yazılmış ne kadar kitap bulunmuş ise bunların hepsi ateşe atılmıştır. İspanyol Kralı TI. Philippe zamanında İfrikıye emirlerinden Molla Zeydân'ın içi kitapla dolu bir gemisi yakalandı. Bu kitaplar İspanyol krallarına mahsus olan Escurial Kütüphanesi'ne konuldu. Bu kitapların telef olarak zayi olmasına engel olundu ise de 1085 (1674) yılının Haziranının yedinci günü adı geçen kütüphanenin yanmasıyla tamamı Arapça olan 8000 kadar nadir eser mahvolmuştur. 


ON DOKUZUNCU BÖLÜM 


İCATLAR ve KEŞİFLER 


İCATLAR 


Müslüman Arap milleti gerek yaratılışlarında bulunan yetenek ve gerekse medeni bir topluluk olmaları gereği alışkın oldukları terbiye ve âdet, tabii hazineleri olan bu denli ilim ve irfanın varlık elbisesi giymesine sebep olmuştur. Bununla birlikte nice bedii sanatların, yararlı işlerin icadına sebep oldular. 


Çalar Saat 


Avrupa tarihlerinin tamamı ittifak halindedirler ki mekaniğe -devir ve harekete- ait tekerlek ve alet kullanma sanatında İslâm milleti zamanın ilerisine geçmişti. Çalar saat ve zaman belirlemekle ilgili aletler İslâm'ın zuhuruyla birlikte meydana çıkmıştır. Avrupa'da saat ilk kez, Abbâsi Halifesi Hârünürreşid'in Kral Şarlman'a gönderdiği hediyeler arasında görülmüştür. Adı geçen hediyeler bir çalar saat, sanatkârane yapılmış bir satranç takımı ile birçok sebze ve meyve resimlerinden oluşmaktaydı. O zamana değin Avrupalılar bu tür saat, meyve ve sebze resimlerini bilmediklerinden hepsinin hayrete düşmesine sebep oldu. Frenk tarihçilerinden biri şöyle demektedir: “Kabul edelim ki adı geçen saat, tartı ve suyu hareket ettirmeye özgü olan yalnız bir alet ile hareket etsin yahut yalnız su saati olsun. Pirinçten yapılmış olan on iki adet yuvarlağı, yine pirinçten 
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yapılmış bir tasın üzerine muayyen hesapla birer birer yerleştirilerek 12 
saat belirlenir idi.” Bundan anlaşılıyor ki Araplar vakti ölçmek için eski kum ve güneş saatinden başka aletler icat etmiştir. 


Fransız tarihçi Viardot tarihinin ikinci cildinde der ki: “Çalar saatin Araplar'ın icadı olduğunu kimse inkâr edemez. Hatta haham Benjamin'in Şam'da gördüğü bir çeşit çalar saatle ilgili seyahatnâmesinde verdiği tafsilatlı bilgilere bir müddet inanılmamış, efsane hükmünde tutulmuştur. 
Bu tafsilat daha sonraları ele geçmiş ve meşhur tarihçi Abdüllatif'in tarihinde de aynen mevcut bulunduğu konusunda şüphe kalmamıştır.” Abdüllatif, bu saati, İbn Cübeyr'den naklen şöylece açıklar: “İbn Cübeyr'in rivayetine göre Bâb-ı Cirüm'dan taşraya çıkıldığında karşıya gelen avlu- nun duvarındaki kemer gibi çukur bir yerde tepsi biçiminde bakırdan yapılmış iki yuvarlak cisim vardır. Her birinde gece gündüz hesabı üzere on iki adet küçük kapılar vardır. Saat başı geldiğinde o kapılardan iki adet bakırdan yapılmış atmaca kuşu boyunlarını dışarı çıkarırlar ve gagaların- da tuttukları bakır yuvarlakları önlerine konulmuş olan taslara bırakırlar. 
Bu hareketi hoş ve güzel bir biçimde icra ederler. O taslardan o derece güzel bir ses çıkar ki duyanlar sihir sanırlar. Adı geçen yuvarlaklar taslara düşünce altındaki delikten kaybolur. Atmacanın göründüğü kapı da kapanır. İşte bu durum gündüz 12 saat devam eder. Adı geçen kapıların tamamı birer kez açılıp kapanıncaya kadar sürer. Gece başladığında başka bir temaşa zuhura gelir. Çünkü zikrolunan iki hareketli cismi ihtiva eden kemerde on adet bakır daire vardır. Her birinde düzenli birer billur bulunur. Bunların arkalarında bulunan billur saat-i felekiyye tertibi üzere su vasıtası ile hareket ederek döner. Birer adet fanus konulmuş olduğundan her saatin sonunda, fanusun muntazam hareketi gereğince ışığı öndeki billura tamamıyla kavuşur. Oradan, adı geçen bakır dairelere aksederek parlar. Zikredilen bu hal ikinci saatta öteki dairede, üçüncüde diğerinde aynen gerçekleşir. Saat 12 oluncaya kadar bu dairelerin her biri sırasıyla ışık verir. Bunun idaresine bir insan görevlendirilir. Aletlerini düzeltmek ve atmacaların tasa bıraktıkları delikten kaybolan yuvarlakları yerlerine yerleştirmek hizmeti ona bırakılmıştır.” 


Tarihçi P. Martin yazdığı kitabında çalar saatin özelliklerini, Arapça birçok eserde görmüş olduğunu açıklar. Tercüme eylediği Arapça met- nin anlamına uygunluk sağlamak için -kendi ifadesiyle- ona kendi kendine hareket eden eşek arısı manasını yüklemiş, çalar saat anlamını ifade 
eden “horloges automates” (robot) adıyla anmıştır. Tarihçi Conde da 700 
(1300-1301) yıllarında Gırnata'da Melik en-Nâsır'ın öğretmeni olarak hayatta bulunan Ebü Abdullah b. er-Râkım adında sanatkâr bir bilginin bu tür hareket eden aletleri düzenlediğini, kendi sanatında zamanın yetkin sanatçısı olduğunu, yıldız sanatıyla ilgili nice aletler yaptığını ve özellikle, o vakte değin benzeri görülmemiş çalar saatler icat eylemiş olduğunu açıklamıştır: 


“Bu deliller, çalar saatin Araplar'ın icadı olduğunu ispata kâfidir. Bu saat, pandol adı verilen kepçeli türden mi yoksa rakkaslı mı idi? Bunun araştırılması lazımdır. Mekanik sanatında asrının söz sahibi olan bilgin Edouard Bernard, eserlerinde kepçeli saat ile vakitlerin tayininin ilk kez Araplar'da başladığını kabul eylediğinden bu icadı kâh bilgin Galile'ye kâh Huyghens adlı filozofa isnat ile İtalya ve Felemenk halkının şimdiye kadar övünmelerinin gasp yoluyla gerçekleştiği açığa çıkmıştır. Bu övünme hak sahibi olan İslâm milletine iade edilmelidir.” 


Yazılı olduğu gibi mekanik sanatında olan maharetleri gereğince Araplar'ın savunma ve taarruz muharebelerinde kullanmak için pek çok sanatlı aletler icat etmiş oldukları sabittir. Fakat bunlar o zamanlarda düşmanın bilgisizliğine karşı yapılmış birtakım ufak tefek şeyler olup biçim ve özellikleri mevcut kitaplara yazılmamıştır. Fakat Avrupa tarihçilerinden bazıları Arapça kitaplardan naklederek Muvahhidin meliklerinden Abdülmü”min zamanının meşhur mühendisi Elhac İlyas Yaiş vasıtasıyla Abdülmü”min”in camiye avdetinde bineğine ait hareketliliği sağlayan bir yer ve caminin içinde yüksek bir minber icat edildi. Adı geçen bazı çarklar ve diğer sanatlı aletler vasıtasıyla araba gibi kendi kendine yürüdüğünü, minberine özel aletlerle hatibin dahil olduğunu, kapısının kendiliğinden açıldığını, girişte yine kendiliğinden kapandığını tarihler yazmışlardır. 


Kâğıt 
İnsanın gayreti ile gelişen ilimlerin asırların birbirlerini izlemesi, savaş ve benzeri durumlarla yok olmaması için yazmaktan başka çare yok- 


tu. İslâm'ın zuhurundan önce “kadim” adı verilen tirşe ve güderi türü bir cins deriden başka üzerine yazı yazılacak sahife bulunmamaktaydı. Bu 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sahifeler, nadir oluşu ve pahalılığı nedeniyle birçok insan tarafından elde edilemiyordu. Bu darlık ve yokluk sebebiyle eski ilimlerin çoğu rüzgârın önüne katılarak telef olmuştur. 


Kâğıt denilen yaprak İslâm'ın başlangıcıyla ortaya çıkmıştır. Bunun zuhuru ve Avrupa'ya hangi tarihte, kimin vasıtasıyla, ne taraftan geldiği hususları uzun süredir Frenk tarihçileri arasında söz konusu olmaktaydı. Michael Casiri, Escurial Kütüphanesi'nde bulunan Arapça yaprakları Latin diline tercüme etmesiyle halkın genelinin yararına olan bu medeni sanatın Avrupa'ya İslâm milletinden geldiği kabul edilmiş, ihtilafa ve kavgaya gerek kalmamıştır. 


Michael Casiri'nin araştırmasının özetine göre, kâğıt imalinin Çinliler'in eski icatlarından olduğu ve uzun zamandan bu yana ipek kozasından kâğıt yapıldığı ittifakla kabul edilmiştir. Oradan Semerkant'a, Hicaz'a, sonra Endülüs'e ve Avrupa'ya naklolunmuştur. Çünkü Semerkantlı tarihçi Ali b. Muhammed 30 (650-51) yılında, Semerkant şehrinde ipek kozasından kâğıt yapmak için bir iş yerinin kurulduğunu, tarihçi İzzeddin Ebü”1-Kasım el-Basri de 85 (704) yılında Araplar'ın Semerkant'ı fethettiğini, kâğıdın yapılış biçimini orada öğrenmiş olduklarını açıklamışlardır. 
Semerkant'ın fethinden üç yıl sonra Mekke halkından Yusuf Amr adında bir zatın pamuktan kâğıt yapma sanatını Mekke'ye naklederek Araplar'a öğrettiği tarihçi Muhammed el-Gazâlinin kitabında zikredilmektedir. Fakat, koza yerinde pamuk sözcüğünün bulunmasından Hicaz arazisinde ipeğin nadir, pamuğun çok olmasıyla Yusuf Amr'ın pamuktan kâğıt imalini kendisinin icat ettiği anlaşılıyor. 


Mağrib ülkesinin fâtihi Musa b. Nusayr'la birlikte bu sanat İspanya'ya girmiştir. Fakat burada ipek ve pamuğa nisbetle kendir ve ketenin bolluğu nedeniyle kâğıdın bunlardan imal edilmesi gerçekleşti. İlk kez Şâtıbe şehrinde bir kâğıt fabrikası kuruldu. Bir müddet sonra Belensiye”de, daha sonraları da diğer beldelerde yapılmaya başlanıldı. Fakat Belensiye ve Şâtıbe fabrikalarının çıkardığı kâğıtlar makbul tutuldu. Bu iş, Endülüs'te, 
700 (1300-1301) yıllarına kadar müslümanlar arasında meşhur iken, Kastilya krallarından X. Alfonso zamanında İspanyollar da bu sanatı öğrendiler. Sonra Fransa'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye ve Almanya'ya naklolundu. 
Bazılarının araştırmasına göre ilk kez İspanya'dan İtalya'ya geçmiş, ilk 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kâğıt fabrikası orada kurulmuştur. Michael Casiri der ki: “Endülüs müslümanları adı geçen sanatta o derece ilerlemişlerdi ki bayağı çizgilerini bile mühreli nefis kâğıtlar üzerine bir tür saf ve sabit mürekkep ile yazarlardı. Ama celi hatlar için kadim kâğıdı tercih ederlerdi. Bu tür hatta fazlasıyla itina gösterdiklerinden onları türlü boya ve nakışlarla süslerlerdi. Hatta kullandıkları boyalar o derece güzel ve cilalı idi ki bakıldığında insanın çehresi ayna gibi içinde görülürdü.” 


Bu araştırmadan anlaşıldığı üzere eğer kâğıt, Çin memleketi sanayiinden olsa bile olgunluk seviyesine İslâm milletinin elinde ulaşmıştır. 
Avrupa'ya onların gayretiyle girmiş olduğundan bu hususta Avrupalılar müslümanlara teşekkür borçludurlar. 


Barut 


Savaşlar, bundan 500-600 sene öncesine gelinceye kadar ok ile yay, kılıçile mızrak gibi yaralayıcı aletlerle icra olunmakta iken “barut” adı verilen korku verici terkibin icadıyla başka bir biçim kazanmış ve insana daha az külfetle kendi cinsini telef eyleme kolaylığı sağlamıştır. 


Almanyalılar bu terkibin icadını milâdi 14. yüzyılda yaşayan Botold adlı rahibe, İngilizler de Oxford tabibi bulunan Cologne atfederlerse de sayısız delillerle bunun uygun olmadığı, bunun asıl mucidinin Araplar olduğu sabittir. Çünkü barutun Fransa'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye milâdi 13. 
yüzyılın sonunda girdiği, müslümanlar arasında daha önce kullanıldığı tarihi delillerle sabittir. Hatta Mısır Emiri Melik Salih'in sır kâtibi bulunan Amr, 13. yüzyılın başında yazdığı tarihte bir tür savaş aletini tarif ile, içi barut tuzu ile doldurulduğu ve atıldığında gök gürlemesi gibi bir sesle ortalığı velveleye verdiği, buharının bulut gibi âşikâr olduğu, tesadüf ettiği yerleri yıkarak yerle bir ettiği, barut tuzu adını verdiği bu şeyi genişçe açıklamıştır. Petersburg'da, Asya'nın eski eşyalarına mahsus müzede bulunan ve 3. yüzyılda yazılmış Arapça bir kitapta da barutun ve tüfeğin kullanma biçiminin yazıldığı sırada, “10 dirhem kömürü, 2 dirhem kibriti bir iticinin 1/3”üne kadar doldurursun, iticinin parçalanmaması için bu miktardan fazla koymazsın. Çarh ile buna ağaçtan bir itici yaparsın ki büyüklüğü ağzına göre olsun. Onun için adı geçen malzemeleri zorla yerleştirdikten sonra üzerine bir ok indirirsin. Sonra deliğine ateş verir, 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atacağın yere dikkat edersin” diye yazılmıştır. Bu metinde, barut sözcüğü, güherçile manasında kullanılmış ise de itici ve bunduk (yuvarlak tane) kelimeleri açıkça kullanılmıştır. 


601 (1204-1205) yılında Muvahhidin Emiri Muhammed b. Yakub Afrika”da bulunan bir şehirde, kaleye kapanmış bulunan bazı isyankâr kişileri kuşattığında, o vakte kadar benzeri görülmemiş bir tür ateşli alet vasıtasıyla, gayet büyük taş ve demirden yapılmış gülleler atarak şehri tahrip eyledi. Milâdi 1248 yılında Saint Fernando İşbiliye şehrini muhasara eylediğinde, muhasara edenler tarafından bazı ateşli aletlerle atılan kurşunların insan ve hayvan gibi tesadüf ettikleri şeyleri delerek geçtikleri ve bundan on dokuz yıl sonra Kral X. Alfonso Leble şehrini muhasara edince, mahsur kalanların ateşli aletlerle karşı tarafa ateş ettikleri İspanyol tarihçilerinin kitaplarında geçmektedir. Ancak bu muharebelerde Araplar'ın kullandıkları ateşli aletlerin biçimi ve özelliği belli, ancak adı geçen tarihlerden sonraki muharebelerde âdeta top ve tüfek kullandıkları ve bu usulü ilk kez İspanyollar'ın, hemşehrileri Araplar'dan ve diğer Avrupalılar'ın da İspanyollar'dan görüp almış oldukları gerçekleşir. 


11. yüzyılda İşbiliye emiri ile Tunus emiri arasında deniz savaşları gerçekleşti. Bu savaşta Tunus gemilerinde delikli demir aletiyle pek çok ateş atılmıştır. Tarihçi rahip Petro ve 12. yüzyılda Arz-ı Mukaddes üzerine yürüyen Kruvazad takımı kumandanı Kral Don Louis maiyetiyle Mısır'a hücum eden bir fırka da Dimyat'ı istiladan sonra Mısır üzerine yürürken Nil nehrinin kenarında bir gece müslümanlar ile savaşa kalkışmışlar, üzerlerine ateşli aletlerle ateş yağdırmışlar. Su içinde de yanan helâk edici parıltıların görülmüş olduğunu bizzat olayın içinde hazır bulunan Joinville açıklamıştır. Top, tüfek ve humbara gibi şeylerin Araplar tarafından icat edilmiş olması ve kullanılması açıklanan bu tarihten daha eskidir. 


Bay Libri tarihinin IV. cildinde barutun milâdi 1326 senesinde İtalya'da bilindiğini iddia ederse de bu iddia sebebiyle barutun mucidinin İtalyanlar olması gerekmez. Belki de Araplar 11. yüzyıla kadar Sicilya'da ikamet ettikten sonra gerek orada ve gerekse Napoli'de birçok müslüman kalmıştır. Bunlar birkaç asır daha oralarda kalmış olduklarından İtalyanlar'ın barutu yine onlardan öğrenmiş olmaları mümkündür. 
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Doğu ilimlerine âşina bulunan Bay Reinaud ile topçu subaylarından Favé milâdi 1847 yılında yazdığı ve neşrettiği kitapta top ve tüfek için kullanılan barutun ve topun mucidinin Araplar olduğunu tasdik etmez. Bunların ilk kez zuhurunun Çin'den olduğunu, güherçileyi tasfiye ile barutun terkibinin imali anındaki tehlikeyi defetmek gibi daha sonra ilave olunan bazı ıslahatın Araplar'dan olmasını ve eski Yunanlılar'ın eserlerinde görülen bazı ateşli bileşiklerin barut olmadığını iddia etmişler iken 1850 yılında bu kitap üzerine yayımladıkları ekte gerçekleşen son araştırmaların- da gerek barutun, gerek top ve tüfeğin icadının Mısır yahut Şam toprağı taraflarında Arap kavminden zuhur etmiş olduğu, güherçilenin zuhuru, ateşli maddelerin kullanımı ilk kez Çin'den çıkmış ise de böylece terkip ve kullanımına Araplar'ın muvaffak olduğunu tasdik ve itiraf eylemişlerdir. 


Tarihçi Viardot der ki: “Fransız müelliflerinin bu konuya temas etmedikleri bir dönemde, barutun ve topun mucidinin Araplar olduğunu bundan on sekiz yıl önce ben ilan etmiştim. Şimdi Reinaud ve Fave gibi araştırmacıların araştırmalarının özeti de beni desteklediğinden kendimi bahtiyar sayarım.” 


Kimya adı verilen eşya, Yunanlıların eserlerinde damla iken İslâm bilginlerinin eline geçtikten sonra yayılarak deniz olmuştur. 400-500 asırlarında ise Endülüs, Bağdat, Mısır, Şam taraflarında müslüman bilginler çok olduğundan kimya deneyimi ile tıp ve hikmete ait hesapsız yararlar icat edilmiştir. Açıklanan tarihi delillere nazaran barutun zuhurunun yaygınlık kazanması bu asırlara uygun geldiğinden ya tesadüfen ya da sahih bilgiler üzerine tecessüs eseri olarak barut terkibi bunların gayretiyle zuhura gelmiştir. Özellikle kibrit, güherçile, neft gibi yanıcı maddelerle en çok Mısırlılar meşgul olduklarından her ne kadar top ve tüfeğin zuhuru sonra olsa da diğer özellikler için elbette şu terkibin ya Mısır yahut Endülüs İslâm bilginlerinden birinin icadı olduğunda şüphe olunamaz. Çünkü bu araştırmalar Frenk kitaplarından toplanmıştır. İslâmi eserlerden Avrupalılar'ın ellerine geçen kitaplar ise oldukça azdır. Memâlik-i Mahrüse-i Şâhâne ve Darürl-hilafeti”T-aliyye kütüphanelerinde gereken araştırma yapılsa buna ait daha esaslı bazı eserlerin ve bilgilerin elde edilmesi beklenilmektedir. 
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Croisade 202 
Cuenca 96 

Cuvier 461 

Cübeyl 375 
Cübleyn 375 
Cülyan 424 
Cüreyne 361 
Cyrene 30 

Çin 34, 35, 55, 386, 477, 479 
Çuba 31 

Çukurta 31 


Dâniye 11, 61, 155, 198, 199, 213, 244, 
246, 249, 260, 394, 395, 397, 399 


Darü"”1-hilafeti”1-aliyye 479 
Dârülhikme 128 

Davud b. Âişe 185, 186, 187, 198 
Delambre 462 

Denia 61, 155 

Der'a 182, 203, 212, 216, 349 
Derby 304 

Deren 32, 145, 207, 209 

Deren dağı 145 

Devreka 424 

Dihye 232, 407 

Dilyas 375 

Dimyat 413, 478 

Dioskorides 460 

Diyarbekir 115 

Diynor 390 

Dımaşk 392, 397, 402, 403, 406, 409, 411, 
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413, 415, 465 
Dobyaren 304 
Dofova 304 
Don Alfons 302, 373, 374 
Don Alvar 10, 250, 300 
Donana 276 
Don Andaras 374 
Don Bernardino 374 
Don Digo Fernandez 374 
Don Digo Hortado 373 
Don Digo Lepez Paşko 375 
Don Fadrik Henriquez 373 
Don Ferdinand 361 
Don Fernan Perez 300 
Don Firi Alfons 374 
Don Firi Ferendo 374 
Don Garsi Fernandez Henri 374 
Don Gaston 374 
Don Gevtir 373 
Don Gomez Garses 204 
Don Henri 332, 373, 374 
Don İnigo Henrik 374 
Don İnigo Lopez 374 


Don Jean 314, 321, 323, 324, 325, 362, 
372, 373, 374, 375, 378 


Don Jean Aryas 374 
Don Jean Henri 375 
Don Jean Pones 324 
Don Jean Şakon 373 
Don Jean Telezjizon 373 
Don Tuan 296, 303 
Don Juan Lera 303 
Don Lob Diyaz 277 
Don Louis 374, 478 
Don Martin 230, 331 
Don Nuno 11, 276, 280 
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Don Pavlo 374 


Don Pedro 296, 300, 302, 303, 309, 314, 
379, 374, 384 


Don Pedro Fernandez 373 
Don Pedro Gonzales 373, 384 
Don Pedro Henri 374 

Don Pedro Henriquez 373 
Don Pedro Mongade 302 
Don Pedro Nonez 303 

Don Pedro Osoriyo 374 

Don Pedro Şimens 374 

Don Perez 298 

Don Petro 238 

Don Quadrik 303 

Don Radrigo Pons 374 

Don Rodrigo Alfirans 374 
Don Sancho 168, 230, 277, 331 
Don Vigo Sarmiyanto 373 
Don Yelteran 374 

Dona İsabelle 313, 361, 372, 373, 375, 378 
Dona Jana 372 

Dona Katalina 372 

Dona Leonor 301 

Dona Mariyana 372 

Dona Sanşa 157, 159 

Donano 157, 158 

Dordogne 53 

Dorka 207 

Duero nehri 103, 106 


Eban 79, 391 
Ebre 44 
Ebro 88 


Ebü Abdullah b. Ali et-Tahbibi ed- 
Dehan 411 


Ebü Abdullah el-Bâküri 433 
Ebü Abdullah b. Cüzeb 455 


Ebü Abdullah Cemaleddin Muhammed 
b. Abdullah 413 


Ebü Abdullah b. Galib er-Rifâ 403 
Ebü Abdullah el-Mansıfi 432, 434 
Ebü Abdullah b. Meymün 427 


Ebü Abdullah Muhammed 11, 27, 244, 
256, 285, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 
403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 427, 428, 436, 462, 
463, 464 


Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah 
388, 394, 405, 412 


Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah 
b. Ebü Bekir 412 


Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah 
el-Havlâni 388 


Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah 
b. Said b. Abid el-Meâfiri 394 


Ebü Abdullah Muhammed b. Abdün 
el-Habli 390 


Ebü Abdullah Muhammed b. 
Abdurrahman b. Ali b. Muhammed 
et-Tahbibf 406 


Ebü Abdullah Muhammed b. Abdül- 
Halil el-Kicâti 428 


Ebü Abdullah Muhammed b. 
Abdülmelik Dayfün el-Lahmi el- 
Haddâdi 391 


Ebü Abdullah Muhammed b. 
Abdülmelik b. Eymen b. Ferec 389 


Ebü Abdullah Muhammed b. 
Abdülmelik el-Hazreci es-Sa”d1 405 


Ebü Abdullah Muhammed b. 
Abdüsselâm 388 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Abdüla'lâ b. Kasım 391 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Abdülaziz el-Uşbi 388 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed 


b. İbrahim b. İsa b. Hişâm b. Cerrâh 
el-Hazreci 401 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
İbrahim el-Kureşi el-Hâşimi 405 

Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed 
el-Kaysi 390, 427 

Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed 
el-Kaysi el-Kabri 427 

Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed 
el-Lahmi 393 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Muhammed el-Meâfiri 405 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Musa el-Kaysi el-Vaddâhi 400 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Nüh 415 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Sehl el-Ümevi 399 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
Yahya b. Müferrec 389 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmer 
256 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ali b. 
Yahya b. Ali eş-Şâmi 416 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ali b. 
Yusuf b. Muhammed b. Yusuf el- 
Ensâri 415 


Ebü Abdullah Muhammed b. Câbir b. 
Sinân el-Harrâni es-Sâbi 463 

Ebü Abdullah Muhammed b. Cafer el- 
Ensâri 404 


Ebü Abdullah Muhammed b. ed-Difâ 
388 


Ebü Abdullah Muhammed b. Ferec b. Abdullah b. Ebü Nasr Fütühu"”1- 
Humeydi el-Ezdi 397 


Ebü Abdullah Muhammed b. Halsa en- 
Nahvi 436 


Ebü Abdullah Muhammed el-Hamidi 27 


Ebü Abdullah Muhammed b. İbrahim 
388, 394, 411, 416 


Ebü Abdullah Muhammed b. İbrahim b. 
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Abdullah b. İbrahim b. Galib 411 


Ebü Abdullah Muhammed b. İbrahim b. 
Hayyün 388 


Ebü Abdullah Muhammed b. İsa 387, 
389, 397 


Ebü Abdullah Muhammed b. İsa b. 
Büka el-Ensâri 397 


Ebü Abdullah Muhammed b. Kasım el- 
Kureşi ez-Zahri 416 


Ebü Abdullah Muhammed b. 
Muhammed Ebü”l-Kasım b. Ali el- 
Kureşi 405 


Ebü Abdullah Muhammed b. 
Muhammed b. Hayrün 389 


Ebü Abdullah Muhammed b. 
Muhammed b. İdris 464 


Ebü Abdullah Muhammed b. Sa'dün 
391 


Ebü Abdullah Muhammed b. Selman b. 
Ahmed b. İbrahim ez-Zehra 406 


Ebü Abdullah Muhammed b. Süleyman 
el-Meâfiri 414 


Ebü Abdullah Muhammed b. Yahya b. 
Ahmed et-Temimi el-Mâliki 392 


Ebü Abdullah Muhammed b. Yusuf b. 
Hüd el-Cüzâmi 244 


Ebü Abdullah Muhammed b. Yusuf b. 
Saâde 403 


Ebü Abdullah en-Nâsır-Lidinillâh 232 
Ebü Abdullah b. er-Râkım 475 


Ebü Abdullah b. Sa'd b. Ebü Cemre el- 
Ezdi (İbn Ebü Cemre) 398 


Ebü Abdullah b. Sa'd el-A”rec 391 


Ebü Abdullah es-Sagir 12, 13, 330, 333, 
334, 335, 337, 338, 342, 349, 352, 353, 
354, 356, 359, 360, 361, 375, 382, 383 


Ebü Abdullah b. Senanid 230, 231 


Ebü Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Ali b. Cabir el-Hevazf 
el-Maliki 419 


Ebü Abdullah Şemseddin Muhammed 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b. Ahmed b. Ebü Bekir b. Ferah el- 
Ensâri el-Hazreci el-Mâliki 413 


Ebü Abdullah Yusuf 12, 318 


Ebü Abdullah ez-Zagal 12, 333, 334, 
336, 337, 341, 342, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 382, 384 


Ebü Abdurrahman Baki b. Mahled b. 
Yezid 388 


Ebü Abdurrahman Müsaid b. Ahmed b. 
Müsâid el-Asbahf 401 


Ebü Ahmed Cafer b. Abdülmelik b. 
Umeyre b. Yahya ez-Zabf 403 


Ebü Ali Hasan 397, 403, 404, 407 


Ebü Ali Hasan b. Halef b. Yahya b. 
İbrahim b. Muhammed el-Ümevi 397 


Ebü Ali Hasan b. Muhammed 403, 404 


Ebü Ali Hasan b. Muhammed b. Hasan 
el-Ensâri 404 


Ebü Ali Hüseyin b. Abdullah b. 
Abdülaziz en-Nehri 413 


Ebü Ali Hüseyin b. Muhammed b. 
Firruh b. Hayyün 397 


Ebü Ali İsmail b. Kasım b. Ayzün b. Harun b. İsa b. Muhammed b. 
Selman el-Kâli el-Lugavi 389 


Ebü Âmir Ahmed b. Ebü Mervân 
Abdülmelik b. Mervân 392 


Ebü Âmir Muhammed b. Ahmed b. 
Âmir el-Belevi es-Sâlimi 402 


Ebü Âmir Muhammed b. Sa'dün b. 
Mürci el-Kureşi el-Abderi 398 


Ebü Amr Osman b. Said b. Osman b. 
Said b. Ömer el-Ümevi el-Mâliki 394 


Ebü Bekir 117, 121, 124, 171, 172, 174, 
179, 182, 183, 186, 187, 189, 193, 194, 
195, 196, 198, 200, 211, 212, 223, 388, 
389, 390, 391, 392, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 411, 412, 413, 
415, 418, 425, 430, 431, 457, 459, 460 


Ebü Bekir b. Amir 171 
Ebü Bekir b. Habis 223 
Ebü Bekir b. İbrahim el-Ensâri 412 


Ebü Bekir Cemaleddin Muhammed b. 
Yusuf b. Musa 418 


Ebü Bekir Muhammad b. Ammör el- 
Mihrf eş-Şelbi 397 

Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah 400, 
403, 418 


Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah b. 
Meymün el-Abkari el-Kaysi 403 


Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah b. 
Muhammed b. Abdullah 400 


Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed b. 
Halil b. Ferah el-Hâşimi 392 


Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed b. 
Osman 397 


Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed el- 
Mâliki 411 
Ebü Bekir Muhammed b. Ali b. 


Abdullah b. Muhammed b. Yasir el- 
Ensâri 403 


Ebü Bekir Muhammed b. Ali b. Halef 
et-Tahbibi 403 


Ebü Bekir Muhammed b. Alib. 
Muhammed b. Ali b. Ali b. Hüzeyl 
401 


Ebü Bekir Muhammed b. Ebü Mervân 
Abdülmelik b. Ebü”1-Ala Zehr el- 
İyâdi 405 

Ebü Bekir Muhammed b. Hasan b. 
Abdullah b. Müzhac b. Muhammed b. Abdullah b. Bişr ez-Zübeydi en- 
Nahvi el-Lugavi 390 


Ebü Bekir Muhammed b. İsa b. el- 
Lübânetü”l-Lahmi 397 


Ebü Bekir Muhammed b. İshak 390 


Ebü Bekir b. Muhammed el-Lemtüni 
211 


Ebü Bekir Muhammed b. Muhammed b. 
Abdullah 402 


Ebü Bekir Muhammed b. Sa'dün et- 
Temimi 389 


Ebü Bekir Muhammed b. Said b. 
Abdülmelik 402 


Ebü Bekir b. Muhammed b. Şehber 425 


Ebü Bekir Muhammed b. Velid b. 
Muhammed b. Halef b. Süleyman b. 
Eyyüb el-Kureşi el-Fihri 398 


Ebü Bekir Muhammed b. Yahya b. 
Mâlik b. Yahya b. Âin 391 


Ebü Bekir Muhammed b. Yebki b. Zerb 
el-Mâliki 390 


Ebü Bekir Muhammed ez-Zühdi 412 
Ebü Bekir er-Râzi 457 


Ebü Bekir Yahya b. Abdurrahman b. 
Baki 400 


Ebü Bekir Yahya b. Abdülcelil b. 
Abdurrahman 404 


Ebü Bekir b. Yahya el-Cüzâmi 412 
Ebü Bekir Yahya b. Hakem el-Gazâli 388 


Ebü Bekir Yahya b. Hüzeyl el-Küfeyf 
391 


Ebü Bekir Yahya b. Muhammed 402 


Ebü Bekir Yahya b. Sa'dün b. Temmâm 
b. Muhammed el-Ezdi 403 


Ebü Bekir ez-Zübeydi 121 
Ebü Bekir b. Zühre 430 

Ebü Bekkin Sir 189, 203 

Ebü Cafer Ahmed b. Ali 400 


Ebü Cafer Ahmed b. Hasan en-Nahvi 
416 


Ebü Cafer Ahmed b. Muhammed 393, 
407, 410 


Ebü Cafer Ahmed b. Muhammed b. 
Ahmed b. Ayyâş el-Kinâni 407 


Ebü Cafer Ahmed b. Muhammed el- 
Havlâni 393 


Ebü Cafer Ahmed Şehâbeddin b. 
İbrahim b. Zübeyr es-Sekafi 416 


Ebü Cafer Ahmed b. Yusuf el-Fihri 431 
Ebü Cafer el-Bennâ 423 

Ebü Cafer b. Hâtem 433 

Ebü Cafer Hemedân 219 

Ebü Cafer el-Mansür 66, 462 
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Ebü Cafer Şehâbeddin Ahmed b. Yusuf 
b. Mâlik er-Ruayni 419 


Ebü Cafer Ziyaeddin Muhammed b. 
Muhammed b. Sabir b. Bendar el- 
Kaysi 413 


Ebü Ceyyân 424 


Ebü Galib Temmâm b. Galib b. Ömer 
el-Lugavi et-Teyyâni 393 


Ebü Hafs Ahmed b. Muhammed b. 
Ahmed el-Kâtib 394 


Ebü Hafs Ömer b. Hasan el-Hevzeti 395 


Ebü Hâmid Ahmed b. Muhammed es- 
Sâgâni el-Usturlâbi 465 


Ebü Hâmid el-Gazâli 209 


Ebü İbrahim İsmail b. Muhammed b. 
Yusuf el-Ensâri 412 


Ebü İmran el-Fasf 181 

Ebü İmran b. Safd 224 

Ebü İshak b. Bağli et-Tursüni 422 
Ebü İshak es-Sahilf 418 

Ebü İshak İbrahim b. Ahmed 416 
Ebü İshak İbrahim b. Ebü”1-Feth 399 
Ebü İshak İbrahim b. Hilal 465 

Ebü İshak İbrahim b. Kasım 411 


Ebü İshak İbrahim b. Muhammed eş- 
Şerefi 435 


Ebü İshak İbrahim b. Yusuf b. İbrahim b. Abdullah b. Bâdis b. Kaid el- 
Hamzi 403 


Ebü Kamil Şüca” b. Eslem 462 
Ebü Makar 441 
Ebü Mervân Abdülmelik b. Bedrân 435 


Ebü Mervân Abdülmelik b. Habib es- 
Sülemi el-Mâliki 387 


Ebü Mervân Hayyân b. Halef b. 
Hüseyin b. Hayyân b. Muhammed b. 
Hayyân 396 


Ebü Mervân Muhammed b. Ahmed b. 
Abdülmelik el-Lahmi 408 


Ebü Muhammed Abdullah b. Ali b. 
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Abdullah b. Halef b. Ahmed b. Ömer 
el-Lahmi 400 


Ebü Muhammed Abdullah b. Ali el- 
Lahmi 396 


Ebü Muhammed Abdullah b. 
Muhammed 398 


Ebü Muhammed Abdullah Ali er-Reşâti 
424 


Ebü Muhammed Abdullah b. es-Seyyid 
Batalyevs 435 


Ebü Muhammed Abdullah Ziyâeddin b. 
Ahmed 411 


Ebü Muhammed Abdülcebbâr es- 
Saklebi 188 


Ebü Muhammed Abdülhak b. 
Abdurrahman 404 


Ebü Muhammed Abdülhak b. Ebü Bekir 
b. Galib b. Atıyye 400 


Ebü Muhammed Âdil 239, 240 


Ebü Muhammed Ali b. Ebü Ömer 
Ahmed b. Said 395 


Ebü Muhammed b. Atıyye 428 
Ebü Muhammed el-Beşir 212 


Ebü Muhammed İsa b. Süleyman b. Abdülmelik b. Abdullah b. 
Muhammed er-Ruayni er-Rundi 407 


Ebü Muhammed Kasım b. Asbağ b. 
Muhammed b. Yusuf en-Nahvi 389 


Ebü Muhammed Kasım b. Muhammed b. Kasım b. Muhammed b. Seyyâr 
388 


Ebü Muhammed Kasım b. Sâbit el-Üki 
388 


Ebü Muhammed Kutbüddin Abdülhak 
b. İbrahim b. Muhammed 413 


Ebü Muhammed b. Mecid 197 


Ebü Muhammed Mekki b. Ebü Tâlib 
Hammüş b. Muhammed b. Muhtâr 
el-Kaysi 394 


Ebü Muhammed Mesleme b. Ahmed 
Ebü Salih b. Ömer b. Vadda 391 


Ebü Muhammed Ubeydullah 100 


Ebü Muhammed Yahya b. Yahya b. 
Kesir Veslâsi b. Şimal b. Mengâya 
el-Leysi el-Mâliki 387 


Ebü Nasır b. Mu”temid 195 


Ebü Ömer Abdullah Ahmed b. 
Muhammed 389 


Ebü Ömer Ahmed b. Abdullah b. Tâlib 
394 


Ebü Ömer b. Muhammed b. Abdullah 
eş-Şelübini el-Ezdi en-Nahvi 410 


Ebü Ömer Ahmed Muhammed b. el-Âsi 
b. Ahmed 393 


Ebü Ömer Ahmed b. Sâbit 437 


Ebü Ömer Cemaleddin Yusuf b. 
Abdülber 396 


Ebü Ömer Osman b. Muhammed 408 


Ebü Ömer Yusuf b. Abdullah el-Mâliki 
395 


Ebü Ömer Yusuf b. Harun el-Kindi 392 

Ebü Rebi" b. Sâlim 259 

Ebü Reyhân Muhammed b. Ahmed el- 
Birüni 464 

Ebü Said 88 

Ebü Tahir Temim 202, 214 


Ebü Ubeyde Abdullah b. Abdülaziz b. 
Mus'ab el-Bekri 397 


Ebü Velid Abdullah 119 
Ebü Yahya 230, 231, 403, 421, 430 


Ebü Yahya Muhammed b. Hasan b. 
Muhammed b. Ahmed b. Hamâdih 
421 


Ebü Yakub el-Gayzüli 120 

Ebü Yakub Yusuf el-Müstansır 236 
Ebü Yusuf Yakub 275 

Ebü Zekeriyya el-Avam 456 

Ebü Zekeriyya Yahya b. Gâniye 219 


Ebü”1-Abbas Ahmed b. Abdülmü'min b. 
Musa b. İsa b. Abdülmü”min el-Kaysi 
407 


Ebü”1-Abbas Ahmed b. Ali b. Musa b. 
Erfa' 410 


Ebü'l-Abbas Ahmed Cemaleddin b. 
Ömer b. İbrahim el-Ensâri 412 


Ebü”1-Abbas Ahmed b. Ma'd b. İsa et- 
Tahbibf 402 


Ebü”1-Abbas Ahmed b. Mesud b. 
Muhammed el-Hurci el-Ensâri 406 


Ebü”1-Abbas Ahmed b. Muhammed 395, 
399, 408, 411 


Ebü”1-Abbas Ahmed b. Muhammed b. 
Müferric 408 


Ebü”1-Abbas Ahmed b. Muhammed b. 
Musa b. Atâullah 399 


Ebü”1-Abbas Velid b. Bekir b. Muhalled 
İbn Ziyad el-Ömerf 390 


Ebü”1-A/1a İdris el-Me”mün 243 
Ebü”1-Ala Said b. Hasan er-Rub”1 125 
Ebü'l-Asbağ Abdülaziz b. Ali 402 


Ebü”1-Asbağ Abdülaziz b. Muhammed 
424 

Ebü'l-Âsi 76 

Ebü'l-Fâzıl et-Teyfâşi 430 

Ebü'l-Fazl İyâz Süleyman b. Musa b. İyâz b. Ömer b. Musa b. İyâz b. 


Muhammed b. Musa b. İyâz el-Mâliki 
el-Yahsubi 401 


Ebü”1-Fazl Kasım b. Ali 407 

Ebü”1-Fütüh Sabit b. Muhammed el- 
Cürcani 393 

Ebü”1-Haccac Yusuf b. Mağrüz el-Kaysi 
407 

Ebü”1-Haccac Yusuf b. Muhammed b. 
İbrahim el-Beyyâsi el-Ensarf 411 


Ebü”1-Hakem Abdüsselâm b. 
Abdurrahman b. Muhammed el- 
Lahmi 399 


Ebü”1-Hakim Ubeydullah b. Muzaffer b. 
Abdullah 402 


Ebü'l-Hasan Abdullah b. Ahmed b. 
Ebü'r-Rebi el-Osmâni el-Ümevi 415 
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Ebü”1-Hasan Ali b. Abdullah en- 
Nümeyri 436 


Ebü'l-Hasan Ali b. Abdullah et-Temyfri 
413 


Ebü”1-Hasan Ali b. Ahmed 398, 408, 425 


Ebü”1-Hasan Ali b. Ahmed et-Tahbibi 
425 


Ebü”1-Hasan Ali b. İbrahim el-Ensâri 403 
Ebü”1-Hasan Ali b. İsmail 395 


Ebü'l-Hasan Ali b. Muhamed b. Ali b. 
Muhammed Ziyâ el-Hadrami 406 


Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. 
İbrahim el-Firâzi 402 


Ebü”1-Hasan Ali b. Şikilüla 270 


Ebü'l-Hasan Muhammed b. Ahmed en- 
Nahvi 400 


Ebü'l-Hasan Muhammed b. Ali el-Ezdi 
390 


Ebü'l-Hasan Muhammed es-Sâmiri 465 


Ebü'l-Hasan Nüreddin Ali b. Musa b. 
Said el-Ammâri 414 


Ebü'l-Hasan Said b. Ali 415 


Ebü'l-Hasan Yahya b. Necâh b. İnkılas 
el-Ümevi 393 


Ebü”1-Hatar 58 

Ebü”1-Hattab Ömer 232 
Ebü”1-Hizami 150 

Ebü”1-Kasım Abdülmalik 356, 361 


Ebü”1-Kasım Abdülvehhâb b. 
Muhammed b. Abdülvehhab b. 
Abdülkuddüs 395 


Ebü”1-Kasım Abdurrahman 27 
Ebü”1-Kasım Ahmed b. Muâviye 92 


Ebü”1-Kasım Ahmed b. Muhammed b. 
Halef 404 


Ebü”1-Kasım Asbağ b. Muhammed 393 


Ebü”1-Kasım Halef b. Abbas 110, 393, 
458, 459 


Ebü”1-Kasım Halef b. Abbas ez-Zehrâvi 
393 
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Ebü”1-Kasım Halef b. Abdülaziz b. 
Muhammed b. Halef el-Gâfiki el- 
Kubtüri 415 


Ebü”1-Kasım Halef b. Abdülmelik b. 
Mesud b. Beşküvâl b. Yusuf b. Dâhe b. Dâke b. Nasr b. Abdülkerim b. Vâk 
el-Hazreci 404 


Ebü”1-Kasım Muhammed b. Ahmed b. 
Hazır el-Huruci 410 


Ebü”1-Kasım Muhammed b. Ahmed et- 
Tahbibi 415 


Ebü”1-Kasım Muhamed b. İbrahim b. 
Vaddâh el-Lahmi 404 


Ebü”1-Kasım Said b. Ahmed 387 
Ebü”1-Leys es-Sigilli 232, 465 
Ebü”r-Rebi” Süleyman el-Kaysani 428 


Ebü”s-Salt Ümeyye b. Abdülaziz b. 
Ebü”s-Salt ed-Dani 399 


Ebü”1-Velid Ahmed b. Abdullah b. 
Ahmed 391 


Ebü”1-Velid İsmail b. Muhammed 418, 
435 


Ebü”1-Velid Muhammed b. Abdullah b. 
Muhammed b. Hayre 402 


Ebü”1-Velid Muhammed b. Ahmed b. 
Rüşd el-Malikf 405 


Ebü”1-Velid Muhammed b. Reşid 398 
Ebü”1-Velid Muhammed b. Rüşd 458 
Ebü”1-Velid b. Rüşd 214, 226, 430 


Ebü”1-Velfd Süleyman b. Halef b. Sa'd b. 
Eyyüb b. Varis et-Tahbibi el-Maliki 
396 


Edouard Bernard 475 
Eflatun 112, 451, 452, 468 
Efrağa 215, 424 

Efrağa Kalesi 215 

Efrenc 115 

Egilona 443 

Ehaveyn 426 

Efidiyo 304 


Elbekrek 374 
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TERCÜME VE TELİF 


ZİYA PAŞA 


Temelinde adanmışlık yatan Endülüs Devleti, zamanla dünya tarihinin en önemli medeniyetlerinden birine dönüştü. Döneminde dünyanın önde gelen ilim ve sanat merkezlerinden biri oldu. Farklı din, kültür ve ırklara mensup insanların asırlar boyunca bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir cazibe merkezi olmayı başardı. 
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yanı sıra, kuruluşundan yıkılışına Endülüs'e temel ka- 


rakterini kazandıran önemli kurumları, ilmi ve sanatsal 


faaliyetleri, bilimsel buluşları, Endülüslü bilginleri ve sanatkârları konu ediniyor. 
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